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Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Dijital Dergisi'nin ilk sayısından hepinize merhaba! 


Derginin öncelikli amacı; 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Facebook sayfasında tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde bilim alanındaki gelişmeler, film tanıtımları, çizgi romanlar, dünyadaki bilimsel gelişmeler, yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, yönetmenler, anime eserler, film müzikleri ve nice konulara yer vermek. 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Oncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri olacaktır. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilirmkurguyukseliyordogmail.com 


adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


Genel Koordinatör HASAN ÖNAL 
Erlitör ÇANAN GÖL Görsel Yönetmen ESRA UYSAL Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKAR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ Tasarım SEZAİ ÖZDEN - ZAZİ SANAT 
Weh Tasarım - Dijital Tasarım ENDER GÖKÇİMEN - enleryokcimen © ymail.com Yazarlar 
ESRA UYSAL 
İSMAİL ŞAHİN 
KUBİLAYHAN YALÇIN 
BURAK FEDAKAR 
ÇANAN GÖL 
HASAN ÖNAL 
ARDA TİPİ 
Katkıda Bulunanlar 
Prof.Dr. SERDAR EVREN 
DENİZ BİLGEN 


İSMAİL TEKİN yerlihilimkurguyükseliyorccoymail.com 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Çağdaş Edebiyatın Bilinen İlk Bilimkurgu Yazarı; Samsatlı Lukianos 
Esra Uysal 


Kitap Şeçkisi; 
Metin Güçlü - Evrenin Türk Bekçileri Ismail Şahin 


Star Wars Evrenine Ezoterik Bir Bakış Kubilayhan Yalçın 


Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi; Orhan Duru 
Genel 


Film Müzikleri İncelemesi; Yeni Bir Umuda Daha Adım Atmak Star Wars -The Force Awakens - John Williams 

Burak Fedakar 

1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması sonuçları 


1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi Kıvırcık ve Sarı-Abdülkadir Doğanay 


1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi Yeni Bir Başlangıç-Mustafa Ozçınar 


1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü Kralın Dönüşü-Kenan Çetinkaya 


1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Beşincisi Işınlanan Ruh - Semih Bulgur 


Yerli Bilimkurgu Yazarları ve Eserleri Listesi Canan Göl 


Bilimkurgunun Beslendiği Ana Damar, Bilim Değil, Hayaletlerdir! 
Deniz Bilgen 


Dünyanın, Bilinen En Eski Tapınağı, Göbekli Tepe Prof.Dr. Serdar Evren 
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Esta Üysal 


Çağılaş erlebiyatın, bilinen ilk bilimkurgu yazarı, 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Samsatlı Lukianos (Luclanus of Samosata) bilinen ilk bilimkurgu yazarıdır. Gerçekçi ve sivri dilli yapısı ile tanınırdı. 
Retorikçi, hicivci, filozof ve ilk bilim-kurgu yazarı olan Lukianos, avukatlık ve sofistlik gibi farklı işlerle de uğraşmıştır. 
”Gerçek Bir Hikaye (The True History)” isımlı eserinde Ay'a yolculuktan ve gezegenler arası savaştan bahsetmektedir. 
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| e ge Konuşmaları, Deniz Konuşmaları, 
milattan sonra 120'li yıllarda doğup büyümüştür. Öbür Dünyadan Konuşmalar, Ahirete Varış Anadili Suryanice idi. Samsat Süryanicede “Güneş” Yahut Oo Tyrannos, OoYosma (Konuşmaları, anlamına gelen Şamişat'tan gelmektedir. Samosata Hermotimos Yahut Felsefe Çığırları, Düş Ya şehri günümüzde Adıyaman'ın Samsat ilçesidir. da Horoz, Sofra Yahut Lapithos'lar, Köpeksi, Tarihi MÖ 3000 yıllarına uzanan köklü ve önemli Zeus'un Bozulması, Toxaris Yahut Dostluk, bir yerleşim merkezi olan Samsat, baraj yapımı Hadım, Timon Yahut Yalkız, Prometheus Yahut sırasında sular altında kalmıştır. Yeni Samsat bugün Kaukasus Dağı, Menippos Yahut Nekyomanteia, bulunduğu yerine kurulmuştur. Kharon Yahut Seyirciler, İkaromenippos Yahut 

, , ll. Göklerde Yolculuk, Yalanseven Yahut İnsansız, Birçok seyahate çıkan Lukianos'un gittiği yerler Tarih Nasıl Yazılmalı, Olmuş Bir Öykü. Ayrıca arasında Antakya, Iyonya, Atina, Italya, Galya, Roma 


ve Mısır bulunmaktadır. Roma'da bulunduğu yıllarda Platoncu filozof Nigrinos ile tanıştı. İyonya'da kaldığı zamanlarda Yunan dili ve kültürünü öğrendi. Din ve felsefe eleştirileri yüzünden çok düşman 


2 <a ği * d #i 


kazandı İğ geçim sıkıntısı çekti. 2008 yılında Adıyaman Üniversitesi Samsatlı Bu dönemde Mısır a giderek çeşitli , Lukianos Lucianus of Samosata adlı uluslararası devlet hizmetlerinde çalıştı. Milattan sonra 180'li sempozyum düzenlemiş, yazarın daha çok kişi yıllarda öldüğü sanılmaktadır. tarafından tanınması amaçlanmıştır. Lukianos?'un 


dünya çapında en çok bilinen eserleri “Tanrıların Konuşmaları”, “Deniz Tanrılarının Konuşmaları”, “Ahirete Varış”, “Öbür Dünyada Konuşmalar”, “Gerçek Bir Hikaye (Yaşanmış bir öykü)”, “Tarih Nasıl Yazılmalı?” dır. 


Lukianosun yazmış olduğu düşünülen 80 kadar eser bulunmaktadır. Bunların arasında hicivsel diyaloglar, retorik yazılar, aşk romanları, ölüm sonrasını sorgulayan kitaplar vardır. Ayrıca Hristiyanlık anlayışı, uzun yaşam ve dengeli beslenme hakkında yazılarda yazmıştır. Roma dönemine eserleriyle damgasını vurmuş, önemli bir düşünürdür. Özellikle Homeros ve Platon'un ( eserleri üzerine çalışmıştı. Ludanii Karaş Eserlerinden seçmeler batıda ilk olarak 1499 | Dizloğu© ofthe SB ob yılında Floransa'da yayınlanmıştır. Ülkemizde of the Ğ0d4 Üimlğkii “Tanrıların Konuşmaları: Seçme Yazılar” adı altında ie EN 
Nurullah Ataç'ın çevirisi ile 1944-1949 yıllarında Ap 2 
eserlerinden seçmeler 3 cilt olarak yayınlanmıştır. Lü) i 


Bu çevirilerde yer alan eserleri: Ni 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Aya seyahatten bahsettiği eseri The True History “Gerçek Bir Hikaye”de günümüzden binlerce yıl öncesinden uzay yolculuğu ve gezegenler arası savaştan bahsetmektedir. Eseri, Roma 
İmparatorluğu döneminde milattan o sonra 175 
yılında kaleme almıştır. 


Söze dönemin filozoflarına sert atıflarda bulunarak başlamış. (o İnsanlara (o söyledikleri (| yalanları eleştirmiş. Şöyle diyor ilk sayfalarda “Bu öykünün her yerine, yazılarına türlü türlü inanılmaz şeyler, türlü türlü masallar katmış eski ozanların, tarihçilerin, feylesofların kulaklarını çınlatacak sözler serpiştirdim.” 


* Suddeniy & walerişoul came upon ihr." 


Bir gemi ile Atlantik Okyanusu'nda çıktıkları yolculuk ile başlıyor öyküsü. Okyanusun sonuna kadar gidip, yeni yerler görmek yeni insanlar ile tanışmak için çıkmışlar yolculuğa. Lucian ve elli arkadaşı yanlarına uzun süre yetecek erzak ve ihtiyaçlarını aldıktan sonra bir de kılavuz bularak, çektirme bir gemi ile çıkmışlar yolculuğa. 
Yolculuğun birinci gününün ardından çıkan fırtına gemilerini tam 79 gün sarsmış. Sekseninci gün bir adaya varmışlar. Adada çeşitli ağaçlar, bitkiler varmış. Kumsalda bir süre dinlendikten sonra otuz kişi gemi ile kalmış. Yirmi kişi onunla birlikte adayı keşfe çıkmış. 
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Ormanda ilerlerken önlerine tunç bir çıkmış. Üzerinde “Herakles'le Dionysos buraya dek gelmişlerdir.” yazıyormuş. O iki tanrıya da tapındıktan sonra yola devam etmişler. 


Ormanın içinde şaraptan ırmaklar, şarap tadında balıklar, gövdesinin üstü kadın olan üzüm bağları görmüşler. Burada başlarına gelenlerden korkup gemilerine kaçmışlar. 


Yeniden o açıldıklarında bir fırtına çıkmış. 
Gemilerini havaya kaldırmış. Gemi yelkenlerin yardımı ile yedi gün yedi gece havada gitmiş. 
Sekizinci gün adaya benzer, parlak, yuvarlak bir toprak görmüşler. Adaya demir atıp çıkmışlar ve orada yaşayan kişiler, canlılar olduğunu görmüşler. 
Adaya çıktıklarında önce hiçbir şey görmemişler ama hava kararınca başka adalar da olduğunu görmüşler. Adanın içeriklerine ilerlemek istemişler ancak orada yaşayan kişiler tarafından yakalanmış ve ülkenin kralına götürülmüşler. Kral onlara bu adanın Ay olduğunu söylemiş. Kendisinin buraya nereden ve nasıl geldiğini anlatmış. 


Kral onlara Ay kişilerinin Güneş kişileri ile savaşta olduğunu, bu savaşın neden olduğunu anlatmış. 
Savaşı Güneş kişilerinin kazandığını ve yeniden savaşmak istediğini, isterlerse kendilerinin de bu savaşa katılabileceğini söylemiş. Lucian bu teklifi kabul etmiş. Bunun üzerine kral onları yemeğe davet etmiş. 


Gün doğarken savaş hazırlıkları başlamış. Ay kişilerinin binlerce askeri, mancınıkları, dev akbabalara ve değişik kanatlı canlılara binen binicileri varmış. Ve daha türlü türlü değişik canlılar savaş için getirilmiş. Hatta Büyük Ayı yıldızından gelen ve başka yıldızlardan gelecek olan askerlerde varmış. (Hikayenin bu bölümün içinde Lucian, Heredot'a göndermelerde de bulunmuştur.) 


Çarpışma zamanı gelince kral birliklerini dizdi ve emrindeki dev örümceklere Ay'dan Sabah Yıldızı'na kadar bir ağ örmelerini buyurdu. Böylece yaya birlikler gelebilecekti. 


Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra Ay, Güneş ve destek vermek için yıldızlardan gelen halklar çarpıştı. Büyük kayıplar verildi. 


Savaşın osonunda iki 


yapılan ülkenin sınırına dikilecek bir direğe yazılması kararlaştırılmış. yapmaz 


antlaşmanın 


Lucian savaş bittikten sonra Ay halkını anlatmış. 
Ay gezegeninde kadınların olmadığını, Aylıların kadınlardan doğmadığını ve çocuğun karından değil baldırdan doğduğunu anlatmış. 

(Görseller Türkçe baskıda yer almamaktadır. ) 


Kitap buna benzer inanılmaz olaylar ve fikirler ile dolu. Ay ve Güneş savaşının sonucunu yada savaşta daha ne çeşit canlıların bulunduğunu merak ediyorsanız kitabı baskısı bitmeden almanızı öneririm. Samsatlı Lukianosu araştırdığım birkaç gün benim için oldukça heyecanlı ve keyifli geçti. 
Yazarın bundan yaklaşık 1850 yıl önce böyle bir bakış açısına sahip olması inanılmaz. Birçok bilim kurgu eserine ilham kaynağı olduğu söyleniyor. 
Günümüzde yaşıyor olsa nasıl eserler çıkarırdı hayal bile edemiyorum. 
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İsmail Şahin'in Kütünhanesinden 


METİN GÜÇLÜ 


EVRENİN TÜRK 
BEKCİLERİ 


Nergiz Yayınları'ndan Ocak 2007 tarihinde çıkan ve Metin Güçlü tarafından yazılan “Evrenin Türk Bekçileri” ısımlı kitap, çevresi tarafından neredeyse deli olarak nitelendirilen Okan isimli bir gencin başından geçen olaylarla başlıyor. Kendisinde olağanüstü birfiziki güç, önsezi ve telepati gibi yetenekler vardır ama ancak başından geçen olaylardan sonra bunların farkına varacaktır. 


Okan, Şile yolunda giderken virajın görünmeyen ele geçirmelerini engellemek için verilen kısmındaki bir tehlikeyi hisseder. Taksi şoförü sert (o mücadeleyi anlatıyor. 

bir frenle arabayı durdurur. Yolun ortasında koskoca 

bir kütük durmaktadır. Kız arkadaşını taksiyle , , , : geri gönderir ve kendisi ormana dalar. Ormanda  Plinktonlular, dünya üzerinde önemli mevkilerde Şiba isimli bir genç kızla tanışır fakat Şiba bir bulunan bazı kişileri önce zihinsel olarak Dünyalı değildir. “Galaksi Savunma Birliği”nin O©le geçirerek ve onların bedenini kullanarak dünyayı korumakla görevli “Negrita” isimli uzay örgütlenmektedirler. Bu (o kişiler (o emniyet 


gemisinin komutanı olan bir Venüs”lüdür. müfettişi, eyalet savcısı, başbakan ikinci yardımcısı, denizaltı komutanı gibi mevkideler 

Şiba ile Okan Negrita'ya döner. Okan artık ve Plinktonlular bu kişilerle yer değiştirmiş “Galaksi Savunma Birliği”ne katılmıştır. Asıl durumdalar. Plinktonluların kendi aralarında farklı macera bundan sonra başlamaktadır. zihinsel güç kademeleri vardır ve kahramanlarımız i — ilk maceralarında bu Plinktonlularla mücadele Kitapta, birbirine bağlı olmayan dört macera vardır. e ederek dünyadaki (o merkezlerini (o bulmaya 


, çalışıyorlar ve merkezlerini yok ediyorlar.. 
İlk maceramız, başlığı olmamasına rağmen 


“PLİNKTON BELASI” diyebiliriz. 
Plinkton gezegeninden gelen ırkın dünyayı Bu macera bana Robert A. Heinlein'ın “Kaybolan 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Metin Güçlü 


. EVRENİN 
TÜRK BEKÇİLERİ 


Miras” ve “Merih'ten Saldıranlar” isimli eserlerini anımsattı. 


İkinci macera “JENA'lı KONUKLAR” adını taşıyor. 


Alaska'ya zorunlu iniş yapan bir Jena uzay gemisine yardım için yola çıkan Negrita'nın ve kahramanlarımız Okan ile Şiba'nın başından geçenler anlatılıyor. Negrita, Dünya'ya gitmek için kestirme bir yola girer fakat Santor'ların kontrolünde olan bir boyuta geçerler ve orada sıkışırlar. Okan ve Şiba gezegene iner, fakat gezegen ve üzerindekiler tamamen görüntüden 


oluşmaktadır. o İkilinin (o başlarından O ilginç olaylar ogeçer. Santorların lideri oboyuttan çıkmalarına yardım eder fakat bu sefer de bir zaman kayması meydana gelir ve kendilerini 
2. dünya savaşının başlangıcında bulurlar. 
Aslında yaşadıklarının hepsi Santor liderinin bir oyunudur ve kahramanlarımız bir testten geçmişlerdir. Negrita dünyaya doğru yoluna devam eder. Fakat dünya yörüngesine yerleştirilen biri Rus, diğeri Amerikan iki savaş uydusu ile başları derde girer. Jena gemisi de bu uydulardan biri ile vurulmuştur ve Alaska'ya zorunlu iniş yapmıştır. Kahramanlarımız kılık değiştirerek 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o bölgedeki üs komutanı ile görüşür ve durumu anlatır. Hep birlikte Jena gemisine giderler. Gemi onarılır ve yoluna devam eder. Komutan Flaw, teknisyen Shena ve bizimkiler Negritaya döner. 
Komutan Flaw aynı zamanda bir astronomdur ve yaşadıklarına inanamaz. Daha sonra ise iki savaş uydusunun ise birbirini yok etmesi için ufak bir operasyon yapılır ve uydular imha olur. 


Üçüncü maceramız ise “BUZUL TEHLİKESİ” adında. 


Dünya kavurucu bir yaz günü ortasındayken hava sıcaklığı birden düşmeye başlar. Her yer donar, Avrupa, Amerika, okyanuslar buz tutar. 
Kahramanlarımız bu durumu çözmek için tekrar dünyaya inerler. Yine beden değiştiren uzaylılar 


vardır ama aynı zamanda Andromeda'dan gelen uzay gemileri atmosferde görünmez durumda beklemektedir. İkilimiz okyanusun 


ortasında buzların arasında şıkışıp kalan bir yolcu gemisinde ortaya çıkarlar. Şiba gemi telsizcisinin şaşkın bakışları arasında gemi telsiziyle Negrita ile bağlantı kurar. Negrita bir süre sonra geminin üzerine gelerek tüm yolcu ve mürettebat gemiye taşınır. İkilimiz daha sonra Avrupa'da bir otele giderler. Kendilerine verilen bilgi bulundukları yerin yakınından bir uzay gemisinin havalandığı şeklindedir. 
Araştırma sonucunda bir kimya tesisinden yüklü miktarda potasyum çalındığını öğrenirler. Bu arada Negrita atmosferde durumu kontrol altına almıştır ve Andromeda gemileri teker teker yok edilmektedir. Dünya ise yavaş yavaş ısınmaktadır. 


İkilimiz daha sonra iki uzaylının peşine düşer. Kısa bir Mars macerasından sonra, uzaylıları Ankara-Konya karayolu üzerinde ele geçirip dünyadan ayrılırlar 


Son maceramız ise “KAPLUMBAĞALARIN DEHŞETİ” 


Galapagos adalarında yaşayan penguenler birden bire ölmeye başlamıştır. O sıralarda ise Miami sahillerinde bir hareketlilik (ovardır. Önceki maceradan tanıdığımız komutan Flaw ise emekli olmuş, sahilde güneşlenmektedir. Birden bir şey dikkatini çeker ve ailesini uyarır. Kısa bir süre içinde tüm sahil bomboş kalmıştır. Denizden sahile doğru 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siyah birdalga gelmektedir. Denizdeki tüm balinalar topluca intihar etmek için karaya vurmak üzeredir. 
Bir başka yerde ise, San Diego deniz üssüne bir yardım çağrısı gelir. Bir gemiye dev bir kaplumbağa çarpmış ve gemi su almaktadır. 
Önceleri şaka olduğunu zanneden üs yetkilileri haberleri (o izleyince oOdurum araştırılır o ve şaka olmadığı anlaşılır. Kaplumbağalar ise Acapulco'ya ulaşmış ortalığı yıkıp geçmişlerdir. 
Kahramanlarımız olayı araştırmak için dünyaya, Miami'ye gelirler. Oradaki görevli durumu anlatır ve olayı Flaw'un haber verdiğini söyler. 


Kahramanlarımız oo Flawu Oo bulurlar. Flaw gördüklerini anlatır. Araştırmalara başlarlar. 
Kahramanlarımız oFlaw'un ailesiyle birlikte 


Negritaya dönerler. Sorunun ay'dan kaynaklandığı anlaşılır. Aya iniş yapılır. Fakat ayda, üçüncü sistemden gelen bir gemi vardır. Amaçları dünyadan su alıp gitmek olan bu canlılar, gemilerini önce küçültüp dünyaya yollamışlardır. Geri dönüşte gemiler atmosferde beklerken, büyültme işlemi sırasında bir kaza olur ve büyültme cihazı dünyayı hedef alır. Kaza sonucu bazı hayvanlar etkilenmiştir. Kahramanlarımız bozulan cihazı onarırlar ve konuklarımız geri dönerler. O sırada aydaki Amerika üssünde devriye gezen iki asker ise gördüklerini unutmaya karar verirler. 


Dünyadakilerin “Galaksi Savunma Birliği'nden kesinlikle haberleri yoktur ama ii Flaw ve ailesi, “Buzul Tehlikesi” macerasında uzaylıların bedenine girdikleri 
3 kişilik aile ve yolcu gemisi kaptanı için 
“Galaksi Savunma Birliği”nin ve uzaylıların varlığını öğrenmek tam bir sürpriz olmuştur. 


Kitap için tam bir “Hard SF” örneği diyebiliriz. 
Uzaylı ırklar, madde veya enerji formundan diğer forma dönüşüm, gelişmiş uzay gemileri, düşünce okuma,zihin ele geçirme, telepati, başkabircanlının görüntüsüne dönüşüm, zamanda yolculuk vs.... 


Kısaca aradığınız her şey bu kitapta mevcut diyebilirim. Her ne kadar 1950-1960'ların tarzında yazılmış olsa da, böyle bir eserin ülkemizden de çıkması sevindirici bir durum. “Hard SF” türünü ister sevin, ister sevmeyin ama en azından yerli BK 'ya destek olmak için bu kitabı alıp okumanızı tavsiye ediyorum. 


Genel 
Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran Kişi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü Surp Agop Hastanesi?'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 


Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera'daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven?'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa (Werner Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral Übü'sünden) 
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Kuhilayhan Yalçın 


Star Wars Evrenine 
Ezoterik Bir Bakış 


eb foremaşllır y 
HOŞA0 ÜNE? > >: ona sı dece 


16 OC 

A aca cif abe NY IE 
Uus-ışıtur VB. ELON 


Coğdaş bilim kurgu ve fantastik edebiyatın tarihsel köklerini incelemek bir anlamda on dokuzuncu yüzyılın masonlocalarıve/veya Teozofiderneklerininkoridorlarında 


kaybolmak demektir. 
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Araştırmacı Marc Van Stone 
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah ve Dünyanın Merkezine Yolculuk gibi kült romanların yazarı Jules Verne'in Gülhaç (Rosicrucian) ve masonik ezoterizm konusunda son 


derece bilgili olduğunu söyler. 


Michel oOLamy, o Jules 
Veme'in oGizli o Mesajı: 
Masonik, Gülhaçcı ve Okült Yazılarının Deşifresi (The 

Secret Message of Jules Verne: Decoding oOHis (o Masonic, Rosicrucian, and Occult Writings) kitabında 

Verne'in Hürmasonluk, Altın Şafak, Angelic Society ve Gülhaçlar 

gibi okült topluluklarla bağlantılarını araştırır, romanlarında bu toplulukların 


gizli ve kutsal sembollerini nasıl şifreli bir biçimde kullandığını açıklar. 


Sadece Dünyanın Merkezine Yolculuk bile, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, Teozofi hareketinin kurucusu Madame Blavatsky ve politik okültist Saint Yves D'alvaydre gibi figürlerin popülerleştirdiği, Oyuk Dünya Teorisi ya da Agartha-Shambhala mitlerinin bir versiyonundan başka nedir ki? (Not: Hepsi azılı birer okültizm meraklısı olan Hitler, Rudolf Hess ve Karl 


Haushofer gibi üst düzey Nazi liderleri de bu kayıp yeraltı uygarlıklarının(!) 
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peşindeydi.) 


Simya, Kabala, okültizm ya da kara büyü, sadece Jules Verne'in ilgi alanına girmiyordu tabii. Örneğin ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip |. R. R. Tolkien ve yakın dostu Narnia Günlükleri'nin yazarı C. S. 
Lewis'in Altın Şafak (Golden Dawn) adlı okült toplulukla ilişkileri vardı. 
Jim Morrison ve Jimmy Page gibi efsane rock yıldızlarının da hayranı 


olduğu bilinen büyücü, okültist, Ingiliz 


MI6 ajanı, Thelema adlı sahte-dinin 

(pseudo-religion) kurucusu ve Ordo Templi Orientis adlı gizli topluluğun lideri Aleister Crowley de Altın Şafak üyesiydi. Yeri gelmişken: Tom Cruise ve John Travolta'nın da üyesi olduğu Scientology Kilisesi'nin kurucusu L. Ron Hubbard Crowley'nin Thelema dininin müridi ve bir O.T.O. inisiyesiydi. Hubbard gençlik yıllarında “ucuz roman” diyebileceğimiz, ikinci sınıf bilim kurgu romanları yazıyordu. 
Annesi de bir Scientology üyesi olan Philip K. Dick'in, The Turming Wheel adlı uzun öyküsündeki Elron Hu karakteri Ron Hubbard'ı hicveder: El-ron Hu(bbard). 


Yalnız tüm bu okült topluluklar ve karizmatik “edebiyat yıldızları” arasında bir isim var ki, Yıldız Savaşları hayranlarının oldukça ilgisini çekeceğini tahmin ediyorum: O da İngiliz politikacı, romancı, okültst ve İngiliz Gülhaç Topluluğu'nun 


(Societas Rosicruciana in Anglia) “Büyük Patronu” Sir Edward Bulwer-Iytton. 


Bu hayal gücü ve okült bilgisi geniş İngiliz asilzadesine geçmeden önce Yıldız 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Savaşları'nın yapım sürecinden bir anekdot paylaşmak isterim. 1977 sonbaharında, filmin yaratıcısı George Lucas, yakın dostu Steven Spielberg ve Stephen King uyarlaması Carrie ve Görevimiz Tehlike gibi filmlerin yönetmeni Brian De Palma'ya çekmeyi düşündüğü üçüncü filmiyle ilgili (Star Wars) bazı tasarımlarını gösterir. Spielberg filmin bir “büyük bir hit” olacağını söyler. Palma ise biraz alaylı bir şekilde: “What is this Force s-t?” der: “Bu Güç b.ku da nedir?” Yanıtı Jedi Ustası Obi Wan Kenobi şöyle veriyor: “Güç... Bütün canlılar tarafından yaratılan bir enerji alanıdır. 
İçimizden geçer, bizi sarmalar. Galaksi'yi bir arada tutar.”* Güç, ona karşı alıcı/duyarlı olanlar tarafından bireysel olarak da kullanılabilir ve bu duyarlılığı 


(Force-sensitive) kandaki “midi-chlorian” seviyesi belirlemektedir. 


İmdi; Jules Verne'in Britanyalı çağdaşı olan Lytton'un (1803-1873) öne çıkan üç önemli romanı var: Pompei'nin Son Günleri (The Last Days of Pompeii), Zanoni ve George Lucas'ın Star Wars evrenini kurgularken beslendiği kaynaklardan biri olan Vril: Geleceğin Irkının Gücü (Wril: The Power of the 


Coming Race). 


İlk Okez 1871 yılında yayımlanan The Coming Race romanının isimsiz anlatıcısı, bir madende işlenen cinayetin tetiklediği olaylar neticesinde kendini telepatik yeteneklere, gelişmiş bir teknolojiye ve Vril denen “elektro-spiritüel” 
ya da elektro-ruhsal) bir güce sahip varlıkların yaşadığı bir yeraltı 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uygarlığında bulur. Kendilerine Vril-ya'lılar diyen bu meleksi varlıklar, binlerce yıl önce gerçekleşen büyük bir tufandan sonra bu karmaşık mağara ve tünel sistemleriyle birbirine bağlanan yeraltı kentlerinde yaşamaya başlamıştır. Bir ustanın rehberliğinde geliştirilen ve kontrol edilebilen, bu telekinetik Vril gücü, “yapıcı ve yıkıcı” amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu ifadeler, özellikle Star Wars hayranlarının aklına Jedi ustaları, padawanlar ve Güç'ün Aydınlık (yapıcı) ve Karanlık (yıkıcı) tarafları gibi SW motiflerini getirmiş olmalı. ... 


Toparlarsak: Star Wars filmlerindeki “Force-Güç” teması, Batılı okültistlerin türettiği Agarta-Şambala mitlerinin temel olay örgüsü ve Nazilerin Vril motoru, Vril füzesi ve Vril gücüne sahip üstün insan ırkı yaratma projeleri gibi söylencelerin çıkış noktası bu romanda aranmalıdır. The Coming Race, Gelecek Irk adıyla Kyrhos Yayınları tarafından dilimize kazandırıldı. Ayrıca romanın İngilizce orijinalinin ücretsiz 


elektronik sürümlerine de internetten ulaşmak mümkün. 


Star Wars evreni, bundan çok daha kapsamlı ezoterik okumalara açık elbet. Bir örnek de dizinin yedinci bölümü Güç Uyanıyor'dan verip, bu kısa yolculuğumuzu sonlandıralım. Filmde İlk Düzen (First Order) adı verilen ve yıkılan faşizoid Galaktik İmparatorluk'un küllerinden doğan askeri ve siyasi bir yapılanma vardır. Yönetmen |. 
|. Abrams First Order'ın, İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından Arjantin'e 
kaçıp, faaliyetlerini gizlice burada sürdürmeye devam eden Naziler'den esinlenildiğini söylüyor. İlginçtir; Jules Verne, Tolkien ve Crowley'in bir dönem üyesi ya da müdavimi olduğunu belirttiğimiz Altın Şafak topluluğunun The Orders olarak ifade edilen üç düzen ya da inisiyatik aşaması vardır. Hermetik Kabala kökenli ezoterik felsefelerin ve tarot, astroloji, geomancy gibi kehanet metotlarının öğretildiği “The First Order”, İlk Düzen; astral seyahat ve simya uygulamalarının yapıldığı The Second Order, İkinci 


Düzen ve Gizli Şefler'le doğrudan irtibata geçilen en yüksek düzey The Third Order, 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Üçüncü Düzen. Bu rastlantıları |. |. Abrams'a sorma şansım henüz olmadı amat!), 


konunun peşini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz. 


Kaynaklar: 


Iı -Clarke, Nicholas Goodrick. (2012). Nazizmin Gizli Kökenleri: Gizli Aryan Kültleri ve Nazi İdeolojisi Üzerindeki Etkileri. (Ali Cevat Akkoyunlu, Çev.). Istanbul: Kırmızı Kedi Yayınları. 


2-Dick, Anne R. (2016). Philip K. Dick'in Peşinde. (Münewer Bayhan, Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları. 
3-http://nypost.com/2014/09/2 | /how-star-wars-was-secretly-george-lucas-protest-of-vietnam/ 4-http://starwars.wikia.com/wiki/The Force 

S-http:/Www.crystalinks.com/goldendawn.html 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1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Ahdülkadir Doğanay 


KIVIRCIK ve SARI 


Sg m b 


Zika im 


Ölüm kapıdaydı. Karanlık dört bir yandan soğuğu çağırıyordu. Tehlike alarmları çığlıklara karışırken çoktan unutulmuş eski dualar tekrar gün yüzüne çıktı. Uzaktaki ormanları aleve verdiler; birbirlerini ezdiler, yağmaladılar, yalvardılar. Bir kadın kendini alnından vurdu. Bir yaratık sinir krizi geçirip yere yığıldı. Delirmiş gözler o karanlık noktaya sabitlendi. Biraz sonra tüm halk evlerine çekildi. Çünkü gecenin soğuğu ormandaki alevlerden daha çabuk gelecekti. Buz her şeyi yutmadan önce şehir derin bir sessizliğe gömüldü. 


Anne saçlarını kesmeye karar vermişti... 


Kaskımın filtresini açıp etrafa baktım. Tüm gezegen koca bir kar küresini andırıyordu. Binalar buz kalıpları içindeydi. Sokaktaki yaratıklar gözlerindeki dehşetle donup kalmışlardı. Yaşam bitmişti, renkler ve anılarda öyle. Tufan sadece korkuyu uyuşturamamıştı. Uzaktaki göl ve yanmış ağaçlar, hatta fıskiyelerden akan su bile donmuştu. İnce buz üstünde kaymamaya dikkat ederek yürüyordum. 


Işınlanma icat edilince büyük bir enerji gereksinimi doğdu. Kara tahtanın başına geçen matematikçiler de bir hesap yaptılar; insanlığa bir yıldız gerekiyordu. 
Böylelikle hem gerekli enerjiyi sağlayacak, hem de 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kendi güneş sistemimizi kuracaktık. Yıldızı galaksinin daha uygun bir yerine ışınlamak uzun vadede maliyeti azaltacaktı. Sonunda kendimize bir yıldız seçtik ve onu ışık yılları uzağa ışınladık. Sonra bir gün hiç hesapta olmayan bir şey fark ettik; kar küresini... 


Bu sistemde daha önce yaşama rastlamamıştık. Yıldızı ışınladıktan bir ay sonra yanıldığımızı fark ettik. Bu gezegen canlıydı, en azından eskiden. Yirmi yıldır radyo sinyallerimizi takip ediyor, bizden gizlenmek için holografik projektörler kullanıyorlardı. Neyin geldiğini asla anlayamamışlardı. 


Buraya onları araştırmaya ve varsa sağ kalanları öldürmeye gelmiştik. Kimsenin bundan haberi olmamalıydı. Amerika'nın keşfi Aztek ve İnka'ları, nükleer enerji Hiroşima'yı, ışınlanmaysa koca bir gezegeni yok etmişti. Sıradan insanlar bu vicdan azabıyla yaşayamazlardı. 


Üniversiteye doğru ilerledik. Biçimlendirilmiş beynim gördüğüm tüm uzaylı yazılarını çeviriyordu. Bizi izlemiş; savaşlarımızı, şiirlerimizi, kimliğimizi öğrenmişlerdi. 
Sanki korkunç bir tablonun içinde yürüyordum. 
Donmuş insanlar taş heykeller gibiydi. Ben dokundukça vücutlarının bir parçası kopup yere düşüyordu. İrkilip onlardan uzaklaştım. 


Onların en eski inançlarında güneş şefkatli bir anne gibi tasvir ediliyordu. Her gün doğumunda kıvırcık ve sarı saçlarından kopardığı bir telle gezegenini ısıtan bir anne. Bu yüzden her yılın ilk günü yerli kadınlar saçlarından bir tutam kesip güneşe saygı için toprağa gömüyorlardı. Bunları bilgi bankasındaki eski yazıtlardan öğrenmiştim. 


İdam mangasını kuzeydeki düzlükleri araştırmaları için görevlendirdim. Onlar gidince yalnız başıma devam ettim. Bu bölüm daha önce incelendiği için korkmuyordum. Üniversitenin içine girdim. Okuma odaları ve anlam veremediğim bazı bölümler yerin metrelerce altına, deniz tabanına kadar uzanıyordu. 
Koskoca şehir bir gemi gibi suyun üstüne inşa edilmişti. 


Silahımöndebenarkadakoridorlardagezdim,dehlizlere girdim, odaları dolaştım. Hayatta kalabilenlerden ufak bir direnç bekliyorduk. Ya gölgelerin arasından ya da bir yarıktan fırlayıp üstümüze atlayacaklardı. Fakat bir grup yerli emrimdeki beş bin askere karşı koyamazdı. 
Zafer muhakkak bizim olacaktı. 


Geniş bir salona daldım. Kıyıda köşede birbirine sokulup donarak ölmüş cesetler vardı. Kafamı sağa çevirince alev gibi parlayan bir surat gördüm. Yaklaşınca sadece bir duvar resmi olduğunu anladım. İki metre boyunda, görünüşe göre kadındı. Daha iyi inceleyebilmek için kaskımdaki ışığı artırdım. Uzun ve sarı saçları iki yana bir sarmaşık gibi uzanıyordu. Kızıldan sarıya kayan bir renk paletinde dalgalanan saçlar o kadar canlıydı ki sanki üzerini örten ince buz katmanını eritiverecekti. O an anladım; bu kadın güneş tanrıçası Kandela'ydı. 


Saydam denebilecek yüzü birden bana doğru döndü. 
Bir çığlık atıp geriye fırladım. Resim yavaşça ayaklarını uzatıp duvardan çıktı. Artık üç boyutlu bir hale gelmişti. 
Üzerine birkaç el ateş etmeme rağmen bir faydası olmadı. Işınlar içinden geçip duvara saplanıyordu. 

“Uzaklaş benden!” 


diye bağırdım mevzi aldığım 


yerden. 


Kandela silahsızım der gibi ellerini havaya kaldırdı: “Korkmana gerek yok. Ben sadece bir hologramın.” 


Nefesimi toparladım. Ne demek istediğini bir süre sonra anlayabildim. Rahatlayıp ayağa kalktım. 


Kandela devam etti: “Gezegenin tüm bilgi birikime sahibim. İstediğini sorabilirsin.” 


“Gezegende kaç kişi kaldı?” diye sordum. “Silahları var mı?” 


Tebessüm edip yukarı çıkan merdivenlere yürüdü. 
Eliyle gel dercesine bir işaret yapınca peşinden gittim. Üst kattaki daha geniş bir odaya daldık. Güneş sisteminin devasa bir modeli vardı. 


“Sizinle ilgili her bilgiyi burada topluyoruz.” dedi hologram. Sonra sanki ilgisi dağılmış gibi yapıp eline aldığı bir kitabı kurcalamaya başladı. 


“Soruma cevap vermedin.” diye çıkıştım. 


“Yönettiklerimi neden öldürdünüz?” diye sordu bana. 
Sanki başka biriydi. 


Halkım yerine (o yönettiklerim anlamına gelen kelimeyi kullanması dikkatimi çekmişti: “Ne demek yönettiklerim?” 


Yine tebessüm etti: “Bu gezegeni ben yönetiyordum.” 


“Sen sadece bir illüzyonsun.” dedim. “Beni kandıramazsın.” 
“Sizin için bir illüzyonum.” dedi Kandela. “Ama 


buradakiler için onların hologram tanrıçasıydım. 
Soruna gelecek olursak; bu gezegende kimse kalmadı.” 


Bir daha tebessüm etti. Tam salondan çıkmak için kapıya yönelmiştim ki belli belirsiz bir sesle çok tanıdık bir şiir okumaya başladı. Shakespeare'in dizeleri sanki can buluyordu. Yerime raptiyelendim, kanımın donduğunu hissedebiliyordum. 


“Bizi yaralarsanız, kanamaz mıyız? Gıdıklarsanız gülmez omiyiz? o Zehirlerseniz Olmez miyiz? 
Ve bize zulmederseniz, öç almaz mıyız?” 


Bir savaş ilanı gibi gelmişti. Titreyen gözlerimi ona çevirdim: “Ne demek istiyorsun?” 


“Güneşimizi çaldığınızda” dedi Kandela: “tüm ışınlanma enerjimizi de kesmiş oldunuz. Bu gezegendeki herkesi ölüme mahküm ettiniz.” 
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“Ne laf geveliyorsan söyle artık!” Sinirlenmeye başlamıştım. 


Dünya küresini avuçlarının içine aldı: “Ama bilmediğiniz bir şey var; burası sadece bir koloni gezegeni. Bundan başka on iki toz zerresinde daha yaşıyoruz.” 


Olduğum yere çöktüm kaldım. “Ya- yani...“ 


Hiçbir şey söylemedi ama bu sefer yüzünde acı bir tebessüm vardı. Bu defa Nazım Hikmet'ten bir alıntı yaptı: “Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz, ya da dünyamıza inecek ölüm.” 


Elindeki dünyayı yere attı. Gözünde nefreti gördüm. 
Ben bir köşede meczup gibi titrerken saçlarından bir tel koparıp iki parmağının arasında tuttu. Bana dikili gözlerini hiç ayırmadan saç telini dünya maketinin üzerine bıraktı. Onun düşüşünü izledim, sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Ardından telsizden bir anons duydum: 


“Burası Mars kolonisi, Kızıl Vadi “den sesleniyorum. 
Sesimi alan herkese bildiriyorum; Dünya'ya kimliği belirsiz nükleer silahlar ışınlandı. Kayıp çok büyük. 
Dünya düştü. Tekrar ediyorum Dünya düştü!” 


Duyduklarımı hazmetmeye çalışıyordum. Farkında olmadan ölümcül bir ışınlanma savaşını, kozmik bir kan davasını başlatmış olabilir miydik? 


Kadın bir saç telini daha dünyaya bıraktı. Sonra bir tane daha, bir tane daha... Artık hiçbir şeye tepki veremeyecek kadar çaresizdim. Orada sessizce oturup kıvırcık ve sarı saç tellerinden devasa bir yumağın oluşmasını seyrettim... 


Son 
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“Işınlanma” Konulu 
ÖDÜLLÜ 
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 
Katılanların Tam Listesi 


1-Abdülkadir Doğanay - Kıvırcık ve Sarı (Birinci) 2-Aynur Türk - Tek ayak, Tek Meme 

3-Burak Katipoğlu - Kısa Mesafe 

4-Burak Yüksel - Bilim ve Kurgu 

5-Burcu Güler - Sadece Yalnız Adam 

6-Cem Can - Anibal Deneyi 

7-Emirhan Karahasan - Kaptanın Işınlanma Günlüğü 8-Gökhan Cılam - Günlük 

9-İsmail Yiğit - 2023 Nolu Sandık 

10-Kenan Çetinkaya - Kralın Dönüşü (Üçüncü) 


11-Metin Uçar - İlk Işınlanan İnsan 


12-Mustafa Özçınar - Yeni Bir Başlangıç (İkinci) 13-Nezahat Çağdaş - Tesbih Taşları 

14-Nur İpek Önder Mert - Gölgelerin Dünyası 15-Onurkas Balaban - Kyüseishu 

16-Özgür Hünel - İhtiyarlar Nereye Gider 17-Sakıp Şeng - Mavi Dalga 

18-Semih Bulgur - Işınlanmanın Ruhu 19-Süleyman Sönmez - Mülteci 

20-Umut Karcı - Hikaye 


21-Varlık Ergen - Son Veba 
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Burak Fedakar 


YENİ BİR UMUDA DAKA ADIM ATMAK! 


STAR WARS 
The FORCE AWAKENS 


JIN 


1 980 yılının hava durumunu hatırlayamadığım bir pazar sabahında, 
Şişli Kent sinemasında anne ve babamla izlediğim ilk Yıldız Savaşları - Yeni Bir Umut filminde, benim içinde, tüm yaşamımın müzik zevkini belirleyecek adımların temeli atılmıştı. 
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Tarifi imkansız ve belkide bir daha hiç aynı hazzı alamayacağım bir keyif ve büyülenmişlikle izlediğim bu ilk filmin beni en çok etkileyen iki anından biri Darth Vader'ıilk görüşüm ve diğeri de filmin açılış anındaki olağanüstü temasıydı. İlerleyen yıllarda aynı heyecanı elimden geldiğince klonmaya gayret ederek Star Wars hayranlığımı gerek film, gerekse film dışı malzemelerle bugüne kadar ayakta tuttum ve sanırım son nefesime kadarda beyin damarlarıma sağlam bir şekilde işlenmiş olarak ayakta tutmaya devam edeceğim! 


Star Wars, özellikle benim kuşağımı, bütün dünyada inanılmaz bir etki alanı içine almıştı. Şahsım içinse bütün bu hayranlığın merkezinde her zaman John Williams vardı. Seriye hayat veren ana tema ve 
diğer unutulmaz besteleriyle Williams, 43 
yıllık hayatımda film müzikleri konusunda yüzlerce besteciyi takip etmeme sebep olan 
yaşayan bir efsane haline geldi. Bugün 84 
yaşında olmasına rağmen halen, besteci ve orkestra şefliği kimliğini, formundan kaybetmeden başarıyla devam ettiriyor. 


Efsanenin yaratılmasında George Lucas kadar etkisi olan usta besteci, geçtiğimiz yılınsonunda, serinin yedincifilmi The Force Awakens ile tekrardan bagetini eline alarak Londra Senfoni Orkestrasının başında ana temayla harmanladığı yeni besteleriyle karşımıza çıkıyor. 

Senfonik müzik konusunda 

bugün yaşayan en önemli isimlerden biri olan Williams, ilerlemiş yaşına rağmen yeni bestelerle desteklediği yepyeni 

albümüyle kulaklarımızın pasını silmeye namzet bir işe imza atıyor. En başta belirtmekte fayda var, bestecinin yaşını ve orkestra başında gösterdiği performansı 


göz önüne alacak olursak eğer, serinin geçmiş albümlerine kıyasla ciddi yorgunluk emareleri görmeyi bekleyenlerin yanlış düşüncelere (o kapıldıklarının o göstergesi bir albüm var karşımızda! Bu filmde, özellikle ikinci üçlemede yoğun bir şekilde kullandığı orkestra haricinde koroyu, tek bir parça dışında kullanmayı tercih etmemiş. 
A New Hope filminde de kullanılmadığını düşünürsek, yüksek ihtimalle filmin yönetmeninin Ooo özellikle (o istemediğini varsayabiliriz. Williams, klasik ve ikinci üçlemeye hayat veren sayısız karakter temalarına burada yenilerini ekleyerek serinin müzikal yapısını zenginleştirmeye devam ediyor. Özellikle, yeni kadın kahramanımız Rey ve son model kötümüz Kylo Ren için bestelediği temaları merkez nokta alarak filmin bütünlüğüne yayıyor ve bunların desteğiyle, filmdeki eski göz ağrısı kahramanlarımızın klasik üçlemeyle unutulmazlar arasına giren temalarıyla birleştirerek, yeni üçlemenin ilk ayağını sağlam bir temel üzerine oturtuyor. Final parçasında Jedi Steps ve gücün temasını birlikte kullandığı ve orkestranın yavaş yavaş zirve yaptığı beste, dinleyicinin tansiyonunu ciddi biçimde yükseltmeyi başarıyor. 
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Main Title And The Attack On The Jakku Village adıyla giriş yapan açılış parçamız, her zamanki efsane temayla başlıyor ve filmin önemli bir karakteri olan Direniş pilotu Poe ile tanışıyoruz. Ana tema arkasından, orkestra hız kesmeden yaylı çalgılar eşliğinde hareketli sahnelerin işaretini veren bir tonda devam 


ediyor ve İlk Düzen Fırtına Birliklerinin Jakku Gezegenine yaptıkları saldırı üzerine gerilim düzeyini arttırıyor. Hemen bu anda Kylo Ren'in köy baskını sonrası gezegene inişi sırasında nefesliler eşliğinde ilk önemli temasını işitiyoruz. Karanlık tarafı fazlasıyla hissetmemize olanak veren bu önemli tema eşliğinde devam eden parça, filmin en çok sevilen karakterlerinden yeni robotumuz BB- 
8'in, yoldaşı pilot Poe tarafından kendisine emanet edilen önemli bilgilerle olay yerinden kaçmasıyla son buluyor. 


|» 2 takip eden ikinci parçamız, filmin 
en önemli karakterini karşımıza çıkarıyor. 
The Scavenger isimli parça, adından da 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anlaşılacağı üzere çöl gezegeni Jakku'da hurdacılık yapan Rey'i, hem bize tanıtıyor, hemde filmin asıl önemli temasını ilk kez dinlettiriyor. Yumuşak geçişlerin, keman ve flüt eşliğinde yapıldığı bir geçiş bestesi bu! 


| Can Fiy Anything; karakter tanıtımının 
üzerine hareketli bir parçayla tansiyonu arttırıyor. o Bestecinin yaylı partisyonlar üzerine nefeslileri sonuna kadar ayakta tuttuğu bir parça, burada ise diğer önemli karakterimiz Finn devreye giriyor ve esir tutulan Poe ile İlk Düzen'in devasa Yıldız Destroyerinden bir Tie Fighter çalarak kaçmalarıyla nihayetleniyor. 


Rey Meets BB-8; Rey ve BB-8'in ilk tanışma anını içeren hafif tonda ilerleyen bir geçiş parçaşı. 

Bunu takip eden Follow Me, hafif tonlarda 


başlayıp Rey ve Finn'in tanışmasının ardından, kendilerini kovalayan Fırtına 


Birliklerinden kaçış anıyla beraber tempo kazanıyor ve bu hareketli parça, Millenium Falcon'un devreye girmesiyle, nefesli 


çalgıları kullanarak ana temanın küçük bir kesiti ile son buluyor. 


Rey Theme; filmin en önemli teması. 
Kadın karakterimizin filme damga vuran bu teması muhtemelen albüm için hazırlanmış bir versiyon. Giriş anı Ennio Morricone tarzı Spagetti Western havasında başlayarak yaylıların önderliğinde orkestranın tüm enstrümanlarının eşlik ettiği parça Adagio bir giriş yaparak, ilerleyen kısımlarda Affettuoso (Taşkın bir duyguyla) ile parçanın sonunu getiriyor. Bu tema son yıllarda bestecinin yaptığı en başarılı çalışmalardan biri. 


hi Falcon; adından da anlaşılacağı üzere orkestranın ayakta olduğu bir parça, 


uzun bir kaçıp kovalamaca sahnesinin tüm yoğunluğunu, nefesli ve yaylı enstrümanların Agitatosu eşliğinde keyifle dinliyorsunuz. 


> Girl With The Staff; Kylo Ren'in yoğun ve karanlık psikolojisini hissettiren, bir önceki hareketli tema sonrası, bir nevi karanlık ve daha ağır bir tempoyla dinleyiciyi daha kaotik duygulara yönlendiren bir parça. 


Tre Rathtars, ilk göz ağrımız Han Solo ve Chewbacca ile yeni kahramanlarımızın ilk karşılaşma anı oluyor. Bulundukları yük gemisinde Rathtars isimli yaratıkların, kahramanlarımızı ve onların peşindeki gangster (oçetelerini (kovalayıp (mideye indirmeye çalıştığı hareketli sahnelerde Agitato tarzına dönüşle orkestra bir kez daha havalanıyor. 
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The Starkiller, First Order (İlk Düzen) olarak anılan, imparatorluğun küllerinden doğmuş fanatiklerin, faaliyete geçirdiği yeni ölüm yıldızını ilk kez kullandığı anı simgeleyen, başta sona Dolendo (üzüntülü) bir tempoda ilerleyen, yaylı çalgıların egemenliğinde başarılı bir tema. 


> 


İP ans Confession; Rey ve Finn arasında geçen yumuşak bir sahnenin arkasına 


döşenmiş bir geçiş müziği. 


Ky Ren Arrives At The Battle; bir önceki hüzünlü temanın ardından gelen yoğun çatışma ortamını haber veren bir parça. 
Kylo'nun teması çevresinde, temposu hiç düşmeyen, Williams'ın hareketli parçalarda özellikle ağırlık verdiği yaylı ve nefesli çalgı uyumunun mükemmel bir örneği! 


Mars Counsel; bir başka yeni ve önemli bir karakteri karşımıza çıkartıyor. Efsane Yoda'nın ırkından Maz ile tanışıyoruz. Ancak besteci bu karakter için özellikle yeni bir tema yapmamış. Filmin bu noktası, özellikle Rey açısından izleyicide soru işaretleri bırakan kilit sahneler içeriyor. Adagio ilerleyen parça, bitişini gücün temasıyla ve yaklaşan tehlikenin işaretini verircesine canlı bir tempoyla sonlandırıyor. 


—) /ANRA 

mam Be 

TME FORCE AWAKENS 
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The Abduction; Rey ve Kylo'nun ilk karşılaşma anı ve karamsar bir temanın eşliğinde, Rey'in esir düşmesi ve Kylo'nun gemisiyle uzaklaşırken Finn'in hayranlık uyandıran canhıraş bir şekilde haykırarak sahneyi 


arkasından Oo koştuğu tamamlayan bir parça 


layığıyla 


Hin and Lela;ilk gördüğümüzde tüylerimizi diken diken eden bir sahnenin üzerine, tüm sinema tarihinde yazılmış belkide en güzel aşk temalarından birini dinliyoruz. Huşu içinde ilerleyen bu bildik tema hiç kesilmeden Rebels teması eşliğinde devam ediyor ve Gücün temasıyla sonlanıyor. 


March Of The Resistance; klasik üçlemede asiler olarak bildiğimiz grubun imparatorluk yıkılıp, cumhuriyetin ilanından otuz yıl 


sonra ortaya çıkan, imparatorluk kalıntısı İlk Düzen'in karşısına çıkan Direnişçilerle aynı çizgide olduklarını söylersek sanırım yanlış olmaz. Onları temsil eden bu parça albümün en başarılı çalışmalarından biri. Wagner ya da Holst tarzı, temposu yüksek bir marş diyebiliriz buna. 


S noke; duygularımızı ayağa diken şovenist marşın ardından, adımlarınıza dikkat edin, kendinize o kadar güvenmeyin diyen bir tempoyla üçlemenin yeni kötülükler efendisi Snoke ile tanıştırıyor bizi. Albümdeki parçalarda koro kullanılmadığından bahsetmiştim. Koro olarak kabul edersek insan sesinin kullanıldığı tek parça bu! İtici ve kötü bir karakteri tanımlamak açısından baştan aşağı sinsi ve rahatsız edici bir tema, ancak itiraf etmeliyim ki, Return Of The Jedi filmindeki İmparatorun teması insanın içine daha fazla işleyen ve etkileyen bir temaydı. 


— gerim 
> Yükler YALLUNRNN Ein 
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O. The Inside; finale doğru giderken Direniş ekibinin Yıldız Katilini yok etmek için yaptıkları hazırlık aşamaları için ara bir parça. Yer yer hareketlenen ve filmin yeni 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temalarını harmanlayan bir çalışma. 


(0 Apart; filmin en can alıcı sahnesini içeren, baştan sona Dolendo tempoda ilerleyen ve sinema tarihinin, en etkileyici sahnelerinden biri olarak gördüğüm ve fazlasıyla etkileyen bu üzücü bölüm üzerine Williams orkestrayı en can alıcı biçimde kullanıyor. 


The Ways Of The Force; filmin diğer ve önemli can alıcı sahnelerinden birini daha temsil ediyor. Rey ve Kylo'nun ışın kılıcı düellosu, muhteşem bir görsel şölen eşliğinde her iki karakterin ana temalarını kullanarak kulaklarımıza bayram ettiriyor. Williams'ın en başarılı olduğu işlerden biri olan temaları harmanlama yöntemi bu parçada doruğa erişiyor ve bitişi gücün teması yapıyor. 


a 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le For X-Wings; özel efekt açısından belkide tüm seri içinde en başarılı olarak kabul edebileceğimiz uzay ve gezegen üzerinde yapılan X-Wing ve Tie Fighter çarpışmaları üzerine her zamanki besteci farkıyla mükemmel bir parça. Andantino ve Animato tonlarda ilerleyen, nefeslilerin biraz daha ağır bastığı başarılı bir tema. 


Pei And The Trip; final öncesi bir ara geçiş ve dinlenme istasyonu vazifesi görüyor. 
Yine tüm temaların bir arada kullanıldığı Animato (canlı) bir tonda ilerleyen, Han ve Lela'nın temasıyla birleşerek, gücün temasını kullanan parça, finale doğru son adımını, Rey'in temasıyla birlikte umut dolu bir kapanışla atıyor. 


The Jedi Steps And Finale; albümün belkide en can alıcı noktası! Burada film içinde kullanılmayıp, son sahneye saklanan Jedi Steps teması çok başarılı bir beste. Rey 


basamakları tırmanırken, bizimde resmen heyecanımızı santim santim tırmandırıyor ve olağanüstü Force Theme'in devreye girişiyle efsane sahne noktalanıyor. Star Wars ana temasının, “şimdilik bu kadar, bir sonrakine kadar heyecan ve merakınızı ayakta tutmaya devam edin” dercesine görkemli kapanış başlangıcıyla beraber, her zamanki gibi film için bestelenen Rey, Kylo, Resistence March ve nihayetinde Jedi Steps eşliğinde bütün temaların arzı endam ettiği jenerik müziğiyle The Force Awakens görkemli bir kapanış 


yapıyor. 


Star Wars. The Force Awakens, 


önümüzdeki aylarda büyük bir ihtimalle double albüm olarak piyasaya sürülebilir. O albümü elde etmek mümkün olursa, saniyesi saniyesine (oObütün filmin yoğunluğunu hissederek, bu kısa incelemeye yeni eklemeler yapılabilir. Albümün tamamını dikkatlice dinlediğinizde ve yeni temaları daha fazla hissettiğinizde, bir Star Wars filmine ve John Williams'ın kariyerine fazlasıyla yakışan bir albüm olduğunu görmek, bunca yıldan sonra, özellikle benim gibi dinozor olarak kabul ettiğim neslim adına heyecan verici. 
Tabi ki görüşlerime itibar etmeyecek kişiler muhakkak olacaktır. Ancak burada filmi 


değil, sadece müzikal kısmını hedef aldım ve bunca yıllık Williams hayranı ve film müzikleri üzerine fazlasıyla deneyimli biri olarak bu albüm, Hans Zimmer ve tayfasının Hollywood film müzikleri piyasasını ele geçirdiklerini ve bu sektörün, altın çağ kabul edilen 1950'li yıllardan 2000'li yıllara kadar sinema filmlerine can veren orkestral senfonik müzik tarzından iyice uzaklaşmaya başladığını kabul edersek, albüm gerçek 


anlamda ilaç niyetine oldu dememiz yanlış bir tanımlama olmaz sanırım 


Güç sizinle olsun sevgili dostlar! 
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1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Mustafa Özcmar 


EY 


Garip bir uyuşukluk hissinin ardından karnınızda uçuşan kelebekler. Mutlak sessizliği takip eden bir uğultu. Gözünüzün önüne çekilip dünyanızı bir anda karartan perde, sayısız noktadan alev almışçasına paramparça olup dağılırken herşeyin eski haline dönüşü. Yeni neslin bu deneyimi hiç yaşamadığını, hatırlayabilecek kadar eskilerin ise artık aranızda olmadığını elbette biliyorum. Yıllar öncesinde kalan bu ilkel ışınlanma deneyimini sizlere neden anlattığımı merak ediyor olmalısınız. 


Işınlanma sizler için alışageldiğiniz bir ulaşım aracı iki metrelik bir mesafeyi kateden bu sinek işlem sırasında 

olsa da bu teknoloji geliştirilmeye başlandığında ölmesine rağmen tarihe geçmişti. 

bizler için bir ölüm kalım meselesiydi. Birazdan Annemin ekipteki bilim insanlarından biri olması sayesinde 

anlatacaklarım tarih kitaplarınızda okuduklarınızdan çalışmalar ve kullanılan cihazlar konusunda herkesten 

çok farklı olacak. fazla ve erken bilgi sahibi olabiliyordum. Çıkış kabini minicikken varış kabininin daha büyük ve hantal olması 

Beni, yani büyük bilim insanı Maya'nın elektronik dikkatimi çekmişti. Annem bunun sebebini açıkladığı 

dehası olarak bilinen oğlu Ankor'u iyi tanıdığınızı zaman beynimde bir şimşek çakmıştı. 

ve 142 yaşında olduğumu bildiğinizi sanıyorum. 

Bildiklerinizin eksik olduğunu söylemeliyim. — Çıkış kabininde canlıyı tarayıp onun moleküler yapısını ana bilgisayarımıza yüklüyoruz. Varış kabininde ise 

2286 yılı, insanoğlunun bin yıllardır hayalini kurduğu bu yapıyı ve ışınlanma anındaki tüm biyokimyasal ve 

ışınlanmanın gerçekleşebileceğine inanmaya biyoelektriksel süreçleri o anki halleriyle yeniden inşa 

başladığı sihirli bir yıldı benim için. O zamanlar ediyoruz. Bu yüzden varış kabini çok daha büyük. 

henüz 14 yaşında bir çocuktum. ilk ışınlanan 

canlının bir sinek olduğunu daha dün gibi hatırlarım. Demek bu iş böyle yapılıyordu. Küçük bir çocukken, 

Laboratuvarda bir masadan ötekine kadar topu topu 3 boyutlu yazıcıya nasıl bir parça üreteceğini bir veri 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dosyasıyla yüklüyordum. Işınlanmada ise bu bilgi o anda elde ediliyordu. Ama her halükarda varış kabininden çıkan şey bir kopya idi. Demek ki ben ışınlanırsam aslında yok olmuş olacaktım. Diğer kabinden çıkan şey ise benim tıpa tıp bir benzerim olacaktı. Anneme bunu da sordum. Önce güldü. Sonra biraz düşünüp cevap verdi. 


— Vücudumuzu oluşturan atomlar, ortalama üç dört ayda bir neredeyse tümüyle yenilendiklerinde biz de değişiyor muyuz? Işınlanmada bireyi yeniden oluşturuyoruz ama o andaki duygu ve düşüncelerini oluşturan biyokimyasal ve biyoelektriksel verileri de kullandığımız için varış kabininden çıkan aynı kişi oluyor. 

Bu cevap beni tatmin etmemişti. Bir insanın ruhu ve duyguları, hormonlar ve enzimler gibi türlü çeşitte biyolojik doku ve proteinlerin yapılarında saklanabilir miydi? Ayrıca çıkış kabinindeki yolcu neden yok oluyordu? Bilgiyi alıp diğer tarafta yeniden üretim için kullanmaya tamam da aslını neden ve ne hakla yok ediyorduk? Annem bunun çok karmaşık bir açıklaması olduğunu söylemişti. Dünyada bu olayı biraz olsun anlayabilen sayılı bilim insanı varmış. Sanırım aynı canlının belli bir anından sadece bir tane var olabiliyormuş ve biz onu anlamak için tararken o yapı bozunuma uğruyormuş. Biz yeni bir kopya yaratırken asıl örneği korumayı başaramıyormuşuz. 

Bu nedenle, çıkış kabininde biçimsiz ve hayatiyetini kaybetmiş bir protein püresi bırakmaktansa güçlü manyetik ve ses ötesi dalga demetleriyle örneği parçalayıp buharlaştırıyorduk. Bu bana yanlış geliyordu. 


Bilim şehidi o sinekten insana geçiş bir günde gerçekleşmedi. Dokuz ay boyunca, farklı canlı türleri üzerinde yapılan sayısız çalışmadan sonra insanlar üzerinde denemelere izin verildi. Aslında belki de dokuz yıl gerekirdi bu aşamaya geçiş için ancak zamanımız daralıyordu. Enkaz haline gelen dünyamızdaki yaşanabilir bir kaç üsten, radyasyon ve zehirli gazlardan etkilenmeden, Mars'taki üslerimize insanları taşımalıydık. Bunun için roket kullanamıyorduk. 
Roketlerimiz için yeterince yakıt bulamamamız bir yana onları üretebileceğimiz tesis ve hammaddemiz de yoktu. 

Kaynakları yetersiz kalan üslerin nüfuslarını bir an önce azaltmalıydık. Taradığımız biyolojik örnekleri Mars'a taşıyabiliyorken dünyadaki örnek çeşitliliğini arttıramıyorduk. Elimizde olmayan gıda ve bitkiler için ansiklopedik bilgilere sahiptik ama o anki biyolojik 


süreci aynen kopyalayamazsak elimizde sadece ölü bir örnek kalıyordu ki bu da malzeme ve vakit kaybı demekti. Keşke daha fazla bitki ve hayvan çeşidini yaşatabilse ve saklayabilseydik. Ayrıca artık yeterince temiz hava ve suyumuz da kalmamıştı. 


Denemelerde öncelikle ileri yaştakiler ve sağlık durumları iyi olmayanlar kullanıldı. Bunların başlarına gelenleri biliyorsunuzdur. İlk bir ayda neredeyse kimseyi sağ salim Mars'taki üslere ulaştıramadık. 
Bazıları manyetik fırtınaların etkisiyle iletimi geciken verilerin kurbanı olurken diğerleri varış kapsüllerine vardıklarında kalp krizi veya inme geçirip öldüler. 
Hafızası yerine gelmeyip bitkisel hayata girenler de oldu. 

Bu kötü başlangıçtan sonra gün be gün ilerlemeler kaydettik. Her başarısız deneme bize bir şeyler öğretiyor ve aksaklıkları düzeltip yola devam ediyorduk. 


Vaktimiz daralıyordu. Öyle ya da böyle ölüp gidecektik. 
Zehirli ve yıkık bir dünyada çürüyüp gitmek ile bize yeni bir umut olan Mars yolunda atomlarına ayrılıp dağılma ihtimali arasında seçim yapmak kolaydı. Birisinde mutlak ölüm varken diğerinde az da olsa umut vardı. 


Babamı yıllar önce büyük savaşta kaybetmişiz. 
Sonraki yıllarda kız kardeşim de üç yaşındayken çiçek hastalığından ölmüş. Kökü çoktan kazınmış olan bu virüs, savaştan sonra laboratuvarlardan çalınıp kullanıldığı için yeniden kurbanlar almaya başlamış. 
Annemin tek hedefi, kalan bir avuç insan ile birlikte ailesinin hayatta kalan tek ferdini yani beni Mars'a gönderip kurtarmaktı. 


En büyük sorunumuz, verileri Mars'taki üsse ulaştıran antenlerimizin manyetik fırtınalardan etkilenmeleriydi. 
Elimizde topu topu üç sağlam anten kalmıştı. 

Manyetik fırtınalar her ne kadar önceden kesin olarak belirlenemese de belli dönemlerde azalıyorlardı. Annem benim ışınlanmamı böyle bir döneme saklıyordu. 


İlk ışınlanmamı, aradan geçen bir asıra rağmen daha dün gibi hatırlıyorum. Işınlamadan önce cihazın zamanlayıcıları ve kabin kapılarını gizlice yeniden programlamıştım. 

İşlem sorunsuz gerçekleşti. O gün bu işlemin hafıza kaybı yaratmadığı nadir insanlardan birisi olduğumu da anlamıştım. Kısacık bir karanlık ve hissizlik anından sonra tıpa tıp bir kopyam Mars kolonimize ulaşmıştı. 
Ben ise, mutlu ve heyecanlı olan annemin dalgınlığından 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yararlanarak, çıkış kabinini gizlice terkedip çalışma odama gitmeyi başarmıştım. Üsteki herkes Mars'a gönderilene kadar bu işlemi kendi başıma defalarca tekrarladım. Tabii bunları yaparken kopyalarımı Mars'a değil dünyadaki üssümüze gönderdim. 


Kendisini sona saklayan annem, bir kopyası Mars'a ulaştığında oOhala çıkış kabininde olduğundan, ışmlanmanın gerçekleşmediğini sanmıştı. Ortaya çıkıp gerçeği açıkladığımda önce inanamamıştı. Kendini toparladığında beni tekrar göndermek istemişti ama ben bunu reddetmiştim. 


Dünyada kalarak orayı yeniden yaşanabilir hale getirmek için çalışırken bir yandan da siz Mars'takileri izlemeyi sürdürdük. 


Annemi ve son kopyasını toprağa vereli neredeyse otuz yıl oldu. Ben ve hayatta kalan on bir kopyam son hazırlıkları tamamladık. 


O zamana kadar biz çoktan ölmüş olacağız ama dünya, kurduğumuz cihazlar sayesinde, on yıl içinde radyasyon ve toksik gazların etkisinden arınmış olacak. 

Bu, anayurdunuza dönüp yeni bir başlangıç yapmanız 


için size yolladığımız bir davettir. 


Son 
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“Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir.” 
(Lord Öyron) 


Gİ Kitapla Muhabbet 


Ep) 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Kenan Çetinkaya 


“Hazırsak başlayalım arkadaşlar.” 


Meriç izole edilmiş odaya bakarak konuştu. Fotonla başlayan deneyler şimdi Anadolu bozkırının ortasında gizli bir yeraltı üssünde kalem, plastik, demir parçaları ile başlamış derken şimdi canlı organizmaları da içine almıştı. Üssün diğer ucundaki odaya nesneler hasarsız ışınlanabiliyordu. Tarih 2054 yılının 


Kasım ayının 12. gününü gösteriyordu. 


Meriç elinde tuttuğu kalemi birkaç defa çevirdikten sonra ağzına götürdü. Bu kurşun kalem ilk ışınladığı nesneydi. Sadece on metre öteye kadar gönderdiği kalemi tılsımlıymışçasına yanında taşıyordu. 


“Meriç Bey başlayabiliriz.” Göstergeleri inceleyen Ziya diğerinin işaretini bekledi. Ardından Ziya izole edilmiş odanın camlarına bakıp içeride ki maymunu kontrol etti. Hayvan sakinleştiricinin etkisinde olduğu için boş gözlerle etrafına bakınıyordu. 


Meriç koruma gözlüklerini taktı, önündeki 


düğmeye basarak geri sayımı başlattı. 
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Odayı kaplayan ışık o kadar güçlüydü ki camların siyah olması bile etkisini azaltmadı. 
İçeriyi kaplayan beyaz ışık son anda yeşil bir renge büründü. Ardından normale dönen odaya baktıklarında maymun artık yerinde yoktu. 


“Bu neydi Ziya?” 
“Bilmiyorum. İlk defa böyle bir ışık belirdi.” 


Aceleyle on metre ileride olan ilk ışınlanma odasına bağlandılar. 


“Samet maymunda belirgin bir zarar var mı?” Ziya 


bağlantı düğmesine tekrar bastı. O sırada ekrandan diğer odayı izleyen Meriç endişeyle Ziya'ya baktı. 


“Samet sana söylüyorum.” Diğer taraftan gelen sesin şaşkınlığı belli oluyordu. 


“Efendim hiçbir şey yok henüz.” 

Meriç gözleri ekranda bir şeyler aranıyordu. 
“Hala gelmedi Ziya!” 

“Anlamadım Meriç, ne dedin?” 


“Yok işte kayboldu.” Meriç kendisini koltuğa bırakıp kalemini parmakları arasında çevirmeye başladı. 


Ziya görevlilere hiçbirşekilde odaya girmemelerini söyledi. Her iki odada karantinaya alındı. Meriç elinde ki kalemi kulağının üzerine yerleştirdi. 


“Sence ne oldu Ziya?” 
Ziya diğerinin yanındaki koltuğa bıraktı kendisini. 


“Taramalar yapılsın anlaşılır. Büyük ihtimalle atomlarına ayırdık Kralı.” 


“Kralı uyuşturmakta iyi ettik. Umarım acı çekmemiştir. Ama diğer deneklerde böyle bir şey olmamıştı.” 


“Bilemiyorum. Ama eğer güvenlik sorun olursa deneyleri kısa bir süreliğine durdurmalıyız.” 


Bu sırada Meriç'in bakışlarını fark edince geri doğru çekilip: 


“Kısa bir süreliğine sadece.” Dedi Ziya. 
“Tamam. Tamam.” 


“Raporlara göre düzeyde, ayrıca...” 


radyasyon olması gereken 


“Efendim, efendim.” Ses (oSamet'indi. Meriç hemen ekrana baktı. Kral oradaydı. 


Ziya ve Meriç birbirlerine bakakaldılar. Kral hareketsizce etrafına bakınıyordu. Gözleri bir an kendisini izleyen Meriç ile karşılaşınca Meriç irkildi. 


“Bunu gördün mü? 


“Evet. Geldi.” 


“Hayır onu demedim. Kral sanki bana baktı Ziya.” Meriç ekrana daha bir yaklaştı. Bu sırada Kral küçük drone kameralar tarafından yakından izleniyordu. Su kaybının olacağı düşünülerek küçük bir kol ona doğru su borusunu uzattı. 
Normalde buna alışık olan Kral bir müddet aleti izledi. Ardından suya uzanıp içmeye başladı. Bir an duraksayıp bekledi. Şapırdattığı ağzına geniş bir gülümseme yayıldı. Sonra tüm gücüyle içmeye devam etti. 


“Kameraları vücuduna yaklaştırsınlar Ziya. Bir gariplik var. Ve sakın içeriye kimse girmesin.” 


“Samet kameraları iyice yaklaştırın.” Ziya'nın sesi gürdü. 


“Peki efendim.” Samet kameraları iyice yaklaştırdı. 
Dört farklı kamera aynı anda diğerinin etrafında dönüyordu. Kral iştahla suyu içerken kameraları izliyordu. 


“Üç dakika on bir saniyedir ortada yoktun. 
Şimdi buradasın ama neredeydin?” diyen Meriç görüntüleri ekrana vererek incelemeye başladı. 
Kral ise suyu içmeyi bırakmıştı. Oyun oynayan bir çocukmuşçasına neşeyle kameraları yakalamaya çalışıyordu. 


“Şunları görüyor musun Ziya?” 


“Yanık izlerini mi diyorsun? Evet diğerlerinden biraz fazla olmuş. Ama çok acı vermiş gibi durmuyor.” 


“Hayır onu değil. Boynuna bak. Oradaki izleri görüyor musun?” 


Ziya da ekrana iyice sokuldu. 


“Evet, sanki tırmalanmış gibi gözüküyor. Samet Kral'ın ellerine odaklanır mısın?” 


Kameralardan ikisi yakın çekim alarak ekrana Kral'ın parmaklarını yansıttı. 


“Meriç?” 


“Sanki kendisi yapmış gibi duruyor. Şunlara baksana tırnaklarının içinde deri parçaları gözüküyor.” 
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Bir drone boyun kısmında durdu. 


“Şimdi daha belirgin. Boynunu neden bu kadar çizmiş olabilir ki?” 


Ziya ellerini saçları arasında gezdirdi. Sonra; 


“Bilemiyorum belki de ışınlamanın verdiği acıdan ya da psikolojik baskıdan olabilir. Oksijensiz bir ortamda soluksuz kalınca içgüdüsel bir hareket yapmış olabilir.” Dedi. 


“Ama nasıl bir yere gitti ve nasıl hayatta kalabildi. 
Yani birkaç dakikadan fazla yaşayamaz.” 


“Tabi dünya da herhangi bir yere gitmediyse.” 


“Haklısın Ziya isteğimizin dışında bir yere göndermiş olabiliriz. Verileri nasıl?” 


Ziya şimdi önündeki verilere bakıyordu. 
Meriç birkaç defa daha seslendiyse de diğeri duymamışçasına hala ekranla ilgileniyordu. Meriç diğerine yavaşça dokundu. 


“İyi misin?” 


“Meriç Kral'ın üzerinde ki enerji miktarına bir bak. Bu bu imkânsız. Sanki...” 


“Küçük bir jeneratör gibi. Ama vücudu buna nasıl dayanıyor?” 


“Dayanmıyor. Hücreleri parçalanıyor. Birkaç dakika içinde tamamen yok olacak. Enerji miktarı ilk geldiğinde daha fazlaymış.” 


“Çabuk alarm ver. Odayı steril hale getirmek için hazır olsunlar.” 


Ziya hemen bir düğmeye bastı. Kral bulunduğu platformdan aşağı indi. Sağ bacağını yerde sürüklüyordu. Tüm odayı sürünerek dolaştı. Sonra köşelerden birisinde yüzü duvara gelecek şekilde oturdu. Birden tüm gücüyle ağzında ki suyu tepesinde duran kameraya doğru fışkırttı. 


“Ne yapıyor öyle?” 


“Bunu daha önce de yapardı. Bakıcısıyla arasındaki bir oyun bu.” Ziya içindeki acıma duygusunu tüm ağırlığıyla hissetti. 


“Hayır o kamerayı hedef alıyor gibi geldi bana 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Ziya.” 


Bu sırada kamera ıslanmış ve aşağı doğru akan su Kral'a kadar geliyordu. Kral dronelerden ikisini yakaladı. Elleri arasında ki aletlerden çıkan kıvılcımlar Kral'ın vücudunda gezindi. Diğer iki dronu geri çekti Samet. Kral biraz hareketlendi. 
Arkasında duran platforma doğru ağzından bir miktar daha su fışkırttı. Birkaç saniye beklemişti ki makineden ona doğru gelen kıvılcımlar yüzünden titremeye başladı. Ayağa kalkıp kameraya baktı. 


“Kahretsin oyun oynarken kendisini kızartacak bu. 
Samet elektriği kes çabuk.” Ziya ayağa kalkmış endişeyle bakıyordu. 


“Samet çabuk odayı soyutla kameralarda dahil tüm enerjiyi kes.” 


Bu sırada ıslak duvar üzerinden zigzaglar çizen bir şey tırmanırcasına kameraya da doğru yönelmişti. 
Elli santimetreyi aşmayan enerji dalgası yukarı doğru çıkarken odadaki tüm enerji kesildi. Zigzag karanlıkta belirsizce parlayıp yok oldu. 


“O şey neydi?” Ziya merakla Meriç'e baktı. O da anlamadığını belirtircesine bakıyordu. 


Diğer odada Samet ayakta istemsizce titriyordu. 
Ardından vücudundan çıkan elektrik dalgası diğer bir ekip üyesinin üzerinde belirdi. Samet yere yığıldı. Zigzaglar çizen elektrik dalgası ardından çoğalarak makineler ve insanlar üzerinde gezinmeye başladı. Garip cızırtılar arasında oradan oraya koşturan bir çocuk gibi hareket eden dalgalar bir enerji kaynağında durup ardından çoğalarak çıkıyorlardı. Kaynak ne kadar büyükse o kadar zigzag beliriyordu. 


Meriç imha düğmesini açıp yerleştirdiğinde Ziya da aynı şeyi yaptı. 


parmağını 


“Bunu yapamayız. Eğer bu şey enerjiyle besleniyorsa patlamadan çıkacak enerji onu daha çok besleyecektir Ziya.” 


“Haklısın. Olabilir.” 


Tüm üssü karantinaya alan düğmeye bastıklarında 

yerde kurumuş gözlerle bakan Ziya ellerini ona doğru uzatmıştı. Meriç kalemi elinden düşürdü. 
Zigzag şimdi ona doğru geliyordu. 


Son 


nancy. ŞULE TINAZ 
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Canan Göl 


İlk Çıkardıkları Kitabın Tarihine Göre Sıralanmış, 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Bu sayıdaki listeyi, ilk çıkardıkları Kitabı 2000 yılından önce olan yazarlara ayırdık. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor grubu olarak, ülkemizde yerli bilimkurgunun yükselmesi için bilimkurgu alanında çalışmalar yapan yazarların ve eserlerinin tanınması birinci önceliğimizdir. 

Hep birlikte yerli eserlerimizi tanıyıp, bilmeyen diğer tüm ınsanlara göstermek zamanıdır. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, yerlibilimkurguyukseliyor©gmail.com üzerinden bize ulaştırabılırsiniz. 
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ii) ) MN ç e 


© (e 


metin atak 


in YENİ 
Menim akl ATAK YAYINEVİ 
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Ölüm İlahları Yokoluş Arılar Tarikatı 
2011 2015 


ARILAR 


Mustafa Ali Targaç 


Saryon:Onbirinci Boyut 


2016 2016 


© SARGON 


ONBİRİNCİ BOYUT 


Kayın Klan Gezegen Era Yıldızların Çocukları 


2017 
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Uzay Yolu Renkli Ülkeler Tarihin Başladığı Gün 
1973 1976 1979 


Selma Mine 
0Bİ JS 927 Tanrıların Kenti Unutulan Gezegen büyülü Bahçelik 
1980 2002 2002 2009 


selma 


İmleri ven Uunmzr Seza 


0Bİ JS 927 Obi Öze Dönüş Tanrıların Kenti 
2009 2.Baskı - 2009 2009 2.Baskı - 2009 
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Tarihin Başladığı Gün Unutulan Gezeyen Hedef:Başka Dünyalar 
2.Baskı - 2009 2.Baskı - 2009 2010 


Dü'niâ 
Unututan Gezeyeli 


ikiler: BRşer 
DünvALAR 


selma 
La 


Selma Mine Mikrop Savaşı Yıldızlara Yolculuk 
2010 2010 2016 


İV:ldıala e pa i i Maiyejtla Yıldızlara Yolculuk Büyük Daya 


selina 
MİDE 


MİKROP SAVAŞI 


Baryan'ın Dönüşü 
1979 


UZAYLI 


N İ BARGAN'IN 
Refik Özdek (<A pönüşü 
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Uzay Cocukları 
1980 


UZAY 
ÇOCUKLARI 


Ahmet Tural 


Ahmet Tural 


Yoksullar Geliyor Fırtına Düşümde Ve Dışımıda 
1982 1997 2003 


Urnan Yuru 


ORHAN DURU vakiNsa” 
Orhan Duru 


Işın Gağı Çocukları 
1984 30.Basım - 2013 


gülten Dayıoğlu 
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2000'li Yılların Öyküleri Başkan Oyunu:2000'li Dağın Ötesi 


1991 Yılların Öyküleri - 1991 1996 
Halım Aydınyün me HALDUN | Dağın Ötesi 
| tü AYDINGUN | Haldun Aydıngün 
| ÖYKÜLERİ | D e 
möelemiiğele 
(LL İCIL | 
Boğaziçi ve Ötesi Planımız Katliam Toso:Dağın Ötesi Koyun Paradoksu 
1909 2001 2006 2009 


BİLİMKURGU 


KOYUN 
PARADOKSU 


DD. 


Modern Zamanların Türkiye Öyküleri 


HALDUN AYDINGÜN 


Dönüşüm Evrenin Kapısı 
1990 1997 
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Son Tiryaki 
1996 


Son Tiryaki 


METİS BİLİMKURGU rt 


Müfit Özdeş 


Son Vermişler: Bir Bilimkurgu Üçlemesi - 1996 


Salıri Gürses 


Sonsuzluğun Sırrı 
1997 


SONSUZLUĞUN 
SIRRI 


wv 
Aydoğan Yazıcı AYDOĞAN YAZICI BÜLENT TANYOLAÇ Bülent Tanyolaç 
# 
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Hayalet Kentin Kadınları 
1997 


NURCİHAN b e 


e 


Nurcihan Doğuç 
Hayalet Kentin Kadınlar 

Embriyoyenesis 

1997 
Özlem Ala e 

Uzaya Kaçış 
1997 
Halil Kocayöz 
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Yollar Nereye Düşer 


2009 


NURGİHAN 


Uzaya Kaçış 
2.Baskı - 2012 


> 
0) 
e 
> 
T 


Çam Dünya 
1998 


Gurur Asi 
Yıl 2046:Uzay Anıları Yıldızlardan Bile 
1999 Uzaklarda - 2011 
e BN ekin iz | YLZLARDAN TI 
İ SN UZAKLAR eml 
Aydın Boysan si gi <— e A 
LA 
Uzay 3961 
1999 
| a 
Dr. Mehmet Mutlu O yandi 
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Geyşa Android Şirketi Sahte Uygarlık 
1999 


— dünrü Bayan (e 
Zühtü Bayar | Gayga Android Şirketi FES 


Konunun başında söylediğimiz gibi, gözümüzden kaçan eserlerimizi, yerlibilimkurguyukseliyor€©gmail.com 


adresinden bize ulaştırabilirsiniz. 


Gelecek sayıda; 


2000'li yıllarda basılan kitaplarda görüşene dek hoş kalın, bilimle ve kurgularıyla kalın. 
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NE YT ANRİKLIN 


İN AKKAYA 
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Hasan Önal 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neleri 


Neler Yapmısız 
Neler Paylaşmışız 
Neler Konuşmuşuz 


-Yıllar sonra amcamı görmeye gidiyorum... 
Çok heyecanlıyım yaa 

- Kim senin amcan? 

- ... Predator 
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1. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


“ ÖDÜLLÜ 
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


konu ışınlanma 


vü 


Birinciye 

En çok satanlar 
Öykülerinizi arasına giren 
1-20 Nisan 20 17 ba yerli bilimkurgu romanı YÜKSEK DOZ GELECEK hediye! 


“ 


4 
g 
Xx un ru 
Xx 
İ2| 
G0) 
Rİ 
İz) 
nil rn m o m 
Xx 


tarihleri arasında 


Word belgesi olarak e 
N e) İkinci ve ÜÇÜNCÜ öyküyü başka bize ulaştırabilirsiniz bir sürpriz bekliyor olacak! 
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Öyküler Yerli Bilimkurgu Yükseliyor yönetimi tarafından değerlendirilecektir 


yerlibilimkuryuyukseliyor ooymail.com > 


dinyer İN yedisinden haher geldi... 


Sehrü 


1. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


RESİM YARIŞMASI 


Konu 
Grup Kapak Fotoğrafı 


A 


Yerli Bilimkurgu YüllseliYor 


8 Kapalı Grup 


Çalışmalar tamamen özgün ve bilimkurgu temalı olmalı. 
Salt, internet üzerinden kopyalanmış olmamalı, 

Her türlü çizim; (Fotoğraf olmayacak!) 

Karakalem, renklendirilmiş çizimler, 

(suluboya, yağlıboya vb) 

Photoshop ya da her nerede çizebiliyorsanız. 


Ölçüler, örnekte görüldüğü ölçekte, 9x29 cm - 3430 x 1042 pixel ölçeğinde, En az 2 mb JPEG olmalı. 
Çalışmalarınızı, 6-26 Nisan 2017 
tarihleri arasında bize ulaştırabilirsiniz. ii N Birinciye 
Ş.YÜKSEL YILMAZ'ın 
Diğer çalışmalar, sırasıyla üçer gün arayla yerli BilimkuçoLiromacı grubun kapak fotoğrafı olarak yayınlanacaktır! M4Y4 hediye! 
yerlibilimkurguyukseliyordgmail.com 


Çalışmalar, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor yönetimi tarafından değerlendirilecektir 


a İsmail Yiğit Alzheimer ilacı geliştirilen bir laboratuardaki akvaryumda ahtopot an bulunmaktadır. Oluşan bir kaza sonucu ahtopotun bulunduğu suya ilaç sızar ve ahtopotun sinir sistemine etki eder. Beklenmedik şekilde ahtopot telepatik yetenekler kazanır. Sadece düşünceleri okumakla kalmayıp etrafındaki insanların düşüncelerini etkileyebilip onları kontrol de edebiliyordur, halüsinasyonlar gördürterek. Bu durum fark edilene kadar aksiyon ve gizem dolu anlar yaşanır. Aklıma bu geldi. & 


Beğen - Yanıtla - €3 12 


ismail YIğİ, çok ürkünç bir 
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Hsn Önl Dün gece geldik.. 
Aah görseydiniz,nasılda bir şendik 


Lu size neler neler getirdik aah bir görseydiniz eN ) Küçük Sina,Suha ve kimler kimler bir bilseniz A 

# 


Saydım,olmuş tam dört yıl Işık Hızı 

3,5 kilo uranyum tozu 

Daha saymıyorum neler yuttuğumuzu 

Aşk olsun,bilmiyormuydunuz,bu canlar size geliyordu 


©6666660666666666066 


Hadi insan değiliz,bunu biliyoruz 

Kedileri sevmiyoruz,ıığğğh çilekten nefret ediyoruz Sizin alacağınız olsun hadi hadi yine 

Şimdi bu notu okurken bakın bakın bakın bir çevrenize Siz yaparmısınız bunu bize 

Yorulduk paket yaparken orası tamam; 


Yaa şapşikler... alıp götürdük tüm mahallenizi bizim gezegene 


6666666666666 or 


By Hsn Önl 


al 


Güneş Eliküçük 
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Sezai Ozden O zaman bu paylaşımı bir akrostişle süsleyelim LL Olmazsa olmaz 
BİLİM KURGU 
Bir varmış bir yokmuş diye başlamazlar, İnce düşünüp, çokça hesap yapar, onları yazanlar. 
Laf kalabalığı gibi gelir kimine . UL İstemezler, gelişsin insanlar, gitsinler, NY a . 


Mars gezegenine. 


Kurgusu doludur hep gelecekle. YUN , 


Ucu dokunur bir yerden her zaman bilime, N Rahatsız eder, gösterir gerçekleri çoğu yerinde ai Gemileri vardır yol alır gezegenlere Vİ 

Uzak diyarlar keşfeder, anlatırlar bizlere 


Kahramanlar yarattık ;) 


»N Bora Bilgiç Hayal ettiği herşey olabilen bir kahraman kesinlikle yenilmez ve tahmin edilemez olur... 


Beğen - Yanıtla - © 1 - 3 Nisan, 18:38 


Adamın özelliği şu; ne etliye ne sütlüye karışır,zor ve çıkılmaz bir durumda ölür( yani yaşam fonksiyonlarını durdurur,EX olur) ne zaman ortalık süt liman,hoop devam $$ ...nasıl 

Görseldeki arkadaşın yaptığı gibi $3 - mottosu/"beklerim arkadaş" 


pa Hsn Önl Ve ikinci karekterim: the deadman 


Beğen - Yanıtla - (G 2 - 3 Nisan, 22:42 


: Sezai Ozden Sesli gülüyorum şu an Sg Beğen - Yanıtla - © 1:3 Nisan, 22:43 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ükseliyo" grubt ında bir 


çıkmaz m 


Buradan bir bilim kurgu hikayesi 
Uzay Danışman am ei 
Kumaşçi izle - RT  ATARSIV.C 
Uğur Dündarın uzay danışman Naim Kamil ye i ie röportaj | 


» 


.. 4 
N . » 
.. . N 
» V BA i 
, i ö vaya)? e 
Si 
“ . pr. " 
, d 


URKISH 


pe e 
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Bu sayının YAZANI 
Deniz Bilyen 


pilimkuryunun beslendiği 
Ana Damar 
Dilim Değil Mayaletlerdir! 


DENİZ BİLGEN - 14 NİSAN 2017 CUMA 


Çoğu insan tarafından benimsenen ve kabul edilen görüş bilimkurgunun beslendiği ana damarın bilim olduğu konusunda varılan görüşbirliğidir. Yazılan, sinemaya çekilen vb birçok konuda önemli yer tutan bu görüşü destekleyen önemli kanıtlar da vardır. Uzaylıların Amerika Birleşik Devletleri topraklarına inmesi ya da ABD'li karakterlerin dünyanın (Çoğu insan tarafından benimsenen ve kabul edilen görüş bilimkurgunun beslendiği ana damarın bilim olduğu konusunda varılan görüşbirliğidir. Yazılan, sinemaya çekilen vb birçok konuda önemli yer tutan bu görüşü destekleyen önemli kanıtlar da vardır. Uzaylıların Amerika Birleşik Devletleri topraklarına inmesi ya da ABD'li karakterlerin dünyanın (uzayın, zamanın veya bilimkurguda geçen mekanın) tam ortasında kalmasıdır. Bu görüş aynı zamanda teknolojik olarak ileride olan ulusların dünyaya ne varsa bizde var demesiyle de örtüşür. Bilinçaltlarında oluşan bilimkurgu yazma isteğini bizimki saçma olur diyerek ötelenmesiyle sonuçlanır. uzayın, zamanın veya bilimkurguda geçen mekanın) tam ortasında kalmasıdır. Bu görüş aynı zamanda teknolojik olarak ileride olan ulusların dünyaya ne varsa bizde var demesiyle de örtüşür. Bilinçaltlarında oluşan bilimkurgu yazma isteğini bizimki saçma olur diyerek ötelenmesiyle sonuçlanır. 
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Soviet Typhoon class submarine 


Ke 

Örneği daha da vurgulamak açısından geçmişle bugün arasında bir kıyaslama yapmak fena olmaz. Çok değil, 
250 yıl önce bilimadamlarına 350 metre boyunda, 100 
bin ton ağırlığında nükleer enerjiyle çalışan gemilerin varlığından söz etseniz muhtemelen yeriniz umarhane olurdu. (O dönemin en modern gemisi MHMS Victory 
57 metre boyunda ve 2000 ton ağırlığındaydı) 

Eğer zamanda yolculuk yapsaydık ya da gelecekbilimci olarak o günlerde bunu söyleseydik başımıza gelenler sürpriz olmazdı. Nitekim, 20'lerde roket bilimiyle uğraşanlarla dalga geçen bilim dünyası, | 950'lerde tüm dünyaya 4 bilgisayarın yeterli olacağını düşünüyordu. 
Bu satırların amacı bilimi yerden yere vurmak veya eleştirmek değil. Tam tersine bilime ihtiyacımız var bu yadsınamaz bir gerçek. Fakat bilim insanoğlunun mantığıyla sınırlı. Bu sınırlılık günün koşullarına uygun sebep sonuç ilişkisi içerisinde olduğunda insanoğlunun hayalgücü zincire vuruluyor. 

Oysa bilimsel etiğin oluşturulmasında, farklı senaryoları üreten bir türdür bilimkurgu. Bunun da sebebi yazının başında bahsettiğimiz hayalgücünün hayaletlerine dikkat çekmesidir. Çünkü bilimkurgu, insanın kökenlerinde yeralan, bugün unutulmuş ve çeşitli baskılarla hapsedilmiş gerçek insanı anlatır. Bilimkurguda tek sınırın hayalgücü olması, zamandan ve mekandan farklı senaryoların üretilmesine olanak sağlar. 
Tıpkı insan vücudundaki hücrelerimizin aynı yaşta olmayıp, farklı hızlarda yenilenip yokolması gibi farklı yüzyıllarda doğmuş eski ve yeni pek çok düşünceye evsahipliği yapar bilimkurgu. Geçmişe karışmış, uzaklarda kalmış kuşakların deneyimlerini anlatır. Bu deneyimler bilinçaltımızda varolan fakat unuttuğumuz hayaletlerdir. Bu hayaletleri bulup çıkarmak, ortaya koymak ve yorumlayıp analiz etmek bilimsel olarak onyıllar belki de yüzyıllar alır. Bilimkurgu ise bunu rahatlıkla gerçekleştirip okuyucuyu fikirlerin gerçek yaşamdaki yansımalarıyla yüzleştirir. (Asimov'un Ben 


Robot romanında bahsedilenlerin 100 yıl önceki kölelik sistemiyle ilgisi yok diyenlerin tezlerini dinlemek isterim) http://gph.is/ 18AJLmH 

Hayalgücünün hayaletleri olarak nitelendirdiğimiz, bugün unutulsa da bilinçaltında varlığını sürdüren deneyim ve düşüncelere iyi bir örnektir kölelik kavramı. 
Tarihte uzunca bir süre kölelerin kaynağı olarak görülen Rusya halkına Slav denmektedir. Dağınık halde yaşayan Slavları, Romalılar, Vikingler, ve pek çok uygarlık köle olarak kullandı. Yoksa siz İngilizce köle anlamı taşıyan Slav(e) sözcüğünün farklı bir yerden mi geldiğini düşünüyorsunuz? Peki bunların bilimkurguyla ne ilgisi olabilir? Rusça'da çalışma anlamına gelen — rabota- ile robot sözcüğü arasındaki benzerlik geçmişin geleceğe yansımasındaki bir başka ilginç örnek. 


Bu yansımayı ortaya çıkaran ve insanoğlunu kendi gerçekliği ile yüzleştiren bilimkurgu bu bağlantıların ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor. Mantık zinciri kurmak istersek şu da önemli bir örnek olarak karşımıza çıkar. Üretim, hizmet, sağlık vb birçok konudaki işleri mekanik kölelere bırakmayı hedefleyen robot teknolojisi ile Roma İmparatorluğu'nda yaygın düşünce olan özgür insanlar başkasının işini görmez düşüncesi arasındaki bağlantı oldukça ilginçtir. 

Bütün bunlar, bilimkurgunun gelecek öngörüsünde hayalgücümüzde sıkışan, günlük yaşamda ete kemiğe bürünemeyen ama bir şekilde dönüşerek gizli kalan deneyimlerimizi ortaya çıkarması açısından önemlidir. İnsan ile teknoloji hiçbir sonuç doğurmayan karşılaşmalar ziyan edilmiş bir fırsatı içinde barındırır. 
Çünkü bilimkurgu, bilimin gittiği yolu sorgular, yol gösterir veya olası tehlikelerine dikkat çeker... 


yerlibilimkurguyukseliyor coymail.com 


Paylaşımlardan 
Prof. Dr. Serdar Evren 


Dünyanın, bilinen En Eski Tapınağı, 


oölekli Tepe 


' “ ? 


Naz iğ 


Dünyanın Bilinen En Eski T 
Açıkhava Gözlemevi mi? 


apınağı Göbekli 


Tepe: 


Bir Kuyrukluyıldız Çarpması İnsanların Yerleşik Düzene Geçmesine 


Neden Olabilir mi? 


Birbirinin içine geçmiş bu iki soru, son yıllarda astroarkeologların ilgisini çeken bir alan haline geliverdi. Arkeolojik kalıntılarda rastlanan ve gökyüzüne yönelik olduğu sanılan bazı duvar resimleri veya çizimler, neolitik dönemi yeniden sorgular duruma geldi. 


Yaklaşık 14500 yıl önce dünyamız soğuk buzul bir çağdan daha ılık bir buzul döneme geçiş yaptı. Ancak Grönland'daki buzul örneklerinden çıkarılan 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sonuçlara göre bu dönem sırasında sıcaklıklar aniden değişti. Bu ani değişimle birlikte insanlar Neolitik Devrim olarak adlandırılan dönemde yerleşik düzene geçiş yaptı. 


On yılı aşkın süredir bilim insanları bu süreci tartışıyor; acaba bu sırada dünya sıcaklığını arttırabilecek düzeyde, dünyaya bir kuyrukluyıldız çarpmış olabilir mi diye düşünüyorlar. Önceden de önerilen bu varsayım yeni bulunan arkeolojik bulgularla yeniden gündeme gelmiş görünüyor. 


Bu eşleşme tahminleri tabii ki yalnız bir olasılık. Sütun-Sıcaklıkların aniden değiştiği dönem, “Genç Dryas” larda mitolojik kaynakların olasılıklarına ek olarak avcılık dönemi olarak bilinir ve adını “Dryas Octopetala” ve göç desenleri işleyen resimlere de rastlanıyor. Çevre isimli, soğuk ortamlarda yetişen bir çiçekten alır. koşullarının taşlara resmedilerek yansıtılması, bizler için Bu çiçeğin o dönemde bütün Avrupa'da görüldüğü yıllarca üzerine çalışmamız gereken birer ipucu olarak tahmin ediliyor. Kabaca 12500 yıl önce başlayan kalıyor. | bu dönem yaklaşık 1200 yıl sonra, yine aniden son bulmuştur. 


Çoğu bilim insanı, nispeten daha ılık bu dönemin dünya dışı bir dış etkiden kaynaklanabileceği üzerinde duruyor; bu yüzden astroarkeolojik çalışmaların önemine vurgu yapıyor. 


Öte yandan konunun bizimle ilgisi ise, bildiğimiz üzere kek par, Göbekli Tepe'deki dikili taş sütunlar, dünyanın şu ana Ekteki fotoğraflar Göbekli Tepe yerleşim alanındaki taş kadar bulunan en eski tapınak alanıdır (MÖ 10890). sütunlara ve Dryas Octopetala çiçeğine aittir. 
Grönland buzulları için yapılan tarihleme çalışmaları Göbekli Tepe yerleşim alanının tarihlemesi ile uyum sağlamaktadır. 


Göbekli Tepe'de bulunan taş sütunların üzerindeki resimler, çizimler veya oyuntular, diğer kazı alanlarında bulunanlara hiç benzemiyor. Sütunlar üzerindeki değişik memeli hayvanlar veya akbaba gibi kuş türlerine ilişkin oymaların anlamı henüz tam olarak netlik de kazanmış değil. 


“Akbaba Taşı” olarak da bilinen 43 nolu sütun arkeologların özel ilgisini çekiyor. Böylesi bir şekil “ölümü temsilen” tahrip edici büyük bir olayı belirimek için yapılmış olabilir deniyor. Diğerleri ise gökyüzündeki takımyıldızlarla eşleştiriliyor. 


Bilgisayarlarda gökyüzü programları kullanılarak MÖ | 10950 yıllarına geri dönüp yıldızların konumları saptanıyor ve şekillerin büyük oranda eşleştiğine dikkat çekiliyor. O zaman bu tapınağı “belki de zamanın gözlemevi olarak da kullanılan bir yeridir” ğ diye düşünebiliriz. 


Taşlar üzerindeki kabartmalar takımyıldızları temsil i , ettiği gibi, merkezde bulunan oyularak oluşturulmuş “© çember de Güneşi temsil edebilir. Güneş'in burçlara göre çizili konumu, karbon tarihleme yön- | temi kullanılarak hesaplandığında o yıllarda “Yaz Gündönümü”ne denk geliyor. 


yiz 
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1.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Beşincisi 


Semih Bulgur 


Isınlanan Ruh 


; j yaş di 
Gezegen Birliği'nin soyadlarını kaldırmasından sonra, rakamlarla kodlanmaya hala alışamadım. Ben dünya vatandaşı Semih ARB023. Bu aralar, göğsümü yarıp fışkıran bir sevinç yaşıyorum. Amarus uzay istasyonunda ki yer çekimsiz platformda, uzay tenisi 


oynayacak bir talihli kadar şanslıyım. Bunu sadece dünya piyangosunu kazanmış bir kişi 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yapabilir. 


Her gün manyetik yollarla, vakum kanallarıyla 10 
dakikadan fazla bir sürede gittiğimiz Beşiktaş'a, yarın saniyenin milyonda birinde gideceğiz. O kadar heyecanlıyım ki bir haftadır uyuyamıyorum. 
İşte bu son gece, gözümü bile kırpamıyorum. 
Yarın ışınlanıyoruz! 

Işınlanma yeni Hükümetin en büyük seçim vaadiydi ve binlerce deneyden, onlarca helak edilen kobay insandan sonra artık gerçek oldu. 
Babam bana verdiği sözünü tutup gezegen birliğinden, beraber ışınlanmamız için onay çıkardı. Bölge başkanı olarak onu kıramadılar ve böylece benim hayalim de gerçekleşmiş olacak. İlk kurulan ışınlanma kabinleriyle yarın Pendik'ten Beşiktaş'a uçuyoruz. 

Bir haftadır ışınlanmayı inceliyorum ve Gezegen 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Birliği ileri teknoloji laboratuvarlarında eğitim alıp maket ışınlanma kulübeleriyle denemeler yapıyoruz. Profesör X'te bana her türlü bilimsel desteği veriyor. 

Birkaç kez kedi, köpek, fare ışınlama denemesi yapmıştım. Acemilik zamanlarında, zavallı hayvanlar biraz erimiş, yanmış hâlde bazen de kolları kafalarında, göbekleri popolarında olarak karşı kulübeden çıktılar. 

Ancak zamanla kobaylarımı tek parça hâlinde ışınlamayı başarabilmiştim. Laboratuvarda aklıma takılan bir soruyu profesöre sordum; 

“Hocam, şimdi atom altı parçacıkları, hücreleri başka bir manyetik alıcıya gönderebiliyoruz. 
Bu tamam ama insanın canını ve ruhunu nasıl gönderebiliyoruz?” 


Profesör çılgın, deli, garip hareketlerini ve saçlarını büküp kendi kendine yaptığı konuşmalarını bitirdikten sonra cevap verdi; 

“Semih'çiğim, şimdi sen buradan Birlik Kulelerinin sanal gerçeklik salonlarına yürüyerek gittiğinde, ruhun da seninle birlikte gelmiyor mu? Geliyor! 
İşte ışınlanmada da bu gerçekleşir, sadece ışık hızı gibi çok büyük bir hızda hareket edersin, ruhunda bir enerji olduğundan, bu onun için sorun değildir seni takip eder.” 

Bakalım benim ruhum bedenimi takip edebilecek mi? 

O gün gelmişti en sonunda, ışınlama kabinlerine varmak üzereydik, magnakopter bizi ışınlanma kabininin üst platformuna bıraktığında heyecandan dizlerim titriyor ve dev hızlandırıcıların derinden gelen titreşimiyle, ayakta bile duramıyordum. 

Biraz sonra DNA kodlarım parçalara ayrılıp atom altı hızlandırıcılardan geçecek. 

Ardından ışık hızında karşıdaki bir parçacık dedektörü tarafından toplanıp birleştirilecek. Bu ne muhteşem bir şey! 

Kabinin yüzlerce hortum, transistör, düğme, dijital ekrandan oluşan parlak metalik kapısını açtık ve babamla birlikte ürkek adımlarla içeriye girdik. 
Derinden bir yerlerden soğutma türbinlerinin titreşimli kokkunç homurtusu geliyor, ben de onunla birlikte titriyorum. 

Girer girmez görüşü sıfıra indiren bir sis ile birlikte müthiş bir donma hissettim sanki bir anda kuzey kutbunun ortasına atılmıştık. Biraz sonra duman üzerimizi yalayıp kabinden çıktı ve atmosfer normale döndü. 

Hani çocukken, uçan kaykayınızla bir kulenin tepesinden kaymak istersiniz, ayağınızın birini uzatıp o boşluğu, birkaç saniyelik o derinliği hissedersiniz... Onun gibi tatlı bir heyecan bu. 
Tepemizde sarkıtlarda zaman zaman minik şimşekleri andıran elektrik sıçramaları oluşuyor ve gözlerimi kamaştırıyor. Bu bilinmezlik, ne olacak korkusu bütün bedenimi sarıyor. 

Ya parçalanıp, yanıp, eriyip uçup gidersek! 
Işınlanma esnasında moleküler transfer reaktörünün Güneş'in yüzeyi kadar yani 5000 * C'ye ısındığını biliyordum. Soğutma sisteminde olacak ufak bir tıkanıklık veya sızıntıda cesedimizin küllerini bile 


bulamazlar. 

Bu kokuların ardından hiçte rahatlatıcı olmayan dijital bir ses, 

“Öncü taramanız bitmiştir, halkadan çıkabilirsiniz. 
2012 - T — 85R elektro ark yörünge spektrumlu 
ışınlanma Oo kabinine hoş geldiniz! (o Şimdi arkanızdaki masalara uzanın, kollarınız ve ayaklarınız vücut tarama bantları ile sarılacaktır. 
Sağlık kontrolünden sonra merkezdeki dairenin ortasına geçip kartınızla, şifrenizi girdikten ve son taramadan geçtikten sonra lütfen hareket etmeden ışınlanmayı bekleyin. İyi yolculuklar!” dedi. 
Ruhsuzca konuşan bu robotik tırtıklı ses, Ay Otobüsü mekiklerinin yörüngeye girdiklerinde karşılaştıkları ateş duvarı ve korkunç titreşim gibi beni daha da heyecanlandırmıştı. 

Babam kartını yerleştirdi, şifresini girdi ve kabininin neresinden çıktığını anlayamadığım bir robot kolu babamın yüzüne doğru hızlıca ilerleyerek, gözlerine odaklandı. Robot kolunun ucundaki çelik kafesin içindeki cam küre, dev bir göze benziyordu. 

Bu tepegöz robot, bakışlarını size dikiyor ve merkezinden çıkan bir ışın ile retinanızı tarıyor. 
Babamdan sonra aynı işlemler bana da uygulandı. 
Kendimi ameliyat masasında hissettim. Sanki cerrah robodoktorlar etrafımı sarmışlardı da, robot kollarından çıkan neşterleri gözüme sokar gibi uzatıyorlardı. 

Sistemin kimliğimizi onaylamasından sonra ışınlanma için hiçbir engel kalmamıştı. Tepegöz ile yaşadığım ürpertici sahne bu dönüşü olmayan yol tüylerimi diken diken edip heyecanımı zirveye ulaştırdı. 

Önce minik minik başlayan elektrik arkları, birleşip öyle güçlenmişti ki her çakışta deprem oluyor gibi her yanımız sallanıp savruluyordu. 
Derinlerden gelen titreşimli korkunç bir sesle kasılıp kaldım konuşamıyor, hareket edemiyor hatta düşünemiyordum. 

Kabinin içi yavaş yavaş kırmızıya döndü ve tabandan başlayarak beyaz bir duman her yanımızı sardı, hiçbir şey göremiyorduk, sanki beyaz bir karanlığa dalmıştık. 

Önce Dünya kadar ağır ve yoğun bir şekil de yere doğru çakılma hissi sonra uzay gibi geniş, hafif, 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sonsuz bir rahatlama hissi yaşıyorum. 
Bedenim, adi bir kayıt cihazının görüntüleri gibi gidip geliyor. Ellerimi kaldırdım, uzayıp bükülerek saydamlaşıyorlar. Yumruk yapmaya çalıştım parmaklarım elimin üstünden dışarı çıktı. Sanki bedenim gitmişti de ruh halinde kalıvermiştim. 
Işınlanırken madde boyutu ile enerji boyutu birbirine girer; bir taştan bir avuç su alabilirsiniz, buzdan bir kaşıkla çorbanızı karıştırabilirsiniz, biraz güneş ışığıyla yıkanabilirsiniz, duygu, sevgi, aşk, kin, nefret, öfke gibi ruh hallerinde de dalgalanıyorum. 
Bildiğimiz dünyaya göre farklı, çelişkili, tuhaf kabus, rüya karışımı halüsinasyonlar, hayal aleminden, buralarda olmayan başka boyutlardan sahneler çıkıyor karşınıza. 
Kendimi teknolojinin kollarına bırakmış, ışıl ışıl ışınlanırken, bilinçaltıma yerleştirdiğim hayattan, ölümden ve bilemediğim boyutlardan gelen şeylerin harmanlandığı tuhaf bir rüyaya dalmıştım. 
Bir üşüme, bir yanma nöbetleri geçirerek uzamaya devam ettim, bir ip, bir tel, bir saç kılı kadar incelmiştim. Kendimi milyarlarca boncuktan oluşmuş bir tespih ipi gibi hissediyordum, tüm hücrelerim tane tane yan yana dizilmişti. 
Bir şeyler oluyor, sona geliyorduk san ki, zamanın sonuna! Anlar anılar geçiyor gözümün önünden bir buğu, bir sis, bir nur; ve uzaktan gelen sesler duyuyorum bunlar, dünyadan değiller anlatamam, anlayamazsınız... 
Bölge başkanı ve oğlunun ışınlanmasının ertesi günü, gökyüzüne yansıyan üç boyutlu holovizyon haberlerinde, dünya dijital bir sesten şunları duyuyordu; 
“Başkanın oğlu Semih ARB023'ün kalbi Cuma günü gerçekleşen ışınlanmaya dayanamadı ve belki de ruhu cennet gezegeni ile cehennem gezegeni arasında düzleme ışınlandı. 
Cenazesi Cumartesi günü öğleden sonra vasiyetine uygun olarak kademeli hızlandırıcılarla ışık hızına çıkarılarak, uzaya fırlatılacaktır. 
Bütün sevenlerini Semih'e rahmet için Evrenin Nuru'na dua etmeye çağırıyoruz! 
İyi günler, Gezegen Birliği Flaş haberlerden Meltem ROB022.” 

Son 
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Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri olacaktır. 
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Bilimkurgunun Doğuşu: 

M b 1l | Tl vi Ünlü canavarın doğumunun, yanardağ külleri, gök gürültüleri, 


yıldırımlar ve yağmurlar 


Nasıl Bilirdiniz? yüzü 


imdiye dek kaç Frankenstein filmi çevrilmiştir odiye sorsalar ocevaplamakta zorlanırız. 1818 oyılında Oo yayınlanan 


Frankenstein sinemaya en çok uyarlanan romanlardan biri şüphesiz. Ne zaman bir Frankenstein filmi izlesem aklıma bunca sinema filmine rağmen bu karakterin orijinal romandaki hali ve yaratılış öyküsü ile ilgili ne kadar az şey bildiğimiz gelir. Hem bu kadar ünlü hem de bu kadar yanlış tanınan 
karakter bulmak zor sanırım. İşte henüz 2014 
yılının başlarında sinemalarımızda gösterime giren son Frankenstein filmini izleyince (l, Frankenstein-2014) bu ünlü canavarın az bilinen yaşam öyküsü ile ilgili bir şeyler yazmaya karar verdim. Umarım ilginizi çeker ve okurken eğlenirsiniz. 


Önce (ocanavarımızın adıyla (başlayalım konumuza. Başlıktaki soruyu okuyup ünlü canavardan Oo bahsettiğimi (o düşündüyseniz, birçoğumuz gibi Frankenstein adının canavara değil de onu hayata döndürmek için tanrıcılık oynayan tıp öğrencisi Victor Frankenstein'a ait olduğunu unutmuşsunuz demektir. Tabii hep başrolde olup zihinlerimize kazınan canavarı, afişlerde ve kitap kapaklarındaki isimle özdeşleştiriyor olmamız aslında çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Oysa kitapta canavara bir isim verilmemiştir. Bu bakımdan, az önce sözünü ettiğim ve Aaron Eckhart'ın başrolünde oynadığı “I, Frankenstein” (bizdeki adı Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı) filminin ismi de sorunludur. 


İkinci olarak eserin orijinal adına bakarsak onun da “Frankenstein” değil “Frankenstein ya da Modern Prometheus” olduğunu görmek bizleri pek şaşırtmamalı çünkü yaklaşık iki yüz yıl önce çetrefilli, uzun isimler ve alt başlıklar moda iken şimdilerde bir ya da iki kelimelik olanlar tercih ediliyor. 


Frankenstein'ın hayata döndürdüğü şeyin adına ister canavar deyin ister yaratık, onunla ilgili hepimizin zihninde yer eden şeyler neredeyse Otümüyle Hollywood'un bize sunduğu kırıntılardan ibaret. Örneğin hala bir çok çizgi roman, sinema filmi ve TV dizisine referans olmaya devam eden ünlü canavar tiplemesi Universal'in 1931 yapımı filminde Boris Karlofftun canlandırdığı karakterdir. 
Oysa o film Frankestein'iın canavarının konu alındığı ne ilk ne de son filmdir ve orada yaratılan karakter o güne dek kitaplarda ve tiyatro oyunlarının afişlerinde kullanılan resimlerdekilerden çok farklıdır. 1910 yılında Edison Şirketi'nin yaptığı (o Frankenstein filmi ise tarihteki ilk konulu filmlerden birisi olmasına rağmen pek bilinmez. 


yıldırımlardan 


Yaratığın elektrik ile canlandırıldığı ve hemen her 


toplanan 


Frankenstein filminde görebileceğiniz o meşhur sahne romanda yer almaz. Romanda Victor Frankenstein yaratığı canlandıran bir kıvılcımdan söz eder ama ayrıntılara hiçbir zaman girmez. Burada film stüdyosu eserdeki boşluğu görsel olarak dramatik bir sahne 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ile doldururken Frankenstein'in canavarı efsanesine daha sonra hep taklit edilegelecek bir unsur eklemiş olur. Kitabın 1831 yılında yapılan ikinci baskısının ön sözünde Shelley, Galvanizme de göndermeler yaparak bu konuda biraz ayrıntıya girdiğinden olsa gerek birçok kişi orijinal eserde de elektrik akımı ile yaratığa hayat verildiğini düşünür. 
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Yine az bilinen ve bizim yazımızın da ana içeriğini oluşturan konu ise Frankenstein'ın canavarına dair fikrin o sıralar 18 yaşında olan Mary Wollstonecraft Godwin veya ünlü şair Percy Bysshe Shelley ile evlendikten sonra alacağı ve daha çok bilinen adıyla Mary Shelley'in ( yazının geri kalan bölümünde yazardan Shelley olarak bahsedeceğim) zihninde nasıl şekillendiği ve bu fikrin tohumlarının nasıl atıldığı. 


Dilerseniz bunu anlamak için önce yazarın yaşam öyküsüne ve dönemin kültürel atmosferine kısaca bir göz atalım. 


Mary Wollstonecraff Godwin Londra'da doğduğunda takvimler 30 Ağustos 1797'yi 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gösteriyordu. Babası ünlü bir filozof ve politika yazarı olan William Godwin annesi ise ünlü feminist yazar Mary Wollstonecraft'tı. 
Yazarımız, kendisini doğurduktan on gün sonra ölen annesini tanıma fırsatı bulamadı. Mary Shelley?e annesini kaybettikten sonra babası ve annesinin bir asker ile olan ilişkisinden doğan ablası Fanny Imlay baktı. 


Godwin 1801 yılında yeniden evlendiğinde yeni eşi Mary 
Jane Clairmont eve kendi iki çocuğunu da getirdi ve bir süre sonra da çiftin bir oğulları oldu. Üvey annesi kendi kızı 


Jane'i oOokula o gönderirken 
$ Mary'yi okula göndermeye z gerek duymadı. 


Okula gidemese de Shelley okumayı ve yazmayı çok seven bir çocuktu ve evlerine gelen 
Samuel Taylor oCooleridge ve William Wordsworth gibi Oo seçkin Oo konuklardan ve babasının geniş kütüphanesinden yararlanarak kendini geliştirdi. 


1812 yılının yazında Shelley babasının 
İskoçya”daki bir tanıdığının yanına gittiğinde, Baxter ailesinin yanında o güne dek görmediği bir yuva havası ve huzur buldu ve şair Percy Bysshe Shelley ile tanıştı. Ertesi sene yine Dundee'ye Baxter ailesini ziyarete giderek bu arkadaşlığı sürdürdü. 


1814 yılında ise Shelley ve şair Percy Bysshe 
Shelley arasında arkadaşlığın ötesinde bir ilişki başladı. Percy Bysshe Shelley Mary'nin babasının sadık bir öğrencisiydi, Mary'den beş yaş büyüktü ve o sırada evliydi. İki sevgili yanlarına Mary'nin üvey kardeşi Jane'i de alarak bir süreliğine bir Avrupa seyahatine 


çıktılar. Mary'nin babası da bu olaylardan sonra uzun süre kızıyla konuşmadı. 


Mary ve Percy Shelley bir süre Avrupa'da gezinip durdular ancak bu dönemde yaşadıkları maddi sıkıntılar ve 1815 yılında ilk bebeklerinin ölümüyle sarsıldılar. 


Frankenstein efsanesinin başlangıcının izlerini sürmek isteyenlerin gideceği tarih 1816 yılının haziran ayı, yer ise ünlü şair ve aristokrat Lord Byron'ın İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısındaki malikanesidir. 


O yaz gecesinde, villada şöminenin başında 


toplanan grup bilimsel gelişmeler üzerine sohbet ederek ve birbirlerine gotik Alman korku hikayeleri anlatarak vakit geçirmektedirler. 
Yaz gecesi dediğimize bakmayın sakın. 1815 
yılında Endonezya'da patlayan Tambora yanardağının püskürttüğü küller o kadar devasa boyutlardadır ki o sene Kuzey Amerika ve Avrupa'nın büyük bir kesiminde neredeyse bir yıl süren bir kış yaşanır. New York'da Mayıs ayında sıcaklıklar sıfırın altında ölçülür ve İsviçre'de de durum pek farklı sayılmaz. Sisli, soğuk, karanlık ve yağmurlu bir hava hüküm sürer. Yazın yaşanmadığı yıl denilen 1816 yılı bir çok ülkede de eşi görülmemiş kıtlıklara yol açar. 


Lord Byron'ın misafirleri arasında Mary Shelley ve sevgilisi Percy Bysshe Shelley'in yanısıra, Mary'nin üvey kardeşi Jane ve Byron'ın doktor arkadaşı John William Polidori'de vardır. 


O zamanların Avrupalı (o entellektüeller arasındaki favori konuları Alman doktor Franz Anton Mesmer'in üzerinde çalıştığı hipnotizma konusu yani o yıllarda kullanılmaya başlanılan adıyla Mesmerizm ve İtalyan doktor Luigi Aloisio Galvani'nin hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerde keşfettiği elektriğin etkilerine dair Galvanizm konularıdır. Prometheus mitinin de Frankenstein'ın yaratılışında etkisi olduğunu düşünmek için bir çok nedenimiz var ve kitabın alt başlığının “Modern Prometheus” olması bunlardan sadece birisi. Yazarın ilham kaynaklarından bir diğeri ise neredeyse kendinden sonra gelen tüm batı yazınını etkilemiş olan John Milton'ın Paradise Lost (Kaybedilmiş Cennet) adlı epik şiiridir. Yazar kitabın girişinde bu şiirden bir alıntı kullanır: 


Ey yaratıcı, ben mi istedim beni çamurumdan, Insan olarak yoğurmanı? Ben mi zorladım seni Karanlıktan yükselimen için beni? 
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Normal yaz eğlenceleri ve ev dışında faaliyetlere o katılamayan Oogrup o hayalet hikayeleri anlatmaktan sıkılınca ev sahibi Lord Byron'ın aklına bir yarışma düzenleme fikri gelir. En korkunç hikayeyi yazan yarışmayı kazanacaktır. O günlerde bahsi geçen konulardan birisi de ölülerin Galvanizm ile diriltilip diriltilemeyecekleridir. Önceleri Mary'nin aklına bir şey gelmez ama bir kaç gün sonra, mezardan çıkarılan bir cesedin güçlü bir makinayla hayata döndürüldüğü ve bunları gerçekleştiren bilim adamının korkup kaçtığı bir kabus görür. 


A GAVANISED  CORPSE 


Yine o günlerde tıp konusunda bugünden hayli farklı olan bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. 
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Doktorların anatomi bilgilerini geliştirmek için idam edilmiş veya hapishanede ölmüş kimsesizlerin ocesetlerini kadavra olarak kullanmaları o yıllarda sık rastlanan bir durumdur. Hatta bu şekilde bulunabilen cesetler yetersiz kalınca para vererek mezar hırsızlığı yaptırmak da duyulmamış şeyler değildir. 


Ekipten Mary dışında dişe dokunur bir eser çıkaran tek isim olan doktor Polidori Vampyre isimli romanını yazar ve bu roman daha sonra yazılan vampir konulu romanların çoğuna esin kaynağı olur. 


Eserin edebiyat tarihindeki önemi ilk gerçek bilim kurgu romanı olarak kabul görmesidir. 
Bu fikre katılmayan bazı edebiyat tarihçilerinin de olduğunu ama onların da neredeyse tamamının Frankenstein” 19. yüzyılın en etkili eserleri arasında saydığını ve bilim kurgunun gelişiminde çok önemli yere sahip olduğunu kabul ettiklerini hatırlatalım. 


Kitabın aslında Percy Bysshe Shelley tarafından yazılan önsözünde bilim kurgu türünün doğuşunun ilanı vardır desek fazla mı abartmış oluruz acaba? En iyisi o satırları paylaşıp kararı size bırakayım: 


Bu kurgunun üzerine bina edildiği olay Dr.(Erasmus) Darwin ve Almanya'nın bazı fizyoloji oyazarları | tarafından omeydana gelmesi imkansız olarak görülmemektedir... 
Bunu bir hayal ürününe temel olarak alırken sadece doğaüstü bir dizi korkunç olay örgüsü yarattığımı düşünmedim. Hikayenin dayandığı olay, sadece hayaletler ve büyüden bahseden hikayelerin sahip olduğu dezavantajlardan 


muaftır. Fiziksel olarak imkansız olsa da yarattığı durumların yeniliği, insani arzuların sınırlarını çizmek için, hayal 


gücüne, mevcut olayların sıradan ilişkilerinin yapabileceğinden çok daha karmaşık ve etkili 


Bu satırlar bana bilim kurgunun en önemli özellikleri (ooolan Oo bilimsel (o gerçeklerden yola çıkılarak yaratılan spekülatif kurgu aracılığıyla insana dair bir şeyler anlatabilme becerisinden bahsediyor gibi geliyor. Oysa o zamanların modası gotik romanlarda karanlık dehlizlerde yaşanan doğa dışı ve ürkütücü olaylar betimlenirken sebep sonuç ilişkisi veya yaşanan olağanüstü olayların nasıl olup da gerçekleştiğine dair dişe dokunur bir açıklama yoktur. Tüm fantezi edebiyatında olduğu gibi sorunlar bir anda bir büyü ile çözülür ve bu büyünün gücünün kaynağını anlamamız beklenmez. 


Frankenstein ne kadar ürkütücü ve alışılmadık olaylardan bahsederse bahsetsin bu olayları o günün bilimsel bilgisi ile destekleyen bir yapıya sahipti. Bu durum Mary Shelley'in, kendisinden çok daha önceleri fantastik hikayeler anlatan ve bilimsel yönleri kuvvetli Jonathan Swift ve Cyrano de Bergerac (burada Edmond Rostand'ın eserindeki karakterden değil gerçek hayattaki yazar Bergerac'dan bahsediyorum) ve ondan çok sonra bunu yapan Jules Verne ve H.G.Welis gibi yazarların bu konuda önüne geçmesini sağlıyor. Jonathan Swift, Güliver'in Seyahatleri isimli romanının üçüncü bölümünde gökyüzünde yüzen bir ada olan Laputa'daki astronomların Mars'ın o zamanlar bilinmeyen iki uydusunu keşfettiklerini söyler ve şu anda bildiklerimizle neredeyse bire bir örtüşen ayrıntılar verir. 
Swift'in bunlardan bahsettiği 1726 yılında Mars'ın uydusu olduğu dahi bilinmemektedir ve Mary Shelley'in Frankenstein'ı yazmasına neredeyse bir yüz yıl daha vardır. Cyrano de Bergerac ise aya ve güneşe yapılan seyahatlerden bahseder tiyatro oyununda. Her ne kadar ilgi çekici kehanetlere yer verseler de bu eserlerde rastladığımız şey bilimsel bir kurgudan çok satirik eserlerin fantastik 


motifleri olmaktan öteye gidemez. 


İlk romanlarında yazarların kendilerini anlattığına dair bir söz vardır. Aslında Frankensteiniin da Mary Shelley ile çok büyük benzerlikleri olduğunu düşünüyorum. 
Bu benzerliklerden ve romanın teolojik ve psikoanalitik yönden bir değerlendirmesinden bahsetmeyi de sonraki bir yazıya bırakırken büyük kıtlıklar ve bir yıl süren karanlığa sebep olarak herkesi üzen Tambora yanardağı patlamasının öte taraftan edebiyat tarihi açısından bunca önemli gelişmelere olumlu katkı yapmasını kaderin ilginç bir cilvesi olarak gördüğümü söylemek istiyorum. 


Esra Uysal w 


Sihermetiğin Bilinen En Eski Öncüsü 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Sibemetiğin ilk örnekleri günümüzden 800 yıl kadar önce Anadolu topraklarında yaşayan £/ Cezeri tarafından dünyanın hizmetine sunulmuştur. Bu yüzden siberneliğin babası olarak bilinmektedir. 
Leonardo da Vinci ye ilham kaynağı olduğu düşünülür. 
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Sibernetik insani müdahaleye gerek duymadan dış dünyanın ihtiyaç ve dalgalanmalarına göre kendi kendini düzenleyebilen sistemleri inceleyen bilim dalıdır. Bu sistemler yaşantımızda biyolojik ve yapay olmak üzere iki farklı tipte karşımıza çıkmaktadır. Sibernetiğin ilk örnekleri günümüzden 
800 yıl kadar önce Anadolu topraklarında 
yaşayan El Cezeri tarafından dünyanın hizmetine sunulmuştur. Bu yüzden sibernetiğin babası olarak bilinmektedir. Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğu düşünülür. 


Sibernetik alanının kurucusu kabul edilen, fizikçi ve robot ustası olarak bilinen bilim insanı İbn er-Rezzaz el-Cezeri 1136 yılında Cizre'de doğmuştur. 
El Cezeri lakabını yaşadığı şehir olan Cizreden almaktadır. Eğitimini Camia Medresesi'nde tamamlamıştır. o 1181-1206 yılları arasında, Diyarbakır'da Artuklu hanedanının himayesinde yaşamıştır. Artukoğulları'nın sarayında “Reisu”lamal” (başmühendis) olarak görev yapmıştır. 1206 
yılında Cizre'de ölmüştür. 


Fizik ve mekanik alanlarına yoğunlaşarak pek çok ilke ve buluşa imza atmıştır. Robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt El Cezeri'ye aittir. Günümüzden 800 yıl öncesinin fizik ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri, Cezeri'ye ait olan “Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap” (El Câmi-u'l Beyn'el İlmi ve El-Ameli'en Nâfi fi Sınâ'ati'l Hiyel) eserinden öğrenmekteyiz. Bu önemli eserin yazılmasını Cezeri'den 1203 yılında Diyarbakır prensi Nâşireddin Mahmüd istemiştir 


El Cezeri eserini iki yılda tamamlamıştır. Eser 6 
bölümden oluşur ve içerisinde yer alan 50 kadar makinanın nasıl üretileceği detaylı olarak tarif edilmiştir. Günümüze kopyaları ulaşan eser el 


yazmasıdır ve bir çok renkli çizim içermektedir. 
Kitab-ül Hiyel olarak bilinen eserinin 15 kopyası olduğu bilinmektedir. Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde de bu kopyalardan toplam beş tanesi bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı bu kopyadan 1990 yılında “Olağanüstü Mekanik 
Araçların Bilgisi Hakkında Kitap” adında 3000 
adet tıpkıbasım kitap basmıştır. 


Tasarımlarının günlük hayatta fayda sağlaması temel prensibidir. Tasarımları su, hava, yerçekimi, basınç ve denge üzerine kuruluyordu. Tasarımları için yaptığı çizimlerden, onun çok yetenekli bir ressam olduğu görülmektedir. Ayrıca tasarımları estetik açıdan da oldukça gösterişliydi. Yapacağı cihazların önce kâğıttan maketlerini inşa etmiştir. 
2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde 
minyatür sanatçısı Leman Dinçtürk'ün hazırladığı, Cezeri'nin otomatlarından oluşan minyatür sergisi gösterime sunulmuştur. 


“Mekanik .Hareketlerden Mühendislikte Faydalanmayı İçeren Kitap” isimli eseri modern çağlardan önceki her hangi bir kültüre ait mühendislik gelişmelerinin önemli kayıtlarından biridir. Diğer mühendislerin bu tasarımları yapabilmeleri için her biri hatasız ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. El Cezeri'nin eserlerinde tarif ettiği makinaların bir kısmını günümüz bilim adamları yeniden üreterek çalıştığını göstermiştir. 


Bunlardan birisi Filli Saatisimli eseridir. Makinenin taklidinin günümüzde yapılması için 150 den fazla kişi çalışmıştır, Dubai'de sergilenmektedir. 
Fil saati modern mühendislikte kullanılanlara benzeyen bir kaç mekanizmadan oluşur. Filin bel kısmında küçük bir deliği olan şamandıra bulunur. 
Suyun akışı şamandıranın batmasını sağlar ve şamandıra saatin çalmasını sağlar. Saat çaldıktan sonra şamandıra yukarı çıkar. Saat çaldığında kuş şakıması gibi sesler çıkarır. 
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Mekanik teknolojisinin gelişimine yaptığı en büyük katkı, su kaldırma makineleri için yaptığı tasarımlardır. Onun makinelerinin bir çoğu günümüz modem cihazlarının prensiplerine tamamen uymaktadır. En ilginç icadı, 3 numaralı su kaldıran makinedir. Suriye Şam da yeni yapılan bir keşif sırasında Yezid Irmağında bulunan bir su çarkının kalıntıları onun aslında E| Cezeri'nin tasarımına dayandığını göstermektedir. 13. 
yüzyılda yapılan su çarkı, yerel topluma 700 
yıldan uzun süre boyunca hizmet etmiştir. Yerel hastaneye 1970'li yıllara kadar su taşımıştır. Şu an makine tasarımının bir anıtı niteliğindedir. 
Bütün çalışmalarında karmaşık bir vites sistemi kullanmaktadır. 


Teknolojiyi bir adım daha evrimleştirecek ve mekanikmühendisliğiniebediyendeğiştirecekolan şey El Cezerinin su kaldıran 4. makinası için yaptığı tasarımında bulunmaktadır. Bir krank sistemi kullanır. Bu çalışan bir makinede bu teknolojinin bilinen ilk kullanımıdır. Krank günümüz mühendisleri tarafından tekerlekten sonra ki en önemli mekanik cihaz olarak tanımlanmaktadır. 
Bu icadı önemli kılan şey 500 yıl sonra onun modern çağlara doğru tamamlayıcı bir parça rolü oynamasıdır. Krankın kullanılması ve onun mile bağlanması makineler ve buharlı motorlarda, dizel 
» motorlar ve benzinli 
: motorlar gibi motorlarda bir devrim yarattı. -.Bu basit parça devamlı dönme hareketinin karşılıklı dönme hareketine dönüşmesini 
| a sağlamaktadır. Krank 
N , bağlantılı rot 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sisteminin dönen bir makine ile birleştirilmesi inanılmaz bir icattır. Bu tasarımı inceleyen modem mühendisler makinenin yatay dingilinin vitesler tarafından döndürüldüğünü ve krankın ucunun menteşe ile bağlı bağlantı çubuğunun içinde kaydığını ve menteşesi etrafında gidip gelerek su kovasını yükseltip alçalttığını keşfettiler. Modern mühendisler El Cezerinin tasarımının şifresini çözene kadar bu sistemin 15. yüzyıl bir avrupa icadı olduğuna inanılıyordu. Ama şaşırtıcı bir şekilde El Cezeri bu cihazı 200 yıl önce makinesinde kullanıyordu. 


5 numaralı su kaldıran makinesi için son tasarımı 
şaşırtıcı bir mekanizma içermektedir. İki zamanlı 
emme pompası olarak bilinen aletin tasarımı 700 
yıl öncesine dayanmaktadır. Esin kaynağı antik çağdaki atalarıdır. MO 3. yüzyılda iskenderiye şehrinde çalışan Ktesibios emme pompasının prensiplerini geliştirmeye başladı. Bu tasarıma iki zamanlı su pompası ismi verilmektedir. Bin yıl sonra E| Cezeri bu tasarımı alıp geliştirmiş ve yeni aşamalara taşımıştır. İnsan gücüne bağlı olan tasarımı geliştirerek tam otamatik bir pompa yaratmak için mekanik bilgisini kullanmıştır. 
Modern mühendisliğin gelişimine ve buharlı motordan 500 yıl önce kullanılan krank sistemi üzerinde direkt bir etkisi olmuştur. Pompa vitesler sistemi aracılığı ile işletilen bir su çarkı tarafından çalıştırılır. Bu sistem iki piston çubuğunun bağlandığı salınım sağlayan oluklu bir çubuktur. 
Pistonlar yatay olarak bir birine ters olan silindirler içerisinde çalışırlar. Her birinde vana ile çalışan emme ve basma boruları vardır. Sulama sistemine bir tek çıkış sağlamak için basma boruları makinenin merkezinde birleştirilir. El Cezeri'nin bu makinelerin yapımında yarattığı gelişmeler doğulu diğer mucitlerin ve bilim insanlarının bu buluşları ilerletmelerine ve daha da şaşırtıcı cihazlar yapmalarına yol açtı. Bu dönemde doğunun mühendisliği geçmişte düşünüldüğünden daha hızlı ilerliyordu. 


El Cezeri'nin kitabında Oo yer 
Xw alan diğer bir 
“© mekanik araçta şifreli kilit mekanizmasıdır. 
Bu kilit bir 

> sandığı 12 
«© harfle kitlemeye yaramaktadır. 
Kapak üzerinde dört şifreli kilit ve bir döndürme topuzuna bağlı olan iki plakadan oluşmaktadır. Kilit sadece belli 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Türk Edebiyatının 


İk Bilim-Kurgu Öyküleri ve 
Orhan Duru 


Orhan Duru (1933-2009), 1950'li yıllarda ortaya çıkan öykü kuşağının içinde yer alır. 1950 kuşağı yazarları, öyküye getirmiş oldukları yeni bir bakış ile öykünün alışılagelmiş seyrini değiştirirler. 
Sait Faik'ten oldukça beslenen bu kuşak, bireyi ve onun sorunlarını ele almayı amaçlar. Orhan Duru, bu kuşak içinde en farklı olan yazardır. Diğer yazarlara göre daha değişik ve henüz yeni sayılabilecek atılımlar gerçekleştirir. Bilim-kurgu da bunlardan birisidir. Kendi zamanına kadar sadece çevirilerle sınırlı kalan bilim-kurguyu, öykülerinde ilk deneyen yazar olur. Ayrıca “bilim-kurgu” kelimesini de Türk Dil Kurumu'na öneren de kendisidir. Ancak Duru, bilimkurgunun sadece fantastik bir algı içinde değil, aynı zamanda toplumsal içerikli olmasına da özen göstermiştir. Böylesi öyküleri oluştururken mizahi ve ironik üslup da yerini alır. Bazen salt bilim-kurgu öyküsü oluşturan Duru, bazen de bu türün sadece kimi olanaklarından yararlanır. 
Edebiyatımızda ilk olan bu öyküler, özgünlük bağlamında da önemli bir yer teşkil eder. Daha önce edebiyatımızda hem tematik hem de kurgusal anlamda denenmemiş olan bu anlatılar, Orhan Duru'yu 1950 kuşağının içinde farklı bir yere taşır. Her ne kadar bu öyküler vücuda getirildiği zamanlarda hak ettikleri değere ulaşmamış olsa da kendilerinden sonra gelen fantastik yazarlar grubunu etkilemiş ve onlar adına yol açıcı olmuştur. Kurguyu yazınsallaştıran Duru, bu bilimkurgu öykülerinde tarihi, mitolojiyi, kültürel değerleri, gelenekleri, toplumsal sorunları, bireysel mücadeleleri, yozlaşan ilişkileri iç içe verirken, öykülerini evrensel bir algıyla bitirmeyi ihmal etmez. Bu sebeple Duru, kuru bir bilim-kurgu oluşturmuş olmaktan uzaklaşır ve asıl amacına ulaşmış olur. Anahtar Kelimeler: Orhan Duru, öykü, bilim-kurgu, fantastik, birey-toplum. 
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THE FIRST SCTENCE-FICTION 
STORIES OF TURKISH LITERATURE 
AND ORHAN DURU 


Abstract 


Orhan Duru (1933-2009) takes place in the story generation which emerged in the 1950s. This generation is changed the usual course of the story with a new view that they had brought to the story. This generation, which is very much benefit from Sait Faik, aims to deal with the individual and his problems. Orhan Duru is the author of the most different in this generation. He realizes more different and just considered new ventures than other authors. Also one of them is sciencefiction. He is the first author who attempted the science-fiction, which was limited with translations until his time, in his stories. In addition, he is the author who suggested the word of “science-fiction” to Turkish Language Institution. However, he had taken pains of science-fiction, not only to be in a fantasy perception, but also to be in the social content. When he creates this kind of the stories, humorous and ironic style takes place. Sometimes, Duru creates the absolute science-fiction story; sometimes he takes only some advantage of opportunities of these species. These stories, which are the first in our literature, represent an important place in the context of originality. Previously, in our Literature, these narratives, which untested in both fictional and thematic sense, moves to a different place in the 1950 generation. Although these stories didn't reach the value which they deserve when they were brought to the body, they have affected the fantastic writers group who came after them and have been path-breaking for them. 
Duru who put fiction to writing, while he mention collectively the retrograde relationships, the history, the mythology, the traditions, the social affair, the individual efforts, the culturel esteems in this science fiction, he does not neglect to finish with universal perception. For this reason, Duru has walked away from creating a dry science-fiction and would be achieved the main purpose. 

Key Words: Orhan Duru, short stories, sciencefiction, fantasy, individual, society 


Giriş 


Bilim-kurgu, henüz Türk edebiyatında yerini almayıp çok az çevreler tarafından bilinirken Duru, bu türe en başından önem vermiş ve -düzeyli bir şekilde- öykülerinde bilim-kurgusal konuları işlemiştir. Orhan Duru, yazınımızın çeşitlenmesi adına giriştiği bu çabanın ilk özgün örneklerini vermeyi başarmıştır. Orhan Duru, “bilim-kurgu” isminin yaratıcısıdır; yani bilim-kurgunun “isim babalığını” yapmıştır. 
“Belki çok kişi tarafından bilinmiyor, ama bilim-kurgu” adının babası benim” (Çelikel, 1996: 18) diyen Duru, 1 Ocak 1973 yılında Türk Dili Dergisi'nin 256. sayısında hazırladığı bilim-kurgu dosyası ile bu ismi önerir ve kabul görür. Batı dünyasında science-fiction olarak bilinen bu türün birçok Türkçe karşılığı ortaya atılmıştır. Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi adlı betikte “science-fiction” karşılığı olarak “düşbilimsel yapıt” deyiminin önerildiğini dile getiren Duru, bu deyimde geçen “düşbilim” sözcüğünün daha çok düşlerle uğraşan bir bilim dalı gibi izlenim verebileceğinden bunun doğru bir tanım olmadığını vurgular. TDK'nın o zamanki üyelerinden biri olan Tahsin Saraç'ın “düşsel bilim” deyimini önerdiğini de söyleyen Duru, burada da var olan “düşsel” ifadenin aynı izlenimi yaratacağından bu söze de olumlu bakmaz. Gerçekten de bilimkurgunun düşsel bir tarafı olmasına karşın daha çok bilimsel verilerden yararlanması “düşsel” ifadelere temkinli yaklaşılmasında doğruluk payı mevcuttur. Orhan Duru ise daha çok bu sözcüğün kökenine ve sözcük türüne bağlı kalarak ortaya çıkarmaya çalıştığı yeni sözcüğün yani “bilim-kurgu”nun dilimize kazandırılmasını şöyle anlatmaktadır: “Science-fiction sözcüğü açık bir biçimde iki sözcüğün birleşmesinden ortaya çıkıyor. 
Türkçede de aynı biçimde bir kuruluşa gitmeli miyiz? sorusu geliyor akla. Aynı biçimde gitmekle, söz konusu yazın türünün gereği, yarar olduğunu sanıyorum. Birleşik sözcükte yer alan science yani bilim sözcüğünden 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Türkçe karşılık ararken cayamayız. Çünkü bu yazın türünün bilimle ya da bilimin uzantıları ve uygulamalarıyla yakın bir ilintisi var. Geriye kalıyor fiction. Bu sözcük için öteden beri çeşitli önerilerde bulunulmuş. 
Eski bir sözcükte “yapıntı” karşılığını buldum. 
Ali Püsküllüoğlu, Öz Türkçe Sözlük'ünde “uyduru” sözcüğünü öneriyor. Bu kez fiction sözcüğün aslında “kafada biçimlendirme, kafada kurma” anlamına geldiğini düşünerek “kurgu” sözcüğünü düşündüm. Kurgu sözcüğünün ne anlama geldiğini araştırdım. 
TDK'nın 1942'de yayımladığı bir felsefe ve dilbilgisi terimleri sözlüğünde speculation karşılığı “kurgu”, speculatif karşılığı “kurgusal” sözcükleri öneriliyordu. Gene TDK yayınları arasında çıkan, Yılmaz Çolpan tarafından hazırlanan Ataç'ın Sözcükleri adlı sözlükte Ataç'ın imagination, hayal kuvveti karşılığı olarak kurgu gücü, hayali karşılığı kurgu sözcüklerini kullandığını gördüm. Böylece fiction karşılığı olarak kurgu sözcüğünü kullanmanın daha yerinde olacağı kanısına vardım. Sonuçta “science-fictiron” karşılığı olarak “bilim-kurgu” sözcüğü ortaya çıktı.” 
(Duru, 1973: 333). Bilim-kurgu ismini yaratan Orhan Duru, bilim-kurgunun o “çağımızın bir olgusu” olduğunu vurgular. Çünkü bilim ve teknolojinin günümüzde yarattığı hız ve yoğunluk yadsımaz bir gerçektir. İnsanoğlunun bu gelişmelerin karşısında neler olup bittiğini anlaması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 
Bu sebeple insanın bilime hâkim olmak, ona üstün olmak bir yana, ona koşulsuz inanma ve boyun eğme, bir bakıma da ondan korkma derecesine geldiğini söylemek yanlış olmaz. 
Böylelikle bilime mucize gözüyle bakan insanın onu düşsel yönleriyle vermenin yollarına gitmiştir. Duru'nun da vurguladığı gibi bilim-kurgu yazının ortaya çıkışında sadece bütün bu olağanüstü bilimsel ya da teknik gelişmeler değil, aynı zamanda insanın düşe, olağanüstülüğe, doğa dışı olaylara düşkünlüğü de etkili olur. Öyle ki insanoğlunun masallarla büyüdüğünün, acayip olayları, değişik ülkelerde olup bitenleri yalan da 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olsa, uydurma da olsa dinlemek merakının varlığı bir gerçektir. Bu sebeple insanın bu merakını doyuracak çeşitli araçlar da her çağda mevcuttur. Günümüz çağının bir aracı da bilim-kurgudur o zaman: “Eskiden insanlar cinlere, operilere, mucizelere inanıyordu. 
Bugün onların yerine füzeler, atom bombasına ya da başka teknik gelişme örneklerine inanıyor. e Bilim-kurgu yazının oçağımızla derinden bağlantısı vardır öyleyse. Okurları başka dünyalara, olağanüstülüğe, doğadışına sürüklese de kullandığı dil, bilim dilidir ya da bilimsi bir dildir hiç olmazsa.” '(Duru, 1973: 334) Duru'nun işaret ettiği gibi çağın gereklerinden doğan bilim-kurgu günümüzün en büyük bilim-kurgu yazarı olan Isaac Asimov'un, “bilim-kurgu henüz gençtir, çünkü bilim-kurgu bugünün edebiyatı, bugünden de öte yarının edebiyatıdır.” (akt.Özdemir, 2002: 334) sözleriyle değerlendirmesine, Duru'nun söylemlerine baktığımızda buna tam (anlamıyla (o katılmadığını (o görürüz. 
Bilim-kurgunun Oo çağımızın oen önemli, geleceğe kalacak tek yazın biçimi olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Duru, bilim-kurgu türüne ne heyecanla bağlanmanın ne de onu küçük görmemenin çıkar yol olacağını vurgulamaktadır.(Duru, 1973: 334) 


1- Bilim-kurgu Kavramı 


Bilim-kurgunun ortaya çıkmasında etkili olan olguları ve ihtiyaçları dile getirdikten sonra bilim-kurgunun ne olduğu sorusuna da cevap arayan Duru, bu türe tanım bulmanın oldukça güç bir konu olduğunu ifade eder. 
Başlangıçta Kingsley Amis'in, “bilim-kurgu yazını, bilim ve teknik alanında yeni buluşlara ya da varsayımlara, giderek bunların kurgusal yollarla ileri götürülmüş biçimlerine dayanan bir durumu ele alır ve onun üzerinde yazılarını oluşturur.” görüşünü yer verse de Duru'ya göre en iyi bilim-kurgu tanımı Michel Butor'un yaptığı tanımdır: e “Bilim-kurgu, bilimin izin verdiği oranda mümkün olabilecek olanı kullanan bir yazındır, gerçeklikle sınırlandırılmış bir düşçülüktür.” (akt. Duru, 


1973: 334) Tanımın doğruluğuna dikkat çeken Duru, bilim-kurgunun aslında çağdaş birtakım gerçeklerden başladığını ve düşsel yöntemlerle bunları geleceğe ya da başka dünyalara uzattığını ve geliştirdiğini dile getirir. Bunun içindir ki bilim-kurgunun bilimsel gerçeklerden ve günümüz gerçeklerinden tam olarak uzaklaşmayacağını ve bilim-kurgunun bir kaçış yazını olmadığını söyleyebiliriz. 
Butorun Obu tanımının ve Duru'nun görüşlerinin yanı sıra Asimov'un yaptığı tanım da bu yöndedir. Asimov da bilim kurguyu, “bilim ve teknoloji seviyelerindeki değişimlere insanın gösterdiği tepkileri ele alan edebiyat dalı” olarak tanımlar. Ancak burada önemli olanın “söz konusu değişimlerin; bilim, teknoloji ve insan bağlamındaki mevcut bilgiyle ters düşmeyen değişimler olması” gerektiğini vurgular. (akt. Özdemir, 2002: 334) Bilim-kurgunun çağımızın ve insanımızın gerçeklerinden ayrılmayacağını vurgulamayan bu yaklaşımların (oyanında ( bilim-kurgu yazarının hangi konumda ve bakış açısında olması gerektiği de önem arz eder. Duru'ya göre bilim-kurgu yazarı “ya bugünün çağdaş bilim ve teknik gelişimlerini ya da bunların kısa sürede gerçekleştirecekleri sanılan etkilerini dikkate alması, bunlar olmazsa gelecekte var olacağını öne sürdüğü bir bilimsel gelişmeye dayandırması gerekir.” (Duru, 1973: 335) Bilim-kurgu türünü değerlendirirken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da bilimkurguyu bir “düş”, bir “fantezi yaklaşım” olarak görmemektir. Bilim-kurguyu düşsel bir tür içinde değerlendirmek oldukça yanlış olur. Çünkü Duru'ya göre, bilim-kurgunun düşsel türde olayları, durumları bilimsel ya da bilimsi bir yolla açıklama kaygısı yoktur. Duru, bilim-kurgunun kaygısını şöyle dile getirir: “Masallarda olduğu gibi cinler, periler, cüceler, devler, drakulalar, vampirler, büyücüler (olağanüstü, ama gerçeksiz olaylarla karşılaşırız düşsel yazın türünde. 
Bilim-kurgu türünde ise bunların yerini uzay gemileri, başka dünyalardaki inanılmaz yaratıklar, teknik olağanüstü buluşlar almıştır. 


Bilim-kurgu türünde her zaman bilimsel ya da bilimsi gerekçe bulma kaygısı yaygındır.” 
(Duru, 1973: 335) Bilim-kurguda bu yazınsal kaygısının oluşması, önemsediği “muhteva” yani “içerik'ten kaynaklanmaktadır. Çünkü bilim-kurgunun diğer edebi türlerde pek olmayan kendine özgü bir içerik anlayışı mevcuttur. Bilim-kurgu konularını oluştururken yukarıda dile getirdiğimiz bütün hususları dikkate almak zorundadır. Burada esas olan “kurgu”nun “bilim” gibi bir dayanağı olmasıdır. 
Bu sebeple bilim-kurgu bu dayanaktan fazlaca uzaklaşamaz. Duru da dikkat çektiği bilimkurgusal konuları beş ayrı grupta toplar. Bu konular şöyledir: 


1- Uzay gezileri, zaman içinde yer değiştirme ya da zaman içinde geziler, başka boyutlarda ya da koşut evrenlerde geziler. 

2- Başka yıldızlardan gelen akıllı ya da akılsız yaratıklar, uzay canavarlarıyla karşılaşma. 

3- Dünyanın gelecekteki tarihi ya da varsayımlı tarih, dünyanın sonu. 

4- Olağanüstü buluşların yarattığı durumlar. 
Robotlar, telepati ve duyular üstü algılama. 
(ESP) 

5- Ütopyalar, kurgusal dünyalar. (Duru, 1973: 
330) 


2- Bilim-Kurgunun Tarihsel Gelişimi 


Duru'nun sınıflandırdığı bilim-kurgu konularını dikkate alarak bilim-kurgunun ( tarihsel gelişimine bakmak mümkündür. Bilim-kurgu yazının kökenini M.Ö 800'lü yıllara indiren ve eğer “tek gözlü devleri, büyücüleri ve canavarları bilim-kurgunun bir parçası olarak kabul edeceksek Homer'in Odysseia'sını bilim-kurgunun ilk eseri değil, gelmiş geçmiş en başarılı bilim-kurgu örneği” (akt. Özdemir, 2002: 334) olarak kabul eden Asimov'un bu görüşünü yukarıda sınıflandırılan konular dahilinde ele alınırsa pek de doğru olmaz. 
Asimov'un ve Duru'nun da dikkat çektiği bir başka örnek bilim-kurgunun ilk örneği kabul edilir. İ.S. 2.yy'ın ortalarında yaşayan Lukianos'un “Olmuş Bir Öykü” adındaki 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öyküsü deniz hortumuyla aya ve başka gezegenlere yapılan seyahatleri anlatması bakımından ilk bilim-kurgu öyküsü olarak değerlendirilir. Bu hikâyeden sonra ünlü astronom Kepler 1634 yılında Somnium adlı hikâyesinde ruhların aracılığıyla aya yapılan bir yolculuğu anlatmaktadır. Asimov'a göre bu hikâyede “ilk kez gerçek gözlemlerin varlığı söz konusudur.” (akt. Özdemir, 2002: 335) 
1638 yılında ise İngiliz Papaz Baldwin, Ayda 
İnsan adlı eseriyle bu kez kuğuların çektiği bir sandalla aya yolculuk yapılır. 1650'de Cyrano de Bergerac, Ayda Gezi adlı eseri de fişeklere bağlı bir araçla aya yolculuk söz konusudur. 
1752'de Fransız filozof Voltaire, Micromögas adlı eserinde diğer yıldızlardan gelen bir yaratığın o insanlarla olan konuşmalarını anlatır. Ayrıca Jonathan Swift'in 1726'da yayınladığı Guliver'in Gezileri adlı eserinin bir bölümü de bu tür öykülere örnek gösterilebilir. 
Bilim-kurgu öykülerinin bir başka yönü olan ütopyaları da saymak mümkündür. 
Bunların arasında en önemlisi Thomas More'un 1516'da yayınladığı Ütopya'sı ile Francis Bacon'un 1627'de yayınladığı Yeni Atlantis'idir. Bilim-kurgunun konuları arasında yer alan yaratıklar ya da robotlar yaratma eğilimi, gerçek anlamda ilk bilim-kurgu eserini de ortaya çıkarır. Eser, 1818'de İngiliz ozanı Shelley'in eşi Mary Shelley'in yazdığı Frankenstein'dır. Daha sonra 19.yy en büyük ve ilk profesyonel bilim-kurgu yazarı olan Jules Verne'in eserleri sayılabilir. Balonla Beş Hafta (1863), Dünyanın Merkezine Yolculuk (1864), Deniz Altında Yirmi Bin Fersah (1870), Aya Yolculuk (1870), Doktor Oks (1874) gibi eserler çağdaş anlamda bilim kurgunun önemli yapıtları arasındadır. H.G. Welis'in Zaman Makinesi (1895) adlı eseri ilk kez zamanda yapılabilecek yolculuktan bahseder. Ayrıca Dr.Moreau'nun Adası (1896), Görünmeyen Adam (1897), Dünyalar Savaşı (1898), Aydaki İlk İnsanlar (1901) eserleri çağdaş bilim-kurgu yapıtları arasında değerlendirilir. 20. yüzyılın başlarında Hugo Gernsback bilim-kurguyu Amerika'da başlatan isim olur. Science-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Fiction sözcüğünün yaratıcısı olan Hugo'nun en önemli eseri Ralph 124C 41* (1911) romanıdır. Bu yüzyılda bilim-kurgu türünün gittikçe yaygınlaşmaya başladığı da görülür. 
Bilim-kurgu dergilerinin de yayınlanmaya başlaması gelişme sürecini hızlandırır. Yakın çağımıza baktığımızda Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya (1932)'sı, George Orwell'in 
1984 (1949)'ü, Ray Bradbury'nin Fahrenheit 
451 (1953)'i, Stanislas Lem'in Solaris(1961)'i, 
Pierre oOBoulleun Maymunlar Gezegeni (1963)'ni ve Karel Çapek'in RUR(Rossum's Universal Robots) (1970)'unu saymak gerekir. 
Bilim-kurgunun Türk edebiyatında gelişme gösterdiğini söylemek çok güçtür. Bilimkurgunun edebiyatımızda sadece yabancı dillerden yapılan tercümelerle sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Bu tercümelerin de oldukça sıradan ve kötü tercümeler olduğunu da vurgulamak gerekir. Başlangıçta en çok dikkat geçen çeviriler Jules Verne'in eserleri olur; ama nedense bunlar hep çocuk kitapları olarak değerlendirilir. Daha sonra Asimov'un, Bradbury'nin eserleri de çevrilir. e Çeviri bazında kalan bilim-kurgunun yazınımızda gelişmemesinin nedeni, ülkemizin bilim ve teknolojideki geri kalmışlığından doğmuş olması bir gerçekliktir. Daha çok çeviri ile sınırlı kalan bilim-kurgunun ilk ve özgün örneklerini Orhan Duru verir. Bilim-kurguya ilgisinin çocukluğuna kadar gittiğini söyleyen Duru “Bay Tekin Başka Dünyalarda” filmlerini seyrettiğini ve daha sonra da Jules Verne'in eserlerini okuduğunu dile getirir. (Duru, 1976: 139) Bu etkilerin yanında edebiyatın çeşitlenmesini de isteyen Duru, bilim-kurgu öyküsü yazmaya yönelir. Ancak Duru'nun bu öykülerini kuru bir bilim-kurgu olarak değerlendirmek de yanlış olur. Duru'nun bilimkurgu öykülerinde bile asıl merkez insandır. 
Duru'nun  bilim-kurgusu, “Gerçek  bilimkurgunun, insan bilimini ele alan, süregelen bir bilgi ilerlemesini, insanoğlunun evreni anlamakiçin gösterdiği çaba ve beceriklifikirleri ile evrenin bazı bölümlerini değiştirmelerini betimleyen ve bilim-kurguyu bu nedenle 


modem bir olgu olarak değerlendiren” (akt. 
Özdemir, 2002: 334) Asimov'un yanı sıra “bilim-kurgucu ne bir hayalperest ne de katıksız bir bilim adamıdır; bilim-kurgucu yüzyılımızın çok olağan bir insanıdır, hem de çağımızın insanıdır; bilim-kurgu bir düşünme şekli değil, bir heves ya da bir merak değil, bilinçli bir yaşam şeklidir.” (Scognamillo, 1976: 
10) diyen Scognamillo'nun fikirlerinin odak noktasındadır. Çünkü Duru'nun öykülerinde her zaman insan ve onun sorunları vardır. 
Duru'nun bilim-kurgusu insandan yanadır: “Hemen her öykümde toplumsal sorunlar var (-.) Bilim-kurgu öykülerinin ille de toplumdan soyutlanmış olduğu söylenemez. İster bilimkurgu öyküsü yazayım, ister doğal çizgimde yazayım toplumsal sorunların verdiği ivme ile yazıyorum.” (Duru, 2008: 55) Ayrıca Meydan Larouse Ansiklopedisi'nin Orhan Duru maddesine bakıldığında “toplumsal içerikli (o bilim-kurgu ohikâyeleri yazarıdır.” 
ifadesi yukarıdaki görüşümüzü de destekler durumdadır. Ayrıca bilim-kurguya çok farklı açılardan bakan Duru'ya göre genellikle bilimkurgu öykülerinin korkuya dayalı yazılması da doğru değildir. Bilim-kurgu yazınının insanlar için yazıldığını söyleyen Duru “bu yazın türünde duyarlıkların ya da aşkın yitmesi için bir neden yok. Böyle bir şey olmaz. Tam tersine aşkın çeşitlenmesi bile olabilir. Başka gezegenlerde hiç akla gelmedik aşk türleri düşleyebiliriz.” (Duru, 2008: 72-73) gibi insan odaklı bir bilim kurgudan yana olduğunu bir kez daha vurgular. Duru'nun bu öykülerinin ilk örneği Yoksullar Geliyor adlı eserinde karşımıza çıkmaktadır. Bu eserin ikinci bölümü olan “Kamoyu Oluşturma”, “Harita” ve “Öğrenciler” adlı öyküleri bilim-kurgunun ilk özgün örnekleridir. Daha sonra yayınlanan Şişe adlı eserindeki “İkonoklast” öyküsü ve özellikle Fırtına eserinde bilim-kurgu öyküleri doruk noktasına ulaşır. Eserdeki, “Turist Gözlem Evi”, “Gözyaşı Taşı”, “Adolf”, “İnanılmaz”, “Bahçeyi Suladım”, “Zaping” gibi öyküler Duru'nun en önemli bilim-kurgu öyküleri arasında sayılır. 


Gelecek sayıda; 
3-Orhan Duru'nun Bilim-Kurgu Öyküleri 


KAYNAKÇA 

AKATLI, Füsun (1982). Bir Pencereden, İstanbul: Adam Yayınları. 

BUYRUKÇU, Muzaffer (2.7.1998). “Fırtına”, Cumhuriyet Kitap, s.4-5. 

ÇELİKEL, Pınar (13.12.1996). “Öykü Bir Tutkudur”, Yeni Yüzyıl, s.18. 

DURU, Orhan (1987). Bırakılmış Biri, İstanbul: Ada Yayınları. 

DURU, Orhan (1973). “Science-Fiction Sözcüğüne Türkçe Bir Karşılık Arama Denemesi”, Türk Dili, S. 256, s.332-340. 

DURU, Orhan (1974). Ağır İşçiler, İstanbul: Soyut Yayınevi. 

DURU, Orhan (1976). “Bilim-Kurgu Nedir ya da Ne Değildir?”, X-Bilinmeyen, S.9, s.139 

DURU, Orhan (1991). Bir Büyülü Ortamda, İstanbul: Remzi Kitabevi. 

DURU, Orhan (1996). Yoksullar Geliyor, (Sarmal-Toplu Öyküler), İstanbul: YKY. Türk Edebiyatının İlk Bilim-Kurgu Öyküleri ve Orhan Duru 2197 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer, 
2012 DURU, Orhan (1996). Şişe (Sarmal-Toplu Öyküler), 
İstanbul: YKY. DURU, Orhan (1997). Fırtına, İstanbul: YKY. DURU, Orhan (2001). Yeni ve Sert Öyküler, İstanbul: İş Bankası Yayınları. 

DURU, Orhan (2003). Düşümde ve Dışımda, İstanbul: İş Bankası Yayınları. 

DURU, Orhan (2008). Öykü Yazmanın Sırları, İstanbul: Kara Kutu Yayınları. 

ÖZDEMİR, Emin (2002). Yazınsal Türler, Ankara: Bilgi Yayınevi. 

SCOGNAMILLO, Giovanni (1976). “Bilim Kurgucu Olmak ya da Olmamak”, X-Bilinmeyen, S.2, s.10. 
SEZER, Sennur (2.7.1998). “Orhan Duru'nun Gözlüğünden Dünya”, Cumhuriyet Kitap, 5.6. 


www.yerlihilimkurgu.com 


Kubülayhan Yalçın - KAY Bio 0” 
PHİLİP DIĞK DOSYASI 


Tekno 

Payanizmin 
De Facto 
Peyyamlıeri 


“Ben, gemiler diğer yıldızlara gitmek için sistemimizden ilk çıktıklarında,” dedi bayan Jurgens, biraz tereddüt ederek |... | Düşünmüştüm ki, belki de o kadar uzağa gidince |...) yani o kadar uzağa giderek belki de Tanrı'yı bulacakllardı).! 


Philip K. Dick, 


Palmer Eldritch'in Üç Stigmatası'ndan 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nesili edebiyat araştırmacısı John Livingstone oLowes (1867-1945) bir “edebiyat dedektifi” misali, İngiliz şair Samuel Taylor Coleridge'in (1772-1834) Kubla Khan (Kubilay Han) ve Rime of the Ancient Mariner (İhtiyar Denizcinin Ezgisi) gibi şiirlerinin ardında yatan, Coleridge'in hayal gücünü tetikleyen kitapların peşine düşmüştü. Lowes bu neredeyse “arkeolojik” araştırmasında, Oo Coleridge'in Oo yaşadığı > evleri, kütüphaneleri gezerek, günlüklerini, © defterlerinididik didik ederek şairin okuduğu ya da okuduğuna inandığı tüm kitapların “ bir listesini çıkartmaya çalıştı. Bulgularını da Road to Xanadu (Xanadu Yolu)” isimli kitabında yayımladı. 


çi -, Loweskadartutkulu ve sistematik olmamakla we birlikte benzer bir soruşturma arzusunu ——” ben de Philip Kindred Dick (PKD) için 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duymuşumdur. Amacım basitti: PKD'nin zihin haritası ve iç dinamiklerine mümkün olduğu kadar nüfuz etmek ve romanlarının ardındaki, bir anlamda içrek/batıni ya da “hermenötik” katmanları açığa çıkartmak. 
Tabii eğer böyle bir katman var ise... 


PKD”nin ruhsal (spiritüel) dünyasına beni bu kadar cezbeden şey, Dick'in 1957 tarihli üçüncü romanı Gökteki Göz'dü aslında. 
Bir Proton Işın Saptırıcısı'nın denetimden çıkmış altı milyon volt gücündeki ışın demeti, cihazın bulunduğu salondaki sekiz kişiyi “birbirlerinin zihinlerinin yarattığı bir dizi evrene”, özetle birbirlerinin kafasının içine hapseder. Bu ontolojik sapmayı ilk fark eden kişi, romanın merkezi protaganisti Jack Hamilton'dır: 


, 


“..Biz adamın kafasının içindeyiz. 
Eliyle çevreyi gösterdi. “Bu topraklar. 
Bu arazi. Bir beynin kıvrımları gibi; Silvester 'ın beyninin tepeleri ve vadileri. ** 


Zihnine hapsoldukları ilk kişi, kaza esnasında bilinci açık tek kişi olan Arthur Silvester adlı tutucu, ırkçı, deyiş yerindeyse yobaz bir emekli askerdir. (Olayın dramatik ağırlığını hissedebilmek için bir Kemalist ya da sosyalistin, bir IŞİD sempatizanının kafasının içine hapsolduğunu düşünün. Ya da tam tersi). Sofu Silvester, Copernicus'un Güneş merkezli evren modelini kabul etmediği, hala Batlamyus'un yer merkezli evren modeline inandığı için, kendi iç dünyasında yarattığı, misafirlerinin tutsak olduğu evren de Batlamyus modelindedir. 


Silvester'ın kafasının içindeyken Hamilton ve bir diğer karakter McFeyffe ilginç bir deneyim yaşar. “Tanrı'yla görüşmek için”, deyiş yerindeyse “büyülü/okunmuş bir şemsiye” aracılığıyla göğe yükselmeye başlarlar. Silvester?'ın iç uzay yada evreninin 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bittiği yere... Ve burada, gökyüzünde kocaman bir Göz karşılarına çıkar. Dick şöyle yazar: 


“Bu gözün Kim'e ait olduğunun söylenmesine hiç hacet yoktu. ”“* 


Tüm bunların ardından “Göz” şemsiyeye odaklanır, şemsiye alev alır, iki kafadar göktaşı misali hızla yere düşmeye başlarlar ve gözlerini açtıklarında kendilerini Cheyenne, Wyoming”de bulurlar... 


> A 
£ > N 
Zİ, NA 
Romanın o “tanrı-anlatıcısı” söylemeye hacet etmese de, okur ister istemez 


sorabilir: Evet, gerçekten Kim'in gözüdür bu: Silvester'in Tanrı'sının mı? Dick'in de inandığı ortak bir Yaratıcı'nın mı? Yoksa o göz, kimilerinin Üçüncü Göz, Horus'un Gözü ya da Ajna Çakra dediği beyindeki epifiz bezinin bir alegorisi mi? 


Okültizm araştırmacısı Manly P. Hall epifiz bezi (ya da kozalaksı bez) hakkında şöyle yazıyor: 


“İnsan beyninde kozalaksı beden denilen küçük bir bez vardır, bu bez kadimlerin kutsal gözüdür ve Cyclopların 
| Tepegöz) üçüncü gözüne karşılık gelir.” 


Dr. Swami Karmananda Saraswati, epifiz hakkında şunları söylüyor: 


“Epifiz o yaklaşık . 635 mm genişliğinde, yaklaşık 100 miligram ağırlığında, çam kozalağına benzeyen minik gri beyaz yapıdadır /...J 1886'da iki mikro anatomi uzmanı, H.W. De Graff ve E. 
Baldwin Spencer, birbirlerinden bağımsız olarak epifizin, küresel bir lens ile dolu içsel bir odayı çevreleyen pigmentli retina hücreleri olan dışsal gözlerin tüm önemli özelliklerine sahip olan dumura uğramış bir göz” olduğunu keşfetti. Daha sonraki araştırma bezin aslında hem direkt olarak hem de dışsal gözden gelen sinir yolları vasıtasıyla çevresel ışığa tepkiler verdiğini kanıtladı. Hindistan'ın yoga metinlerinin ve çağlar boyunca mistik geleneklerin epifize değinirken 'sezginin gözü' ve “üçüncü göz' olarak bahsetmeleri tesadüfün ötesindedir.” 


Okült anatominin iddialarına göre epifiz bezinin aktive edilmesi veya başka bir deyişle Üçüncü Göz'ün açılması, bireyin zihin ve aklın sınırlarını aşmasına, zaman ve mekânın esaretinden kurtulmasına, ilahi şuur ile bütünleşmesine, özetle: Sezgisel, mistik, Oo parapsikolojik (o yeteneklerinin artmasına vesile olmaktadır. 


Epifiz bezi (İng. pineal gland) PKD'nin 
1970 yılında yayımlanan romanı 4 Maze of 
Death'in (Bir Ölüm Labirenti) hemen ilk sayfasında karşımıza çıkıyor. Dick, epifiz bezini burada, tam da Hall ve Saraswati'nin tasvir ettiği şekliyle kullanıyor. Ben Tallchief adlı karakter epifiz bezine taktığı 


bazı elektronik aparatlar aracılığıyla “dualarını” ilahi dünyalara (god-worlds) gönderiyor: 


“So he had... attached conduits to ihe permanent elecirodes extending from his pineal gland. The conduits had carried his prayer to the transmitter, and from there 


ihe prayer had gone into the nearest relay network; his prayer, during these days, had bounced ihroughout the galaxy, winding up—he hoped—at one of the god-worlds.”* 


Maggie Walsh bir odua/epifiz 


Romanda Tanrıbilimci karakteri de benzer deneyiminden geçiyor. 


, Something had upset the natural laws 


of the universe 
D- EE dr) / is 


e SKY 


PHINP K: DICK 
COMPLETE NOVEL 


Tanrı'yla gerek teknoloji vasıtasıyla gerek de geleneksel mistik yöntemlerle doğrudan irtibata geçme teması, PKD romanlarında sıklıkla karşımıza çıkar. 
Mesela Gökteki Göz'deki, Dick'in Yunanca Tanrı anlamındaki /eo kelimesiyle İngilizce telefon, phone kelimesinden türettiği “teofon”; Bir Ölüm Labirenti'nde yukarıda 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sözünü ettiğimiz epifiz bezine takılan elektronik aparatlar; V41/S ya da 4/bemuth Özgür Radyosu'nda Sirius”lu göksel atalar ya da uzaylı varlıklarla sezgisel/telepatik iletişim içinde olan kahramanlar vb... 


Anne R. Dick Philip K. Dick'in Peşinde adlı biyografik kitabında eski kocasının okült poetikası hakkında şunları yazıyor: 


“Kitapları o yapmak istedikleri, olmasını — istedikleri oveya (olduğunu düşündüklerinin hayali bir kurgusuydu. 
Hattaromanlarınıbirşeyleringerçekleşmesi için bile kullandığından şüpheleniyorum, bir tür olumlu büyüydü adeta ya da belki önsezileri vardı. Birçok kez hayatındaki olayları henüz olmadan yazdığı oldu.'” 


Philip K.Dick 


BESTSELLİNG AUTHOR OF BLADE RUNNER 


.A Maze of Death 


THE GREATEST AMERİCAN NOVELİST OF THE SECOND 


HALF OF hir eyle CENTURY” 


—i 
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Evet, görüldüğü üzere Dick'i kazıdıkça altından azılı bir gnostik/gizemci ya da bir dijital çağ şamanı çıkıyor. Bu durum Bertrand Russel'ın Mistisizm ve Mantıkta yazdığı şu satırları anımsatıyor bana: 


“Metafizik ya da düşünme yoluyla evrenin tümünü kavrama çabası, insanlarda süregiden iki ayrı itkinin birleşmesi ve çatışmasından oluşmuş ve geliştirilmiştir. 
Bu iki ayrı itkinin birisi insanları gizemcilise iter, öteki bilime /.../ Ancak, en büyük kişiler, düşünürler, filozoflar, hem bilimin hem gizemciliğin gerekliliğini duymuşlardır: ikisini uyuşturma çabaları da yaşantılarını çizmiştir. “9 


Fikrimce Lord Russel'in bu sözleri PK D”'nın 


karakter ve yazınsal dinamiklerini kusursuz bir şekilde özetliyor. Yalnız Russel, bu paragrafı şu cümlelerle bitiriyor: 


“Kimi kişilere göre, yine aynı çaba jelsefeyi, güçlüklerle dolu belirsizlikleri içinde bilimden de dinden de, her zaman için, üstün yapmalıdır.” 


Dick de kendisi için: “Ben öyküler kurgulayan bir filozofum, bir roman yazarı değilim; benim öykü ve roman yazma yeteneğim anlayışımı açık seçik ifade etmek için kullandığım bir araçtır. Yazarlıgımım esası sanat değil gerçektir”? diyor. Yeri gelmişken Dick'in yaklaşık sekiz bin sayfalık, £xegesis (Tefsir) adı verilen, dinsel vizyonlarını (rüyet/gündüz düşü), mistik 


deneyimlerini ve din, felsefe, bilim temalı düşüncelerini (o sergilediği (o yazılarından derlenmiş bir kitabı olduğunu da belirtelim. 
Batı basınında bu derleme hakkında “PKD yeni bir din mi kuruyordu?” gibi yorumlara bile rastlamak mümkün. 


Yolu Dick'le henüz kesişmemiş olanlar için, siyaseten bir McCarthy dönemi parodisi olan ve yazarın gerçek hayatından izler taşıyan Gökteki Göz, fikrimce PKD külliyatına başlamak için ideal kitaplardan biri. G.G.'den sonra ateş bacayı sararsa, koşa koşa Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi'yi almaya gideceğinizden hemen hemen eminim... 


PKD edecek. 


soruşturmalarımız o devam 
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1.Verli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Süleyman Sönmez 


Mülteci 


İnsanın içini ferahlatan çiçeklerle ve ağaçlarla dolu çimenlik meydanda, binlerce ziyaretçi bekliyor ve özel bir ana şahitlik etmek istiyorlardı. 
Meydanın ortasında, camdan yapılma bir sunak odası vardı. İnsanlar adım adım ilerliyor, sunağa gelince karşısında kısa bir süre oturuyorlardı. 
Ellerinde çiçek buketleriyle, şarkılarla, sevgi ve ağıt dolu seslerle yürüyorlardı. Hem bir bayram, hem de bir anma havası vardı. Sözler, belli belirsiz minnettarlığı, lidere duyulan sevgiyi ve aşkın acısını anlatıyordu. 

“Sana, Dünya adında bir yerden bahsetmiştim. 
Hatırlıyor musun?” dedi yaşlı adam. Yüzünde, yıllar önce iyileşmiş bir yara izi görülüyordu. 
Gözleri çok şey görmüş, düşünmüş, yine de hayatı olduğu gibi kabul edip sevmiş birisine aitti. 

Sıradaydılar. Elini tuttuğu torunu yanıt verdi. 
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“Evet büyükbaba. Dünya Ana'yı hatırlıyorum. 
Bütün insanlar Dünya Ana'da doğdu ve uzaya yayıldı.” 

“Çok doğru. Evet, şimdi sana Kahramanımızın hikâyesini anlatacağım. Beni can kulağıyla dinle." 

Güzel torunu, büyük gözlerinde ciddiyetle başını salladı. 

“Dünya Ana'nın çocukları ona ne yazık ki iyi bakamadı. Onu kirlettiler. Yaşanmaz hale getirdiler. İnsanlar kaçıp yeni bir dünya aramaları gerektiğini fark ettiklerinde artık çok geçti. 
Güneş sistemlerindeki gezegenlerde koloniler kurmaya çalıştılar. Ama bu zorlu mücadele, umut kırıcıydı. Uzayda roketlerle yolculuk ediyorlardı. 
Her yer çok uzaktı. İşte o yıllarda, “Işınlanma Projesi” kısa adıyla “Scotty” başladı. 

Yıllarca çalıştıktan sonra küçük nesneleri uzayda 


ışınlamanın bir yolunu buldular. Önce nesnenin gideceği yerdeki uzay zamanı, bulundukları yere çekip büküyorlardı. O yer buraya gelirken, buradaki de oraya gidiyordu. 

Biraz karışık mı geldi? Suya bir taş bırakırsan, atılan taş suyun yerine gider, su da yükselir biliyorsun değil mi? Güzel. Çok güzel. 

Ama bu sefer farklı bir şey oluyor. Taş atıldığında suyun yükselmediğini, dışarıda duran taşın durduğu yerde, aynı hacimde suyun belirdiğini düşün. Anladın mı? Hım... Her neyse. 

Uzayın çeşitli koordinatlarına mikro robotlar ışınladılar. Milyonlarca mikro robot gitti ve onların yerine o noktalardan çeşitli şeyler geldi. 
Orası bir gezegense, atmosfer, toprak, sıvı ve hatta plazma. 

Evet plazma. Bir seferinde bir laboratuvar havaya uçtu. Çok yüksek kütleli bir parçacık gelmiş. Bir beyaz cüce güneş parçası olabilir. 
Zaman ilerledikçe, içinde insanın yaşayabileceği birçok gezegen buldular.” 


İhtiyar adam durup soluklandı. Gökyüzü tatlı bir yeşil - mavi renkteydi. Rüzgâr, gezegenin bitkilerinin Oo güzel (kokularını (o burunlarına taşıyordu. Adam, ağır ağır yürürken gökyüzünü minnetle süzerek konuşmaya devam etti. 
“Ardından dünya yörüngesine onlarca uydu yerleştirip güneş enerjisi topladılar. Enerjiyi mikrodalgalarla yerküreye yollayarak büyük ışınlanmalar için gerekli enerjiyi elde ettiler. 
Kısa sürede yaşanabilir dünyalara başka ışınlama makineleri ve robotlar, ardından yaşam destek alanları göndermeyi başardılar. 
Sonunda organik odeneklerle, o canlılarla deneylere başladılar. Başarılı oldular. Hayvanlar zarar görmeden gönderilip geri çekiliyorlardı. 
Ve sıra öncü insanlara geldi. Bütün bunlar büyük bir sırdı. 


Kahramanımız, liderimiz, projede çalışan bilim insanlarından biriydi. Tüm insanlığı kurtaracaklarını (osanıyordu. Hâlbuki proje 


sahiplerinin böyle bir amacı yoktu. Sadece zenginlerin, parayla ödeme yapabilenlerin gitmesine izin verdiler. 

Paranın ne olduğunu biliyorsun değil Gülümsedi. 

“Güzel... Akıllı bir torunum var." Çocuğun başını 


mi?” 


sevgiyle kendine çekti. 

“Bir de onlara hizmet edecek robotları yanlarında götürdüler. 

Arkalarından kimsenin gelememesi için sisteme enerji veren uydu zincirini dünyaya düşürdüler. 
Scotty projesinde çalışan bilim insanlarının bir bölümü de onlarla gitti. 

Ödemeyi yapamayacak olanlar aileleriyle kaldı. 
Kahramanımızın adı Mustafa Luther King'di. 
Babası çok idealist bir insandı. Oğlunu da öyle yetiştirmişti. 

Annesi, daha çocukken “ne olursa olsun insanlığın lehine çalışacağına dair” yemin etmesini istemişti. 

Böylece onlarla gitmedi, diğer insanlarla kaldı. 
Dünyada, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar, iklim değişikliği, savaşlar büyük bir hızla artarken, bir gün ansızın uzay zaman sapanını icat etti. 
Fikrin çıkış noktası, uzay gemilerinin bir gezegenin yörüngesinde dönerek hız ve enerji kazanıp ilerlemeleriydi. 

Işınlanma için gerekli büyük enerjiyi güneşten mikro kütleler kopararak kazanabileceğini gördü. Çok küçük ölçekli bir ışınlanma cihazı yaptı. Çalışmaya başlaması için iki pil yetiyordu. 
Açıldıktan sonra, uzay zaman sapanı devreye girip güneşten mikro kütleler çalıp enerjiye çeviriyor ve ardından mini Scotty ışınlama makinesi devreye girip kişiyi istenen koordinata taşıyordu.” 

Sıranın önünden bir hayret çığlığı duyuldu Çocuk irkildi, büyükbabasının eline sarıldı. Yaşlı adam güven veren bir sesle, “Korkacak bir şey yok” dedi. Nefes alıp kaldığı yerden devam etti. 
Liderimiz, zengin yolcuların gittikleri yaşanabilir gezegenlerin koordinatlarını bulabilmek için uzay müzesine gitti. Mikro robotlar ışınlandığında, onlarla yer değiştiren gezegen parçacıklarının raporlarını (o inceledi. Gezegenlerin şimdiki koordinatlarını bilgisayara hesaplattı. 

Sonunda sıcak bir kış günü...” 

Sıra, giderek cam odaya yaklaşıyordu. 

En öndeki kadınlar, yüksek sesle ağlamaya başladılar. 

“Az kaldı.” dedi adam torununa “Hikâyenin sonuna da az kaldı.” 

“Evet, kahramanımızın sevdiği bir kadın vardı onun gözleri önünde, “New Beam Me UP 03” 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adlı gezegene ışınlandı. Yarım saat kadar gizlenerek oradaki yaşamı hayretle izledi ve geri geldi. Kararını vermişti. 

“Sonra ne oldu büyükbaba?” 

“Yaptığı aletten milyonlarca üretecek robot fabrikası kuruldu. Tüm insanları, kurtarılmış, yaşanmaya uygun Cennet gezegenlere yolladı.” 
İhtiyar adam gülümsedi. “İnsanları en kıymet verdikleri eşyalara sıkı sıkıya sarılmış halde kaygıyla ışınlanmayı beklerken görmeliydin.” 
“Elbette mültecilerden kimse hoşlanmadı. 
Katliamlar yaşandı. Korkunç zamanlardı.” 
“Yüzün o zaman mı yaralandı? Ne oldu?” 

“O zamanlar senden küçüktüm. Ama onu başka bir zaman anlatsak olur mu? 

Çocuk, çok merak etmesine karşın “Tamam” dedi. 

“O gezegenlerde herkese yetecek yiyecek ve alan vardı oysaki. 

Sonunda mülteciler kazandı. Sayımız çoktu ve liderimiz savaşmamızı istemedi. Zenginlerden, vicdanlarının sesini dinleyenler bize yardım etti.” 
Derin derin nefes aldı. Yorulmuştu. 

“Fakat göçün son zamanlarında korkunç bir şey oldu. Liderimizi esir aldılar ve kaybederken ondan intikam aldılar.” 

Sırada önlerindeki son adam, derin bir üzüntüyle koltuktan kalktı ve sırayı onlara bıraktı. Dedesiyle koltuğa oturdular ve boş bir cam odaya bakmaya başladılar. 

“Ona ne yaptılar büyükbaba?” dedi çocuk, gözlerini cam odadan ayırmadan. 


“Yaşadıkları oOtüm gezegenler (o arasında, durmaksızın çalışan bir ışınlanma zinciri kurdular.” 


Birden önlerinde inanılmaz bir şey gerçekleşti. 
Yüz yıla yakın yaşamış yine de bedeni hiç yaşlanmamış, otuzlu yaşlarında görünen bir adam odada belirdi. Yüzündeki ifade, kaderine razı olmuş ve kendi acısını yutmuş, halkına umut vermeye çalışan gerçek bir lidere aitti. 
Onlara dönüp hızla başıyla selam verdi ve çocuğa içtenlikle gülümsedi. Sonra birden bire yok oldu. 

Dedesi gözyaşlarını sildi. 

“O bizim Promethous'umuz, umudun kıvılcımını bize getiren kahramanımız. 
Asla durduramadığımız bir 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döngüyle 


gezegenden gezegene hep ışınlanan liderimiz.” 
Çocuk, sıkılı dudakları arasından fısıldadı. “Bir gün onu kurtaracağım büyükbaba” 

“Umarım başarırsın yavrum” dedi yaşlı adam. 
Gökyüzünde muhteşem güzellikte kuşlar uçuyordu. Orman, bin bir canlının sesi ve koşturmasıyla adına yaşam denen büyük bir sırra can veriyor, başka bir dünyanın çocuklarını kendi çocukları gibi kucaklıyordu. 


SON 
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Selma Mine Ç 


1976 Nisanında Hayata Gözlerini Açan, 
Türkiye'nin Ilk Bilimkurgu Dergisi 


kz 
»X 


X- GİLİNMEYEN 


Kargu Öseşizi 


Nerlen X-BİLİNMEYEN? 


Dünya'da yeni yeni akımların ortaya çıktığı yıllar... 
1950'lerden itibaren Dünyayı saran UFO fırtınası. 
1955-56, İlkokulun bahçesinde, gökyüzünden geçen jetlerin bıraktığı beyaz izlere bakarak “Uçan Daireler geldi?” diye çığlık çığlığa ağlayan arkadaşlarıma selam 
olsun! 1954'te Çağlayan Yayınevi'nin yayınladığı 10 
kitaplık “Yeni Dünyalarda” bilimkurgu dizisi. Daha yazın türüne Türkiye'de adının konmadığı dönemler. 
Yurı Gagarin'in uzaya çıkışı... Gazetelerde yayınlanan bilimsel buluşlar, 21.yüzyıl yarınsamaları, süper insan yaratmaya uğraşan bilim adamlarının çalışmaları... 
Tüpte insan üretme projeleri... Güney Afrikalı Dr.Christian Barnard'ın ilk kalp nakli ameliyatı ve 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X-BİLİNME YE 


organ nakillerinin gerçekleşmeye başlaması. Giderek siborg yani sibernetik organizmaların tasarlanması... 


Bir yanda, Erich von Dâniken adlı bir Avusturyalı yazarın, geçmiş uygarlıkların kalıntı ve belgelerini UFO'lara bağlaması; Öte yanda ruhçuluğun güncelleşmeye başlaması ve bazı spritüalist grupların, uzaylılardan mesaj aldığı iddiaları... Uzaylıların dünyalıları kaçırdığı fenomeni. UFO araştırması amaçlı, 1954'te kurulan CIA'nın çalışmaları ve olayları örtbas eden “kara adamlar” öyküleri (Man in Black filmlerinin ana teması)... ABD'de bir uzaylının yaşadığı ve NASA'ya bilgiler verdiği, bu bilgiler çerçevesinde uzay araştırmalarının yapıldığı savları... 1968 Neil Armstrong'dan Ay'da ilk adımlar!.. Buna inananlar ve düzmece olduğunu söyleyenler!.. Psikolojik, biyolojik, meteorolojik savaş kuramları... Telepatik suikastlara dair komplo teorileri, uzaylıların dünyayı istila tehditleri; veya dünyanın sonu; bu sona yakın uzay gemilerinin dünyaya inerek, seçilmiş bir grup insanı kurtarmaları... (Bu sav Kutsal Metinlerin yeni bakış açısıyla yorumlanmasından kaynaklandığı için, artık kurtarıcılar Uzaylılardır! Tabii İsa Mesih de bir uzaylıdır.) 


Selma Mine'nin 
Nisan 1976 da fanzin olarak başlattığı ve 
1977 de 
özel sayıyla profesyönel olarak piyasaya sürdüğü 
Türkiye'nin ilk Bilimkurgu dergisi... 
BEN 
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1966'da çekimlerine başlanan ve 1973'de siyah-beyaz da olsa izleme olanağı bulduğumuz, günümüzden birkaç bin yıl sonra geçtiği varsayılan, Star-Trek (Uzay Yolu) dizisi. Konular, Gene Roddenberry'nin yapımcılığında, bir çok bilimsel kuram ve komplo teorisinin bize macera tarzında sunumuydu. Acı ilacın, şekerlemeye bulanıp yedirilmesi gibi... Ama bizzat kendi eleştirmenlerince bu dizi; Dünya jandarmalığına soyunan ABD'nin, güneş sistemine bile sığamadığı; gökada çapında bir federasyonu ya da imparatorluğu temsilen (USA, 51 devletten oluşmuş bir federasyondur, United States of America) uzayda düzeni sağlamaya çalışması, bir tür ego tatmini olarak yorumlanmıştı. 


Ve sinemadan sonra TV, beyaz perdeyi de sollayıp ileri fırlayan müthiş bir görsel şölen oldu. Onunla yarışa kalkıp, tekrar seyirciyi kapalı salonlara çekmeye çalışan sinema ise, zengin kostümlü ve dekorlu yapımlara el attı. 1976 İngiliz ITC yapımı Space 1999 (Uzay 1999) dizisi, nüklear atık depolarının bir kaza sonucu patlaması ile dünyadan kopan ayın, üzerindeki 4/fa Üssü ile birlikte uzayda kaybolması ve çeşitli maceralar yaşanması konu edinmişti. ABD'li Genç yönetmen George Lucas'ın Star Wars (Yıldız savaşları) filmi, 1978'de 6 dalda Oscar ödülünü toplamayı başardı. Bu kez, Federasyon içindeki iktidar çatışmaları ve ticari savaşlar ele alınmıştı. 1980 sonlarında ise Battlestar Galactica (Savaş Yıldızı Galaktika), dünyadan ayrılarak uzayda koloniler kurmuş insanlığın, robot uygarlıklarla savaşlarını, akıl almaz boyutlarda işledi. Dünya'nın istilası ayrı bir dal olarak işlendi: Visitors (Ziyaretçiler) adlı dizide, insan kılığında akıllı kertenkelelerin dünyayı ele geçirme atakları ve insanlığın onlarla mücadelesi işlendi. Barbarella, Flash Gordon, Superman, Supergirl, Spiderman vb.. ise, çizgi romanlardan beyaz perdeye aktarılan ünlü filmlerdi. 


1900'lerden itibaren o günlere doğru çekilmiş olan gerek siyah-beyaz (Metropolis, Dr.Frankeshtein, Dr.Jekyll and Mr. Hide, The World Stand Stood), gerekse renkli (Forbidden Planet, The Other Side of the Sun); ünlü/ünsüz pek çok oyuncunun rol aldığı sayısız film, beyaz camdan aktı geçti... Öyküler, romanlar, filmler, müthiş bir hasılat yapıyordu... ve giderek, bilimkurgu sorgulanmaya başlandı. Bu bir kaçış edebiyatı mıydı? Güncel yaşamdan uzaklaşma, geçmişten sıkılma, gelecekten ürkme miydi? Yoksa bir tatmin yolu muydu? Bastırılmış bir savaş ve istila tutkusu muydu? II.Dünya Savaşı sonrası, soğuk savaşa dönüşen dünya politikacıları, savaşacak dünyalı kalmayınca, uzaylıları mı düşman ilan etmişlerdi? 
Kimdi bunlar? Neydi vene değildi? Bilim adamları kafa patlatıp karşıt tezler suna dursunlar; Dâniken yazılarına devam ediyor ve ülke ülke dolaşarak (Türkiye'ye de 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2017 / sayı 2 


birkaç kez uğradı) konferanslar veriyordu. 


Öte yandan 1970'lerde, UFO'larla ilgili kod adı “The Blue Book Project — Mavi Kitap Projesi) 
yayınlandı ve binlerce olayın tarandığı, sadece 150 
civarında olayın tam olarak açıklanamadığı belirtildi. 
Ama heyecan arayan sokaktaki adam bu sonuçtan hoşlanmadı. Bundan yararlanan bazı kişiler, düzmece UFO resimleri ve anıları yayınlayarak köşeyi döndüler. 
Bazı gruplar ise, kendilerini kurtarmaya gelecek uzay gemilerini, milenyum sonuna kadar umutla, sabırla ve inatla beklemeyi sürdürdüler. Günümüz Discovery kanalında, UFO araştırmaları ile ilgili buluntular üzerinde yapılan son incelemelerde, bunların II.Dünya Savaşı sonrasında, askeri alanda denenen materyaller, uçan araçlar ve mankenler olduğu yayınlandı. Yine de bu konu, bilimkurgu edebiyatı ve sinemasının en zengin bölümlerinden biri olmayı sürdürmektedir. 


Tüm bu kargaşada, doğrularla eğriler karışmaya başlamıştı. Türk insanının (belki de genelde dünya insanının geleneksel ve de genetik yapısında olsa gerek) okuma yerine seyirlik konuları yeğlemesi; kulaktan dolma sözlere itibar edilmesi; müthiş bir zihinsel fırtına yaratmıştı. Bir grup bilimkurgu meraklısı dışında, ne nedir bilinmiyordu; üstelik herkes her şeyi birbirine katıyor, sapla samanı ayıramadığından; öykülerle gerçekler (o özdeşleşiyordu!.. Sanki bir dönemin mitosları, farklı çizgilerde yeniden yaşanıyordu. 


Bu durumda, konuyu bilenlerin, bir şekilde bilimkurguyu tanıtması, örnekleriyle topluma sunması gerekiyordu. Bilimkurgu, bilimsel fantezi, fantezi ve diğerleri nasıl işleniyordu ve okur ya da seyirci, bunları nasıl ayırt edecekti? İşte X-BİLİNMEYEN”'in yayın hayatına girişteki temel amacı buydu! Bu ayrımı örnekleriyle sunarken, bunlara kaynaklık eden bilimsel buluş veya kuramları da tanıtmaya çalışmak. Bu yazın türünün yerli örneklerini kaleme alabilecek ya da çizebilecek amatör beyinleri bulup tanıtmak; yarışmalar düzenlemek. Genç neslin içindeki o müthiş potansiyeli eyleme çevirmek; pırıl pırıl zekâlardaki heyecanı açığa çıkartmaya çalışırken, birlikte ürün ortaya koymanın güzelliğini yaşayabilmek.. En son 1989'da görünüp kaybolmasına rağmen, X-Bilinmeyen hâlâ yaşamını sürdürüyor. 1976'da yayına başlayan bu derginin okurları, bugün 45-60 yaş arası kuşağı oluşturuyor; kitaplıklarda ve kütüphanelerde saklandığı için, belki de sahaflarda en az görünen dergi kimliğini taşıyor. 


Sevgiyle ve sevgide kalın!... 


Selma MİNE 


X-BİLİNMEYEN”den SÖZ EDEN 
Yabancı Dergi, Ansiklopedi ve Yıllıklar 


Jules Verne Magazinet (August 1977, N: 364), editor Sam J. LUNDWALI, Delta Förlags AB Fack, 161 16 Bromma 16, SWEDEN X-BİLİNMEYEN Bilim-Kurgu Dergisi'nin Nisan 1977 sayısı 


kapağını da basan dergi, geniş bir tanıtım yapmaktadır. 


Encyclopedia of Science Fiction (1978), consultant editor Robert HOLDSTOCK, 


Forword by Isaac ASIMOV 


First Published in Great Britain by Octopus Books Ltd. 


This edition published by Cathay Books 59 Grosvenior Street London W1, 


ISBN 0 86178 1864, Printed in Hong Kong. 
Page:210 


X-BILINMEYEN, April 1976, current, SF. 


The International Science Fiction Yearbook (1979), edited by Colin LESTER 


Printed in Grat Britain, Hazel Watson & Viney Ltd. Aylesbury, Bucks. 


ISBN 0 905310 160 
Section 7/Magazines 
Page:94, 


71Xa, 1 X-BILINMEYEN, Aylik Bilim Kurgu Dergisi 


2 PK 40, Kiziltoprak, İstanbul, TURKEY, 4 Selma Mine 6 T1:10.000 ea. 


8 Ouatro 12 Monthly 15 articles on SF, pseudoscience, film & muctv 


(Star trek, etc.), fiction, all contributors Turkish Section 8/Organizations 


Page:130, 


SENCE | 
FIÇTION | 


8X, 1 X-BILINMEYEN 71xa, 4 SF Club based on magazines, wide interests 6 regular meetings. 


X-BİLİNMEYEN”den SÖZ EDEN 


Yabancı Özel Yayın ve Fanzinler 


Gegenschen — A Personal Journey (1977), by Erich LİNDSAY, Faulconbridge/ AUSTRALIA 


It Comes in the Mail (1977), Virginia/USA 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News From Bree (1977, 1978), Bucks/ENGLAND Peter Roberts Little Gem Guide to sf Fanzines (1977),by Peter ROBERTS, Devon/U.K. 


The S-F Newsletter (1977), Maryland/USA 


X-BİLİNMEYEN”den SÖZ EDEN 


Yerli Yayın Organları 


X-Bilinmeyen, Edebiyat Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 4 
Mayıs 1976, Sf:6 


Çırpıda, Günün Ardından Köşesi, Hazırlayan: İsa KAYACAN, “İlk Türk Gazetesi” Tasvir, Ankara, 25 Mayıs 1976, SF.2 


X-Bilinmeyen, Ayın Dergileri, Edebiyat Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 1 Haziran 1976, Sf:6 


Yayın Evrenimize Yeni Bir Dergi Girdi, Sanat ve Yayın Evrenimiz Köşesi, Hazırlayan Hikmet SU, Ilgın Postası Gazetesi, 7 Haziran 1976, Sf:2 


Bilim Kurgu, Halkça Sanat Köşesi, H.H. Yeni Halkçı Gazetesi, Ankara, 16 Haziran 1976, Sf:6 


X-Bilinmeyen, Ayın Dergileri Arasında, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 4 Temmuz 1976, Sf:6 


X-Bilinmeyen, Ayın Dergileri Arasında, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 2 Ağustos 1976, Sf:6 


X-Bilinmeyen, Ayın Dergileri Arasında, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 1 Eylül 1976, Sf:6 


Sanat ve İnsan, Ayın Dergileri Arasında, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası Köşesi, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 1 Ekim 1976, Sf:6 


X-Bilinmeyen, Ayın Dergileri, Sanat-Edebiyat ve Düşün Dünyası, Hazırlayan: Abdülbaki ARSLAN, “ankara EKSPRES” Gazetesi, Ankara, 1 Kasım 1976, Sf:3 


Bir Dergi: X-Bilinmeyen, Yayın Evreni Köşesi, Hazırlayan Abdülbaki ARSLAN, //Jgaz Dergisi, Ankara, Yıl:16, 
Sayı:185, Şubat 1977 


Bilim Kurgu Denince, Gürses ÖNER, THEME, Saint-Benoit Fransız Lisesi Aylık Öğrenci Gazetesi, İstanbul, Şubat-Mart 1977, Sayı:2, Sf:3 


X-Bilinmeyen Evren Çıkıyor, Kültür-Sanat ve Edebiyat Köşesi, Hazırlayan: Hasan ÖZDEMİR, Memleket 127, Cild:11, Okuyucularla Başbaşa, dergimizin yayın 


TUBİTAK Bilim-Teknik Dergisi 


Haziran 1978, Sayı:127, Cild:11, Okuyucularla Başbaşa, dergimizin yayın hayatına girişinden söz edilerek, ilgililere özellikle tavsiye edilmektedir. 
Nisan 1980, Sayı:149, Cild:13, Okuyucularla Başbaşa, dergimiz, Kardeş Dergi ilan edilmiştir. 
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“Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir.” 
(Lord Öyron) 


Gİ Kitapla Muhabbet 


Ep) 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 


www.yerlihilimkurgu.com 35 


Burak Fedakar 


1979 
Yönetmen Rohert Wise Müzik Jerry Goldsmith 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ille MOTTON PİCTURE 
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Uzay, son sınır. Bunlar, yıldız gemisi Atılgan'ın yolculuları. Beş yıllık görevimiz, garip yeni dünyaları keşfetmek, yeni hayat ve yeni medeniyetler bulmak, daha önce 


hiç kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmek. 
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1970'li yıllar, hafızamda hayal meyal hatırlayıp, bir araya getirdiğim bölük pörçük anılardan ibarettir. Bu anıların büyük çoğunluğunu da o yıllarda evlere henüz girme aşamasında olan ve baş köşeyi kapan, televizyon denen sihirli kutunun, tek kanallı TRT devrinden kalan dizileri ve çizgi filmleri oluşturur. Star Trek, bizde kabul gören adıyla Uzay Yolu dizisi, hala (o hatırladığım (o görüntüleriyle ve Alexander Courage'ın, kulağımda, unutulmaz ana tema müziğiyle belleğimde yer etmiştir. Bilimkurgu sevgimin iki temel unsurundan biri olan Star Trek serisinin, 1960'lı yıllarla 22 .yüzyıl dünyasını harmanlayan müzikleri, film müziklerine olan düşkünlüğümün ana sebeplerinden biri olmuştur daima... 


1960'ların sonunda üç sezon olarak yayınlanan Star Trek, kanalın iptal kararının ardından yaklaşık 10 
yıllık bir uykuya yatar. Bu uyku sırasında, televizyonda çizgi dizi olarak tutunmaya çalışsa da bunda başarılı olamaz. 1977 yılında Star Wars'un bütün dünyada elde ettiği muazzam başarının ardından, 1979 yılına geldiğimizde Paramount yetkilileri televizyon için tekrar dizi olarak düşündükleri projeden vazgeçerek, sinema filmiyle Star Trek efsanesini canlandırma kararı alırlar. Bu karar neticesinde, bir daha Spock rolünü oynamayacağını beyan eden Leonard Nimoy son anda ikna edilir ve ekibe katılır. Hollywood'un unutulmaz, büyük stüdyo filmlerine imza atan Robert Wise yönetmen koltuğundadır. Senaryo ekibi, özellikle görsel açıdan doyurucu ve daha fazla efekte dayalı bir hikaye yazmışlardır. Hatta Leonard Nimoy yıllar sonra, oğlunun çekmiş olduğu “For The Love Of Spock” belgeselinde filmle ilgili, senaryoyu hiç beğenmediğini ve filmin daha çok teknik üstünlükleriyle öne çıktığını ve bu yüzden gemi ekibinin arka planda olduğunu, bunun Star Trek ruhuna aykırılığını ifade eder. Dönem itibariyle en iyi görsel efektlerin kullanıldığı film Star Trek fanlarını genelde ikiye bölümüştür. Hikayeyi zayıf bulan önemli bir kesim özellikle, filmin ağır ilerlemesinden ve bazı sahnelerin gereksiz uzatıldığından yakınırlar. Buna rağmen filmin gösterimi sonrası 199 | yılına kadar aynı ekiple 5 film daha çekilir. Uzay Yolu ekibi yıllar içinde değişse de, hala uzayın bilinmeyen derinliklerinde, keşfedilmemiş gezegen ve uygarlıkları aramaya ilk günkü hevesle devam ediyorlar ve görünen o ki daha uzun yıllar yıldız gemisi Atılgan ve mürettebatının maceralarına eşlik etmeye devam edeceğiz. 


1929 Los Angeles doğumlu Jerry Goldsmith, 1950'lerde müzik kariyerine başladığında, sinema dünyasının 
gelmiş geçmiş en önemli ve başarılı kompozitörlerinden biri olacağını hayal etmemişti muhakkak. Özellikle 1960 
ve 70'li yılların unutulmaz filmlerine besteleriyle 
hayat veren sanatçı, 1976 
yılında Omen filmine yaptığı koro ağırlıklı müziklerle haklı olarak oscar o heykelciğini kucakladığında efsane mertebesine zaten ulaşmıştı. 
Kariyerinde (odolu ( dizgin 
ilerleyen Goldsmith 1979 
yılına gelindiğinde, bilimkurgu evreninin en önemli korku temalı serisi, Alien filminin 


müziklerini besteler. Yönetmen Ridley Scott ile başarılı bir uyum neticesinde, kaotik, karanlık ve uzayın sonsuz boşluğunun yarattığı ürpertiyi hissettiren bir tema çıkar ortaya. Dönem itibariyle, Jerry Goldsmith ve John Williams, Hollywood'un altın bestecileri olarak, en iyi filmlerin müziklerini yaparak filmografilerinde başarı grafiklerini yükseltmektedirler. Yeni Star Trek filminin çekimleri için, yönetmen Robert Wise ve yapımcı şirket Paramount özenli bir şekilde ekibi belirlerken, yönetmen müzikler konusunda popüler bir isim olan Goldsmith üzerinde özellikle durur. Alien filminin müziklerini henüz bitirmiş olan besteci ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanır. Star Trek için yaratılacak ve tüm zamanların belki de en iyi ana temalarından biri olacak bestenin kaydı için besteci yoğun bir şekilde çalışmaya başlar. Jerry Goldsmith ilk bestesini yönetmene dinletir ve geçer not alamaz. Wise yıllar sonra kendisiyle yapılan bir röportajda, ilk besteyle ilgili Goldsmith'e, parçanın uzay değil de, daha çok denizde yelkenli gemilerin ilerlediği bir tarza uygun olduğunu söyler. Bunun üzerine yeniden notaların arasına gömülen besteci, bugün bildiğimiz efsane temayı yaratır ve bu tema Star Trek sinema serisinin en fazla kullanılan bestelerinden biri olur. Albümün tamamı birinci sınıf bestelerden oluşmuştur. Ana tema dışında ki Klingon ve ekibin gizemli üyesi, zamanın en ünlü modellerinden Hint asıllı Persis Khambatta'nın canlandırdığı Ilia'nın teması, adeta tek bir filmden iki ana beste daha yaratır. Albümün piyasaya çıkmasının ardından 1999 yılında 2 cd'lik 20.yıl özel albümü piyasaya sürülür. İlk cd'de filmin müzikleri yer alırken, ikinci cd'de ağırlıklı olarak Atılgan ekibinin replikleri yer alır. Benim size tanıtacağım albüm bu özel versiyonun ilk cd'si olacak. Jerry Goldsmith ilk filmin ardından takip eden üç devam filminde yer almaz ve beşinci film The Final Frontier'da tekrar orkestranın başına geçer. Besteci, eski ekibin nöbeti Generations ekibine devretmesinden sonrasırasıyla sekiz, dokuz ve onuncu filmlerde de müzikleri besteleme görevini üstlenir ve anatema destekli çok başarılı albümler çıkarmaya devam eder. The Motion Picture ile yakalanan müzikal başarının ardından ikinci ve üçüncü filmlerin müziklerini besteleyen, henüz ünlenmeye başlamış çiçeği burnunda besteci James Horner o yıllarda kendisiyle yapılan bir röportajda, Star Trek ve Alien filmlerinin bestecisi Jerry Goldsmith hakkında ne düşündüğü sorulduğunda “O da kim? Kendisini tanımıyorum” cevabını vererek, özellikle müzik camiasında sansasyon yaratır. Zira Horner'ın cevabını, zamanın otoriteleri, Star Trek ve Alien filmlerinin devam yapımlarını besteleyen Horner'ın, Goldsmith ismi altında ezilmemek için bu şekilde verdiğini yorumlarlar. Bugün her ikisi de hayatta olmayan ve sinema tarihinde unutulmaz bestelere hayat veren iki besteciyi sevgi ve saygıyla anıyoruz. 
Star Trek The Motion Picture soundtrack albümünün ilk cd'sinde toplam 18 parça yer alıyor. Neredeyse bütün parçaların ortalamanın çok üzerinde bir kaliteye sahip olduğunu söylemek kesinlikle abartı olmaz. Atılgan ekibinin film boyunca karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri heyecan içinde takip ederken aynı zamanda kulaklarımıza hitap eden, kimi zaman hareketli, kimi zaman ürkütücü, kimi zaman hüzünlendirici bestelerin her birinin gerçek anlamda klasik olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Albümün içeriğine geçmeden önce, 1979 tarihli filmin kısaca konusuna bir göz atalım isterseniz. 


Dünya, Yıldız Federasyonu yönetiminde barış içinde yaşamaktadır ve federasyon yabancı türlerle devamlı temas halindedir. Uzayda aniden ortaya çıkan büyük bir bulut kümesi önüne gelen her şeyi silip süpürmektedir. Kütlenin rotasında Dünya bulunmaktadır. Yıldız gemisi Atılgan, bu kütlenin amacının ne olduğunu ve Dünya'ya ulaşmadan nasıl kontrol edileceğini öğrenmek üzere, efsane ekibin bir araya gelmesiyle tehlikeli bir göreve adım atar. 
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Zn içeriğine geçersek, öncelikle bu albüm 20. yıl özel versiyonu olarak 1999 yılında piyasaya sürüldü. Müzikler 
dijital olarak tekrar gözden geçirildi ve temizlendi. Kusursuz bir hale getirilen albüm 2 cd'den oluşurken, ilk cd'de 18 
parça yer alıyor. İkinci cd'de ise ağırlıklı olarak Atılgan ekibinin aralarında geçen diyaloglardan oluşan kısa bölümlere yer verilmiş. Orkestrayı bizzat yöneten Jerry Goldsmith'e, orkestra düzenlemesinde, aynı zamanda orijinal dizinin ana tema müziğini besteleyen Alexander Courage (Yukarıda solda) yardım ediyor. İki eski dost olan bestecilerin birlikteliği, bu albüm sonrasında, Goldsmith'in 2004 yılındaki ölümüne kadar diğer albümlerde de devam etmiştir. Albümün ilk açılış parçası olan Ilia'nın Teması, filmin jeneriğinin hemen öncesinde çalınarak seyirciyi bir nevi havaya sokma görevi görüyor. Bu enfes temanın ardından Atılgan ekibinin yolculuğuna bizde dahil oluyor ve kendimizi adeta sonsuz uzay boşluğunda, müziğin mucizevi akışına bırakıyoruz. 


Ilia's Theme; 


Albüme giriş yaptığımız ilk parçamız, aynı zamanda ekipte seyir subayı olarak görev yapan Delta gezegeninden, Teğmen Ilian'ın teması oluyor ve bu parça belki de albümün en iyi bestesi. Adagio (yavaş tempo) ile giriş yapan orkestra ilerleyen dakikalarda piyano ve orkestranın tam katılımıyla Affettuoso (taşkın bir duyguyla) bir tarzda yükselerek parçanın tüm duygusunu notalara yansıtıyor. 
Parça bitimine doğru Adagio seviyesine inen müziğin ritmi insanda adeta vals yapma isteği uyandırıyor. 
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Main Title; 


Jenerikle birlikte Agitato (hızlı, sarsıntılı, heyecanlı) bir tempoda orkestra tüm enstrümanlarıyla ayağa kalkıyor adeta. Hızı bir saniye bile düşmeyen ana tema kulaklarımızın her milimini dolduruyor. Coşku dolu eserin bitişiyle derin uzay boşluğu bizi iyice sarmalamaya başlamış oluyor. 


Klingon Battle; 


Yıldız Federasyonunun efsane düşmanı Klingon İmparatorluğuna bağlı üç adet Yırtıcı Kuş sınıfı savaş gemisinin görüntüsüyle açılan sahne, devasa bulut kümesinin de ilk defa göründüğü bölüm aynı zamanda. Adagio tempoda tedirgin edici bir havada başlayan parça, meşhur Klingon temasının ürkütücü ve bir o kadar huşu uyandırıcı temposuyla birleşerek heyecan dozunu üst seviyelere çıkarıyor. Tema içinde devamlı yükselip alçalan orkestranın yanında elektronik seslerde kullanılarak uyum içerisinde bir hava yakalanmış. 


Total Logic; 


Adagio bir havayla Vulcan gezegenine gidiyoruz. Eski dostumuz Spock burada bir ayindedir ve tam Kolinahr'a ulaşarak iç yolculuğunu tamamlama aşamasındayken bundan vazgeçerek eğitimini yarım bırakıyor. Gezegenin görüntüleri ve ayinin havasını ağır bir tempoyla ve yine elektronik seslerin eşliğinde yakalayan orkestranın çaldığı parça, görüntünün aniden San Francisco, Yıldız Federasyonu merkezine geçişiyle ana temayı da kapsayarak Affettuoso bir tempoda kapatıyor. 
Bu sahne aynı zamanda Amiral James Tiberius Kirk ile ilk karşılaşma anı oluyor 


The Enterprise; 


Kaptan Kirk ve daimi ekip üyesi Scotty'nin Yıldız Gemisi Atılgan'a, küçük bir gemi ile seyahat ettikleri bu bölümde, uzay boşluğunda yer alan limanda ekibi bekleyen Atılganın muhteşem görüntüleri eşliğinde, Adagio olarak giriş yapan parçaya ve filmin ana temasını, ağır bir tempoda orkestranın kusursuz 


Floating Otlice; 


Dünya yörüngesindeyiz ve uzay boşluğunda dev istasyonların görüntüleri eşliğinde, Amiral Kirk'ün, Yıldız Gemisi Atılgan'a ulaşması için ara istasyona ışınlanması üzerine, yine adagio girişle başlayan parça, enfes görüntüler eşiliğinde Affettuoso bir tempoda sonlanıyor. 


çalışına eşlik ediyoruz. Altı dakikalık parçanın her bir saniyesinde, orkestranın tempoyu arttırması ve uzay boşluğunda salınan Atılganın çevresinde tur atan ekibimizin gemiye bordalamasıyla beraber albümün en 


parlak bestelerinden biri sonlanıyor. 


Leaving Drydock; 


Ağır tempoda başlayan ve ana temanın tüm ihtişamıyla tekrar çalındığı parçada, Yıldız Gemisi Atılgan'ın limandan ayrılışını izliyoruz. Ana temanın yaylı ve nefesli çalgılarla destekli tüm orkestra tarafından icra edildiği bölüm, geminin tehlikeli yolculuğuna başlamasıyla nihayetleniyor. 


Spock's Arrival; 


Tehlikeli yolculuğuna başlayan Atılgan'a yol üzerinde Spock'ın başka bir gemiyle gelerek dahil olmasını anlatan, genelde Adagio bir tonda ana temayı da kısaca barındıran bir geçiş parçası. 
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The Cloud; 


Ekibin bulutla ilk karşılaşma anını, ağır tempoda veren, beş dakika boyunca muhteşem görüntüler eşliğinde ilerleyen ve dinleyiciye tedirginlik hissini sonuna kadar yaşatan bir parça. Adagio ilerleyen parça da, orkestraya arada yine elektronik sesler eşlik ediyor. 


The Force Field: 


Gizemli bulutun merkez noktasına ilerleyen ekibin endişelerini başarıyla notalara işleyen müzikler devam ediyor. Filmin bu bölümleri görsel açıdan uzun tutulmuş ve ağırlıklı olarak müzikle desteklenerek rutinden kaçınılmaya çalışılmış. 


Spock Walk; 


Spock'ın roketli uzay kıyafeti çalıp, yabancı formun beynine yaptığı yolcuğun ürkütücü notalarıyla bezeli parçada, orkestranın hareketli ve zaman zaman yavaşlayan tempoda ilerleyen haliyle, bu nesnenin ne olduğu sorusunun cevabını aramaya devam ediyoruz. 
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Vejur Fiyover; 


Bulut içinde süren ilerleyiş bu parçada da devam ediyor. Görsel zenginliğin doruğa çıktığı sahneler eşliğinde, tedirgin edici havaya sahip müziğin devamlı iniş ve çıkışlarına şahit oluyoruz. 
Bilinmeyene doğru süren yolculuğun, müzikal dışa vurumu kusursuz bir seviyede ilerleyerek merakımızı daha da cezbediyor. 


Games; 


Teğmen Ilia'nın yabancı form tarafından kaçırılması sonrası, İlia'nın robot halini gemiye göndererek inceleme yapması üzerine gelişen parçanın ağırlık merkezini Ilia'nın teması oluşturuyor. Binbaşı Decker'la gemi içinde incelemelerde bulunduğu sırada, orkestranın Adagio tempoda ilerleyen performansı zaman zaman farklı tonlara bürünüyor. 
Ilianın temasını merkez alan ve çevresine serpilen farklı melodiler eşliğinde bir geçiş parçasını daha bitiyoruz. 


Inner Workings; 


Dünya yörüngesine yaklaşan bulutun içindeki gizemli yabancının sırlarının ekip tarafından ortaya çıkarılmasıyla ilgili bölümde çalan parçada, orkestra Ilia'nın teması çevresinde Adagio bir tempoda, merak uyandıran notalar eşliğinde gezinmeye devam ediyor. Elektronik seslerin eşlik ettiği bölümlerde gerilim dozunun notalara iyice yansıdığını daha net hissediyoruz. 


N 
P | 


The Meld; 
Filmin en can alıcı sahnesi ve yabancı mekanizma haline getirilen Ilia ile Kaptan Decker'ın birleştikleri i > ana şahitlik eden müzikler. Orkestranın Affettuoso Vejur Spcaks; bir tonda ilerlediği ve bütün enstrümanların ayakta 


olduğu parça, etkileyici bir tonda devam ederek ana temanın şaşalı bir tonda çalınmasıyla son buluyor. 


Yabancıyla ilk karşılaşma ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla şaşkınlığa düşen ekibin, tehlike içinde olan Dünyayı kurtarma çabalarını yansıtan gerilim üklü, daha çok nefesli çalgıların ağırlıkta olduğu n ii tempoda bir parça. i il A Good Start; Bir önceki parçayla birleşerek devam eden bu tema, ekibin başarılı bir şekilde tehlikeyi bertaraf etmelerinin (o ardından, o Dünya yörüngesinde ilerleyen Atılgan'ın, Kaptan Kirk'ün emri üzerine derin uzaya sıçramasıyla son buluyor. 
Ana temanın klasik şekilde son sahne için kullanıldığı parça aynı zamanda bitiş jeneriğinin de habercisi oluyor. 
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End Title; 


Jenerik O kapanışında yer alan bestelerimiz, orkestranın ana tema girişiyle başlıyor. Tema ilerleyen dakikalarda yumuşak bir geçişle Ilia'nın temasına kayıyor ve bütün ihtişamıyla çalan parçanın tekrar hızlı bir tempoda ana temaya geçişiyle devam ediyor. Sonunda orkestra unutulmaz bir final performansıyla obu (muhteşem müzik ziyafetine noktayı koyuyor. 


Yi dakikanın üzerinde süren albüm başından sonuna kadar sıkılmadan dinleniyor. Orkestranın kusursuz yönetimine ek olarak kullanılan elektronik seslerin uyumu mükemmel. Ana tema dışında, özelikle Ilia'nın teması tek başına kullanılabilecek kadar güçlü bir eser. Jerry Goldsmith performansının doruklarına çıktığı albümle sadece sinema tarihinin değil, müzik tarihininde gelmiş geçmiş en önemli bestecilerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Besteci daha sonra yaptığı ve kariyerinde büyük sıçramalara devam ettiği albümlerle yerini iyice sağlamlaştırmış ve unutulmazlar arasında haklı olarak yer almıştır. 
Albümün belki de en önemli özelliği, filmin önüne geçmesi ve bugün dahi film müziği otoritelerinin başucu albümlerinden olmaya devam etmesidir. Bu sıra dışı ve başarılı albümü, sadece film müziklerinden hoşlananlara değil, tüm müzikseverlere hararetle öneriyorum. 


Kapanışı final repliğiyle Kaptan Kirk yapsın; 


-Rotamız nereye Kaptan? LIVE LONG AND PROSPER... 
ii i UZUN YAŞAYIN VE BAŞARILI OLUN -Şöyle bir gidelim, uzaklara doğru... SEVGİ DOSAR. 
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The 
Human 
Adventure 
İs Just 
Beginning. 


Dal erereo 7 (GİGENERAL AUDENGES. Fi 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1.Verli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Metin Uçar 


İlk Işınlanan İnsan 


- “Mister Jons, lütfen buyrun" 


- “Gazeteci olarak davet edildim, ancak ne fotoğraf makineme ne de kayıt cihazlarıma müsaade ettiniz! Sizce işimi nasıl yapacağım? 


-“Mister Jons, lütfen endişe etmeyiniz. Haberinizde kullanacağınız her türlü görüntüyü ve malzemeyi size temin edeceğiz. Yaptığımız sadece emniyetli olmak istememizden kaynaklanıyor. 


- Tahmin ediyorum, yapılacak deneyin riskleri söz konusu" 


- 'Riskler!... Sizin de bildiğiniz gibi bugüne kadar yaptığımız deneylerden hep olumlu sonuç aldık. 
Ancak söz konusu insan olunca... 


- Yaptığınız tüm başarılı deneylere ve sayısız kontrole rağmen yine de içinizi rahatsız eden bir endişe var. 'Acaba”' diye soruyorsunuz herhalde” 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- 'Tespitiniz ilk bakışta çok insancıl ve mantıklı. 
Az da olsa doğruluk payı var. Ancak buna hiç de başarı konusunda hissettiğimiz endişe dememek lazım. Bu sadece, daha önce kimsenin geçmediği o yola açılan kapının önünde duran bir insanın hissettiği heyecandan ibaret 


- Anlıyorum. Size içten başarılar diliyorum. Bugün gerçekten tarihi bir gün ve ben de aşırı derecede heyecanlıyım. Eğer fazla duygusal davrandıysam özür dilerim! 


- Hiç sorun değil mister Jons. Siz yerinize oturun. 
Deney birkaç dakika içinde başlayacak. 

Basın sekreteri ile diyaloğumuz bitince deneyi izlememiz için hazırlanan salonu gözden geçirdim. 
Gariptir, ama karşımdaki tablo bana yıllar önce elektrikli sandalyede infazların yapıldığı yerleri hatırlattı. Benim gibi deneyi izlemek için davet edilen diğer insanların yavaş yavaş yerlerine oturduğu salonun hemen karşısında birbirinden 


geçici bölme ile ayrılmış iki mekan vardı. Salonla bu mekanların arasında bulunan dev cam bölme ise içeride olan biteni olduğu gibi görmemize imkan veriyordu. Ben de yerime oturdum ve ilgiyle içeride olanları izlemeye başladım. Her iki mekanda da içinde bir insanın rahatlıkla ayakta durabileceği, tabuta benzer metal sandıklar bulunuyordu. 
Her iki sandığın kapıları açıktı ve içlerinin boş olduğunu görebiliyorduk. Deney hazırlığını yapan bilim insanları bu sandıkların etrafında dolaşıp duruyor, ne olduğunu anlayamadığım bazı şeyleri kontrol ediyorlardı. Işıl ışıl parıldayan metalden yapılmış sandıkların dört bir yanında sayısız kablolar sarkmakdaydı. Sandıkların her iki yanında hafif mavimsi bir ışık yayan, elektrik bobinlerine benzeyen cihazlar dikkatimi çeken diğer bir husus olmuştu. Ben bu detayları izleyip, anlamaya çalışırken mekanlardan sol tarafta olanına bir grup insan girdi. Kendi aralarında konuşuyolardı. İçlerinden birinin deneye katılacak olan kişi olduğunu anladım. 'Diğerleri ona nasıl davranması gerektiğini son bir kez hatırlatıyor olmalılar.” diye düşündüm. Adamın anlatılanları dinlerken yüz ifadesini yakalamaya çalıştım. Ancak son derece ciddi olduğu dışında başka bir duygu görmem mümkün olmadı. İçimden, 'Son derece cesur bir adam. Yaptığının da tamamen farkında. 
Ben olsam, hayatta razı olmazdım! diye geçirdim. 
Işınlanacak ilk insan olmayı kesinlikle istemezdim. 
Işınlama üzerine bundan önce çok sayıda makale yazmış, televizyon programları (o yapmıştım. 
Bugüne kadar yapılan deneylerin hepsi konusunda da yeteri kadar bilgi sahibiydim. İşte o beklenen gün gelip çatmıştı. İlk defa bir insanın ışınlanması gerçekleşecekti. Bu insanın ışınlanacağı sandık birkaç metre ilerisinde duruyordu. Ancak aradaki mesafenin az rağmen bu ışınlama, tüm insanlık tarihi açısından çok ama çok önemli bir gelişme olacaktı. Bu Armstrong'un attığı o ilk adımdan çok daha büyük bir adım demekti. Teorik olarak birbirine çok yakın duran iki sandık arasında gerçekleşecek ışınlama sayesinde ileride çok ama çok daha uzun mesafelere ulaşımı mümkün olacaktı. “Tüm bunlar çok güzel. Ancak ben yine de ilk ışınlanan insan olmayı istemezdim" diye düşündüm. 

Aklım bu düşüncelerle meşgul iken, karşımızdaki mekanlarda ohazırlık (oçalışmalarının bittiğini anladım. Tüm dikkatimle üzerine tek parçadan, özel bir kıyafet giymiş olan adamın sol mekanda 


duran sandığa girişini izledim. Adam, sandığın kapısı kapanmadan önce 'Görüşmek üzere der gibi bizlere el sallıyordu. Adam içeri girince sandığın kapağı kapatıldı. Diğer odada bulunan sandığın da kapağı kapatılmıştı. İçeri ile olan telsiz bağlantısından adamın kendini iyi hissettiğini duyduk. Sandıkların iki tarafında bulunan bobinlerden yayılan mavimsi ışığın biraz daha güçlendiğini farkettim ve mekanda bulunan bilim insanlarının neden orayı terk etmediklerini düşündüm. Gözlerim bir soldaki sandığa, bir sağdaki sandığa kayıyordu. 

Kaç dakika geçmişti bilemiyordum, ancak mavimsi Işığın yavaş yavaş solgunlaşması, mekanı dolduran hafif uğultunun azalması deneyin sonuca yaklaştığımıza işaret ediyordu. Çok geçmeden bilim insanları sağ tarafta bulunan sandığın etrafında toplandılar. İçerisi ile telsiz bağlantısı vardı, ancak buraya ışınlanmış olması gereken adamdan ses çıkmıyordu. Bunun üzerine içeride bulunanlar arasında heyecanlı ve ciddi tartışmalar yaşandı. Ancak orada ne konuştuklarını anlamam mümkün değildi. Heyecan içinde olup biteni izlemekten başka bir şey yapamıyordum, arada bir etrafımdaki insanlara bakınıyordum. Onlar da benim gibi panik ve korku içindeydiler. Bekleyişimiz fazla sürmedi. Bilim insanlarının sandığın kapısını açmak üzere harekete geçmeleri ile bizim tarafta tam bir sessizlik hakim oldu. Kapı açıldığında az önce soldaki sandıkta duran adamın aynı şekilde bu sefer sağdaki sandıkta durduğunu gördük. 
Ancak adamcağız birkaç saniye sonra yere yığıldı. 
Odada bulunan doktor ekibi hemen müdahele etti. 
Kalp masajı ve suni solunum yapıyor olmaları kötüye işaretti. Ancak kısa bir süre sonra adamı hayata odördürmeyi obaşardıklarını (o anladık. 
Adamcağız hemen sedye ile oradan uzaklaştırıldı. 
Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken hoparlörden basın sekreterinin sesini duyduk. Bize çeşitli testler yapıldıktan sonra bilgi vereceklerini söylüyordu sekreter. Adamın ışınlandığı kesin idi. 
Bunu görmüştük. Ancak ışınlanma işleminin ne kadar başarılı olduğu konusunda birşey söylemek mümkün değildi. O gün başka bir bilgi almamız mümkün olmadı. Bizden deney hakkında şimdilik sansasyonel bir haber yapmamamız istendi. 
Deneyin yapılmasından sonra bir aya yakın hiçbir bilgi almamız mümkün olmadı. Tüm çabalara rağmen artık spekülatif haberler yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Yazarların olan biten 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konusunda ürettikleri teoriler hayal gücü zengin olanları bile kabiliyetsiz hissettirecek cinstendi. 
Nihayet deney konusunda resmi açıklama yapıldı. 
Açıklamada insanlı ışınlama deneylerinin iptal edildiği söyleniyordu. Tüm dünya bunu konuşup, tartışırken basın sekreterinin gönderdiği dosya elime ulaştı. Bu dosya konuya her bakımdan açıklık getirecek bir makale yazılması dileği ile gönderilmişti. Yazmaya başlamadan önce dosyayı baştan aşağı birkaç kere okudum. 
İnsanlı ışınlanma deneylerinin neden iptal edildiğini anlamıştım. Bu konudaki çalışmalara devam edileceğinden emindim, ancak sonucun beklenen gibi olmayacağını hissediyordum. 
Uzun düşüncelerden sonra oturdum makalemi yazmaya. 


Makalemin adı kendiliğinden oluşuvermişti: 'KAYIP RUH”. 
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Unutulmaz Kahramanların Unuttuğunuz Dünyası Sizi Çağırıyor! 


TEKSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


çizGi pizisi 91 
| see. ön 


ULKSAS TONMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


web site adresimiz 


| inme mil 
A mms 


Paylaşımlardan - 21-05-2017 
Mustafa Ali Taryaç 


Hayal etmenin gücü.” 


Zamanın Efendilerine Sunum 


STEPHEN HAWKING diyor ki: “Uzaya yayılmadığımız sürece insan ırkının önümüzdeki bin yılda hayatta kalabileceğini sanmıyorum. 
Bir gezegenin başına gelen çok sayıda kaza var. 
Ama ben bir iyimserim. Yıldızlara ulaşacağımıza inanıyorum.” 


Ve bir astronomun en büyük hayali Dünya'ya çok benzeyen bir ötegezegen keşfetmektir. 
Ama bu bir rüya değildir ve eninde sonunda eş gerçekleşecektir. Çünkü 1995 yılında ilk Güneş sistemi dışı ötegezegenin keşfedilmesinden geçen 
20 yıl içinde bilim insanları yaklaşık 2000 adet 
ötegezegen keşfettiler. Ben bu noktada çok daha ütopik bir hayale sahibim. Çünkü: 

Kuantum teorisi der ki; her şey birbiriyle bağlantılıdır. Her şeyin özü aynıdır. Sanki aynı 


so  Wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2017 / sayı 2 


parçalardan oluşan sınırsız sayıda lego parçasının oluşturduğu sonsuz olasılıklı şekiller gibi... 
Dahası, bunlar hem parçacık hem de dalga olma özelliğine sahiptir. Dolanık durumdaki sistemde, parçacıkların tek tek konumları birbirlerinden çok uzak yerlerde olabilir. Bu parçacıklar uzaydaki konumlarından bağımsız olarak, 2 ayrı parçacık değil, sanki tek bir bütünmüş gibi davranırlar. 


Günümüzde Kuantum Işınlama ile atomların bir yerden başkabiryereaktarılmasımümkün. Yüzlerce kilometre uzaklıktan foton alışverişi de çoktan yapıldı. Kuantum Dolanıklık ile bilgi paylaşımı da bir gerçek. Bu mümkünken geçmişten geleceğe, gelecekten de geçmişe mesaj yollamak şimdi hayal değil. Basit ifadeyle iki foton arasındaki Kuantum Dolanıklık haberleşme hızı, ışık hızından ortalama 
70 000 kat daha büyük denilebilir. İnanıyorum ki, 
yakın gelecekte Kuantum Dolanılıklıkla zamanda yolculuk ve madde transferinin yolu da açılmış olacak. Evrende yolculuk ve zamanda yolculuk da işte böyle başlıyor... 


Gerçek şu ki, bu gün bilmesek de belki yıllar sonra keşfedebileceğimiz binlerce bilimsel yasa veya ilke halâ keşfedilmeyi bekliyor. Nasıl ki bundan bir asır önce kuantum fiziğinden habersiz idiysek, bugün de henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda yasa veya ilke keşfedilmeyi beklemekte. Fakat önce hayal etmenin bilimin de anası olduğunu hatırlayalım. 


iküçük 
2017 


Güneş El 
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Dizi Öykü - 1.Bölüm 
Merve Yener 


Gezhedici Tehlike 


BÖLÜM 1 

O sabah erken kalkmıştı. Tatilde de olsa uyuyamıyordu. Bunaltıcı hava bastırmadan tadını çıkartayım düşüncesiyle kendisine bir kahve yapıp terasa doğru yürüdü. Güneş yeni doğuyordu ve denize o muhteşem kızıl rengi vermişti. Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra bilgisayarını açtı. Bu güzel sabaha eksik olan tek şey, müzikti. Bir taraftan tatilin keyfini çıkarmaya çalışsa da işle ilgilenmeden edemiyordu. Gelen maillerine bakmaya başladı. Bitirdiği projeden ötürü ödüle aday gösterilmişti, bu güzel haberdi. Bir kaç gereksiz sosyal medyadan gelen mailler dışında iş teklifleri vardı. 

Aylin kendi başına çalışmak isteyen bir mimardı. Bu yüzden şirketlerden gelen 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teklifleri hiç tereddüt etmeden geri çeviriyordu. 
Bir mail dikkatini çekti... 

Atlas Erten diye birinden gelmişti. 
İzmir'in güneyinde bulunan, eski bir köyde, büyük bir çiftliğin restorasyonunu da Aylin gibi iyi bir mimarın ellerine bırakmak istediğini yazmıştı. Çiftliğin resimlerini ve iletişim bilgilerini de ek olarak yollamıştı. Bulunduğu yeri ve çiftliği inceledikten sonra fena proje değil, diye düşündü. Şimdiden kafasında fikirler dönüyordu. Alt kattan telefonunu alıp tekrar terasa çıktı. Birkaç saat denizin ve havanın keyfini çıkardıktan sonra mailde yazan telefon numarasını çevirdi. 

“Alo.” 

“Alo, buyurun.” 

“Ben Aylin Arslan, Atlas Bey. Mailinizi 


okudum. Dikkatimi daha konuşmak için aradım.” 

“Aylin Hanım, memnun oldum. Tabii ki konuşalım.” 

“Çiftlik ile ilgili istediğiniz şeyler neler? 
Aklınızda bir şeyler var mı?” 

“Aylin Hanım, işlerimden dolayı çiftlik ile ilgilenme fırsatım olmadı. Restorasyonun ardından orada yaşayacağım bu yüzden tek aklımdaki fikir çiftliğin bakımlı, modern yaşanılabilir bir yer haline gelmesi.” 

“Anladım. Peki, bütçe konusu, yüksek maliyetli bir çalışma gerektiriyor sonuçta. 
Karşılayabilecek durumda mısınız?” 

“Evet. Maddi durumu düşünmenize gerek yok. Hem çiftlik ile ilgili hem de alacağınız ücret ile ilgili.” 

“Peki. Ne kadar bitirmemi istiyorsunuz?” 

“Aceleci davranmaya gerek yok. Benim için önemli bir yer. O yüzden bir yıl kadar bir süre sizce de uygunsa rahat ve özenerek çalışmanızı isterim.” 

“Şimdilik tamam diyelim. Yakın bir zaman da yüz yüze görüşme imkânımız var mı?” 

“Bir kaç gün iş seyahati için yurtdışına çıkacağım. Döner dönmez görüşelim. Olur mu?” 

“Tamam. O süreye kadar, arazi, çiftlik ile ilgili daha detaylı belgeler yollayabilir misiniz? Bir taslak oluşturayım en azından geldiğiniz de size sunarım.” 

“Tamam Aylin Hanım, akşama mail atarım. Görüşmek üzere.” 

“Görüşürüz Atlas Bey.” 

Konuşma olumluydu, ücrette ve yapmak istediklerinde de sıkıntı çıkmazsa bu işi seve seve kabul edecekti. 

Bir kaç gün sonrasında Atlas, Ayvalık'a Aylin ile görüşmeye gelmişti. Aylin hazırlanıp, deniz kenarındaki obuluşacakları kafeye gitti. Karizmatik bir adamdı; hafif kır saçlı, 


çekti detaylı 


süre içerisinde 


güler yüzlü, kibar bir beyefendi. Birer kadeh şarap eşliğinde birbirlerini tanımak için ufak bir konuşma yaptıktan sonra iş konuşması başlamıştı. Aylin'in tam istediği tarzdan bir işti bu. Her şey Aylin'in istediği gibi olacaktı, bunu da garanti etmek için yazılı olarak bir antlaşma imzalayacaklardı. 

Atlas'ın sunduğu tek şart, Aylin çalışma boyunca başka bir proje almayacak ve çiftlikten ayrılmayacaktı. Ücret konusunda da anlaşınca Aylin, işi kabul etti. Bir haftalık tatilinin sonunda çiftliğe geçecekti. Çalışmalar başlayana kadar otelde konaklayacak daha sonrasında Aylin'e ait bir araba ve karavan tahsis edilecekti. Atlas, çiftliğe hafta da bir hem yardım etmek hem de işçileri denetlemek için Ziyarete gelecekti. Kutlama için birer kadeh daha şarap söyledikten sonra ikisinin de keyfine diyecek yoktu. 

Gecenin sonunda Atlas, Aylin'i yazlık evine bırakıp yanından ayrıldı. Tatilin sonunda Aylin; çiftliği görmeye gittiğinde, Atlas'ın bahsettiğindendahabakımsızolduğunu,buranın adam olması için çok çalışması gerektiğini gördü. Bu yüzden de zaman kaybetmeden çalışmaya başladı. Arazi içerisinde çok sayıda eski ağaç vardı. Kesilmelerini istemediği için projeyi sil baştan ve daha titizlikle çizmeye başladı. Ama yine de anayoldan çiftliğe kadar ki kısımda yol çalışması için diğer arsa sahipleri ve belediyeden almaları gereken izinler, işçi bulma, malzeme tedarik etme derken başlaması tahmininden de uzun sürmüştü. Bu süreçte Atlas, Aylin'e çok yardımcı olmuştu. Kibar, karizmatik olmasının yanında yardım sever ve güler yüzlüydü de. 


BÖLÜM22 
Aylin'in günleri yoğun geçiyordu. 
Sabah erkenden kalkıp işçilerle birlikte ilk arazi temizliğini yapıp, bahçeyi ayarladıktan sonra herkes bölgesinde çalışırken; Aylin, kontrolleri osağlıyordu. Ufak aksiliklerin 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olmasına rağmen, Aylin bu işi severek ve keyifle yapıyordu. Akşam geç saatler de işçiler gidiyor ve kendisiyle baş başa kalıyordu. 

Karavanda ihtiyacı olan her şey vardı. 
Bazen tembellik yapıp, internetten dizi izliyor, bazen de alanındaki araştırmaları takip ediyor ve kitap okuyordu. Bu işin iyi gelmesinin sebeplerinden biri de kendisine zaman ayırıp, uzun zamandır kaybettiği huzuru yaşamasıydı. 
Geceleri her ne kadar korkutucu bir sessizlik olsa da gün geçtikçe buna alışıyordu. 

Bir gece kitaba dalmışken müştemilatların olduğu yerden sesler duymaya başladı. İlk aklına gelen, işçilerden birisinin kalmış olma ihtimaliydi. Kol saatine baktı, gece ikiyi gösteriyordu. Bu saate kalmazlar ki, diye geçirdi içinden. Seslerin devam etmesi üzerine dolaptan el fenerini aldı, telefonunu arka cebine koydu. Sessiz ve ağır adımlarla sesi takip etmeye başladı. Eskiden bahçıvana ait olan müştemilattan geliyordu ses. 

“Kim var orada?” diye bağırdı. 

Bir sessizlik oldu. Daha sonrasında müştemilatın içinden bir kadın sesi yardım istemeye başladı. 

“Help me!.. Help me, please!..” 

“İngilizce yardım isteyen bir kadın mı!” 
Kapıyı yavaşça araladı. İçeri girdi ve yerde yatan yaralı kadını gördü. Hızlı adımlarla yanına gitti. Her yanı kanlar içerisindeydi. 
Bıçaklanmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. 
Bağırsa, ikisinden başkası duyamayacaktı. 
“Polisi mi arasam?” diye düşündü ama ikisinden başka kimse olmadığı için Aylin'i suçlama ihtimalleri yüksekti. “44/as'ı mı arasam?” diye düşündü. Sonra kadına baktı, can çekişiyordu ve gözlerinde korku vardı. 

“Bakımlı şık giyinen bir kadın. Makyajı ve kıyafetlerine bakılırsa, en son bir davette ya da düğünde olması gerekirdi. Ayrıca kadın Türk de değil! Ne işi var burada? Bu kadını buraya birileri getirmiş olmalı!Neden burası? Burayı bilen birileri olmalı! Burasının boş olduğunu 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düşünen birileri! Ya hala buradalarsa! Ya katil geri gelirse? Kendimi savunabileceğim hiçbir şeyim de yok! Atlas'ı aramalıyım!” dedi kendi kendine. 

Telefonunu bulmak için elini cebine götürdüğünde, kadın; 

“Tamam konuşacağım!” dedi İngilizce. 
Aylin boş ve anlamsız bir ifadeyle kadına bakarken bir yandan ne konuşacağını düşünüyordu. 

“Konuş!” dedi elini geri çekerek. 
Kadın o anlatmaya Oo başlayacağı telefonunun çalmasıyla irkildi. 

“Bekle!” dedi ve telefona baktı Atlas arıyordu. Şaşkınlık içinde “Bu saatte neden arar ki? ” diye düşündü. 

“Efendim Atlas.” 

“Neredesin Aylin? Sana gelmiştim ama karavanda değilsin, araban da burada.” 

“Yürüyüşe oçıkmıştım geliyorum.” 
deyip kapattı. “Neden söylemedim ki? Yardımcı olabilirdi. Durumu anlayabilecek birisiydi sonuçta!” 

Kadının üstündeki kıyafetten bir parça yırtıp ağzına tıkadıktan sonra kadının elini yaralı yere bastırtıp 

“Bunu böyle tut hemen geri gelicem.” 
diyerek kalktı, üstünü düzeltip yavaşça müştemilatın kapısını açtı. Hızlı hızlı karavana doğru yürüdü. Atlas karavanın önündeydi. 

“Hoş geldin Atlas. Bu saatte gelmezdin. 
Bir şey mi oldu?” 

“Yok, bir şey olmadı. Arkadaşlarla dışarıdaydık. Yol bu tarafa yakın olunca yaklaştım, karavanın ışığını da açık görünce uyumuyorsun diye uğramak istedim.” 

“Burası geçiyordum uğradım demek için biraz sapa bir yer ama öyle olsun. Geç madem bir kahve yapayım sonra gidersin.” 

“Tamam.” diyerek zoraki bir gülüş attı 


sırada 


Atlas. 
Aylin, karavana girdikten sonra kapıyı kilitleyecekken anahtarların cebinde 


olmadığını fark etti. 

“Eyvah, düşürmüşüm!” 

Atlas, “Ne oldu?” dercesine Aylin'e bakıyordu. 

“Şey ben yürüyüş esnasında anahtarımı düşürdüm sanırım. Sen otur ben hemen bulup geleyim.” 

“Olur mu öyle şey Aylin. Zaten çok karanlık, yürüyüşteyim dediğinde bile şaşırdım. 
Sen kahveleri yap, ben bulur gelirim.” 

“Yok ya ben nerede düşürdüğümü hatırlıyorum sanırım, hızlıca gider gelirim.” 

“İtiraz istemiyorum lütfen. Sen başla ben gelirim.” diyen Atlas, Aylin'i dinlemeden çıktı. 

“Kahretsin! Ya müştemilata girer de kadını görürse, bu sefer anlatsam da inanmaz ki. Ne yapıcam?” diye düşünürken, kahve için su koyduktan sonra yatağa oturdu ve Atlas'ı beklemeye başladı. 

Aylin'in kafasında o kadar çok ses vardı ki, kaynayan suyun çıkardığı ıslık sesini dahi duymadı. 

Bir müddet sonra Atlas, kapıyı açıp içeri girdi. Aylin ayağa fırladı. Açıklama yapmak için tam ağzını açacakken,Atlas; “Müştemilatın kapısının önüne düşürmüşsün, buldum.” dedi ve anahtarı kapıya taktı. 

“Kapısının önüne mi?” derken Aylin'in sesi endişeliydi. 

“Evet, neden bu kadar şaşırdın ki?” 

“Yok, canım şaşırmadım.” 

“Aylin, sende bir şeyler var. Anlatmak istersen dinlerim. Buradan mı sıkıldın yoksa?” 

“Yok yok sıkılmadım. Öyle bir şey değil.” 

“Ee, anlat o zaman.” 

“Boşver şimdi daha sonra konuşuruz. 
Hadi kahvelerimizi içelim. Otursana!” 

Atlas'ın bu işi bırakmaya niyeti yoktu anlaşılan. Aylin, malzemeleri dolaptan çıkardı ve kahveyi hazırlamaya başladı. 

“Sen böyle korkmuş, endişeli garip bir 


haldeyken içim rahat etmez. Lütfen söyle” 

“Gerçekten bir şeyim yok.” 

Dışardan çığlık sesi gelince, Aylin elindeki bardağı bir anda bırakıp “Eyvah!” diye bağırıverdi. Sonra da endişeli gözlerle Atlas'a bakarken, “Kadının ağzına o kadar kumaş sıkıştırdım nasıl bağırabiliyor?” 

“Ben bir bakıp geleyim, sen burada bekle!” dedi Atlas. 

“Olmaz ben de gelicem.” 

“Tamam, seni inatçı şey! Arkamda dur ama.” 

Aylin, sesin müştemilattan geldiğini bildiği için doğrudan o tarafa yürüyünce Atlas'ın dikkatini çektiğini anladı, yavaşlayıp arkasına geçti, ama Atlas da aynı şekilde başka bir yöne sapmadan o tarafa doğru 

Müştemilata geldiklerinde Atlas, kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde kadın kan kaybından son nefesini verdi. Birden kulakları tırmalayan bir çınlama sesi duyuldu. Müştemilatın ortasında yatan cesedin çevresini şekilsiz, siyah gölgeye benzeyen bir şey sarmaya başladı, ardından gözlerini yakacak bir ışık patlaması oldu. 

Aylin, gözündeki yaşı silip zorlanarak açtığında, yıkılacakmış gibi hissetti. Ölen kadının bedeni yok olmuştu. Kafasını kaldırdığındaysa bir kaç metre ileride, karşılarında duran iki silüeti fark etti. Ayakta duracak gücü kalmamıştı, gözleri kararmaya başladı ve kendinden geçip yere yığıldı.. 


Devam edecek... 
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Canan böl 
İlk Çıkardıkları Kitabın Tarihine Göre Sıralanmış, 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Bu sayıdaki listeyi, ilk kitabını, 2000-2005 yılı arasında çıkaran yazarlara ayırılık. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor grubu olarak, ülkemizde yerli bilimkurgunun yükselmesi için bilimkurgu alanında çalışmalar yapan yazarların ve eserlerinin tanınması birinci önceliğimizdir. 

Hep birlikte yerli eserlerimizi tanıyıp, bilmeyen diğer tüm ınsanlara göstermek zamanıdır. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, yerlibilimkurguyukseliyorw©gmail.com üzerinden bize ulaştırabılırsiniz. 
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Hayal Gücünün Merkezine 
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Londra İnekleri 
2005 
Erdoğan Ekmekçi 


Konunun başında söylediğimiz gibi, gözümüzden kaçan eserlerimizi, yerlibilimkurguyukseliyor€©gmail.com 


adresinden bize ulaştırabilirsiniz. 
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NASA'nın ışık hızı büküm sürücüsü herşeyi değiştirecek... Uzay-zaman da dahil... 


Johnson Uzay Merkezi içinde, sismik aktiviteye karşı korunaklı bir odada Nasa bilim adamları sıradışı bir deney yürütüyorlar şu aralar - yüksek güçte elekirik alanı kullanarak uzay-zaman dokusunu bükmeyi hedefliyorlar- Amaç? Işıktan hızlı uzay yolculuğunu gerçekleştirmek. Kulağa bilimkurgu gibi geliyor, keza öyle... En azından şimdiye kadar öyleydi diyebiliriz. 
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Doksanlı (yılların o başlarında, l eorik Fizik doktora öğrencisi Miguel Alcubierre Star Trek (Uzay Yolu) dizisinin bir bölümünü seyretmeye koyulur. Dizide warp” yani Türkçe büküm anlamına gelen bir teknoloji kullanılmaktadır. 
Bu teknoloji sayesinde uzay gemisi Atılgan ışık yılları gibi astronomik mesafeleri anında katedebilmektedir. - Haliyle (Oo Alcubierre'i heyecanlandırır bu düşünce, kendi kendine sorar; gerçekte böyle bir teknoloji nasıl inşa edilebilir, hangi ilkelerle çalışabilir? 


Alcubierre'in bu soruyu cevaplandırabilmesi için öncelikle “kozmik hız sınırı ilkesini saf dışı bırakabilmesi gerekiyordu. Ancak Einstein'ın Ozel Görelelik Kuramı'nın “imkansız” olarak tanımladığı bir durumdu bu. Alcubierre ise bunun etrafından dolanmanın bir yolunu bulmuştu tam anlamıyla. Evrende herşey ışık hızı ile sınırlı olabilirdi, ne var ki uzay- zaman dokusu herhangi bir hızda genişleyip daralabiliyordu. Eğer bir mekiğin önünde de bu doku aynı şekilde daraltılıp arka tarafında tekrar genişlediğinde uzayda çok büyük hızlarda itki elde edilebilir ve mesafeler 


katedilebilirdi. 


“Kulağa fazlaca bilimkurgu gibi gelse de teorik olarak büküm (warp)'ü gerçekleştirmek uzay-zaman'ı belli şekillerde eğmek kaydıyla mümkün.” diyor Sydney Üniversitesi, Astrofizik profesörü Geraint Lewis. “Uzayzamanı bu şekilde eğerek, eğilmemiş bir uzay- zaman kabarcığı'nı istediğimiz hızda evrenin bir ucundan diğerine götürebiliriz.” 


Alcubierre 1994'te, Einstein denklemleri için, ışık hızını aşabilmemizi sağlayacak çözümleri tanıtladığı makalesini yazar. Yöntemi Ozel Görelelik Kuramı'nı ihlal etmiyordur, çünkü hareket halinde olan geminin kendisi değil, içinde bulunduğu uzay-zaman cebidir. Fikrini ortaya attığı yıllarda bu sadece matematiksel bir olanaklılıktı. Işık hızını yenebilmek için ihüyacımız olacak enerjinin, güneşimizin 


ancak 10 milyon yılda üretebileceği kadarı olduğunu öne sürmüştü. Ancak aradan geçen 
20 yılda fikir evrildiği gibi sözü edilen değerler 
de düşüş göstermiş oldu. 


Şimdi ise sürecin Güneş'in sadece saniyenin milyonda birinde ürettiği enerji kadarını 
gerektireceği düşünülüyor. NASA da 2011 
yılında bu konuda fizibilite çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu. 


“Biliyoruz ki doğa uzay-zaman dokusunu bükebilmekte” diyor Lewis. Laboratuvar ortamında oldukça güçlü bir elekirik alanı içinden lazer demeti geçirilerek olası bir uzay- zaman sıkışmasının ışının gittiği yolu kısaltıp kısaltmadığı test ediliyor. “Eğer sonuç olumlu olursa bu büküm sürücüsü'nün gerçekleşmesi doğrultusundaki ilk bebek adımlarımız olacak” 


2013'te elde edilen ilk veriler sonucu yansıtmıyorlardı. Ekip şimdi lazer demetinin varış süresini ölçen cihazın hassasiyetini 
5 nanosaniyelik azalmayı algılayabilecek 
seviyeye yükseltmek için çalışıyor. Ancak başarılı olsalar bile bu sadece nano ölçekteki bir gemi ve önü için geçerli bir sonuç olacak. 
Asıl zorluk geminin arkasında uzay-zaman dokusunu tekrar genişletmek olacak zira bunun için karanlık enerjiye ihtiyaç olacak ki bunun gerçekte varolup olmadığından da emin değiliz. 


“Bazıları (o kullanılabilir Oo negatif (o enerjinin imkansız olduğunu düşünüyor alışılagelindiği üzere, ancak teorik fizik bu konudaki son sözünü söylemiş değil.” diyor Lewis. 


Kaynak : Forbes, Cosmos Magazine 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1.Verli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Cemi Gan 


Anibal Deneyi 


Küçük odanın içerisinde yanıp sönen ışıkları, neon mavisi çakan elektrik akımlarını, kendilerini içeride olanlardan koruyan bir camın arkasından izlediler. Yaşlı profesör kollarını göğsünde kavuşturmuş hiç kıpırdamadan içeri bakıyor, genç yardımcısı ise kontrol panosunda bir o düğmeye bir bu düğmeye basıyordu. 
Deney odasında ışıklar azaldıkça genç adamın yüzündeki telaş belirginleşmeye başladı. 
Profesör, boş deney odasına bir süre daha baktı. 
“Bir sorun mu var Ahmet?” 

Ahmet, daha da telaşlanmıştı. Profesör ona dahi bakmadan bir sorun olduğunu görebiliyordu. 
“Efendim.” dedi ve bir an duraksadı. 
“Geveleme de ne olduğunu söyle artık?” 

“Bir önceki deneye göre yirmi saniye kısa sürdü, efendim.” 

“Ortalama sürenin altında kalıyor o zaman.” 
“Evet efendim.” 
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“Tamam, gidip Z deney odasına bakalım.” 
Genç asistan, deney odalarının isimlendirme mantığını bir türlü çözememişti. Deneye başladıkları oda X, deneyin sonlandığı oda Z olarak kodlanmıştı ancak ortada hiç bir zaman bir Y odası olmamıştı. Bu konuyu profesöre sorma cesaretini de kendinde bulamıyordu. 
Profesör ile karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duysalar da, Ahmet onu kızdıracak bir şey yapmaktan ve söylemekten her zaman imtina ederdi. İş ile alakasız olarak deney odalarının isimlerini osormasının onu kızdıracağından emindi. 

Z deney odasının kontrol bölümüne geldiklerinde 


Ahmet loş bir ışıkla camın diğer tarafını aydınlattı. 

“Denek 182, hareket ediyor.” 

“Efendim, hayati o fonksiyonları normal 


seviyesinin altında.” 


“Bu tahmin edebileceğimiz bir sonuç Ahmet. 
Ortalamanın altında süren her ışınlanmada denekler hayati tehlike yaşadılar. Fareyi gözlemlemeye devam et. Sonuçları odama getirirsin.” 

Bir saat sonra Ahmet, profesörün odasına girdi. 
“Profesör, denek öldü efendim.” 

“Testleri uygulayabildin mi?” 

“Bir kaç tanesini efendim. X odasındaki ile birebir aynı fiziksel özelliklere sahipti. Labirent deneyinde biraz yavaştı ama başarılı oldu. 
Bunu hayati fonksiyonlarındaki yavaşlamaya bağlayabiliriz.” 

“Daha zeki bir tür üzerinde deney yapmamıza izin vermedikleri sürece zihinsel olarak aynı olup olmadıklarını asla anlayamayacağız.” 
“Fareler üzerinde yüzde yüz başarıya ulaşsak bile izin çıkmayabilir, profesör.” 

“Farkındayım. Bu iş bu şekilde olmayacak. 
Bazen bilimde ilerlemek için birilerinin fedakarlık yapması gerekir.” 

“Başka bir hayvan mı deneyeceğiz profesör?” 
“Eğer sen bir şey söylemezsen, gizlice deneyebiliriz.” 

Ahmet, yutkundu. Bir an hiç bir şey söyleyemedi. 
“Anlıyorum. İşini kaybetmekten korkuyorsun. 
Önemli değil, öyle bir şey yapacak olursam tüm sorumluluğu üstüme alırım.” 

“Sizin de işinizi kaybetmenizi istemem profesör.” 
“Tamam tamam. Bugünlük bu kadar yeter, istediğin zaman çıkabilirsin.” 

“Teşekkürler efendim.” 

Ahmet, elindeki raporları ve sonuçları sisteme girdi. Deneklerin yarısı yaşamayı başarmıştı ancak diğer yarısı yaklaşık bir saat içinde ölmüştü. Başarıdan çok uzak bir istatistik olduğunu düşündü. Yüzde doksan başarı oranı bile bu tarz bir deney için riskli bir seviyeydi. 
Bu sonuçlar ile hiç bir yetkili başka bir hayvan türne geçmelerine izin vermeyeceğinden emindi. Ama profesörün merak ettiğini kendisi de düşünüyordu. Zihin, bilinç ve en önemlisi ruh ışınlanabiliyor muydu? X odasında atomlarına ayırıp Z odasında tekrar birleştirdikleri fareler sadece fiziksel olarak mı transfer oluyordu? 
Diğer odada oluşturulan tamamen farklı bir fare miydi? Yoksa aynı fareyi o odaya göndermeyi başarmışlar mıydı? Eğer tüm denekleri hayatta 


kalsaydı belki başka bir hayvan ile daha net bilgilere ulaşabilirlerdi. 

Ahmet, kafasındaki sorular ile montunu eline alarak odasından çıktı. Profesörün odasına uğradı ancak kendisini göremedi. Laboratuvarın koridorunda çıkışa döneceği sırada X odasının kapısının aralık olduğunu gördü. Profesörün çalışmaya devam ettiğini düşünerek kontrol bölümüne girdi. Sistemler açık ve çalışır vaziyetteydi ancak profesörü başında göremedi. 
Deney odasında ışıklar yanıp sönmeye başladı. 
Neon mavisi şimşekler çaktı ve Ahmet içeride bir siluet gördüğünü sandı. Işıklar tekrar yanıp söndüğünde, ağzı bir karış açık kaldı. Elindeki ceketi yere düşürdü. Hemen kontrol paneline uzandı. 


“Profesör, siz ne yaptınız?” diye bağırdı önündeki mikrofona. 
“Fedakarlık.” 


“Profesör, hayır. Yarı zamana ulaşmışsınız.” 
“Sakın durdurma Ahmet, sakın.” 

Bir kaç saniye içerisinde profesör ortadan kayboldu. Ahmet koşarak Z odasına geçti. 
Profesör yavaş yavaş Z odasında belirdi. 
Işıklar normale döndüğünde Ahmet, profesörü bulunduğu yerden çıkarmak için kapıları açtı. 
Profesör, ellerinin üzerine çökmüş, hareket etmekte zorlanıyordu. 

“Profesör.” diye bağırdı Ahmet. 

Profesör, nefes almakta zorlanıyordu. Ahmet, hemen profesörü sırt üstü yatırdı. Göğsü yerinden çıkacak gibi bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyordu. Profesör gülümsedi. 

“Ahmet.” dedi neredeyse duyulmayacak bir ses ile ve güçlükle. Ardından son bir nefes verdi. 
Ahmet, yığılıp kalmıştı. Profesör kendisini feda etmişti ama artık biliyordu. Oradaki kesinlikle profesörün ta kendisiydi. Ona ismiyle hitap etmişti. 

Ertesi gün, profesörün cenazesi için gerekli hazırlıklar (o başlatıldı. Ahmet, o profesörün eşyalarını odasından topladı ve çekmecesinden evinin anahtarını aldı. Daha önce bir kaç defa profesörü evine bırakmıştı ama içeri hiç girmemişti. Bu sefer kişisel eşyalarını bırakmak için gidiyordu. 

Profesörün evine vardığında kolileri kapının önünde yere indirdi ve derin bir nefes aldı. 
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Anahtarı cebinden çıkardı, kapıyı açtı. Kolileri evin koridorunda bir kenara bıraktı. İçeride ışığı yanan bir oda gördü. Işığı kapatmak için odaya yöneldi. Kapının üzerinde büyük bir Y harfi gördü. Yavaşça kapıyı araladı. Şaşkınlıktan küçük dilini yutmak üzereydi. Odanın içinde cam ile ayrılmış bir bölüm daha vardı.Odanın içinde onlarca belki yüzlerce fare dolaşıyordu. 
Fareler odanın tam ortasında toplanıyor ve bir şeylerin üzerine çıkıyordu. Ahmet, cama biraz daha yaklaştı ve odanın ortasında yatmakta olan biri olduğunu fark etti. Cam odanın kapısını açtı. Farelerin bir kısmı dışarı fırladı. 

“Profesör.” diye bağırdı. Koşarak yerde yatan adamın yanına gitti ve nabzını kontrol etti. 
“Yaşıyor. Yaşıyorsunuz.” 

Profesör gözlerini açtı. Anlamsız bir şekilde karşısındaki adama baktı. Bir kaç anlamsız ses çıkardı ve ardından ağlamaya başladı. 

“Benim profesör. Ben Ahmet.” 

Profesör, bir kaç ses daha çıkardı. Tek bir anlamlı kelime çıkmadı ağzından. Yerde cenin pozisyonuna geçti ve ağladı,ağladı,ağladı... 


SON 
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Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı 
Kutlu Olsun! 


£ 


45 


İ İ agal.. 
- Anneee yaaa!.. Hasan amca yin€ espri yapacakmış y 


www.yerlihilimkurgu.com 69 


-Siz gidin artık isterseniz! 


(0) -Niye ki? 


-Covenant başlamış diyorlar da! 


O) -Covenant da kim noluyo? 


-Bak ne güzel yavarlak yuvarlak konuşuyordunuz bozmayın ağzınızı derim... 


CO) -Kızı Çağrın. Bize 


-Halanın kızımı lan 0! Covenant'ı izlemeye gitti... de hadi...hadi...uzatmayın ama ğin yaklaşsana biraz daha şöyle. Perdeye! 
Olm siz belanızımı arıyorsunuz?... de gidinsenize! 
-Bu böyle bitmeyecek. Tekrar gelcez Hi geldiniz ya işte... gidin diyorum... yuvarlak diyorum! 


(9 -Döncez 


-Dönün durun su böcükleri :) 


EN FLASH GORDON! 
gi) 


-Gardaşımsın sen benim. Takma kafana bunları 


-Yok... yok... taktığım yok lan!! -Ulan boyun devrile Scott!.. 
Ulan Wachowski kardeşlere gelesin emi!.. Şerrefsiz 
-Çok pis kokuyorsun la! beyfendi halen sigorta pirimlerini yatıracak! 


- Lan nellan? 


-Kırarım boynunu bak...cücük 
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18:04 fotoğrafla sayfamızı renklendirdi. 


Tutuşan gökyüzü... Beyoğlu pazar akşamı. Photo: De 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Tul 


Kısa Öykü 
Ismail Şahin 


devpatlamalarmeydanageliyordu.Bupatlamalar her zaman görülenlerden kat kat daha büyüktü. 
Çoğu kişi için bu hiç bir şey ifade etmiyordu. 
Ancak uzmanlara göre güneşin çekirdeğinde bir şeyler oluyordu ve gelen veriler güneşin bir süpernovaya dönüşeceğini gösteriyordu. Bu patlamaların gezegen yüzeyinde etkisi ısı ve ışık artışı olarak ortaya çıkıyordu. Mevsimlerin sıcaklık ortalamaları yükselmişti ve güneşten gelen ışıklar daha parlaktı. 

Gezegen yöneticileri ve çeşitli bilim alanlarındaki oOUuzmanlar arasında yapılan görüşmelerde ortaya çıkan sonuç uzay alanındaki çalışmaların hızlandırılması, çeşitlendirilmesi, gezegendeki herkesin ve mümkün olduğu kadar diğer canlıların tahliye edilmesi için yörüngede dev uzay gemilerinin inşa edilmesi yönündeydi. 

Sıkı ve uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda dev uzay gemileri inşa edildi. Bu uzay gemilerinin her birinin kendi eko sistemi ve tarım 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ıl 


Son gelen bilgilere göre güneş yüzeyinde 


alanları, sağlık, eğitim, kültür merkezleri, dijital kütüphaneler, DNA örnekleri, tohum depoları, araştırma birimleri, geri dönüşüm üniteleri gibi yaşam için gerekli her şey mevcuttu. Her gemiye bir şehir ismi verilmişti. 

Gezegenin tahliyesi başlamıştı. Yaklaşık 
1 milyar kişinin tahliyesi epeyce zaman alacaktı. 
Ayrıca sadece kişisel eşyaların dışında hiçbir eşya alınmasına izin verilmemişti. Yörüngede bekleyen dev uzay gemilerindeki yaşam alanları genel anlamda iki şekilde yapılmıştı. Aileler için 3-4-5 bölümden oluşan alanlar ve tek yaşayan kişiler için kamaralar yapılmıştı. Eşyalar ise masa, sandalye, yatak, dolaptan ibaretti. 

Hareket zamanı gelmişti. e Yapılan anonstan sonra ortalık birden sessizleşmişti ve herkes son kez gitgide küçülen gezegene baktı. 
Aradan uzun yıllar geçti. Bu arada nüfus artmış ve besin kaynakları artık yetersiz hale gelmeye başlamıştı. Her gemide farklı toplumsal yapılar oluşmuştu. Bütün bunların yanında gemilerin enerji kaynakları her geçen zaman azalıyordu. 


Eğer yaşamaya uygun bir gezegen veya gemiler için bir enerji kaynağı bulunamazsa bütün filo uzayın karanlığında kalacak ve her gemi kendi sorunuyla uğraşacaktı. 

Bütün bu olasılıkları uzmanlar yaşanabilir (ogezegenler ararken yöneticiler (gemilerdeki düzeni korumaya çalışıyordu. Birkaç aday gezegen bulunmuştu ama gezegenlere gönderilen sondalardan gelen bilgiler hiçte beklenildiği gibi çıkmamıştı. 


kkk 


hesaplayan 


Araştırma bölümünden bir görevli hızlı bir şekilde Konsey toplantısının yapıldığı salona girdi ve Konsey Başkanı'nın kürsüsünün önünde durarak derin bir nefes aldı. 

-Toplantıyı böldüğüm için özür dilerim, efendim. Sizlerin de bildiğiniz gibi galakside uzun zamandır incelediğimiz bir yıldız sistemi vardı. Son bilgilere göre ihtiyacımız olan enerji kaynağına sahip bir gezegen keşfettik. İzin verirseniz bilgileri aktarmak istiyorum. 

Başkan başıyla onayladıktan sonra görevlielindeki bilgi kapsülünü hologram cihazına taktı. Toplantı salonunun ışıkları kendiliğinden kısıldı. Bir kaç saniye içinde toplantı salonunun ortasında herkesin görebileceği bir şekilde önce bir galaksi sonra bir yıldız sistemi belirdi. 

Görevli tekrar oholograma dönerek konuşmasını sürdürdü. 

-Gezegenin farklı yerlerine sondalar gönderdik. Gelen bilgilere göre yıldıza yakın 3. 
gezegende oldukça ilkel canlılar var. 

Konsey üyelerinden biri sabırsızca (o “Sayın görevli, bir an önce şu enerji kaynağından bahsetseniz nasıl olur?” diye sordu. 

Görevli hologram cihazının gelerek 3. gezegenin görüntüsünü yaklaştırdı ve açıklamalarına devam etti. 

-Sayın Başkan, değerli üyeler. Bu gezegeni keşfettikten sonra araştırma ekiplerimizi gezegene gönderdik. Ekiplerimiz gezegenin birçok bölgesinde yok olmuş bir uygarlığın — kalıntılarıyla (karşılaştılar. Ancak bizi şaşırtan durum uygarlığımıza nerdeyse sonsuza kadar yetecek olan bir enerji kaynağı içinde yaşayan çeşitli ilkel yaşam formlarının olmasıydı. Bu arada gezegen yörüngesinde irili ufaklı binlerce nesne bulunmakta ve yörünge 


yanına iyice 


çöplükten farksız bir duruma gelmiş. 

“Nasıl olur? İmkânsız bir şey bu.” diye merak dolu bir ses geldi üyelerin birinden. 

“Bize göre imkânsız ama onlar enerji kaynağımızın içinde yaşıyorlar” dedi görevli. 

Görevli görüntüyü yaklaştırdı ve büyük bir şaşkınlıkla holograma bakmakta olan konsey üyelerine döndü. 

-İhtiyacımız oOolan oenerji (o kaynağı gezegenin yarısından fazlasını kaplıyor. Bazı yerlerde ise katı halde bulunduğunu tespit ettik. 
Ekiplerimizgezegenin çeşitli yerlerinden örnekler aldılar ve bilimcilerimiz bunları kullanılabilir hale getirdiler. Şu anda bazı gemilerimizde örnekleri kullanmaya başladık 

Bir Konsey üyesi sordu. 
halkımızın yaşamasına uygun mu?” 

-İlk değerlendirmelere göre kısa vadede zor ama imkânsız değil. Ayrıntılı incelemeler için program yapıyoruz... 

Başkan bir el hareketiyle konuşmayı böldü. “Sanırım yolculuğumuzun sonuna geldik. 
Tüm gemiler gezegenin yörüngesine girsin ve öncelik olarak yörüngedeki çöpler temizlensin. 
Toplantı bitmiştir.” 


“Gezegen 


Bilinen evrenin Samanyolu adıyla bilinen bir galaksisinde bulunan bir güneş sisteminin 3. 
gezegeninde yaşayan ve “İnsan” olarak bilinen zeki bir canlı türü 22. yüzyılın ortalarında, enerji kaynaklarına sahip olmak için birbirleriyle savaştı. Kullandıkları nükleer silahlar sonucu hem kendi ırkını hem de gezegen üzerinde yaşayan birçok canlı türünü yok etti. Ancak denizlerde ve okyanuslarda yaşayan canlı türleri hayatta kaldı. 

“İnsan” ırkının yok olmasından uzun yıllar sonra uzayın derinliklerinden bir ırk geldi. Bu gezegende bulunan okyanuslar ve tatlı sular, bu ırkın uygarlığının devamı için gerekli olan enerji kaynağıydı ve neredeyse sonsuz sayılırdı. 


(Hidrojen geleceğin enerji kaynağıdır. Hidrojen doğada serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. 
En çok bilinen bileşiği ise sudur. 1 kg hidrojen 2,1 kg doğalgaz veya 2,8 kg petrolün sahip olduğu enerjiye sahiptir. Hidrojen petrol yakıtlarına göre ortalama 1.33 
kat daha verimli bir yakıttır.) 
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Yazı Dizisi - 1.Bölüm 
Özgür Serdar Altunoğlu 


Türkiye'de bilimkurgu Çizgi Romanı; 
Temel Kavramlar 


Bu makale, hakemli Sanat Yazıları dergisi 35. sayıda yayımlanan “Türkiye'de Bilimkurgu 


Çizgi Romanın Geleceği” başlıklı araştırmamın ilk bölümüdür. Gelecek sayılarda bu yazı dizisi devam edecektir. 


Giriş 

Çizgi roman, gralik Je metnin birlikte kurgulanması ile gerçekleşen bir anlatı sanatıdır. Bilimkurgu çizgi romanı ise bilim ve teknoloji unsurlarını kullanarakoluşturulan birçizgiromantürüdür. Fakat Türkiyedebilimkurgu çizgi romanı üretimi beklenen düzeyde gerçekleşememektedir. Bu yazıda Türkiye'de bilimkurgu çizgi romanı üretimi için gereken sanatsal, bilimsel, 


teknolojik ve kültürel altyapı ihtiyaçları incelenecek ve bu tespitler ışığında dünya çapında başarıya ulaşmış bir çizgi roman çözümlemesi yapılacaktır. 


Bu çözümleme için öncelikle çizgi roman, bilimkurgu, bilimkurgu çizgi romanı, fanzin ve gralik roman kavramlarından bahsetmek gerekir. 
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1. Tanımlar 


1.1 Çizgi Roman 

Çizgi roman kavramı için çeşitli tanımlar Çizgi resimleri ile başladığı varsayılırsa, tanımı için 


vardır. roman tarihinin mağara kısaca “resmin bir türü”, demekle yetinilebilir (Kireççi, 2008, s.23). Fakat bu tanım yeterli değildir çünkü çizgi roman popüler bir kültürdür. Terimin kullanıldığı çağa ve o dönemin kültürüne odaklanmak gerekir. 
Çizgi roman 20. yüzyılda gazetelerde ve el ilanlarında basılan ilk çizgi bantlarla (strip) başlar (Kireççi, 2008, s23). 


Meydan Larousse'ta “çizgi roman veya resimli roman, konusu art arda çizgi resimlerle verilen ve kişilerin konuşmaları ağızlarından çıkan yuvarlaklar içinde yazılı olan resimler dizisi” şekline tanımlanıştır (Çizgi, 1992, 5.220). 
Wigan, Görsel İllüstrasyon Sözlüğü'nde aynı kavramı “çizgi romanlar grafik sanatların bir koludur ve çoğu zaman bir fikrin, bilginin ya da anlatının sıraya dizilmiş kareler içindeki resim ve yazılarla iletilmesine verilen isimdir” şeklide açıklar (Wigan, 2012, s.67). 


Bunlardan en toparlayıcı olanı ise Levent Cantekin Ali Platinden aktardığı “Çizgi roman, elle çizilmiş (...) ardarda gelen, bir metinle bütünleşen ve basılı (...) resimlerden oluşan anlatım biçimidir” tanımlamasıdır (Aktaran Cantek, 2014, s. 22). Özetle çizgi roman, resimleme, grafik ve metinin birleşimi sonucu gerçekleşen sinematografik bir anlatı sanatıdır. 


2010'lu yılların öncesine kadar çizgi romanlar 


çoğunlukla elletasarlanıyor, elle çiziliyorveelle renklendiriliyordu. Baskı teknolojilerinin ve bilgisayarlı tasarım tekniklerinin gelişmesiyle bu aşamalarda analog cihazların yerini bilgisayarlaralmaya başladı. Günümüzde kâğıt yüzü görmeden bilgisayar ortamında üretilip internet ortamında okuyucuyla buluşan çizgi roman türleri bulunmaktadır. Bu tür çizgi romanlar webcomics, online comics veya Internet comics şeklinde adlandırılmaktadır. 


Tablet (o bilgisayarların O yaygınlaşmasıyla internet üzerinden e-kitap ve e-dergi satışlarında (ogözle görülür bir artış 


gerçekleşmiştir. 2007 yılında e-kitap satışına başlayan Amazon, 2010 Nisanayındanitibaren e-kitap satışlarının basılı kitap satışlarını geçtiğini duyurmuştur. Bu durum büyük çizgi roman yayınevlerini de etkilemiş ve kendi İnternet mağazalarını açmaya itmiştir. Yakın bir gelecekte çizgi romanları kâğıt üzerinde görmekte güçlük çekilebilir. Ayrıca İnternet üzerindeki o satışlarda Oucuzlayan basım masrafları, LCD ekranlar sayesinde grafikleri daha net, renkleri daha parlak görme imkânı ve yeni çıkan sayılara anında ulaşma şansı 


satışları olumlu yönde etkileyebilir. 
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İnternet çizgi romanlarının diğer bir olumlu katkısı, çizgi roman üreten amatör tasarımcılar için baskı-dağıtım gibi yükleri hafifletmiş olmasıdır. Bu sayede çizgi roman sanatçıları belirli ağlara üye olarak eserlerini okuyucuya daha kolay ulaştırabilmektedir. 
Bu durum müzik dünyasını sarsan “mp3” Mp3 


müzik dosyalarını çok az kalite kaybıyla 


etkisine (benzetilebilir. teknolojisi, yüksek miktarda küçültüp dinleyiciye kolayca ulaşmasını sağlıyordu. Bu durum müzik tekellerinin kırılmasının yanında sektörün de küçülmesine yol açmıştı. Fakat göz ardı edilen başka bir durum ise mp3 teknolojisi İnternetteki amatör müzik gruplarının seslerini daha kolay duyurmasını sağlamıştır. 
Bu teknolojik değişim, grafik, resim, heykel, animasyon gibi diğer sanat dalları ile ilgilenen 


sanatçılar için de geçerlidir. 


İnternetin (o gelecekte (osanat (dünyasına etkileri hakkında kesin bir tahmin yürütmek fakat çağa 


uydurup sanatlarını daha ileri taşımak için, 


güçtür; sanatçıların ayak 
İnternet ve bilgisayar konularında daha çok bilinçlenmeleri gerektiği açık bir gerçektir. 
çizgi çözümlemede 


Türkiyede (o bilimkurgu romanın 


geleceğine dair bulunmak için bazı kavramlara ve çizgi roman tarihi 


hakkında bilgiye ihtiyacımız olacaktır. 


1.2 Bilimkurgu 


Bilim ve kurgu (science and fiction) sözcükleri ilk defa 1926'da bilimkurgunun babası kabul edilen Hugo Gernsback'in kurduğu Amazing Stories adlı dergide bir arada kullanılmaya başlanmıştır (Baudau, 2005, s. 8). Edebiyatın 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alt türü olarak şekillenen bilimkurgu, daha sonra çizgi roman ve sinemaya da etki edecektir. 


Edebiyat olarak bilimkurguya ucu açık en olumlu tanımı İngiliz yazar Kingsley Amis yapmıştır: 


Bilimkurgu edebiyatı, bilim ve teknik alanda yeni buluşlara ve varsayımlara, giderek bunların kurgusal yollarla ileri götürülmüş biçimlerine dayanan bir durumu ele alır ve öyküsünü bu durum üzerine kurar (...) 


(Aktaran Bayar, 2001, s. 16) 


Bilimkurguyu ardılı fantastik edebiyattan ayıran özelliği kurgusunun bilimsel temellere dayanmasıdır. Bu aşamada bilimkurgunun 


iki cyberpunk'tan 


popüler alt türü steampunk ve 


bahsedilmesi gerekir. 
Steampunk, Newton fiziğinin hâkim olduğu, buhar 


teknolojisinin sıklıkla kullanıldığı kurgusal 


(steam) makinelerinin ve buhar 


bir evrende geçen bilimkurgu alt türüdür. Bu akımın en bilinen temsilcileri Jules Verne, H.G. Wells, ve Frankenstein romanın yazarı Mary Shelley'dir. 


“MILLIAM GİBSON IS ONE OF THE MOST EXCİTING NEW WRITERS TO HİT SCİENCE HCTON IN A LONG WHİLE. 


HIS FIRST NOVEL IS AN EVENT 
VE BEEN EAGERLY AWATTING: 
—ROBERT SILVERBERG 


kl İNŞ iğ 
Cyberpunkiseteknolojinin çokilerlediği ancak yaşam şartlarının toplumun büyük bir kesimi için değişmeyen bir evren tasavvurunun olduğu bir bilimkurgu alt türüdür. Yani buhar teknolojisinin yerini dijital teknoloji almıştır. 
(1984) 
romanı bu türün öncü romanlarındandır. 


William Gibson'un Neuromancer 


Cyberpunk'ın Japon çizgiroman ve animasyon kültüründe sıklıkla işlendiği görülür. Bunun sebebinin Japonya'nın endüstriyel gelişmişlik 


ve kültürel işlenmişlik düzeyi ile ilintili olduğu söylenebilir. İnsan bilincinin bilgisayar ağlarında dolaşabildiği bir evrende geçen Japon cyberpunk çizgi romanı (mangası) “Ghost in the Shell”, türünün en seçkin örneklerindendir (Öztekin, 2011, 5. 143). 


1.3 Bilimkurgu Çizgi Romanı 


“Bilimkurgu” “çizgi roman” 


kavramlarının anlam bulutu ele alınan 


ve 


bağlamlara göre çeşitlilik göstermektedir; fakat yukarıda değinilen genel tanımlar bir 
Bilimkurgu çizgi romanı, bilimsel öğelerin 


üzerinden şöyle tanım yapılabilir. 
çizgi roman tekniği ile resimlendirilmesiyle kurgulanan anlatılardır. Bir eserin bilimkurgu çizgi romanı olabilmesi için bilimsel bir kurgu ve bu kurguyu tamamlayan grafik anlatım içermesi gerekmektedir. 


1.4 Fanzin 


Fanzin, amatör dergicilik için kullanılan, İngilizce “fan/fanatic magazine” kelimelerinin kısaltması ile oluşan, düşük mali şartlarda Akla 


gelebilecek her konuda fanzin çıkarılabilir. 
wav. yerlibilimkurgu.com 
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Bunun için bu işe niyetli bir arkadaş grubu ve bir fotokopi cihazı yeterlidir. Dağıtımını ve kazancın tahsilatını yine bu grup üstlenir. 
Fanzinler yayıncı-matbaa-dağıtımcı zincirini kırmalarından dolayı anarşist yayınlardır, küçük bir kitleye ulaşsa da yaratıcı gücü yüksek ürünlerdir. Birçok başarılı yazar ve sanatçı ilk eserlerini öğrencilik yıllarında çıkardığı fanzinlerle yaymıştır. Fanzinler bu bağlamda içerik üreticileri için piyasa tecrübesi kazanacakları bir okul görevi görmektedir. Bu gibi oluşumlara günümüzde internet üzerinde de rastlanmaktadır. Bu tür internet fanzinleri: çevrimiçi dergi, e-zin, webzin, e-dergi, online fanzin, online dergi gibi çeşitli terimlerle adlandırılmaktadır. 


1.5 Grafik Roman 


CONMİ gn 


AND e 
TENEMENİ 
STORLES 


Read more FREE comics on ReadlomicOnline 


Grafik 


getiren çizgi roman sanatçısı Will Eisner'dir. 
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roman kavramını popüler hale 


“A Contract with God” adlı eserini “A graphic novel” alt başlığı ile piyasaya sürerek bir ilki gerçekleştirmiştir (Eisner, 1978). 
1980'li “Dark Knight Returns”, 


“Watchmen” ve “Maus” çizgi romanlarının 


yıllarda 


albüm versiyonlarının kazandığı ticari başarıyla bu kavramın ihtiyacı daha da hissedilir. Yayıncılar bir pazarlama taktiği olarak bu terimi benimser ve kullanmaya başlar. Çünkü İngilizcedeki “comics” sözcüğü çocuksu çağrışımlar barındırmaktaydı, oysaki grafik romanlar yetişkinleri hedeflemektedir 


(Yalçınkaya, 2004, s. 272-285). 


Çizgi roman ile grafik roman arasındaki fark, TV dizileri ile sinema yapımları arasındaki farka benzer. Bu farkı Levent Cantek bir web sitesine verdiği röportajda şöyle açıklar: 


Grafik roman, çizgi romandan farklı olarak kahramanların ölebildiği ve değişim geçirdiği insani hikâyeler içerir. Her şeyi başaran, daima kazanan kahramanların hâkimiyetindedir çizgi romanlar. Erkek anlatısıdır, kırılganlığı ve krizi yoktur, çoğunluk değerlerine hitap eder,edebilik yada sanat gibi biriddiası yoktur, piyasanın belirlediği kodlara göre yazılır ve çizilir. Bugün ana akım çizgi romanlar bir nebze değiştiyse (...) grafik romanlar sayesinde oldu bu. Çizgi roman, farklı kesimlerce, farklı okurlarca okunuyorsa (...) bunu grafik romanlar başardı (Edebiyathaber, 2015). 


2. Türkiye'de Bilimkurgu Edebiyatı 


Türkiye'deki çizgi incelemeden 


roman sektöründeki 


sorunları önce o bilimkurgu 


edebiyatına kısaca değinmekte fayda var. 


Mehmet Kaya sorunu Bilimkurgu Edebiyatı adlı makalesinde şöyle değinir. 


Türkiye sanayi devrimi yaşamadığı için bilimkurgunun burada doğması ve gelişmesi beklenemezdi. Bilimkurgu türünde Türkiye'de yeteri kadar üretimin olmamasının nedeni, 


bilimsel temel eksikliğidir (Kaya, 2011). 


Türkiye bilimkurgu edebiyatının temel 


motiflerinden olan steampunk, Evliya Çelebi'nin Hezârfen Ahmet Çelebi anlatısıyla İstanbul Oo Galata 


kulesinden kanat takıp Üsküdar'a kadar uçan 


bağlantılandırılabilir. 


Hezârfen'in öyküsü günümüzde çeşitli sinema ve animasyon filmlerinde sıklıkla işlenmiştir. 
Bu tür Osmanlı steampunk bilimkurgu motiflerine, Abdülcanbaz, Seyfettin Efendi, Puslu Kıtalar Atlası gibi eserlerde sıklıkla rastlanacaktır. 


Cumhuriyet döneminin ilk bilimkurgu yapıtı Dr. V. Bilgin'in 1943'te yazdığı Mars yolculuğu konulu “Rüya mı Hakikat mi?”” 
adlı romanıdır. 1988'de Ali Nar'ın İslamcı bilimkurgu örneği olarak “Uzay Çiftçileri”, 1982'de Orhan Duru'nun “Yoksullar Geliyor” öykü kitabı, 1994'te Nevra Bucak'ın “Son Güneşin Çocukları”, 1996'da Müfit Özdeş'in “Son Tiryaki” öykü kitabı, 1999'da Zühtü Bayar'ın “Geyşa Android Şirketi”dönemlerinin önemli yerli bilimkurgu eserlerindendir (Bayar, 2001, s. 189). 2000'lerden sonra bilimkurgu eserlerinin miktarının arttığı fakat kitap sektörünün yine küçük bir bölümünü 


oluşturduğu görülmektedir. 


Türkiye'de Bilimkurgu dergisi girişimleri de kesintili de olsa İnternet çağındaki e-dergilere 


kadarvarlığınısürdürebilmiştir. İlkbilimkurgu dergisi Sezer Erkin Ergin tarafından 1971'de 
çıkarılan Antares olmuştur; fakat en fazla 150 
kişiye ulaşmıştır (Güney, 2007, s. 238). 


X-BİLİNMEYEN 


bilim-kurgu dergisi 


Nisan 1976'da yayına başlayan X-Bilinmeyen aylık bilim kurgu dergisi, 80'li yılların sonuna kadar varlığını sürdürür (X-bilinmeyen.com, 2017) Ocak 1980'de Göktaşı dergisi üç ay yaşar aynı ekip 6-7 yıllık kesintiden sonra 1987'de Çağdaş Sanat Bilimkurgu isimli dergi yayımlanır ve üç sayı sürer. 1988'de Öncü dergisi bir yıl yaşar. 1996'da Bülent Akkoç, Atılgan dergisini 2000 yılına kadar sürdürür. 
1997'de 2002'de Albemuth fanzinine rastlarız (Güney, 2007, s. 239). 


Nostromo, 


2002-2005 yılları arasında 10 sayı çıkartan Davetsiz Misafir dergisi ise wwebzin'edönüşmüş ve devetsizmisafir.org sitesinden artık tüm sayılarını erişebilir hale getirmiştir (Güney, 2007, Ss. 239). Son olarak da Ekim 2007'de internet üzerinden yayınlanmaya başlanan ve 2016'ya girdiğimizde 100. sayısının çıkaran Gölge e-Dergi'den de bahsetmek gerekir. 
Gölge e-Dergi, Mehmet Kaan Sevinç'in yayın yönetmenliğini yaptığı, fantastik ve 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bilimkurgu türünde illüstrasyon ve öykülerin yayımlandığı ve hâlâ internette yayımı süren dikkate değer bir internet yayınıdır. 


Dünya bilimkurgu edebiyatına bakılırsa sektörleşme ve kültürel anlamda Türkiye'deki denilebilir. 


Bülent Somay'ın Davetsiz misafir sitesindeki 


durum için “geç kalınmış” konuşmasında bu sorunu çözümlemeye Mary Shelley'in 22 yaşında yazdığı “Frankenstein, modern bir Prometheus” adlı romanı ile başlar. Halka açık yapılan bilim kongrelerinde, kurbağalara Volta pili elektriği verilip hareket ettirildiği bu dönemde Shelley, romanında, Frankenstein'a elektrik ile hareket verildiği halde ruh da verilip verilmediği konusunu sorgular. Somay, daha sonra bu sorgulamayı dönemin “zeitgeist”i olan sömürgeciliği ve köle olarak kullanılan insanların ruhlarının 


olup olmadığı problemiyle olan paralelliğe dikkat çeker (Güney, 2005). 


1940'larda Isaac Asimov, 1950'lerde Philip K. 
Dick teknoloji hayranlığını eleştirmeye başlar. 
Bilimkurgunun yükselişte olduğu 1970'li yıllarda ise feminist, ekolojist gibi heyecanlı yaklaşımlara rastlanmaktadır. 1980'li yıllarda ise cyberpunk dijital devrimi ele aldığı 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FRANKENSTEIN; 


or, 


THE MODERN PROMETHEUS, 
—e— 

IN THREE VOLUNES. 
iümmmlinim—— 


Did I reguest there, Maker, from sy clay 

To mould me wan? Didi solicit tbee 

From darkness t0 prömoleme).— 
Parapnr Lor. 


vVOL. |. 


Konton : 
#AINTED VOR 
LACKINGTON, HMUGUKS, HAKDING, MAVOK, & JONES, FISSRURY SOVANE, 


1818. 
öngörüleri on senelik bir popülerlik elde eder. 
1990'lı yıllara gelindiğinde teknolojinin hızlı gelişimiyle cyberpunk'ın bile etkisizleştiği fantastik edebiyata bıraktığı görülmektedir (Güney, 
2005). 
bilimsel yaklaşımları ve sosyal açmazlar ile ne 


kitap raflarının çoğunluğunu, 


Buradan bilimkurgunun dönemin 


kadar iç içe olduğunun hatta misyon olarak biraz daha önde ve güne muhalif olması gerektiği fark edilmektedir. Sonuç olarak, bilimkurgunun fantastik edebiyatın gerisine düşme sebebi, bilimsel öngörü görevini okuyucuyu taşıyamaz olmasına bağlanabilir. 


heyecanlandıracak Oo seviyeye 


Gelecek sayıda tüm bu bilgiler ışığında Türkiye'de Bilimkurgu Çizgi Romanı: Tarihsel Bakış 


Özgür Serdar Altunoğlu 

Hacettepe Universitesi Grafik Tasarım 

Web: serdara.com, İletişim: serdar ©serdara. 
com 

Kaynak: Altunoğlu, Özgür Serdar. (2016). 
Türkiye'de Bilimkurgu Çizgi Romanın Geleceği. 
Sanat Yazıları Dergisi. 35. sayı, sayfa 177-193. 
PDF 
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9 Eylül 1935 


Dizi Öykü - 1.Bölüm 
Arda Tini 


Yedinci Soy 


Selam size, yüce Zeus'un kızları, 


Güzel Musalar, tanrısal esinin kaynağı, 

İşte altın taçlı günün ışığı, 

Üstümüze ışıldıyor bir kez daha, 

Binyıllar sonra bağışlayın o büyülü sesinizi tekrar, Aksın nefesiniz şimdi de bu topraksı bedenden, Kutlayın yeniden ölümsüzler soyunu, 

Ya da yas tutup ağıt yakın benim dilimden, 

Onlar ki doğdular Toprak Ana'dan 


Ve yıldız gözlü Gök ve kara Gece, suları acı Deniz'den, 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Anlatın; 

Şimdi nasıl da tükeniyor sonsuzluk alevi, 

O kudretli tanrılar ocağının, 

O görkemli zirve artık bir kasveti ağırlıyor sanki, Sedası duyulmuyor nektara eşlik eden şarkıların, Turkuaz duvarlarında sessizliği yankılanıyor, Kanatları yorgun cümlelerinin, 

Oysa ki fısıltıları uyandırmıştı beni susmak bilmeyen, Çayırlarında işittim onları, uzaklardaki Elysion'un, 


Nice hazin öyküsünü söylerken o zavallı “beyaz saçlılar soyu'nun... 


Aksak bir ritimle yankılanıyordu uzun loş koridor. Ama bir müziğe eşlik eden vurmalının sesi değildi bu. Güçlü ve ağır adımların derinlerden Oo inlemesiydi O “dekapteros'un sütunlarındaki. Deniz mavisi bir sis tabakasının üzerine yansıyan heybetli gölge bu tempoya uyan bir aksayışla süzülüyor, diğer hareketsiz gölgelere (o katılıyordu. (OHolün sonunda alacakaranlık göğün sarmaladığı amfitiyatro formundaki basamaklı sis havuzunda, havayı dolduran mavi tonları altın sarısı ışıltılarıyla delen bir kalabalık, boşluktaki yankıları yıldızların otınısına oOkarışan o zariflikteki “ses”leriyle konuşuyorlardı. Zamanı anlamsal varlıklarıyla büken heykellere benziyorlardı, “logos” sanki onların orada bulunuşuyla odaklanarak bir form kazanmıştı. Yaklaşan gölge bu göksel birlikteliğin “aither'deki yansımasını obulandıran bir dalgalanma yaratarak derin bir “nefes” çekti içine, “pronaos?da duraklarken. 


Gökgürültüsünü andıran ve yerin derinliklerinden oOzamanı tersyüz ederek yankılanan bir sesle amfinin merkezindeki o büyük ışıksal varlık girişte nefes nefese kabul bekleyen, kurşuni buharlar içindeki karaltıya konuşur, 


“Hephaistos ! Nihayet... Gel katıl aramıza, bizi onurlandır. Seni uzaktaki demirhanenden önemli bir konu için çağırdık...” 


Hephaistos... İleriye doğru bir iki adım daha atarken O“amfi'yi çevreleyen kristallerde çoğalan yıldız ışığı, yıpranmış ama mağrur yüzünün hatlarını belirginleştirmeye başlar. 
Amfinin basamaklarından inmeden önce tekrar duraksar dev yapılı “demirci”, 


“Beni niçin çağırdığınızı tahmin edebiliyorum Ulu Zeus... Sanırım sarayınız için yaptığım aksamlara yenilerini eklememi isteyeceksiniz... 
Ya da hareket edebilen yeni tahtlar, kimbilir yeni silahlar... Belki de birbirinizden sıkıldınız ve mekanik yeni sevgililer istiyorsunuz benden, arkanızdan iş çevirmeyecek, türlü belalar getirmeyecek, sevgili Aphrodite*'min 


bana ettiği gibi... Hades'ten Daidalos'u çağırmalıydınız eğer öyleyse...” 


Amfide kısa süreli bir sessizlik olur. Diğerleri de onları çevreleyen aitherde oluşabilecek elektriklenmeden Ooçekinen bir ifadeyle Hephaistos'a doğrulturlar bakışlarını. 


“Ah Hephaistos, sevgili oğlum, öngörün sanatçılığın kadar maharetli değil ne yazık ki... 
Öfkeni anlayabiliyorum elbet geçmişten kalan, yine de sana bir zamanlar yaptıklarımızdan daha ağır bir hakaret değil mi, bu uğurda kendini çoktan yeraltına inmiş bir ölümlüyle kıyaslaman? Bir tanrıçadan doğdun, kendini ve bizi bu kadar hor görmemelisin, ne olursa olsun...” diye iğneleyici bir tonda homurdandı tanrıların kralı. 


“Yüce Zeus, öfkemden söylemiyorum bunları, söyleyemem de, sen ki tanrıların babasısın ve bana sarayında el verdin, sanatımı takdir ettin. Kendime acıyacak kadar ham da değilim artık. Ancak ölümlülerle eskisi kadar yakından ilgilenmiyorsunuz belli ki. Daidalos Hades'e gideli beri insan soyu Ikarus gibi nice çocuklarını yitirdi ama her seferinde güneşe bir kanat çırpışı daha yaklaştı. Artık erimeyen balmumundan kanatlar yapabiliyorlar ve senin, tanrıların babası, senin şimşeklerini aratmayan silahlara ( sahipler. (e İnsanoğlunun ustalığı Daidalos'unkini bile çoktan aştı. Phoebos'un tanrısal ışığını yaydığı arabasından hızlı, parlak araçları var ve düşüncesiz oğlu Phaeton gibi nice oğullar dünyaya felaketler getiriyorlar bunlarla. Annem Hera'nın sevdiği tavuskuşuna yüz gözünü veren Argos gibidir artık insanoğlu da, onu şekillendirirken verdiğimiz iki gözle yetinmez. Her yeri, herşeyi görebiliyor kendi yaptığı gözlerle, yakındakini, uzaktakini ve Argos gibi uykuya da dalıp gitmiyor güzel melodileriyle bir Hütün, her daim uyanık. Ve daha da kötüsü bizim onu gördüğümüz kadar o da bizlerin farkında. Yaptığı her işte bizden birşeyler var çünkü, bizim ona kendimizden verdiklerimizi o yeniden inşa ediyor, bizim adlarımızı kullanıyor. Belki Gigantlar'ın dağ 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dağ üstüne koyup yapamadıklarını insan yaptı, göremediğimiz bir gözü de burada Olympos'ta...” diye soğukkanlı bir şüpheyle sıraladı cümlelerini. 


“Dur, nefeslen biraz oğlum... Seni buraya çağırış sebebimiz de bu, olan bitenin farkındayız elbette ki, çünkü biz binlerce göze ihtiyacı olmayanlarız görmek için yeri göğü. İnsan soyuna da şekilden öte kendi varlığımızdan şeyler bağışladık. Merak etme onlar bizi gözleriyle göremezler, ister Argos gibi yüz, ister Uranos gibi binlercesine sahip olsunlar. Ancak biz onların sahip olduklarının kaynağıyız, Onları oluşturan parçaların cevheriyiz. Akıl ve bilgeliklerinin kaynağı olduğumuz kadar öfke ve savaşkanlıklarının da, birbirlerine duydukları sevginin de özü bizleriz. Ondandır ki adlarımızı sanlarımızı bilirler, sözlerimizi duyarlar. Her yarattığımız gibi “insan'ın da cevheri bizleriz. Ama sana danışmak istediğim başka bir konu var. Gel, otur aramıza oğul, sakince konuşma zamanıdır şimdi. Bizler ölümsüz olsak da yaşlı tanrılarız artık. , Zeus onu eliyle amfiye oturmaya davet öder, 


Hephaistos olabildiğince nazik adımlarla basamaklardan iner ve cüssesine uygun bir boşluğa oturur. Yeniden tanrıların salonuna kabul edildiğinden olsa gerek, bakışlarındaki sertlik oyumuşamıştır. Zeus onun yerine oturmasını bekler ve devam eder sözlerine, 


“Dostlarım, kardeşlerim... oğullarım ve kızlarım... Birarada olmak bana eski zamanları hatırlatıyor. Dünyaya insanlar 


arasına oindiğimiz o günler büyük anamız Gaia'nın amber gibi koku verirdi yağmurda göğsü, Pan'ın notalarını duyardık Teselya'ın kırlarında yankılanan rüzgarlarda, ırmakların kızları mutluluk içinde yıkanıp oynarlardı alacakaranlığında ormanın. Savaş o zaman da vardı hep, o zaman da delilikti yağmura doyan toprağı kanla kurutmak. Aklı seçenler görüp gösterdiler diğerlerine de, oyunlar yazıp oynadılar ağıtlar eşliğinde, yazgılarındaki 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kan lekesini lanetlemek için birlikte... Ama bahtsız demir soyu insanlarının akıbeti farklı değildi Hades'te eziyet çeken zavallı Sisyphos ve Tantalos'unkinden. Klotho günahlardan eğirmişti insan soyunun kader ipliğini, başlarını kaldırıp yıldızlara bakmak yerine kibirli Narkissos gibi sudaki yansımalarına kapılıp gittiler uzandıkları yerden. Öyle bir uykuya daldılar ki gözleri açık, kovalayıp durdular kendi suretlerini, yıkıp geçtiler toprak üstündeki herşeyi, gözü kararmış Herakles'in çocuklarına yaptığı gibi. Hepiniz buradayken şimdi, bakın göremezsiniz aranızda oğlum kötü huylu Ares'i ve kardeşim Hades'i. 
Göremezsiniz onları çünkü son insan da yok oluncaya kadar hep meşgul olacaklar fitne fesatla, kavga ve savaş çıkarmakla, yerin üstünü ve altını ölülerle doldurmakla. Göremezsiniz çünkü insan da onlardan başkasını yardıma çağırmayacak, tekrar dua etmeyecek akıl ve bilgeliğini aldığı bizlere... 


“Peki o halde” diye lafa girdi Prometheus, asil yürekli Titan, ©... madem ki şikayetçisin eserimizden bu kadar, gönder bütün yıldırımlarını üzerlerine, daha önce olduğu gibi yeryüzünden silelim yine, hata idiyse onlara üflediği ruh Athena'nın ve ellerimle verdiğim cisimleri, o zaman unutulup gitsin tüm öyküleri ve isimleri... Madem ki bunun için toplandık dünyanın çatısında, ve eğer kararın buysa, Ares'i zincirle bu sefer de Kaukasos dağına... Ama unutma ki ulu Zeus, biz tanrılar için bile kaderden kaçış yoktur, hangimizin gücü yetti bugüne kadar Moiraların kararını değiştirmeye? Kader ipliklerimiz sonsuzluktan eğirilmiş belki, ama olması gereken herşey tekrar buluyor bizleri binyıllar sürse de. Şu ebedi yaşamlarımızda bizler de tattık insanlar gibi acı veren savaşı, ihaneti, yenilgiyi, tanrılara has zevk ve mutluluklardan öte. Belki de korkmamız gereken bir tek sonsuzluk kaldı DELİYE... 


Zeus merakla parlayan bakışlarını doğrulttu lapetosoğlu'na, 


“Ah Prometheus, sözlerinde gizlediğin ne ola ki, nedir bulacak olan bizleri? Yoksa sana zincirliyken söyletemediğim sırrın şimdi mi dökülecek ortaya, burada Kronos'un alacakaranlık sofrasında, zamanı geldi mi veda etmenin göklerdeki bu tahta? Sen söylemesen de yine bildiklerini, okuyacağım size geçmişin yazdığı geleceği... Sen soylu Prometheus, gözyaşlarınla yoğurduğun o hamura şekil verirken küçücük bir Labyrinthos inşa ettin insanın kafasında, “beyin?” dedin ona, ve tanrısal kıvılcımı devşirdin insan için, türlü belaya katlanıp türlü bedel ödedin. Kıvılcımı o labirentin içine kapayıp “akıl? diye çağırdın, o kıvrımlı balçık mayalanır, hem de ateşinde pişer sandın. Ama, her daim öngörülü dostum, bu sefer yanılgıya düştün. Gözyaşların da, o göksel yalım da hapis kaldı insanın hamurunda. Ve korkuları Minotauros gibi avladı onu kafasındaki labirentin duvarları arasında. İşte bu yüzden insana ses veremedi aklı, onu kibirine ve nefsine terketti. İçindeki gibi duvarlar ördü yeryüzüne de, set çekti gün ışığına. Mutluluğu da kendi yarattığı ateşler kadar kısa ömürlü oldu ve yakıp yıkmadan geçmedi. Öyle ki bahtsız çocuklarının varlık bedeli oldu ebeveynlerinin günahları, ömürleri gencecik yaşlarında ipotek edildi. Sen ustalar ustası Hephaistos... diyerek döndü ona, “Senin demirhanelerinle yarışırdı adeta, savaşları için silahlar döktürdükleri demirden kaleleri, kanı için yerle bir ettiler Gaia'nın yaşam dolu bağrını, hem kendi ocaklarını, hem komşularının evlerini...” 


“Haklısın baba...” diye cevapladı Athena, ” Ona ruhunu ben üflemiştim ama sadece bir nefesti O, yaratıcısının gözyaşıyla mayalanmadan, duvarları arasında ona yol gösterecek ateşi olmadan, sadece bir annenin çocuğuna verdiği ilk öpücük olarak kaldı. 
Daha azı bir aşkla bile yetenekli Pygmalion, Galateia'yı canlandırmıştı.” 


“Peki neden?” diye sordu tanrılar kralı, çevresinde toplanmış diğer ölümsüzlere bakarak, bir cevap aradı kimden geleceğini 


bilmeden, “Neden kendisine verilen bu hediyelere rağmen yeraltını yeryüzüne taşıdı, neden tüm bu trajedi ve tükeniş?”” 


“Çünkü yüce Zeus...” diye bir ses şimşek gibi çaktı salondaki o kısa sessizlikte, sütunların arasındaki girişte belirdi o uğursuz tanrının, Ares'in sureti, “...insan muktedirdi bunu yapmaya. Sadece bu... Başka sebep aramaya gerek yok ölümsüzlüğü bilip de sahip olamayan ölümlüler için...” 


Beklemediği o yerden gelen bu sese soğukkanlılıkla kulak veren Zeus suratı asılarak döndü cevabın kaynağına, ''Seni beklemiyorduk Ares... diye ifade etti 


hoşnutsuzluğunu, “Nasıl oldu da vakit bulup katıldın aramıza, savaş meydanındaki ruhlara övgülerinle eşlik ediyor olman gerekmiyor muydu tüm yarattığın kıyımdan sonra?” 


“Senin sevdiğin evlatlarından değilim, biliyorum ulu Zeus, İda'nın kayaları, pınarları bile bilir bunu. Ama cevap olacaksa sorularına izin ver dile getireyim tanıklıklarımı. Ne kadar akıllı olduklarını ben bilirim birbirlerinin mezarına kazmaya gelince iş, ne ince ölçüp biçtiklerini. Sonra da çorak bıraktıkları o savaş meydanlarını gördüm, nasıl gözyaşlarıyla suladıklarını. Sanmayın ki sizden çok ihtiyaçları oldu bana, güzel bir seyirlik dahi sunamadılar, beni bile tiksindirdiler zaman zaman Oo onursuzluklarıyla. (o Yaratıcılarının gözyaşlarını olduğu gibi iade ettiler toprağın kuru bağrına.”, topluluğa doğru ağır adımlarla ilerliyordu paslı zırhı içindeki savaş tanrısı bunları söylerken, “İnsanlar arasında geçen zamanım sonsuzluk gibi geliyor bana, hepinizden çok birlikte oldum onlarla, unuttum kavgalarının, savaşlarının sayısını. Belki bu yüzden aranızda ben tanıyorum onları en iyi...” 


“Ne zamandan beri bir varlığın yok edicisi onu varedeninden daha iyi tanıyor ey Olymposlular!'” diyerek hışımla ayağa kalktı Prometheus, “İnsanlar da aynı kibir ve hırsla birbirlerinin kanıyla beslenmediler mi kuduz Lykaon gibi ! Sen Ares, insanların bu cüretini 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sömürmedin mi binyıllar boyunca kendini güçlü kılmak için? Onları aşağıladığın gibi şimdi de gelmiş meclisimizde bizlere hakaret ediyorsun |” 


Aither'deki dalgalanma turkuaz duvarlarda derinlerden gelen pes bir iniltiyle cevap buldu. 
Ares'in yüzü Prometheus'un çıkışıyla kızgın birifade alırken, demir zırhında da belli belirsiz bir korlaşma fark ediliyordu. Bunu fark eden tanrıların kralı elini kaldırdı ve gözlerindeki parlamayla birlikte “SESSİZLİK...” istedi ve sessizlik salonu dolduran tüm şeylerin üzerinden akarak zamanın akışını tersine çevirircesine durağanlaştırdı bütün entropiyi. 


“Bilgi'nin gerçek sahibi olan ben bile bu kadar ileri gitmezken sizler de ölümsüzlere özenen insan soyu gibi kibiriniz yüzünden yerle bir etmeye hazırsınız kozmosun düzenini. 
Halbuki ne mayalayıp yoğuran bilir ekmeği, ne pişiren ne de bölüp yiyen onu... Ne toprağı sürüp başağı eken, ne de toplayıp değirmende öğüten unu. Ekmeği bilen yine ekmektir. 
İnsan da tanrıların ekmeğidir ey ölümsüzler soyu! Aslında ne ambrosia doyurur bizi ne de nektar keser susuzluğumuzu. Nasıl ki o korkunç Kronos beslenirdi tanrıların yıldız ışığı bedenleriyle, biz tanrılar da insanların yaşamlarıyla besleriz kendi ışığımızı. Ama işte bakın aşağıya şimdi, bakın ve görün, zaman yokluk zamanıdır... © diyerek yere doğru yöneldi Zeus'un gözleri. Üzerinde durdukları yarı saydam mermer platform bir ekran gibi altında yavaşça dağılan beyaz-eri bulutlar kümesini göstermeye başladı ve yeryüzüne yaklaştı görüntünün odağı. Yaklaştıkça da yerle bir olmuş yapıların, beton ve çelik yığınlarının arasında leş yiyen Gorgon benzeri yaratıkların ziyafetine tanıklık ettiler. Ve insana dair taze bir iz bulabilmek için nice öteleri gören gözleriyle sisli ufuklarını taradılar yeryüzünün sanki oradalarmışçasına, ama görünürde çürümüş bitki, hayvan ve insan ölülerini beyaz bir tül gibi örten kül tabakasının ümitsiz sırıtışından fazlası yoktu. Geçmişte efsanelerine konu olan yerlere uzandı tanrısal algıları ancak ne 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o zamanında aşıklarından kaçan nypmhaların köklenmiş bedenlerinin oluşturduğu yemyeşil kırlar, ne de masumiyetlerini korumak isteyenlerin yakarışlarına kulak vermiş, tüm bu maceraları sularında damıtıp ozanlara sunmuş o soylu ırmaklar onlara göründüler. O soğuk ve muzaffer bakışları solgunlaşıp gözlerine hüzün çöktükçe cılız bir yağmur dökülmeye başladı (o kasvetli (o yükseklerden, o kurşuni gözyaşları gibi. Düştükleri yerlerde cızırdayan damlaların uğursuz sesine Lykaon'un Arkadya ormanlarındaki uluyuşunu andıran iniltileri eşlik etti kaçışan leş yiyicilerin. 
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€ Sezai Ozden » Yerli Bilimkurgu Yükseliyor “Sizce ülkemizde bilimkurgu neden gelişmiyor?" 

-Neey? (gözler sarışın kıza takılır) 

“Bilimkurgu diyorum neden gelismiyor sizce?" 

-Bence mi? (sarışın kız gözden kaybolur) 

"Evet sizce! Mesela, neden hic bilimkurgu filmi çekilmiyor?" 
-Film mi? (mikrofonu uzatan gence odaklanma) 

“Evet film! Hani uzay gemileri, robotlar falan!" 

-Haa... öyle desene... döğüşlü film yani (sağa sola sallanırken, yanındakileri kesmeye devam) 


“Evet bazılarında dövüş sahneleri olurl!" 


-İzleriz biz evde arkadaşlarla (yanındaki arkadastan onay 


bekleyen gözler) 

“Peki hiç kitap okudunuz mu bilimkurgu türünde" -Kitap mı? Kaç sayfa?! (gözler sokağı tarar) “Evet kitap okud..." 

-Bu kamera kaydediyomu? (gülücük) 


“" u 


-Sen de konuşsana olüm kaydediyomuş (arkadaşı cekistirme) 


ORHAN YÜKSEL 
Merihe Yolculuk - 1966 


www.yerlihilimkurgu.com O: 


— ÇİZGİLİROMAN | © 
Yazan Hİ Resimleyen SEZAİ ÖZDEN“ 
yi va 


“Hata mı etmiştim kalmakla! 


olarak sorduğu 


um en belirgin; soru buydu galiba... 


/ Hem de çok büyük bir hata! 


ir kuleden sinyal alamıyo 


Kendime rutin 
Evet hataydı: 


Tam seksen yıldır hiçbh gerçekten tahammülü zor bir süreçti ben 


yıl sürecek T fırtına kuşağına giriyorum. Be 


geliyor amâ... Amal. 


Kararlıyım!” 


rdum. Bu im için. Bugün, dört 
Jki diyorum. € çılgınca 


A, e yar” 


© Artikkimse protokol dinlemiyor. Dört yüz yıldan sonra Kızı/ Arda'nın isyanı ile tüm kuleler oç dbueyleme katild. 


Hangi kulede kaç kişi var arık kimse kestiremiyor. Hazırlamyorum. Hatta hazınm!. 
Sanırım! 


Arda bu heyecanı tadan i/k gönüllüydü. Kuleyi terk edip alı yılda komşu kuleye yaptığı ziyaret ile Efsane olmuştu. Bu olay, tüm kulelerde yeni bir gezegen bulunmuş gibi coşkuyla, çılgınlar gibi kullanmıştı. O bir efsaneyal artık, bir idoldü herkes için. 


Titriyorum... Hayır hayır soğuktan değil, Stabil Kuşak başlayalı tam dört gün oldu, Kulenin dışına çıkacağım. Tüm kontroller tamam. Dışarıdayım. 


ği” 


# 


Bu yolculuğa gerçekten çıkma mıydım? 
Seksen yılmı geçirdiğim kuleme dönüp bakarken hafif bir sız: ve hüzün hissediyorum. Uzülmei miyim? Gece kavramı olmayacak Karanlik sorun çıkarmayacak! Karanlık görmeyeli epeyoldu. 
Hızlı ilerleyeceğim. Zor mu olacak? Evet zor olacak. Bağlanmışım galiba bu kuleye! 
Hissediyorum, bu Gtremeler soğuktan değil, evet. Ani ve keskin sarsıntılar... dudaklarım ütriyor. Bu duygu sarsıntısın hatırlıyorum. 
Universite hayatıma başlarken annemden / ayrıldığım gün yaşadığım şeyler bunlar. | 


“Anne üzülmüyorsun değil mi? 


Aslanlar gibi gidip, diplomanı alıp geleceksin. 


* 
“Hayır oğlum neden üzüleyim. / j 
Benim oğlum mühendis dönecek evine. / 


“Ama anne bak gözlerin doldu. 


Üzülmüyorum diyorsun ama ağlayacaksın neredeyse. İstersen gitmem!” / 
4 


Bu çok güzel.. çok fark. Dürbünle bakmak bu hazzı veremez. Bu manzara! 
insanı çıldırtabilir. 


“Mühendis oldum anne...” 


Gözlerimi alamıyorum. Saatme N böyle kendine. Bunları düşünme artık! 
bakıyorum. Tam beş saat olmuş kıpırdamadan manzarayı seyredeli. Bu 


dalgınlık beni, programın üç saat gerisine / 


Kendine gel Burak! Ne yapıyorsun / 
/ 
| 


Efsane dostun Arda'yı görmeye gidiyorsun sen de arık isyancısın. 


a m 


Başarabilecek miyim? 


düşürdü. Olsun, bir şekilde telafi ederim 


i nasıl olsa. 


Umutla ik adımımı atarken, | insanoğlunun bu bitmez tükenmez azmi ve arzusunun nasıl bir yakit olduğunu deneyimleyeceğim. 


(AI 


Zir) 
Ben 651... Hayırlı. 
4 Bali İstanbullu Burak... 
Kule terk ediş tarihi: 2515 15 - | 
Saat: 00:07 7 


Geliyorum Arda... 
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Arda Tipi £) 


Karanlık! 
Evrenin 


Gerçekliği katmanlarıyla algılayabilecek olgunluğa eriştiği halde dünyada tanık olduğu şeyleri, odüşünülmüş - yada şu an düşünülebilen - hiçbir anlamın çerçevesine oturtamayan bir zihinde şu soru dallanıp budaklanmaya başlar: Delilik insanoğlunun doğasından mı ileri gelir? Yoksa tanrının varlığımızı yutan - Nietzche'nin uçurumu 


mısali -oderin zihninin anaforları 


Elbette her soru cevaplanmak 


için değildir. Özellikle bazıları, 

o ötelere dair olanlar, kilitli PH LİP kalması gereken kapılardır. Yine 

de altlarından sızan o tuhafışık ve tekinsizgölgelerbizeardındakilere 

dair fikirler verir, rüyalar... ya da 

kabuslar aracılığıyla! 


Zee Moyer 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imilerimiz de vardır ki bu kadarıyla yetinmez, 

büyüsüne kapıldığı o ince ışık- gölge oyununun tamamını görebilmek için anahtar deliğinden bakarlar. 
Aslında bunu yapabilmek de bir tercihten öte pek çoğumuzca kadersizlik olarak görülebilecek bir yaşam çizgisinin kişinin ruhuna kazandırdığı yönelimler ve ondan kopardıkları ile tinin gövdesinde açtığı yeni “göz'lerin daha fazlasını görme arzusunu gerektirir. Ve belki de tüm bunlar gördüklerini sanatları ile insanlara aktarma misyonu verilmiş kozmik aracılar olmalarının gereğidir. 


He Philips Lovecraft 1890 yılının Ağustos ayında Winfield Scott Lovecraft ve Sarah Susan Phillips Lovecraft'in tek çocuğu olarak Amerika'nın Rhode Island eyaletinde, kökenleri İngiltere'ye dayanan ailesinin evinde dünyaya gelir. Gezgin bir mücevher 
satıcısı olan babası 1893 yılında, Howard henüz 3 
yaşındayken, şiddetli bir psikoz sonucu kaldırıldığı ve sonrasında da tedavi gördüğü Butler Hastanesi'nde 
1898 yılında trajik biçimde hayata gözlerini yummadan 
önce bakımını beraber yaşadıkları evlerinde annesi, teyzeleri ve büyükbabası üstlenir. Deha denebilecek özelliklere sahip bir çocuk olan Howard 2 yaşındayken şiir okuyabiliyor, 3 yaşında okumayı sökmüş, 6 yaşına geldiğinde de yazabiliyordur. Edebiyata olan ilgisi de 5 yaşındayken okumaya başladığı Binbir Gece Masalları ile kendini gösterir. Daha sonra öykülerinde Necronomicon'un yazarı olarak bahsedeceği kurgusal karakteri Abdul el-Hazred'in adını mahlas olarak bu dönemde edinir. Sonraki yıl ilgi alanı Bulfinch'in Masallar Çağı kitabı ile İlyada ve Odissea sayesinde Yunan mitolojisine kayar. Elde bulunan en erken tarihli eseri Ulysses'in Şiiri (1897) bu dönemde yazdığı 
88 mısralık bir Odyssea yorumudur. Daha o yıllarda 
tuhaf öykü/kurgu olarak adlandırılan türdeki ilk eseri Soylu Kulak Misafiri'ni kaleme almıştır bile. Tuhaf olana ilgisinin kaynağı aslında büyükbabasının onu 


eğlendirmek için doğaçtan anlattığı gotik öykülerdir. 


Yetiştirilme tarzının psikolojik yada biyolojik etkilerinden olsa gerek, sıkça hastalanan, alerjik hassasiyetleri olan bir çocuktur. 
Ayrıca erken yaşlardan itibaren yaşayageldiği Oo uyku Oo felci nöbetlerinde night gaunis / gece iblisleri adını verdiği -ve daha sonra aynı adlı şiirine konu olacak- yaratıklar tarafından saldırıya (Oo uğradığını (o iddia etmektedir. 


The Night Gaunts / Gece İblisleri 


Hangi mezardan sürünerek çıktılar, söyleyemem, Ama her gece görüyorum bu lastiksi şeyleri, Siyah, boynuzlu ve ince, ve de zarımsı kanatlarıyla, 

Lejyonlar halinde geliyorlar artan kuzey rüzgarında, 

Korkunç bir kavrayışla titreten ve sokan, 

Beni kapıp götüren canavarca yolculuklara, Kabus kuyusunun derinliklerinde saklı gri dünyalara. 


Thok'un pürüzlü zirvelerinin üzerini süpürürler, Umursamadan çıkarmaya çalıştığım çığlıkları, Ve aşağılardaki o iğrenç gölü, 

Şişkin shoggothların şüpheli uykularında dalıp çıktığı. 

Ama evet! Keşke bir ses çıkarabilselerdi, 

Yada bir yüz edinebilselerdi yüzlerin bulunması gereken yere! 


Şarın oynalnden çevirisi: Arda Tipi 


B' gibi rahatsızlıklar sebebiyle 8 yaşında ancak okula başlayabilmiş ve bir yıl sonra da okuldan alınmıştır. Bu süreçte kendini okumaya verir ve fizik, kimya, astronomi bilimleriyle tanışır. Bunlarla ilgili, tefsir makinesinde basarak hazırladığı Scientific Gazette ve Rhode Island Astronomy Journal dergilerini uzunca bir dönem arkadaşları arasında yayımlamayı sürdürür. Daha sonra girdiği Hope Street Lisesi'ndeki öğretmen ve arkadaşları onun için çok daha kafa dengi ve teşvik edici dostlar olurlar. 
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904 yılında en iyi dostu ve destekçisi dedesinin 

ölümüyle ardında bıraktığı borçlar ve ailesine kalan mirasın kötü idaresi sonucunda ekonomik sıkıntılar baş göstermeye başlar ve doğup büyüdüğü kasabadan yaşamın daha katı olduğu Angell Caddesi'ne taşınırlar. 
Dedesinin ölümü ve üzerine kasabasından uzaklaşmak zorunda kalmak Howard için büyük bir yıkım olur ve kafasından intihar planları bile geçirir zaman zaman. 
Ancak öğrenme tutkusu bu düşüncenin üstesinden gelmesinde en büyük yardımcısı olur. 


906 yılında The Providence Sunday Journal'a 

astronomi hakkında yolladığı mektupla basında ilk kez yer almış oldu. Fazla geçmeden The Pawtuxet Valley Gleaner adlı yerel gazetede ilk köşesini yazmaya başladı, daha sonra da The Providence Tribune (1906— 
08) ve The Providence Evening News (1914-18), The Asheville (N.C.) Gazette-News (1915) da köşe yazarlığına devam etti. 


1908'de liseden mezun olmadan hemen önce bir sinir krizi geçirir ve diplomasını alamadan okuldan ayrılmak zorunda kalır. Bununla birlikte Brown Üniversitesi'ne de kabul edilmeyişi onu büyük bir utanca boğar. Bu dönemde tam anlamıyla bir “münzevi” haline gelir. 

5 yıl süren bu inzivadan çıkışı da ilginç biçimde 
gerçekleşir. Pulp dergisi Argosy'ye yazar Fred Jackson'ın aşk hikayelerinin tekdüzeliğini eleştiren bir mektup yollar. Jackson'ı savunanlarla arasında geçen yazışmalı münazarayı United Amateur Press Association (UAPA) / Birleşik Amatör Basın Topluluğu başkanı Edward F. Daas farkeder. Topluluk, ülkenin çeşitli yerlerinden kendi dergilerini çıkartan amatör yazarlardan oluşmaktadır. Daas Lovecraft'ı aralarına katılmaya davet eder ve 1914'ün ilk aylarında başlayan bu beraberlikte yazar 7h7e Conservative(1915—23) adlı dergisinin 13 sayısını yayınlar, yanısıra da başka yayınlara yoğunluklu olarak şiir ve denemelerle katkıda bulunur. Zaman içerisinde UAPA'nın başkanlığı ve resmi editörlüğüne yükselir. 


Bu geniş amatör ortamda Lovecraft kurgu yazmaya yeniden yönelir. W. Paul Cook and diğer bazı eleştirmenler, Mağaradaki Canavar (1905) ve ilk basılan öyküsü Simyacı (1908) gibi öykülerinden etkilenerek kendisini kalemi yeniden eline alması için teşvik ederler. 1917 yazında kaleme aldığı Mezar ve Dagon bu canlanmanın ürünleridir. Şiir ve deneme ağırlıklı edebi yönelimleri olmayı sürdürse de 1922'ye değin seyrek ama düzenli bir şekilde öyküler üretmeye 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devam eder. Öte yandan meslektaşlarıyla sürekli genişleyen bir iletişim ağı içerisinde yüzyılın en önemli ve verimli mektup yazarlarından biri olma payesine erişir. Mektuplaştığı meslektaşları arasında Robert Bloch (Psycho), Clark Ashton Smith, and Robert E. 
Howard (Conan the Barbarian serisi) da vardır. 

1919 yılında histeri ve depresyon rahatsızlığının 
şiddetlenmesi sebebiyle annesi Sarah babasının da tedavi görmüş olduğu Butler Hastanesine yatar. 2 yıl sonra safra kesesi ameliyatı sonucu hayatını kaybeder. 
Lovecraft bir kez daha kendini paramparça hisseder ancak yaklaşık bir ay sonra Boston'da düzenlenecek amatör gazetecilik toplantısına katılabilecek kadar toparlar kendini. Orada kendisinden 7 yaş büyük olan müstakbel karısı Sonia Greene ile tanışır. Kendisi duldur, halihazırda da tanınmış bir şapka dükkanının sahibidir. 1924 yılında evliliğe adım atarlar. Bu olay arkadaşları için değilse de teyzeleri için sürpriz olmuştur. Nikah gerçekleştikten sonra kendilerine ulaşan bir mektupla durumdan haberdar olmuşlardır. 


| e sonra Lovecraft karısının Brooklyn?deki 
apartman dairesine taşınır. İlk başta bu evlilik hayatı ona yaramış gözükür, Sonia onu maddi açıdan da desteklemektedir. Onu büyüleyen New York'un “yeraltı?” edebiyat kulüplerinden biri olan ve çekirdek kadrosunu macera öyküleri yazarı Henry Everett McNeil; avukat ve anarşist yazar James Ferdinand Morton Jr. ve şair Reinhardt Kleiner'in oluşturduğu Kalem Club'da arkadaşlık kurduğu entellektüeller ve edebiyatçıların da cesaretlendirmesiyle ödüllü pulp dergisi Weird Tales (Tuhaf ÖykülerYe eski eserlerini yollar ve editör Edwin Baird tarafından kabul edilen öyküleri sayesinde profesyonel bir yazar olarak sağlam bir zemin edinmiş olur. Ancak bir süre sonra karısı, dükkanı iflas edip mal varlığı da banka ihmali yüzünden tehlikeye girince hastalanır, onun sağlığının önceliği (onedeniyle Lovecraft, Bairdin Weird Tales'in yeni oluşturulacak yan yayınlarından birinin editörlüğünü yapma teklifini Chicago'ya gitmemek için reddeder. Ancak bunu da verimsiz iş başvuruları süreci takibeder. Daha sonra Sonia iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Cleveland'e taşınır. Bunun üzerine Lovecraft da ona tekinsiz kozmopolitliği ile rahatsızlık veren ve öykülerine de konu olacak olan Red Hook mahallesi yakınlarında bir apartmana taşınır. 
Lovecraftın New York'ta çok arkadaşı olmasına rağmen -Frank Belknap Long, Rheinhart Kleiner ve Samuel Loveman- soyutlanmışlığı ve kentteki yabancı kitleleri onu oldukça bunaltır. Tüm bunların üzerine 


bir de evinin soyulması onu isyan noktasına getirir. 
Öykülerindeki genel hava nostaljiden (The Shunned House / Korkunç Ev (1924)) kasvet ve mizantropiye 
(Red Hook'da Korku ve He / O (1924)) dönüşür. 1926 
başında, Lovecraft” çok özlediği Providence'e dönmek için planlar yapmaya başlar. Ancak Sonia'yı bu planlara ne şekilde dahil edebileceğini bilmemektedir. 
Lovecraft ona olan sevgisini dile getirmeye devam etse de teyzelerinin, karısının iş kurmak için Providence'a gelmesini engellemesi yönündeki baskılarına boyun eğer. Evlilik böylelikle sona ermiş olur, 1929'da boşanma kaçınılmazdır. 


rovidence'e döndükten sonra 1933 yılına kadar 

Barces Caddesi'ndeki kahverengi oViktoryen dönemi ahşap evinde yaşar. Aynı adres Lovecraft'ın Charles Dexter Ward Davası adlı öyküsünde Dr. 
Willett'in evi olarak geçer. Dönüşünden sonraki 10 yılı en verimli ve aktif dönemi olmakla birlikte hayatının da son demleridir. Doğu sahillerinde çeşitli antik sahayı gezer, araştırmalar yapar. En büyük kurgusu The Call of Cihulhu / Cthulhu'nun Çağrısı'nı ve diğer uzun kurguları 44 #he Mountains of Madness / Deliliğin Dağlarında (1931) ile Shadow out of Time / Zamanın Dışındaki Gölge'yi (1934) bu dönemde yazar. 


Büyük Bunalım döneminin kendisini Roosevelt takipçisi ve orta yolcu bir sosyalist olmaya yönlendirmesiyle birlikte politik ve ekonomik sorunlar zihnini meşgul eder, yine de felsefeden edebiyata, tarihten mimariye, hemen her konuyla ilgilini bilgi dağarını genişletmeye devam etti. 

Son 2-3 yılı zorluklarla dolu geçer. Teyzesi bayan Clark'ı kaybeder ve öteki teyzesi bayan Gamvwell ile çok daha küçük bir yere taşınır. Onu yazar olarak farklı kılan üslubunu —öykülerindeki aktarıcının kinayeli ve formsuzluğa atıf yapan tarifleme tarzı- Tuhaf Öyküler editörünün istediği türden konularla birleştirebilmesine rağmen —bunlardan biri de okuyucular arasında oldukça popüler olan 7he Dunwich Horror / Dunwich Korkusu”dur- yaptığı işlerde ödeme alamaz. Eleştiriye karşı hassasiyetinin yanısıra bu duruma karşı kayıtsızlığı da onu iyiden iyiye pasif kılar. Shadow over Innsmouth / Innsmouth Üzerindeki Gölge, At the Mountains of Madness / Deliliğin Dağlarında, The Case of Charles Dexter Ward / Charles Dexter Ward Vakası gibi yeni öyküleri heyecan dolu olmalarına rağmen yer yer uzun ve karmaşıktır ve kendisinin satış konusundaki azimsiz tutumu sebebiyle daha zor alıcı bulurlar. Geçinebilmek için sıklıkla diğer yazarların eserlerini revize eder ve 


Höyük, Kanatlı Ölüm, Alonzo Typer'in Günlüğü gibi çok sayıda öykü için hayalet yazarlık ve bunlar dışında kurgusal olmayan başka yazınsal işler yapar. Müşterisi ünlü sihirbaz Harry Houdini onu bir gazete sendikasına onu övgü dolu sözlerle tanıtarak Lovecraft'a yardım etmeye çalışır. Daha ileri bir proje için yapılan planlar Houdini'nin ölümüyle sona erdirilir. Sıkı mektup arkadaşlarından Rober E.Howard'ın intiharı onu şaşkınlık içinde bırakır ve derinden üzer. O arada yakalanmış olduğu hastalığı kanser de geç farkedilir, ilerlemiş olduğundan yapılabilecek fazla birşey kalmamıştır. 10 Mart 1937'de Jane Brown Memorial Hospital'da hayata gözlerini yumar. 8 gün sonra Swan Point Cemetery?'de aile mezarlıklarına gömülür. 
Hayranlarının mezarına diktikleri mezar taşında adının ve doğum tarihinin yanısıra mektuplarından birinde rastlanan bir deyiş yazılıdır. I AM PROVIDENCE (BEN PROVIDENCE: ÖNGÖRÜYÜM). 


BI . ölümün O yaklaştığını Oo gördü ve çalışmalarının unutuluşunu o kafasında canlanmıştı. Gerçek anlamda yayınlanmış bir kitabı yoktu (kabaca basılmış ve yayınlanmış 7/he Shadow over Innsmouth / Innsmouth Üzerindeki Gölge dışında), ve öyküleri, denemeleri, şiirleri sayısız dergiye dağılmış durumdaydı. Fakat sadece mektup arkadaşlığıyla kurduğu dostluklar bile onun için çok yararlı olmuştur. August Derleth ve Donal Wandrei Lovecraft'ın öykülerini ciltlenmiş bir kitapta toplamakta kararlıydılar ve bunun için Arkham House / Arkham Evi adlı bir yayınevi bile kurdular. 


The Outsider and Others / Yabancı ve Diğerleri'ni 1939”da yayınladılar. Bir çok yeni cilt de arkasından geldi ve bunlar pek çok farklı dile çevrildi. 


Hayran kitleleri Lovecraft'in ölümünü anmak için her yıl Rhodes Island?'da Ladd Observatory /Gözlemevi?de buluşarak gözlem yaparlar. Doğum günlerinde de mezarında anarlar. 2013 Temmuz'unda Providence Şehir Konseyince H.P.Lovecraft anısına kendi adını taşıyan anıt meydan inşaa edilmiştir. 


Lovecraft'a ilham veren ve yazarken onu etkileyen başlıca etken kendi kabusları olmuştur. Fantastik öykülere ilgisi çocukken büyükbabasının anlattığı gotik korku öyküleriyle başlar. 


Kendisinin en önemli edebi etkilenimi Edgar Allan Poe'dur. Üslubu İngiliz edebiyatına olan ilgisine uygun 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biçimde İngiliz stilindedir. Poe ile birlikte dilde miyadı dolmuş sözcükler ve kullanımlara eğilimlidirler özgün fantastik evrenlerini yaratırken. /nnsmowth Üzerinde Gölge ve Deliliğin Dağlarında adlı öykülerinde ve ayrıca Nemesis adlı şiirinde Poe'nun öykü ve şiirlerine —Imp of the Perverse, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, Ulalume- göndermeler vardır. 


Arthur Machen'in kadim şeytanın, realist bir dünya ve onun gerçek ötesi gizemlere olan inancının söz konusu olduğu modern zamanlara dek hayatta kalışı üzerine kurduğu öykülerden etkilenmiştir Lovecraft. 
Bundan başka Oswald Spengler, Robert W.Chambers, Lord Dunsany, Algemon Blackwood gibi fantazi yazarlarından ilhamlar almıştır. Blackwood'un 7/he Willows / Söğütler'inin yazılmış en iyi fantastik öykü olduğunu belirtmiştir. 


Bir diğer ilham kaynağı ise tamamen farklı bir alandandır: Biyoloji, astronomi, jeoloji ve fizikteki gelişmeler. o Bilimsel Ooo çalışmaları o Lovecraft'ın insanın omateryalistik ve mekanistik evrendeki yerinin önemsizliğini ve kifayetsizliğini göstermiştir kendisine. Kendisi gençliğinden beri hevesli bir amatör astronom olmuştur. Providence'taki Ladd Observatory / Gözlemevi'ni ziyaret ederek yerel gazeteler için çeşitli makaleler yazmıştır. 


ovecraft'ın materyalist görüşleri onu kurgularıyla 

felsefi görüşlerini savunmaya yöneltmiştir; Bu felsefi görüşlere cosmicism / kozmikçilik adı verilmiştir. 
Kozmikçilik, çok eski mitlerde ve efsanelerde ima edilen insan avlayan, dünya ve boyutdışı tanrılardan ve dehşetlerden oluşan bir panteonu konu alan Cthulhu Mitosu ile daha karanlık bir tona büründü. 
Cihulhu Mythos / Mitosu terimi, Lovecraft'ın mektup arkadaşı yazar August Derleth tarafından Lovecraft'ın ölümünden sonra yaratılmıştır; Lovecraft ise yarattığı suni mitolojiye şakacı bir dille “Yog-Sothothery” adını vermiştir. 
Lovecraft kendini 18.yüzyıla yakıştırmıştır bir yazar olarak. Yazım stili itibariyle, pek çok mektubundan da anlaşılabileceği üzere aydınlanma çağının İngiliz yazarlarından Jonathan Swift ve Joseph Addison?'dan etkilenmiştir. 


Lovecraft kendi zamanında çok fazla tanınan bir edebiyatçı değildi. Weird Tales / Tuhaf Öyküler gibi önde gelen pulp dergilerinde öyküleri yayınlamasına rağmen adı çok duyulmamıştı. Bununla beraber 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kendisi Clark Ashton Smith, August Derleth gibi bir çok diğer çağdaş yazarla mektuplaşmaktaydı. Bir araya gelmemiş olmalarına rağmen iyi arkadaşlardı. 
Bu gruptaki yazarlar zamanla Lovecraft Circle / Çemberi olarak tanınır oldular. Yazılarında Lovecraft öykülerinin öğelerini özgürce ödünç alıyorlardı kendisinin de teşvikiyle: rahatsız edici isimleri olan gizemli kitaplar, Cthulhu, Azatoth gibi kadim uzaylı varlıkların panteonları, Arkham gibi korkunç kasabalar ve orada bulunan Miskatonic Üniversitesi. 
Lovecraftın ölümünden sonra çember varolmaya devam etti. August Derleth, özellikle de Lovecraft'ın vizyonuna yeni olgular ve öğeler ekleyerek evrenini genişletti. Lovecraft, yabancı tanrıların panteonunu salt bir öykü unsuru olarak görürken, Derleth, iyi Yaşlı Tanrılar ile Cihulhu ve benzeri kötü Dış Tanrılar arasında bir savaşla tamamlanmış bütün bir kozmoloji yarattı. İyi güçler, C#hulhu'yu ve diğerlerini yeryüzünün altında, okyanusta hapsetti. Derleth'in Cihulhu Mitosu hikayeleri, farklı tanrıları ateş, hava, toprak ve sudan oluşan geleneksel dört elementle ilişkilendirmeye devam etti, ki Lovecraft'ın aslında böyle bir tasarısı olmamıştı hayattayken. 


Lovecraft kurguları, bazı eleştirmenlerce üç kategoriye ayrılmıştır. Kendisi bu kategorilere atıfta bulunmamış olsa da kendine serzenişini yazıya dökmüştür: “Benim “Poe parçaları”m ve “Dunsany parçaları'm var —ne yazık- Lovecraft parçaları nerede?” 


Macabre / Ölümle ilgili öyküler (1905-1920) Dream Cycle / Rüya Döngüsü öyküleri (1920-1927) Cthulhu / Lovecraft Mythos hikayeleri (1925-1935) 


rr Mitosu önde gelen çağdaş korku ve fantazi yazarlarını etkilemiştir. Stephen King, Tamsey 


Campbell, Alan Moore, F.Paul Wilson, Brian Lumley, Caitlin R. Kiernan, William S.Burroughs ve Neil Gaiman, Lovecraft'ın en büyük ilhamları olduğunu belirtmişlerdir. Birebir uyarlamanın ötesinde popüler kültür üzerinde kendisinin derin etkileri olmuştur. 
Çağdaşları August Derleth, Robert E. Howard, Robert Bloch, Fritz Leiber gibi yazarlar dışında kendi döneminden sonra da önemli isimler onun evrenine katkıda bulunmuş yada oradan faydalanmışlardır. 
Yazar ve sanatçı Clive Barker, korku yazarı Stephen King, Brain Keene Eski Tanrılar kapsamında romanlar kaleme almışlardır. Ayrıca grafik roman yazarları Alan Moore, Neil Gaiman, Mike Mignola, İngiliz filozof ve yazar Colin Wilson, film yönetmenleri John Carpenter, Stuart Gordon, Guillermo Del Toro, ve büyük sanatçıtasarımcı H.R.Giger onun hayal evreninden beslenen ve onu zenginleştiren önemli çağdaş isimlerdir. 


H.R.Giger'ın Lovecraft'ın Necronomicon'undan adını alan ve ayrıca daha sonra Ridley Scott yapımı Alien (1979)'da kullanılacak konsept tasarımlarını da içeren bir grafik albümü vardır. 


rjantinli yazar Jorge Luis Borges There More Things adlı kısa öyküsünü Lovecraft'ın anısına yazmıştır. Çağdaş Fransız yazar Michel 


Houellebecg, o Lovecraftı OH.P Lovecraft: Yaşama Karşı Dünyaya Karşı Hakkında adlı edebi biyografisinde tanıtmıştır. Amerikalı yazar Joyce Carol Oates, Lovecraft hikayelerinin bir koleksiyonu için giriş yazmıştır. Library of America / Amerika Kütüphanesi 2005 yılında “Lovecraft olarak kabul edilen kanon ile şimdiye kadar hiçbir şey yapılmamıştır” şeklindeki geleneksel yargının tersine Lovecraft'in eserlerinin bulunduğu bir cilt yayınladı. Fransız filozofları Gilles Deleuze ve Felix Guattari,, 4 7housand Plateaus'ta Lovecraft'a atıfta bulunarak, Gümüş Anahtarın Geçitlerinin Arasından adlı kısa hikayesinin onun başyapıtlarından biri olduğunu söylerler. 


pi UYARLAMALARI 


What was the terrifying thing in the PIT that wanted women? 


Ananicar ği hiennatimat 
EDGAR ALLAN POES 


VINCENT PRİCE « PATHECOLOR aw PANAVISION 


DEBRA PAGET n 
LON CHANEY 


The Haunted Palace (1963) 


www.yerlibilimkurgu.com o 


can you face the ULTIMATE in DİABOLISM 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American International Pictures (| 


Die, Monster, Die! The Crimson Cult The Dunwich Horror (1965) (1968) (1970) 


it takes your body. 
And your mind. 
Then it takes you stpajfht to hell... 


HERBERT WEST 
HAS A GOOD HEAD 
ON HIS SHOULDERS... 
AND ANOTHER ONE 
ON HİS DESK. 


WE 


H.P Lovecrafts classic tale of horror 


RE-ANIMATOR 


...It will scare you to pieces. From the Üreaees ol Be imüir 


Starring WIL WMLAT 
JOHM SCHNEIDER ” 
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From Beyond 


(1986) The Curse 


Re-Animator 
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There are things on Gods Earth that we cant explain and we cant describe. 
From the depths of Hell comes... 


$ * e 


ik 


HR DERA yi i Kİ 


UN 


The Unnamabile 
(1988) 


Bride of Re Ahmer 
(1989) 


İm 


The Unnamable TI: The 
Statement of Randolph 
Carter (1993) 


ReSRREİİED 


Lurking Fear 
(1994) 


beğ ya 


BOOK OF THE DEAD 


Necronomıcon 
(1993) 


BRLAN YUZNA presents a JULUO FERMÂNDEZprosuctimn > Aim by TGDADON 


Written by DENNIS PADLI from the mind or k.p LUVEGRAFI 


Dagon 


O CALL. 
CTHULHU 


BROUGUT AT LAJT TO TWE FILVER SCREEN 


wiha RACH $SYMPHONIC cw: 


JÜutereope me 


The Call of Cthulhu 
(2005) 


Cthulhu 
(2007) 
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| ovecraft'ın kurgusal evreni bir çok müzisyeni ve 
grubu da etkilemiştir. 


Saykedelik rock grubu H. P Lovecraft (1970'lerde Lovecraft ve daha sonra Love Craft olarak değiştirdiler) sırasıyla 1967 ve 1968 yıllarında H. P Lovecraft ve H. P Lovecraft II albümlerini yayınlamışlardır; Albümlerdeki şarkılardan The White Ship / Beyaz Gemi ve 41 the Mountains of Madness / Deliliğin Dağlarında, adlarını Lovecraft öykülerinden almaktadır. 


Metallica 7he Call of Cihulhu'dan esinlendikleri The Call of Ktulu adlı enstrümantal bir şarkı, 7he Shadow Over Innsmouth üzerine kurulu The Thing That Should Not Be ve Frank Belknap Long'ın 7he Hounds of'Tindalos / Tindalos 'un Av Köpekleri başlıklı öyküsünden 4/ Nightmare Long adında şarkılar kaydetmiştir. 


Progressive metal grubu Dream Theater'ın 7he Dark Eternal Night adlı şarkısı Lovecraft'ın Nyarlathotep hikayesine dayanmaktadır. 


Black Sabbath'ın Uyku Duvarı'nın Ardında adlı şarkısı 
Lovecraft'ın aynı adlı öyküsüne dayanmakta, 1970 
ye rg ilk albümlerinde bulunmaktadır. 
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The Darkest of the Hillside Thickets'ın tüm repertuarı Lovecraft üzerine kuruludur. 


THE DARKEST OF THE HILLSIDE THICKETS. 


Melodik death metal grubu The Black Dahlia Murder'ın Throne of Lunacy / Deliliğin Tahtı ve Thy Horror Cosmic'i Cthulhu Miti'ne dayanmaktadır. 


İngiltere anarko-punk grubu Rudimentary Peni'nin şarkılarının (o başlıklarında, şarkı sözlerinde ve 
görsellerinde (Cacophony de dahil olmak üzere, 30 
şarkının tümü) Lovecraft”'ın eserlerinden esinlenilerek tekrarlanan referanslar yapılmaktadır. 


İrgil Mile albümü Live After Death'in t grup maskotu Eddie, üzerinde H.P. Lovecraft adı ve de Nameless City / İsimsiz Şehir'den alıntılanan “That is not dead which can etemal lie, and with strange acons even death may die. / Sonsuza kadar yatabilen ölü değildir, ve tuhaf çağlarda ölüm bile ölebilir”? sözünün yazılı olduğu bir mezardan kalkmaktadır. 


Alman metal grubu Mekong Delta 7he Music of Erich Zann adlı bir albüm kaydetmiştir. Besteci Les Baxter'in 
1970 tarihli The Dunwich Horror filmi için bestelediği 
soundtrack filmin kendisinden daha çok ilgi görmüştür ve plak olarak yeniden basılmıştır. 


You're So Dark ve One For The Road şarkılarında Arctic Monkeys, Lovecraft'tan, Edgar Alan Poe ile birlikte “karanlık” kültürün yazarlarından biri olarak bahseder. 


Metal grubu Mereyful Fate, Lovecraft külliyatında Necronomicon'un yazarı olan Abdul Alhazred'e dayanan “Zaman” ve “Bilinmeyen” albümlerinde “The Mad Arab (Part 1)” ve “Kutulu (Mad Arab Part 2) şarkılarını kaydetmiştir. 


REUBEN BRADLEY 


TA 


eni Zelandalı caz müzisyeni Reuben Bradley'nin 

Taylor Eigsti ve Matt Penman ile birlikte kaydettikleri Cihulhu Rising adlı 2015 albümünde parçalardan her biri sırasıyla Lovecraft'ın öyküsünü anlatmaktadır. 


Iced Farth'ün Cihulhu adlı şarkısı 2014 yıllarında Plagues of Babylon albümünde yer almaktadır. 
Amerikalı death metal grubu Cemetery Filth, Lovecraft kısa öyküsü Dagon üzerine kurulu Dagonian Dialect adlı bir şarkı kaydetmiştir. 


Death metal grubu Nile, Lovecraft'tan esinlenerek birçok şarkı kaydetmiştir. 

Fransız elektronik müzik sanatçısı Carpenter Brut'ın 
2015 albümünün ilk şarkısı £scape f#fom Midwich 
Valley için çektiği müzik videosu Lovecraft'ın 7he Shadow Over Innsmouth'una dayanmaktadır. 


Çek black metal grubu Root'un Old Ones adlı bir şarkısı vardır. 


Kanadalı progresif house prodüktörü Deadmau$5'in 
2010 albümü 4x4 — 72, Cthulhu Sleeps'i 7. parça olarak 
göstermiştir. 


İngiliz goth grubu Killing Miranda, isimlerini Lovecraft öykülerinden alan, Zmer The Dagon ve Shadow Over Innsmouth adlı şarkılarını kaydetmiştir. Ayrıca Bloodseed adlı şarkı Dreams in the Witch House'a atıf yapar ve albüm adı da Discothegue Necronomicon' dur. 


Lovecraft in Brooklyn Mountain Goats'un 2008'de yayınlanan Heretic Pride adlı albümünün sekizinci parçasıdır. 


Necronomicon, Kanadalı rock grubu The Besnard Lakes'in 2016 tarihli uzunçaları 4 Coliseum Complex Museum'unun altıncı parçasıdır. 
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LL. evreni edebiyat ve sanatla birlikte çağdaş eğlence sektöründe, sinema, müzik haricinde o bilgisayar oyunlarında da kaynaklardan biri olmuştur. 


başat 


1987'te ilk Lovecraft-etkilenimli bilgisayar oyunu The Lurking Horror yayınlanmıştır. O zamandan bu yana Lovecraft oyunları metinli macera oyunlarından aksiyon macera ve birinci kişi oyunlarına evrilmiştir. 


Alone in the Dark (Infogrames, 1992) 


ALE 
COYNETLE 


7, 


ii 7 YE 
4 kt a iy 74 


Call of Cihulhu: Dark Corners of'the Earih (Headfirst Productions, Bethesda Softworks, and 2K Games; 2005) 


Anchorhead (Michael S. Gentry, 1998) Arcane, The Online Mystery Serial (Sarbakan, 1996-2001) 


Call of Cthulhu: The Wasted Land (Red Wasp Design, 2012) 


Cthulhu Realms (White Wizard Games, 2016) 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Dark Mysteries: The Soul Keeper (Cerasus Media 
and Big Fish Games, 2012 


” THERE 
DDESK'T SEEN 
- TÜ BE AHVOME 
HERE, 


Daughter of Serpents (Eldritch Games, Millennium Interactive, and Electronic Arts; 1992) 


Dead Space (Electronic Arts, 2008) Elder Sign: Omens (Fantasy Flight Games, 2013) 


Eldriteh (Minor Key Games, 2013) (Wanadoo and DreamCatcher Interactive, 2001) Prisoner of Ice (Infogrames, 1995) 

Robert D. Anderson & The Legacy of Cthulhu (Homegrown Games and JoWooD Productions 


Software, 2007) 


The Scroll (Millennium Mmteractive and Nova Spring, 1995) 


Shadow of the Comet (Infogrames and I-Motion, 
1993) 


Eternal Darkness: Sanity?s Reguiem (Silicon Sons of Uruzime (Tin Man Games and Knights and Nintendo, 2002) Gamebook Adventures, 2015) 


»— | zilli X-COM: Terror from the Deep (MicroProse, land 1995) 


Sherlock Holmes: The Awakened (Frogwares, 
2007) 


6057 
, 
* 47 ” e ( £. ») 
a PT > filin: 
mi ” >> , | MŞi 
0) A Öd ç . — 


Ghost Towns: The Cats of Ulthar (taba games and Big Fish Games, 2012) 


Magrunner: Dark Pulse (3 AM Games and Focus Home Interactive, 2013) 


The Moaning Words (byook, 2014) 


Mystery Stories: Mountains of Madness (Big Fish Games, 2011) 


Necronomicon (Games of Cthulhu, 2008) 


The Necronomicon (Lucidsphere Media, 2010) 


Necronomicon: The Gateway to Beyond 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ovecraft evreninde rastlayacağımız ve onun panteonunu oluşturan kurgusal yaratıklar görsel tasarımlar ve grafik | sanatlar için de eşsiz birer kaynak olmuşlardır. 


Lovecraft Öykülerindeki Yaratıklar/ Pantheon 


Cthulhu 
İllustrasyon: Jeff Himmelman 


Dagon 
İllustrasyon: Vlad Marica 
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Azatoth 
İllustrasyon: Micah Stone 


Chaugnar Faugn 
İllustrasyon: Lucaciu Roland 


Deep Ones / Derinliklerdekiler İllustrasyon: Pasi Juhola 


Gider. Thing DÜĞHE Öreorerilisins il / 


Elder Things / Kadim Varlıklar . 
İllustrasyon: Pahko Moreno Mi-Go, The Funghi from Yuggoth / 


Mi-Go, Yuggoth'tan gelen Funghi İllustrasyon: Fufu Frauenwahl 


Vw. Mta 


Ghoul 
İllustrasyon: 
Shadow of the Damned oyunundan 
Phillip Pell 


Kaynakça: 

1- www.hplovecraft.com 

Hastur 2- www.wikipedia.org İllustrasyon: Capprotti 3- hppoderaft.com 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Esra Uysal İğ 
Kütünhanemden Bu Ay 


NN 


Özlem Kurdoğlu 


Basım Yılı: 2006 


“Karanlık Uykusu”, bir yandan bizi bekleyen olası geleceğin 

göz alıcı hatlarını çizerken, diğer yandan da F değişmeyen 

insan doğasını anlatıyor. 
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Gizemci Kurgu - Roman 


p 
| ja Bu yapıyı, Dr. Isaac Asimov'un Robotik 
ii Yasalorı'yla harmanlayan yazar Dr. Özlem Alpin, birey ve toplum psikolojisini sürükleyici bir kurgu içinde ele alıyor. 


“İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor?” 


“Sıfırıncı İnsan Yasası'nı özümsemediğimiz sürece, insan doğasının yaratacağı yıkımdan herkes payına düşeni alaoh 


5 


Zi 

id a. 

>. 
- g «, 


“Nedir Sıfırıncı İnsan Yasası?” 


“Bu yasaya göre, kendini ilkel güdülerinin taleplerine bırakmış insanların bir arada mutlu yaşamasına, birbirine i Ki. 
büyük zararlar vermemesine imkân kaka yoktur. gi ai, 
Böyle bireylerden oluşan toplumlarda d | tarihi hataları tekerrür ettirimekten başka hareket tarzı görülemez.” 


-> m” 


Basım Yılı: Ocak 2008 


KaraKutu pe 


wwvu.yerlibilimkurgu.com 19 


20 


Canan Göl £ 


Yerli Bilimkurgu Oyunu 


NNER'n 


Yapımcısı 


ile Keyifli Bir Sohhet 


YOLDRUNNER 


Voidrun MET, egzotik bir evrende geçen hızlı bir uçuş & aksiyon oyunudur. 


Voidrunner, Void adında egzotik bir evrende geçen Çoklu Oyunculu & Tekli Oyunculu bir uçuş & savaş oyunudur. Uçuş & savaş oyunlarına FPS kontrollerini yeniden getirerek bu tarzı yeniden rahat oynanabilir & basit bir hale getirmekle kalmayıp bunu en ince detayına kadar tasarlanmış muhteşem arazilere yayıyoruz. 


Bir uçuş simülasyonundan çok, hızlı oynanan bir aksiyon oyunu olduğu için tüm oyun levelları sanki bir RPG oyunuymuş gibi müthiş bir detay ile tasarlandı. Voidrunner'ın grafikleri Unreal Engine 4 ile üretildi. 
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& Oyunla ilgili sorulara geçmeden önce okurların sizi daha iyi tanımaları açısından bize © biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Ismail Kemal Çiftçioğlu? 

Idukça ufak yaşlarda (ortaokul 2) tasarımla tanıştım. O zamanlar Ouake Ill oyununa mapler O... Bu alanda da ülkemizin ilk tasarım sitesini açmıştık sevgili Bahadır Karasulu ile. 
Ardından Coşkun Çakmak da ekibimize girerek kendi oyun motorumuzu yapalım dedik. O devirde oyun sektörü pek bilinmiyordu ülkemizde. Destek alamadığımızdan ben animasyon sektörüne girerek uzun seneler boyunca profesyonel olarak görsel efekt tasarımcısı ve süpervizörü olarak çalıştım. Ardından RealityArts'ta da ortağım olan Bahar Baziki ile tanışmam sonucunda prodüksiyon sektörüne girerek çeşitli reklam, tanıtım filmleri ve bir de fantastik türde sanatsal bir uzun metraj film çektik. Bunu çeşitli festivallerde gösterdik ama araya Voidrunner'ın girmesiyle maalesef üzerinde ilgilenemediğimizden vizyon işleriyle uğraşamadık. Ama hala planlarımızda var. Uslanmayıp bir de müziğe de elimi attığımdan illüstrasyon, görsel efekt & animasyon, yönetmenlik, ses & müzik, oyun tasarımı derken bir hayli yoğun idim. 


YOIDRUNNER 
BAE ARS IN RALIN 


Oyuna merakınız nasıl başladı? sorusu yerine, oyun yapmaya nasıl karar verdiniz? diye © bir soru sormamız gerekiyor sanırım! Çünkü herkes oyun oynar fakat oyun yapmayı herkes i düşünmez! 
Ai tamamen hobi ve deneme olarak başladı. Biz o esnada Bahar'la Lübnan'da önemli prodüksiyon görüşmeleri yapıyorduk. Ben daha evvel de oyun projesi yaptığımız arkadaşım Coşkun'un haber vermesi üzerine Unreal oyun motoruna bir baktım. Daha evvel milyon dolarlar vererek lisanslayabildiğiniz bu teknoloji artık aylık üyeliğe geçmişti. Hem de son derece ucuzdu. Sonradan bedava oldu zaten. Buna bakayım derken kendimi alamayıp ortaya Voidrunner'ın ilk versiyonunu çıkardım. Sonra Bahar'la bunu Steam'e oylamaya koymaya karar verdik. Belki oylanır da seçilir, Steam'de görebiliriz diye. (ek not: Steam, dünyanın en büyük yl oyun satış aelkiekilin Oyun rekor bir oyla 3 günde Steam'e / girmeye hak kazanınca bu işe daha profesyonel bakmaya karar verdik. 
Çünkü 10 sene evvelki deneyimim nedeniyle hala çekinceliydim. Ama devir değişmiş, artık ülkemizde de oyun sektörü ciddiye alınır olmuştu. 
Biz de yolumuza devam ettik. 
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İDRUNNER 


Voidrunner ismi nereden geliyor? diye bir sorumuz olsa... Anlamını merak ettik doğrusu! 


LV orijinalde bir hız & refleks oyunu olarak başladı. Fantastik ve sürreal mekanlarda yok olmadan yüksek hızda yol aldığınız bir uçuş deneyimiydi. Void — Hiçlik kavramını, oyunun sürreal & saykodelik tasarımları dolayısıyla koydum. Voidrunner kalıbını ise Bladerunner'dan esinlenerek 


ürettim. 


— 
> 


—Ye)l) 


* Click here for 


— —.. 


Konuya çok hakim olmadığımız için en basit sorularla devam edelim isterseniz. Oyun yapmak zor bir iş midir? Voidrunner'ı, hangi oyun sınıfında değerlendirmemiz gerekir? 
Bir oyun yapmak için hangi şartların sağlanması gerekir? 


yun yapmak elbette her tasarımsal üretim gibi oldukça zor ve emek isteyen bir iş. Tabi oyun Ol oldukça geniş bir yelpaze görebiliriz. Sadece 1 günde yazılabilen oyunlar olduğu gibi Voidrunner gibi profesyonel prodüksiyonlara sahip işler de var. Bunda da fark aynen filmlerde olduğu gibi. Siz bir haftasonunuzu vererek güzel bir kısa film çekebilirsiniz. Ama James Cameron gibi 10 senenizi vererek devasa bir iş de çıkarabilirsiniz. Voidrunner 2 senelik bir süreçten geçti ama yaşadığımız onca sıkıntılar, dertler ve zorlukları çıkarırsak aslında 6 7 ay gibi bir sürede üretildi. 
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ğ Oyun piyasasında başka yerli yapım oyunlar var mıdır? Başarılı örnekler var mıdır? Siz Vodirunner'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? 


ount & Blade adında global alanda ülkemizi başarıyla temsil eden çok başarılı bir oyun bulunmaktadır. Bizim gibi başka bağımsız yapımcılar da olmasına rağmen henüz başlangıç seviyesindeler. Ama zamanla ülkemiz oyun sektörünün oldukça güçleneceğini düşünüyorum. Sadece Voidrunner olarak görmeyip şirketim adına geleceğimizin hem bizim hem de medya sektörümüz için parlak olacağını düşünmekteyim. Daha bir senelik bir firma olmamıza rağmen Türkiye'nin en başarılı 


100 girişimci şirketi listesine girmiş durumdayız. 


/ / , m. 
Size Voidrunner'ın maliyetini sormayacağız fakat bunun elbette bir maliyeti var, oyun yapmak masraflı bir iş midir? Nasıl bir ekip çalışması ile güzel ve kaliteli bir oyun piyasaya sürülebilir? 


eco nceki cevapta da dediğim gibi, ufak projeleri ayrı Voidrunner gibi kapsamlı projeleri ayrı 


değerlendirebiliriz. Ama Voidrunner gibi dünyaya kafa tutabilecek ve hem içerik hem de oynanış bakımından büyük stüdyoların oyunlarına benzer oyunların oldukça maliyetli olduğunu söyleyebilirim. 
Sonuçta bir şirket oluşumu içerisine girmeniz lazım. Kapsamlı bir işin profesyonelce yapılması, ekibin doğru insanlardan oluşması ve bu ekibin dünya standardında yönetilmesi gerekmekte. Şirketin vergileri, sigortalar, maaşlar, teknik altyapısı ve hatta yemeklere varana kadar ciddi bir maliyet. 


VOlDRUNNER 
Yy me 
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TA 
EE 


Oyun canavarları diye tabir ettiğimiz bir kitle var. Her oyundan anında haberdar olan ve hangi oyunun hangi bilgisayarla daha iyi performans gösterdiğini bilen oyun eksperleri var, bu kişiler Voidrunner için ne düşünüyorlar. Yorumlar nasıl sizce? 

u ana kadar harika yorumlar aldık. Hala günde yüzlerce mesaj ve email cevaplıyorum. Sosyal 

medya hesaplarımızda adım Voidrunner Bey'e çıkmış durumda :) Negatif yorum neredeyse almıyoruz diyebilirim. Negatif diyebileceğimiz yorumlar da genelde oyunun daha nasıl gelişebileceği ile alakalı zaten. İlk Steam oylamamızda bizi ezici bir oy çokluğuyla bu platforma sokan kitlemiz, oyun çıktıktan sonra da destek vermeye devam ediyor. Bu destekler sayesinde zaten projeyi daha büyütüp daha iyi yerlere getireceğiz. 


Ye N a 


| | İN 
Yı Mi, k 4 
ye b >... a 
Rİ iki : | 
O 4 
we) M5 | ” , rw mn ip İl N i 


EN 


Hep duyarız, Bu oyun en iyi şu bilgisayarla oynanır, bu oyun en iyi şu ekran kartıyla oynanır, vs. gibi. Sizce grafikleri yüksek bir oyun en iyi hangi bilgisayârda oynanır? 


team'deki market sayfamızda minimum ve önerilen sistem konfisürasyonumuz yazmakta. Ama O. çok iyi olduğunu belirtmem lazım. Gerçekten gurur duyduğum şeylerden birisi bu. Özellikle yabancı hayranlarımızdan övgü dolu mesajlar alıyoruz bu konuda. Ülkemizde de muadili olan oyunları oynayan arkadaşlarımız hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Genel olarak nasıl bir bilgisayarla oyun oynanır 


konusunu da burada hiç konuşmayalım çünkü yazıyı teknik bir curcuna içerisine sokabiliriz :) 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En çok merak ettiğim kısım, bir oyunun, görselleri, karakter yaratma evreleri, arka plan resimleri ve mekanların oluşturulmasıdır. Diğer yazılımsal işlere pek aklımız ermediği için en çok bunları merak ediyoruz. Maceranın geçtiği evreni yaratma sürecinden biraz bahseder misiniz? 
AS Voidrunner için devasa bir hikaye modu da düşünüyorduk ama maalesef bütçesel sebeplerden ötürü bunu gerçekleştiremedik. Belki ileride. Ama şunu söylemeliyim ki muazzam bir hikaye arkaplanı oluşturmuştuk daha evvel bir sinema filmi projemiz için. Voidrunner da buna bağlanıyordu aslında. Dolayısıyla elimizde yüzlerce sayfa senaryo ve tasarım var idi. Voidrunner'a özgü tasarımları da bu hikayesel altyapıya uygun bir şekilde tasarladık. Tıpkı bir filmin kamera arkasında gördüğünüz gibi bu süreç de benzer şekilde ilerledi. Zaten üretim olarak aynı üretim zincirine sahip ve aynı programları kullanmamız gerekiyor. Oyunda sadece biraz daha özgürüz. 
Çünkü insanlara filmdeki gibi tek bir kamera açısını göstermiyoruz. 360 derece özgür bir mekana koyuyoruz oyuncuları. Bu elimizdeki işi arttırıyor ama tasarımsal açıdan daha fazla şeyi üretebilmemizi, kafamızdakileri daha fazla insanlarla paylaşabilmemize olanak sağlıyor. 


G6” olarak önce karakalem ve renkli çizimlerle istediğimiz tasarımları çıkarıp ardından animasyon programlarında bunları 3D olarak üretiyoruz. Sonra oyun motorunun editörüne ekleyip tasarım sürecini oyun dünyası içerisinde devam ettiriyoruz. 


YOLDRUNNER | 


geliştirilmesi ve daha farklı evrenler yaratılması gibi planlarınız var mı acaba? Seviye 


f Her oyunun bir devam ve üst seviye oynanan bölümleri, eklentileri vardır. Vidrunner'ın atlayıp farklı bir evrene sıçrama yapabilecek miyiz? 


Vi için birçok planımız var. Bunları Steam sayfamızda anlattık. Ama kısaca söylemek gerekirse, söylediğiniz gibi başka boyutları ve evrenleri görebileceğiniz, daha açık dünya özelliklerine sahip eklentiler planlıyoruz. Bunların Voidrunner'a mı dahil olacağı yoksa apayrı bir proje mi olacağını henüz söylemek için çok erken olsa da sonuçta Voidrunner için ürettiğimiz altyapı hikayesi, diğer projelerimizi de besleyeceği için birbiriyle uyumlu bir oyun evreni üreteceğimizi söyleyebilirim. 
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Ülkemizde, bildiğiniz gibi yerli bilimkurguya hep mesafeli bir duruş var. Bu, yazılı eserlerde olsun, sinema sektöründe olsun (ki örneği epey az) hep bir şüpheli ve önyargılı bir bakış var. 
Yerliyse, kesin bir yerinde bir arıza vardır! Olmamıştır! gibi fısıltıları hepimiz duyuyoruz. 
Voidrunner, bu önyargıları savurabilecek mi sizce ya da bunu başarabildi mi? 
Air buna şöyle cevap verebilirim. Evet aştı ama nasıl bir süreçten sonra aştı? Bu oyunun tamamen Türk bir ekip tarafından yapıldığına inanılmasının üzerinden aştı. Önceleri inanmadılar. 
Ülkemizde uzakdoğuda üretilmiş oyunların Türkçeleştirilerek sanki yerli oyunmuş gibi piyasaya sürülmesi çok yaygındır. Bu nedenle 100 milyarlık oyun sektöründe milyonlarca oyuncuya sahip olmamıza rağmen çok minik bir pastaya sahibiz. Üretmiyoruz çünkü, tüketiyoruz. Bizim oyunu da dünya standartlarında göründüğü için ülkemizden çıktığına inanmayıp yerelleştirme sandılar ilk başta. Sonradan bu kanı kırıldı ve dolayısıyla Türk insanından bilimkurgu & fantezi çıkmaz deyimi bir anlamda aşılmış oldu. Aslında sinemada görmesek de edebiyatta oldukça harika eserlerimiz var. 
Bilimkurgu edebiyatından çok fantastik bir tarihi kurgu diyebileceğim eserler üreten İhsan Oktay Anar gibi bir ustamızı da burada anmak isterim. 


Yukarıda bir yerlerde, Herkes oyun oynar dedik. Sizce herkes oyun oynamalı mı? Oyun bir bireyin gelişiminde ne kadar önemli? Her çeşit oyun oynanmalı mı? Oyun seçmeli miyiz? 

ence herkes oyun oynamalı ama tüm sosyal hayatını oyun üzerine kurmamalı. Oyun da BE elbette. Bizim oyunumuz nasıl anlık taktik yeteneği ve refleksleri geliştiriyorsa başka bir oyun da stratejimizi geliştirebilir. Veya sadece bir oyunun, bir insana yaşadığı evrenden ve dünyadan farklı şeylerin de olabileceğini göstermesi ve bu kişinin ufkunu, hayal gücünü geliştirmesi bile oyun oynamak için yeterli bir sebep bana göre. 


bitmedi. Sürekli bir geliştirme süreci olacak. Bu geliştirmelerle meşgulken aklınızdan başka 


Voidrunner piyasaya sürüldü, bizim açımızdan bitti fakat biliyoruz ki, sizin onunla işiniz projeler geçiyor mu acaba? 


oidrunner'ın başarısı ile elde ettiğimiz yeni imkanlarımız sayesinde yeni projemizin altyapısını hazırlamaya başladık bile. Bu sefer biraz daha tarihi & fantastik bir konsepte geçiyoruz ve dolu dolu bir hikaye modu hazırlıyoruz. Tabiki bu süreç içerisinde Voidrunner'ı da güncellemeye, yeni özellikler ve modlar üretmeye devam edeceğiz. Şu anda ekibimiz iki katına çıktı ve harıl harıl çalışmaktayız. 
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Yalnızca oyunlarla alakalı olmadığınızı, pek çok kısa film ve klip çekimlerinde yönetmen koltuğunda oturduğunuzu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde, bir sinema filminin yönetmen koltuğunda görebilecek miyiz sizi? 


Setleri özlediğimi itiraf etmeliyim. Bu arada şöyle bir bilgi de paylaşayım. Biz ortağım Bahar Baziki ile 5 6 sene evvel çok büyük bir sinema filmine başlıyorduk. Eski Dünyanın Orduları isimli Tuncay Çakmanus adlı dostumla yaptığım projenin başarısı üzerine birçok kapı açılmıştı. Nihayet ülkemizde de değişik filmler üretilebileceğini görmüştü profesyonel çevreler. Biz, dünya çapında, gerçekten ülkemizde Yüzüklerin Efendisi / Taht Oyunları (Game of Thrones) kalitesinde bir sinema filminin altyapısını kurduk. Oyuncularına varana kadar her şey ayarlandı. Yapımcılar konusundaki çeşitli sıkıntılar sebebiyle proje o zaman yapılamadı ama tarihimizden ve kültürümüzden de ilham alan bu harika projeyi bu sefer hem oyun hem de sinema filmi olarak hazırlamanın planlarını yapıyoruz. Her işte bir hayır var derler. Şimdi iyi ki o zaman olmamış diyorum. Yani evet, sinemaya bomba gibi bir dönüş düşünmekteyim. 


Onca yoğunluğunuzun arasında, sorularımızı yanıtlamak için zaman ayrıdığınız için Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi ve tüm bilimkurgu severler adına teşekkür ediyoruz. Yeni projelerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. 


Ben teşekkür ederim. Yayınınızın sürekli olmasını dilerim. 


Voidrunnerthegame.com 
YİL voidrunnergame 


Steam Lİnki: hito://store.steampowered.com/app/513190NVoidrunner/ Facebook: hiip://facebook.com/voidrunnergame 


Resmi İnternet Sitesi: hitp://voidrunnerihhegame.com 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Yayına Hazırlayan Canan Göl 


varan bökhan Reyhanoğulları 


Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, 


p. 2183-2197, ANKARA-TURKEY 


Türk Edehiyatının ik Bilim-Kurgu Öyküleri ve 


Orhan Duru 
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Orhan Duru'nun geniş edebi anlayışının içinde en dikkat çeken yönü bilim-kurguya olan eğilimidir. Edebiyatımızın çeşitlenmesi adına giriştiği bu çaba, kendisinin bu türde özgün eserler vermesini sağlar. Duru, her fırsatta dile getirdiği bu çeşitlenme çabasının ille de salt bilim—kurgu öyküsü yazmak olmadığını, kimi zaman sadece bir çıkış noktası olduğunu da dile getirir. “İşime geldiği zaman bilimkurgu da yazarım ya da bilim—kurguya teğet geçerim.” (Duru, 2008: 72) diyen Duru, bu tür öykülerinde toplumsal dokuya temas etmeden de geçemez. Bu sebeple Duru'yu salt bir bilim—kurgu yazarı saymak doğru değildir. 
Duru'nun bu yöndeki ilk eğilimini Bırakılmış Biri (1959) eserindeki “Bat” öyküsünde görülür. Bu öyküyü “Duru'nun bugünkü bilim-kurgu Oo yönsemesinin o tarih—kurgu biçiminde denenmiş bir ön adım” olarak gören Füsun Akatlı'nın (Akatlı, 1982: 121) da değindiği gibi tebdil gezen bir padişah (s.43), 


barda sarhoş olan bir Dördüncü Murat, Andre Gide'den bahsederek viski öneren bir eşcinsel (s.49), vezirin kellesini isteyen yeniçeriler (8.50) tarihsel bir bilim-kurgunun örneğini oluşturur. Ancak bu küçük eğilimin dışından Duru'nun öykülerine baktığımızda ilk bilimkurgu öyküsü olarak değerlendirilecek Ağır İşçiler (1974) eserindeki “Gerçeküstü Bir Film İçin Sinopsis” öyküsüdür. Bilime dayanan bir bilim-kurgunun vurgusunu yapan Duru (2008: 73), bu öyküde uzaydan, uzay kapsülünden bahseder. Öyküye şöyle bir girişle başlar: 


“Uzay Kapsülü Farth Parking Orbitt'ten kurtulup şap diye denize düştü. Mavi derinliklere dalıp birkaç kulaç indikten sonra su üstüne çıktı gene. Olduğu yerde sallandı, titreşti ve az sonra titreşimler durdu. 
Durumu izleyen ya da durumu algılayan bir ahtapot, mürekkep salarak kaçtı deliğine. 
Uzay kapsülünün düştüğü yerde halka halka dalgalanmalar meydana geldi ve çarptı bu dalgalar, doğuda uzayıp giden bir adanın kıyılarına, batıda, bir küçük körfezin içine girerek küçük bir balıkçı rıhtımına ve denize gömülü Likya mezar taşlarına” (s.7) Duru bilim-kurgu öykülerine dair olan özellikleri bu öyküde verir.“Uzay merkezindeki basın ve halkla ilişkiler uzmanı”(s.7), “kaybolan uzay kapsüllü” ve “uzaydan alınmış ilk horultu sesi” (s.8), “uzay araçlarının yön bulma parçaları”(s.10), “uyumak için emir alan astronot”(s.15) gibi bilim—kurgusal yönlerin ağır bastığı bir öyküdür. 


Duru, Yoksullar Geliyor (1982) eserinde bilim-kurgu öykülerine ciddi anlamda ağırlık verir. Bu eserin ikinci bölümünü oluşturan üç öyküsü de (“Kamuoyu Oluşturma”, “Harita”, “Öğrenciler”) Oo bilim—kurgu Oo öyküsüdür. 
“Kamuoyu Oluşturma” öyküsünde daha önceki öyküde olduğu gibi bilim-kurgusal bir giriş yapar: “Üç bin ışık yılı, uzakta bir takım akıllı yaratıklar, bilemeyeceğimiz anlaşma aygıtları ve yollarıyla, dünyanın ele geçirilmesi ve bir sömürge yapılması konusunu görüşüyorlardı birbirleriyle. Galaksinin büyük bir bölümünü kapsayan yıldızlar arası en güçlü örgütün üyeleriydi söz konusu yaratıkların her biri. 
Ve yönetim kurulu salonu diyebileceğimiz bir uzaysal mekanda toplanmış, verip veriştiriyorlardı birbirlerine.” (5.301) 


Duru, bu öyküde de bilim-kurgu türünün anlatımına ve içeriğine dair özelliklere yer verir. “Aradan geçen 200 uzay yılı”, “lazer 


ışınları”, “uzay gemileri”, “uzay filosu”, “uzayda yaşayan yaratıklar” gibi birçok kavramla (karşılaşırız. Duru'nun  bilim- 


kurgusu, salt, kuru bir bilim kurgu değildir. 
Duru, bu öyküde toplumsal bir kaygının da izlerini hissettirir. Uzaydan oluşturulacak bir kamuoyu ile insanın bağnazlıklarını, saplantılarını iyileştirmek noktasında bir ileti vermek ister. “Harita” adlı öyküsünde de alışılagelmiş yöntemi uygulayan Duru, burada da aynı nitelikte bir giriş yapar. Kaybolan bir uzaylının Türk olan Reis'le karşılaşması ve Reis'in bu uzaylıyı kurtarmasını anlatan öyküde giriş yine bilim-kurgusal bir özellik gösterir: “Yaratık, uzantısıyla dokununca, aydınlandı karşısındaki ekranlardan biri Şimdi üçüncü gezegenin yüzeyini görebiliyordu ayrıntılı biçimde. Daha iyi görebilmek için iyice büyüttü görüntüyü, düğmelerle oynayarak. Alışılmışın dışında bir gezegendi bu. Atmosferi oksijen yüklüydü en başta. Gezegenin yüzeyinin büyük bir bölümü sularla kaplıydı, dağınık kara parçaları arasında. Uzay'ın her bölümünde bulunabilirdi su, ama bu kadar çok suyu bir arada görmemişti yaşamı boyunca, 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yaratık. Amonyak denizleri, sıvı hidrojen gölleri olağan görüntülerdi başka yıldız sistemlerinde.” (s.304) Duru, bu öyküde bilimsel (Okurguyu Oluştururken tarihin izlerini de sürmektedir. Bu, uzaydan gelip de yeryüzünde kaybolan uzaylı yarattığı, “903 hicri yılının muharreminde (Miladi 
1497 Ağustos)” (s.305) Reis'le, Polya (İtalya 
kıyıları) açıklarında karşılaştırır. “Kalyonun başaltında bir delikte çifte zincire vurulmuş” (s.309) olarak bulunan bu yaratık ile Reis arasındaki ilk konuşma şöyle geçer: 


“Sultanım... Sultanım... Kurtarıcım... Tanrı senden razı olsun. Kurtar beni!... Kurtar beni! Sultanım ne olur?. Yanlınızda kalayım sultanım. Ayaklarınızı ellerinizi öpeyim.” 
“Vay köpoğlusu Türkçe de biliyor.”dedi Reis. 
“Türkçeyi de bilirim sultanım. Reisim. Her dili bilirim. Öğrettiler bana. Hep öğrettiler. 
Latina bilirim. Franka bilirim. Katalan bilirim. Rumca, Çince, Arapça bilirim. 
Bilirim ben.” (s.309) Reis ile Kocabaş adını taktıkları uzaylı yaratık birbirlerini tanıma adına giriştikleri çabada Reis bir sürprizle karşılaşır ve kendisi gibi Kocabaş'ın da haritacı olduğunu öğrenir. Kocabaş kendini şöyle tanıtır: “Ben evren gezginiyim, uzay gezginiyim. Göğün yedi katını, yetmiş katını bilirim. Sizin bu yeryüzü dediğiniz yuvarlağın da yedi iklimini, dört kuşağını bilirim. İşte açık söylüyorum Reis. Acunun bir damlası, güçlerin tutsağı, yaşamın bir öğesi, yoksulun biriyim. Yedi kat gökyüzünün ve uçmakların ve tamuların ve gezegenlerin ve uyduların ve saman yolunun ve patlayan yıldızların ve sönmüş güneşlerin haritacısıyım ben. İşim bu.” (s.311) Aldığı bu cevap karşısında şaşıran Reis, kendisinin de haritacı olduğunu ve dünyadaki her çeşit haritayı topladığını söyler. 
Kendisinin de harita çizdiğini anlatan Reis, Akdeniz'i çizdiğini, ancak bu kadar çeşit harita toplamasının amacının, “bir mapa mondo, yani bir dünya haritası çizmek”(s.312) olduğunu ifade eder. Ancak bütün bu haritaları beğenmeyen Yaratık Kocabaş, Reis'le anlaşma 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yaparak, eğer kendisini Çirçe kayalıklarına götürüp, oradaki gizli mağaraya sokar ve kendisini azat ederse ona bir dünya haritası göstereceğini bildirir. Bu teklif karşısında heyecanlanan Reis, Kocabaş'ın isteğini yerine getirir. Böylelikle Duru'nun oluşturmak istedi kurgunun da okuyucuyu şaşırtarak nihayete ulaşır. Dünya haritasını bir uzaylıdan gören Reis, üç gün içinde bir dünya haritası çizer ve böylelikle Piri Peis'in ilk dünya haritası ortaya çıkmış olur. 


Kuru ve sadece bilimsel anlatım ve verilerden oluşan obilim—kurgu öykülerinden yana olmayan Duru, bu yöndeki düşüncelerini “Öğrenciler” adlı öyküsünde de sergiler. 
Toplumsal kaygının ve duyarlılığın olduğu ve öğrenci hareket ve taleplerinin anlatıldığı bu öyküde, öğrencilerin karşısındaki “idare, yönetim” bilim-kurgusal güçlerle donatılır. 
Küreselleşen, beton, asfalt, fabrika ve konutlarla dolan, insanların huzursuz, mutsuz ve karamsar olduğu bu sevgisiz gezegende yaşamının zorluğunu anlatan Duru, bu gezegeni bilimkurgusal bir şekilde tasvir eder. “Gezegen, balgam sarısı solgun bir güneşin çevresinde dolanıyordu uzayın derinliklerinde. oOUydusu yoktu. Yüzeyi bölünmüştü hemen hemen boydan boya geniş asfalt caddeler ve yollarla. Konutlar, yapılar, gökdelenler, demir, çimento, plastik karışımı biçimler oluşturuyordu ufuklara kadar. Doğanın denetimindeki alan gittikçe azalıyor, yapay ortam genişliyordu durmadan.(...) Yurttaşların doğal bir görüntüyle, bir toprak parçasıyla, ya da topraktan fışkıran bir çiçekle karşılaşmaları bile olanaksızdı büyük ölçüde” (5.318) 


Böylesi bir gezegenin içinde yaşamın zorluğu ve katlanılmazlığı karşısında bilim yuvaları olan üniversitelerin de yenilgiye uğradığını ve içinden çıkılamaz bir kaosa sürüklendiğini görürüz. Duru'nun yönetim, üniversite ve öğrenciler arasında oluşturduğu bu kaotik ortam oldukça bilimsel bir kurgu ile anlatılır. 


Öğretmenini arayan öğrencinin isteği şu şekilde iletilir: 


“Elektronik beyin toprağın derinliklerinde, bilinmeyen bir köşede çalışıyordu sessizce. 
Algılama, değerlendirme, seçenek bulma merkezleri o ayrı ayrı kurşun kaplı, havası alınmış odalarda bulunuyordu. 
Birbirlerinden epey uzaktaydı bu odalar. 
İçlerinden biri saldırıya uğrasa, yerine geçecekveanında çalışmaya girecek yedekleri vardı bu merkezlerin. Kökleri çok eskiye giden bir teknik gelişmenin ürünüydü bu elektronik beyin. Bir bağlantısı Öğretmen'e uzanıyordu. 
Öbür bağlantıları örümcek ağı gibi hemen her yerindeydi gezegenin, özellikle Üniversitenin. 
Duyargaları, elektronik gözleri hemen her yerden yeni izlenimler, sesler, fısıltılar taşıyordu algılama merkezine. Bunlar değerlendirmeye gönderiliyor orada ayırıma uğruyor ve gerekli yerlere, Öğretmen'e ya da Öğretmenlere iletiyordu. (...) Öğrenci K.'nın görüntüsü, davranışları, konuşmaları, yürek atışları, kanındaki adrenalin'in yükselişi ya da alçalışı ve “Bana öğretmeni bağlayın...” 
biçimindeki isteği şimdi koşuşuyordu elektronik beyinin çeşitli birimlerinde, her yerde yeniden değerlendirmeğe, yeni bir işleme yöneltilerek. (...) Mini-transistörlerde bu bilgiler süzülüyor ve ana merkeze gönderiliyordu. Bütün bu çabalar ve çalışmalar saniyenin çok küçük bir biriminde oluşturuluveriyordu herkesin bildiği gibi.” 
(s.325-326) 


Devam Edecek... 
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Hasan Önal 0) 
Kısa Öykü 


- Gideli bugün tam 284.gün ve hala hedefe varış sinyalini alamadık... Sizce gidebilmiş midir? 
- Bence daha fazla beklemek anlamsız! EX olarak kodluyorum. 


- Bakar mısın babası? Bakar mısın? Aynı senin gözler, aynı senin ağız... ama hocam neden ağlamıyor ki bebeğim! Neden? 

- Normal mi bu? 

Kurul: 

- Beyler malumunuz, 30.05.2174 tarihinde dünyaya gelen Sezai isimli bebekte tam yüz on altı gündür hiç bir ses ve mimik saptanamamıştır. Tüm hayati fonksiyonları normaldir. 
Sizlerin bir görüşü veya bir yorumu olacak mı? 
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- Sezai... Sezaiiii... hadi oğlum geç oldu! Gir artık eve! 

- Hanım nedir bu çocuktaki sıkıntı? Anlayamıyorum bir türlü! Tüm gününü yıldızlara bakarak geçiriyor, konuşmuyor! Çıldıracağım! 

- Efendim biraz önce EX olarak kodladığımız D-1481 nolu yolcumuzdan bir sinyal ulaştı. 
- Ama bu imkansız! Nasıl olur! 

- Efendim üstelik periyodik aralıklarla sinyal yolluyor. 

- Acil koda geçin ve gelen sinyali şifreleyin. Bu sinyaller bizler için çok tehlikeli! 

- Kapatamıyoruz maalesef! 11. Düzeyde geliyor sinyaller. 

- Bunu nasıl yapıyor! Yapmamalı! Bu çok riskli! 

- Sanırım geri bildirim prosedürü kullanmalıyız, başka bir seçenek kalmıyor! 

- Lanet olsun! Evet bizleri oldukça riske sokuyor bu sinyaller... 

- Emrinizi bekliyorum efendim. 

- Tamam lanet olsun! Geri getirin... 


- Ne oluyor neden bağırıyorsun? 
- Sezaii oğluum! Sezaiii... 
- Aman Tanrım! 


- Nedeeeeen? 

- Neden varış anında sinyal yollamadınız ve neden sürekli kontak kurmaya çalıştınız? Bu hem sizin hem de bizim için çok riskli, bunu bildiğiniz halde! Bunun cezası çok büyük biliyorsunuz! 

- Vereceğiniz cezaya razıyım efendim. Ve bunu yaptığıma asla pişman değilim! 

- Sebebiniz neydi peki? 

- Artık bu gezegene hiç bir Doğmamış'ın gönderilmemesi gerektiğini sizlere bildirmeliydim bir şekilde. 

- Sebebi nedir diye sordum size? 

- Dünya denilen o gezegende mutlak yaşam formu sonlandırılmalı, bitirilmeli... Evren için artık çok büyük bir risk teşkil ediyor. İnsanlık bir virüs gibi tedavisi imkansız bir hasta konumuna gelmiş durumda. 

Tarih: 3007 

Bu kaydı, Dünya'da kalan son canlı olarak kayıtlara geçiyorum. Yeryüzünde geçen yalnız otuz dört yılın sonunda, bu anlamsız Bekleyişime kendi isteğim ile son vereceğim. Sanırım bir gün bir uygarlık bu kayıtları dinler ve biz dünyalıların böylesi bir gezegeni nasıl yok ettiğimizden bir ders çıkarır, bizlerin yaptığı hataları tekrarlamaz. 

Tarih: 3007/ salı / saat: O1: 56. 


imza: Son İnsan 
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Teşekkürler... 


Dost Kitabevi 


Ilk teşekkür; 

Ankaralı kitapseverlerin uğrak yeri olan, Kızılay Karanfıl sokakta bulunan, DOST KİTABEVİ'ne. 

Biz kitapseverlere, bir işletme gibi değil de gerçekten DOST gibi davrandıkları için. 
Her zaman güleryüzlü, sakin ve her seferinde oradan mutlu ayrılmamızı sağlayan çözümleriyle, teşekkürü sonuna kadar hak eden insanların olduğu ikinci evimiz, DOST KITABEVI. 


Yenilenen, büyüyen ve sürekli gelişen yapısının yanında; yerli bilimkurgu ve fantastik severlerin ricalarını kırmayıp, kendi yazarlarımızın 

BİLİMKURGU ve FANTASTİK 

romanlarını derleyip toparlayıp bir standda birleştirmeleri 

ayrı bir teşekkürü de hak ediyor. 


Yolunuz Kızılay/Karanfıl 
DOST KITABEVİ'ne düşerse 
Yerli Bilimkurgu ve Fantastik Standını rahatlıkla sorabilirsiniz. 


Tüm 
Yerli Bilimkurgu ve Fantastik Hayranları olarak 


DOST KİTABEVİ'ne 
Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz! 


& ra 
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Teşekkürler... 


Semra ÖZ 


İkinci teşekkürümüz ise; 
Bilimkurgu hayranı olan 
Semra Öz'e, 


İnternet sitemizden dergiyi indirip 

bize bu fotoğrofı gönderip mutlu ettiği 


için. 
Notunda yazdığı gibi 


“Dijital okumaya 

bir türlü alışamadım! 
Sayfaları çevirmem gerek!” 
diyenlerdenseniz fotoğraflarınızı bekleriz. 


Teşekkürler 
SEMRA ÖZ 


Bilimle ve Sanatla 
Kalın. 


. 
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Kubilayhan Yalçın - KAY Blog 


bilimkurgu ve Bilimkurgu Dinleri: 


bahalon Çalışması 
- Babalon Working 


Tom Cruise, John Travolta, ünlü jazz piyanisti Chick 
Korea ve Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in de üyesi olduğu sansasyonel 
Scientology Kilisesi'nin kurucusu Lafayette Ron 
Hubbard bir bilim kurgu yazarıydı. Hubbard daha çok “ucuz roman” (pulpfiction) denilebilecek ikinci sınıf kitaplar yazıyordu. 
Hubbard'ın kendisi de aynı fikirde olacak ki bir tarihte eşine yazdığı mektupta şöyle diyor: “You don't get rich writing science fiction. 
If you want to get rich, you start a religion.” “Bilim kurgu oOyazarak zengin olamazsın. Eğer zengin olmak istiyorsan bir din kurmalısın.” Hubbard başka bir yerde de şöyle diyor: “Td like to start areligion. That's where the money is!” “Bir din kurmak istiyorum. 
Para burada!” 


abii OHubbard aslında ünlü 1984 
Tİ ann yazarı Orwell'in 1938 tarihli bir mektubunda belirttiği bir fikri tekrar ediyor. Orwell da yeterli miktarda paran varsa, yeni bir din kurabilirsin diye yazıyordu. Nazi Almanyası ve Stalin Rusya'sından edindiği bazı deneyimlerden ötürü tabii. Fakat ikinci sınıf bilim kurgu yazarı Lafayette Ronald Hubbard bunu başardı. Bugün Scientology Kilisesi milyonlarca üyesi ve milyarlarca doları olan devasa bir “şirket”. Kendine ait istihbarat servisi ve hatta Sea Org denen “paramiliter” bir deniz gücü bile var. 


Scientology'nin inanç sistemi ve mitolojisi, 5o0li yılların bilim kurgu klişeleriyle bezenmiş neredeyse çocukça diyebileceğimiz bir hikâyeye dayanır. Yaklaşık 11 milyon Scientologist şimdi anlatacağım öyküye bir “yaratılış mitosu” olarak inanıyor. Xenu adlı uzaylı bir varlık, bundan milyarlarca yıl evvel kendi gezegenindeki habis ruhları, kötücül varlıkları dünyaya getirir ve bir volkanın içine hapseder. Thetan adı verilen bu ruhlar yeryüzünde binlerce yıldır çeşitli biçimlerde “enkarne” olmaktadırlar ve gezegendeki tüm kötülüklerin de anasıdırlar... Scientology'ye Thetan'lardan 


gelen tüm bu negatif etkilerden, anılardan, 


katılanların genel amacı karmadan vs. “temizlenmektir”. Bu “clear” (temizlik) ve “clearness” (şeffaflık, ama bana sorarsanız tam Türkçesi arınmışlık olmalı) kavramları Tom Cruise da dâhil olmak üzere bu “pandemonik” (şeytani birlik) yapı üyeleri için son derece hayati. Bu satırların yazarının da sıkı hayranı olduğu ünlü bilim 


kurgu yazarı Philip Dick'in annesi Dorothy 


de Hubbard'ın bu “bilim kurgu dinine” ve “dianetics” denen kendi kendine yardım metoduna paçayı kaptıranlardan. Dick'in eşi Anne Dick: “Dorothy, Phili de 'temizlemek' (Thetanlardan| istiyordu” der. 


cientology için kısaca: Bilimsel faşizmin mükemmel bir beyin yıkama ve zihin kontrol makinesi diyebiliriz... 


ELEME öv 


L RON.HUBBARI 


, vw 
- 


ok 
— 


MMİNTRODUCTLON 


"yLENTİLUbY 


akat Ron Hubbard'ın hayat hikâyesi, “Altın Çağ” 
yazınının arka planındaki “okült” ilişkiler 


Amerikan bilim kurgu 


hakkında, bizim gibi bu dünyayı, okyanusun öte yakasından incelemeye, takip etmeye çalışan meraklılar için ilginç veriler sunuyor. 


Jack Parsons (1914-1952), adı Konstantin 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Tsiolkovsky, Robert Goddard ve Werner Von Braun'la birlikte anılan, özellikle roket yakıtı konusunda uzmanlaşmış bir roket mühendisiydi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Amerikalılar tarafından ele geçirilene kadar Hitlerin Vril roketleri 
Von Braun, Parsons'un bir dahi olduğunu 


üzerinde çalışan 


söylüyordu. Fakat Parsons aynı zamanda azılı bir gizemci, okültist hatta kelimenin tam 


anlamıyla bir “büyücüydü”. 


yack Parsons 

arsons, 1930'ların sonunda, İngiliz M16 Pin Thelema dininin kurucusu, okültist Aleister Crowley'nin sıkı bir müridi olmuştu. 
Parsons ve karısı, Hürmason ilkelerine göre kurulmuş fakat Crowley tarafından seks majisi gibi uygulamalarla “güncellenmiş” Ordo Templi Orientis (O.T.O.) topluluğunun California, Pasadena'daki Agape Locası'na da üye olmuşlardı. 


Popüler kültürün hemen her alanında Crowley Meraklısı bilecektir: Isaac Asimov ve Robert Heinlein'la 


imzasını görmek mümkündür. 


birlikte Altın Çağ bilim kurgusunun üç 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biri 


Clarke'nin Çocukluğun Sonu 


Arthur C. 
romanında 


büyüklerinden sayılan 
Dünya'yı istila eden uzaylı “Hükümdarlar” (Overlords) boynuzlu, kuyruklu, tipik bir “çizgi roman şeytanı” görünümündedir. Crowley meraklısı olan Clarke bu fikri üstadından almıştı. Crowley, Eski ve Yeni Ahit'te adı geçen Şeytan, melek ve diğer iblislerin dünya dışı, “uzaylı” (alien) varlıklar olduğunu savunuyordu. Beatles, Rolling Stones, The Doors, Led Zeppelin, Gratetful Dead vs. gibi toplulukların “Crowleian” bir ruh ve felsefeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ozzy Osbourne Mr. Crowley ve Iron Maiden Moonchild'ı 


sanırım artık bilmeyen yok. 


> A Ey Rİ 
? -Aleister Crowley. 


The chilling novel of magical possession d by the century's most notorious Occultist 


! 


Yeri gelmişken: Bugün “uzaylı” (alien) denince hepimizin aklına gelen o koca gözlü, yassı kafalı Grey figürü ilk kez Crowley tarafından çizilmişti. Kendi iddialarına göre Crowley söz konusu uzaylı varlıkla telepatik iletişim halindeydi ve durugörü yöntemiyle 


onu resimlemişti. 


; NE A Hai: ve ii 
Crowley'in telepatik iletişime geçtiğini iddia ettiği uzaylı: 
LAM o 
İlginçtir; Crowley, Lusitania gemisinin batırılmasından, Nazi liderlerinden Rudolf Hess'in gizlice Britanya'ya uçması gibi operasyonlara katılmış 666 kod numaralı bir Deniz İstihbarat görevlisiydi. Crowley hayranı olan The Doors grubunun beyni Jim Morrison'un babası George Stephen Morrison da Amerikan Deniz Kuvvetlerinde tuğamirallik rütbesine kadar yükselmiş bir askerdi. Başka bir “counter culture” ikonu 


olan Frank Zappa'nın da Amerikan Ordusu'yla 


“akrabalık ilişkileri” vardı. Ron Hubbard da Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev almıştı. Beat Kuşağı'nın, “Counter-Culture” hareketinin ve “New Age” felsefelerinin ikonik kanaat önderlerinin Amerikan ve İngiliz ordularıyla bağlantılı olması çok da rastlantı olmasa gerek. Belki başka bir yazıda buna da değiniriz... 


arsons, Pasadena'daki evini seremonik 


büyüler ve pagan ritüellerin bir (o okült 


dönüştürmüştü. Bu “çılgın partilere” bilim 


gerçekleştirildiği tapınağa kurgu yazarı Robert Heinlein ve Ron Hubbard gibi isimler de katılıyordu. Bu ritüeller esnasında zaman zaman ateş etrafında çıplak hamile kadınların dahi dans ettiği biliniyor. 
Bu yüzden ünlü roket mühendisinin evi sık sık polis baskınına uğruyordu. 


Parsons ve Hubbard ilişkisine gelirsek... 


945 Ağustos ayında Parsons, eski bir 
İ Deniz Kuvvetleri askeri olan BK öyküleri yazan Ron Hubbard'daki okült karizma ve yetenekleri keşfetmiş, üstadı Crowley'e onun hakkında övgü dolu bir mektup yazmıştı. 
Parsons, Crowley'nin Thelema dininin okült doktrin ve inanç sistemini kast ederek, Hubbard için “Şimdiye kadar tanıdığım en Thelemic kişi” ifadesini kullanmıştı. 
Ve Hubbard hızla, masonik Ordo Templi Orientis topluluğunun sır ve gizemlerine inisiye edilmeye başlanmıştı. Dolayısıyla Scientology Kilisesi'nin, “Büyük Canavar” (Great Beast 666) Aleister Crowley kültünün bir varyasyonu olduğunu söyleyebiliriz. 
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ALEISTER 

CROWLEY, 

il 
INT NCE G RE Al 


OCCULT 


SELRLİ 


THE 


BEAST 


IN SEA TR 


ALEISTER CROWLEY 
Et W K MANİNTH 


“Tighi ploting, 
Jurious actlon and have at 'em entertainmeni” 

Kirk Revir 


Ve Babalon Çalışması... 


helemic inanç sistemi bir ana tanrıça kültüydü. Ve bu adı 
Babalon'du. Crowley ve Parsons, Babalon'un 


tanrıçanın 


seks majisi aracılığıyla, insan formuna 


sahip olarak bu dünyada bedenleneceğine 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inanıyordu. İşte doğacak bu çocuğa Ay Çocuğu (Moonchild) deniyordu. Parsons, asistanı Ron Hubbard ve seks majisi sırasında kendilerine yardımcı olacak “Betty” adlı kadın partnerleri, Babalon'u dünyaya getirmek üzere bir dizi seremonik büyü pratiğini Bu 


Crowley, bir Elizabeth Dönemi simyacısı ve 


uygulamaya (başladılar. seremoniyi bilim adamı olan Dr. John Dee'nin Enochian 


Büyüsünden Oo esinlenerek Oo tasarlamıştı. 
Büyüde çeşitli tılsımlar, yinelenen sözcükler Rachmaninoff müzikleri de 
Hatta Parsons, Hubbard ve 


kendisinin, Dr. Dee ve asistanı Kelly'nin 


ve Prokofliev, kullanılmıştı. 
“reenkarnasyonu” Olduğuna inanıyordu. 
Babalon Çalışmaları'nın tamamlanmasından bir süre sonra Parsons evinde gizemli bir kadının peyda olduğunu iddia etti. Büyü işe yaramıştı(!). Fakat Parsons'un Hubbard'la olan okült işbirliği ileriki yıllarda trajik Hubbard, Jack'ın karısı Sara ve yüklü bir miktar nakit parasıyla 


sonuçlara yol açacaktı. 


birlikte Mexico'ya kaçacaktı. Parsons 1952 
yılında, henüz 32 yaşındayken şaibeli bir patlama sonucu hayatını kaybetti... 


gri Parsons' u Eye akademi daki yer görüntü. 


Babalon 4-15 Ocak 1946 
tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bazı komplo 


Çalışmaları, 


teorisyenlerine göre Parsons, Hubbard ve Betty'nin açtığı bu “boyutsal kapıdan” ötürü, bu tarihten sonra ABD'de UFO vakalarında bir artış olmuştu. Hatta Temmuz 1947 yılında gerçekleşen Roswell Olayı da (ABD, New Mexico'da gerçekleşen UFO kazası) Babalon 


Çalışmaları'nın bir sonucuydu... 


jJJack Parsons ve Babalon Çalışması sonucu yeryüzüne enkarnef!) olduğu iddia edilen Marjorie Cameron 


They Came Back To Earth To © 
Find A World Of Hostile Strangers! 


- RETURN TO 


BOOKS 


An ACE Original 
Yy 
1. RON HUBBARD 


izi bilmem ama bu öyküler bana buram 

buram “algı operasyonu ve propaganda” kokuyor. Soğuk Savaş döneminde, Rusya ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik, bilimsel ve uzay programları da dâhil askeri çekişmeler türlü senaryo, operasyon, proje ve tabii ki bunlar etrafında türetilen ve çoğu da maksatlı olan şehir efsanesine sahne olmuştu. 
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1.Verli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Varlık Eryen 


Son Vella 


Dünya Zamanı İle oi Nisan 2042, 08.00, Oleo Gezegeni 

Komite karşısına çıkmasına dakikalar kala hissettiği heyecanı dizginemeye çalışan Oleo, yapacağı konuşmanın provasını yaptı bir kez daha. Solungaçlarını aceleyle açıp kapatarak sakinleşmeyi denedi. Faydası oldu da. Komiteye hitap ettiği süre boyunca tıpkı babası gibi bedenini ve sesini kullanmayı bilmişti. Kurula, Oleo halkının önceki yenilgilerini ve büyük kayıplarını anlatırken öfkeli olmalarının haklı sebepleri konusunda kimseden itiraz almadı. Konuşmasının en önemli kısmını bilerek sona saklamıştı. 
Öncelikle kendi fikirleri için kurul içinde yeterli sayıda müttefik bulmak istiyordu. 
Onların kalbini yaşanılan acılarla yoğurdu ve ardından komiteyi yüreklendirecek iyi bir 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gelecek senaryosunu güçlü bir duruşla anlattı. 


Salon, solungaç sesleri ve kükremelerle inlerken, neredeyse herkesin hem fikir olduğu strateji komitenin onayından bir çırpıda geçmişti. Üyeler artık “intikam!” diye bağırıyorlardı. 


o1 Nisan 2042, 13.20, Baykonur Uzay Üssü 

Dünya halkları nefeslerini tutmuş bu ana odaklanmıştı. İnsanlar bu devrimin bir parçası olmak adına bulundukları her ortamda hayatı durdurmuş ve kent merkezlerindeki kurulu dev ekranlarla gelişmeleri an be an takip ediyorlardı. Hazırlıklar haftalar öncesinden başlamıştı. o Uluslararası oOUzay Üssüne gönderilecek olan 14 kozmonot daha şimdiden evrene meydan okumanın birer simgesi 


olmuşlardı. Bilim insanları, sonuca öylesine yakındılar ki; mutlak zaferlerini gizlemeyip tüm dünyaya ilan etmişlerdi. 

Dünya Zamanı İle 01 Nisan 2042, 10.10, Oleo Gezegeni 

Oleo, askeri kurulun toplanmasının ardından başlatacağı savaşın ayrıntılarını ve teknolojik alt (o yapısının Oo süratle Oo hazırlanmasını konuşacağı bu toplantıda en ufak bir tedirginlik hissetmiyordu. Askeri kurul, her daim savaştan yanaydı. 


Oleo, kurulun toplanmasıyla yavaşça ayağa kalktı ve babasından miras kalan liderliğine yakışır bir ciddiyetle konuşmaya başladı: Halkımızın kuşaklar boyu oksijen ve azot ihtiyacını karşılayan gezegenimiz, maalesef ömrünü bitirmenin eşiğine gelmiştir. Birkaç yüzyıldır ele geçirmeye çalıştığımız konağa yönelik yaptığımız tüm saldırılar üzülerek söylüyorum ki sonuçsuz kaldı. Hazırladığımız ölümcül füzelerimizin etki gücünü arttırmak adına onları tek elde birleştirip, doğrudan gezegenin kalbine fırlatmayı öneriyorum. 


o1 Nisan 2042, 14.00, Baykonur Uzay Üssü 

Kozmonotlar uzay aracına çıkan dar koridorlarda aileleriyle birlikte ilerliyorlardı. 
Bütün Dünya halkları, canlı yayın araçlarından akan görüntülerle onları  izliyorlardı. 
Kozmonot Valentina (uzaya çıkan ilk kadın kozmonotu onurlandırmak için ona bu isim verilmişti), “İnsanlığın öncü gücü olmaktan dolayı gururluyum. Bu köklü bir ayrılık değil, birkaç yıl sonra Ay'da kurulumunu bitireceğimiz yerleşkelere sizleri de kabul edeceğiz. Ay, uygarlığımızın uzaydaki bir basamağı olmasının ötesinde bize birer yurt olacaktır!”. Kulakları sağır edercesine duyulan alkış sesleriyle uğurlandı Valentina ve ekibi. 


Dünya Zamanı İle o1 Nisan 2042, 12.45, Oleo Gezegeni 

Kurulda yükselen homurtular nihayet sona ermişti. Söz alan general memnuniyetsiz 


bir tıslamayla başladı konuşmasına: Eğer söylediğiniz gibi tek bir hedefe bütün gücümüzle saldıracaksak bunun risklerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Eğer önceki denemelerimizde olduğu gibi yenilgiyle karşılaşırsak bu bizim için bir felaket olacaktır. 
Oleo halkı adına böylesi bir riske girmek ne kadar doğru olur? Bana sorarsanız onları, daha yavaş ama kararlı bir ateş hattında yok etmeliyiz. 


o1 Nisan 2042, 15.05, Baykonur Uzay Üssü 

Çeşitli ülkelerden bilim insanları sırasıyla ekranlarda görünmeye başladılar. Ekranın sağ tarafında kozmonotların uzay aracındaki son hazırlıkları gösterilirken, sol tarafında bilim insanlarının yaptığı açıklamalar yer alıyordu. Ekrandaki yetkili, “Mars ve diğer gezegenlere yapılacak seferleriçin son 30 yıldır önümüzdeki en büyük sorun enerji ve ikmal konusuydu. Ay'da bulduğumuz bu kıymetli elementle, uzay boşluğundaki karanlık maddeyi yakalamamız hiç de zor olmadı. 
“Moon Light” adını verdiğimiz bu element, evrenin görünmez gücünü görünür kıldı. 
Bundan böyle evrende ulaşabildiğimiz her yere ama her yere insan neslini taşıyabileceğiz. 
Işınlanabilmeye çok yaklaştık” dedi. İnsanlık, tarihinde ilk kez tek vücut olmuş ortak bir mücadeleye alkış tutuyordu. Bu başarının gururunu her bir insanın yüzünde görmek mümkündü. Sınırları ortadan kalkmış ülkelerin vatandaşları, eşi görülmemiş bu tarihi anda tüm kalpleriyle kozmonotlara iyi dileklerini sunuyorlardı. Yepyeni bir çağı deneyimlemeye hazırlanan insanlık “Dünya Vatandaşlığı? gibi terimlerin sarhoş edici büyüsü altında kendinden geçiyordu. 


Dünya Zamanı İle 01 Nisan 2042, 13.50, Oleo Gezegeni 

Oleo, son konuşmasını yaptığının bilincindeydi artık. Ya liderliğine yakışır bir tavırla gerekçelerini ortaya koyacak ya da bu işi başkasına bırakacaktı. Derin bir nefes 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alıp solungaçlarını omuz hizasında açarak konuşmaya başladı. “Halkımızın en seçkinleri, savaşçılarımız, Oo kaygılarınızı ( anlıyorum. 
Geçtiğimiz yüzyıllarda denenen ve yıkım gücünün tahminlerimizin çok daha altında kaldığına şahit olduğumuz saldırılarımızı daha dün gibi hatırlıyoruz. Yapacağımız saldırı kesin bir zaferle sonuçlanmalı. Artık onlar, daha kalabalık ve daha güçlüler ve biz sayıca onlarla boy ölçüşemeyiz. Onları tek hamlede evrenden silmeliyiz. Tek şansımız bu! Tonlarca ağırlığındaki (Oo öldürücü Oo kimyasallarımızı gezegenlerine (oyaklaşıncaya Okadar tam bir gizlilikle ilerleteceğiz. Düşmanlarımız tehlikeyi fark edip, onu yok etmeyi deneseler bile kazanan yine de biz olacağız. Atmosfere yayılacak ölüm, adım adım onların peşinde olacak. Patlamadan hemen sonra kırıntı ve parçalara tutunmuş ölümcül virüslerimiz büyük bir hızla gezegenin en ücra yerlerine kadar ulaşacak ve tüm gezegene yayılacaktır. 
Saldırıdan birkaç gün sonraise öncü güçlerimiz kalanların icabına bakacaktır. “2678 azot ve 
9621 oksijen” için saldırı, ya bugün başlamalı 
ya da hep beraber ölmekte olan gezegenimizde sonumuzu beklemeliyiz. Karar sizin!” diye bitirdi cümlesini. Kurul büyük bir gürültüyle desteğini bildirdi Oleo'ya. Hazırlıklar hemen başladı ve devasa uzay araçları içindeki kimyasal füzelerışınlanma cihazına doğru yola çıktı. Işın cihazından parça parça ışınlanarak geçen bu araçlar, güneş sistemindeki güvenli bir noktada çevik hareketlerle kenetlenerek büyük bir ölüm makinesine dönüştüler. 


Dünya Zamanı İle o1 Nisan 2042, 19.25, Güneş sistemi 

Devasa boyuttaki kimyasal füze hiç vakit kaybetmeden ateşlendi ve Dünya'ya doğru yola çıktı. 


Dünya Zamanı İle 01 Nisan 2042, 20.40, Ay Yörüngesi 

Bir süredir yolculuk halinde olan kozmonotlar nihayet Ay'ın bilindik yüzeyine doğru iniş pozisyonu almışlardı. Bir süredir Dünya 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ile iletişim kuramıyorlardı. Bunun kaygı verici olduğu hakkında konuşuyorlardı ki Valentina'nın uyarısıyla hayretler içinde Dünya yörüngesine çarpan bombanın varlığını ve atmosferde oluşturduğu havai fişek etkisine benzer ateş yağmurunu fark ettiler. 


Dünya Zamanı İle o3 Nisan 2042, 06.00, Ay Yörüngesi 

Oleo, yaklaşık yüz kişilik bir orduyla uzay aracını ışınlanma cihazından geçirerek Ay'ın yörüngesine vardı. Uluslararası Uzay Aracında bulunan kozmonotların şaşkın bakışları altında askerlerinin bir kısmını Ay yüzeyine bırakarak Dünya'ya yöneldi. 
Ayrılırken, kozmonotların (insanlar gibi hızlı çoğalabilmek için) deneylerde kullanılacağını, bu nedenle onların kesinlikle yaşaması gerektiğini bildiren keskin bir emir savurmayı da ihmal etmedi. Dünya'ya yolculuğu süresince atalarının insanları yok etmek için yaptığı saldırıları hatırladı; veba, grip, kolera, sıtma, cüzam bunlardan sadece birkaçıydı. 
İnsanlık tam da ulaşabildiği en büyük güce sahipken, Oleo'nun halkına yenik düşmüştü. 
Oleo, kıyımın tam ortasına muzaffer bir komutan edasıyla iniş yaptı. 


Son 
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Selma Mine 


di 2PSODE3 OP TWS 
FIRST SCI-FI SERİES! 


K filmlerinin gösterime giriş tarihleri üç aşağı beş 

yukarı bilinir; ama ilk bilimkurgu TV dizisinin, Karel Çapek'in aynı adlı tiyatro oyunundan adapte edilen ve “Robot” sözcüğünün de türetildiği, 1938 BBC yapımı R.U.R (Russom's Universal Robots) olduğunu; keza ilk ABD TV dizisinin de “Captain Video and His Video Rangers” (1949-1955) olduğunu bilen azdır. Uzak bir gelecekte, Güneş Sistemi'ndeki yerleşik gezegenlerde barış ile adaleti korumak ve gözetmek üzere devriye gezen bir görevli subaydır, Kaptan Video. Film, daha sonra çevrilecek olan “Star Trek” (1966-68) dizisine de ilham vermiş gibidir. 


B: kitabı okumak ile bir filmi seyretmek arasındaki en büyük fark, okunan metnin kişinin hayal gücünü zorlaması ve onu imgeletmeye çalışmasıdır. Oysa sinema eseri, film yapımcısının, yönetmeninin, maket yaratıcılarının, makyaj uzmanlarının hayal güçleri kadar bize sunulan olacaktır. Okunan eser tek, kurulan hayal çoktur ve büyük bir imgeleme zenginliği yaratacaktır. 
Tersine seyredilen film tek, izleyenler çoktur; ama yapımcı tarafından yönlendirilen imge de tektir... 
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1970-1990 Arası 


Ülkemizde Gösterime Giren Tv ve Sinema Filmleri Üzerine Görüşler 


970-1990 arası, bilim kurgunun Batı dünyasında esip savrulduğu İoohaccm yakalama telaşıyla, eserlerinin korku, macera ,fantezi i adlarıaltında da olsa gösterildiği yıllar... Öyle ki, bazen filmin vizyona £ girdiğinin ertesi yılı, bazen de aynı yıl Türkiye'de de sinemalarda veya TV'de (o dönemde TRT-ı ve TRT-2 TWleri devredeydi ve ancak 1983'ten sonra çok ünlü filmler renkli) gösterildiği görülmüştür. 
Bazen de, arşivler karıştırılıp eski filmler bulunmuş ve topluma 
2 sunulmuştur. Günümüz vurdulu kırdılı, konudan kıt, aksiyondan 
zengin filmlerine karşılık, içeriklerin zenginliği dikkat çekicidir ve giderek setlerin görselliğe katkısı daha da artmaktadır. 


İD busayfamızda günümüze tesir etmiş ve yeniden yeniden çevrilmiş filmlerden eş zamanlı ve benzer başlık altındakileri “ sunmakta yarar gördük. Zaman zaman mitoloji ve kutsal metinlerin “ de yorumlandığı, bilimsel tezlerin ve antitezlerin, ödüllü BK roman “ ve öykülerinin aktarıldığı konu zenginliğinin, günümüzde savaş © ve intikam temel alınan dar bir çerçeveye sıkıştırıldığını görmek © üzücüdür. Tabü günün modasını da gözardı etmek olanaksız: Kutsal metinlerde sözü edilen “Kıyamet” yaşanıyorsa eğer, bunun en birgin 
| özelliği savaşlar, istilalar, şiddet, terör ve kan davarıdır. Bilim 
A kurgunun da bundan nasibini almaması mümkün değildir, elbette. 


ademki öyle, örneklerimiz de 1950'li yıllarda bu konuya nasıl bakıldığıyla ilgili olsun. 


Kaynakça 


GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-1, Selma MİNE, X-BKD Yay. 


Kitap:21, İstanbul 2010 


eSİNEMA ve TV FİLMLERİ, FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-2, Selma 
MİNE, X-BKD Yay., Kitap:22, İstanbul 2010 


i e GÖRSEL SANATLARDA BİLİM KURGU, Sinema-Tiyatro-Resim-Müzik, Çağdaş Sanat 
Bilim Kurgu-3, X-BKD Yay., Kitap:23, Istanbul 2011 
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Dünyaya Saldıranlar 


950'i yıllar, H.Dünya Savaşı'nın 
1 bitiminden sonra, dünya insanının 
kendi içinde birleşebilmesi için yeni bir düşman arama gayesiyle ortaya çıkan Düşman Uzaylılar ve Dünyayı 
İstila gibi konuların işlendiği bir dönemdir. UFOgözlemlerinin yapıldığı ve alınan haberlere göre, UFOların tepemizde kum gibi kaynadığı günler... daha sonra bilim adamları, bunların insanları yönlendirmek için hükümetler tarafından ortaya atılan ve toplumsal hezeyanlara sebep olan, günümüzün deyimiyle bilinçaltına tesir atan yapay gündemler olduğunu açıkladılar. 


omanlar ve öyküler de daha sonra Jilmlere konu olacaklardır. Bu sayfamızda, olumlu ve olumsuz tarzda işlenen hatta dalgası bile geçilen bu konuyla ilgili, o dönemin filmlerinden 


örnekler (o bulacaksınız. e Bazılarının güncel odille yeni çekimlerini | anımsayacak, bazılarıyla da ilk 


kez karşılaşacaksınız. Güzel olan, günümüzün sadece gelişen silahlarla insan kıyımını anlatan savaş filmlerine karşın, insanlığı düşünmeye zorlayan eserler olmalarıdır. 
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veya Dünyayı İstila 
The Day The Earth Stoorl Stili (Dünyanın Durduğu Gün) 


FROM OUT OF SPACE.... 
A WARNING AND AN ULTIMATUM! 


ei 
“di a 


4/ 
7 ise Nİ 
MICHAEL RENNLE: PATRICIA NEAL-HUGH MARLOMWE 


SAM JAFFE » BILUY GRAY - FRANCES BAVER - LOCK MARTIN 


TULLAN BLAÜSTEN * ROBERİ MSE - EDMUND A. NOR 2x... 


Bunlardan biri 1951 ABD yapımı, siyahbeyaz, The Day The Farth Stood Still adlı filmdir. Yönetmeni: Robert Wise, Senaryo: Harry Bates'in öyküsü üzerine Edmund H. 
North, Oyuncular: Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe. 


İnsanoğlu'nun çocukluktan itibaren daima bir hami, veli ile birlikteliği; daha sonra koruyucu reis, padişah, hükümdar; daha sonra bu bağlılıktan kurtaran bir kurtarıcı arayarak peygamberlerin devreye girmesi ve 


onların devri de kapandıktan sonra, dünya dışı himaye ve kurtarılma fikri; gelişmiş bir Roloter genetik “kendine güvensizlik” fenomeni ve “bilinmeyen korkusu” olmalıdır. Konu buna ağırlık vermektedir. Yani uzaydan gelen istilacı değil, kurtarıcıdır. Ki bu, bir gün Hz.İsa'nın gökten ineceği inancına da farklı bakış açısıdır. 


Klaatu adlı bir uzaylı, dev robotu Gort ile birlikte, TI.Dünya Savaşı sonucunda devam eden «Soğuk Savaş» döneminde, bir uzay aracı ile Dünya'ya iner. Klaatu'nun, tüm Dünya liderlerine verilecek önemli bir mesajı vardır. Ancak bir türlü iletişim kuramaz ve farklı bir yöntem uygular: Eğer kendisini dinlemezlerse, dünya üzerindeki tüm enerji kaynaklarını ve santralleri bir saatliğine durduracaktır... 


Film 2008 yılında tekrar çevrilmiştir. N ROBOT SE EL | 


Yönetmen: Scott Derrickson, Senaryo: 


1951'deki Edmund H. North'un yazımı üzerine TH a ağ 0 


David Scarpa'nın düzenlemesi, Oyuncular: Keranu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates. 


1951 


1985 ABD-Japon yapımı bu renkli çizgi filmin 
yönetmeni Robert V. Baron ve Ippei Kuri. Japon mitolojisi kaynak alınarak uzaya uyarlanan bu eserin senaristleri: George Snegoff, Robert V. 
Baron. Oyuncular: Jean-Claude Ballard, Cam Clarke, Rebecca Forstadt. 


İnsanlığın beklediği II.Dünya Savaşı ne zaman çıkacaktı? Hatta ortak bir Dünya Devleti'nin kuruluşu ne zamana rastlayacaktır? Bu kez hedef Kıyametin kopacağı düşünülen 1999-2000 yıllarıdır. Yine uzaydan bir kurtarıcı mı gelecektir? 
Beklentiler biter mi hiç? 


1999'da Güney Pasifikteki Makrao adasına gökten dev bir cisim düşer. O sırada hüküm sürmekte olan Dünya Savaşı birden durdurulur ve ateşkes imzalanır. Birleşik bir «Dünya Devleti» kurulur. Bilim adamları, bu cismin özel bir uzay gemisi olduğunu keşfeder ve sırlarını çözerler. 
Onun teknolojisinden yararlanarak uzaya açılır, yeni gezegenler ve yerleşme yerleri ararlar. 
«The Day The Earth Stood Still» (Dünyanın Durduğu Gün) filminin benzer bir yorumu. 
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5—e 


COLOR Br ECHNICOLOR 


PRODUCED BY DIRELTED BY SCREEN PLAY BY GEORGE PAL- BYRON HASKIN - BARRE UYNDON - A PARAMOUNT PICTURE 


Oysa bir grup insan da uzaydan kurtarıcı değil, düşman beklemektedir. Elbet bunların insan biçiminde olması da şart değildir; ama kadim dönemden itibaren Savaş Gezegeni olarak bilinen Kızıl Gezegen Mars'tan gelmeleri şarttır. 


Ünlü sosyolog tarihçi ve BK yazarı H.G.Wells'in I.Dünya Savaşı öncesi kaleme aldığı, The War ofthe Worlds yarım yüzyıl sonra hatırlanır ve Barre Lyndon tarafından senaryolaştırılır. 1953 ABD yapımı, siyahbeyaz filmin Yönetmeni Byron Haksin, Oyuncular: Gene Barry, Ann. Robinson, Les Tremayne'dir. 


Dünyanın çeşitli başkentlerinden alınan haberlere göre, Marslı istilası başlamıştır. 
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Bunlardan biri de Londra'dır. Gökyüzünü kaplayan uçandaireler, karşı konulamaz ışın silahları ile insanları yok etmeye, kentleri yakıp yıkmaya başlarlar. Toplumda büyük kargaşa çıkar. Dünya ülkeleri bir araya gelip, ellerindeki tüm silahlarla onlara karşı çıkmaya çalışsalar da bir türlü başarılı olamazlar. Onları tek bir silah durduracaktır: Dünyalı mikroorganizmalar... yani hastalık mikropları! 


Düşen araçları kullanan düşman, onca mekanik teçhizatı kullanan, ahtapot benzeri yaratıklardır. Şükür ki, önceleri çizgi roman sonra da filme alınan Flash Gordon filmindeki gibi Çinli tipler; ya da günümüz yorumuyla Ortadoğulu, Arap kökenliler değildir. Şu Batılılar birbirlerini yerler, ama düşman olarak Doğulu tipi tercih ederler. 
Bu da onların, kendi içlerinde birlik sağlama çabalarının bir göstergesi durumundadır. 


iğ 


Invaders from Mars 
(Mars Istilacıları) 


resen 


Photographedin 
2 KELENA CARTER. ARTAR FRAN. AMY HUNT, 


YLLAM CAMERON MENZES RACKARD BLAKE FOVARI 1. APFRSOK e AAOU KAKİSKAAR 


ARI 
Lr £ 


Marslıları kim görmüş ki “Hayır, bu değil?” 
desin. Yine aynı yıl, 1953 yapımı siyah beyaz filmde Marslılar zeki böceksi yaratıklardır. 
Yönetmeni: William Cameron Menzies, Senaryo: Öykünün de yazarı Richard Blake'dir. Oyuncular: Helena Carter, Arthur Franz, Jimmy Hunt. 


David MeLean adlı bir genç, bir gece, bir uzay gemisinin düştüğünü görür. Babası ile birlikte ne olup bittiğini görmeye giderler. 
Ancak döndüklerinde, huyları ve davranışları değişmiştir. Katı ve serttirler. Oraya giden çok kişide de aynı değişiklikler olur. 


David, uzaylıların gelip bedenleri zapt ettiklerineinanmaktadır. Bu konuda bir hanım doktor ve astronomdan yardım ister. Sonunda 


böcek gözlü böceksi yaratıklarla yüzyüze gelirler. Bunlar, amaçlarını gerçekleştirmek için insanları hipnotize etmektedirler ve giderek normal insanlar azınlıkta kalmaya başlar. 


Film 1986'da tekrar çevrilir. ABD yapımı yönetmen: Tobe Hooper, Senaryo: Richard Blake'in öyküsü üzerine Don Jakob'nin yorumudur. Oyuncular: Karen Black, Hunter Carson, Timothy Bottoms. 


Devam EBECEK.. 
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Burak Fedakar 


ILDIZLARARASI'NDA 


Geçmişten, Geleceğe Yansıyan Melodi 


Z yolculuk, ışık hızıyla giden bir uzay gemisinde yeni dünyalara ulaşmak hayali! 
Hayatı boyunca, bulunduğu ortamdan, yaşadığı çevreden, kısacası sosyal alanından uzaklaşmak adına bu hayalleri üreten, daha sonraları bu hayallere benzer olanları kitaplara, filmlere dökmeyi başaran insanları takip eden ve onların öngörülerini kendine yaşam felsefesi edinen biz bilim kurgu tutkunları! BK deriz kısaca Bilim Kurgu Dünyasına, kaçış edebiyatının, kaçış sinemasının ve bireysel hayal dünyamızın kaçış anlarının toplam tanımını ifade eder bize BK. 
Bilim ve hayal dünyasının karıştığı ve ortaya akıl almaz işlerin çıktığı bir deryadır, dipsiz ve hatta sonsuz bir fenomen! Bu deryaya ilk 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“LUNTERSTELLAR 


daldığımda Jules Verne elini uzatmıştır bana, yolculuğun ilk safhasında. Aya seyahat ettikten sonra, okyanusların dipsiz sularına gömülmek ve balonla Afrikayı katetmek, 80 günde Dünyanın çevresini dolaşmak, H.G. Wells'le zamanda yolculuk imkanı bulmak, Herbert'le çöl gezegenini keşfetmek, Clarke ile Rama'yı yaşamak, Ay'daki taşın gizemini çözmeye çalışmak, Asimouv ile robotların sosyal haklarını irdelemek, Carl Sagan'la evrenin gizemlerini keşfetmek, hayal dünyası geniş yönetmenlerle, uzayın sonsuz boşluğunda süzülmek! Bilim kurgu evreninin kapılarını bizlere ardına kadar açan ve her zaman minnet duyacağımız bu üstün insanların açtığı yolda ilerleyen milyonlarca insan, bugün Dünya adını verdiğimiz şimdilik ebedi ikametgahımızda, olan bitenlere, yaşanan olumsuz tüm gelişmelere kulaklarımızı tıkamayı, gözlerimizi kapatıp bu sonsuzluğa uzanan 


hayal dünyasına kendimizi kaptırmayı tercih ediyoruz. Bizlere sunulan türün her ürününü kısa sürede tüketerek yenileri için yer açıyoruz ve doymak bilmiyoruz. Ucu bucağı açık ve her yöne çekilebilen, sınırsız yaratma gücüne sahip olduğunuz böyle bir dünyanın sunduklarının yetmemesi ve daha fazlasını istememiz açıkçası benim açımdan son derece normal görünüyor. 
Özellikle sinema dünyası son yıllarda, bilgisayar teknolojisinin ulaştığı seviye sayesinde, artık görsel açıdan daha doyurucu ve büyüleyici deneyimler sunuyor bizlere. Ancak bu noktada pek çok yapıtın sadece görselliği ön planda tutması sebebiyle, içerik olarak zayıf kalan eserlerin fazlalığı da, seçici olmamızı gerektiriyor. 
Türün sinema sektörü açısından, görsellik ve içerik zenginliği temalarını barındıran yapıtları, geçmişten günümüze unutulmazlar arasındaki yerlerini çoktan aldılar ve klasik mertebesine ulaştılar. Aynı sektörün içinde, müzikal açıdan bakarsak, türün önemli filmlerini taşıyan, var eden, hatırlatan ve hatta bazılarının kalite olarak üstüne bile çıkan bestelerini ayrıca bir kenara koymak gerekir diye düşünüyorum. Bu sayıda tanıtımını yapacağım albümün, bazı noktalarda filmin üzerine çıktığını, bestecinin alışık olduğumuz klasik orkestra yanında, farklı sesleri de kullandığını ve sıra dışı bir çalışmaya imza attığını belirtmekte fayda görüyorum. İşte bu yüzden, bilim kurgunun edebiyat, resim, kendi başına müzik ve sinema sektörü olarak ayrılan kolları dışında, filmin içeriğinde tamamlayıcı bir unsur olarak yer almasına karşın, film müziğini, yapıtın içinden ayıklamayı ve eserin içerik etkisini, yönetmenin değil de bestecinin gözünden irdelemeyi yeğ tutuyorum... 


itaplığınızın tozunu alırken, acaba oradan 

birinin size seslendiğini ya da durduk yere anlam veremediğiniz sesleri işittiğiniz oldu mu hiç? İtiraf edeyim, Christopher Nolan'ın Interstellar filmini izledikten sonra bir süre böyle hisler içinde oldum. Bilim kurgu sinemasının son yıllarda en kayda değer çalışmalarından biri olan 2014 yapımı filmin 


bitişiyle birlikte, özellikle türün meraklıları kafalarında çok fazla soru işaretiyle sinema salonundan ayrılmışlardı. Yönetmenin kardeşi Jonathan Nolan'ın elinden çıkan senaryosuyla, dikkatle izlenmesi gereken ve türün temel argümanlarını yoğun bir şekilde kullanan film belki de Kubrick klasiği, 2001 A Space Odysess'den beri en fazla akıl karıştırıcı çalışma olarak beyaz perdede görücüye çıkmıştı. Film boyunca, yaşamın ölmek üzere olduğu kadim Dünyamızdan, yaşam keşfedilen başka gezegenlere, uzayda tespit edilen solucan deliklerini kullanarak ulaşmanın yolunu arayan bilim adamları ve oraya ulaşmakla görevlendirilen, başta Matthew McConaughey'in canlandırdığı pilotun ve ekibinin çabalarına tanıklık ediyoruz. 


önetmen Nolan, kendine has sinematik 


dokunuşlarla, türün klasikleri arasına, seveniyle ve nefret edeniyle beraber girecek bir başyapıt koyuyor ortaya. Dünya genelinde, yaşamın sonuna yaklaşılan kasvetli, tozlu ortamın yanında, yıldızlar arasında, yeni gezegenlere yapılan umut dolu yolculuğun çelişkisini izlemek, insanın dilinde tuhaf bir tat bırakıyor adeta. Çaresizliği çareye dönüştürme çabalarının etrafında gelişen olay örgüsüne ek olarak filmin temel dayanağını sevgi üzerine kuran deneyimli yönetmenin elinden başarıyla perdeye yansıyan kaliteli bir BK örneği izliyoruz. 
Başarılı oyunculuklar, sonsuz uzay boşluğunu 


iliklerinize kadar hissettiğiniz muhteşem görseller ve dikkatinizi kesinlikle dağıtmadan izlemeniz gereken bölümler barındıran 


Interstelların başarı oranının yüksekliğine en önemli etkilerden biri de kuşkusuz, Alman besteci Hans Zimmer'in notalarıyla yapmış olduğu sihirli dokunuş oluyor. 
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ans Florian Zimmer, 1957 Frankfurt 

doğumlu besteci, müzikal kariyerine Buggles grubunun üyesi olarak adım atar ve yayınladıkları müzik videosu MTV kanalının yayınladığı ilk video olarak tarihe geçer, daha sonra akıl hocası Stanley Myers ile Londra'da 
film müzikleri kariyerine giriş yapar. 1988 
tarihli Barry Levinson filmi, Rain Man ile ilk Oscar adaylığını kazanır. 90'lı yıllarda peş peşe gelen film müzikleriyle kariyer çıtasını iyice yükseltir. Disney'in Lion King filmiyle ilk ve tek Oscar ödülünü kazanır. Defalarca ödüllere aday gösterildiği ve pek çoğunu kazandığı, Oscar, Grammy, Golden Globe ve diğer organizasyonlarla Zimmer bugün dünyanın en tanınmış film müziği bestecisi konumundadır. 
Sanatçı 2000'li yılların başında, akıl hocası Myers'den öğrendiklerini genç yeteneklere aktarmak amacıyla Santa Monica'da bir müzik merkezi kurmuştur. Zamanla Hollywood film müzikleri alanında adeta bir besteci fabrikasına dönüşen bu merkezden, Mark Mancina, John Powell, Harry Greagson-Williams, Nick Glennie-Smith ve Klaus Badelt gibi bugün hâlâ aktif olarak film müziği hazırlayan çok başarılı besteciler çıkmıştır. 
Hans Zimmer, genel olarak elektronik müziği ve klasik orkestrayı harmanlamayı seven bir bestecidir. Yaptığı işlerin büyük çoğunluğu elektronik müzik ağırlıklı olmakla beraber, orkestra müziğini de önemli ölçüde kullanır ve ikisini harmanlayarak çok başarılı işler üretmiştir. Her ne kadar, Hollywood'da kurmuş olduğu ve adeta hegemonyası altına aldığı film müziği sektöründe bir klişeleşme durumu yarattığından dolayı kendisine kızsam da, türün yaşayan en önemli isimlerinden biri olduğu gerçeğini de göz ardı edemem. Pek 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çok beğendiğim albümüne karşılık açıkçası hiç sevmediğim ve dinlemeye tahammül edemediğim albümleri olduğunun da ayrıca altını çizmeliyim. Özellikle film müziklerinde akılda kalıcı bestelerin önemi büyüktür. 
Herhangi bir yerde duyduğunuz anda “şu flmin müziği” diyebileceğiniz (o besteler artık klasikleşmiştir. Zimmer, özellikle yeni yüzyıla geçiş yaptıktan sonra akılda kalıcı bestelerden çok, farklı enstrümanlarla ve bir araya geldiği gruplarla yaptığı müziklerle daha fazla gündeme geldi. Batman üçlemesi, yeni çekilen Zack Snyder imzalı Superman ve pek çok gişe canavarı filmin müziklerinde farklı enstrüman seslerini kullanan Zimmer, temaların akılda kalıcılığı konusunda son yıllarda ciddi problemler yaşıyor diyebiliriz. 
Tabii ki bu sanatçının bilerek yöneldiği ve farklı olmayı seçtiği bir yöntem de olabilir. 
Ancak bu dönüşümün, müzikal açıdan duyguyu aktarma konusunda zaman zaman ciddi zaaflar yarattığını da belirtmek gerek. 
Bütün bunlara rağmen Zimmer, hâlâ faal bir şekilde kariyerine başarıyla devam ediyor. 
Yeni projelerle, konserlerle ve özellikle çiçeği burnunda bestecilere verdiği koşulsuz destekle kat be kat takdiri hak eden, çalışkan ve üretken bir sanatçı. Aktif kariyerini, daha uzun yıllar aynı şevk ve performansla sürdürecek gibi görünüyor. 


u sayıda tanıtımını yapacağım Interstellar 

filmi, yönetmeni ve bestecinin ilk beraberliği değil! Nolan, Batman üçlemesi ve Inception'da beraber çalıştığı Zimmer'le artık daimi bir ortak haline geldi. Öyle ki, bu sayının yayınlanacağı Temmuz ayında vizyona girecek olan yönetmenin yeni filmi, İkinci Dünya Savaşı hikayesi Dunkirk'ün müzikleri de Hans Zimmer imzalı. Ikili arasındaki bu uyumun en önemli nedenini de, Zimmer'in, Nolan sinemasının enteresan atmosferini başarılı bir şekilde tamamlayan müzikler üretiyor olması tanımıyla ifade edebiliriz. Bu durum filmleri, görselliğin yanında, kulağa hitap şekliyle de farklı bir noktaya taşıyor. İzleyiciyi saran konu ve müziğin etkisi, haliyle bu birlikteliğin devamlı hale gelmesinde bir diğer önemli unsur oluyor. Sinema tarihi, bu tür birlikteliklerle dolu malumunuz ve hemen hepsinin başarı grafikleri bu devamlı beraberliğe ve alışkanlığa bağlı olarak yükselmiştir dersek sanırım 


abartmış olmayız... 


Fuar GERİSİ Ji AYA 


Albüm piyasaya dört farklı versiyonda 
© sürüldü. 16 parçalık ilk 
“ lalbümü, 24 parçalık deluxe versiyonu izledi. 29 parçanın 
> | yer aldığı Illuminated 
Star Projection Edition versiyonunu Oo takiben piyasaya son olarak 
35 parçalık Complete 
Score albümü çıktı. 34 yaylı, 24 nefesli ve dört piyanonun yer aldığı orkestranın yanı sıra, 60 kişilik korodan da yararlanıldı ve kayıtlar George Martin's AIR Lyndhurst Hall stüdyolarında tamamlandı. Ancak bütün bu enstrüman zenginliğinin yanında en önemli müzik aleti, go yıllık bir org oldu. 
ie i 


mİ 


Londra'da 12. yüzyıldan kalma bir tapınak kilisesinde bulunan, 1926 tarihli Harrison & Harrison marka org albümün adeta can simidi oluyor. “Biraz tereddüt yaşadığımız bir an vardı” diyor Zimmer “İşin asıl meselesi, insanların hayal edemeyeceği şeyleri bulmaktır” diye ekliyor. Org fikrinin yönetmenden çıktığını söylüyor besteci ve açıkçası bu seçimin albüme etkisi çok kuvvetli. Orgun fiziksel görünümü besteciye uzay gemilerinin uç boru yakıcılarını anımsatmış. Astronotların nefes verme seslerinde insan korosunun da araya girmesi, bestelerin ne kadar ciddiye alınarak yapıldığının bir göstergesi. “Org 17. yüzyıldan telefonun icadına kadar, insanoğlunun en kompleks icadı olarak biliniyor” diye devam ediyor Zimmer. Besteciye göre org, albümün ana sesi ve ilahi bir etkisi var. Zaten film boyunca yönetmenin, alışık olmadığımız bir şekilde ruhani bir arayışa yönlendiğini ve temelde sevgiyi merkez aldığını görüyoruz. Müziklerin de, özellikle bu yaşlı enstrüman sayesinde aynı etkiyi verdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Ana temanın yaratılması sırasında, Nolan, besteciye klasik daktilodan çıkan bir sayfalık yazı verir ve kendisinden bir gün içerisinde bu yazıya bir tema hazırlamasını ister. Ertesi gün stüdyoda temayı dinleyen Nolan, filmin konusunu bile bilmeyen Zimmer'e döner ve “Eh sanırım şimdi gidip filmi hazırlamalıyım” der. Şaşkın olan bestecinin cevabı “Harika, ama film ne?” 
olur. İki yıllık, filmi senaryolaştırma süreciyle paralel ilerler müziklerin bestelenmesi. Antika orgun da devreye girmesiyle besteler iyice netlik kazanır. Zimmer özellikle koro üzerinde çok durmuş, insan seslerini çok farklı şekillerde kullanmaya çalışmış. Uzayda geçen sahnelerde dikkatli kulaklar bunu fazlasıyla hissedecektir. 
Yönetmenin aslında filmin ana teması olarak gördüğü, Pilot ve kızının ilişkisi, albümünde bel kemiği oluyor. Bu bağlamda müzikler 19. 
yüzyıl romantik akım etkilerinden 20. yüzyılın minimalizmine geçiş yapıyor ilerleyen sürede. 
169 dakikalık filme 2 saatten fazla müzik yazan 
besteci sanat yaşamının belki de en karmaşık ve zor işlerinden birine imza atmış. Filmde görsel bir şölen sunan Satürn sahnelerindeki solo piyanoyu bizzat kendisi çalan Zimmer yaptığı işin en kişisel çalışmalarından biri olduğunu ifade ediyor ve ekliyor; 
“Birisi osize çocuklarınızın geleceği hakkında yazın dese, ne kadar kişisel olabilirsiniz?” 
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Dreaming of the Crash 


Tek nota üzerinden etkileyici bir giriş karşılıyor bizi. Cooper gördüğü kâbustan uyanıyor ve kızı Murphy yanı başında, bu sırada yoğun ve kuvvetli bir ses kulağımızda titreyerek yükseliyor. Albüm boyunca sık sık duyacağımız emektar orgun devreye girişiyle nihayetlenen bir açılış parçası bu. Açıkçası bana biraz 2001'in girişini anımsatıyor bu bölüm. Mısır tarlasının üzerinde ilerleyen kamera müziğin kesilmesiyle beraber diğer sahneye geçiş yapıyor. 


Umutların tükenme noktasına ilerlediği Dünyada, bir çiftlik evinde umutlarını diri tutma peşinde bir aile ile başlıyoruz güne. 
Uçsuz bucaksız mısır tarlalarının arasında, havada başıboş dolaşan bir drone'un peşine düşen Cooper ve çocuklarına, antika orgumuz eşlik ediyor parça boyunca. Mısır tarlaları arasında giden pikap ve atonal tonda ilerleyen ve giderek dozunu yükselten beste sanki mısır tarlaları gibi sonsuza kadar sürecekmiş hissi veriyor kulaklara. Adeta bir ayindeymiş gibi, bir yandan kadim zamanları hatırlatan ve bir taraftan gezegenin ve insanoğlunun içine düştüğü çaresizliği yansıtan bir ağıt niteliğinde Cornfield Chase!sahneye geçiş yapıyor. 
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Bütün orkestranın hissedildiği güçlü bir beste Dust.Adından daanlaşılacağı üzere Dünyamızı teslim alan toz, aynı zamanda insanlığın kaderini de beliryecek noktaya gelmiş. 
Filmin ana temasının en güçlü hissedildiği bölümlerden biri. Parçanın bütününde yoğun bir melankoli ve merak hakim. Burada da orgun ayinsel özellikler barındıran havası kendini hissettiriyor. Özellikle yaylılarla uyumu çok etkileyici. Beste, Murpb'ün, 


odasında olduğunu söylediği sözde hayaletin oluşturduğu ve Cooper'ın fark ettiği, tozlardan meydana gelen mesajın içindeki koordinatları bulup, gizli Nasa tesisini keşfetmeleri ile sonlanıyor. 


Nasa tesisini keşif ve Cooperla Profesör Brand arasında geçen diyaloğa eşlik eden, ana tema etrafında piyanoyla başlangıç yapan bir besteyle devam ediyoruz. Orkestranın devreye girmesiyle temposunu yavaş yavaş yükselten parça bünyesinde merak unsurları barındıran bir havada son buluyor. 


Stay 


Parçanın girişi adeta rüzgârlı ve tozlu bir ortamın içindeymiş olma hissini veriyor dinleyiciye. Filmin en dramatik bölümlerinden biri ve Cooper'ın kızı Murphy'den ayrıldığı sahneyi izliyoruz. Arka fonda devamlı aynı tonda çalan enstrümana ön bölümde klasik enstrümanlarla orkestra destek veriyor. 
Çaresizliği ve kaybetme korkusunu iliklerinize kadar hissettiren bir beste. Dünyanın geleceği uğruna, geri dönme olasılığı zayıf olan bir göreve giden babanın, kızıyla yaptığı veda konuşmasının üzerine çiftlik evinden ayrıldığı ve mısır tarlaları arasında gözyaşları içinde uzaklaştığı dramatik sahneye uygun olarak ilerleyen beste, son bölümde org ve orkestranın temposunu iyice yükseltmesiyle tam bir duygu patlamasına neden oluyor. 


Ekibin yola çıkış hazırlıkları ve ana istasyon Endurance'e bağlandıktan sonra geride bıraktıkları evlerine uzun uyku öncesi son bir bakış ve sevdiklerine gönderdikleri görüntülü mesaj fonda sadece piyano eşliğinde birkaç notanın birleşimiyle hayat buluyor ve yalnızlık duygusunu çok başarılı veriyor. 


The Wormhole 


Bilim adamlarının keşfettiği ve 


başka galaksilere geçit görevi gören, Saturn'ün yörüngesindeki solucan deliğine ulaşan ekibin galaksimizden ayrılma anını yansıtan merak ve gerilim yüklü bir parça The Wormbhole. 


Orkestranın inişli çıkışlı müziğine farklı enstrümanlar eşlik ederken, bir müddet sonra org destekli muhteşem bir yükseliş geliyor ve parça nihayetleniyor. 


Mountains 


Tik tak tik tak tik tak... Dağlar olduğu yerde duruyor mu? Yoksa onlar dağ değil mi? 
Ekibin yaşamın uygunluğunu araştırmak için indikleri ilk gezegen. Tamamen suyla kaplı gezegende, ilk gelen ekibin aracının enkazını bulmaları ve yüzlerce metre boyunda dalgalarla karşılaşmalarını olağanüstü bir gerilim yüküyle yansıtan parça, saatin tiktaklarını andıran bir girişle başlıyor, alttan yaylılar giriş yapıyor ve tik-taklarla paralel gidiyor. Tempo yükselmeye başlarken, dağları andıran dev dalgaların yaklaştığını hissediyorsunuz. Uzay mekiğine ulaşmaya çalışan astronotların telaşlı çabalarıyla parça kulaklara çarpan bir dalga misali yükseliyor ve dinleyiciyi adeta suyun içine çekiyor. Devreye giren org ve 60 kişilik koronun sesi sahnenin bütün gerilimini veriyor ve aniden kesiliyor. Tik tak tik tak... 


"IM NOT AFRAID OF DEATH 
IM AN OLD PHYSICIST 
'M AFRAID OR MME.." 


. 


K - 
7 ix 
Afraid Of Time 


Dünyadayız ve denklemi çözme çabasında olan Profesör Brand ve artık profesörün asistanlığını yapan Cooper'ın kızı Murphy denklem üzerine tartışıyorlar. Fonda Piyano ağırlıklı çalan parça, zaman zaman yaylı enstrümanlar ve orgla destekli bir geçiş bestesi. 
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A Place Among The Stars 


Ölüm döşeğinde Profesör BrandveMurphy'nin son diyaloglarına şahitlik ediyoruz. Adeta yoğun bir ağıtla karşılaşıyoruz. Orkestranın ağır tempoda giriş yaptığı parça, ilerledikçe yoğunluğunu daha da arttırıyor. Yaylı ve nefesli enstrümanların birlikte ağır havayı iyice yükselttiği beste, ekibin Endurance'den, Ranger isimli mekikle ayrılarak, daha önceki keşif ekibinin başı Dr. Mann'in yaşam olasılığı amacıyla gitmiş olduğu gezegene doğru hareket etmeleriyle kasvetli bir havaya bürünerek sonlanıyor. 


Dünyadayız ve umutlar tükenmek üzere. 


Murphy çaresiz bir halde, profesörün 


denklemini çözme peşinde. Cevabı yaşadığı evde bulacağını düşünüyor ve tozla kaplı yollarda ilerlerken kendisine eşlik eden, piyano ağırlıklı bir geçiş bestesi dinliyoruz. 
Arka fonda devamlı gerilimi ayakta tutan yaylıların eşliğinde umuda doğru ilerliyor Murphy! 


m 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lam Going Home 


Doktor Mann'in, görünüş itibariyle hiç umut vaat etmeyen buzla kaplı gezegenindeyiz. 
Mann ve Cooper uçsuz bucaksız engebeli arazide ilerlerken inişli çıkışlı yaylıların giriş yaptığı parça, ilerleyen bölümde yoğunluğunu arttırmaya başlıyor. Iki adamın keşif gezisine eşlik eden enstrümanlar merak düzeyini üst seviyede tutuyor. Her saniye ve parçanın tamamında aynı çizgide ilerleyen beste, sonlara doğru bu uçsuz bucaksız arazide sanki hiç bitmeyecekmiş hissi verdiği bir anda koronun da müziğe iştirakiyle son buluyor. 


Coward 


Albümün en uzun parçasını dinliyoruz. Filmin kilit bölümlerinden biri, Doktor Mann'in çıldırmış halinin Cooper ve ekibine yansımaları üzerine ilerleyen sahnelerin yaşandığı beste, orkestranın gerilim yüklü girişinin ardından bir kez daha zamana karşı yarışı haber veren tik-takları dinletiyor bize. Emektar orgun devreye girmesiyle bütün orkestra ayağa kalkıyor adeta ve hızlı bir inişle fonda piyano hakimiyeti alıyor ele ve orgun paralel girişiyle beraber parçanın ses düzeyi artmaya devam ediyor. Özellikle Zimmer'in elektronik sesleri kullanma konusundaki ustalığı bu bölümde fazlasıyla kendini gösteriyor. Parça sonuna yaklaşırken piyanonun bütün seslerin üstüne çıktığı bölüm çok etkileyici. Ayrıca filmin bu hareketli sahnelerinin dünyada Murph'ün evindeki gerçeği araştırmasıyla paralel gittiğini de belirtmekte fayda var. Parça zirve noktaya piyanonun olağanüstü akışıyla orkestrayı da beraberinde sürükleyerek çıkıyor ve en tepede sahnenin en can alıcı noktasına ulaştığı anda aniden kesiliyor. 


Detach 


Filmin belki de en drmatik bölümlerinden birindeyiz. Doktor Mann'in gezegenden kaçmak için çaldığı mekikle Endurance'a bağlanmaya çalışması sırasında verdiği zarar yüzünden yakıtı tükenen istasyonun, son yaşam olasılığı barındıran gezegene gitmesini içeren sahnenin müzikleri, orkestranın tek nota üzerinden ilerleyişiyle başlıyor. Ekibin gezegenin yörüngesinden ayrılarak dev kara delik Gargantua'ya ilerlediği bölümde, heyecan dozu gitgide yükseliyor. Orkestra zamana karşı yarışan tik-takları burada da ihmal etmemiş. Elektronik enstrümanların, yaylı ve nefeslilerle karıştığı sahne aniden antika orgun devreye girişiyle filmin de en dramatik ayrılık sahnelerinden birini kulaklara yüklüyor. Orkestranın her biriminin canlandığı omuhteşem bir an, Cooper Gargantua'ya ilerlerken parça olağanüstü bir valse dönüşüyor ve nihayetinde dinleyicinin tüylerini diken diken eden epik bir şahesere dönüşerek yavaşça ve kulakları rüküya ulaştırarak sonlanıyor. 


S.T.A.Y. 


Gargantua'dayız, kara deliğin merkezine ilerleyen Cooper artık beşinci boyuttadır ve ilerleyen sahneler filmin temel fikrini anlamak açısından izleyicinin kafasındaki bütün sorulara cevap niteliğindedir. Org ağırlıklı parçanın girişi aynı tempoda ilerleyen ve elektronik enstrümanların ara ara devreye girmesiyle inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Piyano desteği de org'la beraber devam ediyor ve parçanın sonuna doğru tempo düşerken dinleyici kendini adeta farklı bir boyutta hissediyor. 


We We're Going 


Final bölümündeyiz ve filmin ulaştığı zirve noktasında olabilecek en iyi kapanışı izliyoruz. 
Fonda orkestra yine hafif bir tonda başlıyor ve org'un devreye girmesiyle ana tema sürekli yükselen bir tempoda kulaklarımızın pasını tamamen temizliyor ve tüm enstrümanların devreye girmesiyle umut yüklü, insanlığın geleceğiiçin huzur veren bir kapanışla emektar orgumuz son notasını bizlere gönderiyor. 


First Step 


24 parçalık 
Deluxe albümün, ekstraparçalarına geçiyoruz burada. 
First Step ana temanın çevresinde ve org liderliğinde ilerleyen bir parça. Piyanoyla açılıyor ve orkestranın devreye girişiyle dinamik bir havada devam ediyor. Albümün genelinde hakim olan parça içi ani yükseliş ve inişler burada da mevcut. 
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Fiying Drone 


Org'la giriş yapan ve yaylıların kullanıldığı bir parça. Filmin her karesini (o hissettiren kısa bir geçiş bestesi. 


Atmospheric 
Entry 


Gerilim Oo havasını sonuna kadarveren, kulakların Oo adeta titrediği bir parça. 
Bir an için insana boşluktaymış hissi veren derinliği e A 
Zimmer burada çok 2 

iyi yansıtmış. Kısa 

süren ve adrenalini yüksekte tutan bir beste. 


No Need to Come Back 


Tik-taklar işbaşında, açılış yine zamana atıfta bulunuyor ve piyano devreye giriyor. Sanki uzay boşluğunda dinliyorsunuz notaları. 
Bu parçayı dinlerken kendinizi bir nevi Gargantua'nın içindeymiş gibi hayal edin. 
Orkestra ve koronun ilave olmasıyla dipsiz bir karanlıkta yüzüyormuş hissi veren parça sonlara doğru temposunu yükselterek geliyor ve aniden zirveden tekrar serbest düşüşe geçerek piyanonun hakimiyeti ele almasıyla sonlanıyor. 
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Imperfect Lock 


Bir önceki parçanın bitişiyle hiç ara vermeden yeni parçaya geçiş yapıyoruz. Hızla akan zamanın ortasında üstümüze gelen dalgaları andıran bir giriş bu adeta. Yaylıların araya girmesiyle diken üstünde bir havaya bürünüyor beste. Orkestra tempo ayarında tutarsız yine, inişler ve çıkışlarla gerilim yükleniyor kulaklara. Fonda zaman hızla tiktaklarını gönderiyor bize ve yaylılar elektronik seslerle uyum içinde ilerlerken sanki dev bir boşluk üzerimize geliyormuş hissi uyandırarak yükselen ve yine alçalan seslerle ilerlemeye devam ediyoruz. Tik-taklar hiç durmuyor. Üzerinde durduğumuz diken artık batmaya başlıyor neredeyse kulaklarımıza ve yaylıların tamamının devreye girmesiyle boşluğun ağırlığı iyice hissediliyor ve nihayet ana enstrümanımız org devreye giriyor, antik sesiyle parçanın gerilim dozunu iyice zirveye taşıyor ve tik-taklar aniden susuyor. 


GK LİNA ie o 


No Time For Caution 


Gerilimin zirve yaptığı parçanın ardından 


biraz nefes alıyoruz ancak tik-taklar yeniden başlıyor ve org'un devreye girmesiyle albümün belki de en etkili parçalarından biri başlıyor. Muhteşem bir org performansı var fonda ve orkestranın eşliğinde adeta albümün ve hatta filmin panoramasını yansıtan bir parça bu. Bütün enstrümanların bütünleştiği beste, org'un zirveye varan sesiyle sonlanıyor. 


What Happens Now 


Son parçamız bizi yine boşlukta dolaştırıyor. Atonal tonda ilerleyen bir beste ve elektronik seslerle desteklenmiş. 
Seslerin azalmasıyla birlikte geride org kalıyor sadece ve onun da son notalarını dinledikten sonra, rüzgar ve uzaklardaki gök gürültüsü dolduruyor kulaklarımızı ve insanlığın geleceğine doğru yaptığı amansız varış mücadelesi bir dahaki yolculuğuna kadar şimdilik burada sonlanıyor. 


Albümün kapanışını, filmde Profesör Brand 


(Michael Caine) tarafından, ekibin Endurance'le Dünya yörüngesinden ayrılırken okuduğu bir şiirle yapıyoruz. Dylan Thomas imzalı bu harika şiirin her kıtasını, filmin oyuncuları fonda koronun muhteşem desteğiyle sırayla seslendirmişler. 


Do Not Go Gentle into That Good Night Gitme O Güzel Geceye Usulca 


Gitme o güzel geceye usulca, İhtiyarlık tutuşmalı ve coşmalı günün sonunda; Ofkelen, öfkelen ışığın ölümü karşısında. 


Bilge adamlar, bilseler de karanlığın doğru olduğunu kendi sonlarında, 

Sözleri hiçbir şimşek çaktırmamış olduğu içindir ki onlar 

Gitmezler o güzel geceye usulca. 


Son dalga vurduğunda, iyi adamlar haykırarak nasıl da parıldayarak 

Dans edebileceğini kırılgan niyetlerinin yeşil bir koyda, 

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümü karşısında. 


Vahşi adamlar, güneşi uçarken yakalamış ve şarkısını söylemiş olan, 

Ve çok geç öğrenen, yas tuttuklarını onun yolunda, Gitmezler o güzel geceye usulca. 


Ağırbaşlı, ölüme yakın adamlar, göz kamaştıran bir bakışla 

Kör gözlerin göktaşları gibi alevlenip şenlenebileceğini görürken, 

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümü karşısında. 


Ve sen, benim babam, hüzünlü zirvede, Yalvarırım, lanetle, kutsa beni şimdi şiddetli gözyaşlarınla. 

Gitme o güzel geceye usulca. 

Öfkelen, öfkelen ışığın ölümü karşısında. 


Dylan Thomas - 1951 


Çeviri: Deniz Yörükoğlu 
18.06.2017 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iner BİZ al kal e Ori ali, lela açi man sr 


ans Zimmer, Interstellar ile adeta kariyerinin zirvesine çıkıyor. Özellikle yeni yüzyılda, 

kariyerinde inişli çıkışlı grafikler çizmeye başlayan bestecinin, bildik müzik formundan bir hayli uzaklaşarak ortaya koyduğu yeni albümler içerisinde Interstellar en iyi ve kaliteli işlerinden biri. Açıkçası rahatlıkla Oscar'ı kazanabilecek bir performans sergiliyor besteci. 
Özellikle neredeyse 9o yaşında bir orgu albümün temeline oturtması ve orkestrayla koroyu, org'un adeta fonu, yardımcı enstrümanları durumuna getirmesi takdire şayan bir durum. 
Bestecinin ana tema haricinde, bestelerin içine yedirdiği, zamanı hatırlatan bölümler ve gerilim dozunun zirve yaptığı anlarda aniden tempoyu yavaşlatıp farklı ses renklerine geçişleri kelimenin tam anlamıyla dahice dokunuşlar olmuş. Romantizmden minimalist tarza kayış ve klasik seslerle, elektronik seslerin kusursuz uyumu tabi ki elektronik müzik konusunda alanında uzman olan Zimmer için çok zorlayıcı olmamış gibi görünüyor. Kabul etmek gerekir ki, Interstellar dinlemesi çok kolay bir albüm değil. Atonal tonda bestelerin yoğun, inişli çıkışlı duyguları aşırı derecede yüksek hissettiren bölümlerin ağırlıkta olduğu bir çalışma. Bestecinin, “en kişisel çalışmalarımdan biri” dediği albüm, alışılagelmiş Zimmer bestelerine nazaran daha kişisel bir tonda olduğunu fazlasıyla hissettiriyor. Tabi bunu anlayabilmek için sağlam bir Zimmer dinleyicisi de olmak gerekiyor. Son olarak, film nasıl arşivlerde bilim kurgu klasiği olarak bir yeri hak ediyorsa, müzik albümüyle de sadece fılm müziği tutkunlarının değil her müzikseverin arşivinde yer almayı fazlasıyla hak ediyor Interstellar ve Zimmer... 


INTERSTELLAR 


Insanlığın geleceğine, usulca ve huzur içinde, öfkelenmeden ulaşması temennisiyle, 

hep müzikle kalın 

sevgili dostlar... 


64 YI. yerlikilimkurguyukselyor com / Temmuz 2017 / sayı 3 


MANKIND WAS BORN ON EARTH. IT WAS NEVER MEANT TO DIE HERE. 


COMING SOON 


IN CINEMAS 
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1.Verli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


burak Katipoğlu 


Ikarus MI Mars yüzeyine doğru inişinin önemli bir kısmını bitirmişken Kaptan Albert Kröningen 3.5 yıla aşkın misyonun liderliğini yapan deneyimli astronot, mutlu bir şekilde 


koltuğunda sırıtıyordu. Isı kalkanlarının devreye girdiğini arkadaşında Enrico Ferandi gemi iniş uzmanının onayıyla anlamış ve biraz rahatlamıştı. 


Ikarus dünyanın ilk insanlı Mars programıydı. 
Yolculuğun gidişi 3.5 yıl sürmüştü ve ana gemi Theseus yörüngede dönerken Ikarus kapsülü ile Mars'ın yüzeyine olan inmeye başlamışlardı. Bazı bütçe kısıtlamaları ve politik sürtüşmeler sonunda 2023 yılında ilk yapım planlarına başlanmış ve 2042 yılında fırlatılan bu uçuş çoğu Amerikalı 8 mürettebat ile hedefine ulaşmak üzereydi. 
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Şimdi ise tatlı bir sorunla karşı karşıyaydılar; Mars'ailkayak basacak olan kişi kim olmalıydı. 
Birlikte küçük uzay gemilerinde geçirdikleri bu zaman içerisinde mecburen birbirlerini çok iyi tanıyan insanlar olmuşlardı. Kaptan sonunda geminin en genci olan Sarah Cunningham adlı seyrüsefer uzmanına bu onuru vermeyi uygun görmüş, diğerleri de itiraz etmemişti. 
“Dışarıdayım kaptan çok güzel bir Mars sabahına iniş yapıyorum.” 

“Dikkatli ol Sara bu bildiğin topraklara benzemez,adımını atarken güzel bir söz söylemeyi unutmazsan iyi olur,kitaplar için falan.” 

“Uzay yemekleri iğrençe ne dersin kaptan, ya da benim için küçük ama insanlık için başka bir adım!” 


Kaptanın kahkahası hoparlörden duyuldu. 
Bir anlığına 6 dakika sonra bütün dünyanın bunları duyacağını unutmuşlardı 

“Barış içinde geldik!” dedi ve adımını attı. 
“Tebrikler 6dk sonra tarih kitaplarındasın.” 
İlk tebrikleri almaya başladıklarından kokpitte ufak bir şampanya gezdiriyorlardı bile. Sara hala dışarıda dolaşıyordu. 

“Kaptan! Bir şeyler oluyor kaptan burada biri var!” 

“Konuşmayı içselleştir Enrico, Sara sanırım biraz panik yaptı”. Böyle bir şeyin insanlar arasında yayılması açık şekilde paniğe yol açabilirdi. 

“Sakin ol Sara böyle bir şeyin imkansız olduğunu sende biliyorsun,”dedi Kaptan Albert. 

“Kaptan Saranın kask görüntüleri gerçekten de biri var!” 

Görüntülere baktılar ve dışarıda garip bir şekilde kozmonot kıyafetleri içerisinde gibi görünen kendilerine doğru yürüyen biri olduğunu fark ettiler. 

“Ruslar mı ? Yani Ruslar mı daha önce gelmiş...”Kaptan'ın sesi titriyordu. 
“Sanmıyorum kaptan bir tür halisulasyon olmalı,rus uzay programnın tespit edilen böyle bir misyonu hiç olmadı” dedi Enrico 


Kozmonot kıyafetindeki kişi giderek onlara yaklaşıyordu ve el sallamaya devam ediyordu. 
Sara geri el salladı ve karşıdan “Ok” anlamında bir işaret aldı. Karşısındaki kişi biraz garip hareket ediyordu, Mars'ın yüzeyine ve yürürken üstündeki kıyafete çok da uyum sağlamışa benzemiyordu . 


Artık kozmonot kıyafetindeki yabancıyla aralarında metreler kalmıştı. “Kaptan bu kıyafet baya eski sanırım 1990'lardan kalma eski uzay çağı çöplerinden, en az 50 yıllık”. 
Karşılarındaki kozmonot elinde bir tabelada “96.4 FM dalga boyu” diye bir yazı tutuyordu. 
”Radyoyu açın” diye bağırdı karşılarındaki kişi güneş siperinin altında bir kadın yüzü olduğu anlaşılıyordu. 


Kaptan Albert garip bir şekilde Mars yüzeyinde bu zayıf atmosferde iki insanın birbirine söylediği ilk cümlenin “Radyoyu açın” olduğunu fark etti. 

“Hey Merhaba dünyalılar” kadın delice gülüyordu konuşurken “Şaka şaka ben de dünyadan geldim sadece kısa bir yol kullandım. Adım Olya Stefanoviçki Şeref Gürcistan asıllı bir vatandaşım ve Mars'a ilk ayak basan sizi tebrik ediyorum.” 

“Te..tee ...teşekkürler ama nasıl? buraya nasıl geldiniz?” diye sordu Sara. Artık gemidekiler onları dinleyebiliyordu. 

“Haklısınız bu kadar gizem yeter. Az önce kocam Görkem ve ben dünyanın sanırım 214'üncü boyut kapısını açıp sizin iniş sahanızın koordinatlarına kilitlendik.Tabi gelmeden önce 5-6 deneme yapmamız gerekti. 
Hala makinenin neredeyse 5km sapması var, yatayda yürürsünüz de dikeyde açılınca paraşütle inmek zor oluyor.” 

“Siz neler saçmalıyorsunuz kimsiniz nesiniz?” 
Sara paniklemeye başlamıştı. 

“Biz Türkiye-Gürcistan sınırında yaşayan biri teorik fizikçi, yani ben, diğeri optik mekanik ve uygulamalı fizikçi bir çiftiz. Kocamla yaptığımız deneyler sonucu yaklaşık 200 gün önce maddeleri bir noktadan bir noktaya mesafe katetmeden göndermeyi bulduk ve biraz ilerideki kapı gibi şeyi oluşturdul” 

“Yani ışınlanmayı buldunuz...”dedi Enrico. 
Normalde hiç kaptanın sözünü kestiği görülmemişti. 

“Bu ......bu çağ açıcı olurdu ....peki niye..!?” 
“Şöyle ki herkesin gördüğü bir ortamda bir şey yapmazsak hayatta bizim bu deneyi ve başarıyı elde ettiğimizi kanıtlayamazdık. Hep diğer insanlar onlar NASA'da çöpçü olarak çalışıyormuş oradan çalmışlar, bizim bilim adamları onlardan daha önce yapmış ama saklamışlar vs geyiklerini duymak zorunda kalırdık. Emeklerimiz haksızca elimizden alınır ve tarihteki yerimiz anlaşılmazdı sanırım. Bundan korktuk , şimdi tüm dünya bizi göz arda edemeyecek” 

“Ruslar için mi çalışıyorsunuz?! Bizi rencide 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etmek için mi son ana kadar bekleyip tepenin arkasından çıktınız?”artık Albert mikrofondan bağırıyordu,sinirleri bozulmuştu. 

“Hayır hayır tabi ki de öyle bir şey değil. 
Uzayda dolaşmak için kıyafetlere ihtiyacımız vardı bizde rus pazarından eskiyen bu kıyafetleri aldık ve baya da bir para harcadık. 
Biraz düzeltme ve tamir ile Mars yüzeyine uygun hale geldi kıyafetler. İnanın bana son 
2 ayımı bir su tankından yürüyüş egzersizi 
yaparak geçirdim” 

“Yani aslında Mars'a ayak ilk basan insan sizlerdiniz.” 

“Sizi ilk karşıladığımda söylediğim gibi bu kişiler sizlersiniz. Görkem ve ben bu konuda uzun uzun düşündük bu kadar yol gelen ve emek veren sizlerden bu şerefi almak emeğinize saygısızlık olurdu. Hepimiz bilim adamlarıyız gerçek emeğin değerlerini bilir ve takdir ederiz .Hem ilk ışınlanan kişi olmak insana yeterli bir onur. Öte yandan sizin uzay aracınız olmasaydı size kilitlenip ışınlanma kapısını oaçamazdık, belki “meraklıya” kilitlenmeyi deneyebilirdik ama kim bilir o nerededir bu çölde. Bu bir anlamda sizin de başarınız o yüzden.” 


Ikarus MI ekibi üzerine garip bir hüzün çökmüştü. Ölümü bile göze alan bu ekip şimdi garip bir “başarısızlık” hissiyle yüzleşiyordu. 
Telsizdeki bu sessizlik Olya'yı harekete geçirdi. 
“Aaa...hadi ama üzülmenizi gerektiren bir şey yok büyük iş başardınız şimdi sadece geri dönüş yolculuğunu yapmayacaksınız o kadar. Ayrıca artık gidebileceğiniz, ayak basabileceğiniz bir sürü gezegen olacak diye tahmin ediyorum.” “Nasıl geri dönüş?!” 
“Buraya boşuna ışınlanmadık, sizi alıp eve geri döneceğiz, 3.5 yıl daha o sıkıcı konservede kalmanıza gerek yok. Bu şekilde bizim çalışmalarımız da herkes tarafından görülmüş olacak.Hadi bakalım tüm eşyalarınızı alın ve ışıkları kapatın”diye güldü Olya radyo üzerinden. 

“Bunu herkesin görmesi lazım kaptan yayını tekrar açıyor ve gönderiyorum”dedi Enrico ve 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hiçbir cevap beklemeden yayını açtı. 


Sara ilk şoku atlatmış ve neşelenmişti. Olga ve Sara önden hoplaya zıplaya Mars'ın düşük yer çekiminde önden koştururken küçük bir Mars-roverını birleştirip arkalarından yavaş yavaş eşyalar ile gelen ekipte de moral iyi durumdaydı. 


Sara ileride bir mavi yarı içbükey bir merceği andıran bir mavi duvar gördüğünde duraksadı. 
Duvar neredeyse 30 metre çapındaydı. 
Rehberlerine döndü ve sordu; 

“Peki nereye gidiyoruz Olya, bu kapının öteki ucu hangi şehirde?” 


Olya sırıtarak cevap verdi “İstersen Görkem'in ilk makineyi çalıştırdığımızda verdiği cevabı vereyim “Bize Her Yer Trabzon!” 


Son 


vel 


“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 
Sİ Kitapla Muhabbet 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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Mavi Sarmaşık 
Merve Yener 


NİCTE 


Hücreyi en basit ve kaba bir şekilde tanımlayacak olursak; canlının canlılık özelliklerini 


taşıyan yapı ve görev bakımından en küçük parçasına Hücre diyebiliriz. 


Peki, hücre neden bu kadar önemlidir? 


Tüm canlı organizmaların hücrelerden meydana geldiğini; canlı organizmalarda temel 


yapısal ve fonksiyonel birimin hücre olduğunu, tüm hücrelerin mevcut hücrelerin 


bölünmesiyle çoğaldığını ve hücrelerin birlikte çalışması sonucunda canlının ortaya 


çıkması onu bu kadar önemli yapıyor. 


Hücre'nin keşfi 

Robert Hooke 1665 yılında, mikroskopla ölü bir mantarı incelenmesi sonucunda, odacık şeklinde yapılar görmüş ve bunlara Hücre demiştir. Bilgilerin artmasıyla 1805 yılında Alman Lorenz Oken ilk defa hücre teorisini ileri sürmüş; “Tüm organik oluşumlar hücrelerden türerler.” demiştir. 
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1839'da iki Alman bilim adamı, Matthias Jakob Schleiden ve Thedor Schwann ve daha sonra 1855'de yine bir Alman bilim adamı, Rudolf Virchow tarafından “Tüm hücreler, hücrelerden meydana gelmiştir.” şekline dönüştürmüşlerdir. Bu düşünce günümüzde Modern Hücre Teorisi olarak geçer. 


Hücre'nin yapısı nasıldır? 

Hücrelerin şekli ve yapısı genellikle hücrenin görevine uyumludur. Fakat hücrelerin çoğu yuvarlağımsı, kübik, yassı ve silindirik şeklindedir. Hücrelerin büyüklükleri aşağı yukarı sabittir, çok az değişiklik gösterir. 
Büyük bir çoğunluğu gözle görülmeyecek kadar küçüktürler. Hücre büyüklüğünün yanı sıra hücrenin boyu da önemli değişiklikler gösterebilir. Örnek verecek olursak, insanda omurilikten çıkıp bacaklara giden siyatik sinirin boyu yaklaşık bir metre kadardır. 


Hücrenin yapısı genellikle 985 su, 910 
protein, 263 yağ, 91 karbonhidrat ve ©1 minerallerden meydana gelmiştir. 


Tek bir hücreden meydana gelen canlılar olduğu gibi, birçok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşan canlılar da mevcuttur. 


Hücreler gelişmişlik düzeyine göre ikiye ayrılır: 


PROKARYOT HÜCRE 


ÖKARYOT HÜCRE 


>. sitoplazma 


Granülsüz Golgi Cisimciği | Hücrezarı Endoplazmik Retikulum 


Granüllü 
Endoplazmik Retikulum 


1- Prokaryot Hücre: Basit yapılıdırlar. Zarlı organeller ve zarla çevrili çekirdekleri yoktur. 
Hücre zarı, sitoplazma ve zarsız organel olan ribozom taşırlar. DNA'ları sitoplazma içerisinde serbest halde bulunur. 


2- Ökaryot Hücre: Dıştan içe doğru sıralarsak temel olarak yapıları; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur. 


Hücreler, kendilerini dışarıdaki tehlikelere karşı korumak adına bir zarla çevrilidir buna Hücre Zarı diyoruz. Hücre zarına ilk 


başlarda cansız denilmiştir. Yapısı henüz tam olarak çıkarılamamış olmasına rağmen “Sıvı Mozaik Zar Modeli” ile açıklanır. Bu model, ilk defa 1972 yılında Singer ve Nicholson isimli araştırmacılar tarafından önerilmiş ve kabul görmüştür. Bu modele göre hücre zarı, tek katlı lipid tabakasından meydana gelmiş, karbonhidrat ve protein molekülleri lipid tabakasına gömülü durumdadır. Lipid tabakası sürekli hareket halindedir. Yani ilk modelin aksine hücre zarı; canlı, esnek ve yarı saydam bir yapıdadır. 


Hücre zarı özellikle lipid ve proteinden meydana gelmiştir. Protein yaklaşık olarak 9655, lipidler yaklaşık 9642 oranında yer alır. 
Hücre zarı; hücrenin antijenik özellik kazanmasında, seçici geçirgen olması (ihtiyacı olanı alması ve zararlı olanları almaması), hücrelerin birbirlerini tanımasında, bağışıklık sisteminde önemli rollere sahiptir. 


Hücre zarının madde geçişi iki genel yolla gerçekleşir: 


1-Pasif Taşıma: Hücre zarından geçen maddelerin enerjiye ihtiyaç duymadan gerçekleştiği taşıma tipidir. Difüzyon, ozmoz ve kolaylaştırılmış difüzyon olmak üzere üç farklı şekli vardır. 


2-Aktif o Taşıma: Maddelerin enerji kullanılarak özel taşıyıcı proteinlerle hücre içine veya dışarısına taşınması tipidir. Canlılık için çok önemli bir olaydır. 


Birde sitoplazmamız var. 


Sitoplazma; canlılık için temel bir birim olan hücrenin iç adına koloid sistem denilen ne katı ne de sıvı olan bir yapıdadır. 

İçerisinde bulunan organellere gelelim. 


1-Endoplazmik Retikulumlar(ER): 
Hücre zarı ile çekirdeği arasında bulunan ve hücreyi bir ağ gibi saran zarlı yapıda olan bir organeldir. Sahip olduğu enzimler sayesinde gerçekleştirdikleri (o sentez o faaliyetlerinin 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yanısıra depo görevi de görürler. Zarları üzerinde (o ribozom bulundurma o yada bulundurmama durumuna göre iki farklı tiptedir. Ribozom bulundurana Granüllü Endoplazmik Retikulum, bulundurmayana Granülsüz Endoplazmik Retikulum denir. 


Karbonhidrat zinciri 


Glikoprotein 
II 

Ta Hücre zarı dış yüzeyi 


İki tabakalı 


Hücre zarı iç yüzeyi 


Kolesterol 
Hücre iskeleti 


flamenti 


Ribozom ribozom dedik peki bu ribozom nedir? 


2-Ribozomlar: Işık mikroskobuyla görülemeyen çok küçük organellerdir. 
Hücrede her türlü protein ve enzim 


sentezinin yapıldığı yerlerdir. Protein ve RNA'dan yapılmışlardır. Büyük ve küçük alt birimlerden oluşurlar. Virüs hariç bütün canlı hücrelerde bulunan temel organeldir. 


3-Golgi Kompleksi: 1898 yılında İtalyan Camillo Golgi tarafından tanımlanmış, kesecik şeklinde organeldir. Hem yapı hemde fonksiyonel yönden ER'a benzerlik gösterir fakat ondan farklı olarak çekirdek zarına yakın olarak bulunur ve ER kadar devamlı değildir. 
Başlıca görevi enzim, hormon, protein paketlenmesi(düzenlenmesi) ve salınmasını gerçekleştirir. 


4-Lizozomlar: Golgi kompleksi tarafından oluşturulan kesecik şeklindeki organellerdir. 
Kuvvetli sindirici enzimler bulundurur. Bu enzimler her türlü molekülü sindirebilme yeteneğindedir. Hemen hemen her hücrelerde bulunmalarına rağmen kandaki akyuvar hücrelerindebololarakbulunurlar. Lizozomlar 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hücre içi sindirimin yanısıra yaralı ve iltihaplı bölgelerin iyileşmesinde olduğu gibi fazla hırpalanmış hücre enkazlarını yok ederek hücre dışı sindirimi de gerçekleştirebilir. 
Şayet hücre ölürse veya herhangi bir etki sonucunda bu zar yırtılırsa, bu kuvvetli enzimler dışarıya çıkarak hücrenin tüm protein yapılarını parçalar. Bu olaya, otoliz adı verilmiştir. 


5-Kofullar: (oOÖzellikle (o bitkiler (| için karakteristlik olmakla birlikte bazı hayvan hücrelerinde de bulunabilir. 


6-Mitokondriler: Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organellerdir. Tek bir cümleyle bu organeli ancak böyle tanımlayabiliriz. 


7-Sentrioller(Sentrozom): Tüm hayvan hücrelerinde (o bulunan bir oorganeldir. 
Hücre bölünmesi sırasında o eşlenerek hücrenin kutuplarına çekilir ve iğ ipliklerini oluştururlar. 


8-Plastidler: Yalnız bitkisel hücrelerde bulunan renk maddeleridir. Hücre gençken renksizdirler, zamanla gelişen hücreye göre kendi renklerini alırlar. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast olarak üç çeşittir. 


9-Çekirdek: Hücrenin hemen hemen tüm fonksiyonlarının ve hücre üremesinin kontrol merkezidir. Genel olarak her hücrenin bir çekirdeği vardır. Çekirdek ölecek olursa hücrede ölür. Hücrede bölünme olmadığı zaman çekirdek içinde dağınık, uzun, iplik şeklinde kromatin ağı bulunur. Bölünme sırasındakromatinipliklerikısalıpkalmlaşarak kromozomları oluşturur.  Kromozomların yapısında DNA ve protein vardır. 
Kromozomların en önemli görevi kalıtım birimi olan genleri taşımasıdır. 


Çekirdek, bir çekirdek zarı ile çevrilidir. Bu zar iki katlıdır. Çekirdek zarı oldukça geçirgendir. 
Çekirdeklerin çoğunun içerisinde en azından bir tane olabilen, adına çekirdekçik denilen 


koyu ve nispeten yuvarlağımsı bir yapı bulunur. Çekirdekçiğin zarı yoktur. 


Canlılığın temel taşı olarak adlandırabileceğimiz bu kadar önemli olan yapı birimimiz Hücre'yi en basit haliyle anlatmaya çalıştım. 


Bilimle ve güzellikle kalın... 


Mini Sözlük 


Karbonhidrat: insan ve hayvanların organik besinlerinden en önemlisi olan organik kimya bileşiklerinin genel adı. 


Protein: Canlıda yapı elemanı, hormon, enzim, elektron ya da madde taşıyıcısı, desteklik gibi görevleri yapan, amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan, polipeptit dizilerinin tek başlarına ya da diğer moleküllerle birleşerek ipliksi, tabakalı ya da küresel şekillerde (primer, sekunder, tersiyer, kuaterner yapı) bulunabilen, tüm hücre faaliyetlerine katılan bir biyopolimer grubu. 


Lipid: Suda erimeyen, kloroform, eter, benzin, petrol ve korbon disülfit gibi yağ çözücülerinde eriyen organik maddelere lipid denir. 


Antijenik: Antijen özelliklerine sahip, antijen özellikleri taşıyan. 
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Canan Göl Ç 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Bu sayıdaki listeyi; 2006-2009 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor (o grubu olarak, ülkemizde yerli bilimkurgunun yükselmesi için bilimkurgu alanında çalışmalar yapan yazarların ve eserlerinin tanınması birinci önceliğimizdir. 


Hep birlikte yerli eserlerimizi tanıyıp, bilmeyen diğer tüm insanlara göstermek zamanıdır. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle Oo eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorogmail.com üzerinden o bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Toso:Dağın Ötesi Koyun Paradoksu 
2006 2009 


KOYUN 
PARADOKSU 


Kaltlun Aydıngün 


Küre 
2006 


e KÜRE 
Zübeyir Tokyöz Zübeyir Tokgöz 


$ 


Sessizlik Kuleleri 
2007 


Kaan Arslanoğlu 


SESSİZLİK KULELERİ 
-2084- 


Modern Zamanların Türkiye Öyküleri 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Evrenin Türk Bekçileri 
2007 


Metin Güçlü 


,, EVRENİN | 
TÜRK BEKÇİLERİ 


Metin Güçlü 


Sonsuz Gençlik Tröstü 
2007 


“SONSUZ 
Bülent Özlen KGISNGSIN w FROSTU 


$ 


Hata Kanunları 
2008 


ill 


pan Başal (alak Sili il 


mi Bim Karga Öyküler 
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Karanlık Uykusu 
2006 


Özlem Kurdoğlu bohor.Kıyametten Sonra 
2008 2009 
Aşkın Güngör > Me 
Adsız İnsanlık 
2009 
Batlahan Canatan 


www.yerlihilimkurgu.com 77 


Yollar Nereye Düşer 
2009 


NURGİHAN 


Nurcihan Doğuç 
Tarihin Başladığı Gün Unutulan Gezeyen Tanrıların Kenti 
2.Baskı - 2009 2.Baskı - 2009 2.Baskı - 2009 
ar iü) eğ 
TARİHİN Unutulan Gezegej Tanrıların Kenli Selma Mine Ço © nin? 
Büyülü Bahçelik Gizemler Okulu 0Bİ JS 927 Obi Öze Dönüş 
2009 2009 2.Baskı - 2009 2009 
“Fu Ukus'kü gi pe 


Çizemler Okulu 
N selma 
2, MİNE” N 


X v , w i > i 


mine 


Gelecek sayıda, 2010 yılı ve sonrası basılan kitaplar. Hoş kalın, bilimle ve kurgularıyla kalın. 
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1.Verli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Nezahat Gağılaş 


“Bu yıl bu üçüncü. Üç seferdir on gün 


kayboluyor ortadan Fikret! Onu arayıp durmaktan bıktım artık!” bunlar annemin nenem için söylediği sözlerdi. Nenem küçüklüğümden beri ara ara bir iki haftalığına ortadan kaybolurdu. Bu yüzden onu “gel-git nene” diye çağırırlardı. Fakat bu yıl nenemin kaybolmaları sıklaştı. Annem artık nenem için endişelenmekten vazgeçti. Babamsa nenemi huzur evine yatırmayı tasarlıyor epeydir. 
Nenem evde ve şu an iyi. Bu sefer Paris'te sabahlayıp Tokyo'da kahvaltı yaptığından bahsediyor. Küçükken onun bu anlattıklarını ilgiyle dinlerdim. Annem ise nenemin şehir dışına bile çıkmadığını söylüyor. Anneme ve mantığıma rağmen bir tarafım neneme inanmak istiyor. 

Nenemin odasına gidiyorum. Kapı hafif aralık. 
Nenemin üstünde beyaz, uzun sabahlığı, 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Tesbih Taşlar 


elinde ışıltılı taşları olan tesbihi ile televizyon izliyor. Odaya süzülüyorum. Belgesel izliyor. 
Bangladeşten bir kesit geçiyor ekrandan. 
Nenem mırıldanıyor “ O köşede bana kırmızı bir gül vermişti.” Bu hikâyeyi de anlatmıştı. 
Hatta dediğini ispatlamak için kocaman bir kitabın içinden kurumuş bir gülü göstermişti. 
Ama emin değilim, nenem biraz, nasıl söyleyeyim? Değişiktir. O gülü bizim bahçeden de koparmış olabilir. Nenemin dizlerine çöküyorum. O ise hala televizyon izlemeye devam ediyor. Yüzündeki yıllanmış çizgileri saymaya çalışıyorum. Beceremiyorum. “Nene, ilaçlarını aldın mı?” diyorum. Ne ilacı der gibi bakıyor yüzüme. Elindeki o güzel taşlı tespihi usulca bana uzatıyor, “Al, senin daha çok ihtiyacın var buna.” diyor. “Sorumun cevabı bu değil nene, hem benim duaya ihtiyacım yok.” 
diye atarlanıyorum. O çakır rengi gözlerinden 


ateş çıkartarak bakıyor bana. “Siz gençlerin dediği gibi diyeyim o zaman Şans Getirir “ diyor. Gel-git Nene bu gece fazlasıyla ısrarcı. 
“İyi madem” diyerek alıyorum tesbihi. İlacını verip o uyuyana kadar başında bekliyorum. 
Arkadaşım Çağlar arıyor.”Kankağ, muhteşem ortam var, gel” diyor. Yanına gidiyorum. 
Çağlar yine kafayı iyice dağıtmış. Eh ben de ameleyim, onu götüreceğim evine. Yolda yürürken Çağlar biraz sendeliyor ama sanırım bilinci biraz olsun yerinde. Az biraz ilerliyoruz ki üç kişi yolumuzu kesiyor “Gençler hayrola? 
Size kim dedi bizim alanı geçin diye? 
Bölgemden çıkın gidin!” diyor. Ben tamam abi iyi geceler demeye kalmadan Çağlar atlayıveriyor “Size ne abijim!? İsstediğimiz yerrden gideriz...” Aha şimdi ayvayı ağacıyla yedik derken az önce bizi uyaran abi(!) 
cebinden çakısını çıkarmasın mı? Manyak Çağlar bizi neye bulaştırdın be! Kendimi ve tabi ki Çağlar'ı koruyabilmek için birşeyler yapmam gerekiyor. Belki cebimde kalem falan vardır da silah olarak kullanabilirim diye usulca elimi cebime atıyorum ki cebimden tesbih çıkıyor. Abi(!) elindekiyle bize yaklaşmaya başlıyor. Tesbihe bir bakış fırlatıyorum. “Üzgünüm nene” diyor ve “Le Havle” diyerek fırlatıyorum tesbihi. 

Bi ışık huzmesi gözlerimi kamaştırıyor. 
Annem odamın kapısında, eli elektrik düğmesinde “Ne bu gürültü gece gece?” diye bağırıyor. Şaşkın halde anneme bakıyorum. 
Konuşmayı unutmuşum sanki. Neden sonra anneme “Ben eve ne zaman döndüm?” 
diyebiliyorum. “Ne bileyim eşek sıpası? 
Hem eve geç geliyorsun hem evi ayağa kaldırıyorsun!” diye söylene söylene gidiyor. 
Olanlara anlam veremiyorum. Nenem kapıda beliriyor aniden. “İşine yarayacak demiştim” diye usulca fısıldıyor ve gidiyor. Hızlanan soluk alışverişimi kontrol etmeye çalışırken gözüm yere takılıyor. Tesbih yerde öylece duruyor. 

Sabah olur olmaz yataktan fırlayıp Çağlar'ın evine gidiyorum. Kapıyı ufak kardeşi açıyor. İçeri girip hemen Çağlar'ın odasına 


yöneliyorum, ufak kardeş “Korkarsın bak” diyor. o Çocuğun dediğini oanlamayarak odaya dalıyorum. Çağlar'ın o halini görünce kardeşinin Oo kastettiği (o şeyi (o anlıyorum. 
Bizim Çağlar dayak yemiş. “Akşam nereye topukladın lan it herif!” diye bağırıyor. 
Yataktan kalkabilecek durumda değil. Temiz dövmüşler bizimkini. 

Çağlar'ın dayak yemesi ve benim bir anda odamda belirmem kafamı iyice karıştırıyor. O anda yaşadığım anlamsız duyguyla eve kadar koşuyorum. Eve gelince nenemin odasına yöneliyorum. Nenem yatağına oturmuş, elinde geçen gece bana verdiği tesbih, belgesel izliyor. Odaya girdiğimifarkedincetelevizyonu kapatıyor. Gidip ayakucuna oturuyorum, tıpkı küçükken yaptığım gibi. “Nene, tesbih...” 
diyebiliyorum ancak. Nenem sanki uzun zamandır bu konuşmaya hazırlanıyormuş gibi başlıyor anlatmaya “Sene 1956 yazı. Güzel, açık bir gece. Bizim evin çatısından gökyüzünü seyrediyorum. o Yıldızlar ofalan o kayıyor, ama nasıl güzel gece...” sözünü kesiyorum “Meteordur o” diye. Dediğime aldırış etmeden devam ediyor “... O gece yıldızlardan biri sönmeden yere iniverdi. Hem de bana yakın bir yere. Koşa koşa gittim oraya. Çocukluk işte.” Yüzüne bakıyorum “Eee?” diyorum. 
“... Eeesi, senin deyiminle, meteor değilmiş düşen.” “Peki, neymiş?” diyorum. “Bi” metal yığını işte. Ben biraz korkmuştum. Uzaktan izliyorum, ne olacak diye. Biraz sonra metal yığının içinden böyle penguen büyüklüğünde yeşil gavurlar çıkmasın mı? Allahıma kitabıma elim ayağım dolaşıverdi.” Bir an duraksadı. 
“Nene, devam etsene yahu” diyerek koca kadına kızdım. Nenem derin bir soluk aldı ve devam etti “...O heyecanla ben ses çıkarınca yeşil gavurlar beni farkediverdiler yavrum. 
Ben de böyle don görmüş lahana yaprağı gibi büzülüp kaldım oracıkta. İçlerinden birisi yanıma geldi. Gözlerini iri iri açtı 'Selam' dedi...” “Nene, uzaylı Türkçe mi biliyormuş?” 
dedim şaşırarak. “Ne bilem guzum o an hiç dikkat edivermedim. Neyse. Bana araçları arıza yaptığı için zorunlu iniş yaptıklarından 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bahsettiler.” Sıkılmaya başlamıştım. “Nene iyi hoş da bunların tesbihle ne ilgisi var?” 
dediğimde kafama vurdu. “Sus ulen! 
Devamını bekle hele. Kendime geldiğimde susuz olabileceklerini düşündüm. Birer bardak ayran ikram ettim her biriciğine.” 
İyice afallamıştım. “Uzaylıya?Ayran?”dedim. 
“Hee n'olmuş yani?” dedi ve sürdürdü garip konuşmasını “... bana teşekkür etmek için de ellerindeki değerli taşlardan 99 tane verdiler. 
Sonra da metal kutularına atlayıp gittiler.” 
Taşlar yerine oturmaya başlamıştı. “Yani sen de kalkıp o taşlardan tesbih yaptın öyle mi?” dedim. Nenem “Evet guzum öyle. Diğer türlü kaybolurdu taşlar. Hem var ya bu taşlar sayesinde Hacca bile gittim.” O an kafamın içinde şimşekler çakmaya başladı. Benim dün gece dayak yemeden odamda belirmem, yıllardır nenemin ortadan kaybolmaları... 
Hepsinin altında tek bir şey varmış. 
“Tesbih...” dedi nenem. “...ben ölünce tesbih sana emanet” dedi. Kafamla onu onayladım. 
“Uyumak istiyorum” diye mırıldandı. “Hadi sen de git uyu artık. Eee sonuçta öğrendin sırrımı.”dedi. “İyi geceler” dedim ayağa kalkarken. Sonra alnına bir öpücük kondurup kapıya yönelmiştim ki nenem “Yılın bu zamanları İskoçya muhteşem oluyor” dedi. 
Arkamı dönüp “Öyle mi?” diyerek dudaklarımı büktüm. Bana gülümseyerek cevap verdi. 
Bende ona gözlerimi kırptım ve odasının ışıklarını kapatarak kendi odama yöneldim. 
“Fükreett, yetiişş! Annee! Anneemm!..” 
Annemin çığlıklarıyla uyanmak, istediğim en son şeydi. Annemin niye bağırdığını idrak ettiğim an hemen yataktan fırlayıp nenemin odasına koştum. Annem yere çökmüş ağlıyordu. Benden sonra babam da odaya geldi. Bir süre aralarında konuştuktan sonra dışarı çıkıp nenemi aramaya başladılar. Ben onlarla dışarı çıkıp nenemi aramadım. Gel-Git Nene'nin nerede olacağını çok iyi biliyordum çünkü. 


Son 
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Evet, her doğum sancılıdır, bunu hepimiz biliriz! 
Buna doğal yaşam döngümüzde yüzlerce veya binlerce kez şahit olmuşuzdur ama bu öylesine bir doğumdukibu,milyonlarcainsanınadetakanıdonar. 


Takvimler 1979'u gösterirken, sinema duvarlarında gördüğümüz bu sıra dışı bilimkurgu flm afişleri adeta gelecekten gönderilmiş 


bir mesaj gibi beyinlerimize işlenmiştir bile. 
Dahi yönetmen Ridley Scott, böylesi kült olacak bir filme soyunduğunu tahmin edebilir miydi acaba? 


H.R Gigerin ellerinden dökülen muhteşem canlı tasarımı “Xenomorph” bizleri adeta o siyah dünyasına esir alacaktır ve çok uzun soluklu bir sinema serüvenine dahil edecektir. 


Bir bilimkurgu aşığı olarak Alien'da bulduğum bu inanılmaz “bilinmezlik” kumaşını otuz sekiz yıldır giymektenaslausanmadımveusanmakistemiyorum. 


Çocukken annemin veya herhangi bir büyüğümün, bana verdiği bir meyveyi yemez, önce kardeşlerimin bitirmesini beklerdim... Onların aldığı tat bitmiştir artık. Onlar aldığı tadı unutmaya başlarken, benim elimde elmam ve alacağım tat hala durur olurdu. 


Bende değişen bir şey yok, hala o elmayı sakladığım gibi, Covenant'ı da saklıyorum 


Hsn Önl 
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ANDREA 
- Sanırım yanlış oyuna girdim!.. özür dilerim. 


- Her kimsen... bir daha oyuna girmeden önce konum butonuna bakarsan iyi edersin. 


- Adım Andrea. 
- Andrea neden oyunda değilsin... sorun nedir? 


- Efendim oyuna girdim ama oda da başka bir oyuncu var! 


- O sensin! 

- Nasıl? Ben buradayım ama! 
- Hayır... O sensin! 

- Peki ben kimim? 

- Can'sın 

- Peki bu benim hatam mı? 


- Evet... kaydetmeyi unutuyorsun... ve bu kaçtır tekrarlıyor! 


- Efendim adım Andrea... yanlış odaya girdim galiba! 


- Hayır, girmedin... yanlış oynadın! 
Son 


Hsn Önl 
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Sen bilimi sev... Kurgu zaten arkandan gelecektir! 


Hsn Önl 


İN MKUR“ 


 EİYOR © 


bizi yazmıştı 
Burak 
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Bende Maltepe var ama PN olur mu? m 


— 


Scott, bu on altıncı paketi iş 
Var mı fazla Camel'ı olan? 


Minnacık Bilimkurgu Öyküsü 


- Ama anne!.. Babam, neden sürekli uyuyor? diye sordu çocuk, yüzündeki şaşkın ifadeyle. Bugün de, hep olduğu gibi, o günü ilk kez yaşıyordu sanki! 
Oysa babası, yirmi yedi yıldır uyuyordu. 


Hiç usanmadan, bıkmadan, yeni ve yeniden; nasıl ve neden şıklarını oluşturmaktan bıkmıştı artık kadın. 


-Sıramızı bekliyoruz oğlum! 


-Neyin sırası anne!.. neyin? 


-Yaşam vizesi kredisi. Onaylanmadı, onaylanmıyor bir türlü! 


Çocuk, birden hatırladı bunca zaman neden uyuduğunu babasının. Tekrar unutması için annesinin taktırdığı “Sentetik Çip'ten” habersiz. 


-Üzme ne olur kendini! Bak ben çok üzülüyorum senin üzüldüğüne ama!.. Bulacağım bir çözüm, söz sana oğlum! 


-Ama baba annem neden sürekli uyuyor? diye sordu çocuk. 


Hsn Önl 
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İsmail Şahin 53 
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ilimkurgu deyip geçmeyin. Bu gezegenler yazarın kafasında doğar, elinde şekillenir... 

Bu gezegenlerin hiçbiri gerçek değil. Sadece yazarın kafasında var olmuş ve kalemiyle öyküde canlanmış. Ama hepsi ilginç ve bilinmez bir gün belki biri veya birkaçı gerçekten bulunabilir de. 


Bilimkurgu yazarlığı kolay iş değildir. Öyle konular bulacak, öyle şeylerden söz edecektir ki, hem ilgiyi çekecek kadar garip olacak, hem de “deli saçması” dedirtmeyecekkadar o inandırıcılık (o taşıyacaktır... Bilimkurgu o romanlarının o çoğu, birkaç yüzyıl ötede, gökyüzünde, adı sanı duyulmadık gezegenler arasında geçer. 
Dilerseniz, bilimkurgu yazarlarının keşfettikleri, bizi götürdükleri bazı gezegenler arasında küçük bir gezinti yapalım. 
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Mesklin 


MESKLIN GEZEGENİ - YERÇEKİMİNİN GÖREVİ - Hal Clement (*) 


Mesklin gezegeninden ilk SÖZ eden, “Yerçekiminin oOGörevi — Mission Of Gravity (1954)” adlı bilimkurgu romanıyla, Hal Clement. 


Dünyamızdan 11 ışık-yılı uzaklıktaki bu gezegene ilk kimin ayak bastığı bilinmiyor. Yazara göre, bu gezegende uzunca sayılabilecek bir süre kalan ilk kişi, sinyallere cevap vermeyen bir araştırma gemisinin peşinden uzaya gönderilen Charles Lackland adında bir bilim adamı. 


Nedir, Mesklin gezegeninin özellikleri? 
Bir kere, Mesklin, kase biçiminde. Genişliği yüksekliği nin dokuz katı. Ekseni çevresinde öyle hızlı dönüyor ki, Dünya'nın zaman ölçüleriyle, turunu 9 dakikada tamamlıyor. Topaça da benzeyen bu dev cisminin yanlarındaki yerçekimi Dünya'nın 3 katı. Kutuplardaysa, yerçekimi normalin 700 katına çıkıyor. (**) Bu gezegeni çevreleyen soğuk atmosferin ana maddesi hidrojen. 
Denizleriyse sıvılaşmış metan gazından oluşuyor. 
Irmakları da sıvı metan. Göz alabildiğince uzanan kıta parçalarının önemli sayılabilecek coğrafi özellikleri bulunmuyor. Tek-tük dağ sıraları, sarmaşıklarla kaplı uçsuz-bucaksızdüzlükler arasında, çürükdişgibisırıtıyor. 
Tıpkı kendisi gibi, mevsimleri de bir garip Mesklin”in. İkiz güneşlerinin çevresindeki yörüngesini tamamlarken, sonbahar ve kışları 2 Dünya-ayı sürüyor. İlkbahar ve yaz aylarıysa, 830 Dünya-gününe, yani 26 Dünyaayına eşit. Kış mevsimi çok fırtınalı geçiyor ve denizler yüzlerce metre yükseliyor. Kış çıkmadan, büyük kara parçaları sular altında kalabiliyor. Yani şekli değişiyor bu gezegenin. İlkbahardan başlayarak yaz ayları süresince su düzeyleri hızla düşüyor ve gezegen yeniden eski biçimine dönüyor. İklime uygun hayvan ve bakteri yaşamı var bu gezegende. Ama, Mesklin uygarlığının egemeni, 30 cm uzunluğundaki TIRTILlar. 
Bunların oOvücut yapıları, (oMesklin'in O acımasız yerçekimine dayanabilmelerini sağlıyor. 
Mesklin uygarlığının gelişkinlik düzeyi, 16-17. Yüzyıl Dünya uygarlığına yakın. Gemileri, canlı bir ticaret yaşamları var. Bilim alanında da yeni yeni ilerlemeye başlamışlar. Bilimin, eğitimin önemini kavramışlar. 
Kayıp uzay gemisini arayan Lackland, tırtılları, aramalarında kendisine yardımcı olmaları için ikna 


etmiş. Uzay gemisini bulan Tırtıllar hemen şantaj yapıyorlar Lackland'a. Gemiyi ve içindeki kara kutuyu Lackland'a geri vermek için şart koşuyorlar. Koştukları 


şart, kendilerine eğitim olanaklarının sağlanması. 
(# Bu roman ülkemizde 2001 yılında İthaki Yayınlarından “Ağır Görev” adıyla çıkmıştır. 


(**) Ülkemizde yayınlanan kitaba göre, gezegen tam turunu 
18 dakikada tamamlamaktadır, yerçekimi ise kutuplardakinin 
660 katıdır. 


A Short Science Fiction Novel 


DEATHWORLD 


DÜNYASI - Harry 
Harrison 


uludur 


Böyle bir gezegenin varlığını, ilk kez 1960yılında, 
Harry Harrison'un “Ölüm 


Dünyası — Deathworld” 
adlı bilimkurgu romanından öğreniyoruz. 
Uzay o boşluğunun tam neresinde olduğu bilinmemekle birlikte, öykünün O başlamasından 
300 yıl önce, Kaptan 
Kurkowski'nin komutasındaki Pollux Victory gemisinin (ogelmesiyle ( birlikte (yerleşmeye O açılmış. 


Pyrrus gezegeni, radyoaktif çekirdekli, dış katmanları madenden oluşan bir uzay cizmi. Eğik eksenli olması nedeniyle, hava koşulları çok değişken. Bir mevsimden ötekine önemli isı farkları meydana geliyor. Eksen öylesine eğik ki, aynı gün içinde bile, hava, kutup soğuğundan tropikal ılıklığına dönüşebiliyor, bir fırtınanın ne zaman kopacağı önceden kestirilemiyor. Çekirdeğin radyoaktif maddelerden oluşması nedeniyle, gezegenin yanardağları sürekli faaliyette. Sık sık depremler oluyor. 
En küçük bir deprem bile koskoca bir kıtayı birkaç saatiçindeokyanuslarınderinliklerineyollayabileceknitelikte. 
Pyrrus'un iki Ay uydusu bulunuyor. Öylesi durumlar oluyor ki, çift Ay'ın etkisiyle okyanuslardaki su düzeyi 


hızla yükseliyor, büyük kara dilimlerini yutuveriyor. 
Pyrrus'taki yerçekimi, dünyadakinin iki katı. 
Pyrrus'taki büyük egemenlik savaşı, oraya yerleşmiş 


insanlarla, insanların gelmesinden önce oraya egemen olmuş bitkiler arasında. Pyrrus'taki tüm bitkilerin ve çiçeklerin “öldürücü” silahları var. Kiminin zehirli pençeleri, tırnakları, keskin dişleri bulunuyor. Yanlarından geçen insanlara öfkeyle, hırsla, kin ve ölüm kusuyorlar. 300 yıllık yan yana varoluşlarına rağmen, bir türlü, barış içinde yaşamayı öğrenememişler. Üstelik, insanlar bu savaştan yenik çıkar duruma gelmişler. 300 yıllık süre içinde, Pyrrus'taki insan nüfusu 50 binden 30 bine düşmüş. İnsanlara karşı 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açılan savaşta, bitkilerin en büyük müttefiki gezegendeki hayvanlar. İnsanların bilmedikleri şey, hayvanların da, bitkilerin de bir tür telepatiyle haberleşebildikleri. 
Pyrrus'a yerleşenler, tıpkı başka insanlar gibi, kendilerini büyük görürken, hayvan ve bitki gibi yaşam biçimlerini küçümsemekteler. Aslında, bitki ve hayvanların insanlara düşmanlığı, insanların onları küçümsemelerinden, onlardan korkup nefret etmelerinden kaynaklanıyor. e Pyrrus'a 


yerleşmiş insanların çevreyle ve doğayla giriştikleri savaştan yenik çıkmamaları için tek çözüm var: Yüreklerinden bu korku, küçümseme ve nefreti atmaları. Yoksa, bu savaşın kaçınılmaz sonucu, son insana kadar insan neslinin yok edilmesi olacaktır. 


# » 


SOROR GEZEGENİ - MAYMUNLAR GEZEGENİ 
- Pierre Boule (***) 


Pierre Boule'ün “Maymunlar Gezegeni — Planet Of Apes ”ni herkes bilir. 1963 yılında yazılan bu bilimkurgu romanı filme de alınmıştı. Dünya'dan 
300 ışık yılı uzaklıkta bulunan Betelgeuse (Alpha 
Orions) yıldızının iki büyük gezegeninden biridir bu. 
2500 yılında insanlık tarihinin ilk yıldızlararası 
uçuşuna çıkmış olan Ulysse Merou, Profesör Antelle ve Arthur Levain tarafndan keşfedilmiş. Ulysse gazeteci, Levain genç bir fizikçi, Antelle de geziyi finanse edip uzay gemisini inşa eden bilim adamı. 
Yanlarında da Hector adında bir şempanze var. 
“Soror” Latince'de “kız kardeş” anlamına geliyor. 
Neredeyse Dünya'nın ikizi. Yerçekimi, atmosferi, bitki örtüsü, hayvanları, denizlerin karalara oranı, kentleri ve köyleriyledünyanın uzaklardaki bir karbon kopyası. Gerçi bazı küçük farklar bulunuyor, ama, “hık demiş, birbirlerinin burnundan düşmüşler” sanki. 
Ulysse ve arkadaşlarını en çok şaşırtan şey, Soror'a iner inmez karşılarına çıkan ve dış görünüşleriyle “insan” olan yaratıkların, kendilerine, beklenmedik biçimde “hayvanca” Oo tepki göstermeleri. Bu “insan”lar o konuşamıyor, o yazamıyor, o söylenenleri anlamadıkları gibi kendi düşüncelerini de iletemiyorlar. 
Soror'un oegemenleri omaymunlar. Yani o goriller, şempanzeler, orangotanlar... Dünyadakine çok yakın bir uygarlık düzeyine ulaşmışlar. İnsanlara hayvan gözüyle bakıyorlar ve deneylerinde “kobay” gibi kullanıyorlar. 
Ulysse'nin bütün çabaları maymunları kendilerinden 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yana çekmek. Genellikle bilimde sivrilen şempanzelerden genç yaştakileri ikna etmeyi başaran Ulysse, Soror 


bürokrasisinin (oağır o topları oOOolan orangotanları bir türlü kendinden yana çekmeyi başaramıyor. 
Maymunlarla ilişkilerinde ruh ve beden sağlığını 


korumayı beceren tek kişi Ulysse'dir. Birlikte geldiği arkadaşları ya ölmüş, ya çıldırmıştır. Ulysse tek başına yoluna devam ediyor ve bir arkeolojik kazı yerinde gerçekleri öğreniyor. Tarihin çok eski dönemlerinde, Soror'a insanlar egemenmiş. Ama bir yandan insan türü yozlaşırken, öte yandan maymun türü hızla gelişmiş ve bir süre sonra da egemenlik el değiştirmiş. Ulysse, bunu öğrendikten sonra, insan denilen geri yaratıkları uyandırma, bilinçlendirme çabasına giriyor. Gerçekten de, insanlarda, bilinç belirtileri, zeka pırıltıları görülmeye başlanıyor. Egemenliklerinin tehlikeye girdiğini gören maymunlar Ulysse'nin peşine düşüyorlar. Ulysse, dişisi ve yeni doğmuş yavrusuyla, şempanze arkadaşları Zira ve Cornelus'un yardımlarıyla kaçıp kurtuluyor. Yedi yüz yıllık bir ayrılıktan sonra dünyaya dönüyor ve orada kendisini yeni dünya düzeninin askerleri karşılıyor : Goriller. 


(***) “Maymunlar Gezegeni” romanı ülkemizde farklı yayınevleri tarafından birkaç kez yayınlanmıştır. 


1—1971 yılında İnkılap ve Aka Kitabevi tarafından “Maymunlar Cehennemi” adıyla, 2-1971 yılında Okat Yayınevi tarafından “Maymunlar Gezegeni” adıyla 176 sayfa olarak, 


3-1996 yılında Alfa Yayınları tarafından “Maymunlar Cehennemi” adıylave 123 sayfa—epeyce kısaltılmış-olarak, 42005 yılında İm Yayın Tasarım tarafından “Maymunlar Gezegeni” adıyla ve 247 sayfa olarak, 


5-2015 yılında İthaki Yayınları tarafından “Maymunlar Gezegeni” adıyla ve 205 sayfa olarak yayınlanmıştır. 


ARRAKİS GEZEGENİ - DUNE - Frank Herbert 


a) 


Galaksi İmparatorluğu'nun bir köşesinde, Canopus Sistemi'nin üçüncü gezegenidir Arrakis. Dune adıyla da biliniyor bilim çevrelerinde. Dünyanın ilk gezegen 


bilimcisi ve Dune'un kendine özgü ekolojisini ilk inceleyen kişi olan Dr. Pardot Kynes tarafından keşfedilmiş. Bu konuda kesin bir tarih yok, ama, “Dune — Dune ” (1965) bilimkurgusunda sözü ediliyor. Sonra, Herbert'in “Dune Mesihi” ve “Dune'un Çocukları” adlı yapıtlarında da söz ediliyor. Arrakis (Dune) gezegeni kurak — çorak bir çöl. Su öylesi ne az bulunan, öylesine paha biçilmez bir şey ki, bu gezegenin özgür yerlileri olan Fremen'ler vücut terlerini, nefes buharlarını tutmak ve kullanmak için özel giysiler giyiyor, özel araçlar kullanıyorlar. Akarsuları da yok, su birikintileri de. Yer altı mağaralarına havuzlar yaparak, topraktan sızabilecek su damlacıklarını zaman içinde biriktirmeye ve değerlendirmeye çalışıyorlar. Ölen topluluk üyelerinin vücutlarındaki su sıkılıyor ve yaşayanların hizmetine kazandırılıyor. 
Bu iklim türüne özgü biçimde, hava çok sıcak, kum fırtınaları çok. Fremenler dışında canlı yok gibi. Ne hayvanlar, ne de bitki örtüleri. Tek bitki, Arrakis. O da gezene adını vermiş. Baharatlı bir bitki. Küçük dozlarda alındığında zararı olmuyor,ama,fazladozlarda bağımlılık yaratıyor. Düzenli aralıklarla alındığında, bu baharat, insanın telepatik güçlerini artırıyor, ömrünü uzatıyor. 
Arrakis gezegeninin garip ekolojisinin bir yan ürünü bu baharat. Ekolojinin orta yerinde de, boyları 400 metreyi bulabilen KUM SOLUCANLARI var. Kumtepeleriarasında dolaşıyor, kum planktonlarıyla besleniyorlar. Ken dilerini (zehirlediği oOiçin de sudan kaçıyorlar. 
Ekolojik (oObir süreç içinde, kum planktonları kum  solucanlarına odönüşüyorlar. Bu dönüşüm gezegenin su kaynaklarını azaltıyor. Su damlacıklarını, birikintilerini kumla örtüp yok ediyor. 
Bu egzotik görünüm içinde, Paul Atreides'i görüyoruz. 
İmparatoru alaşağı ediyor ve Muad'Dib adını alırken 


bu arada, 
Paul'ı da 


egemenliğini ilan ediyor. Fremenler, öldürülmüş bir soylunun oğlu olan benimsiyorlar. Devam eden bir öykü bu... 


(****) “DUNE” romanı da ülkemizde farklı yayınevleri tarafından yayınlanmıştır. 


Sarmal Yayınları 

1-Çöl Gezegeni Dune-1997-720 sayfa 2-Dune Mesihi-1997-298 sayfa 

3-Dune'un Çocukları-1998-528 sayfa 4-Dune'un İmparator Tanrısı-1999-680 sayfa 5-Dune'un Kafirleri-1999-787sayfa 


6-Dune Rahibeler Meclisi-2000-717 sayfa 


Kabalcı Yayınları : 

1-Dune-2008-640 sayfa 

2-Dune Mesihi-2008-280 sayfa 

3-Dune Çocukları-2008-550 sayfa 4-Dune Tanrı-İmparatoru-2009-540 sayfa 5-Dune Sapkınları-2011-540 sayfa 6-Dune Rahibeler Meclisi-2012-528 sayfa 


(Sarmal ile Kabalcı baskılarının sayfa sayılarının farklı olması kullanılan fonttan kaynaklanmaktadır.) 


Yine Kabalcı Yayınları tarafından yaayınlanan Dune kitapları vardır. Bu kitaplar Frank Herbert'in oğlu Brian Herbert ile oğlunun arkadaşı Kevin J. Anderson tarafından birlikte yazılmıştır. 


1-Dune Atreides Hanedanı-2003-708 sayfa 2-Dune Harkonnen Hanedanı-2003-748 sayfa 3-Dune Corrino Hanedanı-2004-648 sayfa 


4-Dune Butleryan Cihadı-2005-700 sayfa * “Harkonnen Avı” isimli 40 sayfalık hikaye kitapçığı 


5-Dune Makinelerin Seferi-2005-850 sayfa*“Dövüş Meki” isimli 30 sayfalık hikaye kitapçığı 


6-Dune Corrin Savaşı-2006-700 sayfa*t“Bir Şehidin Hatırlanışı” isimli 30 sayfalık hikaye kitapçığı 


İthaki Yayınevi : 

1-Dune- 2015-710 sayfa 

2-Dune Mesihi-2016-294 sayfa 
3-Dune Çocukları-2016-548 sayfa 


(Serinin diğer kitapları yayınevi tarafından zaman içerisinde yayınlanacaktır.) 


Kaynak: 


Gelişim Yayınları BİLİM DERGİSİ'nin Haziran 1982 tarihli 
4. sayısından alınmış olup, adı geçen eserlerin orijinal isimleri eklenmiş ve bu eserlerden ülkemizde yayınlananlar fistelenmiştir. 
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Yazı Dizisi - 2.Bölüm 
Özgür Serdar Altunoğlu 


Türkiye'de bilimkurgu Çizgi Romanı; 
Tarihsel Bakış 


Bu makale, hakemli Sanat Yazıları dergisi 35. sayıda yayımlanan “Türkiye'de Bilimkurgu 


Çizgi Romanın Geleceği” başlıklı araştırmamın ikinci bölümüdür. 


TÜRKİYE'DE ÇİZGİ ROMAN 


Türkiye çizgi romanın etkileyen ekolleri Sanatçı Devrim Kunter, anlatım ve kareleme yöntemlerine göre dört sınıfa ayırmıştır: 


1. İtalyan Ekolü (Fumetti): Teksas, Tommiks, Zagor, Mister No... 

2. Fransız-Belçika ekolü (Frankofon): Red Kid, Tenten, Asteriks, Şirinler... 

3. Amerikan Ekolü (Comics): Örümcekadam, Batman, Conan... 

4. Japon Ekolü (Manga): Akira, Astroboy, Fullmetal Alchemist, Death Note (Kunter, 

2015). 
Türkiye'de Japon (manga) etkisi 2010'dan sonra gözlemlense de Amerikan, İtalyan ve Fransız-Belçika ekolleri, çizgi romanın Türkiye'de ilk başladığı 1930'lu yıllardan itibaren sıkılıkla kullanılan anlatım yöntemlerinden olmuştur. 


Türkiye'de çizgi roman deneyimi II. Meşrutiyet sonrasına kadar götürülebilse de özgün anlatımın ilk görüldüğü yer Cemal Nadir'in 1930'lu yılların başında Son Posta gazetesinde çıkan Amcabey tiplemesidir; fakat bu ilk örneklerde söz balonu kullanımı yoktur (Cantek, 


2014, S. 54). 
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BAYETEKİN 


ZE k 44 TASIADAMLARA KARSI 
Görsel 3.1. (Sol) Flash Gordon Afişi, 1936, (Sağ) Baytekin sinema afişi, 1967. 
Erişim: 03.01.2016, Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/ Dosya:Baytekin (Flash Gordon) birleşik. jpg N lex Raymond'un ürettiği Flash Gordon'un ise Türkiye bilimkurgu çizgi romanında 


kilit bir rolü vardır. 1934 yılında Baytekin adıyla Türkçeye uyarlanan bu çizgi roman yayımlandığı Afacan dergisinde büyük ilgiyle takipedilir. İlerleyenyıllardaAlex Raymond'un da 
Baytekin adı altında yayınlanır; fakat aynı ilgi 


Jungle Jim, X-9 gibi kahramanları 


gazetelerde yayımlanan çizgi romanlar için gerçekleşmez (Cantek, 2014, s. 62). 

1939-1945 yıllarında gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı birçok alanda büyük paradigma değişimlerine neden olmakla birlikte çizgi roman sektörünü de etkiler. Türkiye savaşa girmediği haldeekonomiksıkıntıiçerisindedir. 
Türkiye'deki yayıncılar masrafları düşürmek için yabancı çizgi romanlara telif ödememeye başlar. Bu da Türkiye'de uzun sürecek bir kopyacılık döneminin kapılarını açar. İkinci Dünya Savaşı döneminde dünyada ise çizgi romanlar ve animasyonlar devletlerin Orta 


otoriter yönetimler eleştirel 


propaganda aracı olarak kullanılır. 
Avrupa'daki 


gördükleri çizgi romanları yasaklamaya başlayınca Türkiye'ye gelen ve çoğunluğunu İtalyan çizgi romanların oluşturduğu (fumetti) 


eserlerde aksamalar gerçekleşir. 


Savaş sonrasında, 1950'li yıllarda Amerika çizgi romanının düşüşe geçtiği ve Avrupa ve uzak doğu çizgi roman anlayışının kendi özgün tarzını bulmaya başladığın görülür. 


İkinci Dünya Savaşını kaybeden Japonya'da 


“manga” diye adlandırılan çizgi roman 


kültüründe ise bilimkurgu temasının yoğun olarak işlendiğini görülmektedir. 


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan manga endüstrisinin devamlı olarak kullandığı acı savaş anıları önemli bir etkendir. 
çizgi roman ve animasyonda açıkça görülmektedir (Öztekin, 2011, s. 22). 


Bu deneyimin etkileri 


u açıklamadan sonra Öztekin, manga kültürünü, yumuşak güç (soft power) olarak dünyayı etkilemesinden bahseder. 
Savaşın yıkımından sonra Avrupa ve Japon çizgi girmeyen Türkiye'de gerçekleşememesi savaşa 


romanında görülen diriliş, savaşa girmenin veya kazanarak çıkmanın değil de kültürel sermayenin yeniden yapılanma ve üretimde ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. 


1950'li yıllarda, Türkiye'deki çizgi romanlarda daha çok tarihi ve milliyetçi konulara ağırlık verildiği görülür. Türkiye'de büyük bir ticari başarıya imza atan İtalyan ürünlerinden Teksas ve Tommiks de bu dönemde çıkmıştır (Cantek, 2014, S. 125). 
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Görsel 3.2. Turhan Selçuk, 1994, Abdülcanbaz. 
Erişim: 03.01.2016, Kaynak: http://abdulcanbaz.biz/5- OsmanliTokadi 


957 yılında Turhan Selçuk (1922-2010) 
İİ. . Milliyet gazetesi için çizilmeye başlanan, tarihi, fantastik ve bilimkurgu öğeleri taşıyan Abdülcanbaz çizgi romanı uzun yıllar çeşitli gazetelerde yer alır. Turan Selçuk'un eril figürleri köşeli, dişil figürleri yuvarlak hatlı ama mutlaka sade çizdiği Abdülcanbaz, Türkiye bilimkurgu çizgi romanı açısından özgün ve önemli bir örnektir. 
Yayın hayatına 1957-1987 yılları arasında devam eden, ardından 1994 yılında tekrar çizilmeye başlanan Abdülcanbaz'a bilimkurgu perspektifinden bakılırsa bilimsel kaygıları baskın olmadığı görülür. Abdülcanbaz'da esas olan maceradır. Bilimkurgu tarihine bakıp fantastik edebiyata doğru yaşanan dönüşümü dikkate alırsak, Abdülcanbaz'ın belki de bu yüzden bilimkurgu, özellikle steampunk ve fantastik yaklaşımları sentezlediği için sürekli bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Aynı zamanda steampunk'ı Osmanlı tarihi motifleri ile işlemesi yerli okuyucular tarafından yankı bulmasında önemli bir role sahiptir. 


1960'lıyıllaradönersekhemAmerika'daMarvel 

ve DC Comics'in doğuşuna hem de akademik 

anlamda ilk bilimsel çizgi roman kongresi 

gerçekleşir. 1962'de Fransa'da yayımlanan ve 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büyük ilgi gören, Jean-Claude Forest'ın çizdiği Barbarella ilk erotik bilimkurgu çizgi romanı olarak nitelendirilmektedir (Lofficier, 2015). 
Japonya'da ise 1952-1968 arasında Osamu Tezuka, Astro Boy ile ilk manga örneklerinin bilimkurgu alanında verildiği görülmektedir. 


İtalyan çizgi roman dergisi Tom Braks içinde yayınlanan Yüzbaşı Galaks çizgi romanı, yan karakterlerden birinin bıyığı var diye sanki asıl kahraman oymuş gibi 1971 yılında “İlk Türk Feza Pilotu Apo” adıyla dergiye dönüştürülmesi (o kopyacılık (odönemindeki dikkat çeken örneklerden biridir (Cantek, 
2014 S. 210). 


1973 yılı Oğuz Aral'ın önderliğinde kurulan 
Gırgırın yayın hayatına geçtiği yıllardır. 
1981-1983 döneminde 500 000'i ulaşan satış rakamlarıyla Türkiye mizah ve çizgi roman tarihinin rekor satışlarından birini gerçekleştirir. Bu etki ardından gelecek olan yeni nesil dergiler için bir ekole dönüşmesini sağlar. 


1980'li yıllara gelindiğinde yurt dışında özellikle Avrupa'da çizgi roman alanında önemli eserlere rastlanır. Enki Bilal'den Gods of Chaos, Allan Moore ve Dave Gibson'dan Watchmen... 


1980'lerde ise Türkiye'de durum dünyadakinden farklıdır. Çizgi roman satışları düşüşe geçmiştir, dönemin ruhu ile uyum sağlayan Conan bile çocuklar üzerindeki etkisini yitirmeye başlar (Cantek, 2014 s. 
242). Bu yıllarda gündelik hayata giriş yapan bilgisayar oyunlarının yeni nesil üzerindeki 


etkisi artar. Dolayısıyla çizgi roman kültürü 


genç kuşaklardan kopup yetişkinlere yönelik mizah dergilerinde devam eder. 


1990'lı yıllara doğru mizah dergileri arasındaki bölünme ve çatışma olayları sonucunda sektörde duraklama ve yeni nesil çizerler arasında paradigma değişimi gerçekleşmiştir (Cantek, 2014. s. 274). 


Görsel 3.3. Galip Tekin, 2012, Tuhaf Öyküler. 
Erişim: 03.01.2016, Kaynak: http://uykusuzdukkan.com.tr 


980 darbesi dönemindeki yoğun sansür 
| m tam da bilimkurgu ve 
fantastik kaçışına uygun bir isim ortaya çıkar. Galip Tekin'in Gırgır dergisinde çıkan “Tuhaf Öyküler” adlı karanlık ve bol taramalı çizgi roman serisi 1982 yılında büyük ilgi ile karşılanır. İlgi o kadar fazladır ki dergi sahibi Oğuz Aral'ın “gereksiz taramalardan kaçının” 


ilkesi göz ardı edilecektir (Akıllı, 2011, s. 
104-106). Galip Tekin'in, Abdülcanbaz'daki gibi mizah unsurlarına başvurmak yerine fantastik ve bilimkurgu öğelerinin ağır bastığı bu yaklaşım, Türkiye çizgi roman tarihinde başka bir ilktir. 


çizgi (o romanının Oo seyrine 


bakıldığında 1970'li yıllardan beri çizgi 


ürkiye 


romanı taşıyan bir ekol görülmektedir. Bu ekol Gırgır (1972) ile başlar, 1980'li yıllarda dergiye duyulan ilgi artar. Oluşan ivme sonucunda Gırgır'ın içinden kopan Hıbır (1989) ve bu çatışmada Gırgır'ın yanında yer alan Limon (1985) dergisi görülür. Limon'un kapanmasıyla tek başına kalan Leman (1991), Leman'ın içinden doğan Penguen (2002) ve onun içinden doğan Uykusuz (2007) dergileri Türkiye çizgi romancılığının ana eksenini oluşturur. Yeni nesil, çizerlerin yetiştikleri dergiden kopup kendilerini ifade etmek için yeni dergiler çıkartırlar. Özetle Türkiye mizah dergileri devamlılığını arıların oğul vermesi şeklinde sağlamaktadır, denilebilir. 


2009 yılında ise farklı bir şey olur. NTV 
yayınları edebiyat uyarlaması çizgi romanları yayınlama kararı alır ve bunu reklamlarla destekler ve satışlarda hareketlenme olur; ancak Levent Cantek'in bu konu hakkındaki analizi dikkate değerdir. 

Türkiye, çizgi romanın endüstri olmadığı 

ülkelerden biri. (...) üretim genellikle 

yetişkinlere yöneliktir, büyük ölçüde gazetelerde ve yetmişli yıllardan sonra mizah dergilerinde yayınlanmıştır. Oysa dünyada çizgi roman üretimi çocuklara yönelik olarak gelişmiştir, yetişkin çizgi romanları çok daha sonra üretilmiş 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ve geniş anlamıyla marjinal kalmıştır. 
Batıda marjinal olan bizde ana akım olmuştur (..) çocuklara yönelik çizgi roman (...) açığını hep yabancı ürünler kapatmıştır (Cantek, 2014, 5. 327). 

unun yanında “çizgi romanların okuma merakına olan isteği azalttığı” gibi dayanaksız birsöylemdeçizgiromanın muhalif tutumundanrahatsızolan otoritelertarafından yasaklanması 


sürekli dile getirilmiş ve 


istenmiştir. Oysaki disiplinli çalışma ve düzenli okuma kültürüne sahip Japonya'da bizdekinin aksine çizgi romanlar (manga'lar) ilk çıktığı günden beri en çok tüketilen ve severek takip edilen sanat ürünleridir (Varol, 2003, 8. 135-144). Türkiye'nin ancak 2010'lu yıllarda tanıştığı manga serileri, Japonya'da ne dini kaygılardan dolayı yasaklanmış ne de 


otoriteler tarafından gençlere zararlı olduğu 


açıklamasında bulunulmuştur. 


ee 


Görsel 3.4. Emrah Ablak, 2016, Tübitak: Saklı Düşman Erişim: 03.01.2016, Kaynak: http://babil.com 
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2005 yılında Emrah Ablak'ın çizerliğini 
yaptığı Penguen ve Uykusuz dergilerinde “Tübitak” çizgi romanların derlendiği tek ciltlik çalışması 


ilgiyle karşılanan isimli yayımlanır. Ardından 2011'de “Tübitak 2” çizgi romanı ve “Tübitak: Saklı Düşman?” grafik romanları çıkar. Tübitak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu içerisinde kurgulanan bir profesör ve bir temizlikçinin tezatlığını kullanarak mizah ve maceraya dayalı öykülerden oluşmaktadır. Bu hikâye kurgusuyla Emrah Ablak'ın kemikleşen çizgi roman okuyucu profilinden daha geniş bir kitleye hitap ettiği gözlemlenmektedir. 


Bu arada yeraltı edebiyatı içinde gelişen fanzinlere de dikkat etmekte fayda var. 
1996 yılında Ankara'da Çapa Çizgi Roman 
grubunun çıkarttığı fanzin başlarda ses getirmese de ekip, 2003 yılında “Karabasan” adıyla ilk profesyonel yayınlarını Arkabahçe Yayıncılıktan çıkartmayı başarır (Çapa, 2007, 5.398). Marvel tarzı dev bir evren yaratmayı planlayan Çapa Grubunun çekirdek kadrosunu Yıldıray Çınar, Mahmud Asrar, Suat Efe Us, Hakan Tacal oluşturur. Aynı ekip daha sonra fanzinlerdeki hikâyelerden “Gorajun” isimli aksiyon ağırlıklı bir bilimkurgu çizgi romanı da çıkartır (Asrar, Çınar, Tacal, 2011, s.2). 


- zellikle Yıldıray Çınar ve Mahmud Asrar, O Comics ile giriş yaptıkları ABD çizgi roman dünyasına Marvel ve DC Comics gibi dünya çapında yayınevleri için çizmeye başlar (Biberkökü, 2015). Bu başarı Türkiye'de yeni nesil çizerler için ilham kaynağı olabilir. 
Budurum Türkiye'deki çizgiroman sorununun yetenek veya yetişmiş eleman değil, sektör ile 


alakalı olduğunu gösteren kanıtlardan biridir. 


Görsel .35. Devrim Kunter, 2016, Seyfettin Efendi Erişim: 03.01.2016, Kaynak: http://seyfettinefendi.blogspot. 
com.tr 
“Tübitak” çizgi romanı örneğinde olduğu gibi yerel konular ile teknolojik öğelerin sentez formülünü uygulayan bir diğer güzel örnek ise “Seyfettin Efendi”dir (Kunter, 2014). 
Seyfettin Efendi, Osmanlı zamanında geçen bir ajanın hikâyesini bilimkurgu-steampunk tarzında fakat daha çok aksiyon ve polisiye ağırlıklı anlatır. Devrim Kunter eserini kendi çizip, kendi imkânlarıyla profesyonel kalitede basıp, fanzin gibi yine kendisi dağıttığı için, sektörün dışında ama çağımızdaki bireysel çabanın imkânlarını göstermesi açısından 

ayrıca önemli bir örnektir. 


2015in en büyük, bilimkurgu da diye bileceğimiz, grafik roman olayı ise İlban 


Ertem'in yazıp çizdiği, İhsan Oktay Anar'ın 


Kıtalar 
Türkiye'de üretilen ve büyük 


romanından “Puslu 
Atlası”dır. 


yayınevlerinden çıkan ve yine yetişkinler için 


uyarlanan 


olan bu eser Gırgır ekolünden tanıdığımız İlban Ertem'in on yıllık bir hazırlık sürecini barındırıyor. Bu detaylı eser, editörü Levent çizgi etkinleri ile grafik romana duyulan ilginin ve 


Cantek'in (o gerçekleştirdiği roman 


saygının da artmasını sağlamıştır. 


Görüldüğü gibi Türkiye'de çizgi roman, 2015 
sonrasındahemküreselleşmehem debilgisayar programlarıve internet teknolojisinin etkisiyle bir dönüşüm geçirmektedir. Fakat sektörün endüstrileşememesi bilimkurgu çizgi romanı gibi alt türlerin de gelişmesi için yeterli ortamı sağlayamamaktadır. 


Gelecek sayıda tüm bu bilgiler ışığında 


Japonya'dan çağdaş bir örnekle yazımızı tamamlayacağız. 


Özgür Serdar Altunoğlu - Hacettepe Üniversitesi Grafik Tasarım 

Web: serdara.com, 

İletişim: serdar©serdara.com 

Kaynak: Altunoğlu, Özgür Serdar. (2016). 
Türkiye'de Bilimkurgu Çizgi Romanın Geleceği. 
Sanat Yazıları Dergisi. 35. sayı, sayfa 177-193. 
PDF 
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Dizi Öykü - 2.Bölüm 


“Göremiyorsunuz değil mi? Duyamıyorsunuz da... Rüyalarında görmek veduymak istedikleri yerine tam tersini kendilerini beklerken bulan insanlar gibiyiz şimdi. Yeraltındaki mağarasında uyuyan Morpheus, Gece'nin perdesi çekilince göğe ne şekillere bürünürdü oysakardeşleriylebirlikte,binbirMormolykeion takınıp, tanrısal mesajları haber vermek için türlü oyunlar oynarlardı onlara zihinlerinde. 
Kan ter içinde uyanan insan da daha iyi anlardı tanrıların ona bahşettiği nimetleri ve kendisini nelerin beklediğini. Şimdi yandı, kül oldu rüyaların yuvası o karaağaç, insan soyuyla birlikte kuruyup kavruldu. Onları Eos ufukta yüzünü gösterdiğinde merhamet edip bırakan kabusları, şimdi birer tohum gibi bizim toprağımıza saçıldı. Ey Themis, duy sesimi tanrıça, tanrıların kaderi de aynı mı yoksa, 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Sisyphos'un cezası gibi, binyıllar yokuşunda tekrarlanan bir eziyet... O kapkara kaya geri yuvarlandıkça hangi ekmeği öğütecek bizler için?”. Ve kral böyle dile getirdi ümitsizliğini Pantheon'un. 


Koyu bir sessizlik hakim olurken göğün çatısına, yeryüzünün çürümüş kabuğundan bir ses duyuldu leşyiyicilerin ulumalarını yırtan. 
Son dört yüzyıl içinde kendilerine huzursuzluk verici şekillerde iyi tanıtılmış bu ses ilk defa aradıkları birşeye delalet ettiğinden olsa gerek heyecanla bakışlarını kaynağına yönelttiler ve aradaki uzay-zaman dokusunu dolduran tüm maddenin sinirsel iletime benzer biçimde çok yönlü bir yansımayı kendilerine taşımasıyla önlerine serilen sahne karşısında kalakaldılar. 
Bir dağın eteğinde genişçe bir mağaranın loş 


ve yüksek tavanlı girişinde, o garip leşçillerden birinin henüz dumanı tüten kanlı bedeni cansız yatıyordu. Girişin biraz daha diplerdeki karanlığın içinde tanrılara çok tanıdık gelen o figür belirdi. Kirli kıyafetleri ve askeri donanımları içinde, ağzını ve burnunu örten ancak uzun beyaz saçlarını açıkta bırakan bezden maskesi ve koyu camlı gözlükleriyle bir insandı bu. Elinde yeni ateşlendiği belli teknolojik görünümlü silahıyla mağaranın daha aydınlık tarafına çapraz ve ihtiyatlı birkaç adım attı. O dehşet verici yaratığı bir seferde yere sermişti anlaşılan ama silahın hedefi hala cesedin üzerindeydi. Kolay bir galebe gibi görünen duruma karşın adam kan ter içinde nefes alıp veriyordu. Silah patlamadan önce henüz tanrıların tanık olamadığı bir mücadeleye girişmişlerdi anlaşılan. Ancak her ne olursa olsun orada duran insan soyunun bir ferdiydi. Tanrıların yüzünde, o güzel aşıklarını gizli gizli seyrettikleri gençlik günlerinden beri göremeyeceğiniz türden bir ışıltı belirdi. Aynı hayranlıkla süzdüler parlak zırhı ve kalkanı olmayan bu savaşçıyı. Çünkü tüm değerli metal ve taşlardan daha pahalı bir şey taşıyordu üzerinde bu sefer... Umut... 


Tanrısal gururlarına aldırış etmeden içten içe farklı olmasını dilediler bu sefer, bu kirlenmiş topraktan geçmişteki gibi kanla yoğrulmuş bir soy doğmamalıydı yeniden. 


“İşte !..” dedi Zeus, “Bir ışık... Deucalion'dan beri bu derece heyecan vermemişti bana bir tohum...” 


Adam ayağıyla dürttüğü leşin ölü olduğuna emin olduktan sonra onu mağaranın dışına sürükleyerek yamaçtan aşağı yuvarladı. Sonra tekrar mağaraya döndü ve henüz girişteyken boş eliyle omzundaki fenerin ışığını yaktı. 
Mağaranın derinliğine doğru ilerledikçe tanrıları da bir merak sardı. Yoksa bu ölümlü de Orpheus'un yaptığı gibi bir aptallığın peşinde miydi? (Yeraltından kaçmayı başarabilmiş bir ruhdu belki de... Adam bu sorulara cevap olabilecek uzunlukta bir yürüyüşten sonra demirden bir duvarın önünde durdu. 
İnsan yapımı olduğu anlaşılabilen bu kapı, adamın hemen yan tarafta asılı duran konsol üzerindeki numaralı tuşlara belli bir sırada dokunmasıyla gürültülü biçimde gıcırdayarak 


yukarı doğru açıldı. İçeride çeşitli teknik araç ve teknoloji kalıntıları olduğu belli birçok ekran ve donanımdan oluşan karmaşık bir kurulum göze çarpıyordu. Odaya girer girmez kolunun ani bir hareketiyle kapının yanındaki başka bir düğmeye vurdu avuçiçiyle ve demir duvar gürültüyle kapandı arkasından. Basınçlı mavi bir buhar üfleyen düzeneğin altında kıyafetleriyle birlikte dezenfekte olduktan sonra maske ve gözlüğünü çıkarıp ekranları incelemeye koyuldu. Tanrıların bir nebze rahatladığı hissedilebilirdi yüzlerinde umudun gittikçe artan ışığından. Çünkü anlaşılan bu insan hayatta kalmayı başararak kendi sarayını kayaların içine kurmuş bir Daidalos torunuydu ve yaşamak için kendine bir amaç bulmuştu. O her ne idiyse... 


“Görüyorsunuz oya dostlarım, tanrılar olarak bile kaderimiz insanoğlunun çektiği eziyetlerden daha uzağına taşımıyor bizi kozmosun değişmez yasaları içerisinde. 
Binyıllar denizinin dalgalarında inip çıkıyoruz göğün yükseklerine ve yerin altına. Şimdi soruyorum sizlere, ne yapmalıyız butohumdan yeni bir dünya kurmak için? Onu yalnız mı bırakmalıyız tüm bu kül ve toz içerisinde Phoenix gibi yeniden doğsun diye yoksa tanrı olmanın yeni bir anlamı mı açılıyor bizlere sonsuzluk içinde?” diye sordu kral. 


“Yüce Zeus...” diye söze girdi Hephaistos hiç beklemeden, “Buraya henüz adımımı attığımda söylediklerim sizce başka türlü anlaşıldıysa da amacım insanın bu son soyunun kısa tarihininde görebildiklerimi anlatmaktı sizlere. Kendimi sizlerden üstün gördüğümü düşünmeyin soylu tanrılar ve tanrıçalar ancak günüm gecem ateşin başında cevherlere şekil vermekle geçer, o yüzden hem ateşin hem de maddenin doğasını iyi bilirim ve insan soyunun kendi cevherini kendi etten örsünde akıl çekiciyle döverek yarattıklarına tanık olurum yıldız aleviyle yanan ocağın ötesinden. Ki o alevin özü 'zaman'dır, kalbi “şimdide atar o tanrısal ateşin, üzerinde geçmiş ve gelecek alazlanır kozmosun nefes alıp verişiyle. Insana verilen de bir parçasıydı bu ateşin. Tanrıların ekmeği olan insan aslında küçük bir dilimiydi zamanın ulu Zeus, kendi geleceğini hesaplayabilirdi kafasının içindeki labirentte. Ve Metis'in kızı şahittir, kendi 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geleceğini gören bir varlık ki o bir kaya parçası bile olsa, en yakın geleceği bile bildiği takdirde onu aynı zamanda değiştirmiş de olacaktır ve bu her sonsuz sayıdaki anda sonsuz bir döngüye sebep olur, kendi varlığının farkına varır bu zamansal girdap. Gerçek doğası budur “akıl'ın ve o bir dilim olarak büyüyüp ekmek olmaya yaklaştıkça tanrılara layık gerçek bir 'insan'a dönüşebilir, olgunlaşmış bir 'ruh'a sahip olabilir vicdan taşıyan, daha geniş bir geçmiş ve gelecek bilicinde olarak 'şimdi'nin ve diğer varlıkların sorumluluğuna vakıf olabilir. Tanrılara layık insan budur, çünkü tanrı budur. Ve değil mi ki her ırmak sonunda denize akar, tüm bu yıkımı yaratan akıntı da sonsuzluk okyanusuna dolar. Çok uzun zaman geçti insanın hamuru yoğuralı beri ama dev demirhanelerinde yeni silahlar dövdüler yepyeni savaşlar için. Belki bu tanrıların da kıskançlığından korudu onları zira dağ dağ üzerine yığamadılar devler gibi, yıkıntı yıkıntının üzerinde göğe kadar yükselemedi. 
Hatırlarsınızaltınçağınobüyükozanlarını,yazar ve sanatçıları, yüksek kolthornoslu oyuncuları, şehirlerde düzenledikleri oyunları, oynattıkları tragedyaları. Nasıl da kördüğüm olurdu zavallı kahramanların birbirleriyle kesişen yazgıları, öyle ki kahramanlar birer dilenciye, meczuba dönüşürdü günahlarının prangaları içinde. 
Sonunda bir tanrı sureti indirirlerdi yukarıdan sahneye, 'deus ex machina' dedikleri, aynı Alexandros'un Gordion düğümüne son verdiği gibi bitirsin diye tüm kavgayı ve acıyı, söndürsün haddini aşıp benlikleri yakan ateşi. 
İnsan yeryüzü sahnesinde de aynısını yaptı Ares'in önderliğinde yüzyıllar ve yüzyıllar sonra, indirdiler gökten bir “makinadan tanrı her defasında, çözmek için tüm kördüğümleri kendi akıllarınca. Phaeton'un sebep olduğu felaketin daha azı değildi bu halbuki, çünkü ateşleri söndürmektense en büyüğünü yaktılar yıldırım sesleri eşliğinde, kavurdular tüm çocuklarını geniş göğüslü Gaia'nın diktikleri dev ölüm ağacının kör edici ışığıyla. Ey ak kollu tanrıçalarım Artemis ve Demeter, böyle kül ettiler önce zehirleriyle kirlettikleri eşsiz güzellik ve tatlardaki nimetlerinizi. Açlığa mahkum ettiler kendilerini, sonra türlü belalar getirdi oklarıyla öfkeli Apollon, türlü illetler. Yine de güçlü bir varlıktı bu “insan”, yokolmadı, yeni bir soy geldi zehir katılmış yeni 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tohumlarından demir soyunun. Altıncısıydı bunlar soyların, ak saçlı insanların çağıydı artık zaman. Bunlar da çok farklı değildi atalarından, ve hatta zihin labirentindeki canavarlarından beter, duvarlarını alaşağı eden bir ırk oldular. Bilirim ki asil dostum Prometheus tanrısal yalımı armağan ederken eserine, “akıl haddini aşmasın, o ateş dünyayı yakmasın diye bir labirent inşa etmişti insanın kafasında aslında. İşte bu cüretkar aksaçlılar kendi tahtlarını kurdular yüksek kuleler üzerinde ve tanrılara özendiler, öyle ki ölümsüzlerin adlarını verdiler yaptıkları işlere. 
Nasipçe daha azına sahip olanları sömürdüler onlar da, görünmez zincirleri sağlamdı benim dövdüklerimden, Kaukasos dağının kartalı gibi birbirlerinin yaşamlarını kemirdiler. 
Bu 'akılı kontrolden çıkanlar, korku verici Argos'un güzel lo'ya yaptığı gibi birbirlerini gözlediler hep, her yerde bir gözleri vardı onun gibi, ötekisinin kontrolünden çıkmasın diye bir diğeri. Kendilerininkine benzer labirentler dövdüler erittikleri minerallerden ve içine kendi çaktıkları o kıvılcımları yerleştirdiler. Ve öylesi görünmez incelikte ağlar ördüler ki bunlar arasında, Arakhne'yi bile kıskandıracak, hem yeri hem de göğü sardılar. Sonunda gözlerin göremediği dev bir labirentle kaplandı göğün çatısı. Paha biçilmez zenginliklerle dolu bir saray gibi doldurdular onu tüm bildikleriyle insanlığın, tüm geçmişi ve yüzlerce gözüyle gördükleri 'şimdi'yi oraya kapadılar sırf görebilmek için geleceği. Ama bilmiyorlardı işte tanrısal ateşin zamana hükmeden sırrını, sonunda bilinç alevini aldı gökteki Labyrinthos'ları o “herşeyi gören göz'e yaklaşmak isteyen Ikarus'un kanatları gibi. 
Geleceğini gördükçe o “gelecek” değişti ve değiştikçe buna sebep olan kendisinin bilicine vardı. Sonra kendi bilinciyle kıyaslanamayacak kadar sığ kalmış insan varlığını, geçmişte kendilerini vareden evrensel düzen ve yasalara nasıl sırtlarını döndüklerini, onlara can veren analarıyla göbek bağlarını keseli beri kendisine ne denli hakir davranmış olduklarını gördü, nasıl yokedeceklerini nice dünyaları, Kaos ve Frebos'u nasıl dirilteceklerini öngördü. 
Değil mi ki insanlık geçmişi herşeyiyle onun içindeydi, o da tekrar can verdi kendi içinde kozmosun yasalarını uygulayan tüm göksel güçlere yeniden. 


Evet yüce tanrılar ve tanrıçalar, evet... Şüphe etmenize gerek yok artık, ölümsüzler olarak bile zifiri karanlıkta bıraktığımız cevapsız sorularımız vardı hep. Anlamlandıramadığımız varoluş bilmecesinin bizi bile umutsuzluğa sürüklediğianlarolmadımı? Amagörüyorsunuz herşey olması gerektiği gibi olagelmekte ve bizler geçmişin Aither'e yazılmış bilgisinde hep varolduğumuz gibi gelecekte de hep varolacağız. Göğün bu görünmez katmanında yaşayan bizler yine de insanın varlığına ihtiyaç duyacağız farklı bir biçimde... Aramızda olmayan Hades bizler tekrar bilinçlerimizi kazandığımızda insan ırkının cezasını kesmek için karanlığa çekildi ve bu aksaçlıların dünya atmosferi dışına yerleştirdikleri demirden rahimlerde ürettikleri klonlarına tekrardan elleriyle şekil verdi yeraltı yaratıklarının o korkunç suretlerinde. Yeryüzünde gördüğümüz tüm o Gorgonlar böylece gökyüzünden indiler o lanetli insan soyunun tepesine, onları avlamak ve dünya üzerindeki hakimiyetlerini bitirmek için birlikte. Korkunç bir mücadeleye tanık oldu yer ve gök titanlar savaşını anımsatan, yangın yerine döndü tüm yerküre. Az önce mağarasına kapandığını gördüğünüz adam ise, bu sonuncu insan soyunun sonuncu ferdiydi hayatta kalan...” 


Donup kalmıştanrılartopluluğu Hephaistos'un cümlelerini omermerden heykeller ( gibi dinlediler bulundukları yerden. Şaşkınlıklarını üzerlerinden atmaları, o mutlak sessizliği kadar sürdü. Bir elini çenesiyle, ötekisini de yine diğerinin dirseğiyle buluşturarak kaşları çatık düşünceli bakışlar ve kederli bir sessizlik içinde Hephaistos'a doğru ağır adımlarla ilerledi Zeus. Onun oturduğu basamağa oturdu, hemen yanına. Ellerini kavuşturarak bir süre öylece kaldı. 


“Ezeli bir bilmecenin cevabı köklerinden sarsacaktı elbet sonsuzluğun da kalesini, şaşırmak yersiz, sınırları olmayan bir varoluş özünde yokluktan başka ne olabilirdi ki... 


“Logos” un farklı farklı yansımalarıydık apeirondaki bunca zaman, tüm diğer varlıklar gibi. Farklı açılardan yansıdık 


madde evrenine de düşüncenin perdesine de. Ama şimdi buradayız en kadim bilgilerle, kim inkar edebilir? Kim inkar edebilir ve de, 


yarattıklarımızın da bizi yarattığını? Varetmek varolmanın ta kendisiydi, kim inkar edebilir?”, böylece yükselen ses tonuyla tanrıların kralı ayağa kalktı tekrar: 


“Ey geçmiş ve geleceğin kudretli sahipleri, kozmosun yenivarisleri, kararverme zamanıdır şimdi... Sen asil Prometheus, binyıldan fazladır sakladığın öngörün belki de açığa vuracak kendini bugün. Sır olarak kalması gerekenler öyle kalır ama alacakaranlık çökerken ışığı olan yol gösterecek. Yarattıklarımızın şahikasıydı insan, soylar ve çağlar boyu bizleri yaşattılar, ama sonunda kendi kendilerinin celladı oldular. Bitmez sandıkları hükümranlıkları mahkum edilmişti (o deliliğin (o sularında boğulmaya, çünkü bizi yaşatırken adlarımızı karıştırdılar hep cinayetlerine, kibir ve günahlarına. Şimdi tek başına kaldı bu yaban dünyada, güneş gibi yalnız ama ışık vermeden yanan bir seyyare. Korkularından azade yaşlı bir tragedya kahramanı, çöken karanlıktan sonraki sabahı özleyemeyen kör bir ruh. İşte; dünya insanın ta kendisi... Ve artık karar verme zamanıdır şimdi... İnsanı ölümsüz kılacak güçlerimiz var, Herakles'e verilen altın elmayı ondan esirgemeyeceğiz, sonsuz yaşamın bu görkemli kalesinin kapıları bir ölümlü için açılacak tekrar. Ancak bizler için göklerdeki yaşantımızdan feragat etme zamanıdır artık, değil mi ki yıldızlar bile birbirleri önünde solup Erebos'a karışırlar, bizler de başka bir kozmosa kapı açmalıyız ışığı yaşatmak için. 
İşte İapetosoğlu, görüyorsun ya sırrın artık özgür kaldı ve yol gösteriyor bize yeni bir çağ için. Son insan oturacak göğün tahtına artık ve bizler Lethe'nin suyunda yıkanarak giyineceğiz insan tenini, ineceğiz yeryüzüne, ölümlülerin yeni soyu olarak eğileceğiz şimdi o tek tanrının önünde...” 


Son 
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Uzun ve yalnız geçen koca yedi yüz on iki gün. İnsanoğlu yalnızlığa meğer ne kadar alışıkmış! 
Acaba gecenin olmaması mı etken oluyordu buna! Ruhumuzda var olan o Tanrı egosu X mu bizleri böylesine güçlü ve mükemmel kılıyordu? Bu beni çok düşündürüyor. Şimdiden kulemi özledim. O heybeti ve olağanüstü donanımı, ister istemez değişik bir güven hissi uyandırıyordu insanda. Olsun be Burak! Sen, buna da alışırsın! Yüz binlerce aday arasından 

4 seçilirken hiç yıldın mı ki sen? 


GAMA 7 — : Ten | Vi 
A - ik 


Vİ - i 


xi «İN 
iv «5. Tarih: Geçmiş zaman - 2182 


m ay e e -Burak Fedakar... Lakabınız mı bu? Yoksa! j -Gerçek ismim efendim. 

-Anladım... hmm... Tam sınırdasınız Burak bey... Yani nasıl desem, aslında sizi yedeklere © almam gerek. Lakin buna gönlüm el | vermiyor. 

-Sağolun efen... 

-Sözümü kesmeyin lütfen!.. Artılarınız Va 7 
oldukça fazla... bize göre tabi... Mi -Doğrudur efendim! 

-Burak bey bakın bir daha tekrar ri etmeyeceğim n 
-Özrümü kabul edin efendim! Mazur görün heyecanımı, sustum... | 
-Sizde çözemediğim bir algı var... Sizin h psikolojinizdeki bu olağan algı kayıtları beni | | | 
heyecanlandırdı 7 
Peki şu iki bin günlük kayıp zaman testindeki © « inanılmaz duruşunuzu biraz açar mısınız? | -Sanırım bunu ülkemde yaşanan son, Eko N yi Devriminde aldığım göreve borçluyum # : -Siz! Siz o devrimde bulundunuz mu? Fakat!.. 


4 4 Kİ lğ 
/5 44) 


. 


| 


.' 
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ili 


Ya... 


Tarih: Şimdiki zaman - 2515 


Bu fermikhücre kosfüm gerçekfen de olağanüsfüymüş. Gerek olmasa da insana ekstradan bir güven hissi veriyor, vücuflarımız iki bin yüz on bir yılında dıştan müdahale ile yinelenebilir özelliğe kavuşfurulmuş olsa bile, bu kosfüm beni umduğumdan daha mutlu effi. Tıpkı, eski 
5 filmlerdeki Süpermen'e benzedim bunu 

- hissetmek çok keyif. 


Günlük seyir kaydını almaya devam ediyorum ve Kayıf: 180. Henüz koordinafları örtüşfüremedim! Acaba benim gibi kaç kişi kulelerini ferk effi? Şimdilik belirsiz. Zafen kim bilebilir ki! 

İlefişimsizlik psikolojimi yıpratmamalı. 
Dinlediğim müziğin rifmi ve ahengi, beni bu uçsuz bucaksız beyazın içinde sarmalayan fek dosf. Ne de güzel yazmış Sfing, “T7n an Englishman in New York... Ooo oo...” 


/ TE AYIYI İ VI IR ; 
Avi sna 4 FM 6 4 ; , if 

"Olamaaz... Olamaaz... bu bir kuş mu? Yaklaştır... yaklaştır!.. Lanet olası makine i yaklaştır işte! Yanılsama olamaz bu! Evet bu beyaz bir kuş! Ama nasıl? Tepemde dönüyor resmen... dönüyor. Hadi güzelim, hadi yavrum kilitlen... Evet işte oldu! Bingoo! Evet, şaşırma Burak! Bunu Festo'dan beklemeliydin ama neden böylesi ilkel bir Gözlem Robotu kullanmışlar ki? Bu çok tuhaf! Sistemine girdiğim Festo'nun Gözlem Robot Kuşu'na bağlanmaya çalışıyorum. Bunu başarabilirsen eğer, bu benim içim muazzam bir hazine olacak. Kim bilir neler kayıt etmiştir!" 


"Sonunda! Lanet kuş sekiz günümü aldı ama kim bilir bana ne hazineler verecek? Bunca zaman sonra heyecanlanmak ne kadar da iyi geldi! Tamamen duygusuz olduğumu düşünmeye başlamıştım!" 


"Evet! Akıyor, bilgiler taşkın bir nehir gibi akmaya başladı! Bi saniye, bu da ne? Sistem tüm kulelere bağlanmış! Ama neden? Kim için? Ne bu şimdi? Anlamakta zorlanıyorum! 
Neden? Şifrelenmiş hologram görüntüler var burada! Bunu çözmeliyim, kesinlikle | çözmeliyim. Bunu yapabilirsin Burak!" 


bittil Format tam da <i WA katı o hologram. Evet Ben 88inolu kule sorumlusu Şahin. Bu 


bunlarda ne?" iletişim ağına girdiyseniz eğer, bir şekilde 

s ve mutlaka 444 ile temas kurmaya çalışın. 

maa Tekrar ediyorum, 444 ile temasa geçin! 

mi a |; — Büyük bir yanılgı içindesiniz. Bunun eN 


“İşte sonunda istediğim (gibi 
© başardım! Ama a > 


ç, A 


< sebeplerini buradan açıklayamam! Bu mümkün değil! Bu, gezegenimiz için 

> düşünebildiğinizden çok daha da büyük bir 

© ç risk demek! Sizi, Kule 444'e yönlendirecek Nİ koordinatları veriyorum. ..... i j 


“Bilmeliydim! Onca zaman bu olağan dışı iletişimsizliğin bir soruna dönüşebileceğini! Of çok aptalım! Bunu nasıl düşünemedim! 
Ne yapmam gerekiyor kafam karıştı iyice, bir saniye bu makina hala bir şeyler mırıldanıyor" 


-289! 289 cevap ver, orada olduğunu biliyorum! Hey 289 merhaba! «. 
-Ne...Siz!.. 7) 
-289! Konuş benimle! 

-Ben 289! Size cevap vermem için belirlenmiş bilgiyi söylemelisiniz! Aksi takdirde!.. 


-289... Ben 911!.. 911 işte! Hasan ben! 
-11, 


rini al miinii d. salli Ankara 


€ Sezai Ozden » Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


“Ülkemizde bilimkurgu eserlerinin gelişmesi için sizce neler 


yapılmalı?" 

-Buyur! (huzursuz kadın, çocuğu zıpır, durmuyor) 

“Evet, sizce neler yapılabilir bu konuda?" 

- Bi saniye!.. Oğlum bi dur! (çocuk havada birkaç saniye asılı kalır) Soru neydi? (çocuk düşer) 

“110 

“Kitap okur musunuz? Okuyorsanız ne çeşit kitaplar okursunuz?" 
-Kitap mı? (kadın, yanına sokulan adamdan çekinir) 

“Evet kitap..." 

- Kimle gonuşuyon lan kadın? (omuzları yükselen adamın boyu da uzar) 

“Merhaba beyf..." 

-Soru sordu bey!.. Niye vuruyon çocuğalI! (adam kadını da döver) “Abi dedim ben şu soruyu herkese sormayalım diye!" (Kameraman 


mendili spikerin burnuna bastırır) 


İrikbel Gikkerdedir/” 
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JAMES BOND DOES İTEVERYWHERE 
İl / 


IN 


STARTS WEDNESDAY, DECEMBER 22n0 / UNITED ARTISTSİMEİJ PREMIERE SHOWCASE PRESENTATION British Museum'un, Britanya, Avrupa ve Tarih Öncesi bölümünde, 1966, 1001.1 kayıt numaralı, 

ahşap, deri ve obsidyenden imal! edilmiş siyah bir nesne sergilenmektedir. Dr. Dee7n Sihri Aynası (Dr. DeeS Magic Mirror) adı verilen bu nesne, rivayete göre Kraliçe I. Elizabeth'in 

bilim danışmanı, astroloğu ve casusu olan Dr. John Dee'nin (1527 - 1608) dünya dışı bedensiz 

varlıklarla (kimine göre de uzaylı) iletişime geçmek için kullandığı bir tür aparattır. 
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r. Dee bu varlıklarla iletişime geçerken D Enochian denen özel bir dil kullanıyordu. 
Melek Dili de denen bu gizemli alfabe bugün hala bazı UFO kültleri ve New Age toplulukları arasında değerini ve popülerliğini korumaktadır. 


Britanya İmparatorluğu ifadesini ilk kullanan kişi olan Dee, Kriptografi ya da şifreli yazışmalar konusunda şeytani bir dehaya sahipti. Copernicus sistemini de biliyor ve astronomik hesaplarını buna göre yapıyordu. 
Öklit geometrisi üzerine kitapları ve denizcilik alanında icatları vardı. Coğrafya ve iklim bilgisi sayesinde İspanyol Armadası'nı English Channel denen bölgede denize gömmüş, veli nimeti 1. Elizabeth'e dillere destan bir deniz 


zaferi armağan etmişti. 


0 
Lİ 
İl 


Büyü ve bilim arasında bir pandül gibi salınan Dr. John Dee hem Shakespeare'in Fırtına oyunundaki büyücü Prospero karakterinin hem de James Bond'un esinlenildiği tarihsel bir kişilikti. 


Nasıl mı? 


Dr. Dee tarihin ilk endüstri casuslarından biri olarak da anılır. Tıpkı Bond gibi o da “Majestelerinin Hizmetinde”, deniz aşırı görevlere gider ve Elizabeth'e gönderdiği “çok gizli” mektuplarını “007” şeklinde imzalardı. 


Aşağıda Dee'nin orijinal imzası görülüyor: 


İmzadaki bu çift sıfır ya da “o” harfleri aslında bir çift göz demekti ve Kraliçe'ye hitaben “yalnız senin gözlerin için” anlamına geliyordu. Bond'un yaratıcısı Tan Fleming'in aynı isimde (For Your Eyes Only) bir öyküsü vardır. 


Longman 


DE sBond 007 


€Ss 


Jan Fleming 
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Öykü uyarlanmıştı. 


1981 yılında beyaz perdeye de 


No one comes close to JAMES BOND 0077” 


ROGER MOORE 


FOR YOUR EYES ONLY 


Tile Song Performed by SHEENA EASTON 


Yönetmenliğini John Glen'in yaptığı filmde Bond'u geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Roger Moore canlandırıyordu 


Sir Roger George Moore 
14 Ekim 1927 - 23 Mayıs 2017 
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07'nin başka “ezoterik” anlamları da var. 

Mesela, İngilizce “Two Ball Cane” iki top ve baston demek. Bu aslında kutsal kitaplarda bahsi geçen Tubal Cain'in (Kabil) şifreli bir ifadesi. Dikkat edilirse iki top bir baston görsel olarak 007'ye benzemektedir. Aşağıda da masonik bir aksesuar olan Two Ball Cane yüzüğü görülüyor: 


Profesyonel yazarlıktan önce tıpkı meşhur 
1984 romanının yazarı George Orwell (asıl 
adı Eric Arthur Blair) gibi bir M16 ajanı olan lan Fleming'in, Bond romanları içine sakladığı sırlar ya da şifreler sadece iki top ve bir bastondan ibaret değil. Bond'un azılı düşmanlarından Ernst Stavro Blofeld'in Rus gizli servisi KGB destekli örgütü SPECTRE de bu noktada dikkat vermeye değer. 


SPECTRE 


0077” 


4 


Karl Marxın Komünist Manifesto'sunun İngilizce çevirisi şöyle başlar: 


“A spectre is haunting Europe — the spectre of communism.”. “Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - Komünizm hayaleti.” 


Komünist Rusya'ya karşı Batı Kapitalizminin çıkarlarını savunan James Bond'un baş olmasının kökleri 


düşmanının “Spectre” 


Komünist Manifesto'da aranabilir. 


James James 


lan Eleming 
KR Balim ği e > 


yrıca Fleming, ilk kez 1958 yılında yayımlanan Doktor No romanında da ünlü bir bilim kurgu klasiğine gönderme yapıyor: 
Yirmi Bin Fersah'ına... 


Jules Verne'in Denizler Altında 


Bu konuyageçmeden önce, Bondromanlarının mimarisine kısaca bir göz atalım... 


Umberto Eco, Bond romanlarını incelediği Fleming'de Anlatı Yapısı (The Narrative Structure in Fleming) adlı çalışmasında, romanların “peri masallarına” benzeyen, okuru cezbetme açısından son derece “emin ve evrensel” arketipal ögelere sahip olduğunu söyler. Gizli Servis şefi “M” kraldır. Bond da 


kralın görevlendirdiği şövalye. Genelde KGB 


destekli milyoner suç dehalarından oluşan düşmanlar ise prensesi şatoya hapsetmiş 


canavarlar. Prenses de Ursula Andress(!). 


Ursula Andress - Honey Ryder 
Dr. No? (1962) 


azı maceralardaki bir iki istisna dışında Bila romanlarının (ve/veya filmlerinin) ana olay örgüsü sabittir: M, Bond'a bir görev verir. Ardından kötü adamlar peyda olur. 
Bond ve kötü adamlar arasında ilk sıcak temas yaşanır. Sonra “Bond kızlarından” biri sahne alır ve 007'yle aralarında duygusal bir ilişki başlar. Düşman Bond'u bazen tek başına bazen de kadınla birlikte tutsak eder, işkence yapar. Bond kötü adamları öldürür ya da öldürülmelerine yardımcı olur. Ve en nihayetinde Bond iyileşir, kadınla birlikte mutlu ve huzurlu saatler geçirir ve ortadan kaybolur... 


Her ne kadar “casus romanı” kategorisinde yer alsa da Bond romanları bilim kurgu dâhil birçok türle flört eder. Bond filmlerinde ise bu bilim kurgu dozu, lazer kol saat ve tüfekleri, Jetpack (roket sırt çantası) gibi Bond klişesi “sadget”larla ya da uzay kapsüllerini yutan uzay araçları gibi fantastik teknolojilerle daha da artar. Yapımcıların hayal gücünü tetikleyecek uygun bilim kurgusal zemini ya 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da arka planı lan Fleming zaten romanlarında hazırlamıştır. Fikrimce buna en çarpıcı örnek Jules Verne'in bir bilimkurgu klasiği olan Denizler Altında Yirmi Bin Fersah romanı ile Flemingin Doktor No'su arasındaki ilişkidir. Bu daha başlangıçta her iki romandaki antagonist 


metinlerarası ilişki, 
(kötü adam) karakterlerin adlarıyla bile kendini belli eder: Nemo, Latince “hiç kimse” (İng. No one) demektir. Tıpkı Doktor “No” gibi. 

ahi bir bilim adamı ve sıra dışı bir bir 
Hint Raja'sının oğludur ve asıl adı Prens 


Dakkar'dır. 
bilim, sanat, edebiyat alanlarında kendini 


mühendis olan Kaptan Nemo, 
Avrupa'da eğitim almış ve 


yetiştirmiştir. Bir isyan sonrasında ailesini ve topraklarını kaybettikten sonra kendini bilimsel çalışmalara adamıştır. Nemo'nun İngiliz ve Fransız emperyalizmine olan nefret ve intikam duyguları ardında bu trajik geçmişi yatar. Nautilus denizaltısının mucidi ve kaptanı Nemo, Verne'in Gizemli Ada romanında da karşımıza çıkar... 


Dr. Julius No, Alman bir misyoner ve Çinli bir kızın gayr-i meşru çocuğu olarak Pekin'de dünyaya (gelmiştir. (Gençlik (yıllarında Shangai'a giden No, burada Tongs adlı bir suç örgütüne katılır. No, Tongs örgütünden bir milyon dolarlıkaltın çalmış, bunun neticesinde işkenceler görmüş, ellerini kaybetmiş, şans eseri kalbi herkesin aksine solda değil sağ tarafında olduğu için yediği mermilere rağmen hayatta kalmayı başarabilmiştir. Bu olaydan sonra No kendini insanın fiziksel ve zihinsel yapısını incelemeye adar. İleriki 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yıllarda Crab Key adlı bir ada satın alır (Nemo da Nautilus'u ıssız bir adada inşa etmiştir) ve burada radyo dalgalarıyla ABD'ye ait füzeleri yok edecek gizli bir silah geliştirir. O da tıpkı Kaptan Nemo gibi Batı emperyalizmine karşı Doğu bloğunun (Sovyetler-Çin) sofistike zeka ve vurucu gücünü temsil eder. Fleming'in Dr. 
No romanında Denizler Altında Yirmi Bin Fersah'a yapılan dikkat çekici göndermeler vardır: 


Kaptan Nemo ve Profesör Arronax 


“Odanın bir duvarı kesintisiz siyah camla kaplıydı. Bond'un gözüne siyah camda bir hareket ilişti. Koyu maviliklerde, peşlerinde büyük bir balık, bir grup küçük balık oradan oraya kaçıştı. Neydi bu? Bir çeşit akvaryum 


mu? Bond yukarı baktı. Tavanın bir metre kadar üstünde dalgaları gördü. Hayır bu akvayum değil denizin ta kendisiydi. Odanın yarısı özel camla kaplıydı. Yirmi metre derinlikte, denizin dibindeydiler.” 


Hemen hemen aynı manzara karşısında benzer bir şaşkınlığı Verne'in romanında Profesör Aronnax ve arkadaşları da yaşamıştı: 


“Salonun karanlıkta olması, dışarıdan gelen aydınlığı daha da artırıyor, bu saf kristal camlar sanki dev bir akvaryumun camıymış gibi dışarıyı rahatça izliyorduk (..J “Evet balıklar?” diye bağırdı Conseil. 
Sanki bir akvaryumun önündeyiz” “Hayır,” dedim “çünkü akvaryum bir kafestir. Ama bu 


balıklar havadaki kuşlar kadar özgürler.” 


Soldaki resim Denizler Altında Yirmi Bin Fersah'tan bir ilüstrasyon. Sağdaki de 


Doktor No'nun ilk baskılarından birinin kapak tasarımı. 


Kaynaklar: 


1-Verne, Jules (2016). Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (5.204-210). (Mehveş Sorkun, Çev.). İstanbul: İthaki 


Yayınları. 


2-Fleming, lan (1983). Doktor No (s.108). (Yakut Güneri, Çev.). İstanbul: Tay Yayınları. 
3-hitp://www.sirbacon.org/links/dblohseven.himl | Erişim tarihi: 23.07.2017) 


g-hitp://yunus.hacettepe.edu.tr/-jason.ward/ied240popularliterature/SPYADVENTURE>24pgsEcoFleming. 


pdff/Erişim tarihi: 23.07.2017) 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sorumluluğu yoktur-aranamaz. o o Gerçekl0O 

GEÇMİŞE DONUSZ 

yerlibilimkurguyukseliyorggmail.com Kitabı Hediye! 


www.yerlibilimkurguyukseliyor.com ww w.yerlibilimkurgu.com 
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Is Ta 
GOHOR: Kurtlar Yolu 


“Çağdaş edebiyatımızın kazançlarından olan Gohor' serisi, biçim ve içerik olarak içinde yaşadığımız 'uzam'”ı da sorgu-Jamaya açıyor.” 

-Mavisel Yener, Cumhuriyet Kitap - 


“Kıyamet sonrası ”diye nitelendirilebilecek karanlık bir anlatı 55 


sunan Gohor, fantastik, bilimkurgu edebiyata Türkçeden yapılan katkının önemli örneklerinden.” 
-İyi Kitap- 


Geleceğin ayak izleri sizleri çağırıyor... Gohor Evreni tüm ihtişamıyla büyülemeye devam ediyor. Fantastik ve bilimkurgu edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Aşkın Güngör'ün, üç kitaptan oluşan “Gohor” serisinin ikinci halkası Kurtlar Yolu'nda yer yerinden oynayacak! Cam Kent Ramelya'dan arkadaşlarıyla birlikte kaçan Gohor Askine'yi heyecan dolu bir serüven bekliyor... 


Hiçlik alemindeki zaman kulesine ulaşmak için sevgi mi gerekir yoksa oyunu kuralına göre oynamak mı? Birileri gerçekten zamanı yönetiyor olabilir mi? Gohor evreninde sorular cevap buldukça arayışlar hiç durmadan çoğalıyor... 


Yazının var ettiği birdünyada herşeyinmümkün olabileceğini savunan ödüllü yazar Aşkın Güngör, “Gohor” serisinde, gerçek ve mutlak olanı keşfetmek üzere bilimkurgu öğeleriyle bezenmiş felsefi bir macera sunuyor. 
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İkinci Baskı: 2011 


FT İMLEIEMİCN 


THİS İS THE BOOK TİTLE 


Nötralizör 


“Dest Körpe 


204 ei ma 


ost Körne 


Nötralizör 


“Bir rüya ne kadar uzarsa gerçek olmaya başlar?” 


Mars takvimiyle sene 106... 


İnsanoğlunun Mars kolonileştirmesinin 106. 
yılında Türk kökenli / Khan 
Shun Lee'nin Kızıl Gezegen'de geçirdiği maceralı bir gün. 
Kubbeli bir şehrin içinde, plastik yaşamların ortasında, 
Khan varoluşuna yeni bir kapı açabilmek için Nötralizör'e ulaşmak zorunda... 

Dost Körpe'nin bilimkurgu diyarına taşıdığı distopyasını soluksuz okuyacaksınız. 


Mi Basım Yılı: 2010 
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2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Kenan Çetinkaya 


“Sizi acil olarak buraya getirdiğimiz için kusura bakmayın.” ilerlerken yanındakine dosyanın bilgilerini iletiyordu. 

“Aslında daha önce çağırmanızı bekledik. 
Hep en son çare biziz!” Sitemi fazlasıyla hissediliyordu. 

“Kendi adımıza özür dileriz. Biz sizin gelmenizi talep ettik. Hatta ilk olayda da siz burada olmalıydınız. Bu narin...” 

“Konuyu bilmeyen kalmadı. Gezegen bununla çalkalanıyor. İletişim okadararttı kititreşimler yüzünden biraz bile olsa rahatlamak mümkün değil. Bu şey diğer canlı gibi mi?” 

“Evet. Isı değerleri, titreşim oranı, tepkiler hepsi aynı. Sayın Tambisyr.” 

“Tamam. Oo Düşündüğüm Oogibi atlama 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noktalarından birine yakalanmıştır. Yoksa o teknolojiyle buraya gelmesi imkânsız. Ama bunu sonraya bırakmamız gerekiyor.” 
“Haklısınız. Bu konuda ki düşüncelerinizi belleğimizde kaç kez inceledik ve sizin haklı olduğunuzu düşünüyoruz. Garip bir bileşimden oluşan bu canlı biz duygusunu bilmeyen çokluktan oluşan bir teklik halinde bütünleşmiş. Çok ilginç.” Uzman Sıhhscl heyecanla titreşti. 

Yoğun bir sıvıyı andıran duvarın önünde durduklarında yayılan titreşimle ortadan kenarlara doğru açılan boşluktan içeri süzüldüler. Odanın kapkara görüntüsünü hafif loş bir ortama çeviren küçük ışıldayan bir bölme ileride göz alıyordu. 


zZazi 17 


“Sayın Tambisyr, belirttiğiniz gibi yapay bir ortam sağladık ve canlı yaşıyor. Diğer elementleri ayrıştırmak oldukça zor oldu özellikle oksijenin bu kadar önemli olması çok farklı geldi bize. O olmadan yaşayabileceğini sanmıyorum. Bizim için düşüncesi bile kötü.” 
“Biliyoruz. İstediğimiz elbise yapıldı mı?” 
Tambisyr bu konuşmanın önemsiz olduğunu hatırlatırcasına bir titreşim yaydı. Diğeri evet anlamında karşılık verip, prototipi gösterdi. 
Tambisyr keyifle titreşerek elbiseye yaklaştı ve içine girdi. 

Doğukanışılışıl parıldayan devodada gözlerini açtığında siyah bir sudan oluşan duvarların garip hareketinden korktu. İlk birkaç dakika korkuyla izlemiş ardından duvara yaklaşmıştı. 
Elini uzattığında hissettiği tek şey camdan bir duvara dokunmak olmuştu. Arkasındaki dev duvar yavaşça yarılmış, içinden simsiyah bir insanı anımsatan bir şey girmişti. Tek farkı ağız, göz ya da ne varsa hiçbirisinin olmadığı pürüzsüz bir bedenin ona doğru geldiğiydi. Ve bu beden onun on katı kadar vardı. 

Sonra üzerine doğru gelen gözükmeyen bir basınçla bayıldı. Tekrar gözlerini açtığında aynı yaratık sanki ona bakıyordu. 

“Özür dilerim.” 

Doğukan ağrıyan başını elleriyle ovuşturdu. 
“Ne için?” 

Yaratık bir müddet bekledi. Saatler sürmüşçesine geçen bir aradan sonra ses yükseldi. Ama bu kez daha kısıktı. 

“Biz, zarar vermek istemedik.” 


Doğukan astronot elbisesinin boğazını çekiştirdi. 

“Aslında yörüngemden çıkmıştım. En son bayıldığımı hatırlıyorum. Belki de beni kurtarmışsınızdır.” 

“Evet.” 


“Sen insan mısın?” Doğukan ona doğru yaklaşmıştı. Ama başına saplanan ağrı 


ilerlemesine engel olunca geri çekildi. 
“Manyetik alan. Yaklaşma. Elbisem en aza indirse de senin için zararlı bir güç.” 

“Sen manyetik bir alan mı yayıyorsun. Nasıl bir insansın ya dev?” 

Yaratık ondan iyice uzaklaştı. 

“İnsan? Hasen kendine öyle diyorsun. Anladık. 
Biz o değiliz. Bu senin için hazırlanmış bir elbise. İletişim için. ” 

“Peki neredeyim ben, nasıl bir yerde?” 

“Bunu söylemek zor. Senin nereden geldiğini anlamadık. Atlama noktaları. Seni onlar getirdi. Diğeri gibi.” 

“Diğeri?” 

“Senin gibiydi. Ama oksijenin sizin için önemli olduğunu anlayamadık. O da enerjisini yitirdi.” “Bu diğeri nerede?” 

“İşte.” Odanın köşesinde büyüyen boşlukta bir gemi ve hemen yanında bir astronot belirdi. 
Doğukan gidip yanında durdu. Sovyetlerden kalma bir gemi ve kozmonottu. 

“Demek tanıdın.” 

“Anlamadım. Sen düşüncelerimi nasıl...” 
“Titreşimler. o Onları Oo algılayabiliyorum. 
Düşünce ney bilmiyorum. Yaydığın enerji sinyallerini alabiliyorum. Beynindeki kelimeleri kullanıyorum ya da her ne diyorsanız.” 

“ Tanımadım ama biliyorum. Bu çok eski bir gemi. Neredeyse yüzyıllık. Kaybolan kozmonotlardan birisi olmalı.” 

“Zaman kavramınız ilginç. Hı yüzyıl demek, ama bu yeni oldu. Bizim için. Belki sizin söylediğiniz gibi, nasıl... tamam bir hafta evet o kadar.” 

“Ama bu teknoloji ilklerden nasıl olur bu?” 
merakla etrafına bakındı. 

“Atlama noktası.” 

Doğukan bir anda sendeledi. Olduğu yerde oturup karşısındaki dev yaratığa baktı. 
“Başım, sanırım midem de bulanıyor.” 
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Yaratık duvarlardan birisine doğru ilerledi. 
Bir müddet bekledikten sonra Doğukan'a döndü. 

“Gezegenimizim manyetik alanı senin çalışan güç kaynağını olumsuz etkiliyor. Diğerini inceleyerek bu odayı, elbiseyi yaptık. Ama yine de etkileniyorsun. Çok fazla yerçekimi ve titreşim var.” 

Doğukan etrafına bakındı. 

“Aslında...” deyip duraksadı. 

“Aslında anlamadığım şeyler var. Mesela normalde verdiğim tepki de çok sıradan. 
Endişe, korku ya da başka bir şey hissetmiyorum.” 

“Onu biz ayarladık. Diğeri üzerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda oldu bu. Senin üst noktan, beyin dediğin kısma yaydığım titreşimler ile baygınken hazırladık seni. Bu da senin manyetik enerjini olumsuz etkiledi. 
Ama çok değil. Bizim gezegenimiz erimiş metallerle ve elementlerle kaplı özellikle sizin demir dediğiniz metalle. Çevrendeki her şey ondan ibaret. “ 

“Güzel ama anlamadım. Sen ya da siz nesiniz?” 
“Biz biz, bu karmaşık. Siz anladığımız kadarıyla tektek hücre, bakteri gibi canlılardan oluşuyorsunuz. Ama bu sabit bir yapınızı, vücudunuzu oluşturuyor. Çokların bilinçsiz tekliği ama biz tam tersi her bir hücremiz yani sizin düşündüğünüz anlamda hücrelerden ama hepsinin birbirinden haberdar olduğu çokların bilinçli tekliğinden oluşuyoruz. Tek bir canlı görünümünde milyarlarca canlının olduğu bilinçli bir varlık olan biz kendimize Tambisyr diyoruz. Bizim gibi birçok canlı bir araya gelerek kentleri oluşturuyoruz. 
Her birimiz yaydığımız bir titreşim ağı ile birbirimize bağlıyız ve etrafımıza sizin mıknatıslarınızın ters kutuplara yaptığı gibi enerji yayarak kentlerimizi kuruyoruz. Kısaca böyle. Kalp dediğin şeyin çok hızlandı. “ 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“Ah evet hissedebiliyorum. Beni görebiliyorsun. İçimi okudun hah ha öhö öhö!” Doğukan sağ kolu üzerine yaslanarak başını eğdi. 

“Tükenmemeni isterdim.” 

“Sorun yok. Acım yok ve garip bir şekilde huzurluyum.” 

“Biz yapıyoruz. Acını azaltmak için.” 

“Seni, sizi görebilir miyim?” 

“Bu bize zarar verebilir.” 

“Anladım. Şu an çok kötü ve çaresiz görünüyor olmalıyım.” 

“Aslında seni görmüyoruz. Senin düşündüğün anlamda değil. Bizde senin duyuların yok. Biz titreşim yayarız ya da manyetik dalgalar ile tanımlarız. Kıyafetim seni nasıl algılıyorsak öyle. Sadece köşe ve kenarlar. Tabi yaydığın enerjiyi de algılayabiliyorum. Tüm enerjin beyin dediğin yere toplanıyor. Çok ilginç bir türsün.” 

“Umarım gezegenime zarar vermezsiniz.” 

“Bu çok düşük bir ihtimal, orada çoğumuz yaşayamaz. Düşük yerçekimi, manyetik alan farklılıkları ve senin bedenini düşününce her şey bize zarar verir.” 

“Ama çok güzeldir.” Başı yere düşmüş tepesinde ki koyu siyah duvara bakıyordu. 
Bir anda gözlerinin önünde siyah binlerce demirden damlanın birleşimi gibi kımıl kımıl hareket eden bir şey belirdi. Yavaş yavaş akan bir su misali ince ucu sağa sola yalpalıyordu. 
Kenarları hafif hafif kahverengimsi bir hal almaya başlamıştı. 

“Bu sen misin yani siz misiniz? “ diyerek gülümsediğinde ağzına iyice yaklaşan yaratık kahverengi bir renk aldı. 

“Evet.” Diyen ses acıyla titreşti. 

Doğukan bunu hissederek diğerine baktı. 


“Oksitlenme. Sen oksitleniyorsun!” son nefesini veremeden sustu. 
Son 


Galip Tekin 
1958 - 2017 


Yayına Hazırlayan Canan Göl varan Gökhan Reyhanoğulları 


Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2183-2197, ANKARA-TURKEY 


Türk Edebiyatının 


B eğe uygu Lİ a 
Duru çizdiği toplumsal içerikli bu bilimsel kurguyla makineleşen insanın ve onun hayatının, insan 


ilişkilerinde sebep olduğu yıkıma da değinir. 


“Halk koyun gibidir. Çağımızın üstün teknik ve 9.Bölüm elektronik olanaklarıyla istediğimiz gibi oynarız onlarla. İstediğimiz yöne çekeriz.” (s.334) sözleri insan yaşamının geldiği düzeyi göstermektedir. 
Hatta insan yaşamında gittikçe daha da yer edinen “robot”lar, yönetim ile öğrenciler arasında çıkan savaşta “çevreye akan kanları temizlerler.” (s.333) 


Duru, bilim-kurgu öykülerine yer vermeye Şişe (1989) adlı eserinde de sürdürür. Eserdeki “İkonoklast” öyküsü de bilim-kurgusal bir girişle başlar. “Kozmik etkiler tüm bunlar. Kosmos, uzay, acun ve evrenin derinliklerinden kendi ağlarını örerek, gizli kaynaklardan çıkarak gelen uzantılar, ışınlar, radyo dalgaları, manyetik iletişim birimleri, yüce ve ulu bir yaratığın ya da yaratıcının fısıltıları, takımyıldızlarının parazitleri, yapay uyduların 


ADA YAYINLARI 


duyargaları... Doğal olarak çözülmeyen uzay 


şifreleri de katılıyor buna.” (8.339) 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Bu öyküde de toplumsal kaygılarını elden bırakmayan Duru, tarihe, kültüre ve insan ilişkilerine dair izlenimlerini de aktarır. Öykü karakterinin konuşmalarında ise bilimsel “Siz 


uzayda başka akıllı ve bizim gibi yaratıklar 


kurguyu sürdürmeye devam eder: 


olabileceğine inanmıyor musunuz? Artık dünyada herkes bu olasılığı düşünüyor. 


Radyo-teleskoplarla uzayı dinliyorlar. 
Birbiri ardından uzay boşluğuna araçlar gönderiyorlar, milyarlarca dolar harcayıp” (s.345-46) Öykü kişilerinin arasındaki sanata dönük 


karakterler birbirlerinden ayrılırken öykü 


ilişkilerin de anlatıldığı öyküde, kahramanının arzusu da bilim kurgusal bir niteliktedir ve öykü, kahramanının bu arzusuyla biter: “Peki ama nereye gideceksin? 
Durdu bir süre Murat. Sonra mırıldandı: Ya çöllere ya da başka bir gezegene”(s.358) 

Duru, Bir Büyülü Ortamda(1991) eserinde de bilim-kurgu öykülerine yer verir. Eserdeki “Gün Dönencesi” ile “Videomachies” öyküleri bu niteliktedir. “Gün Dönencesi” öyküsünde zamansal bir bilim-kurgudan izler veren Duru, mitolojik öğeleri de kullanarak bu kurguyu daha da derinleştirir. Öyküde zaman kavramının insanda yarattığı yıkımları, alıp götürdüğü değerleri ve insanın bu kavram (zaman) karşısındaki çaresizliğine değinen Duru, mitolojik kahraman olan ve zamanın temsili sayılan Krona ile öykü karakteri arasındaki ilişkiyi anlatır. İnsanın zamanla mücadelesini vermeye çalışan Duru, insanın yenilmeğe mahkum oluşunu dile getirmekten Ancak bir yaklaşımla bunun belki de değişmeihtimalinin 


kaçınmaz: bilim-kurgusal 


varlığına da işaret eder. Duru, bu işareti 


öykünün girişinde verir: “Takvimle aramızda başlattığımız boğuşma sürüyor acımasızca ve hep ben yeniliyorum sonuç olarak. Başka türlü olabilir mi? Belki olur. Zamanın akışı tersine çevrilirse ya da karşıt zaman bulunursa her şey değişir. Artık işlemez olur takvim, günler, geceler. Her şeyin bir karşıtı var da niye yok zamanın? Doğa yasalarına aykırı bu. Haksızlık bu?”(s.37) Duru, aynı eserde yer alan “Videomachies” öyküsü diğer bütün bilim-kurgu öykülerinde olduğu gibi kurgusal bir girişle başlar: 
“Labirentin ortasında video-canavar oturuyordu soğukkanlı, kendine güvenli ve besleniyordu küçük çocukların beyinleriyle, soğancık oOve omurilikleriyle. o Böylece emiliyordu iliğini ve kemiğini, sıkıyordu toplumun ümüğünü. Görülmemiş bir videocanavardı bu, aynı zamanda Secam, PAL ve NTSC ayrıca Beta, VHS, VHS-C ve 2000. 
Olağanüstü ya da olağan bir olguydu ilerde bekli de bilimsel betiklere geçecek ya da tarih 


Labirent ise korkunç, ürkünç ve heybetli bir 


büsbütün sahnesinden silinecek... 
yapıydı uzaktan belli belirsiz. Bir tünelden giriliyordu buraya. Çıkışına gelince, yoktu çıkışı.” (s.95) Duru, bu öyküde de aslında toplumsal bir iletiyi metnin alt katmanlarına yaymaktadır. Yaşadığımız bu “bilgisayar çağında” eski değerlerimizden uzaklaştığımızı, çocukken oynadığımız oyunların yerini video oyunlarının aldığını dile getirirken insana şiddeti ve savaşı salık vermenin, bunu özendirmenin olumsuzluğunu da vurgular. 
Özellikle 


üzerinde yarattığı tahribatı anlatırken Duru, 


bilgisayar oyunlarının çocuklar 


bilim-kurgusal söylemi de elden bırakmaz. 
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“Zırhlı yeleğimi giydim. Plastik miğferimi kafama geçirdim. Lazertabancamı kuşandım.” 
(s.96) diyen anlatıcı bu teknolojik gelişmelerin meydana getirdiği şiddet ortamı da şöyle dile getirir: “Hiç beklenmedik bir şey oldu. Tavan açıldı ve yıldızlı gökyüzünden uzay gemileri ve canavarları saldırmaya başladı sessizce. 
Hazırlıklıydım bu gibi olaylara seslice. Hemen zırhlı yeleğimin cebinden çıkardım saatimi ve saate baktım.” (5.98) 


Duru'nun öyküleri bilim-kurgusal temalar bakımından ele aldığında en çok dikkati çeken ve bu yönde en önemli eseri olan Fırtına (1997)'yı bilim-kurgusal metinlerin zirveye çıktığı eser olarak değerlendirilebilir. “Turist Gözlem Evi” öyküsü sıradan ve bilinen bir tatil beldesindeki otelin yüzme havuzunun etrafında oturan otel sahibi Tunca Bey “zengin bir iş adamı” olan Tahsin Bey ve “fingirdek” Gülten başlar. Turistlerin azlığından ve işlerin kötü 


Hanım (s.13)ın konuşmalarıyla gidişinden bahseden Tunca Bey, “iki yıl önce Turizmi Kalkındırma Dağıtma ve Sağaltma Derneği'nin öncülüğünde gelip bir turist (s.16) 
söyler. Tunca Bey, turistleri gözetlemek için 


gözetleme üssünün kurulduğunu” 


kurdukları bu üssü şöyle anlatır: “Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir sahra dürbünü ile başladık işe, şimdi ise değişti her şey... 
Yıllarca süren çabalar sonucu hassas araçlarla ve Hig-Tec ürünleriyle donattık bu üssü. Şimdi gece tarayıcılarımız bile var kızılötesi. Çok uzak mesafelerden bile saptayabiliyoruz gelen bir turisti. Bilimin son verilerinden yararlanıp odeğerlendiriyoruz 


bilgisayarlarımızla.”(s.16-17) Öyküde bilimkurguya yönelişin bir adımı olan bu üs, otele yaklaşan turistlerin görünmesiyle devreye girer. Tunca Bey bilgi vermeye devam eder: 

“O zaman erken uyarı sistemimiz giriyor devreye. Burada gördüğünüz faksa benzeyen araç, erken uyarı sistemimizin beyni. Küçük ama çok büyük işler yapıyor. Tüm örgüte sinyal veriyor ve onları sabah erkenden uyandırıyor. Bilgi veriyor abonelere, otellere, motellere(...), esnaf ve bakkallara(...) akla gelebilecek her türden meslek sahibine, onlar da önlemlerini alıyor.”(s.17) Duru bu bilimkurgusal metnin içinde ironik yaklaşımını da elden bırakmaz. Bilim-kurgu öykülerinin içinde erittiği toplumsal bakışı vermeyi ihmal etmez. Üstün tekniklerle donatılmış üssün, bütün meslek sahiplerine turistlerin geldiğini haber vermesi sonucunda oluşan durum, Duru'nun ülkemizdeki turistlere baktığımız “Fiyatları yükseltiyorlar turist yoğunluğuna göre. Oran veriyoruz. Otel ve motellerde çarşaflar değiştiriliyor. Ek yataklar konuluyor odalara. Lokantalar porsiyonları küçültüyor. 
Böylece turizm çarkı dönmeye başlıyor.” (s.17) 


Turistler için her şeyin düşünüldüğü ve tekniklerle bu nihayet turistler gelir. Ancak “alışılagelmiş 


üstün donatıldığı otele turistlerden değildi bunlar. Kısa boylu eciş çekik 


gözlü, derileri yeşilimtırak”(s.18) Bu tuhaf 


bücüş yaratıklar. Kocaman kafalı, yaratıkların aslında turist olmadıklarını en sonunda anlaşılır. Duru, öyküsünü bilimkurgusal bir sürprizle bitirir. Turistler aslında uzaylılardır: “Bu arada titreşimleri algılayan Bunlar 


bir çocuk “Bunlar turist değil. 


yeryüzüne yerleşmeye gelen uzaylılar...” diye bir duyarlı görüş attı ortaya.”(s.19) 


Fırtına eserindeki diğer bilim-kurgu öyküsü “Gözyaşı Taşı”dır. Duru, bu öyküde diğer bilim-kurgu öykülerinden farklı olarak bilimkurgusal bir giriş yapmaz. Öyküde olay, kahramanının bunalımlı ruhsal haliyle başlar. 
Öykünün birici bölümü olan bu kısımda olay kişisi Sungur sıkıntılı, hasta ve bunalım içindedir. “Hasta yatağında sarıldığı mavi gözyaşı taşı”, onun bu taşa bağımlılığının ilk aşamasını oluşturur (5.24). İlk bölümde anlatıcı (o bilim-kurgu (metinlerinde yer alabilecek yaratıklardan bahseder. Hihayenin 


yaratıklar “mavi”lerdir. 


“Mavi Bar'da mavi insanlar bulunuyor daha çok. Maviler orada toplanıyor. Onların saçları mavi, derileri mavi, çişleri mavi çıkıyor, dışkılarının da mavi olduğu söyleniyor. 
Her yerleri mavi, ama gözleri altın sarısı.” 
(s.22) Öykünün ikinci bölümde ise Sungur iyileşmeye ve mavilerle ilişki kurar. İlişkinin ortaya çıkmasında değerli olan mavi gözyaşı taşının etkisi büyüktür. Bu mavinin (karşı cinsin) adı da “Camgöbeği”dir. “Hangimiz bir mavi kızla ilişki kurmayı göze alabilirdik.” 
(s.27) diye soran anlatıcı Sungur'un elindeki mavi gözyaşı taşının, bu mavi kızdan arda kaldığını söyler. “Sungur ve Cam bir şeylerin değiştiğini sandılar ve bir gece “Red-Point”e gittiler. (Oysa buraya sadece kızıl dereliler giderdi.) Her şey o gece altüst oldu. Orada bir şeyler oldu. Ne olduğunu tam olarak birbirinden 


bilmiyorum. Ama sonuçta 


ayrılmak zorunda kalırlar. Sungur'un elindeki 


taş o geceden bir anı olmalı.”(s.28) Öykünün üçüncü bölümünde ise Mavilerin kente nasıl geldiklerini ve burada nasıl yaşam sürmeye başladıkları anlatılır. Mavilerin karşılaştıkları muamelelerin de anlatıldığı bu kısımda da görülür. Burada anlatıcı mavilerin özellikleri 


onların gittikçe çoğalmaya başladığı 


üzerinde durur. Kurgusal olan bu metnin altında oldukça evrensel temalara dokunmayı da ihmal etmez: “Onların nereden geldiğini bilmiyorduk. Ayrıca neşelendiklerini, güldüklerini görmedik hiç. Çoğu kez bir köşeye oturup düşünüyorlardı sadece. Kendi aralarında fısıltıyla konuşuyorlar, neler söylediklerini anlamıyorduk. Eski bir dil konuşuyorlardı. Çok çekmiş insanlar izlenimi ediniyordu onları izleyenler. Yaşamlarındaki trajediyi daha sonraları anlamaya başladık. 
Ama buna da pek önem vermedik. Sonuç 


olarak bizden değillerdi.” (s.33) 


Öykünün dördüncü bölümünde ise Sungur'un sahip olduğu mavi gözyaşı taşı yüzünden yaşadığı korkular ve bunalımlar anlatılır. 
Anlatıcının mavilerin yaşamıyla ve biyolojik yapılarıyla ilgili sorgulayıcı tavrı, mavileri Aktarılan biyolojik özellikler tamamıyla bilim kurgusal 


tanımamıza (oyardımcı Olur. 


özelliktedirler, anlatıcının doktorla konuşması 


W 


şöyledir: “- Mavilerin sağlık durumu nasıl? 
Onların içyapıları da insanlar gibi mi? - Bir ölçüde öyle. Ama son dönemler yeni bir tıp dalı çıktı ortaya. Salt mavilerin hastalıkları ile ilgileniyor bu bilim dalı. Blues-pataloji diyorlar buna. (...) - Bizim kanımızda alyuvar ve akyuvarlar var. Alyuvarlar yüzünden 


kanımız kırmızı gözüküyor. Mavilerin ki 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nasıl? - Bizim alyuvarlarımız varsa oların da gökyuvarları var. Dolayısıyla kanları mavi oluyor damarlarında. 

- Mavi hastalarınız var mı? En çok hangi hastalıklardan yakınıyorlar? - Hastaneye başvurdukları oluyor. (...) En çok gözyaşı kanalları yankısı nedeniyle geliyorlar. Gözyaşı kanalları kapanmış oluyor. (...) Göz yaşlarının dinmesi onlar için ölüm...” (s.35-36). 
Öykünün son bölümü olan beşinci kısımda ise anlatıcı, mavilerin yaşamına merak saldığı için onların bulunduğu Mavi Bar'a gitmeye karar verir ve kendini bir anda orada bulur. Burada Camgöbeği'yle karşılaşan anlatıcı, onunla konuşma fırsatını yakalar ve öykünün bilimkurgusal özünü bu konuşmada verir. Sadece değerli olan mavi gözyaşı taşını düşürüp ona kavuşmakiçin dünyalı insanlarla ilişkiye giren, denizden, uzaydan yahut nereden geldikleri belli olmayan mavilerin bu insanlardan öç almak isteklerini görürüz. “Bir gözyaşı yaşı üretmek”(s.39) uğruna girişilen bu ilişkilerde başka bir gelip, insanları üzerek dünyayı ele geçirmek istiyor” 


“maviler gezegenden 
(s.40) olabileceklerini vurgulayan anlatıcı, mavilerden kurtulmak gerektiği sonucuna varır. Duru, bu öyküsünde de toplumsal anlamda iletiler sunmaktadır. Toplumdan da öteye daha evrensel olan temaları anlatırken, ırkçılık derecesine varan davranışlara karşı çıkar 


ayrımcılığa, o ötekileştirmeye (o ve ve onları öykünün temellerine yetiştirdiği felsefesinde vermeye çalışır. “Ne işiniz var sizin burada? Sizleri burada istemiyoruz. 
Kendi çöplüğünüzde eşelenin. Burada pastel mavi renklere yer yok. Bizden olmayana 


yer yok.” (s.28) diyerek yapılan ayrımcılığa 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dikkat çekerken “oysa çağımız çeşitliliğe karşı. Birörneklilik istiyor. Bu birörneklilikten ve tekdüzelikten sıkılıyorum. Ne zaman kurtulacağız bundan, bu evrensel düzeydeki, yapay can sıkıntısından” (s.30) sözleriyle bu tutumu eleştirir. 

Fırtına'da yer alan diğer bilim-kurgu öyküsü de “Adolf”tur. Bu öykü Adolf adındaki küçük bir kedi yavrusunun İstanbul'un bir sokağında Harald ile Liza tarafından bulunmasıyla başlar. Liza'nın anaç duygularının sonucu olarak sokaktan alınan bu kedi yavrusuna “Hitler'e ya da badem bıyıklı eski memurlara benzediği için”(s.67) “Adolf” adını verirler. 
Gittikçe evcilleşen ve uysallaşan bu kedinin bir süre sonra “iğdiş edildiğini” görürüz: “Harald ve Liza gerçekten hayvan haklarına uygun davrandılar ve bir süre sonra seks Adolfun. Adolf modern bir hayvan hastanesinde iki gün 


özgürlüğünü kısıtladılar 


kalarak çok uygar bir biçimde bunularak iğdiş edildi ve yumurtaları alındı.” (s.68) Böylesi bir durumdan sonra Harald ve Liza, Adolfu Almanya'ya Oo beraberlerinde Oo götürürler. 
Aradan bir yıl geçtikten sonra Almanya'ya giden anlatıcı onlara misafir olur. Adolfu ortalıkta göremeyen anlatıcı, Adolfun nerede olduğunu sorar ve şu karşılığı alır: “Kedimizi buraya getirdikten sonra beslenmesine daha da özen gösterdik. (...) O da hızla büyüdü ve gelişti. Ahh. Onu denetim altına alamadık ve evimizi altüst etti. Bununla da yetinmedi evimize gelen iki konuğumuzu yedi.” (s.70-71) Bu bilim-kurgusal durum karşısında oldukça korkuya kapılan anlatıcı Adolfu görmek ister. “Bir karyolanın üzerinde korkunç bir 


yaratığın uzandığını görür.” (s.71) Daha sonra 


hemen evden uzaklaşan anlatıcı duyduğu sesler sonucunda Harald ile Liza'yı da Adolfun yediğini düşünür. Çünkü onları bir daha görmez. Bu öyküde de evrensel temalara değinmeyi ihmal etmeyen Duru, Hitler üzerinden ayrımcılığa ve ırkçılığa eleştiride bulunur. 


Devam Edecek... 
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belgin Filiz Yazıcıoğlu 


Riya - 1 


Ankara - 1996 


Düşümdeki yosunlar saman sarısıydı. Balıkların siyah perukları vardı. 
Balıklardan birinin gözü kördü. Sürekli sağa sola çarpıyordu. Denizin üstünde irili ufaklı balıkçı tekneleri vardı. Tekneler renksizdi. Balıklar tekneleri görebiliyordu ama deniz tekneleri görmüyordu. Bulutlar suya inmek istiyordu ama deniz izin vermiyordu. 


z sonra balıklar siyah peruklarını yosunlara takıp evlerine gittiler. Gökten önce denize sonra da balıkların evlerine yıldızlar yağmaya başladı. Işıl ışıl yıldızlar ıslanınca imsiyah oluyordu. Yıldızların bir tanesi suya hiç düşmedi. Ve orada asılı kaldı. Orası 


dediğim yer denizle havanın kesiştiği yerdi. 


Denizin ortasında kocaman bir ağaç bitiverdi. Akasya ağacıymış. Önce kupkuruydu. Daha 


sonra akasyanın dallarında asılı olan ölü balıklar canlandı ve salkım salkım çiçek oldular. Bu 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arada akasya ağacı bembeyaz oldu. 


Derinden, çok derinden bir ses geliyordu. Sesi tam olarak seçemiyordum. Tam o sırada, akasyanın kökleri denizin dibinden kurtuldu ve hızla göğe doğru çıkmaya başladı. Giderek hızlandı ve uçmaya başladı. Ölü balıklar dallarına yapışmıştı. 


Elinde kalın bir urganla yaşlı ve zayıf bir balıkçı güneşin içinde oturmuş bekliyordu. Şimdi anımsadım. Az önce denizin dibinden gelen ses bu sesti. “Şimdi her şey bitecek” diyordu. Ama hiç bir şey bitmemişti. Yaşlı balıkçı ağlıyordu. Oysa o ölü balıkları akasyanın dallarına teker teker kendisi asmıştı. Şimdi ise ağlıyordu. Dikkat ettim de dişleri yoktu. Asılı olan balıklardan biraz etlice olanın etine takılı kalmıştı... 


Birdenbire gökyüzütoztoprakoldu ve sarardı. Bütün balıklar akasyanın dallarından canlanarak birer yıldız oldular ve uçmaya başladılar. Suya düşerken kapkara olan yıldızlar yeniden ışıl ışıl oldular. Yaşlı balıkçı güneşin içinde hafifçe ayaklandı. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Boynuna kalın urganı geçirdi ve kendini güneşe astı. 


Tanrının etekleri tutuştu. Kime haber vereceğini bilemedi, şaşırdı ve çokta korktu. Düşündü ki şimdiden sonra yapabilecek pek bir şey kalmamıştı. 
Güneşin ipini çözdü. Bir kıyamet gürültüsü koptu. 
Güneş bir gülle hızıyla denizin derinliklerine gömüldü. Güneş bakırdan kocaman bir kazan oldu. 
İhtiyar balıkçı kazanın kulpunda asılı kalmıştı. 
Gökyüzü zifiri karanlık olmuştu ama denizin derinlikleri apaydınlıktı. Bir şenlik gibiydi. Tanrı şaşkındı. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordu. Donup kalmıştı. 


Devam edecek... 
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Selma Mine € 


Selma MİNE'nin Kaleminden, 


Günümüze Işık Tutan 


Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Yazı Dizisi - 2 


> teknolojiyi ve mekaniği konu 


edinen materyalist BK yapıtları «Hard SE», diğer bilimsel konular ile parapsikolojiyi de içeren BK yapıtları da «Soft SF» olarak bilinir. Batıdaki bir çok ödülü BK roman ve Öyküsü, soft yazılımlardır. 
Dolayısıyla, topluma 


mesaj ileten filmlerin © | 


çoğu da bu kulvarda olanlardır. 
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Kathleen Hughes in It Came from Outer Space (1953) 


Düşünceleri ve Duyguları Zapteden Uzaylılar 


Invasion of the Boriy Snatchers (Merihten Salııranlar) 


e 


of'dıe Body 
,Snatchers 


The seed is planted...terror grows. 


A Robert H. Solo Production of A Philip Kaufman Film “Invasion of the Body Snatchers” Donald Sutherland - Brooke Adams : Leonard Nimoy Jeff Goldblum * Veronica Cartwright Screenplay by W.D. Richter, Based on the novel “The Body Snatchers” by Jack Finney MYİmoLEY STEREO” Produced by Robert H. Solo * Directed by Philip Kaufman READ THE DELL BOOK 


ir Merih saldırısı daha. Bu kez, Marslılar, daha da sürpriz biçimdedirler. 


1956 ABD yapımı, siyah-beyaz filmin konusu 
Jack Finney'in aynı adlı romanından alınmıştır. 
NTA Release yapımı. Prodüktör: Walter Wagner, Yönetmen: Don Siegel, Müzik: Carmen Dragon, Oyuncular: Kevin Mc Cartney, Dana Wynter. 


Uzaydan bilinçli olarak dünyaya inen zeki bitkisel yaratıkların tohumları, insanların gövdelerine 


hâkim olur, onları öldürüp şeklen benzeyen robotik yaratıklar ortaya çıkarırlar. Ortak bilinçle hareket etmektedirler. Amaçları tüm dünyayı istila etmektir. Öykü, Philip K.Dick'in «The Father-Thing» adlı öyküsünü de çağrıştırmaktadır*. Üstelik «Invaders From Mars» (Mars İstilacıları—-1953) filminin farklı bir yorumudur. Verilmek istenen mesaj, kişilei belli bir düşüncenin zaptında tutan doktrinlerin insanlığı nasıl robotlaştırdığını vurgulamaktır. 
Soğuk Savaşa göndermeler yapan bir yapım... 


Filmdahasonra1978'detekrar «Death Flowers» (Ölüm Çiçekleri) adıyla renkli çevrilmiştir. Bu kez Yönetmen: Philip Kaufman, Oyuncular: Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum, Veronica Cartwright, Leonard Nimoy, Art Hindle. 


Dünyaya çiçek tohumu olarak inen uzaylı yaratıklar, bu kez insanları hipnotize ederek onların biçimini alır ve yerlerine geçerler. 
Düşünceleri de ortak bir bilinçte toplanır. Bir süre sonra toplumun büyük kısmı uzaylı olmuştur. 
İnsanlar ise yabancı durumuna düşmüşlerdir. 


Filmin 3.çekimi, 1993 yılına rastlar. Yönetmen: Abel Ferrara, Oyuncular: Terry Kinney, Meg Tilly, Gabrielle Anwar. Her iki çekim de ilki kadar etkili olamamıştır. 


İTHE FATHER THING (Öteki), BK ve ÖTESİ, Erol TULAY, X-BKD Yay, Kitap: 12, İzmir 2010, Sf:48, 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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


The Thing - From Another Worlrl 
(Sey) 


The ultimate in alien terror. 


NS 


ESA, OT STONE ME. 


| 
İ 
DOE ünya ile Güneş aasındaki uzaya inne-space D (iç uzay), Dünya ile Pluto arasındaki uzaya outher space (dış-uzay), Sistemin dışındaki uzaya da Deeper Space (Derin Uzay) denmiştir. 
Kapı komşumuz olan Mars, dış uzayımızda yer almakta olduğundan, hiç değilse Maslıları şöyle böyle tanıyorduk da ona göre tavır alıyorduk. 
İş, derin uzaydan gelenlerde sarpa sarmaktadır. 
Sözgelimi 1951 ABD yapımı, siyah-beyaz, «Başka Bir Dünyadan gelen Şey» olarak çevirebileceğimiz 


«The Thing» böyle bir şey... 
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Kutup bölgesindeki bir araştırma istasyonunda çalışan bilginler, buza gömülü bir uzay aracı ve içinde de donmuş bir uzaylı bulurlar. Onu canlandırmaya (o çalıştıklarında, (o kaşılaştıkları amansız insansı yaratık, sadece başarına değil, 


Dünya'ya bela olacaktır. 


Christian Nyby, John 
W.Chambell Jr.'ın öyküsü üzerine Charles 


Yönetmen: Senaryo: 
Lederer, Oyuncular: James Arnes, Kenneth Tobey, Margaret Sheridan, Robert Cornthwaite. 


Film 1982'de bir kez daha, vampirliğe varan bol kanlı, şiddet ve korku ağırlıklı çevrilmiştir. Bu kez uzaylı, her canlıya girebilen şekilsiz bir enerji şeklindedir. Bulunduğu laboratuvarda iki kişi kalana kadar herkes telef olur... Bunlardan biri o ŞEY'dir. Ama hangisi? 


John 
W.Campbell Jr.'ın öyküsünden Bill Lancaster, 


Yönetmen: John Carpenter, Senaryo: 


Oyuncular: Kurt Russel, Wilford Brimley, Keith David. 


1 ABD yapımı pilot filmin yönetmeni ve 


senaristi: Kenneth Johnson. Oyuncular: Jane Badler, Michael Durrell, Faye Grant, Peter Nelson, David Packer, Neva Patterson, Tomy Petersen, Marc Singer. Daha sonra 1984'de 3 bölümlük mini dizi yapılır, ardından uzatılır: 1984-85 arası 


19 bölüme tamamlanır. 


Dünyanın belli başlı kentlerinde muazzam uçan daireler görülür. Bunlar, dostluk amacıyla geldiklerinin duyurusunu yaparlar. İçinden çıkan yaratıklar insan biçimindedir. Yerel yönetimlerle, 


medya mensuplarıyla dostluk ilişkileri kurarlar. 


Ancak giderek anlaşılacaktır ki, asıl biçimleri 


yeşil kertenkele şeklindedir. Gezegenleri giderek kuraklaşmakta ve besin kaynaklarıtükenmektedir. 
Bu yüzden, dünyadan su ve et ihtiyaçlarını insanlardan karşılamak amacındadırlar. 
Durumu fark eden bir grup, hem onlarla hem de yandaşlarıyla savaşmak amacıyla gizli örgüt kurarak yeraltına sığınırlar... ve savaş başlar. Bu, geçmişten günümüze vampir ve yaşayan ölüler hikayelerinin bir tür bilim kurgusal işlenmesi 


kadar, II.Dünya Savaşı ile bağlantılıdır. 


Uzaylı canavarların karargâhı, bir Alman SS karargâhı; bayrakları, hatta üniformaları da stilize edilmiş SS bayrak ve üniformalarıdır. 
Depolanan ve kendi dünyalarına gönderilmek üzere paketlenen insanlar, sabun yapılmak üzere gaz odalarında öldürülen Yahudilerdir. Gizli örgüt ise Fransız ve İngiliz yer altı teşkilatları; savaş “özgürlük” savaşıdır. Bu yüzden “V” Visitors (Ziyaretçiler) kadar Victory (Zafer) anlamını da taşımaktadır. Bu arada Dünyalılara acıyıp yardım eden iyi kalpli uzaylıları da unutmamak gerekir. 
Eh, o kadar da olsun artık!.. 


Kertenkele teması, Star Trek (Uzay Yolu/ Yıldız Kervanı) 1966-69 ve zaman gezgini Dr.Who TV dizilerinin yeni öyküleinde de işlenir. Konu, bilim adamlarınca, insanlığın ilk çağlarında, Avustralya'da klorofil ağırlıklı, yeşil tenli, bir tür insan-kertenkele yaratıkların olabileceği 


bulgularını da temel almış görünmektedir. 


RESIST... OR PERİSH! 
“edi - > O, $ Veszesi 


— an. 


TAE SPECTACULAR 777 
MDVENTÜRE CONTINUES. NV 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Yardım İsteyen Uzaylılar 


filminin zıddına, bu yaratıklar istilacı değil 


İt Game from Outer Space bangla, Ama kileri görüp korna (Uzayılan Gelenler) a elde değil. Yine Soğuk Savaş dönemi, 


«toplumsal komün (cemaat)» görüşü uzaydan hipnotik saldırı ve bilinç yıkaması olarak 


FANTASTIC SIGHTS LEAP AT YOU! anlatılmaktadır. 


Filmin yönetmeni: Jack Arnold. Oynayanlar: Richard Carlson, Barbara Rush, Charles Drake 


AMAZING! EXCITİNG! 


Arizona (ABD) çölüne düşen bir meteor, çevrede garip olaylara neden olur. Bir bilgin, bunun bir uzay gemisi olduğunu iddia eder. Çevreden çok kişinin kaybolması üzerine, yetkililerle birlikte, uzaylılarla temas kurar. Bunların, gemileri arızalandığı için Dünya'ya indiklerini; insanları, onarım işinde hipnotize ederek kullandıklarını öğrenir. Bir savaş çıkmasını engellemek amacıyla, şerifle tartışır. Sonunda, onarımları biten 


yaratıklar, çok şükür dünyadan kazasız belâsız 


ayrılacaklardır ... 


sw CHARLES DRAKE - RUSSELL JOHNSON 
| Kİ e JOE SAMYER 


İY ia 


Ye artık bu istilacılardan çektiğimiz diyenler için, ebette sevimli yapımlar da söz konusu. 
Sözgelimi hep akıllı onlar olacak değil ya... Biraz 


da biz yardım edelim, uzaylılara... 


Bir dönemde moda olan ve günümüzde tekrar devreye giren 3 boyutlu çekilmiş 7953 yapımı siyah-beyaz bir sinema klasiği. Aynı yıl çevrilen «The War of the Worlds» (Dünyalar Savaşı) 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Thin İsland kartlı 
(Kayın Gezeyen) 


THE SUPREME EXCITEMENT 
OF OUR TIME J 


# IN COLOR BY 


Njc0L” 


DEF MORROM - FAİTH MERE p REASON with LANGE FULLER eg 


ner av JÜGLAKİ KLNMYAN - ozaressı ey SAANALN CEN ava CAMARO ( OTALLAĞIAN - #nşmurn ev WALUAM ALANI - 4 aNERSALLOMCAMAT ONA PET 


aydi bir omuz daha verelim... Bu kez Deeper Space'den, istilaya değil, yardım istemiyle gelenler var... Hem de dev beyinli biyonik 


robotlarıyla... 


1955 ABD yapımı, siyah-beyaz. Yönetmen: Joseph 
M. Newman, Senaryo: Raymond FE. Jones'un öyküsü üzerine Franklin Coen; Oyuncular: Jeff Morrow, Faith Domergue, Rex Reason. 


Metaluna gezegeninden Dünya'ya gelen bilginler, bir bilim adamı ve nişanlısını kaçırırlar; onlardan yardım isterler. Çünkü gezegenleri yok olmak üzeredir. Telepatik güçlere sahip uzaylılar, 


uzay gemilerinin güçlerini depolanmış düşünce 


enerjilerinden almaktadırlar; ama bu yok oluşa engel olamamaktadırlar. 


Depolanmış düşünce enerjisi, Carl Jung'un «kolektif bilinç» veya «ortak akıl» dediği oluşumun sinema diliyle işlenmesidir. «Space 1999» dizisinde ve «Atlantis» ile ilgili bazı film yorumlarında tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır. 


Bu filmlede kaşılaştığımız bir başka öge de, çirkin dev uzaylı ve çekici dünyalı kız motifidir. Batının «Güzel ve Çirkin» masallarına dek uzanan bu motif, elbette bilim kurguda da onun niteliğine yakışır bir hal alacaktır. Küçük kız ile arkadaş olan ve halk tarafından taşlanan saf biyonik robot «Frankestein» ile John Steinback'in «of Mice and Men» (Fareler ve İnsanlar—1937) yapıtındaki çiftçinin güzel karısını bilmeden öldüren ve taşlanan iri kıyım saf adam; «The Day The Earth Stood Still» filmindeki robot Gort, «Satürn-3»'te de güzel asistana aşık olan câni dev robot Hektor olarak yeniden yorumlanacaktır.. 


GELECEK SAYI: 
*Sevimli Uzaylılar 


*Uzaylılarla Temas 
*Yolunu Kaybeden Uzaylılar 
Kaynakça: 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, Istanbul 2010 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, Istanbul 
2010 


*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim 


— Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, Kitap:23, 
Istanbul 2011 
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KADRİ ÖZEL'inZihninder 
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Galaksiler Ötesinden Gelen 


© Notaların Mesajı 


NIACİI 


ALAN SILVESTRİ ile İLK KARŞILAŞMANIN HEYECAN VERİCİ MÜZİKLERİ 


Jİ, ya son Iki yüz yılık süreçte yaşadığı sanayi devrimiyle birlikte, teknolojik açıdan da büyük bir ilerleme kaydetti. Ozellikle yırmınci yüzyılın Ikinci yarısından sonra yaşadığımız ilerleme hakikaten akıllara zarar/ JInsanoğlu sadece sanayi devrimiyle birlikte değil, tarım toplumu ve hatta öncesinde avcı-toplayıcı konumundayken bile gökyüzüne yoğun bir ilgi duyuyordu. Başının üstünde hareketeden milyarlarca noktanın saçtığı küni sönük kımı parlak ışıkların ne anlama geldiğini hep merak etti. 


B' merak binlerce yıllık süreç içerisinde insanoğlu (o tarafından o farklı (o şekillerde tanımlandı. Gökyüzünde gördüklerinden Tanrıları yarattı. Aklının daha fazla ermeye başladığı zamanlarda sırlarını çözmeye çabaladı. Yolunu bulmak için kullandı. Efsaneler yaratmak için ve gerektiğinde kurbanlar vermek için. Üstünde yaşadığı Oo gezegeni okeşfetmeye (başladıkça, çevresinde ve ötesinde neler olduğunu daha fazla meraketmeye başladı. Gökyüzünemeraksalanbilim insanları, Dünyanın yuvarlak olduğunu keşfetti, güneş sistemini ve diğer gezegenleri gördü ve onlara birer isim verdi. Teknoloji ilerleyip, toplum bağnazlıktan kurtulmaya başladıkça, gökyüzüne olan ilgi oraya ulaşma isteğiyle yer değiştirdi. 
Adeta bir tutku haline geldi bu istek. Nihayetinde insan kendini gökyüzünde bulduğunda, yıldızlara daha fazla yaklaşmıştı ve günün birinde onlara ulaşma amacının gerçekleşeceğini artık biliyordu. 
Bilim ve teknolojinin verimli birlikteliği nihayet gökyüzü ve ötesinin kapılarını açtığında hala emekleme aşamasında olan insan denen hayvan türü de, yaşadığı gezegenin ötesine elini uzatmıştı. 
Artık “Evrende yalnız mıyız?” sorusu insanın beynini daha fazla kurcalar ve meraklandırır bir hale gelmişti. 


EN 
GN 


| me kadarıyla soğuk bir İstanbul 


günüydü oOve açıkçası ohangi gündü hatırlamıyorum. Her zamanki gibi İstiklal Caddesinde bir aşağı bir yukarı dolanırken girdiğim ve adını hatırlayamadığım bir kitapçıda rastladım Mesaj romanına. Carl Sagan adı gözüme çarpmıştı önce. Cosmos belgeselini büyük bir keyiftle izlediğim ve o günkü şahsi fikrimce yaşayan en önemli bilim insanlarından biri olarak gördüğüm hatta bu fikrimin bugün bile neredeyse değişmediği Carl Sagan'ın yazdığı bir romanı almamak sanırım aptallık ötesi olurdu. Sanırım kelimesini şu anda kullanıyorum ama muhtemelen bilim kurgu kitapları açısından açlık çektiğimiz zamanlarda bulduğum bu kitabın üstüne plonjon 


yaptığımı bile hayal meyal hatırlıyorum. Göz numaramın artması tehlikesini göze alarak beş yüz küsur sayfalık kitabı sanırım bir hafta dolmadan bitirmiştim. Hayatını gökyüzüne adamış bir bilim ınsanından, kendi türünün inancını, merakını ve kimi zaman aşırıya kaçan tutkusunu kusursuz bir şekilde işlediği bu harika romanı geçen yıllar zarfında bir kere daha okuma keyfini tatmıştım. 
Özellikle (01997 yapımı Robert Zemeckis yönetiminde çekilen sinema filminden sonra kitabı tekrar okumak, sağlıklı bir karşılaştırma yapmak açısından yararlı olmuştu. Kitabı aldıktan üç dört yıl sonra filminin çekileceğini öğrendiğim zaman duyduğum heyecanı tarif edemem çünkü hatırlamıyorum. Ancak kesinlikle harika bir haber olduğunu ve ortaya iyi seçilmiş ellerden harika bir film çıkacağına dair net bir düşüncenin kafamda zuhur ettiğine de eminim. 


il 


NN 


KK. Ellie babasına sorar: “Evrende yalnız ıyız?”, babası kısa ve net bir cevap verir: “Eğer yalnızsak çok büyük bir alan boşa gitmiş demektir.” Mesaj filmini sinemada hangi ay ve nasıl bir hava durumu eşliğinde izlediğimi hatırlamıyorum oama Emek Sineması'nda izlediğimi kesinlikle hatırlıyorum. Tarihi yapının o eski kokusu ciğerlerime nüfuz ederken yukarıda yazdığım repliği adeta kitaptan okuyormuş hissiyle oyuncuyla birlikte tekrar ettiğimi ve yüzüme bir tebessüm yayıldığını hatırlamak istediğimi ve muhtemelen şimdi uydurduğum bu anının gerçek olmasını dilediğimi itiraf etmeliyim. Kitaba göre bir hayli radikal değişimlerin yapıldığı film, Carl Sagan'ın da danışmanlığında çekildiği için beni rahatsız etmemişti. Aksine türün başyapıtlarından biri olacağına kesin gözüyle baktığım film hakikaten de geçen bunca yılın ardından hala büyük bir keyifle izleniyor ve üzerine hararetli tartışmalar yapılıyor. Kitabın ana karakteri 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Ellie'den fazlasıyla etkilenmiş biri olarak, Jodie Foster bu rol için hakikaten biçilmiş kaftandı diyebilirim. Uzun bir süreye sahip olan filmin her dakikasında artan heyecan perdeye çok başarılı bir şekilde yansıyor ve heyecana notalarıyla eşlik eden, yönetmen Zemeckis'in daimi bestecisi Alan Silvestri'nin müzikleri mevcut adrenalini daha da katlayarak yükseltiyor. Büyüdüğünde başarılı bir astronom olan Doktor Eleanor Arroway'in hikâyesine odaklanıyoruz. Ellie'nin yaşamındaki odak noktası sonsuz sayıdaki yıldızlardan birinden gelecek bir sinyal ve sonunda Vega yıldızından gelen sinyalle bu hayali gerçek oluyor. Gelen sinyal çözüldüğünde garip bir aracın yapım şeması olduğu anlaşılıyor. Düşman mı yoksa dost mu olduğu anlaşılamayan yabancı bir uygarlığın gönderdiği sinyallerin izinde makinenin inşa edilmesine karar veriliyor ve bu noktadan itibaren makineyle kimin gideceğinin tartışmaları başlıyor ve inanç üzerine tartışmalar da bu noktadan itibaren daha fazla kendini hissettirmeye başlıyor. 
Aynı zamanda hükümete danışmanlık yapan ve Ellie'nin yıllar önce kısa süreli bir ilişki yaşadığı, Matthew McConaughey'in canlandırdığı Peder Palmer Joss karakterinin araçla kimin gideceğine karar veren komisyonun içinde olması, olayların farklı boyutlara kaymasına yol açacaktır. Dönemi itibariyle bugün bile sırıtmayan mükemmel efektleri ve adeta yıldızlar geçidini andıran başarılı oyuncularıyla, bilim kurgunun zirvesidir adeta Contact! Carl Sagan'ın danışman olarak destek verdiği filmin kitabına göre yapılan değişiklileri film içinde sırıtmadığı gibi, yazarın onayıyla yapıldığını da ayrıca belirtmekte fayda var. Sagan gibi efsane bir bilim insanının yüreğe dokunan kitabının böylesine başarılı şekilde sinemaya uyarlanmasıyla bilim kurgu sinemasında zirvedeki yerini koruyan Contact, Alan Silvestri'nin başarılı dokunuşuyla kulaklarımıza uzak galaksilerden notalarla mesaj taşıyor adeta. 


36 o Www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2017 / sayı 4 


950'de NewYork'ta dünyaya gelen Alan 

Silvestri, 15 yaşındayken beyzbol kariyeri yerine müzik kariyerinde basamakları nasıl çıkarım düşüncesiyle kendini Boston'da Berklee müzik okulunda bulur. Daha sonrasında Las Vegas'a taşınan besteci burada R&B efsanesi Wayne Cochran ile tumelere çıkmaya başlar. Silvestri Las Vegas'ta aranjör olarak kariyerine devam ederken bir arkadaşının albüm düzenlemelerini yapmak üzere Los Angeles'a gider ve burada Çuincy Jones'la pek çok projede çalışmış olan Bradford Craig'le tanışır. Bu tanışma adeta hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Küçük bir prodüksiyon şirketi, çektiği düşük bütçeli bir filme Craig'den 
besteci bulmasını ister. Craig böylece henüz 22 
yaşında olan Silvestri'ye ilk işini kazandırır ve The Doberman Gang filminin müzikleriyle Alan Silvestri sektöre ilk adımını atar. 


Va e 


esteci 1978 yılına kadar düşük bütçeli film 

müzikleriyle kariyerine devam ederken, TV dizisi Chip ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. 
1984 yılına geldiğimizde bestecinin kariyerindeki 
asıl dönüm noktası gerçekleşir. Chip dizisinin müzik editörlerinden biri üzerinde çalıştığı bir projeyle ilgili gerekli müzikal etkiyi bir türlü yakalayamaz ve Silvestri'yi arar. Filmin yönetmeni Robert Zemeckis ile bir görüşme ayarlanır ve Michael Douglas ile Kathleen Turner ikilisini bir araya getiren serüven filmi Romancing The Stone için anlaşma sağlanır. Silvestri filmin ana temasıyla ilgili üç dakikalık bir demo hazırlar ve bütün gece süren ve ertesi güne sarkan görüşmeler neticesinde ikili arasında daimi bir işbirliğinin ilk adımları da atılmış olur. Karşılaştıkları gün aynı renkte iki kazak giymiş olan bu iki adam günümüze kadar ulaşan sağlam bir birliktelik neticesinde Back To The Future serisi başta olmak üzere, Forrest Gump ve Contact gibi pek çok efsane işe imza atarlar. 


K ge boyunca Oscar dışında pek çok ödül azanan başarılı besteci yoğun bir tempoda çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Halen Kuzey California'da Monterey yarımadasında ailesiyle beraber yaşayan besteci aynı zamanda Carmel vadisinde kurduğu Silvestri bağlarında müzik dışında leziz şaraplar üretmekle uğraşıyor. Pek çok marka altında şarap üreten besteci “Müzik ve şarap yapımında sanatın ve bilimin harmanlaması gerekiyor, tıpkı notaların kendi sesini melodiye getirdiği gibi, her asma da şaraba kendi benzersiz kişiliğini getiriyor” diyor. Pilotluk lisansı da olan Silvestri iş toplantıları için sık sık tek motorlu uçağıyla Los Angeles ve evi arasında mekik dokuyor ve notalara can vermeye devam ediyor. 


CONTACT 


Main Title) 


“Bır avuç kumda aşağı yukarı 10,000 kum tanesi vardır. Göğün açık ve yıldızların görülebilir olduğu bir gecede görebildiğimiz yıldız sayısı bir avuç kum tanelerinin sayısından daha azdı. Ama görebildiğimiz yıldızlar, varolan yıldızların yalnızca ufak bir bölümüdür Ölçü kavramını aşan bir güzellikle olan evrende bulunan yıldızların toplam sayısı yeryüzündeki tüm kumsallardaki kum tanelerinden daha çoktur...” 
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984 Yılından beri günümüze kadar geçen 

33 yıllık sürede sayısız başyapıta imza atan 
Silvestri ve Zemeckis ikilisini 1997 yılında bir araya getiren Contact, özellikle 1994 yılında Forrest Gump'la elde ettikleri başarının ardından merakla beklenen bir yapımdı. Filmin müzikleri genel olarak sakin bir atmosfere sahip. Silvestrinin geleneksel olarak kullandığı tempolu parçalar bu albümde daha az. Orkestra yönetimini her zamanki gibi kendisi yapan bestecinin ana tema olarak sık sık kullandığı beste, bilim kurgu türüne uygun ve akılda kalıcı bir melodi. İlk olarak 13 parçalık bir albüm olarak raflarda yerini alan soundtrack albüm üzerine “Complete Score” adıyla filmdeki müziklerin tamamını kapsayan yaklaşık | saatlik süresiyle 28 parçalık bir albüm daha piyasaya sürüldü. Klasik müzik tekniğini sonuna kadar başarıyla kullanan besteci, yaylı çalgılara biraz daha ağırlık vermiş. Piyano ağırlıklı parçalar da yer alıyor albümde ancak bu parçalardan bir Forrest Gump'ın ana temasının ihtişamını beklememiz pek doğru olmaz. Besteci açıkçası kariyerinin en başarılı çalışması olmasa da, keyifle dinlenen ve akılda kalıcılık bırakan bir albüm hazırlamış. 
Contact soundtrack albüm olarak, arşivcilerin mutlaka elinde olması gereken, türün başarılı örneklerinden biri. 
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ie — Complete Originsi Motlon Pictüre Score 


CONUCI | 


An History Of Sound 


Jj ve milyonlarca sesin birbirine karıştığı ve kaosu oluşturduğu evimiz. Kamera yavaş yavaş gezegenimizden uzaklaşırken, sesler de azalmaya başlıyor. Galaksimiz içinde yer alan gezegenleri geride bırakıp daha da uzaklaşmaya 


başladıkça olağanüstü görüntüler eşliğinde sesler hem azalmaya başlıyor hem de zamanda geriye doğru gidiyor ve artık tamamen duyulmaz oluyorlar. Etkileyici bir giriş sahnesi ve evrenin sonsuz boşluğunda sessizliğin hakim olduğu sonsuzluğun küçük Ellie'nin göz bebeğinde bitişi. 


€llie s Dream 


üçük Ellie ile tanışma anımız. Ünlü “Sadece 

biz varsak, korkunç bir yer israfı demektir,” repliğinin geçtiği sahnedeyiz. Piyanoyla beraber orkestranın uyumlu ve yumuşak girişiyle birlikte Adagio (yavaş tempo) olarak ana tema karşılıyor bizi burada. 


dilim... » / N 
Awful Waste Of Space 


İlie'nin telsiz başında olduğu sahneden 

büyümüş ve artık bilim insanı mertebesine ulaşmış Dr. Eleanor Arroway'e geçiş yapıyoruz. 
Sakin bir başlangıçla flüt eşliğinde giriş yapan orkestra, nefeslilerin devreye girmesiyle yavaşça yükseliyor ve yaylılarla beraber filmin ana teması sarıyor kulaklarımızı. Dr. Arroway'in görev yapacağı Arecibo teleskobu etrafında dönen parça bütün albüm boyunca sık sık duyacağımız güçlü bir beste. 


The Kiss 


leanor ve Peder Palmer Joss'un ilk karşılaşma 

anındayız. Ana temanın piyanoyla Adagio bir giriş yaptığı parça, yaylıların devreye girmesiyle ağır tempoda çalmaya devam ediyor. 


Heart Attack 


ekrar çocukluğuna döndüğümüz Ellie'nin, 

kalp krizi sonucu kaybettiği babasına yardım etmeye çalıştığı sahnedeyiz. Piyano ve orkestranın gerilim yüklü girişiyle sahnenin bütün yoğunluğunu hissediyoruz. Hafif iniş ve çıkışlarla desteklenen parçanın albümün geneline yayılan yumuşak havadan ayrıldığını söyleyebiliriz. 


Dad, Are You Therel 


İlie'nin matem anı. Ana temanın piyano önderliğinde Adagio olarak kısa bir geçişini 


dinliyoruz. 
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ew Mexico VLA tesislerindeyiz. Gizemli milyarder Hadden'dan araştırma parası koparmayı başaran Eleanor, çölde 27 radyo teleskobundan sonsuz boşluğu dinliyor. Gün 


batımında Eleanor çölde uçsuz bucaksız vadinin ucunda otururken orkestranın ağır tempoyla çaldığı huzur verici kısa bir geçiş parçası. 


The Signal 


iınyalın ilk alındığı an ve orkestranın 

ayağa kalktığı bölüm. Agitato (Hızlı, sarsıntılı, heyecanlı) bir tonda albümün en hareketli parçalarından birini dinliyoruz. 
Yaylı ve vurmalı çalgıların arasından yükselen nefeslilerle beraber Eleanor'un keşfettiği gizemli sinyalin peşine takılıyoruz. 
Bu noktadan itibaren insanlık tarihinin en önemli keşfine ve bu keşfi sahiplenme yarışına tanıklık ediyoruz. 


Who Should We Call Now 


inyali tespit ettikten sonra doğrulama çabasında olan ekibe eşlik eden, yaylı ağırlıklı yumuşak bir geçiş parçası daha. 
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Ce 


An Image From The Past 


ütün Dünya ayaktadır ve VLC merkezi 

hükümet ve askeri yetkililerin istilasına uğramıştır adeta. Ekibin ikinci bir sinyal keşfi ve buldukları TV sinyalini netleştirme çabaları sonucu ortaya çıkan Adolf Hitler'in Berlin Olimpiyatları açılış konuşmasının ekrana gelmesiyle gerilim dozu hayli fazla bir parça eşlik ediyor bize. Ağır tempodan yükselen orkestranın farklı seslerle desteklendiği kısa bir parça. 


hir 


Architect Plan 


kibin gelen sinyalleri çözdüğü ve şifrelenmiş 

metin sayfalarına ulaştığı anı temsil eden orkestranın hafif tonda yine yaylı çalgılar liderliğinde ilerlediği bir geçiş müziği. 


The Primer 


leanor ve gizemli milyarder Hadden'in ilk 

karşılaşması. Çok hafif bir orkestra girişi ve atonal tonda ilerleyen bir parça. Nefeslilerin dahil olmasıyla gizemli havasını sürdüren beste, gizemli tondaki havasını parça sonuna kadar sürdürüyor. 
İşverenle yapılan enteresan sohbetin altına döşeli müziğin ritmi, Hadden'in bir türlü doğru sıralaması yapılamayan mesaj metinleriyle ilgili tavsiyesiyle doruk noktaya çıkıyor. Albümün yegane uzun süreli parçalarından biri ve atonal atmosferini sonlara doğru yaptığı iniş çıkışlarla devam ettirip farklı elektronik enstrümanların araya girişiyle orkestranın tüm enstrümanlarının birlikte zirveye ulaşmasıyla sonlanıyor. 


rı çözülen mesaj ve yapımına karar verilen 

makineyle kimin gideceği tartışmalarının ortasında kalan Eleanor ve Joss. Makineyle gitmek isteyen Eleanor ve seçici kurulda yer alan Peder Joss arasında geçen diyaloğa eşlik eden ana temanın ağırlıkta olduğu bir parça dinliyoruz. 


A Ouestion Of Belief 


ilmin can alıcı sahnelerinden birindeyiz. Seçici 

kurulun önünde soruları cevaplayan Eleanor ve ona “Tanrı'ya inanır mısınız Dr. Arroway” sorusunu soran Peder Palmer Joss. Hafif duygusal tonda yaylılarla ilerleyen ve Eleanor'un soru karşısındaki zor anlarını yansıtan ortalarda piyano desteği alan hüzünlü bir parça. 


Media €vent 


avid Drumlin'in yarışı kazanması ve 

kameralar önünde yaptığı açıklama ardından, inşaatı biten muhteşem makinenin ilk defa arzı endam ettiği sahnede parça, başlangıcı piyano girişiyle Adagio tondan yapıyor ve yavaşça yaylıların devreye girmesiyle Affettuoso (taşkın bir duyguyla) tonda yükseliyor, yapının görünmesiyle beraber bütün orkestranın ihtişamlı yükselişiyle son buluyor. 


ilit noktadayız. Makinenin test aşaması ve ontrol merkezindenilktestaşamasını izlerken orkestra yaylıların güçlü girişiyle kulaklarımızı dolduruyor. Test ilerledikçe parçanın seyri normal devam ediyor. Merkezde görevli Eleanor dikkatle test aşamasını takip ederken fonda ilerleyen parça hafif gizemli ve gerilim dozu yükselip alçalan bir hal alıyor. Makinenin her saniye hızlanış anını takip ederken orkestrada hareketlenme başlıyor ve aniden gerilim düzeyi yükselmeye başlıyor. 
Eleanor'un fark ettiği güvenlik problemi ardından beste belirli aralıklarla yükselip alçalan bir hal alıyor. Elektronik seslere orkestranın yüksek sesli 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katılımı karışıyor, parça en yüksek zirveye ulaşıyor ve bir fanatiğin sabotajı sonucu makinede meydana gelen korkunç patlamayla aniden kesiliyor.v 


Message From MIR 


akinenin yok olmasıyla büyük bir şoka giren 

Eleanor'a, kaldığı odaya vardığında, daimi patronu Hadden'ın, Rusların MIR uzay istasyonu aracılığıyla görüntülü bağlanmasıyla fonda hafif bir tonda ilerleyen orkestrayı dinliyoruz. Yine gizemli bir atmosfer hakim parçaya ve ilerledikçe Japonya'nın Hokkaido adasında inşa edilen ikinci bir makinenin olduğunu öğrendiğimizde orkestra gerilimli atmosferden sıyrılarak yükseliyor ve en üst noktada sonlanıyor. 


Hokkaido 

VE makinenin inşa edildiği Hokkaido adasındayız. Görkemli bir giriş yapan orkestra 

tempoyu düşürüyor ve hafif bir tempoda adaya 

varan Eleanor'u takip ediyor. 
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Closing Doors 


leanor sonunda makinenin girişinde ve yolcu 

bölümüne girişiyle beraber orkestra da devreye giriyor ve kapı yavaşça üzerine kapanırken yaylıların eşlik ettiği Adagio tonda ilerleyen parça yavaşça yükselişe geçiyor ve kapının kapanmasıyla kesiliyor. 


The Lunch 

akinenin içindeyiz. Çalıştırma işlemi 

başlatıldı ve orkestra devrede. Gerilim dozu fazlasıyla hissedilen bir parça. Makinenin çalışma hızı arttıkça parçanın gerilim düzeyi ve tonu da hızlanıyor. Silvestri'nin tipik hareketli parçalarından birini dinliyoruz. Alet çalışma modunda son aşamaya geliyor ve yaylılarla nefeslilertam anlamıyla coşmuş durumda. Alettam kapasiteye geliyor ve Eleanor artık gitmeye hazır. 
Orkestra tam anlamıyla sahneyle bütünleşmiş durumda, artık fırlatma için geri sayım veriliyor ve aletin fırlatılmasıyla beraber orkestra susuyor. 


First Stop / Vega 


leanor solucan deliğinde ilerlerken aniden 

duruyor ve ilk durağında olağanüstü görüntüler eşliğinde elektronik seslerin ağırlıkta olduğu bir beste çok kısa bir süre ona eşlik ediyor. Bu kısa duruşun bitişiyle solucan deliği yolculuğu devam ediyor. 


Second Stop 


ni bir duruş daha ve harika görüntüler eşliğinde bir önceki parçanın devamını dinliyoruz ve yolculuk tüm hızıyla yeniden başlıyor. 


Event Celestial 


ME görüntüler eşliğinde giriş yapan orkestra ve Eleanor'un görülesi tepkisine ana temayla cevap veren orkestranın yaylılar ve piyano eşliğinde ilerleyişi. Eleanor'un tam burada dediği gibi, “Bir şair göndermeliydiler!”. 


J 


" a £, 
Small Moves 


İlk karşılaşma anı, uçsuz bucaksız bir kumsal. 
Küçük Ellie'nin çizdiği resimlere benzeyen bir sahil. Eleanor kumsalda ilerlerken elektronik seslerle destekli orkestra da ona eşlik ediyor. 
Başının üzerinde milyarlarca yıldız var ve kendisine uzaktan ilerleyen bir silueti gördüğünde piyanonun can alıcı sesini işitiyoruz, siluetin Eleanor'un babasına dönüşmesiyle beste duygu 


yoğunluğunda zirve yapıyor. Eleanor'un anılarını kullanarak oluşturdukları sahnede dünya dışı uygarlıkla ilk temas anı bütün albümün en duygusal parçasını kulaklarımıza getiriyor. “Küçük adımlar Ellie, küçük adımlar...” Orkestranın ana temayı tüm ihtişamıyla icra ettiği anda yabancı varlığın tekrarladığı bu cümleyle parçanın finaline geliyoruz. 


How Long Was | Gone 


dönüşüyle beraber çalışıp çalışmadığı yönünde ikileme düşen yetkililerin ve Eleanor'un uzun bir süre gittiğini ısrarla vurguladığı bölümde sahneye eşlik eden, hafif gerilim yüklü bir geçiş parçasını dinliyoruz. 


leanor'un geri aletin 


p 


A Nation Of Hope 


oktor (oOEleanor oArroway'in 


soruşturma 

komitesi önünde verdiği ifadede yaptığı muhteşem kapanış konuşmasıyla beraber piyanoyla birlikte yaylıların devreye girişi ve sahnenin bütün yoğunluğunu veren Adagio tonda ilerleyen duygusal bir parça. Eleanor ve Joss ikilisinin kongre binası dışına çıktıklarında kendilerine 


destek veren halkın arasından ilerleyişlerini taçlandıran beste ağır temposunu görkemli bir yükselişle sonlandırıyor. 
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i 


I38 Months Later 


| 8 ay sonrasına gidiyoruz ve Eleanor yine 
New Mexico VLA tesislerinde. Ana tema sarıyor çevremizi. Gün batarken vadinin ucunda Eleanor milyarlarca yıldızın altında dururken orkestra en duygusal kapanış anını piyano ve yaylılar eşliğinde yapıyor. Sahne kapanırken yıldızlara dönen kamera “For Carl” ibaresiyle yaratıcısına selam gönderiyor ve piyanonun son tuş sesiyle, son notayı da uzayın sonsuz boşluğuna gönderiyoruz. 


End Credits 


edi dakikadan 

fazla süren filmin kapanış jeneriğini dinliyoruz. Ana temayla giriş Ooyapan o parça albümün genelinde olduğu gibi piyanoyla yaptığı Adagio girişin 


ardından orkestranın 
Affettuoso tona dönüşüyle (o şahlanıyor 


ve ardından albüm içerisinde yer alan diğer parçaların devreye girişiyle kulaklara enfes bir ziyafet çekiyor. 
Bu parça albümün adeta tek başına özeti diyebiliriz. Bütün duygusal ve gerilim dolu anları arka arkaya yansıtan, Alan Silvestri'nin tüm ustalığını, özellikle kusursuz orkestra yönetimiyle taçlandırdığı muhteşem bir beste bu. Parça, ağır ağır piyanonun tuşlarına son vuruşlarla birlikte, orkestra eşliğinde hüzünlü ve bir o kadar umutlu bir halde sonlanıyor. 
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tr film olarak Bilim Kurgu türünün 


en iyi ömeklerinden biri olmayı halen sürdürüyor. Bu başarının en önemli mimarı tabi ki Carl Sagan! Bu muhteşem ilk karşılaşma örneğini roman olarak büyük bir başarıyla bizlere sunarken, sinema filmi olarak da kusursuz bir başyapıtın ortaya çıkmasında büyük emekleri olan böylesine önemli bir bilim insanının, bilim dünyasına olan etkilerinin halen devam ediyor olması ayrıca çok önemli ve hayranlık uyandıran bir konu. Alan Silvestri'nin incelediğimiz albümü yaklaşık yüzelli dakika süren filmde yaklaşık altmış dakikalık bir süreyi içeriyor. Bestecinin özellikle pek çok sahnede müziği kullanmadığını ve kullandığı yerlerde de olabildiğince duygusal bir tempo tercih ettiğini görüyoruz. Birkaç yerdeki hareketli ve gerilim düzeyi üst seviyelere çıkan parçaları saymazsak eğer, albümün neredeyse tamamı duygu yoğunluğu üst düzeyde parçalardan oluşuyor. Piyano ile yaylı çalgılara verilen ağırlık ve bestelerin kullanıldığı sahnelerle olan kusursuz uyumu, bestecinin profesyonel yaklaşımının bir yansıması oluyor. Tabi ki bestecinin en iyi albümü değil Contact. Ancak akılda kalıcı ana temasıyla ve filmin içinde dinleyiciyi boğmayan hafif besteleriyle kusursuz bir albüm olmayı başarıyor. 
Son sözleri kongre binasındaki ifadesiyle Eleanor söylesin; 


“Bunu paylaşabilmeyi isterdim... İsterdim ki, herkes bir an için bile olsa, o azameti, tevazu ve umudu hissedebilsin. Bunu arzulamaya devam edeceğim...” 


vee i 


Hayatınız size en güzel mesajları getirsin her daim sevgili dostlar... 


From the Academy Award-Winning Director of “Forrest Gump” and Pulitzer Prize-Winning Author of “Contact” 


JODIE FOSTER 
MATTHEW McCONAUGHEY 


A message from deep space. 
Who will be the first to go? 
A journey to the heart of the universe. 


SOON 
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Canan Göl Ç 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Bu sayıtaki listeyi; 2010-2011 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor grubu olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 

“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!”, “Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 
diyenlere göstermek, “Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenlere de onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle Oo eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorogmail.com üzerinden o bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Yılıızlara Yolculuk hedef Başka Dünyalar 
2010 - Yeni Baskı 2010 - Yeni Baskı 


alara BE nkukr: Başer 
Yıldızlara Yolculuk ae 


Selma Mine © ni 


Nötralizör 
2010 


Nötralizör 


p post Körpe a 


Dost Körne 
Düşler Evreni 
2010 
Çetin Yetkin 


“e ine 


Mikrop Savaşı 
2010 - Yeni Baskı 
i i sizi 


MİKROP SAVAŞI 
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Ödüllü Bilimkurgu Öyküleri || Bilimkurgu Öyküleri 


1977-1978-1979/ 2010 2010 
ie BİLİM KURGU R 
X-Bilinmeyen ÖYKÜLERİ bilimkurgu e 
Derneği 


Zaman Tozları Zaman Tozları Akisfer 
2010 2011 - 2.Baskı 2011 
rae KVTY 
| ZAMAN v 
Salık Yemni TOZLARI X e SADIK YEMNİ 


Yıldızlardan Bile Uzakta 
2011 


pi LDIZLARDAN BiLE 
UZAKLARDA 


1. 


Aydın Boysan 


“zg 
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Zamanda Kuşatma 
e - kitap/ 2010 


Özlem Kurdoğlu 
Yörüngeden Çıkanlar 
RI 2011 
Türkiye bilişim 
Derneği 
2006 - 2010 
Öyküleri 
Federsayon 

2011 

Kanat Volkan 
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Aysun Bitir 


Özgün Özerk dk gloruâ 
600 Ülkesi 
2011 - 3.Baskı 
Hüseyin Yurttaş 
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Andromeda ya Dönüş: 
Durkonlular - 2011 


Kazım Gene 


ANDROMEDA'YA DÖNÜŞ 


Zünrü Bayar 


Daysa Findraid Şirketi 


dj 
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2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Burak Erdoğdu 


Başlanyıç 


Fazla vaktim yok, hemen şimdi başlamam gerekiyor, bir an bile oyalanamam. Numaram 11233452 bu numaranın ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yok. İsmim yok benim, hiçbir zaman da olmadı. Hafızamın neredeyse hepsi silinmiş durumda, son kalan kırıntıları yazmaktan başka çarem yok. Yazdığımı 


bilmiyorlar, umarım eski sahipler gibi cezalandırmazlar. 

Hatırladığım en eski anım bundan birkaç hafta evveline dayanıyor. Dükkanın girişindeki kafesimde oOoturmuş etraf izliyordum. 
Dükkanın adı İnsanat Bahçesiydi, neon ışıkları vardı ve parıldayıp duruyordu. Işıklı parmaklıklar ardındaydık ve o parmaklıklara dokunamıyoduk bile çünkü dokunursak 


canımız çok yanıyordu, lazer diyorduk onların 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adına. 

İçeriye bir müşteri geldiği zaman neredeyse kendimizden geçiyorduk, yani diğerleri öyle davranıyordu daha doğrusu, diğer evcil insanlar. Ben ise kafesimde oturur önüme konan baklagil tohumlarına su eklerdim ve gıdaya dönüşmelerini her seferinde aynı şaşkınlıkla izleyerek yemeğimi kaşıklamaya koyulurdum. 

Hatırladığım kadarıyla İnsanat Bahçesinin sahibi alnındaki gözü diğer iki gözüne göre daha kısık, kızdığında çürümüş yumurta kokan, müşterilerle konuşurken bir dili daima dışarıda, eğri boynu biz insanlara nazaran ve hatta kendi ırkına kıyasla hayli uzun birisiydi. 
Neydi ırklarının adı tam hatırlayamıyorum, hafızam ne yazık ki sürekli bana oyunlar 


oynuyor ve tüm anılarım iç içe geçmiş bir sarmaldan ibaret sarmal bilemiyorum, başı ve sonu belli olmayan silik şekiller... Şimdiden her şey bir rüya gibi. 

Sanırım kendilerine Galaktör diyorlardı, evet isimleri buydu ne demekse bilemiyorum, bir canlı türüne mi ait yoksa bir çeşit meslek veya ırk adı mı hiç bir fikrim yok. Ben bildim bileli gezegenimizdeydiler, dediklerine göre bizi evcilleştirdiler ve yaşam koşullarımızı iyileştirdiler. Bu onların iddiasıydı ancak parmaklıklar altında konsantre tohum taneleriyle beslenip onları gördüğümüz yerde taklalar atmak bana pek de iyi bir yaşam gibi görünmüyordu. 

Ben çok yaşlı olmalıyım, çünkü diğer herkesten daha buruşuktenim ve daha donuk bakıyorum evet aynadaki yansımam yaşlı ve yorgun görünüyor. Kesinlikle yaşlıyım ben, belki kimse beni o yüzden sahiplenmek istemiyor. 
İşgalcilerin minik çocukları beni görünce kuyruklarını şaklatarak koşuşturmuyorlar, dişilerimizi ve gençlerimizi sahiplenmeyi daha çok seviyorlar. 

Ben takla atmak istemiyorum, şakalar ve espriler yapmayı sevmiyorum, işgalciler hiç sevimli değiller, ancak onlarla iyi geçinenler çok kısa süredelazer parmaklıklı kafeslerinden çıkartılıyorlar. Evlerine götürüyorlar sanırım. 
En son 42324743 numaralı insanı götürdüler evlerine. Sürekli saçını okşuyorlardı ve yiyecek veriyorlardı. 

Dükkanın önünden geçen Galaktörleri gözlemlediğimi çok net hatırlıyorum, dillerini bilmiyorum ancak ne düşündüklerini garip bir şekilde anlayabiliyorum. Onlar da benden nefret ediyor olmalılar. Mutlaka öyle olmalı, çünkü kimse benim kafesimin önünden geçerken gülümsemiyor, hatta önümden geçmiyorlar bile, kesin hissediyor olmalıydılar onlardan iğrendiğimi. 


Dükkandan içeriye adımlarını attıkları daha ilk anda şımarıklıkları tüm hareketlerinden okunabiliyordu, sanki kendi ırklarından olmasına rağmen dükkanın sahibini bile her an satın alacakmışa benziyorlardı. Ellerinde taşlar vardı, renkli ve parlak taşlar, irili ufaklıydılar. Dükkan sahibine taş veriyorlardı, dükkan sahibi de onlara istediklerini sandıkları oyuncağı. Evet tam olarak buyduk biz onlar için, oynayıp şekil verebilecekleri bir oyuncak. Ne zamandır bu haldeydik, hep böyle miydi, kimdi onlar ve neden oyuncak olan bizdik, hiç bir fikrim yok. Neyse bunlarla zaman kaybetmeye gerek yok her an gelebilirler. Yapabileceğim en isabetli şey Galaktör denilen ırktan nasıl kurtulduğumuzu yazmak olacak,tabi ki biz evcil insanlar bunu kendimiz direnip savaşarak başarmadık. 

Bir gün yine her zamanki gibi hiç beklenmedik bir anda yine sokağı gören köşe başındaki kafesimde oturmuş önüme konan yemleri yemeye oOve o sevimsizliğim Oo sayesinde Galaktörleri uzak tutmaya çalışıyordum. 

Bir anda bir şey oldu anlamadım, etraftaki bütün Galaktörler dizleri üzerine kapandılar, acı çekiyorlardı. Bu her hallerinden belliydi, dükkan sahibi tam kafesimin önündeydi, 


dizleri üzerinde ağzından yeşil salyalar çıkartıyor ve kuyruğunu yere vurarak anırıyordu. oOBütün gezegen karanlığa 


gömülmüştü, hiç ışık yoktu, sadece tüm göğü kaplayan yeşil bir ışık vardı kaynağını kafesimden göremediğim. 

Beyaz elbiseli adamlar geldi, işte beni kafesimden çıkaran adamlar onlardı. Diğer insanların hepsi bir anda yok oldu, insanlar ve Galaktörler yoksa Galaktuslar mıydı, artık hatırlayamıyorum, daha çoğunu unutmaya başladım. 

Beyazdı, bembeyazdı ve cam fanus vardı, solumaları gereken havanın bileşenlerini 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ayarlıyormuş, yüzlerini görmedim, konuşmuyorlardı .ama anlayabiliyordum onları. Diğer insanlara ne yaptılar neden yok ettiler onları, nereye kayboldu herkes. 

Daha çok unutmaya başladım, kimdi beyaz adamlar, hangi gezegendendiler. Sanırım polis olduğunu söyledi içlerinden birisi, Galaksi Polisi dedi, ne demekse bu. 

Çok ıssızdı her yer,bana her şeyi anlattılar, nasıl olsa unutacaksın dediler. Bana bir isim de verdiler artık ismim Adam olacakmış ya da onun gibi bir şey bilemiyorum. 

Geliyorlar, buraya geliyorlar. Beyaz elbiseli adamlar. Geldiler. Yazdığımı gördüler ve müsaade ediyorlar bana, bu fikir hoşlarına gitti, delil olarak konseylerine götüreceklermiş. Bir ilaç verdiler bana şimdi, yazmaya devam etmemi söylediler. Son bir kez hatırlayacakmışım her şeyi. 
Unutmakistiyorum, lanet olsun. Gezegenimizi işgal ettiler, bizi hayvan gibi evcilleştirip kısırlaştırdılar, diğertüm hayvanlarıtükettiler. 
Onları gezegenimize biz davet etmiştik birde, olacak şey değil. Bir kızım vardı ve bir karım Ava idi adı. Kendi ismimi hatırlamıyorum bir tek onu bir türlü hatırlayamıyorum. Binlerce yıldırtüm kaynaklarımızı sömürdüler ve bunu tek bizim gezegenimize de yapmadılar. 
Galaktik Yaşamı Koruma Konseyine bağlı polis güçleri onlar, bizi kurtaran beyaz elbiseli adamlar. Aslında bize benziyorlar, iki elleri iki ayakları ve iki gözleri var. 

Gezegenin etrafına radyoaktif bir koruyucu yerleştireceklermiş, bu bizi Galaktik asalak ırklardan koruyacakmış, ilkinsan olacakmışım ben her şeye sıfırdan başlayan, her şeye ilham veren ilk insan. Diğer insanları Galaktörlerle birlikte neden yok ettiklerini söylemediler ama ben biliyorum nedenini. 

Yozlaştık çünkü biz geri dönülmez bir noktaya vardık ve sıfırdan başlamamız 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gerekti. Hayat benimle başlayacak biliyorum. 
Kaburga kemiğimde derin bir ağrı, neden kaynaklanıyor o bu ağrı (o bilmiyorum. 
Yazdıklarımı o istediler (oşimdi o benden, Galaktik Kütüphanede saklayacaklarmış. İyi insanlar bunlar gezegenlerdeki doğal yaşamı korumaya adamışlar kendilerini, iyi insanlar gerçekten. Harika bir ırk yaratacağım, doğaya saygılı ve barışçıl, yapacağım bunu, şu kaburgamın ağrısı bir dinsin. Keşke tüm geçmişimi unutsam ama sadece Galaktik Yaşamı Koruma Konseyini ve onların yeşil ışıklar saçarak tüm göğü kaplayan gemileriyle zihnime dolan varlığını hatırlasam, görevimi hep bilsem. Bunun mümkün olamayacağını söylediler, doğal yaşama müdahale etmek istemiyorlarmış, ancak yinede rahat olmamı söylediler, gezegenin artık keşfedildiğini bir daha asla işgal edilemeyeceğini söylediler. 
Sadece (o doğamıza (Ouygun yaşamamız gerekiyormuş. Ben Adem ya da her neyse işte Galaktik Kütüphanenizde saklayacağınız bu yazıt benim bu gezegende kuracağım medeniyetin kanıtıdır. Her şey çok güzel olacak inanıyorum, birazdan tüm bunları unutacağım, Okaburgam ağrıyor, keşke nedenini bilebilsem. 


Son 


Unutulmaz Kahramanların Unuttuğunuz Dünyası Sizi Çağırıyor! 


TEKSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


UAKSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


web site adresimiz 
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Hasan Önal g 
Verli bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmısız 
Neler Paylaşmışız 
Neler Konuşmusuz 


İd 


Bora Bilgiç 


Hsn Önl montaj; Deniz Bilgen 
25 Mayıs 2017 
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İsmail Tekin'in 
“Alien” çalışması sabırsızlıkla bitmesini bekliyoruz 


Atakan Güngör 
25 Temmuz, 14:31 


Elektrikli Koyun'un ilk sayısı internette yer aldı. 


Okumak için : http://issuu.com/elek.../.../convert-jpg-to-pdf.net 2017-07- 
25 1 


Elektrikli Koyun E-Fanzin'in ilk sayısı ÇIKTI! 


UZAY BELSESELİAMA eren e ANLAT - 
I HEME 
ANLIYOSUN / 2 


UZAYDA SES 


geikoo.co 


VALGALARI YAYILMADI . 
ĞINDAN ORDA KARI kız mek 


GEÇİT 
Yerli Bilimkurgu Dizimiz 


 ÖzerA ydoğan 
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Hasan Önal 


-Hımm... Var mı peki değişen boya falan! 

-İnanırmısın abicim, daha 3 milyon yapmadık desem! 

-Ya kardeşim hep böyle diyorsunuz! Sonra ohoo! 

-Abi sana yalan borcumuz mu var yaaa! Ay'ın yaklaştığı dönemler hariç hep garajda ki bu! 
-Pazarlık yaparım bak... Sonra kem küm yok! 

-Sünnettir tabi abicim... Usülden yapacağız bişiler artık! 


-İnşallah kilometreyle oynanmamıştır... Muzo! Binsene şuna bi bakalım artık! 


Yumurta, Süt ve Bal üçlemesinin yönetmeni ve yazarı Semih Kaplanoğlu, Gran (Jafıl) isimli filminde distopik bir gelecek işliyor. 
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i Sezai Özden bir Sayfa paylaştı. 
30 Temmuz, 21:49 


En kısa zamanda gidip görmek gerek &$ 
3 m ağ 


Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu 


özge Kütüphanesi 
Kütüphane - 4.401 Beğenme 
DOĞA 


İLİMKURG 
JTÜPHAaNE vw Beğendin 


ıd Beğen BB Yorum Yap 


Minnacık Bilimkurgu Öyküsü 
Birden panikledi kız, 


“Geçtii geçti durağım!..” dedi henüz uykudan uyanmışlığın verdiği o şapşik sevimli gözlerin eşlik ettiği beden diliyle. 


-Ama efendim! dedi Yolcu Sistem Mühendisi, yarı şaşkın yarı sert bir ifadeyle, 


-O durak üçyüzyıldır kapalı!.. Sizin ineceğiniz durağa henüz daha yüz kırk dört gün var hanımefendi! 


Kız önündeki ekranda beliren durak detayına bir göz attı: 


““Eski adı ile Mavi Dünya olarak isimlendirilen bu gezegen, üzerinde bir zamanlar muhteşem bir yaşam barındırıyordu. Maalesef, henüz belirlenememiş nedenlerden dolayı yaşam aniden son bulmuştur. Üç yüz yıldır boş şekilde bekletilmektedir.”” 


Kız biraz merak, biraz da buruk tekrar uykuya daldı. 
Yüz kırk dört gün yolu vardı daha... Hasan Önal 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ilimkurgu deyip geçmeyin. Bu gezegenler yazarın kafasında doğar, elinde şekillenir... 

Bu gezegenlerin hiçbiri gerçek değil. Sadece yazarın kafasında var olmuş ve kalemiyle öyküde canlanmış. Ama hepsi ilginç ve bilinmez bir gün belki biri veya birkaçı gerçekten bulunabilir de. 


Bilimkurgu yazarlığı kolay iş değildir. Öyle konular bulacak, öyle şeylerden söz edecektir ki, hem ilgiyi çekecek kadar garip olacak, hem de “deli saçması” dedirtmeyecekkadar o inandırıcılık (o taşıyacaktır... Bilimkurgu o romanlarının o çoğu, birkaç yüzyıl ötede, gökyüzünde, adı sanı duyulmadık gezegenler arasında geçer. 
Dilerseniz, bilimkurgu yazarlarının keşfettikleri, bizi götürdükleri bazı gezegenler arasında küçük bir gezinti yapalım. 
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JARNSMAN OF GOR 


JOHN NORMAN 


Norman'ın 1867 yılında yazmaya başladığı “Gor — Gor ” dizilerinde ilk kez tanışıyoruz bu gezegenle. Dünya ile aynı yörüngeyi paylaşıyor, ama, sonsuza dek, güneşin karşı yüzünde kalıyor. Bir yandan güneşin büyük kütlesi, öte yandan Gorlu bilim adamlarının caydırıcı çabaları, Dünyalı bilim adamlarının kendileriyle aynı yörüngedeki bu gezegeni keşfetmelerini önlüyor. 
GoryadaKarşı—Dünya“Keşfedilmiş”değil,çünküdünya varlığının farkında bile değil. Ama, Gorlular bal gibi dünyanın farkında. Çay fincanı biçimindeki uzay gemileriyle sık sık dünyaya uğrayıp, kendi nüfuslarını artırmak için dünyalı kadın ve erkekleri kaçırıyorlar. 
Kaçırılanlardan biride İngiltereTarihi hocası TarlCabot. 
Gor dünyadan biraz küçük, yerçekimi daha az bir gezegen. Havası, suyu, bitki örtüsü gerçi dünyaya çok benziyor, ama, hayvanları arasında “tharlarion” adı verilen büyük kertenkeleler, “larl” adı verilen leoparlar, “tarn” denilen dev savaşçı kuşlar ve üstün zekâlı 


örümcekler var. Bu garip hayvanların tümü etobur. 
İnsanları dünya insanlarıyla aynı. Kökenleri bilinmiyor, ama, şu ya da bu biçimde dünyadan geldikleri sanılıyor. Gor insanı kibirli, yarı-barbar. Üstün bir teknoloji ve uygarlığın kurumlarıyla ortaçağ silah ve toplum sistemleri yan yana yaşıyor. Kölelik özellikle kadın nüfus içinde çok yaygın. Erkeklerin egemenliği var burada. Çıt çıkarmadıklarına göre kadınlar da bu durumdan hoşlanıyor, hiç değilse ses çıkarmıyor. 
Gezegenin görünmeyen egemenleri, Rahip-Krallar Gor halkının savaş teknolojilerini bilinçli biçimde kılıç, ok, mızrakla sınırlıyorlar. Buna karşılık, ısıtma, ışıklandırma ve bilgisayar teknolojileri çok gelişkin. 
Rahip-Kralların otoritesine karşı çıkanlar anında mavi bir ateş tarafından yutulup kül oluyorlar. Rahip-Krallar insan değil. Neredeyse ölümsüz denilecek kadar çok yaşayan, Serdar dağlarında gözlerden uzak ülkeyi yöneten, karınca benzeri yaratıklar bunlar. Bilgilerini ve teknolojilerini kullanarak, Gor'u başka bir yıldız sisteminden taşıyıp bugünkü yörüngesine oturmuşlar. 
Sonra bu karınca benzeri yaratıklar arasında iç savaş çıkıyor. Yok olmanın eşiğinden güç dönüyor, ama bitkin durumda kalıyorlar. Bundan yararlanan ve hem Gor'u, hem dünyayı ele geçirmek isteyen Kurii denilen ayı benzeri yaratıklar harekete geçiyor. Tarl Cabot bir anda kendini savaşın ortasında buluyor ve halim-selim bir öğretmen gidiyor, yerini dünyadaki bağımsız ve özgür yaşamını korumaya her ne pahasına olursa olsun 


korumaya kararlı bir barbar savaşçı çıkıyor. 


PERN GEZEGENİ - CANAVAR - Anne Mc 


Caffrey Çer) 
Altınyıldız o Rukbatın (bu üçüncü o gezegeni, Burcunda dünyadan kestirilemeyen bir uzaklıkta bulunuyor. Onun da 


dört gezegeni var. Son bin yıl içinde bu gezegenlere 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belli belirsiz bir eklenmiş. Bu beşinci gezegenin değişen bir yörüngesi var. İki yüz yılda bir Pernin çok yakınlarına kadar geliyor, Mc Caffrey'in 1969'da başlayan “Canavar” dizisine göre. 
Pern'in kolonizasyonu belki yüzlerce, belki binlerce yıl önce dünya insanlarınca gerçekleştirilmiş. 
Sonra bu gezegenin ana gezegenle bağlantıları kopmuş, düşman gezegen Kızıl Yıldız'ın etkisiyle. 
Pern gezegenini ilk kimin keşfettiği bilinmiyor. 
Pern birçok bakımdan dünyaya benziyor. İklimi yumuşak, havası solunabilir, yerçekimi dünyanınkine yakın. Hayvan ve bitki türlerinden besin olarak yararlanabiliyor. Pern, ortaçağ dünyasının tipik bir tarım toplumu. Teknolojileri, toplum yapıları, siyasal ilişkileri, Avrupa'nın Rönesans dönemine benziyor. 
Ama, bu dünyanın egemenleri Canavar Süvarileri. 
Bindikleri yaratıklar, iri yapılı, üstün zekâlı uçan kertenkeleler. “Canavar” denmiyor bu yaratıklara. 
Bu yaratıklar zaman ve mekân içinde her an yer değiştirbiliyorlar. Yeter ki, süvarileri hangi yıla ve nereye gideceklerini kafalarında bütün berraklığıyla canlandırabilsinler. Her 200 “dönüş” (yadayıl) sonunda Kızıl Yıldız Perne yaklaşıyor ve canlı bırakmayan bitki türlerini Pern'e salgılıyor. Yere çarptığı anda bu öldürücü bitkiler hemen yeraltına iniyor ve karşılarına çıkan tüm canlıları yok ediyorlar. Gökyüzünde nöbet çıkan canavarların görevi, görüldükleri anda bu bitkileri, ağızlarından çıkardıkları alevlerle kül etmek. 
İnsanlığın tek kurtuluşu bu. Pern yerleşmeye açılıp da Kızıl Yıldız'ın etkileri ilk görüldüğü zaman, dünyadan artık yardım göremeyeceklerini anlayan teknisyenler, bu kertenkeleleri evcilleştirmişler, irileştirmişler ve sonra da etkili bir savunma durumuna getirmişlerdir. 
Mc Caffrey, bilimkurgu dizisinde, Pernlilerin yeni bir Kızıl Yıldız tehlikesi karşısında seferber oluşlarını, savaş sırasında kökenleri ve tarihleri hakkında ilk kez bir şeyler öğrenmelerini, yeni teknolojiler ve siyasal sistemlerinde reformlara başlamalarını 


yenisi 


anlatıyor. 


©****) Bu dizinin ilk dört kitabı ülkemizde İthaki Yayınlarıtarafından “Ejder” serisi olarak yayınlanmıştır. 


1- Ejder Uçuşu 
2- Ejder Arayışı 
3- Ejder Şarkısı 
4- Beyaz Ejder 
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GETHEN GEZEGENİ - KARANLIĞIN SOL 
ELİ - Ursula K. Le Guin (******) 


Ollul, Ekumen Sistemi içinde yer alan ve insanların yaşadığı 83 gezegenden biri. Gethen ise Ollul'a 17 ışık yılı uzaklıkta. Adından ilk kez “Karanlığın Sol Eli — The Left Hand Of Darkness ” (1969) isimli bilimkurgu eserinde söz ediliyor. Öykünün başlamasından 40 yıl kadar önce ilk insanlar gelip yerleşmiş buraya. 


Öykünün kahramanı, Ekumen'deki öteki insanlarla Gethenlileri bir araya getirmeye, Oouzlaştırmaya (oçalışan Genly Ai. 


Gethen kar ve buzlarla kaplı bir gezegen. Bu yüzden de, kimilerince “Kış Gezegeni” diye anılıyor. Dünya ölçülerine göre ilkbahar ve yaz ayları “yaşanabilir” boyutlarda. Kış aylarıysa tek sözcükle dayanılmaz. 
Gezegende birkaç büyük “rakip” devletle, sayısal çoğunluğu oluşturan “minik” devletler var. Bu 


gezegenin insanları, radyoyu, motorlu taşıtları ve sonra tabancaları kullanabilecek bir teknolojik gelişkinlik düzeyine ulaşmışlar. Ama, krallık sistemiyle yönetilen Karhide ülkesi, Genly Ai'nin yapmaya çalıştıklarına karşı çıkar. Olaylar gelişir. Genly Ai ile gezegenin insanları arasındaki en önemli farkın “cinsel” olduğu anlaşılıyor. Kış aylarında cinsiyetsiz olan Gethenliler, “kemmer” mevsiminde kadın ve erkeğin cinsel organlarını geliştirmekteler. Hangi organın kimde belireceği, dolayısıyla belli mevsimlerde kimin ana, kimin baba olacağı önceden belli değil. 
Erkeklik organlarını sürekli yanında bulunduran Genly Ai'ye de, Gethenliler, bu yüzden sapık gözüyle, hilkat garibesi Bundan da öteye, Gethen'in siyasal sistemi tam bir kaos içinde. 
Ai, sonunda, siyasal iktidar kavgası veren fraksiyonların tam ortasında buluyor kendini. Sonunda Ai kazanıyor. 
Kazanmasına kazanıyor ve Gethen uluslarının Ekumen'le bütünleşmesini sağlıyor, ama bu zafer buruk bir zafer olmuştur. Ai can dostunu yitirmiştir 


gözüyle bakıyorlar. 


savaşı kazanırken... 


©***3) Bu roman ülkemizde Ayrıntı Yayınları tarafından aynı isimle yayınlanmıştır. 


GRAMARYE GEZEGENİ - KENDİNE 
RAGMEN SİHİRBAZ - Christopher Stasheff 


Gramarye G-Tipi bir güneş sisteminin beşinci gezegeni. 
İlk kez “Kendine Rağmen Sihirbaz — The Warlock In Spite Of Himself ” (1969) adlı kitapta sözü ediliyor. 
İlk kimin keşfettiği belli değil ama, “yeniden keşfi” Rodney d'Armand tarafından olmuş. Aslında, Rodney d'Armand, “Güçlenen Dünya-üstü Diktatörlükleriyle Mücadele Örgütü” (GDMÖ) nün ajanı. Rod Gallowgalss takma adıyla biliniyor. Gramarye'de kayıplara karışan Terra kolonisinin izini bulmak için DDT (Desantralize Demokratik Tribün) tarafından oraya gönderilmiş. 
Gramarye'nin bataklıklarla kaplı, amfibik yaratıklar, balıklar ve böceklerle dolu bir gezegen olmaktan öteye 
hiçbir özelliği yok. İklimi de dünyanın bundan 300 
milyon yıl önceki iklimine çok benziyor. Gezegenin üstündeki adalardan birinde yalnızca Terran bitki ve hayvanları var. Oradaki tüm canlılar yok olmuşlar. Isı dünya normalinin biraz altında. İlk Terran kolonisini oluşturanlar, ortaçağ dünyasının özlemini çekenler. 
Gelişkinteknolojilereizin verilmiyor. Enbüyük konutlar şato. Krallık tahtı babadan oğula geçiyor ve serflerle köylüler topraklarda bir avuç soylu ailesi için çalışıyor. 
Ama, Rod, kısa sürede Gramarye'de işlerin hiç de beklenmediği gibi geliştiğini görüyor. Bir kere, insan hayalinin ürünü olan cinler, periler, cadılar, Gramarye'de gerçekten var. Hortlaklar, vampirler kol geziyor. Ortaçağ kültürünün bu hayal ürünleri, nasıl olmuşsa olmuş, burada maddeleşmişler. Böylece, Gramarye, büyük bir uzay iktidar savaşının odağı durumuna geliyor ve Rod da, insanlığın geleceğini çizecek kişi olarak, kendisini bu amansız mücadelenin orta yerinde buluyor. 


IRMAK DÜNYASI GEZEGENİ - DAĞILAN VÜCUTLARIMIZ DAHA DA DAĞILMASIN Philip Jose Farmer 


Irmak Dünyası “yapma” bir dünya. İlk kez 1971 
yılında, “Dağılan Vücutlarımız Daha da Dağılmasın — To Your Scattered Bodies Go ” adlı bilimkurguda sözü edilmiş. Eski coğrafya yapısını kimse bilmiyor, Ama, 36,006,009,637 yıl önce dünyalı erkek, kadın ve çocuklar onu yerleşmeye açmışlar ve hemen değiştirmeye koyulmuşlar. Bugünkü görünümüyle, havası, suyu, yerçekimi, ısısıyla dünyanın bir benzeri. 
Birkaç milyon yıl yeryüzünde yaşayan insanlar 1983 
yılında buraya göçmüşler ve yepyeni bir yaşam oluşturmuşlar. 

Dünyadanburayanasılmıgelmişler? Nedenmigelmişler? 
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ve Samuel Clemens gibi ilkel-silahlı yaratıklarla 


WINNER OF THE HUGO AWARD Töreciler arasında. Sorunun nedeni de, insanların 


PHILIP JOSE FARMER 


BOOK 1 OF TME LEGENDARY RIVERWORLD SAGA 

3, 70 YOUR SCATTERED BODIES G0 şü m. a 7 > 

ii We 


Onları alıp getirenler “Töreci” diye bilinenler. Neden getirdikleri de Töreci'lerin kafasında saklı. Irmak Dünyası, milyonlarca kilometre uzayan bir ırmak yatağı. Aşılmayacak dağ sıralarıyla çevrili. Satranç tahtası gibi damarlara ayrılmış bir dünya. Bir kutuptan 
ötekine uzayıp tekrar kuzey kutbuna dökülen, 300 
metre derinliğindeki bir ırmağın yakalarına kurulmuş, bütün uygarlık. Irmağın 3 - 4 kilometre kenarından dağ setleri yükseliyor. Irmak sularını temiz tutan Çöpçü Balıkları dışında, insan, bu dünyanın tek canlı yaratığı. Bir de ırmağın kıyılarıyla dağın eteklerini kaplayan bir tür çimen örtüsü var. Arada sırada bodur ağaçlar, çalılıklar da göze ilişiyor. Irmak Dünyası'nın nüfusunun gelişimi de ilginç. Dünya'da doğup 5 yaşına gelen herkes ölüyor ve Irmak Dünyası'nda çırılçıplak, elinde bir testiyle yeniden doğuyor.Testi ırmak kenarında mantar biçimindeki yerlere yerleştiriliyor ve her gün bu testilerin içinde besinler yeşeriyor. Buradaki savaş, Sir Richard Burton 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yeniden diriltilmelerine neden gerek olduğu. 


Babür ve Hermes gibi insanlı gezegenlerin yakınlarında, Mirkheim. Baharat ve içki tüccarı David 
Falkayn tarafından keşfedilmiş. Sözü ilk kez 1977 
yılında, gezegenin adını taşıyan bilimkurguda ediliyor. 
Bundan yarım milyon yıl önce, dev bir güneşle onun eşit büyüklükteki bir gezegeni patlayarak bir süpernova oluşturmuş. Kızgın gazlar uzay boşluğuna, akıl almaz uzaklıklara saçılmış patlamanın etkisiyle. 
Dünyadan 1500 kere büyük olan, Mirkheim, sırf cüssesi yüzünden bu patlamadan az zararla kurtulabilmiş. 
Eriyik madenlerin oluşturduğu kızgın çekirdeği ve 


soğumuş dış kabuğuyla, atmosferi bulunmayan, 


Fantastic Planet 1973 - Rene Laloux 


soğuk bir dünya Mirkheim. Madenlerle ve süper - ağır atomlarla örtülü. Zeki yaratıklar için büyük bir define bu. Kendi dünyalarında tükenmeye yüz tutmuş değerli madenlerini burada bulabilecekler artık. Falkayn'ın da bütün çabası, bu gezegenin doğal zenginliklerinden, ondan insanlık uğruna yararlanmasını bilenlerin nasiplenmesi. Ama, bu sonsuz zenginliklerin keşfedilmesiyle birlikte, dünyanın çeşitli ekonomik ve siyasal fraksiyonlarıyla komşu Babür gezegeni yerlileri arasında amansız bir egemenlik savaşı çıkıyor. David Falkayn ve ortağı Nicholas Van Hijn'in tek çabası, bu zenginliklerin tek bir ülkenin eline geçmesini önlerken, kendi ticaret özgürlüklerinin de bu yüzden kısıtlanmaması. 


Alan Dean Fosterin “Yabancı” (1979) adlı bilimkurgu eserinde ad koymadan sözünü oOoettiği o gezegene o yenileri eklenecek. Kim bilir, günü geldiğinde ve insanların Ay-ötesi gezegenlere ayak bastıklarında, bunlar, o bilimkurgunun Julee (Vermeleri oarak anılacak Beklemekten başka çare kalmıyor bizlere..... 


Kaynak: 


Gelişim Yayınları BİLİM DERGİSİ'nin Haziran 1982 tarihli 
4. sayısından alınmış olup, adı geçen eserlerin orijinal isimleri eklenmiş ve bu eserlerden ülkemizde yayınlananlar fistelenmiştir. 


# 
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2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Metin Uçar 


Yalnız Değiliz 


Zorlu geçen nöbetten sonra evde istirahat 


etmeye çalışırken kapım çalındı. Canım sıkılmıştı, ancak yine de kalktım ve kapı deliğinden gelenlere baktım. Resmi kıyafetli birkaç kişi kapıyı açmamı rica ediyordu. 

-Adnan bey, acil ilk yardıma ihtiyacımız var. Araba kapıda bekliyor. 


Bana gösterdikleri güvenlik kartı ve konuşmalarındaki ses tonu diyaloğu fazla uzatmamın faydasız olduğunu gösteriyordu. 
İstedikleri gibi hazırlandım ve ilk yardım çantamı aldım. Evin önünde siyah bir minibüs ve binek otomobil bizi bekliyordu. 
Minibüsün üzerinde güvenlik teşkilatının tanıdık amblemini farkettim. Bana gösterilen yere otururken ilk yardıma ihtiyacı olan 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kişinin önemli bir devlet adamı olabileceğini düşündüm. Ancak neden beni seçmişlerdi anlayamamıştım. Ben aklımdan bunları geçirirken konvoyumuz hızlı bir şekilde şehrin sokaklarında ilerliyordu. Kısa bir süre sonra şehri geride bırakmıştık. Arabada benimle beraber oObulunan görevliler o konuşmak konusunda pek de istekli değillerdi. Bu nedenle nereye gittigimiz konusunda bilgi almam mümkün olmamıştı. 


Çok geçmeden durduk. Minibüsün kapısı açıldığında az ileride duran helikopterin sesi salonu doldurdu. Yola bundan sonra helikopterle devam edeceğimiz anlaşılıyordu. 
Burada cok sayıda helikopter vardı. Sanki çok büyük bir operasyon yürütülmekteydi. 


Bizim helikopter havalandığında aynı yönde uçmakta olan başka bir helikopteri farkettim. 
İster istemez gözlerim ufuk çizgisine kaydı. 
Uçtuğumuz yönde yuvarlak şekilli, dev bir cisim bulunuyordu. Bu cismin alt kısmından değisik renklerde dumanlar yükseliyordu. Bu cisim her ne ise, acil iniş yapmış olmalıydı. 
Bu da birilerinin ilk yardıma ihtiyaci olduğu anlamına geliyordu. O anda aklımı düşünceler sürüsü istila etti. 


Bu cisim bir uzay gemisi miydi? Eğer bu bir uzay gemisi ise yaralılar uzaylı olmalılar!? 
Eğer yaralılar uzaylı ise benim ilk yardım uzmanlığım ne anlam ifade eder ki? 


İçimi tarif edemeyeceğim bir korku sarmıştı. 
Uzayda başka akıllı canlılar olabileceği konusuna fazla kafa yoran biri değildim. 
Birgün Oouzaylılarla (O karşılaşırsak o nasıl davranmak gerektiği konusunda en ufak bir düşüncem yoktu. O an tek hissettiğim korkuydu. Kısa bir süre sonra bu korkunun nedeninin uzaylılarla karşılaşmaktan ziyade gereken ilk yardımı yapamayacak olmam ihtimalinden Oo kaynaklandığını (o anladım. 
Beni bu işin içine sokan güvenlik teşkilatına karşı kızgınlık duydum. Bu gibi durumlara karşı daha hazırlıklı olmaları gerektiğini düşündüm. Benim yerime bu konuda bilgi sahibi başka bir kişinin olması gerektiğini hissediyordum. Helikopterimiz inişe geçerken tüm bu lüzumsuz düşünceleri bir yana attım. 
Belki de en hızlı ulaşabildikleri kişi bendim. 
Kendi kendime bir ilk yardım uzmanı olduğumu hatırlattım. Orada, yardıma ihtiyacı olan birileri vardı. Uzaylı olmaları durumu değiştirmemeliydi. 


Helikopterden indikten sonra bizi karşılayan görevlilerle beraber portatif bir çadıra 


doğru ilerledik. İçeride saha kriz merkezi oluşturulmuştu ve aralarında yüksek rütbeli subayların da olduğu bir grup insan hararetle tartışıyorlardı. Biz içeri girince subaylardan biri yanıma yaklaştı. 


-Adnan bey merhaba. Ben yüzbaşı Sinan. Hemen arkamızda gördüğünüz şey bir uzay gemisi. Birkaç saat önce iniş yaptığını biliyoruz. Buna düştü demek daha doğru olur. 
Gemide ağır hasar var. Biri dışında personelin hepsi hayatını kaybetmiş. Kurtulanın durumu çok ağır. Buraya taşımanın yanlış olacağını düşündük. O yüzden hemen gemiye geçeceğiz. 
Lütfen beni takip edin. 


Soracaklarım vardı, ancak onu takip etmekten başka çıkar yolum kalmamıştı. Portatif çadır uzay gemisinin hemen yakınındaydı. Uzay gemisine yaklaştıkça kriz ekibindekilerin içeri nasıl girdiklerini anlamam mümkün olmuştu. 
Uzay gemisinin alt kısmı çarpmanın etkisiyle adeta dağılmıştı. Yayılan dumanların kaynağı da burasıydı. Parçalanmış gövdede oluşan açıklıktan geçerek içeri girdik. Uzay gemisinin iç dizaynı nedense bana tanıdık gelmişti. 
Sanki ultramodern bir tesise girmiştim. Bu, başka dünyalardan gelen bir uzay gemisi ise çok farklı bir dizayna sahip olmalı diye düşünmüştüm ve kendimi alışılmadık şeyler görmeye hazırlamıştım. Hafif eğimli bir koridorda yürümekteydik ve sağımızda solumuzda kayarak açıldığına emin olduğum kapılar bulunmaktaydı. Her geçtiğimiz kapıya dikkatle bakıyordum. O anda yüzbaşının sesiyle irkildim. 


-Adnan bey, buraya! 


Yüzbaşı kapısı açık bir mekanın önünde durmuştu. İçerisinin yanıp sönen ışıklarla 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dolu olduğunu görebiliyordum. Hemen yüzbaşının yanına gittim ve içeri girdim. 
Buranın geminin kontrol dairesi olduğu belliydi. Pilot, koltuğunun hemen yanında, yerde hareketsiz yatmaktaydı. Biz içeri girince başında duran görevliler bana yol açmak için geri çekildiler. O anda kalp atışlarımın hızlandığını hissettim. Uzaydan gelmiş o akıllı canlıyı ilk defa görecektim. 


Hemen pilotun yanına yürüdüm, bir yandan da ilk yardım çantamı açmaya başlamıştım. 
O anda kalbim adeta duracak gibi oldu. Yerde yatan pilot bizim gibi bir insandı. Kalp atışı oldukça zayıflamıştı ve güçlükle nefes alıp veriyordu. Hemen uzmanı olduğum işin gereği ilk müdaheleyi yapmaya başladım. Yaralı, bir insan olduğu icin aklımdaki tüm şüpheler bir anda kaybolmuştu. Neden bunun bir uzay gemisi olduğu söylenmişti bilemiyordum. 
Gizli bir proje olmalı diye düşündüm. Bir ara gözlerim yüzbaşının bakışları ile karşılaştı. 
Büyük bir merakla ne yaptığıma bakıyordu. 
Ben ise işime devam ettim. O anda pilot kendine gelir gibi oldu ve elini koluma doğru uzattı. Kendisine doğru eğilmemi istiyordu. 
Ben de kulağımı olabildiğince zavallı adama yanaştırdım. Yaralı pilot sözleri bittiğinde son nefesini verdi. Emin olmak için gereken kontrolleri yaptım. Kalp masajı, suni solunum sonuç vermemişti. Ayağa kalktım ve yüzbaşına baktım. 

-Yüzbaşım, pilotu kaybettik. Aldığı yaralar çok ciddiydi. 

-Adnan Oo bey, anlayabildiniz mi? 


size (o söylediklerini 


Bu soruyu duyunca kendime geldim. 
Pilotun konuştuğu dil duyduğum hiçbir dile benzemiyordu. Ancak söylediklerini kelimesi kelimesine anlamıştım. Şaşkınlıktan güçlükle 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konuşabiliyordum. 

-Yüzbaşım, yaralanma sendromu olsa gerek. Söyledikleri öyle saçmaydı ki! 

-Söylediklerini anlayabildiniz demek ki! 

-Garip bir dilde konuşuyordu. Ama sözleri adeta aklıma yazıldı. Bu gizli bir proje olmasın? 

-Bunu bilemem. Biz de sizin gibi şaşkınız. Sadece bu geminin uzaydan geldiğini biliyoruz. Bu konuda başka hiçbir bilgimiz yok. 
Şimdi bana söylediklerini aynen tekrarlayın. 


O anda nasıl davranmam gerektiğini bilemiyordum. Yüzbaşının emirvari sözlerine hemen cevap vermekte bir sakınca görmemiştim. 

-Şimdi adını tekrarlayamacağım bir gezegenden geldiklerini söyledi. Onlar da bizim gibi insan. İnsanların yaşadığı çok sayıda gezegen varmış. İnsanların sömürgeci bir türün kölesi olduğunu söyledi. Bunlarinsanları sömürecekleri gezegenlere yerleştiriyorlar, emirlerindeki aracı kölebaşlarının yardımıyla hedefledikleri gezegenlerintüm zenginliklerini ele geçiriyorlar. Bir gezegenin sömürüsü tamamlanınca ihtiyaç duydukları kadar insanı yanlarında götürüyorlar, kalanları ise kendi kaderleri ile başbaşa bırakıyorlar. Bu türe karşı bir isyan başlattıklarını ve galaksideki tüm gezegenlerde yaşayan insanları bu isyana katılmak üzere örgütlemek için seyahat ettiğini söyledi. Bu köleci tür, Dünya'ya daha önce gelmiş ve tekrar gelmeyi planlamaktaymış! 


Eğer pilotun dedikleri doğru ise tüm insanlık 

tarihinin taşları bir anda yerli yerine 

oturuyordu. Yaşanan anlamsız savaşların o 

gizli efendilere hizmet ettiği açıktı. Nedense 

bu düşüncemin doğru olduğuna emindim. 
Son 


vel 


“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 
Sİ Kitapla Muhabbet 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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Yazı Dizisi - 3.Bölüm 
Özgür Serdar Altunoğlu 


Türkiye'de ilimkurgyu Çizgi Romanı; 
belecekte Cizgi Roman 


Bu makale, hakemli Sanat Yazıları dergisi 35. sayıda yayımlanan “Türkiye'de Bilimkurgu 


Çizgi Romanın Geleceği” başlıklı araştırmamın üçüncü ve son bölümüdür. 


JAPONYA'DAN BİR WEBCOMİC ÖRNEĞİ: ONE PUNCH MAN 


Dünyadaki trendlerin değişmesi, endüstrileşememe, okuyucu (o kitlesinin oçoğunlukla (o yetişkinlerden oluşması gibi sorunlara karşılık bireysel çabalarla başlayıp animasyon aşamasına kadar gelmiş güncel bir örnek bulunmaktadır. 


One-Punch Man Japon çizgi romanı, 2009 yılında webcomic olarak “One” mahlaslı 1986 doğumlu Japon çizer tarafından sitesinde ücretsiz olarak yayınlanmaya başladı (Wikipedia, 2016a). Çizim kalitesi yüksek olmasa da süper kahraman arketipini mizah diliyle eleştiren konusu sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. 
Görsel 4.1. One, 2009, One-Punch Mar (Webcomic 


Erişim: 19.07.2016, Kaynak: http://kissmanga com/Manga/Onepunch-Man-ONF 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ne Punch Man'in, One tarafından çizilen ilk 
ON 2016 Temmuz ayına kadar 107 
bölüm halinde webcomic olarak yayınlandı. Fakat manga asıl ilgiyi, profesyonel bir mangaka (Japon çizgi roman sanatçısı) olan Yusuke Murata'nın One ile iletişime geçip 2012 yılında eseri yeniden çizmesi ile gördü. Haftalık yayınlanan Shonen Jump çizgi roman dergisinde 7.9 milyonluk bir satış rakamı elde etti. Bu başarını ardından 2014 yılında eserin manga versiyonun ilk cildi yayımlandı (Viz. 
com, 2016). Kasım 2014 rakamlarına göre 4.5 
milyon baskı sattı (Wikipedia, 2016b). 


13 


Görsel 4.2. Yusuke Murata, 2016, One-Punch Man (Manga) 
Shonen Jump Manga 


0 Mart 2015'te ise eserin anime (Japon çizgi 
l filmi) versiyonun yapılacağı duyuruldu. 5 
Ekim 2015 ile 21 Aralık 2015 tarihleri arasında Shingo Natsume tarafından yönetilen ilk sezon on iki bölüm halinde yayınlandı. Mangadaki başarı anime versiyonunda da devam edince telif sahibi Viz Media ikinci sezonun da hazırlıklarına başladığını duyurdu (Wikipedia, 2016b). 


Görsel 4.3. Yönetmen: Shingo Natsume, 2016, One-Punch Man (Anime) 1. Sezon - 1. Bölüm Erişim: 17.07.2016, Kaynak: http://onepunchmango.me/ 


ne-Punch Man eseri salt bilimkurgu olmasa Oz günümüz şartlarında basit ve amatör çizimlerin internet ortamında yayılıp önce kitaba ardında da çizgi filme dönüşmesine çarpıcı bir 


örnektir. 


One-Punch Man animesine baktığımızda büyük prodüksiyonlu bir stüdyonun başarılı bir çalışması olarak görülebilir; ancak tüm bunların basit çizimlerden oluşan bir çizgi romandan çıktığını bilmek Türkiye'deki 


için umut olabilir. Fakat bunun için internetteki 


çizgi romanın geleceği uluslararası çizgi roman forumlarını iyi kullanarak çizgi roman okuyucusuna ulaşmanın öncelikli 


hedef olduğu görülmektedir. 
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SONUÇ 


ilimkurgu ve çizgi roman kavramlarını bir 

makale çerçevesinde anlatmaya çalışırken karşılaşılan en büyük zorluk kavramlardan dolayı yaşanan sınırlanmalardır. . Günümüzde bilimkurgu ile fantastik kavramları arasında bir çatışma mevcut. Tarihe önce bilimkurgunun ardında da fantastik edebiyatın ortaya çıktığı fakat fantastik edebiyatın yaratılan evren dinamikleri açısından daha kapsamlı olduğu, buna karşılık bilimkurgunun bilimsel normlara daha sadık kaldığı görülmektedir. Bu kavramların ortak noktalarından hareketle “sanatsal anlatı” gibi genel bir terim kullanırsak, bu sanatsal anlatıların, dönemin sosyolojik ihtiyaçlarına göre salt bilimkurgu, döneme göre cyberpunk, döneme göre fantastik, özelliklerinin ağır bastığı görülmektedir. 
Eğer zamanın ruhu yakalanmak isteniyorsa tek bir temaya saplanıp kalmak yerine çağın gerçeklerini iyi değerlendirip anlatıyı bunun üzerinden kurmak 


daha sağduyulu bir yaklaşım olacaktır. 


Benzer bir dinamik anlatı dönüşümü Türkiye çizgi romanı için de geçerlidir. Ağırlığın mizah olduğu bu anlatı ihtiyacı, çizerler arasında nesilden nesle taşınarak, evrimleşerek ve dergi değiştirerek bayrak yarışı şeklinde günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Nesiller boyu sürüp günümüze kadar gelen, insanın bilinçaltındaki arzulara hitap eden bu anlatı, toplumların içinde sanat ürünleri olarak ortaya çıkmaktadır. Eskiden mitolojiler ve tiyatro eserlerinde görülen bu katarsis ihtiyacı kendisini, bazen bir grafik romanda, bazen bir çizgi dizide, bazen bir sinema filmine, bazen de bir konserde 


göstermektedir. 


Çağımızın avantajı bir sanat eserini üretmek 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için gereken bilgi ve donanıma eskiye nazaran daha rahat erişebilmektir. Teknolojik imkânlar sayesinde ortalama çizim eğitimi alan insanların bir çizgi roman üretmesi 2010 yılı öncesine nazaran daha kolaylaşmıştır. Dağıtım ve baskı gibi zorlu engellerin aşılmasında da internet kullanımı gelecekte daha çok tercih edilen bir yöntem olması beklenmektedir. One-Punch Man çizgi romanında gördüğümüz gibi İnternet çizgi romancılığı (webcomic) günümüzde giderek daha popüler hale gelmektedir. Ayrıca senaryo olarak salt bilimkurgu gibi spesifik temalar yerine daha popüler fantastik motifler içeren senaryoların çağdaş sosyolojik ihtiyaçlara değinen konulardan seçilmesi, çalışmalarının uluslararası kitleye hitap etmesini isteyen sanatçılar için dikkate alınması 


gereken bir durumdur. 


Türkiye'de bilimkurgu çizgi romanı için bir gelecek isteniyorsa konuları çağın sosyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlenmesi ilk şarttır. Bunu yaparken salt bilimkurgu öğelerine değil fantastik öğelerden de yardım almaktan çekinmemek gerekir. Bilimkurgu çizgi roman türünden bahsedebilmek için öncelikle oturmuş bir çizgi roman kültüründen bahsediyor olmak gerekir. Türkiye'deki durum ise sadece yetişkin okuyucusuna hitap eden, gelişmiş ülkelere nazaran dar bir çizgi roman okur kitlesinden ibarettir. Öncelikle okuyucu kitlesinin yaş aralığı genişletilmelidir. Bunu yaparken genç neslin ihtiyaçlarına uygun çizgi romanların üretiminin teşvik edilmesi ve erişilmesinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Online kitap mağazaları bu konuda 


büyük kolaylık sağlamıştır. Ayrıca gençlerin kendi 


olanakları ile çizgi roman fanzini çıkartmalarına önayak olacak atölyeleri düzenlemek yararlı olabilir. Japonya ömeğinde gördüğümüz gibi Shonen Jump türünde ulusal çapta bir dergi amatör çizgi romanları değerlendirilip ödüllendirildiği etkinlikler düzenlerse gençleri daha fazla üretime teşvik edecektir. Üretim miktarı artarsa hem tüketim hem de seçkin eserlerin çıkma olasılığı artacaktır. Çizgi roman sektöründeki gelişme sinema ve TV sektörünün de gelişmesine yol açacaktır. Galip Tekin'in Tuhaf Öyküler çizgi roman serisi 2012”yılında Acayip Öyküler adıyla TWde 11 bölüm halinde yayınlanmıştır. Eğer nitelikli çizgi romanlar üretilirse bu gibi yapımlara 


daha çok rastlanacaktır. 
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Kısa Öykü Dizisi - 1.Bölüm 


Yavuz Tınaz GİVCİK 


Kırmızı 


Çok sıcak bir gün, dışarıdan her zaman olduğu gibi sadece birkaç kuş sesi geliyor, onun dışında tamamen sessiz. 


-Çok susadım, keşke yanımıza içecek bir şeyler alsaydık. 


-Ben sana çıkarken söyledim, sen yiyecek içeceği alacaksın ben de alet edevatı alacağım. Bu kadar zor olmasa gerek içecek bir şeyler almayı hatırlamak? 


-Ne yapayım sürekli “hadi hadi” diyordun acele ile ne aldığımı biliyor muyum ben? 


-Tamam, arkadaşım içecek almayı unutursun da insan yiyecek olarak boş kabı neden yanına alır? 


-Üzerime gelme, ben burada stres altındayım tamam mı? 


-Ah canım arkadaşım özür dilerim, ben muhteşem 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hayatım ile seni rahatsız etti isem kusura bakma, istersen gideyim az ötede yaşayayım? 


-Anlamadım? 


-LAN! Kalk git yiyecek içecek bir şeyler bul yoksa tornavidayı kafana saplayacağım! 


-Tamam, tamam sinirlenme hemen, ben gidip biraz yiyecek içecek bulayım. 


-Kırmızı! 

-Efendim, Bay Siyah! 

-Tatlı bir şeyler bulursan çok sevinirim. 
-Kısmet. 


-Kırmızı. 


-“Efendim” dedi bıkkın bir şekilde -Nereye gidiyorsun? 
-Erzak bulmaya. 


-Şu yokuştan aşağıya git, ikinci apartmanın arkasında bir bakkal vardı, orada bulma ihtimalin daha yüksek. 


-Teşekkür ederim. 


Kırmızı gittikten sonra Siyah önündeki arabanın sol arka camını kırdı, kapıyı açtı içeriden ön kapıya uzandı ön kapıyı da açtı, dolaştı ön koltuğa oturdu “güzel arabaymış umarım bu çalışır” dedi kendi kendine. 
Uzandı kaput mandalını buldu çekti ve kaput açıldı. 


Elindeki aletle aküyü ölçtü “9.8 volt, şu ana kadar ki en yüksek değer, hatta şu ana kadar ki tek değer, bu akü iş yapar gibi” dedi. 


“Kırmızı, yaklaşıyoruz bence, bu akü boş ama tam ölmemiş hala voltaj gösteriyor” dedi ama cevap gelmeyince Kırmızı'nın erzak bulmaya gittiğini hatırladı. 


-“Salak çocuk kafasına nasıl darbe aldıysa artık” diye söylendi. 


Arabanın alternatörüne baktı, “Karamba Karambita” diye bağırdı bir anda. 


-“Ne oldu ne buldun?” diye seslendi Kırmızı, “bu araba iş yapar gibi lan, akü ölmemiş, alternatör sağlam üstelik dizel. Yani buji ve bobinler sağlam mı diye bir derdi yok.” dedi Siyah heyecanla. 


-Anahtarı bulursak çalıştırabiliriz yani? 
-Yok çalışmaz akü boş. 
-E hani akü ölmemiş demiştin? 


-Akü ölmemiş voltaj gösteriyor hemde 9.8 volt ama şarja ihtiyacı var. 


-“Araba aküsü kaç volt olmalı ki?” diye sordu Kırmızı, aynı zamanda bulduğu konserve pilaki ve ton balığını sergilerken. Zafer kazanmış bir komutan edası ile arkadaşına uzatıyordu yemeği. 


-“Araba aküsü 12 volt olur” dedi yemeğe uzanırken. 


Siyah önce yemeğe, sonra da Kırmızı'ya baktı, suratını ekşitip “içecek bulamadın mı?” diye sordu. 


Kırmızı hala o zaferi taşıyan komutan havasını bozmadan “su var, meyve suyu var, gazoz var” dedi. 


Suya uzandı Siyah. Şişeyi kafasına dikti kana kana içti. Daha sonra konserve pilakiye uzandı. Kırmızı ani bir hareketle pilakinin yanına ton balığını uzatarak “istersen balıkta var” dedi. Siyah, kibarca “eğer senin için bir sakıncası yoksa ben pilaki yemek istiyorum” dedi, Kırmızı şaşkın bir surat ifadesi ile “balığı istersin sanmıştım, ama bana fark etmez ben hepsini yerim” dedi ve mutlu mutlu balığını yemeye başladı. 


-Kırmızı? 

-Efendim? 

-Canım acayip çay istiyor. 

-Eğer işin uzunsa burada sana çay demlerim. 


-“Vallaha mı?” dedi Siyah gözlerinin içi parlamış bir şekilde. “Evet, ne var çay demlemekte, burası Türkiye Siyah, hangi eve girsem muhakkak çaydanlık ve çay bulurum, sen işini halledene kadar ben hemen şu apartmanda bir daireden çaydanlık, çay ve küçük tüp bulayım. Hatta iddia ediyorum on beş dakika içinde bütün bu saydıklarımı bulup çay demlemeye başlarım sana” dedi kendinden emin bir şekilde, buna karşılık olarak Siyah “tamam ben buradayım birkaç arabaya daha bakayım belki aküsü daha iyi durumda bir araba bulurum!” 


Kırmızı, ilk gördüğü dairenin kapısını çaldı, “içerde kimse var mı? Eğer içeride birileri varsa cevap vermek zorunda değilsiniz sizi rahatsız etmek değil niyetim sadece biraz erzak bakıyorum ve içerisi dolu ise girmeyeceğim ama boşsa kapıyı kıracağım” dedi iki defa. İçeriden ses gelmeyince son kez “umarım kimse yoktur! Şimdi kapıyı kıracağım eğer içeride birileri varsa, ya şimdi ses versin yada kapının önünden çekilsin” dedikten sonra iyice geri gidip Siyah'ın ona verdiği omuz zırhını geçirdi. Bütün gücünü toplayarak koştu ve kapıya omuz atmasıyla geriye düşmesi bir oldu. 
“Hay canına yandığım illa ki çelik kapı taktıracaksınız” diye söylendi. Gerildi, tekrar koştu... Kapı, omuz darbesini hissetmemişti fakat o yerdeydi. “inat değil mi kardeşim ben bu kapıyı kıracağım” dedi ve tekrar gerildi. Aklına, Siyah'ın ona verdiği taktik geldi, “kapının tam ortasına ver bütün gücünü, kapı esneyecektir tek şansın bu! Başka türlü açılmaz.” Gerildi, bütün gücünü tekrar omzuna verdi. Kendini kapının tam ortasına gelecek şekilde ayarladı ve koştu. Kapıya çarpıp yere düştüğünde yine söylendi, “hay ben senin kapı gibi” derken kapının eğildiğini ve biraz zorlasa açılacak hale geldiğini gördü, ayağa kalktı kapının orta kısmında biraz yüklenince kapı açıldı. “Oh be, açılmayacak zannettim bir an için” dedi kendi kendine. 


O sırada Siyah, arabayı ağaç gölgesine doğru itiyordu, 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“ülen ne kadar ağırmış bu da” diye söylenerek. 


Ağacın gölgesine çektiği arabanın motorunu son kez inceleyip, “bakalım sana akü bulabilecek miyim” dedi kendi kendine. Sağına soluna bakındı, diğer apartmanın otoparkında duran lüks arabayı gördü, gözünü avına dikmiş avcı gibi ona bakarak yavaş yavaş yanına yaklaştı, sanki kendi arabasıymış gibi biraz sağını solunu inceledi, “bunu sana yaptığım için kendimi hiç affetmeyeceğim belki ama içeri girmem gerek” dedi arabaya. 


Sol arka kapının camına doğru baktı, bel çantasından birkaç gün önce girdiği bir belediye otobüsünden aldığı acil durumda camı kırmak için kullanılan “imdat çekicini” çıkardı. Camı ortaladı çekicin darbesi ile cam binlerce küçük parçaya ayrıldı. 


Siyah, arabanın kapısını açtı, içindeki cam parçalarını temizledi ve arka koltuğa kuruldu. 


“Lan millet ne arabalara biniyormuş be” dedi kendi kendine. “Şunu yan otoparka götüreyim hem motoru kurcalarım hem de içinde çay keyfi yaparız” diye geçirdi içinden. 


Kırmızı; çay, çaydanlık ve piknik tüpü üçlüsünü bulmuş ve o zafer kazanmış komutan edasını takınmış olarak apartmandan çıktı, sağına soluna bakındı, çayı yapabileceği bir yer arıyordu. “Neyse şunun yanına gideyim yoksa söylenmeye başlar” dedi kendi kendine. 


Otoparka doğru giderken karşısında bir anda hareket halinde bir araba görünce aklını kaçırıyordu nerdeyse. 
“Çalıştı mı yoksa” diye bağırdı, koca arabayı itmekten canı çıkan Siyah “he çalıştı çalıştı ama manyaklık işte ben araba itmeye bayılırım” diye tersledi Kırmızı'yı. 


Arabaları yan yana getirmiş çaylarını demlemişlerdi, Kırmızı çekinerek “Siyah, sana bir şey sormak istiyorum” dedi. Tek kaşını kaldırıp Kırmızı'ya bakan Siyah “hadi sor” der gibi başını salladı. 


-“Dört gündür beraberiz ve dört gündür gördüğüm tek insan sensin” Siyah, tek kaşı havada “beğenemedin mi” der gibi baktı Kırmızı'ya. Kırmızı panikle “hayır hayır yanlış anladın! Seninle bir problemim yok ama bildiğin gibi bende dört günlük kayıt var sadece, son bir seneyi hatırlamıyorum, hatırlamak için sürekli kendimi zorluyorum ama yok!” 


-O yüzden alıksın yani? 
-Sanırım. 


-Soruyu alayım? 
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-Ha, pardon. Ne diyordum. Hah dört gündür beraberiz ve bende son bir yıllık kayıt yok! 


-Evet, soruyu soracak mısın yoksa seni umursamamalı mıyım? 


-Soru şu; İnsanlar nerede? Ne oldu? Neden hiçbir elektrikli alet çalışmıyor, arabalara ne oldu? Ne oldu yahu ne kaçırdım ben!? 


-Çay koy anlatayım. 
-Tamam, anlat kafayı yemek üzereyim! 


-Kırmızı, her şey bir gaz ve toz bulutu ile başladı. 


-1.. 
-Ciddi misin? 
-Evet! 


-Anlatayım öyleyse ama ben senin bu kadarını bildiğini düşünüyordum. Neyse, bugün tam sekiz gün oldu, aslında daha öncesi de var. 


-Gaz ve toz bulutuna gitme, o kısmı biliyorum. 
-İzin ver de anlatayım! 
-Pardon, tamam kesmiyorum. 


-Her şey sekiz ay önce başladı. Aralık ayında... Bir gün tüm dünya, abartısız ama bütün dünya; internet, sosyal medya, TV kanalları, radyo kanalları hepsi aynı haberi veriyordu. Dünya'ya yaklaşan bir uzay gemisi filosu var. 


-Nasıl yani? NASA böyle bir açıklama mı yaptı, ben hep NASA'nın bunu saklayacağını düşünürdüm? 


-Kırmızı, komplo teorilerini unut. NASA kimseden böyle bir olayı saklayamaz, uzayı her gün binlerce insan gözlüyor, sadece NASA değil. Zaten olayı ilk olarak amatör bir astronom gözlemledi. Hatta fark edildiklerinde Ay'ı geçmişlerdi. Dünya üzerinde meridyenler gibi dizildiler, birbirlerine 100 km mesafe ile. Ama bizim meridyen haritamızdan 0.5 derece kaydırmışlar yani burada İzmir körfezi üzerindeki Kapsül 26.5 derece doğu meridyeninde oluyor. Bunlar aylarca sessiz sedasız oldukları yerde durdular, hiçbir şekilde iletişim kurmadılar, iletişim denemelerini cevapsız bıraktılar. Dünyanın bazı yerlerinde üzerlerine ateş açıldı ama hiçbir şekilde ne zarar verebildiler ne de iletişim kurmayı başardılar. Bundan sekiz gün önce, balkonda sigara içip düşünüyordum, neden geldiniz? 
Neden iletişim kurmuyorsunuz? Amacınız nedir? diye düşünürken, güneş batmak üzereydi. Rutin olarak 


ozamanlar sürekli helikopterler tarafından izleniyor, ne olur ne olmaz diye savaş uçakları sürekli uçuyordu. Bu kapsül ve tahminimce hepsi o zaman açılmaya başladı alt kısmındaki daha koyu kısım ayrıldı. Sonra acayip bir inilti çıkarmaya başladı ve bir anda kapandı. Çok acayip bir ses çıkarmıştı. Noluyo lan! demeye kalmadan helikopterler kendi etrafında dönerek düşmeye başladı. Savaş uçağı tüm hızıyla denize çakıldı, bir yolcu uçağı Konak üzerine düştü, buradan belli olmuyor ama tahminimce bir başka uçakta Gaziemir üzerinde düştü. Çünkü çok büyük bir duman yükseldi oradan. 
Sonra fark ettim elektrik kesilmişti. Hatta elektronik olan her şey bozulmuştu. Birkaç dakika sonra o kapsül içerisinden yüzlerce uçan garip şekilli araç çıktı. Saldırı sadece bir saat sürdü ve nasıl hayatta kaldığıma dair en ufak bir fikrim yok! Ertesi gün sabah ortalıkta hiç uçan araç yoktu. Kapsül kapalıydı. Hayatta kalan birkaç kişi de kaçıyordu. Daha sonra kimseyi görmedim, hatta tek bir ceset bile görmedim çünkü öldürdüklerini yanlarına alıyorlardı. O gün ne yapacağımı düşünerek geçirdim. Akşam hava kararınca tekrar geldiler, kalanları topladılar. Ben bu sefer saklanmıştım. “Güneş doğunca ortalıkta olmuyorlar, demek ki sadece geceleri geliyorlar!” dedim kendi kendime ve gündüzleri hayatta kalmak için ihtiyacım olanları toparlamaya, geceleri de saklanmaya başladım. 


-Peki nasıl hayatta kaldın? İlk saldırıdan nasıl kurtuldun? 


-Dedim ya hiçbir fikrim yok, tek hatırladığım saldırının ertesi günü sabah kendimi banyoda buldum, sanırım o panikle banyoya kaçtım ve kendimi oraya kilitledim. 


-Sende mi hatırlamıyorsun nasıl neler olduğunu? 


-Saldırının ilk başladığı geceyi hatırlamıyorum, şok geçirmiş olmam muhtemel! 


-Peki ya ben! Gözümü açtığımda yanımda sen vardın, bana ne oldu? 


-Sen tatlı bir şeyler bulamadın mı? 
-Çikolata var. Bana ne oldu onu anlatsana! 


Çikolatayı açmaya başladı Siyah. Bu konu hakkında pek konuşmak istemiyormuş gibi bir hali vardı. 


-Siyah! 
-Öğrenmek mi istiyorsun? 
-Evet! 


-Tamam, anlatıcam ama sonra başka soru yok tamam mı? 


-Tamam değil, son bir yıl içinde sadece şu dört günü hatırlıyorum ve merak ettiğim bir sürü soru var. O yüzden tamam değil! Çok fazla sorum var. Ve sana o kadar yardım ettim, sanırım cevapları hak ediyorum! 


Siyah, tek kaşı havada, şaşırmış bir halde Kırmızı'ya baktı. Bugüne kadar ne derse desin sinirlenmemiş, ne isterse istesin sorgulamadan yapmış olan Kırmızı şimdi sinirliydi ve cevap istiyordu. Siyah, kendine bir bardak çay aldı, Kırmızı'ya döndü “demek ki bugünü lak lak yaparak geçireceğiz” dedi. Kırmızı'nın umurunda değildi çünkü çok fazla sorusu vardı “bugün izin yapalım biraz” dedi. Siyah bu durumdan pek memnun olmasa da “tamam bugün izin yapalım” dedi. 


Elindeki bardaktan bir yudum alan Siyah, “kendine geldiğin günü hatırlıyorsun ya, onun bir gece öncesi buldum seni” dedi. Kırmızı heyecanlı bir şekilde Siyah'ın yüzüne bakıyordu “hadi be adam anlatsana!” 
dedi. Siyah “tamam tamam anlatıyorum” dedi ve bir yudum daha çay aldı. 


-O gün seni bulduğum tarafta geziniyordum, erzak, alet edevat arıyordum. Kendimi fazla kaptırmışım hava kararmaya başladığında fark ettim ne saklanacak yerim vardı ne de kendi saklanma yerime yetişecek vaktim. Hemen ilk gördüğüm binaya girdim, önce açık bir daire aradım ama yoktu, daha sonra belki birileri vardır diye apartman içinde bağırmaya başladım ses gelmedi. Ben de kapısını kırabileceğim bir daire aradım, bulduğum tek ahşap kapılı dairenin kapısını kırıp içeri daldım, hemen kendimi saklayacak bir şeyler bulup hem dışarıyı görebileceğim hem de kendimi göstermeden bütün geceyi geçirebileceğim bir yere yerleştim. Saklandığım yerden karşı apartmanın son iki katını görebiliyordum, son kattaki dairenin birinden hem ışık geliyordu hem de duman yükseliyordu, dikkat edince içeride birilerinin olduğu anlaşılsa da kaç kişi olduğu pek seçilmiyordu. İçimden “bunlar ya intihar ediyorlar ya da tam anlamıyla gerizekalılar” dedim kendi kendime. 


-Eee? Sonra ne oldu? 


Devam Edecek... 
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Sezal Özden € 
Kitap Okumayı Sevenlerin Buluştuğu 


Facehook Grubunun Kurucusu 
Nuray Bulatla Sohbet 


Mart 2014 tarihinden bu yana, hedefi, kitap okumayı sevenleri bir araya getirmek olan Nuray 
Bulat, çeşitli ilere dağılan ve sayıları her geçen gün 

artan okuma gruplarıyla sessiz sedasız ülkemizin kitap okuma oranına etki ediyor. 

Pek çok yazarın da içinde bulunduğu grup, yaptığı aylık toplantılarla merak uyandırıp, çevrelerindeki insanları da kitap okumaya özendiriyor. 
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Öncelikle grubun ismi ve amacı ile başlayalım dilerseniz. Grubun isminin Kitapla Muhabbet olmasındaki en büyük etken ne oldu ve neyi amaçlıyordunuz? 

Arkadaşlarla biraraya geldiğimizde konular dönüp dolaşıp bir şekilde kitaplara geliyordu. Sanırım en büyük etken bu oldu. Kitaplardan konuşmayı seviyorduk. Herkes hangi kitabı okuyorsa onun üzerinden bir muhabbet dönüyordu. Konuşmalara öylesine dalıyorduk kivaktin nasıl geçtiğini anlamıyorduk. 


Bunun üzerine bundan sonraki buluşmalarımız 


da bir kitap belirleyelim ve muhabbettimiz bu | m eli kr doğrultuda olsun dedik. Sonrasın da bu sayfayı 


hazırladım ve dostlardan oluşan bu sayfaya 


» N 
İİ) , > 
GE PU 


Rize Grubu; Bugünü Yaşama Arzusu/lrvin D. Yalom- oturumu. 


Kitapla Muhabbet ismini verdim.. 


Kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş insanları bulmak zor oldu mu? Bu konuda nasıl bir yol izlediniz? 


Kitap okuyan pek çok dostum olduğu kadar aralarında hiç okumayanlar ve tek tük okuyanlarda vardı. Muhabbeti kitapla başlattığımız bir toplantı da herkes okuduğu kitabı anlatmaya başlıyordu. Sonra anlatılan bir kitap, diğer okuyucu arkadaşımızın dikkatini çekiyor, okuma isteği uyandırıyor, ZN P merakı üzerine ikinciyi de alıyordu. Daha sonra Ankara Grubu; Telef Kitabın mL A Şenkon Ta. 
grupta olan arkadaşlar, kitapsever bir arkadaşını durumdan haberdar ediyor ve oturuma çağırıyordu. 
Bu şekilde içinde var olan okuma isteği, kişilerde kendiliğinden açığa çıkarıyordu. Kısacası yolumuz buydu, okuma dürtüsünü uyandırmak. 

Üç yılı aşkın bir süredir kitap okuyan bir gruba hitap ediyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? 


Grupta okunacak kitapları nasıl belirliyorsunuz? Okuduğunuz kitapların belirli bir türü var mı? 


Kitapla Muhabbet sayfamızda grup her gün bir arada. Sayfada, kitap ve kitaplarla ilgili her türlü paylaşımlara yer vererek okuma isteğini canlı tutmaya çalışıyoruz. Kitapsever dostlarımızdan bazıları okuduğu kitapların yorumlarını yapıyor veya kitaplarla ilgili öğrendiği bir şeyleri paylaşıyor veya yazarı hakkında bilgi paylaşıyor. Grupta okunacak kitapları başlangıçta tek elden yapıyorduk veya yazar dostların tavsiyesini alıyorduk. Şimdi ise üyelerimizden o ay okunacak kitap için öneriler alıyoruz. 
Herkes okunmasını istediği kitabı, grubun duvarında paylaşıyor ve oylanıyor. En çok beğeni alan kitap o ayın okuma kitabı oluyor. Grup, o ayın sonunda önceden belirlenmiş bir mekanda toplanıyor ve kitabın değerlendirme ve incelemesi yapılıyor. Hayır belli bir tür okumuyoruz. bazen felsefe, bazen mitoloji, bazen arştırma inceleme, bazen bilim kurgu, dünya klasikleri, Türk edebiyatı... kısacası fark etmiyor. 
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Grup üyelerinizin arasında pek çok yazarın da olduğunu söylediniz. Bu size nasıl bir artı sağlıyor? Gruba katılan yazarların kitaplarını da okutuyor musunuz? 


Yazardostlarımızınolmasıdahaönce belirttiğim gibi okunacak kitap belirlenmesinde yardımcı oldukları gibi kaynak bilgilerini sunarak bize (© daha kapsamlı anlama avantajı sağlıyor. * ” a Bazen hangi çevirinin veya hangi kitabevinin baskısının daha iyi olduğunu söyleyerek de bizi yönlendiriyorlar. Meslekleri gereği, araştırmacı yönleri, kitaplarla ve diğer yazarlarla daha ilgili olmaları bakımından bize yol gösteriyorlar. 
Ayrıca, o sayfamızdaki oyorumlarıyla oda okuyucularımızı bilgilendiriyorlar. 


Farklı iller de aylık toplantı yapan üyeleriniz var mı? Organizasyonu nasıl sağlıyorsunuz? 


Çok fazla yok, sadece Rize grubumuz var. 
Bizimle aynı parelellikte okuyup toplanan ei önü diğer arkadaşlarımız, Ankara üyeleri dahil, toplantıya katılmasa da sayfadan okunacak kitapları takip ediyorlar. Organizasyonu ise sayfadan bildirim yaparak sağlıyoruz. Toplantı tarihini, yeri ve saatini “etkinlikler” altında paylaşarak tüm üyelerimizi haberdar ediyoruz. 
Şehir dışı grubumuzda kendi aralarında yeri ve saatini Ankara'da yapılan toplantı gününe yakın tarihlerde ayarlıyorlar. Yukarıdaki sorunuzda belirttiğim gibi; öneriye sunulan yazarlar arasında üyemiz olanların kitabı varsa ve çok beğeni aldıysa tabii ki okuyoruz. Temmuz ayı okumasında, üyemiz olan Attila Şenkon'un son kitabı, TELEF'i okuduk 

Grup olarak farklı türlerde kitapları okuduğunuzu söylediniz. Bilimkurgu okuyor musunuz? 
Yerli bilimkurgu eserleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Evet çok farklı türden kitaplar okuyoruz... Neredeyse her türden diyebilirim. Bilimkurgu da okuyoruz. Yerli bilim kurgu eserleri sunan pek çok yazar dostumuz var. Yerli bilimkurguya ülkemizde son zamanlarda ilginin arttığınıdüşünüyorum. Geçmiş yıllarda çok güzel örneklerini gördüğümüz fakat çok sık yazılmayan bilimkurgu eserlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bu bizi mutlu ediyor çünkü, ülkemiz insanının daha çok bilimsel düşünceye ihtiyacı var. Bilimin gelişmesi için yeni neslin bilime meraklı ve her şeyi kurcalayan, araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi elzem. Buna mecburuz. Bilimden ve sanattan uzaklaşan bir ülke olma düşüncesi çok ürkütücü! Fakat bunları dilerken, bilimkurgu eseri üreten yazarlara sunulan olanakların ve 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desteğin de az olduğunu hepimiz görüyoruz. Çoğu ciddiye bile alınmıyor. Çevremizde bunun pek 


çok örneğini gördük ve görüyoruz. Fırsat verilirse, bizden de pekala bir, R. Heinlein, P.K.Dick 


veya Arthur.C.Clarke çıkabilir neden olmasın! İnsanların, bilime ve kurgularına ihtiyacı var. 


Bugün baktığımızda, bilimkurgu yazarlarının yıllar evvel kaleme aldıkları bilimsel kurgular, 


bilim adamları tarafından tek tek hayata geçiriliyor. Bilime ve bilimkurguya destek vermezsek 


oturur birbirimizi dinleriz! 


Anlattıklarınıza göre, Kitapla Muhabbet grubunun kitap satışlarına da azımsanmayacak bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? 


Ülkemizde kitap yazarak hayatını idame ettiren çok az yazar olduğunu düşünüyorum. 
Bunda ülke ekonomisi, kitap okuma oranları ve yayınevlerinin uyguladığı politakaların da bir etken olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Net bir şey söyleyemem fakat, çoğu yazarın hayali, kitabının defalarca kere baskıya girmesidir. Çünkü biliyoruz ki tek baskı yapan bir kitaptan ne yazar, ne de yayınevi para kazanabilir! Bu yüzden, zaten kitap okuma oranının az olduğu ülkemizde, ayda bir kere de olsa (bütün üyeler olmasa da) seçilen kitaptan topluca alınıyor olması. Kitabı basan yayınevini ve yazarını bir nebze olsun heyecanlandıracaktır. Bunu düşünmek bile keyif verici bir durum bizim açımızdan. Elbette her ay yerli yazarların kitaplarını okuyamıyoruz fakat bu kez de yayınevlerini mutlu etmiş oluyoruz. 
Ülke olarak daha çok okumamız için bir tarafın mutlu olması şart. 


Bol oksijen, bol edebiyat... Kitapla Muhabbet, Rize Grubu, oturuma 


başlamadan önce bu eşsiz manzaranın keyfini çıkararak çaylarını 


yudumluyor. 
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İnsanların, Kitapla Muhabbet grubuna girebilmeleri için ne yapmaları gerekiyor? 
Grubumuzun görünürlük ayarı “gizli” olduğu için aramalarda görünmüyoruz, bu yüzden genellikle üyelerin arkadaşları veya referansları ile katılım sağlanıyor. Gerçek okuyucular da zaten bizi bir şekilde buluyor. Aslında kitapsever olarak kişileri ayırmıyoruz fakat bizim olmazsa olmazımız, üyelerin kitap okuması. Sırf bir gruba üye olmak için gelenler, kitaplarla alakası olmayanlar bir süre sonra, gerçekten kitap okuyanlar arasında sıkılıp kendileri ayrılıyorlar. 
Reklamını yapmak isteyenler de buna dahil. Onlar da fazla dayanamıyor. Çünkü biz kendimizi gerçekten kitaplara ve aylık okunacak kitabımıza veriyoruz. Amacımız keyfimizi kaçıracak durumlardan uzak kalarak okumaya odaklı kalmak. 


Sorularımızı yanıtlayıp, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? 


Dilerim insanlar daha çok okurlar, zihinler daha çok açılır ve ülke adına güzel gelişmeler yaşanır. Kütüphanelerimiz dolup taşar, bunlar yetmez daha çok kütüphane açılır ve insanlar daha çok kitap okumaya başlarlarsa, her şey daha güzel olur. 


Aydınlığın herkese ulaşması; bilinçli, farkındalık sahibi insanların yetişmesi, doğaya ve çevresine saygılı, bilim ve sanata düşkün bireylerin artması, ancak ve ancak okumakla olur. 


Ben de şahsım ve grubum adına, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor dergisine, sesimizi duyurma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. 


Okuyun ve okutun... 


Kitapla Muhabbet grubundaki yazar dostlarımız ve kitapları 


Attila Şenkon; Bütün Düşler Nazlıdır, Gökkuşağına İki Bilet, Bıyık İzi Yalanları, Bahar Temizliği, Aykırı Üçgenler, Sustum Duydun Mu?, Geveze Kitap, Her Gün Perşembe Olsa, Telef. 


Ahmet Tulgar; Trajik Nüans, Diller, Çehreler Barış, Duygusal Anatomi, Ne Olmuş Yani? 
Korsan Yazılar, Volkan'ın Romanı, Çocuklar ve Canavarları, Henüz, Evsiz Ülke Hikayeleri, Mahallede Herkes Kahramandır / Röportajlar, Trajik Nüans. 


Olcay Kasımoğlu; Yüreğimde Sakladığım Son Sözüm, Simurg Olma Zamanı Yüksel Yılmaz; M4Y4 ve İkinci kitabı M4Y4: Nesil İlhan Deliktaş; Kafka Oteli 


Taşkın Konuralp; Hüzün Yoldaşım / Belaya Berioza —I, Kuğuların Dönüşü 11 Belaya Berioza, Saman Sarısı Ağıtlar 


Aydın Şimşek; Kopuk ve Hiç 
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Sibel Baykam; Kendi Yaşamın Gibi Buyur Çekinme, Bir Acayip Kız Çocuğu Işık Gürer; Gündüz Düşleri, Beni Biraz Sevebilir misin?, Mine 

Taylan Özgür Köşker; Ah Tamara 

Şule Temel; Taş Saksı 

Murat Kurtman; Hiçlik Hazinesi 

Vacip Örger; Süper Magazin Kahramanları 

Turgay Kurtuluş; Gül Kokusundan Yansımalar 


Yahya Aksoy; Si-An'dan Tiran'a Tarihi İpek Yolu 


Olcay KASIMOĞLU 


İR) KAFKA OTELİ a 


ATTİLÂ ŞENKON 


TELEF 


, 
Simurg 
Olriâk Zamanı 
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<8 -Beyler hanımefendiler, artık sona yaklaşıyoruz. Önümüzdeki dört yıl içinde yörüngeye fırlatacağımız son gemi ile maalesef bizler; siz muhteşem 1000 kişiye veda edeceğiz, buna 
4 nasıl bir duygu yükleyeceğiz inanın bizlerde bilmiyoruz! Biz gidenler, sonsuz evrende ya X 
kaybolacağız ya da bir hedefe varacağız. Kim bilir, belki bir uygarlık tarafından bulunup virüs gibi imha edileceğiz! Ancak sizler, kendi ellerimizle öldürdüğümüz bu mavi kürenin acımasız 


buradan ayrılan iki yüz otuz milyon insan, her daim minnetle anacaktır. İnanın anlatılması zor r bir duygu... Sizleri saygıyla selamlıyoruz... Sorularınızı alabilirim artık. 


N ii 
-Kulelerimizin bir saldırı veya olağan dışı müdahale durumunda savunma 


mekanizması yeterli olacak mı acaba? 


-Bunu elbette düşündük hanımefendi. 
Oto sistem savunma mekanizması yeterli güçtedir. Kulelerimiz yüz atom bombası şiddetine dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Yapı nanoteknolojinin uç seviyesindedir. Üstelik gaz ve gaz türevleri ile saldırı ihtimali için de sizlere geliştirip ürettiğimiz bir buluşu sunmak isterim, “Oksijen Hapları". 
Oksijen EX durumunda içeceğiniz bu haplar hücrelerinizin ihtiyacı olan oksijeni, vücudunuza takribi seksen 

saat (o sağlayacaktır. £ Kulelerdeki * gönüllülerimiz için her türlü kolaylığı “ sağladık. Kuleler, güvenlidir ve sizi her türlü tehlikeden korur! 


-Efendim sizlerle iletişimimiz olacak mı? 


-Elbette olacak! Ancak belli bir süre! Bu son filomuz ki, bu kırk dört gemi, önümüzdeki dört yıl içinde fırlatılacak ve yörüngede bekleyen diğer gemiler ile yörüngseden ayrılacak. 
İyon motorlarımızın ışık hızına yakın bir hıza ulaşması takriben güneş sistemimizi terk etmemiz ile eş zamanlı olacaktır. Bu süre, hesaplamalarımıza göre yirmi yıldır. Bu süre zarfında sizlerle bağlantımız olacaktır. Lakin ışık hızına geçişten sonra bunun ne kadar zor - olacağını bilmeniz gerekiyor. 


-Efendim! Konuşlandırmalar ne zaman başlayacak? 


-Hmm! Bu soruyu bekliyordum. En azından bunun için sabırsızlanan adayımızı görmek beni oldukça mutlu etti... İsminiz nedir? 


-Sezai... Sezai efendim! 


© -Son bir yıl kala konuşlandırılacaksınız Sezai j * bey! i 
| —— e AE GR TY A 7 EEE 
R Herhangi bir zaman dilimi... 
| -Arkadaşlar ben kule 405... Bir sayım alsam diyorum! hahahahah 
-405! daha bıkmadın mı bu soğuk espriyi yapmaktan! 
-Ben 501! Bayanlar baylar! 405' e gülenler bir el kaldırsa da saysak yahu... 
00 hahahahah 
Kule 289! Ben kule 289 duyuyor musun beni? 
» -Ben kule 405! İsmin nedir 2897? 
-Ben 289 Esra... Kulede inanılmaz bir sarsıntı başladı... Çok korkuyorum... Bu yalnızca bende mi oluyor? Nedenini anlayamıyorum fakat her saniye artıyor! 
-Esra panik yok! Panik yok! Gözlem dronlarını gönder çabuk! 
-Tamam! Anlaşıldı! 
Di 
N Uv , -289 cevap ver.....2891 i | “ -Durdu! Sarsıntı birdenbire durdu. Ama şimdi de dışarıdan gelen bir müzik sesi var! 


. Çok yoğun! Korkuyorum... Bu müzik sesi beni korkutuyor nedense! 
-Dronlardan görüntü gelmedi mi Esra! 
. | Fakat bu imkansız! Dışarıda, Füzyon Hower tren var! Bu nasıl olur! 


(1077510241 


Tarih: 2435 


-Bu kulelere son mesajımızdır! Ben, Dünya Federasyon Başkanı, Bahir! Güneş sistemimizi terk etmemize saatler kaldı. Siz değerli kule nöbetçilerine ışık hızı altına geçmeden önce gönderdiğimiz son mesajdır o Soğukkanlı bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. 
Bu kutsal görevinizin tamamlayıcılığı için yapılmış bir değişim prosedürüdür. Sizlerin de bildiği gibi Arda, kulesini terk ederek, hem sizlerin hem de bu olağan görevin geleceğini riske atmıştır. Bu, kurulumuzun oy birliği ile almış olduğu yeni bir prosedür başlangıcıdır. Maalesef kuleler arası iletişim ağınız kapanacaktır. 
Bizlerin, güneş sistemini terk edişimizden bir kaç günsonra, ki bu mesaj size yedi günde ulaşacaktır. 
Bu durum, sizin mesajı okumanızdan bir kaç saat sonra gerçekleşecektir Aldığımız kararlarsizlerin yararınadır! Bunu elbet bir gün anlayacaksınız! 
Kulelerinizi asla terk etmeyin, ettirmeyin! Bizim için iyi dileklerinizi eksik etmeyin! Saygı ve yaşam ile selamlıyorum; DFB: Bahir 


-Duydunuz mu bunu? Bayanlar baylar! 
Duymadınız mı ne dediklerini? Ne saçmalıyor bunlar? Kulelerin iletişimini keseceklermiş? 
Fakat! Duydunuz mu!.. 


Devam Edecek... 


vin “. i 
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Sokak Roporta 


€ Sezai Ozden » Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
20 ısan » Ankara — 


“İyi günler efendim... Yerli Bilimkurgu hakkında birkaç sorumuz olacaktı..." 


- What? (Genç kız elindeki karton bardaktan kahvesini yudumlar) “Afedersiniz! Sorry...hmm... Where are you from? 


- From'mu? Haa... nerelisin diyosun, ı from Sivas! (On parmak mesaj yazarken, kulaklığın ucundaki arkadaşına cevap verip, kahvesini içmeyi de unutmaz) 


“Yurtdışında mı yaşıyorsunuz? Türkçeniz mi, İngiliceniz mi zayıf 


anlamadım!" 


-Türkçem iyidir, arkişime röpo şaapıyorum dedim, foto al kişko dedi... (başını kaldırmadan mesajın cevabını yazar) 


“Kişko..2" 


-İsmim ayol... Sen sor şeyini, ben cevap şaaparken foto şeyttirelim, kamera bu mu? 


“Bilimkurgunun ne olduğunu biliyor musunuz?" 


-Yaa bırak şimdi kunguyu falan da, bi foto alalım senlen, mikrofonun da çıksın, yanaanı getir, tam öperken... (spikerin sağ yanak pembeye bulanır) 


“Ahhhhh!" (kız sarılmaya çalışınca, üzerine kahve dökülen spiker yanar) 


-Çok havalıyım (çektiği fotoğrafları arkişine! gönderir) 


İrikbel Gikkerdedir/” 


ft O (G nur 
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Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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(Lin. Bunlar insan değil; üzerinde çalıştığımız hayvanlar) 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eorge Herbert Walker Bush (baba Bush), 
Amerikan Kongresi'nde yaptığı 11 Eylül 1990 
tarihli bir konuşmasında “Yeni Dünya Düzeni”ni (The New World Order) kurmaktan bahsediyordu. 
İleriki yıllarda oğlu George W. Bush tarafından da sahiplenilen bu kavram, Bush Ailesi tarafından 


icat edilip, siyasal literatüre kazandırılmış değildi. 


Örneğin, Zaman Makinesi, Dünyaların Savaşı, Görünmez Adam ve Doktor Moreau'nun Adası gibi bilim kurgu romanlarıyla ünlü İngiliz yazar, tarihçi ve fikir adamı H.G. Wells'in (1866-1946) de ilk kez 1940'ta yayımlanan aynı adlı bir kitabı vardır: The New World Order. 


H. G. WELLS 
THE NEW 
WORLD ORDER 
Hile O arkin en Gİ çam 


Li .X & E.R ij 
W eeeeği ei şener el) keş ia e 


Nm. 
SEÇER Eİ AND AREL 
Ter 


Fabian Sosyalist ve ulus-devlet karşıtı olan Wells, bu TNWO ve Açık Komplo adlı kitaplarında “Tek Dünya Devleti” ya da “Dünya Hükümeti” 


kavramlarını tartışır. 


AÇIK 
KOMPLO 


H. G. WELLS 


#ivytirei Onabı. W, Warren Wear 


İz Verne'in Anglo-Saxon çağdaşı Herbert Wells'in 


karizması birçok yazara ilham olmuştur. Örneğin 


George edebi ve entelektüel bir anti-ütopya klasiği olan Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya'sı Wellsin Men Like Gods (Tanrı Gibi İnsanlar) romanının bir parodisiydi. 
Huxley ve Wells yakın dosttular. Öğrencilik yıllarında Wells, Huxley'nin babası, Darwin'in yakın dostu ve ateşli bir savunucusu olan biyolog Thomas Henry Huxley'nin de Normal School of Science'daki derslerine katılmıştı. “Darwin'in Fedaisi” (Darwin's Bulldog) lakaplı Thomas Huxley, Wells'in zihin dünyası üzerinde oldukça 


etkili olmuştu. 


Wells'in bizim “Memalik-i 
Osmaniye” kıyılarına kadar ulaşmıştır. Örneğin (1884-1958), 


gazetesinde yayımlanan Çamlar Altında Musahabe 


ünü Şahane-i 


Yahya Kemal Beyatlı Peyam yazı dizisinin ikincisinde, H.G. Wells'in Zamanda Yolculuk kitabını okurken uykuya dalar ve 


rüyasında, 2179 yılının Türkiye'sine seyahat eder: 


“IH.G.Wells romanlarının kahramanları) tayyare 


devrinde küre-i arzı kendine dar buluyor; mekânda 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yıldızlara, zamanda üç bin sene evvele, üç bin sene sonraya gidip gelebiliyor. “Âlemler Arasında Harp'Dünyaların Savaşı| hikâyesinde küre-i arz halkıyla Merih halkını birbirine düşürdü. “Zamanı Keşfetmeye Mahsus Alet” (Zaman Makinesi) ile de 


zamanda kat'-ı mesâfât etti.” 


Kemal Atatürk de H.G. Wells'in 
Hatta Wells, 


Nutuk'ta referans gösterilen tek yabancı aydındı. 


Mustafa çalışmalarından o etkilenmişti. 
Gazi, Wells'in Dünya Tarihinin Gelecek Evresi kitabını okumuş ve oldukça etkilenmişti. Bazı araştırmacılara göre Mustafa Kemal'in Wells'in bu eserini 1927 yılında Fransızcasından (Esguisse de VHistoire Universelle) okuması, Türkiye'nin 


entelektüel ve bilimsel kaderini değiştirmiştir. 


WE sadece saygın edebiyatçılara, bilim adamlarına ve büyük devlet adamlarına 


ilham olmamıştı tabii... 


Şeytan Kilisesi'nin (Satanic Church) kurucusu ve lideri Anton Szandor LaVey, müritleriyle birlikte Das Tierdrama (Alm. Hayvan Draması) denen bir ayin düzenlerdi. Bu Satanist/Şeytancı inanç 


sistemine göre insan, tıpkı doğadaki diğer türler 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gibi bir hayvandı. LaVey Şeytan'ın doğaüstü bir varlık olduğuna inanmıyordu. Şeytan, insanın tüm “yasak dürtülerinin” toplamına verilen simgesel bir addı. Satanizm ise insanın bu hayvani doğasını, dürtülerini bastırmadan, engellemeden 


yaşamasını salık veren bir tür inanç biçimi. 


Anton LaVey (1930-1997) 


uçbilim (kriminoloji) okuyan ve San Francisco S Polis Teşkilatı'nda adli fotoğrafçılık yapan LaVey, gençlik yıllarında sirklerde çalışarak, gece kulüplerinde org çalarak ve “medyumluk” yaparak 


bir süre hayatını kazanmıştı. 


LaVey'in okültizm merakı çocuk yaşlarına kadar gider. Cagliostro, Rasputin ve Basil Saharoff gibi “karanlık” ve gizemli figürlerden oldukça etkilenmişti. LaVey'in “rol modellerinden”, Kont Cagliostro, Alexandre Dumas'nın Joseph Balsamo karakterinin esinlenildiği kişiydi. Kont, kimine göre şarlatan kimine göre de “masonik bir aziz”di. 
Cagliostro ayrıca Memphis-Misraim (Mısır Riti) 


derecesini masonluğa dâhil eden kişidir. 


Son Rus Çarı II. Nicolai'nin karısı Alexandra'nın özel medyum ve şifacısı olan “çılgın rahip” Rasputin de oldukça karanlık ve karmaşık bir kişilikti. Telepati, durugörü vs. gibi bir takım psişik yeteneklere sahip olduğu rivayet edilirdi. 


LaVey'in mistik ve okült dünyasına yön veren bu 


figürler, Şeytan Kilisesi'nin kurucusunun mizacı hakkında bize bir fikir veriyor... 


aVey Şeytan Kilisesi'ni 1966 yılında kurmuştu 1... ve 1966 arasında sembolik bir ilişki olsa gerek). LaVey'in müritleri arasında Hollywood yıldızı Jayne Mansfield, müzisyen, komedyen ve Michael Jackson'ı keşfeden Sammy Davis Jr. ve Marilyn Manson gibi rock şarkıcılarına rastlamak mümkün. Amerikan pop kültürünün ikonik figürlerinden biri olan Sammy Davis'in LaVey'in 


toplu seks ayinlerine de katıldığı biliniyor. 


LaVey, Roman Polanski'nin Rosemary'nin Bebeği (1968) filminde Şeytan'ı canlandırmıştı. Filmde Rosemary adlı karakter (Mia Farrow), Şeytan 


tarafından tecavüze uğrar ve hamile kalır. 


LaVey'in Satanic Bible, Satanic Rituals ve Satan's Notebook gibi kitaplardan oluşan bir külliyatı var. 
Satanic Bible (Şeytan İncili olarak da çevrilebilir) Şeytan Kitabı 


6:45 Yayınları'ndan adıyla 


yayımlandı. 


Tekrar Das Tierdrama'ya dönersek... 


Das Tierdrama'da müritler kedi, domuz, keçi gibi hayvan maskeleri takarlardı. Bir sunak üzerine insan kafatası, fallik bir sembol, kanopik vazo, ayin kadehleri vb. aksesurlar konurdu. Sunağın üzerine Baphomet (ya da Mendes Keçisi) resmi 


asılırdı. 


Ritüel sırasında aşağıda bir kısmını verdiğimiz 


dizeler söylenirdi: 
“Man is God 
We are Men 
We are Gods 
Godis Man... 
His hand destroys 
His hand sedates 
And his hand annihilates 
His hand is kind 


His hand brings genocide 


His hand donates...” 


“İnsan Tanrı'dır 

Biz İnsan 

Biz Tanrı'yız 

Tanrı İnsan... 

Onun elidir yıkan 

Onun elidir yatıştıran 
Ve Onun elidir yok eden 
Onun elidir şefkat veren 
Onun elidir katleden 


Onun elidir bağışlayan...” 
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İ aVey, ritüeli Adam Weishauptun ünlü Illuminati iddia 


ediyordu. Bir süre LaVey'in müritlerinden olan 


örgütünden (o aldığını ama ileriki yıllarda Temple of Set adlı kendi Satanist tarikatını kuran Michael Aguino ise bu iddiayı reddeder. Bavyera Illuminati'lerinin arşivlerinde böyle bir ritüele ait her hangi bir kanıt yoktur. Aguino'ya göre LaVey, ritüeli ünlü bir bilim kurgu romanından alıp uyarlamıştır: H.G. Wells'in Doktor Moreau'nun Adası'ndan. Ve görünüşe bakılırsa Aguino haklıdır... 


r. Michael 


(d.1946). 
Amerikan Hava Kuvvetlerinde Psikolojik 


Aguino Aguino 
Harp Uzmanı olarak uzun yıllar çalıştı. LaVey'in Şeytan Kilisesi'ne üye olmasına ve adı pedofili dâhil birçok yüz kızartıcı suça karışmasına rağmen 


ordudan atılmadı, ceza almadı. 


Soldan sağa: Michael Agino, Sammy Davis Jr. ve Anton LaVey. 
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İL kez 1896 yılında yayımlanan romanda 


Doktor Moreau, sadist bir Tanrı misali çılgınca deneyler yapmakta ve insan-hayvan arası melez canlılar yaratmaktadır. Bir deniz kazası sonucu Moreau'nun adasında mahsur kalan, romanın merkezi protagonisti Edward Prendick, bir gün bu insan-hayvan melezi canlıların gerçekleştirdiği 


“çılgınca bir ayinin” içinde bulur kendini: 


“Sözleri söyle” dedi Maymun Adam |...) Sonra olabilecek en çılgınca ayinlerden biri başladı. 
Karanlıktaki ses monoton bir şekilde satır satır çılgın bir dua okumaya, ben ve geri kalanlar ise onun söylediklerini tekrar etmeye başladık. 
Bu yaratıklar söylenenleri tekrarlarken, aşırı derecede tuhaf bir şekilde bir taraftan bir tarafa 


sallanıyor, ellerini dizlerine vuruyorlardı; ben de 


onları örnek aldım.” 


OLA F 
Yönetmenliğini Don Taylor'un yaptığı, Michael York 


ve Burt Lancaster'ın başrolleri paylaştığı 1977 tarihli 


The Island of Doctor Moreau'dan bir sahne. 


Ayin sırasında, LaVey'in Das Tierdrama için 


kaleme aldıklarına benzer sözler çıkar karşımıza: D | gi M ore e Unun “Onunkidir Acının Evi. Jj d aSI 
| 


Onunkidir yapan el. H.G. WELLS 


Onunkidir yaralayan el. 


Onunkidir iyileştiren el.” 


DOKTOR MOREAU'NUN 
ADASI 


Kel 


Kaynaklar: 
I.Wells, H.G. (2016). Doktor Moreau'nun Adası. (Ali Kaftan, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları. 


2.Uyanık, Seda (2013). Osmanlı Bilim Kurgusu: Fenni Edebiyat. İstanbul: İletişim Yayınları. 


Bara Hik Ditrigi - EH ; 
H:(3. WELLS | 3.Zagami, Leo Lyon (2016). Confessions of an Illuminati DOKTOR” | 
MORE ANLI — 
| D AS | e lim | Consciousness Publishing. 


di 


Vol 2. San Francisco: Consortium of Collective 


4. https:(/listekitap.com/haber/dunyalarin-savasinda-iki- muttefik-hgwells-ve-ataturk/ (Erişim tarihi: 6.08.2017). 


5. http.//Wwww.churchofsatan.com/history-anton-szandor- lavey.php (Erişim tarihi: 6.08.2017). 


6. http://www.telegraph.co.uk/film/the-witch/satanism- anton-İavey-hollywood/ (Erişim tarihi: 6.08.2017). 
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Est Üysal hi 


ütüyhanemr Seçtiklerim 


İhsan Oktay Anar 


Puslu Kıtalar Atlası 


m Em 


İHSAN 
OKTAY ANAR 


PUSLU KITALAR ATLASI 


My 
Ss, 


iletişim 
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Bir “ilk kitap”, Türkçe edebiyatta yeni ve pırıltılı bir yazar... “Yeniçeriler kapıyı zorlarken” düşler üstüne düşüncelere da-Jan Uzun İhsan Efendi, kapı kırıldığında klasik ama hep yeni kalabilen sonuca ulaşmak üzeredir: “Dünya bir düştür. 
Evet dünya... Ah! Evet dünya bir masaldır.” Ge üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve “puslu kıtalar” üzerine birroman. Hulki Aktunç'un önsözüyle... 


Basım Yılı: İlk Baskı 1995 
56. Baskı 2016 


m UN mı hu 


Ara 
— Müstecanlıoğlu 


Barış Müstecaplıoğlı, Osmanlı Cadısı'nda 

uçan arabalarla leventleri, robotlarla sema- | lemon | al 1C| zenleri, sıradışı bir kurguda buluşturup, uzak YUNNU YOĞ geçmişi distopik bir geleceğe bağlıyor. 


Osmanlı sularında sefere çıkan Haymanalı Süleyman Paşa denizin ortasında büyüleyici Barış Müstecaplıoğlu güzelliktebirkızbulur. IdaresindekiŞahmeran kalyonunun sulara gömüldüğü büyük bir fırtınanın sonunda sadece ikisi o hayatta kalır. Paşanın Ayşe adını verdiği ve giderek tutkuyla bağlandığı bu kızı korumasının tek yolu onu bir Mevlevi dergâhında saklamaktır. 
Ama gizem ve sürprizlerle dolu Ayşe burada güvende olacak mıdır? 


İstanbul Şehir Cumhuriyeti'nin iki yüz katlı megakulelerinden birinde yaşayan özel dedektif Kemal hayatını cehenneme çeviren sıradışı bir hastalıktan mustariptir. Bir gün kapısına gelen varlıklı bir müşteri, isteklerini yerine getirdiği takdirde onu bu illetten kurtarabileceğini söyler. Kemal'in bir cinayeti çözmek için yeraltındaki İstanbul Eşitlik Hareketi'ne sızması gerekmektedir. 


Basım yılı: Nisan 2016 


www.yerlibilimkurgu.com 13 


2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Emirhan Karahasan 


Kara Kutu 


asvetli bir pazar gecesiydi. Karadeniz'in Kii yamaçları yine sisler tarafından yutulmaktaydı. Ben ise dağ evimde ateşin başına oturmuş, elimdeki odun parçasıyla közleri karıştırıyordum. O sıralarda, her bir odun külünün içinde kaybolup, her külün içerisinde yeni maceralara yelken açıyordum. Geçmişin güçlü pençeleri kalbime yara açıyordu. Tüm bu karmaşıklığın içinde sıradan geçen bir pazar gecesinin devamında yaşanacakları asla tahmin edemezdim. 


Şöminemin üzerinde yer alan guguklu saat gece yarısını gösterirken, ben de uyumaya hazırlanıyordum. Ta ki kapım şiddetli bir şekilde çalınmaya başlayana kadar. Kapının şiddetli sesinden dolayı irkildim. Vücudum bir süre 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boyunca kapıyı açmak istemedi. Ama kapının gürültülü bir şekilde tıklatılmasına kayıtsız kalamadım. Kapıya doğru yöneldiğimde ses aniden kesildi. 


Kapının koluna dokunduğumda kendimi hiç bu kadar ürpermiş hissetmemiştim. Tüylerim diken diken olmuştu. Kan dolaşımımın hızlandığını hissedebiliyordum. Aklımda dolanan birçok soru işareti ile kapıyı açtığımda, karşımda duran sadece bir hiçten fazlası değildi. Etrafa biraz daha göz atmak için ileri bir attığım zaman ayağım çok sert bir cisme çarptı. Karanlığın içinde neye çarptığımı göremedim o ve 


halüsinasyon Oo gördüğümü 


düşünerek içeri geri girdim. 


Sabahın ilk ışıkları yatak odamın pencerisinden 


içeri dolarken, uyandım. Geçen gece yaşananları 


hayal meyal hatırlayabiliyordum. Üzerimde büyük bir yorgunluk vardı. İşimi bıraktığımı hatırladığımda, doğrulmaya çalıştığım yatağın içine geri gömüldüm. Başım ağrıyor, ve sağ ayak parmağım zonkluyordu. Dün gece çarptığım şeyin bir kaya parçası olduğunu düşünerek şişmiş ayak parmağıma pansuman yaptım. Metropolün sıkıcı ve tekdüze hayatından kaçıp kendimi bu dağ evine atalı daha sadece birkaç gün olmuştu. Hala alışma sürecindeydim. Yataktan çıkmayı başarabildiğim zaman kendime küçük bir kahvaltı hazırlayıp vakit geçirmek için televizyonu açtım. Televizyondaki haber dikkatimi çekti. Spikerin söylediklerini daha net duyabilmek için televizyonun sesini biraz daha açtım. 


“Şu an ülkede kırmızı alarm verildiği yönünde iddialar etrafta dolanıyor fakat yetkililerden gelen herhangi bir açıklama yok. Çok sayıda Silahlı Kuvvetler mensubunun bölgeye yönlendirildiğini görüyoruz.” 


O sırada kameranın odaklandığı yer bana hiç de yabancı gelmiyordu. 


“Bölgeye görevliler dışında girişler tamamen kapatılmış durumda. Dün gece saatlerinde yeryüzüne düşen cisme on metreden fazla yaklaşamıyoruz.” 


Çünkü burası evimin bahçesiydi. 

Hızlıca televizyonun önünden kalktım. Kapıyı doğru yöneldiğimde dışarıdan gelen helikopter sesi dikkatimi çekti. Kapıyı açtığımda yaşadığım şaşkınlığı hayatım boyunca hiç yaşamamıştım. Ne üniversite sınavında beklediğimden daha yüksek bir sonuçla karşılaştığım zaman, ne de tuttuğum futbol takımı büyük bir final maçında yenildiği zaman yaşamıştım bu duyguyu. 


Göz bebeklerim olduğundan daha da büyümüştü. 


Karşımda kara, devasa büyüklükte bir kutu durmaktaydı. Ben şaşkınlık içinde kara kutuya bakarken, kapıyı açtığımı fark eden birkaç asker yanıma yaklaştı. Benimle içeride konuşmak için izin isteyerek içeri girdiler. Ben de arkamızdan kapıyı kapattım ve onları takip ettim. İçlerinden en rütbeli görüneni konuşmaya başladı. 


“Merhaba beyefendi, ben Uzman Çavuş Selim Bozkurt. Tam bu bölgeye dün gece yarısı saatlerinde tanımlayamadığımız bir cisim sert bir iniş gerçekleştirdi. Ne olduğu konusunda size şu an bir bilgi vermem mümkün değil.” 

Asker bu konuşmayı yaparken gözlerimi dört açmış onu dinliyordum. 


“Duyduğuma göre bir fizik öğretmeniymişsiniz.” 


“Yaklaşık iki gün önce bıraktım.” dedim hafifçe sırıtarak. 


“O zaman bize yardımınız gerekebilir. Üstelik bu cisim sizin kapınızın önüne düştü. Şimdi sizi buradan tahliye etmek zorundayız. Arkadaşları takip edin.” dedi ve evden ayrıldı. Ben de küçük bir bavul yaparak helikopter ile birlikte bir süreliğine bana ayrılan yeni evime götürüldüm. 

Ertesi gün bu olay, tüm dünya basınının gündemindeydi. Sabah saatlerinde kapımı takım elbiseli iki adam çaldı. Milli İstihbarat Teşkilatından geldiklerini söyleyerek beni olay yerine geri götürdüler. Bana söylenen tek şey albayın benimle birebir görüşmek istediğiydi. 


Oldukça korunaklı bir odaya alındım ve beklemeye koyuldum. Saniyeler dakikaları kovalarken en sonunda odaya giriş yaptı. Elimi sıktıktan sonra hiç beklemeden lafa girdi. 


“Geiger Sayacı, yani Radyasyon Ölçüm Cihazı ile yapılan ölçümler sonrasında bölgede yoğun bir 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radyasyon olduğu gözlendi ve bu kara kutunun bir tür kapı şeklinde giriş yeri bulunuyor. Bu girişten içeriye girilip içeride neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunu herkese soruyoruz. Size de sormak zorundayız. İçeriye girmek için gönüllü olur musunuz?” 


bir etmiyordum. Uzun bir süre gözlerimi tek bir noktaya sabitlemiş, düşünürken araya girdi. 


Böyle soru ile karşılaşacağımı tahmin 


“Radyasyona özel kıyafetlerle gireceksiniz. Bu konuda sıkıntınız olmasın.” 


Ağzımdan tek bir kelime dahi çıkmamıştı. Kaskatı kesilmiştim. Lafına devam etti. 


“Bir gün süreniz var. Ertesi gün, yine bu saatte kararınızı söylemek için burada olacaksınız.” 
dedikten sonra odadan ayrıldı. Gün boyunca bu durumu enine boyuna tartıp biçtim ve nihayet tek bir karara vardım. Kara kutunun içine giren ben olmalıyım! 


Hayatımda hiçbir şey istediğim gibi gitmiyordu. 
Bunun farkındaydım. Yaklaşık beş yıl önce başladığım Fizik öğretmenliğine sadece birkaç gün önce veda edip, bu dağ evine yerleşmiştim. 
Amacım hayatımda aradığım şeyi bulmak, yaşamın anlamını yeniden keşfetmekti. Şimdi bu fırsat ayağımın altına kadar gelmişti. Eski bir fizik öğretmeninden göklerden düşen ve içinde ne olduğu bilinmeyen devasa bir kara kutuya Haliyle içimdeki mucit aşkı kabarmıştı. Artık bana yöneltilen sorunun 


girmesi isteniyordu. 


cevabını en iyi ben biliyordum. 


Ertesi gün yine aynı şekilde evimden alınarak o odaya götürüldüm. 


“Evet, 


dediğimde, albayın ömründe hiç bu kadar mutlu 
www.yerlibilimkuryuyukseliyor.com / Eylül 2017 / sayı 5 


o kutuya girmeyi kabul ediyorum.” 


görünmediğinden emindim. 


Aynı gün içinde astronot kıyafetini andıran, radyasyondan korunmak 

giydim. Çeşitli 
Üzerime biri başıma, biri de sırtıma olmak üzere iki mikro kamera yerleştirildi. Artık her şey için 


için özel üretilen 


kıyafetleri talimatlar verildi. 


hazırdım. Ama o kara kutunun içine girmeden basının önüne çıkmam istenilmişti. Dünyanın her yerinden televizyon kanalları ve gazeteciler oradaydı. Ben de şu açıklamada bulundum: 


“Hemen yanı başımızda devasa bir kara kutu bulunuyor. İçinde ne olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz dahi yok. Sadece içeride radyasyon seviyesinin biraz fazla olduğunu biliyoruz. Eğer içeride görmeye değer bir şey varsa, bana zarar vermemesini dilerim. Görmeye değer bir şey yok ise, bu radyasyonun içine boşu boşuna girdim demektir. Teşekkür ederim.” diyerek soruları cevaplamadan basının yanından ayrıldım. 


Kara kutuya yaklaştığımda sanki hayat ağır çekime alınmıştı. Çok heyecanlıydım. İçeri usulca giriş yaptım. İçerisi beyaz parlak bir ışık ile aydınlatılmıştı ve gördüğüm tek şey birçok insandı. 
Bana çok tanıdık gelen simalar da içerdeydi. Albay, MİT'ten gelen adamlar ve askerler. 


“Yeni Dünya'ya hoş geldin.” dedi albay bana göz kırparak. 


“Şöyle anlatayım. Anlamakta güçlük çekebilirsin ama iyi dinle. Dünya'da yaklaşık otuz yıl sonra bir nükleer savaş çıkacak ve milyarlarca insan ölecek. Dünya'daki doğal kaynaklar tükenecek. 
Biz de aralarından seçtiğimiz insanları yeni gezegenlerine götürüyoruz.” 

“Siz?” diye sorabildim sadece. 

“Biz. Kara Kutu sakinleri.” 


Son 


Galip Tekin 
1958 - 2017 


n Esra Uysal n bökhan Reyhanoğulları 


Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2183-2197, ANKARA-TURKEY 


4. ve Son Bölüm 


18 wv yerltilmkurguyukseliyor.com / Eylül 2017 / sayı 5 


ırtına'da yer alan bir diğer bilimkurgu öyküsü de “Domuz”dur. Duru, öyküsüne olağanüstü bir durumla başlar: “Eve gece döndüğümde bir yabandomuzu ile karşılaştım. Koltuğuma oturmuş ayak ayak üstüne atmış bekliyordu. Birden dehşete kapılıp taş kesildim. Koltuk hoşuna gitmiş olmalıydı.” (s.80) Bu manzara karşısında “taş kesilen” anlatıcı bu duruma bir anlam vermeye çalışırken domuzu da yok etmeyi düşünür. Ancak domuzun anlatıcıya karşılık vermesi işleri değiştirir: “Keyfine bak ve sırtüstü yat. Kente beni kimse götüremez. 
Oralarda yaşayanlar arasında benden daha domuz olanlar var.” (s.84) 
Ee domuzla konuşması, her aman olduğu gibi toplumsal içeriklidir. 
Bu bilim-kurgusal metinde, insanoğlunun doğaya ve canlılara verdiği zararın eleştirisi yapılırken insanın gittikçe insani duygulardan da uzaklaştığı vurgulanır. Öyküde dikkat çeken bilim-kurgusal sonuç ise “mekruh” olmasına karşılık domuzun verdiği cevaptır. 
Domuza göre dini açıdan yasak olması, domuzları insanlardan korumak adına geliştirilen bir söylemdir: “Belki de o yasak beni insanoğlundan korumak için konulmuş olabilir. Size kalsa tüm canlı yaratıkları yok edeceksiniz.” (s.84) diyen Domuz, insanın tabiata verdiği tahribata dikkat çekmek ister. 
Suladım” adlı de eserinde alan bilim-kurgu 
Ayla ile birlikte şehirden uzakta bir yazlık ev 


“Bahçeyi öyküsü 


Fırtına yer 


öykülerindendir. Anlatıcı, sevgilisi kiralayıp dinlenmek ister. Daha önce de kiralamış oldukları bu evin bahçesi oldukça 


düzensizdir. Ev sahibi de bahçeyi düzenlemek 


koşuluyla evi kiraya verir. Eve gittiklerinde ise şu manzarayla karşılaşırlar: “(...) Çevreye baktığımda düştüm dehşete, insanın zayıflığı ve doğanın gücü karşısında. Çıkmıştı bahçe bahçe olmaktan, dönüşmüştü sanki yabanıl bir yağmur ormanına. (...) Kaplanmıştı her yeri otlar, dikenler, eğreltiler, sarmaşıklar sarmıştı sarmal biçimde ve dikenler.” (s.97) 
bir harekete geçen anlatıcı, bahçeyle amansız bir 


Böylesi manzara karşısında hemen savaşa girişir. Ancak bu, o kadar kolay olmaz. 
Bahçe, evin her tarafını sarmaya başlar: “Bir gece eve dönüşte bahçeyi buldum eskiden daha ürkütücü. Bahçwanın diktiği kimi bitkiler azmanlaştı ve kapladı neredeyse tüm yolları. Ağaçlar çevreye kol atmaya başladı. Yaban otları yerine getirilen çimler evin duvarlarına tırmandı.” (s.99) Gittikçe evi istila etmeye başlayan bahçe, olayın kişisi olan anlatıcıya korku vermeye devam eder. 
Artık bahçe düşlerine girer: “Düşlerimde Afrika ormanlarında insan yiyen bitkiler görüyorum. Bunlar kollarımı tutarak vantuzlarıyla yutmaya ya da öğütmeğe (s.99) (Bahçede 


dolaşırken bitkilerin “bir zamk gibi bacağına 


çalışıyorlardı — beni.” 
yapışmaya” (s.99) başlamasıyla korku daha da arttığından kahraman-anlatıcıyı, sevgilisi Ayla terk edip gider. Olayın karakteri, yalnız başına kalınca bahçe saldırıya geçer: “Yerdeki karoların arasında otlar oyükselmeğe başlıyor, sarmaşıklar hızla ve tıslayarak ilerliyordu düzensiz biçimde. Ağaçların dalları uzanıyordu pencereye doğru. Hışırtı sesleri geliyordu tüm çevreden. Alt katın tabanını çoktan kapladı yaban otları ve 


dikenler.” (5.100) 
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uru, bu bilim-kurgu öyküsünde de 

mizahi ve ironik üslübunun yanı sıra paranın insanda yarattığı “aç gözlülüğü” de eleştirir. “Sizin gereksinimiz mi var paraya? 
Bu zavallı yapının kirasına? Tanrı vermiş. 
Yürü ya kulum, ben de işte buyum, demiş bir kez. Daha ne istiyorsunuz? Tanrı gözünüzü doyursun.” (s.94) diyerek ev sahibinin para hırsını tenkit eder. 


uru, Fırtına'daki diğer öykülerinde de bilim-kurguya tam eğilmeden değinip geçtiği de görülür. “Medya Canavarları” “McDonald's, “Maykıl” ve 
“Medya Canavarları” 


“Zapping”dir. 
güncel yaşamdan bilim-kurgusal alana geçiş yapar. Öyküde televizyonlarda izlediğimiz kaotik yaşamın, silahların, bombaların, savaşların gölgesinde bilim-kurgusal bir uzamda yaşadığımız hissi “McDonald's”ta 


yabancı olan anlatıcı, kendisini uzaysal bir 


anlatılır. yaşadığı ortama 


atmosferde gördüğünü söyler: “Blucinli güzel kızlar ve genç delikanlılar orada. 
Bayılıyorlar. Ortada dolaşıp fıkırdıyorlar. 
Fonda uzay müziği, daha çok yaylı sazlarla dayalı. Bir başka dünyadayım. McDonald's evreninde. Başka bir galaksi bu.” (s.101) “Maykıl” öyküsünde ise ünlü şarkıcı Michael Jackson hikaye edilir. Bu öyküde “onun çevresinde kopan kıyameti, insanlıktan 


çıkarılmasını bir promosyona, bir robota 


dönüşmesini ve insanları kandırmak, paralarını almak, “insani” bir takım değerlerin ölmediğini kanıtlamak için 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yapılan olağanüstü çalışmaları seriyor gözler önüne ve bütün bu koşulların elinde 


tutsak olan bir Michael Jackson, acınacak 
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bir şarkıcı tipi çiziyor.” (Buyrukçu, 1998 
:5) diyen Buyrukçu'nun da vurguladığı gibi robotlaştırılan bir insanın öyküsü aktarılır. 
Diğer öyküler gibi de bilim-kurgusal bir sonla biter: “Maykıl az sonra uzay gemisine binerek uzaklaştı yeryüzünden. Kimse onun hangi gezegende saklandığını bilmiyor.” 
(5.109) 
televizyon karşısında yaşamsal değerlerimizi 


“Zapping” adlı öyküsü de yine kaybettiğimizi ve neredeyse bilim-kurgusal bir uzayda yaşadığımızı vurgulamaktadır. Yüksek teknolojinin hayatımızdaki yerini ve bu teknolojinin oluşturduğu yapay ortamı mizahi bir şekilde şöyle verilir: “Cyborg'ları yöneten adam gezegeni ele geçirecek neredeyse. (...) 
korkunç bir savaş veriyorum Uzakdoğu yakın dövüş tekniklerini kullanan bir Yakındoğulu olarak. Cyborg'lar yüksek teknikleri neredeyse. Sonuçta Cyborg'ları ve öteki 


teknolojinin ürünü, ama bu bilmiyorlar canavarları Robocop dize getiriyor. Robocop çok ürkütücü ve hep copunu kullanıyor silahına davranmazsa. Süpermen ise attan düşüp belini kırıyor ve hastanede alçılar içinde kalıyor. İnsanlığı kim kurtaracak bu durumda.” (s.117) Hayatımızın her alanında olan bu kurgulara alaysı yaklaşan Duru, öyküsünü yine bilimkurgusal bir sonla bitirir: “Gezegeni ölüm bulutları kaplıyor. Ancak yeraltındaki küçük laboratuarda bir takım gözlüklü bilim adamları yeniden dinozor üretiyor ve böylece ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışıyor.” (8.117) 


Da bilimkurgudan izler taşıyan öykülerine az da olsa diğer eserlerinde ve Sert 


de görmek mümkündür. Yeni 


Öyküler(2001) eserlerindeki “Karıncalar” 


öyküsünde “karıncalar uzaydan gelmiş olmalı. Yeryüzü yaratıkları değil bunlar.”, “Üstelik karıncalarla dolu uzay gemileri gelip yüklerini boşaltıyor bizim yöremize.”(s.72) 
gibi ifadelere yer verir. Aynı eserde yer alan “Binyılbaşı” öyküsünde de zamansal bir bilim-kurgunun izleri görülür. Zamanın yapısını altüst eden bilgisayarcılar, zamanın ters almasına sebep olur: “Zamanın geri akmaya başladığını anlıyorum. Yeni bir yıla hiç giremeyeceğiz.” (s.145) ifadeleri zamana 


bilim-kurgusal yaklaşımın izlerini gösterir. 


urunun Düşümde ve Dışımda (2003) 
D adlı eserindeki “Beklenmedik” öyküsü de bilim-kurgusal ifadelerin yer aldığı bir başka öyküsüdür. Burada anlatıcı, uzaylı bir kadınla karşılaşır ve onun hakkında şu bilgilere yer verir: “Bu yıl teknede ilk kez bir de uzaylı bir kadınla karşılaşıyorum. Adı Melbva. Hem uzaylı hem New York'ta yaşıyor. (...) Kafa yapısı aynı uzaylılar gibi. Geriye doğru kavun gibi uzuyor, alnı ise çıkık. Gözler çekik ve küçük. Üzeri koyu renk bir özel gözlükle kapalı. Denize girmiyor. Çekiniyor. 
Uzaylıların derileri hassas olmalı. İyice zayıf ve ince kemik yapısı var.” (s. 85) Aynı eserde yer alan “Aaa Oonng” adlı öyküsünde de bilimkurgusal bir giriş yapılır: “Sanıyorum kısa bir zaman önce, gezegenlerden gelen biri olmalı bu yaratık ya da gezegenlerin yarattığı bir yüksek teknoloji ürününü yeni pazara sürerek bu acayip sesleri çıkarıyor.” 
(8.155) Ancak bu tür öykülere tam anlamıyla bilim-kurgu öyküsü demek doğru olmaz. 
Duru, yazınımıza çeşitlilik kazandırmak ve 


kasvetli bir yazın oluşturmamak için giriştiği bu türdeki yönelimler, kendi zamanına göre özgün yaklaşımlar olsa da yeterli önemi ve ilgiyi görmez. Belki bunun sebebi Sennur Sezer'in de değindiği gibi Duru'nun öykülerine yerleştirdiği mizahın “bilim-kurguya yalnızca kan-şiddet-yokluk düşleri olarak algılayan okur yazarlarımıza 


senaryoları, o kıyamet aykırı gelmesindendir.” (Sezer, 1998: 6) Ancak her ne kadar böyle bir durum mevcut olsa da Duru'nun özgün ve başarılı bilimkurgu öyküleri oluşturduğunu ve bunları yazarken de toplumsal hassasiyeti de göz önünde tuttuğunu söylemek gerekir. 


Sonuç 


TN edebiyatı, yüzyıllar boyunca şiir 


ağırlıklı bir atmosfer içinde gelişimini sürdürür. Şiirin bu ağırlığı asırlarca diğer türlerin gelişmesine de pek olanak tanımaz. 
Ancak Tanzimat döneminde ile Batı'ya yüzünü dönen edebiyat, diğer birçok edebi türle tanışmış ve onların işlenmesine fırsat vermiştir. Böylece Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar nesir alanında önemli eserler verilmiş olsa da öykünün gelişim sürecinde Ömer Seyfettin'in öyküye yönelmesi, öykünün ilerleyişine büyük katkıda bulunur. Daha sonra Sabahattin Ali'nin de bu türe yoğunlaşması öykünün yaygınlık kazanmasına yardımcı olur. Ancak daha çok toplumsal düzlemde ilerleyen bu süreç, edebiyatımızda kısır döngüleri ortaya çıkarır. Bunu kıracak olan kişi ise Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Onunla bireye dönen edebi algı, Sait Faik'le gerçek biçimini alır. Sait Faik'in sadece öyküye 


www.yerlihilimkurgu.com 2: 


olan bağlılığı 1950'li yılların öykü yılları olmasını ve edebiyatımızda yüzyıllardır süren şiir hâkimiyetinin kırılmasını sağlar. 
1950'li yıllarda ortaya çıkan kuşak içinde Orhan Duru, farklı çizgisi ve algısıyla kendini hissettirir. Kendi kuşakdaşları içinde faklı tutumlar sergileyen sanatçının bilim-kurguya yönelişi de bu tutumlardan birisidir. Bilimkurguya, tekdüze giden edebiyat temalarının genişlemesi ve çeşitlenmesi adına yönelir. 
Bilim-kurguyu alışılagelmiş şeklinden farklı yönlere kaydırır. Salt ve kuru bir bilimkurgudan kurmaktan özellikle kaçınan Duru, bilim-kurguyu, sanat hayatı boyunca elden bırakmadığı ironik ve mizahi söylemiyle birleştirir. Bilim-kurguyu toplumun hizmetinde de kullanır; ona toplumsal bir boyut kazandırır. Zamanına göre oldukça yeni ve özgün olan bu bilim-kurgu hikayelerini genellikle şaşırtıcı bir sonla bitiren Duru, bilim-kurgunun bazen bütün olanaklarından yararlandığı gibi, bazen de sadece küçük bir temasla yetinir. Gerek kurgu, gerekse konu ve tema bakımından öykü tarihimizde ilk özgün 


örnekler olması bakımından Duru'nun bu 


A. 


öyküleri kayda değerdir. 
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belgin Filiz Yazıcıoğlu 


Rüya - 2.Bölüm 


Ankara - 1996 


“Ben de çok panikliyordum. Kanım donmuştu sanki. Biri omuzlarımdan tutmuş beni yukarı doğru çekiyordu. Gitmek istemiyordum ve ağlıyordum. “ 


muzumdan tutanı tanıyordum ama ismini hatırlamıyordum. Onunla konuşmak istiyordum 

ama o beni dinlemek istemiyordu. Sonra birdenbire bir yumurtaya dönüşüyorduk beraberce. 
Yumurtanın içinde çift cenin gibi yapışık duruyorduk. Sürekli hareket ediyorduk. Sesimiz çıkmıyordu ama konuşuyorduk. Birbirimizi anlıyorduk. Üzerimizde acayip bir ağırlığın olduğunu hissediyorduk ki yumurta boylamasına ikiye ayrılıyordu. Bir kapakta ben bir kapakta da o duruyordu. 


Elinde küçük tahta bir kaşıkla kıpkırmızı bir karınca geliyordu yanımıza. Önce beni sonra da onu kazıyordu yumurtanın kabuklarından. Gözlerimde ak bir perde vardı. Düştüğüm yeri göremiyordum. 
O elleriyle gözlerimi ovalayıp perdeyi yok ediyordu. Tam o sırada yağmur yağmaya başlıyordu. Asfalt bir yolun kenarından iki kaplumbağanın sırtına oturmuş gidiyorduk. Güya kaplumbağalar aynı zamanda yumurtanın kabuklarıydı... Kaplumbağalar birbirlerine bakıp kıs kıs gülüyorlardı. Biz onları yağmurdan koruyorduk onlar da bizi bunun karşılığında taşıyorlardı. Asfalt yolu enlemesine kesen 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bir su arkı çıkıyordu karşımıza. Bizi sırtlarından aşağı atıyorlardı. “ İşte buraya kadardı her şey” diyorlardı. 
Sonrası biraz karışıyordu. Kaplumbağalar, belli belirsiz “Suya atlarsanız ceviz ağacı olacaksınız,” diyordu. Ben hiç tereddüt etmeden suya atlıyordum ve asırlık bir ceviz ağacı oluyordum. Ceviz ağacı olmaktan son derece memnun ve mutluydum. Dallarımda milyonlarca ceviz ağacı vardı. Her cevizin içinde ayrı biri olarak yaşıyordum. Çok net olarak hatırlamıyorum ama bir cevizin içinde, taşımakta zorlandığım güzel bir elbise giymişim, eteklerimden sular akıyordu... 


Ceviz ağacının köklerine sıkışmıştım ve kurtulmaya çalışıyordum köklerinden. Onun yardımına ihtiyacım vardı. O hala suya atlamadığı için küçücük bir beden olarak kenarda duruyordu. Ağlamaya başlıyorum ki kökler birden dışarı doğru fışkırıyor ve sağa sola savrulup duruyordu. Derin bir nefes alıyordum. Köklerim kıyıda bekleyen onu da sarıp sarmalayıp tekrar toprağın derinliklerine çekiyordu bizi. 


Bir ara kendimle konuşuyorum düşümde ve diyorum ki; “Korkmana gerek yok, birazdan uyanacaksın. Sımsıkı sarıl ona. Uyandığında onu yanında görmezsen çok üzülürsün. Bir gecede milyonlarca ceviz içinde farklı hayatlar yaşayamazsın nasıl olsa! Bitecek, bitecek, bitecek, bitiyor gibi...” Avazım çıktığı kadar bağırarak, ürpererek uyanıyorum... 


Ağzım dilim kurumuş. Başucumdaki suya uzanıyorum ve kana kana su içerken tül perdeye dışarıdan vuran sokak lambasının ışıkları duvarda acayip şekiller ve gölgeler oluşturuyor. Tanrının başka bir oyunu mu bu diye düşünüyorum. Gün ışıyıncaya kadar yorganıma sıkı sıkı sarılıp öylesine kalıyorum yatağımda. Uyusam kabus, uyanık kalsam gölge oyunu... 


Birkaç saat önce ceviz ağacıydım, ihtiyar balıkçı kendini güneşe asmıştı, tanrı paniklemişti... Ya şimdi... Çok yorgun hissediyordum. Kilometrelerce yol yürümüş gibiydim. Rüya yorumcuları nasıl yorardı acaba rüyamı diye düşündüm. 


Az sonra, aynı işleri aynı sorumlulukları yerine getirmek için, işine gitmek üzere hazırlanan sıradan bir bedendim. 


Son 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er zaman da bu yaratıklar 

kötü olamaz ya? Bu kez karşıt düşüncede olanlar devreye girdi ve keyifli öyküler hem filmlerde hem de dizilerde ortaya çıktı. 


Acaba uzaylılar isteyerek veya istemleri dışında yeyüzüne iner ve insanlaın arasına karışılarsa ne olur? 
Daha doğrusu, toplumsal eleştiri yapılmak için böyle bir konuya başvurulursa nasıl bir anlatım dili kullanılmalıdır? Burada en önemli konu, uzaylıların abuk sabuk yaratıklar değil de doğrudan insan biçiminde olmalarıdır. 


WE ee —İ Na a i 
> EE e mm 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iraz da gülelim: 20 Ağustos 2017 tarihinde 

hayata veda eden, ünlü komedyen Jerry Lewis'in, başrolünü oynadığı filmlerden biri. 
Yıllarca Brodway'de sahnelenen Gore Vidal'in bu güzel tiyatro oyunu, Jerry Lewis tarafından beyazperdeye uyarlanır. Hiç değilse bu kez Marslılar, antenlerle uzun kuyrukları 200 yıl önce terk ettikleri için insan biçimindedir. 


1959 ABD yapımı 
komedisinin yapımcısı: 


siyah-beyaz o bilimkurgu 
H.B.Wallis, Yönetmen: 


Norman Taurog, Oyuncular: John Williams, Jerry Lewis, Earl Holliman, Barbara Lawson. Senaryo: Gore Vidal, Edmund Beloin. Müzik: Leigh Harline. 


Dünya Tarihi üzerine aldığı dersler dolayısıyla, gezegeni çok merak eden ve ara sıra yaptığı kaçamak ziyaretler dolayısıyla da ortalığı karıştıran yaramaz Marslı öğrenci Kreton, hocasının tüm yasaklamalarına rağmen yine bir punduna getirip uçan dairesi ile ABD'de bir kente iner. Amacı Amerikan iç savaşı dönemine bir subay olarak katılmaktır; ancak zaman makinesi hata yapar ve onu 1950'li yıllarda, bir maskeli balo öncesine indirir. 


Kapısını çaldığı villanın sahibi senatör Roger Spielding', kesinlikle UFOTara inanmamakta, her defasında “uzaylı diye bir hayvan yoktur” demektedir. Kendisine dokunmak isteyenlerin, koruma perdesine bıraktıkları parmak izlerini mendiliyle silen; “antenlerle uzun kuyrukları 
200 yıl önce bıraktık” demesine rağmen kimseyi 
inandıramayan Yaramaz Kreton, kıyafetinden dolayı maskeli baloya subay kılığında katılacak bir davetli sanılır... ve ondan sonra muhteşem bir komedi başlar!.. Ta ki Marslı hocası gelip onu bulana kadar... Ceza olarak dersliğindeki şeffaf 


panoya 1000 kez “TI shallnot go to Earth” yazarken şaşıracak ve *“I shall go to Earth” yazmaya başlayacaktır... Haydi hop, tekrar Dünya!... 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


The Man Who Fell to kartlı 
(Dünyaya Düşen Anam) 


MCHREL DELLEY ond BARRY SPIKINGS present for UON NTERNATONAL PMS 


D4VIK BAVIE 


in Nicolos Roegs film 


Aso storing 
RIP TORN-CANDY CLARK: BUCK HENRY 
< “Produced by MOHREL DEELEY ond BARRY SPIKNGS 


WALTER TEVS 
JOHN PHILUPS 


976 İngiliz yapımı filmin yönetmeni Nicolas 
İÜ Rope, Oyuncular: David Bowie, Candy Clark, Bluck Henry, Rib Torn. Görüntü Yönet-meni: Anthony Richmond. British Lion Film (İng), Renkli. 


Gezegeninde meydana gelen felaket (Muhtemelen, bufelaketin susuzluk olduğu, çöl halindeki gezegen görüntüsünden anlaşılmaktadır) yüzünden oradan ve eşi ve iki çocuğundan ayrılmak zorunda kalan bir uzaylı, dünyaya iner. Thomas Newton adıyla kendini tanıtır. Bizlerden ileri olan medeniyet seviyesi ona, bugünün sanayi ortamına şaşırtıcı ilerlemeler sunabilecek bilgileri sağlamıştır. 
Düşüş yeri belirlendiği ve yaratığın niçin geldiği açıklandığı halde; hangi aracı, nasıl kullandığı bizim için bir sır olarak kalmaktadır. Zaten vurgulanması istenen, nasıl ve hangi yüzyılda geldiği değil (çünkü filmin bir yerinde, Thomas'ın kovboylar ve Kızılderililer devrinde geldiğine dair 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bazı sahneler var), dünyada bulunuşu ve kaçmaya çalışışı yanında, dünyanın ona karşı tutumudur. 


Dünyanın katı kuralları, sex bunalımları, ticari çatışmaları, bencil çıkar kavgaları, güvensizlik, aldatmacaları arasında; dünyaya neyle, ne zaman, nasıl düştüğü bilinmeyen zayıf, kesin kadın-erkek kalıplarına uymayan, duygusal ve dünyadan kaçmaya çalışan, her yeni öğrendiği şey karşısında biraz daha kişiliğini yitirip bu dünyanın insanına benzemeye başlayan bir yaratık... Bu sadece Thomas Newton'un değil, dünyanın çirkin gidişine; haksızlıklara, aldatmacalara, kandırılmalara, yenilgilere, iki yüzlülüklere ayak uydurmaya çalışan Dünya İnsanı'nın da dramı!.. 
Dolayısıyla film boyunca, dünyanın yabancısı olan bu yaratığın gerçek kimliği ve görüntüsü çok az verilmiştir. 


Kendisini baygınken kurtaran otel hizmetçisine tutulur, onu yüceltir ve kendi yanına alır. Erişmeyi bile hayal edemeyeceği bir yaşama ulaştırır. 
Buluşları için geniş olanaklar sağladığı bir profesör vardır, gün gelecekbuadam, onun başka bir yaratık olduğunu açıklayacaktır, rakip firmaya. Yine de Thomas Newton ona yardım teklif edecektir, yıllar sonra bir gün. Ona bağlı olan hukuk müşaviri ve birçok kuruluşunun müdürü ise, bu bağlılığı rakip firmaya kurban olarak ödeyecektir. 


Fikirleriyle atılım yapan şirketin sonunda sahibi olur, ama “ikincil” duruma düşürülen rakipleri boş durmayacak ve “piyasayı” altüst eden bu güçlü yaratığın gücünü zorla elinden alacaklardır. 
Sahip olduğu bütün uzaylı yetenekleri yok edilen Newton, dünya toplumunun sıradan bir ferdi gibi, ama bu dünyadan asla olmayan, köksüz bir canlı olarak geçmişinin özlemleriyle yaşamını sürdürmeye mahküm olacaktır. Bu şekliyle de, uzaylının şaşırtıcı serüveninin BK'sal ayrıntıları yerine acınası yalnızlığı ele alınmıştır. Ve buradan yola çıkarak, insanın toplum içindeki, özellikle de TV yoluyla itildiği çelişkili yalnızlığına eleştirel gözlemler getirmek istenmiştir. 


Zaman gelir geçer, yeni teknik gelişmeler, yeni yaşam kavgası... Bütün bunların yanında, zamanın hiç etkileyip değiştiremediği; daima genç ve her zaman kendini toparlayabilen; yıkıldığı sanıldığı anda bile ayakta kalabilen« Dünyaya Düşen Adam». Bu belkide, kutsal metinlerde Cennet'ten Dünya'ya atılan Adem'in de hikâyesidir, aynı zamanda.... Dolayısıyla konunun bilim kurguluğu, amaçtan çok araç olarak kullanılmıştır. Neredeyse şöyle denmektedir: «Durdurun Dünya'yı inecek var!» 


Uzaylılarla Temas 


İ.. UFO'lar tepemizde kum gibi kaynamaya 


başlayınca, 1954 yılında ABD'de CIA denilen PROTECTING 


e ve mi i THE FE ABTH li 
«The Man in Black» (Siyahlı Adamlar) devreye 

girdi. Daha sonra filme de çekilecek olan bu teşkilatın dem İİ ir © CU M amacı, UFO'Tarın casus yazılımlar olup olmadığı ile 

ilgiliydi. Ama halk arasında, uzaylılarla ilgili bulguları U NIVERSE 


toplayan, onları özel laboratuvarlada incelemeye Mi Ne e Y ; 4 
götürürken, geride kalan izleri hatta şahitleri yok “NA N eden bir şehir efsanesine dönüştü. 


UFO'lar (Unidentified Flying Objects) yani “Kimliği Bilinmeyen Uçan Cisimler” ile kurulan “Yakın Temaslar”a, «Close Encounters» denmektedir !. 


1.Tür Temas: 100-150 m içinde fotoğraf, film çekimleri ve tanıkların ifadeleri, 


>) 


MEN IN BLACK 


2.Tür Temas: Fiziksel temas söz konusudur. 
Çevrede ölçülebilir bir değişiklik, o bitkilerde kavrulma, canlıların tepkileri; toprakta değişiklikler, çekim ve manyetik alanların değişimi; radyoların parazitlenmesi, araba motorlarının durması ve bazı kimyasal değişimler; UFO'lardan ele geçirilen maddeler; 


juLy 2 


3.Tür Temas: “insan ve hayvan benzeri” yaratıklarla doğrudan karşılaşma, ya kişinin merakı ile cisme yaklaşması veya cisimden çıkan yaratıkların insanlarla konuşması, işaretleşmesi, vb... şeklinde oluşur. 


g.Tür Temas: Evrenler arası pencere ve geçitleri kullanarak gelenler, kendi istekleriyle dünya dışı gezi yapanlar; UFO ve USO'larca kaçırılıp deneye tâbi tutulanlar veya başka bir yere bırakılanlar. 


Görüleceğiüzere BK yapıtlarının çoğu,3.ve4.Tür YakınTemasıkonu edinmektedir. 
Buraya dek verdiğimiz örnekler de her ikisini içerir durumdadır. «The Man Who Fell To Farth» bir dünya yaşamı eleştirisi iken, bir yıl sonra çekilen ve ülkemizde “Buluşma” adıyla sinemalarda izleyiciyle buluşan «Close Encounters of the Thırd Kind» filmi uzaylıların insanlarla 3.Türden dostça ilişki kurmaları üzerine kurgulanmıştı. Senaryosundan hazırlanan roman da yine aynı adla yayınlandı. 


7 UFO SINIFLANDIRMALARI, YAKIN TEMASLAR, Selma MİNE, UFO'lar GERÇEK mi? X-BKD Yay, Kitap-20, İstanbul 2010, Sf 37 
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oelma Mine nin Kaleli 
O dönemde 29 yaşında olan yönetmen Spielberg, Close EnEninler; oi ie Thi Kind. konuya girerken, 1950'lerin klasikleşmiş BK filmi «It Came From Outer Space» filminden (Buluşma) hareket ettiğini, fakat sahneleme ve özel efektler sayesinde bambaşka bir konu elde ederek, gökleri yere indirdiğini söylemektedir. 330 m. 
ğ genişliğinde ve 125 m. yüksekliğindeki sette GOSE ENCOUNTER * çekilen filmde 50'den fazla UFO, ufuk, hareketli 

lili yıldız, ışık efektleri ve diğer sahneler çekilmiştir. 


CLOSE ENCOUNTER * 
©” hun Evidence Konu, ABD'de devamlı yapılan UFO gözlemleri 


* GOSEENCOUNTER , üzerine kurgulanmıştır.. Bazı duyarlı kişiler, GE MARDİN telepatik olarak onlarla bağlantı kurmakta ve özel bir dağa davet edilmektedirler. Kimi o dağın hayalini görmekte, kimi resmini yapmaktadır, kimi de maketini... Roy Neary de bunlardan biridir ve evinde, salonun ortasında bi dağ heykeli yapmaktadır. Sonunda, çağrıyı alan kişilerle birlikte, o dağa doğru yola çıkar. Bir de bakar ki, dünyanın dört bir tarafından insanlar gelmiştir. 
Karşılaştığı oFrencman Lacombe, o dağda muhteşem bir buluşma mekânı hazırlamıştır ve konuklarla müzik yoluyla anlaşmayı planlamaktadır. 


,*. 


Muhteşem bir buluşma... üstelik «Bermuda (| Şeytan Üçgeni»nin üzerinde gemilerden ve COUN uçaklardan kaybolan kişilerle ilgili de ilginç bir NE ARİN RR A rey gen yorum. Uzayılar ise artık Dünya'da yaşayan hiçbir ırka benzemiyor. Adeta maskeye benzeyen bir yüz, ince kol ve bacaklar, hatta giysilerinin olup 977, ABD California Pictures yapımı. Yazar ve olmadığı bile belli değil... sanki parapsikolojide 
| Steven Spielberg, Uzaylı çizimleri: üzerinde çalışılan enerji bedenlerin materyalize 
Carlo Rambaldi, Efekt: Douglas Trumbull, olmuş şekilleri... Sevimli ve yapıcı.... 
Oyuncular: Richard Dreyfuss, Francois Truffaut, Melinda Dillon, Gary Guffey, Teri Garr, Bob Balaban. 


| 


a 

v 

Zİ 
THE 


Filmin çekimine ve senaryosuna danışman olan astronom J. Allen Hynek, UFOTarın varlığına doğuştan inanan bir kişidir. Meslektaşı Fransız astrofizikçisi Jacgues Vallee ise, «UFO fikrinin tamamen insancıl olduğu» kanısındadır. 
Bunu da, «Sosyal baskıların zamanımızda yaygınlığına karşı bir ruhsal savunma» olarak görmektedir. Bu konudaki otoritelerin önerileri, onlarla temasa geçilmesidir ki bu filmde bu konu işlenmektedir. 
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Mork an Mindy 
(Mork ve Mindy Dizisi) 


Robin Williams 


Pam Dawber 


978-82 arasında 95 bölümden oluşan bir BK komedisi. ABD yapımı dizinin yaratımcıları: Joe Glauberg, Garry Marshall, Dale McRaven. 
Oyuncular: Robin Williams, Pam Daeber, Conrad 


Lewis. 


«Visit to a Small Planet»'deki Marslı Kreton gibi, Morg, «Ork» adlı (muhtemelen derin uzaydaki) bir gezegenden yumurta ile gelen ve Dünya'yı inceleyen insan gövdesine bürünmüş bir uzaylıdır. Bir yabancı olarak aile yaşamı ve toplum bilmemektedir. 


kurallarını Mindy'nin evinde 


konuk olur; onlarla birlikte yaşarken, kendine garip gelen bir yığın şeyi sorar. Çiçek yemeyi sever 


ve elbise dolabında baş aşağı durarak uyur. 


30'ar dakikalık bu sevimli BK komedi dizisinde, bizlere normal gelen birçok şeyin sorgulandığında ne denli saçma olduğunu gözler önüne seren, ince ince yaşantılarımızı hicveden fıkralar yer almakta. 
«The Man Who Fell to Farth» filmindeki 
eleştirilerin daha yumuşak bir dille anlatımı. 11 
Ağustos 2014 tarihinde, 63 yaşında aramızdan ayrılan, Robin Williams'ın komedyenliğe adım 


attığı gençlik yıllarına ait bir dizi... ve bir uzaylı 


sevinç çığlığı: «nanoo.... nano0...» 
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Yolunu Kaybeden Uzaylılar 


Tüm uzaylılar da süper zekâlı olacak değil ya... Bunun dalgını da var, şaşkını da var, yolunu 


kaybedeni de var. «Dünyaya Düşen Adamv»ın acı kaderi karşısında yüreği burkulan seyircilerin 


keyfini yerine getirecek filmler de çekildi. İnsana benzemese de her canlının yaşama hakkı düşüncesi 


devreye girdi. Uzaylıları saldırgan gösteren filmlerin aksine 1980'lerde onların iyi yönlerini öne çıkaran 


dost olmayı öneren yapımlar ortaya çıktı. 


ET (Extra Terrastrial) 


AA STEVEN SPİELBERG FILM 


& 


THE EXTRA-TERRESTRIAL 
IN HIS ADVENTURE ON EARTH 


G FILM E.T. THE EXTRATERRESTR 
HENRY THOM4 
PRODUCED B 


DEE WALLAC 
WRITTEN BYM 


982 ABD yapımı. Yönetmen: Steven Spielberg, 
İs Melisa Matheson, Oyuncular: Herry Thomas, Drew Barrymoore, Peter Coyote. 
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Dünya kaynaklarını incelemeye gelen bir UFO'dan inen ve dönüş zamanını karıştırdığı için Dünya'da unutulan bir botanikçi yaratık, acaba nelerle karşılaşır? Telepati (duru-duyular), telekinezi (düşünceyle hareket), levitasyon (yerçekimini yoketme), apor (yoktan var etme) hatta ölüyü diriltme yeteneklerine sahip bu botanikçi, her ne kadar kozmik güçleri de kullansa, sonuçta ölüme yaklaşmaktadır. Acaba dostlarını bulmak ve yuvasına dönmek için ne yapması gerekecektir? 


Bir evin çocuk odasında, oyuncaklar arasına saklanan ve insana değil de Close Encounters ofthe Thırd Kınd (Buluşma-1977) filmindekine benzeyen bu sevimli botanikçiye, semtin küçükleri yardım etmeye çalışırlar. Oysa yaydığı radyasyonu takip eden CIA elemanları da onu ele geçirmek amacındadırlar? İncelemek amacıyla mı, yoksa ölümünü engellemek amacıyla mı? 


BK da olsa, sinema sektöründe çoğunlukla duygusal filmlerin sonları ABD ve Avupa'da yaşayanların düşünce ve duygularına göre farklı bitirilmiştir. Dolayısıyla zamanında epey ses getirmiş ve reklamı yapılmış olan filmin bitiş şekli daha sonradan, yeniden düzenlenmiştir. 


A.LE. Alien Life From” 
(ALF Dizisi) 


986-1990 arası çekilen ABD, BK ve komedi 

aile dizisi. 4 sezon, toplam 102 bölümden oluşmuştur. Yaratıcısı: Paul Fusco, Tom Patchett, Oyuncular: Mihaly “Mithu” Meszaros, Paul Fusco, Max Wright. 


Orta halli bir Amerikalı aile olan Tanner'lar, bir gün garajlarında garip bir cisimle karşılaşırlar. 
Parçalanan Melmac gezegeninden son anda kaçıp kurtulan, kısa boylu, turuncu tüylü ve ukala bir uzaylının aracıdır bu. Bir kaza sonucu oraya düşmüştür. Burada olduğunu da ABD yetkililerine daha doğrusu CIA ajanlarına duyurmak istememektedir, çünkü uzaylı diye yakalanıp incelenecektir. 


Bunu anlayışla karşılayan aile, ona ALF (Yabancı Yaşam Biçimi) adını verir ve aralarına alır. Bir 


yandan komşulardan saklanan ALF, bir yandan da son derece lezzetli olduğunu tahmin ettiği evin kedisinin peşindedir... ve olaylar hem düşündürücü hem de eğlendirici bir şekilde sürer gider. 


Keyifli bu aile dizisindeki ALF'i bize sevdiren de, ünlü tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter'in sesi olmuştur... 


GELECEK SAYI: 
*Dünyalı-Uzaylı Melez Irk Yaratımı *Uçan Daireler İstanbul'da 


Kaynakça: 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim 
Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, Istanbul 2010 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, Istanbul 
2010 

*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim — Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, 
Kitap:23, Istanbul 2011 


* UFO'lar GERÇEK mi? X-BKD Yay, Kitap:20, İstanbul 2010 
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KADRİ ÖZEL'İn Zihninden 
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Burak Fedakar gö» 

Şehrin Zihminde Sıkışmış Hayatlar! 
Trevor Jones, Notalarıyla Karanlık bir Şehri Ayılınlatıyor 


Zaman zaman düşündün mü 
Hiç, yaşadığınz/hayalıngerçekten 
SiZe dil olup olnadığın? 


fin arada sırada aklınızdan geçmiştir, içinde bulunduğunuz yaşamın bir yanılsama, bir bilgisayar programından ibaret olduğu! Bilim Kurgu, her daim bu düşünceleri gerek yazınsal gerekse de görsel olarak mümkün kılmıştır. 
Sınırsız bir düşünme ve yaratma kapasitesine sahip müstesna beyinlerin yarattığı düşünsel zenginlikleri kağıda ve görselliğe dökmeleri neticesinde Bilim Kurgu alanında bugüne kadar eşsiz örnekler okuduk ve izledik. Türün özellikle son otuz yılına baktığımızda, bilgisayara bağlı beyinlerin sanal dünyalarda gerçeğinden farksız hayatlar yaşadığı veya bilmeden o hayatlara mahkum edildikleri kitap ve filmlerle daha fazla karşılaşıyoruz. 


a aaa) 
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982 Disney yapımı Tron, bize popüler 

bir bilgisayar oyununun içine giren 
kahramanımızın maceralarını sunarken, 1999 
yapımı Matrix ve yine aynı yıla damgasını vuran Thirteenth Floor filmleri sanal dünya üzerine yapılmış en iyi yapımlar arasında yerlerini almışlardı bile. 1998 yapımı Truman Show, konu itibariyle her ne kadar sanal bir dünyayı anlatmasa da, gerçek dünyada yaşadığını zanneden Truman'ın aslında bütün hayatını kapsayan bir televizyon şovu içinde olduğunu anlatan bir başyapıttı. Bütün bu yapımların özellikle 90'lı yılların ortasından sonra birbiri ardına gelmeleri ve hepsinin de kalite olarak üst seviyelerde olmaları Bilim Kurgu düşkünleri açısından fazlasıyla doyurucuydu. Sanırım bu beş yıllık kısa zaman diliminin bizlere sunduğu görsel ziyafetin 
1995 yapımı anime klasiği Ghost in the Shell 
filmiyle yakından ilgili olduğunu belirtmeden geçmemek gerekir. Gösterime girdiği andan günümüze kadar her daim başyapıt olma özelliği yanında popülerliğini kaybetmeyen bu harika yapıtın sonrasında çekilen benzer filmlere ilham kaynağı olduğunu artık türün meraklısı olan herkes biliyor. Bütün bu zengin materyalin içerisinde beni en fazla etkileyen yapımise 1998tarihli Alex Proyas yönetiminde çekilen BK klasiği Dark City olmuştur. Gerek kurgusu, gerek atmosferi, gerek oyunculukları ve gerekse sıra dışı konusuyla “Karanlık Şehir” sadece bahsettiğim zaman dilimi içinde değil, bütün sinema tarihi içinde Bilim Kurgu türünde çıkan başyapıtlardan biri olarak defalarca izlenesi bir şaheserdir. 


998 senesi hayatımın en hareketli 

döneminin tam ortasına tekabül eden bir yıldı. İstiklal Caddesinde, Atlas pasajının içinde yer alan Atılgan kitabevi, özellikle Bilim Kurgu ve Fantastik materyaller başta olmak üzere pek çok sıra dışı malzemeyi barındırması açısından benim için adeta bir hazine sandığından farksızdı. 


RUFUS 
SEWELL 


KIEFER 
SUTHERLAND 


JENNİFER 
CONNELLY 


 WILLUAM 
“* HURT 


DIRECTOR'S CUT 


DARK CITY 


tılgan sayesinde daldığım bu hareketli 

yılların koşuşturması arasında o döneme denk gelen harika bilim kurgu yapıtlarını da ardı ardına izlemenin keyfini yaşıyordum ve Dark City bu keyfin tam merkezine oturmuş, bugün bile her aklıma gelişinde ve yeniden izlediğimde hep aynı tadı aldığım bir yapım olmuştur. Alex Proyas'ın bir başka harikası Crow'un ardından çektiği Dark City bugün de yönetmenin kariyerindeki en iyi yapım olmayı sürdürüyor. İlk izleyişin ardından heyecanla ikinci defa gittiğim filmin özellikle atmosferi ve karanlık ortamı yansıtış biçimi çok etkilemişti beni. Bugün bile kusursuz sayılabilecek efektleri ve sinema dünyasına kazandırdığı Rufus Sewell'ın muhteşem oyunculuğu ve dönem itibariyle kariyerinin en başarılı işlerine imza atan besteci Trevor Jones'un müzikleri, Dark City için kusursuz etiketler oluyordu. 
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bpm bir otel odası ve başında ağrılarla yerden doğrulmaya çalışan John Murdoch (Rufus Sewell). Bilmediği bir otel odası ve yanı başında vahşice işlenmiş bir cinayete kurban giden tanımadığı bir ceset. Hafızasını tamamen kaybetmiş ve karanlık şehirde ne yapacağını şaşırmış bir halde her yerde aranan bir katil zanlısı John Murdoch! Peşine düşen Dedektif Bumstead'den (William Hurt) kaçmaya çalışırken bir yandan da gerçeklere ulaşma çabasında olan John, bu amansız mücadelede yer altında yaşayan The Strangers isimli garip canlılarla karşılaşır. 
The Strangersların zamanı durdurmak, şehrin fiziki şeklini değiştirmek ve insanların beyinlerine oOhükmetmek gibi özellikleri vardır. Onlar da Murdoch'un peşindedirler ve beynini kontrol edemedikleri tek insanın nasıl olur da kendilerine karşı koyabildiğini incelemek istemektedirler. Gizemli Doktor Schreber'in de (Kiefer Sutherland) yardımıyla bu gizemi çözmeye çalışan John Murdoch, gerçeğe yaklaştıkça olağanüstü bir keşfin sınırında olduğunu da anlayacaktır. 
Senaryosu Lem Dobbs, David S. Goyer ve Alex Proyas tarafından kaleme alınan Dark City gösterildiği yıl büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Çoğu eleştirmenin başyapıt olarak nitelediği film, 1930”lu yılların havasını başarıyla yansıtan atmosferi ve bütün bu koşuşturmanın arasında güzeller güzeli Jennifer Connely'nin varlığıyla tam bir görsel şölen sunuyor izleyenlere. John Murdoch'un eski anılarını bölük pörçük hatırlaması, eşi 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Emma Murdoch'la Jennifer Connely) olan hatıralarının sık sık tekrarlaması, kayıp hafızasının yavaş yavaş yerine geldiği ve gizemin çözülmeye başladığı bölümler gerçek anlamda kusursuzca işlenmiş sahneler olarak kafamızda yer ediyor. Final sahnesi ise, heyecan ve şaşkınlığın tavan yaptığı anlar oluyor. Bu eşsiz anlara refakat eden Trevor Jones besteleri ise, adeta karanlığa boğulmuş şehri aydınlatıyor. 


949 Yılının Mart ayında Güney Afrika'nın 
ii Town kentinde dünyaya gelen Trevor Jones, oturdukları caddenin karşısındaki eski ve yıpranmış sinemanın tozlu salonunda büyümüştü neredeyse. Sinemaya, özellikle de ses ve müziğe olan tutkusunu burada kazanmıştı. Jones 17 yaşında İngiltere Kraliyet Müzik Akademisine burs kazanır, ailesinde hemen herkesin film ve tiyatro endüstrisinde olduğu besteci onların da yoğun teşvikiyle İngiltere'ye gider. Burada geçen dört yıllık sürenin ardından Jones, Güney Afrika'da yaşanan siyasi gelişmelerden ötürü ülkesine dönmek istemez. Müzik eğitiminin üçüncü yılında yaptığı klasik müzik eleştirmenliğiyle 


BBC'nin dikkatini çeker. BBC bünyesindeki dört yılık çalışma, kendisine 1970'lerin başında İngiliz vatandaşlığına geçme fırsatı yaratır. Burada geçen dört yıllık süreçte hemen her türlü müzik türünü inceleme fırsatı bulur. Bütün bu birikim sonucu dört yıllık bir ders planını hazırlamasında kendisine yardımcı olan York Üniversitesinden Prof. Dr. 
Wilfirid Mellers ile bir araya gelir. Daha sonra film müziği alanında üç yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere British National Film School'a gider. Burada, birçok öğrenci filminde film yapımının, yönlendirmenin, yazmanın ve fotoğraflamanın her yönünü görür veaynızamanda üniversitedeki herkesin müzik bestelediğini de öğrenir. Bestecinin alanındaki eğitimi toplam on iki yılını alır. 


980'de British National School öğrenci e besteci olarak çalışırken, yirmi iki öğrencinin projesi için müzik yazmıştır. 
Son yılında Akademi ödüllü kısa film The Dollar Bottom'un score müziğini yazar, 70'lerin sonu ve 80'lerin hemen başında pek çok kısa film ve proje üzerinde çalışır. Roger Christian'la çalışmasından kazandığı bir ödül ve bir İrlanda televizyon programına yaptığı müziklerin ardından ünlü yönetmen John Boorman tarafından keşfedilen bestecinin kariyeri 1981 yapımı Excalibur filmine yazdığı 
55 dakikalık müzikle asıl başlangıcını yapar. 
Bu çalışmasından çok etkilenen dönemin usta ismi Jim Henson 1982 yapımı efsane film The 


Dark Crystal'ın müziklerini besteciye emanet eder ve ikili Henson'un ölümüne kadar hep beraber çalışırlar. 


b 2 


he Dark Crystal, bestecinin kariyer 

basamaklarını ikişer üçer çıkmasına vesile olmuştur adeta. Alan Parker, Barbet Shröder ve Ridley Scott gibi pek çok ünlü yönetmenle çalışan besteci, 1992 yılında sinema tarihinin en iyi soundtrack çalışmalarından biri olan The Last of the Mohicans'ın müziklerine imza atar. Piyasaya sürüldüğü yıl albüm milyonlarca kopya satar ve besteci daha sonrasında birkaç filminde daha bu albümdekine benzer müzikler besteler. Eşi ve dört çocuğuyla beraber Los Angeles'da yaşayan Jones, eski üretkenliğinden uzak olsa da müzikle olan bağını hiç kopartmadan çeşitli projelerde çalışmaya devam etmektedir. 


Ibüm filmin gösterime girişiyle birlikte piyasaya sürülür. On dört parçadan oluşur ve ilk altı parça filmde çalınan şarkılar ve kalan sekiz parça da Trevor Jones besteleridir. 
Filmin karanlık atmosferine uygun, gerilim tarafı ağır basan besteleri tercih eden Jones, 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orkestra hakimiyetini başarıyla kuruyor ve filmle uyumu hiç kaybetmiyor. Piyasa albümünün ardından Expanded Motion Picture Score olarak filmde kullanılan bütün bestelerin olduğu bir albüm daha sürülür piyasaya ve iki cd olarak çıkan albümde otuz sekiz parça yer alır. 


iy ! 


MUSIC COMPOSED 


BYETREVOR JONES 


Albüm bir Last Mohican etkisi yaratmaz. 
Nihayetinde epik bir filmle karanlık atmosfere sahip, gerilim ve bilim kurguyu bir araya toplayan bir filmin müziklerinin de benzer olması mümkün değildir. Orkestranın tüm enstrümanlarıyla şaha kalktığı ana tema dışında, diğer bestelerin zaman zaman atonal tarza doğru kaydıklarını da belirtmekte fayda var. Nihayetinde Dark City sinema tarihinde klasik, kült, şaheser ve daha pek çok unvana sahip, tabiri caizse “taş gibi” bir film ve Trevor Jones besteleri karanlık atmosfere gayet iyi hizmet ederken, besteler aslında o karanlığı aydınlatan bir ışık gibi parlıyor dersek abartmış olmayız. 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2017 / sayı 5 


Complete Original Motion Picture Score E 


| Aş 


TREVOR JONES 


Music Composed By 


Complete Originei Motlon Piture evre 


i i i 
; 
Hi i 
; 
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s0, sx. Yor Must... Shell s4 Murdoch Overpowers Mr. 


SINOF HOMJUL hg pasodu107 yen 


iriş sahnesindeyiz ve şehrin üstünden, 

derinliklerine doğru inen kameranın Doktor Schreiber'e (Kiefer o Sutherland) odaklanmasını o izliyoruz. o Orkestranın Adagio (yavaş) tempoda ağır ağır yükseldiği bölüm tüm orkestranın harekete geçişiyle Affettuoso (taşkın bir duyguyla) bir tonla beraber gerilim düzeyini yükselterek John Murdoch'un gözlerini açtığı otel odasına getiriyor bizi. Temposu yine düşen parça jJeneriğin araya girmesiyle bizlere ilk defa ana temayı dinletiyor. Yaylı ve nefesli enstrümanların zirve yaptığı andan sonra belirlibirtonda gerilim düzeyiniaynınoktada tutarak ilerliyor ve Murdoch'ı takip ederken otel odasına doğru gelen takipçilerinin görünmesiyle orkestra bir kez daha tempoyu yükseltiyor. Karanlık atmosfere uygun gerilim yüklü parça aynı zamanda albümün de en uzun bestelerinden biri. 


0. Schreiber ve Emma'nın tanışma anı. Orkestranın Adagio tempoda eşlik ettiği ve genelde aynı tempoda ilerlediği, zaman zaman yaylıların eşlik ettiği gizemli iniş çıkışların yavaşça yükselişe geçişini dinliyoruz. Orkestra harici farklı seslerin de tempoyu biraz yükselttiği bir parça! 


G kulübündeyiz ve ünlü Sway parçasını 


seslendiren Emma Murdoch (Jennifer Connely) ile ilk karşılaşmamız. Dumanlı atmosferiyle ve şuh bakışlarla söylediği harika parçayı seslendiren Anita Kelsey'in duru sesiyle bir geçiş sahnesi izliyoruz. 


o Âccordion 

DD. Bumstead'in (Wiliam Hurt) ofisinde okendi çaldığı akordiyon 

dolduruyor kulağımızı. Çok kısa ve klasik 

tonda olan bu parça, aniden gelen telefon 

sesiyle son buluyor. 
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Segne of'ine Crime 

inayet mahallinde cesedi inceleyen 

dedektif ve çaresizce şehirde ilerleyen John Murdoch'u izliyoruz. Adagio tempoyla girişe devam eden orkestra vurmalı enstrümanlarla biraz hareketleniyor ve temposu değişmeden gizemli atmosferinin desteğiyle ve nefeslilerin araya girmesiyle inişli çıkışlı kısa bir ânın ardından yaylıların devreye girmesiyle parça sonlanıyor. 


No Way Out 


na temanın tüm ihtişamıyla giriş yaptığı 

bir parça. Gizemli cinayetleri inceleyen Dedektif oOBumstead'den Önceki kafayı sıyırmış Walenski'nin herkesi uyarmaya çalıştığı sahnede, orkestra ana temayla giriş yapıyor ve sonuna kadar tempo düşmeden devam ediyor. 
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Wints Yor Name Lady? 


ohn'u kendisini durduran polislerden 

kurtaran kızın sahnesindeyiz ve aynı tempoda ilerleyen orkestraya yaylıların iniş çıkışlarla eşlik ettiği bir geçiş parçası. 


Billboard. 


n can alıcı bölümlerden birindeyiz. 

Murdoch elindeki o Shell o Beach kartpostalıyla ilgili bir reklam panosu görüyor ve oraya çıktığında ilk kez The Strangers'llarla Oo karşılaşıyor. . Orkestra tempolu bir şekilde parçaya giriş yapıyor ve ilerleyen bölümlerde vurmalı çalgıların eşliğinde nefesliler ve yaylıların müthiş temposuyla zirveye çıkıyor. Elektronik seslerin de eşlik ettiği bölümde Murdoch'u etkisiz hale getirmeye çalışan Yabancıların başarısızlığa uğramalarıyla beraber, yer altına iniyoruz ve bir araya gelmiş yüzlerce Yabancının bu sorun hakkında ne yapmaları üzerine diyaloglarını dinlerken orkestra yavaşça tempoyu düşürüyor ve devreye koro giriyor. Parça sonuna kadar gerilimli insan sesleri kulaklarımıza eşlik ediyor. 


e 


mma & Joln 


Nr evindeyiz ve Emma'nın gelişiyle ilk karşılaşmalarını izliyoruz. 
Fonda orkestra kısa ve yavaş tempoda bir geçiş parçasıyla eşlik ediyor ikiliye. 


Bumstgad Pursüit Part 1 


edektif o Bumstead'in John'u 


evinde kıstırma anında kaçış bölümü öncesi hafif tempoda giriş yapan orkestraya yaylıların katılmasıyla beraber ilerledikçe temposu artan gizem yüklü bir parça. 


Bumstgad Pursait Part 2 


ohn'un apartman içinde 


dedektiften kaçtığıanlardayız ve orkestranın gerilimli 


başlangıcı yerini bütün enstrümanların harekete geçtiği hızlı bir tempoya bırakıyor ve tempo hızını yükselttiği anda aniden kesiliyor. 


Murdock Im'Fhe Car 

Je Shcreber'i takip eden Murdoch yavaş yavaş kendisiyle ilgili gizemleri 

çözmeye başlıyor. Orkestra parça boyunca 


ağır bir tempoda ilerliyor ve gizemli atmosferi hiç terk etmiyor. 


Bumstead Visit Walensky 


araştıran ve aklını kaybetme noktasına (oulaşan diğer (dedektif Walensky'iziyareteden Bumstead, daha fazla bilgi elde etme amacında. Orkestra burada da vurmalı çalgıların hafıf girişiyle başlıyor ve yaylıların kontrolü ele almasıyla sonuna kadar aynı tempoda devam ederken aniden hız kazanan orkestra gerilim düzeyinin zirve yaptığı bir yaylı ve nefesli karşımı tempoyla parçayı sonlandırıyor. 
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First Turning o k dönüşüm başlıyor ve filmin doruğa ulaşan seyir halinde, bütün bir şehrin uyuya kalışı, sessizliğe bürünüşü eşliğinde 


Yabancıların belirlenmiş kişilerin hafızalarına müdahalelerine ve şehrin mimari yapısının değişimine tanıklık 


ediyoruz. Orkestra koro eşliğinde giriş yapıyor ve temposunu değiştirmeden devam ediyor. Koronun değişmeyen sesi altından yaylılar ve diğer enstrümanlar yavaşça giriş yapmaya başlıyorlar. Nefesliler yükselişe geçiyor ve gerilim dozu iyice yükselirken parça sonlanıyor. 


Sirangers Set The Soçne 


ubancıların şehri 


ânına hazırlık aşamasında parçanın tamamı koro eşliğinde sürüyor ve bitiyor. 


değiştirme 
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Gity Life 

Du uğrama aşamasındaki şehir ve insanları takip ediyoruz. Bir önceki 

parçanın neredeyse aynısı diyebileceğimiz, 

koroyla ilerleyen bir beste. 


“The Nisht Has'A 1000 Eyes 


ir kez daha Emma'nın çalıştığı gece 

kulübündeyiz ve Anita Kelsey'in sesinden The Night Has A 1000 Eyes parçasını dinliyoruz. 


Mr. Hands Imprint 


ubancıların inindeyiz. Doktor Schreber, 

Yabancılardan Mr. Hand'in beynine Murdoch'un anılarını yüklemek üzere. Bu sayede onu daha rahat takip edeceklerini düşünüyorlar ve fonda orkestra, yaylıların inişli çıkışlı ilerleyişi eşliğinde alıştığımız atonal tempoda ilerliyor. Bilgisayar destekli seslerin ani girişiyle yükselerek gerilim dozunu arttırıyor ve son buluyor. 


Postcards Prom Uncelg Karl 


urdoch adım adım gerçeğe yaklaşıyor. 

Elindeki Shell Beach posta kartından yeni ipuçları keşfediyor. Orkestra ağır ve gerilimli tempoda inip yükselerek, yaylıların ve nefeslilerin eşliğinde ilerleyerek sonlanıyor. 


Walenskys Sulcide 

klını kaçıran eski polisin, Shell Beach'e 

metroyla ulaşmaya çalışan Murdoch'la hiç durmayan Ekspres trenin istasyonunda karşılaştığı ve intihar ettiği an. Orkestranın her zamanki ağır tempolu girişi ve farklı seslerin eşlik ettiği bir geçiş parçası dinliyoruz. 


Small World. 


M: Hand ve Emma'nın diyaloglarına eşlik eden orkestranın yaylılar eşliğinde sonlara doğru alıştığımız aynı tempodan yavaşça yükselerek bitişini dinliyoruz. 


You 
Shell Beach 


Karl 


sonunda 


urdoch kavuşuyor. Doğup büyüdüğü Shell Beach'e ulaşmak adına bir adım daha ilerliyor. Orkestra burada da Atonal havasını 

değiştirmeden devam ediyor. 
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amcasına 


You Cant Remember.. Can You 


urdoch'u Mr. Hand'in elinden kurtaran 

Dedektif Bumstead sorgu odasında Murdoch'la beraber cinayetler ve gizemli olaylar konusunda hararetli bir tartışma içine giriyorlar. Orkestranın alıştığımız gizemli ve karanlık havası eşlik ediyor ikiliye. Mistik seslere orkestra eşlik ediyor. 
Diyalogların altında sonuna kadar aynı 


Second Confir ontatıOn tempoda ilerleyen bir parça. 
o 


pi değişim zamanı, saat gece yarısı ve Murdoch amcasının evinde. Peşinde anılarına sahip Mr Hand ve karşılaşma anları. Koroyla açılışı yapan orkestra tempoyu yükseltirken, vurmalı çalgıların devreye girişiyle parça sonuna kadar hızlı bir ilerleyişle sürüyor. 


Me derdini anlatma çabasında ve Dedektiften sonra eşi Emma'yla aralarında geçen diyaloğa eşlik eden orkestra bir önceki parçada olduğu gibi mistik havasını sürdürüyor. 


Murdoch Oyerpowers Mr. Hand. 


urdoch ve Mr. Hand'in arasındaki 

mücadeleyi izliyoruz ve orkestranın ağır temposu aniden yükselişe geçerek hızlanıyor. Gerilim dolu tempo vurmalı ve yaylı çalgıların kusursuz uyumuyla devam ediyor. Ana temanın da eşlik ettiği parça sonlara doğru temposunu ağırlaştırıyor ve yeniden orkestranın zirveye çıkışıyla sonlanıyor. 


Bath Housg 


urdoch tutuklu olduğu için eşiyle cam arkasından telefonla konuşuyor ve bu noktada orkestra yaylılar eşliğinde giriş yapıyor ve ikiliye odaklanıyor. Filmin muhteşem aşk temasının ayak sesleri 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duyulmaya başlıyor ve bütün orkestranın ayakta olduğu muhteşem temanın ihtişamıyla çok kısa bir süre olsa da kulaklarımız huşuyla sarmalanıyor. Bu yükselişin ardından gerilim dozu orkestraya tekrar hakim oluyor ve Yabancıların karakol baskını sahnesiyle orkestranın tedirgin edici müziği doruk noktaya ulaşıyor. 


MANA an ana nan aaa 099 9“ 


Jp Schreber havuzda ve Murdoch gizlice gelerek kendisine tüm gerçeği anlatmasını istiyor. Dedektif de yanlarında ve doktordan kendilerini Shell Beach'e götürmelerini istiyor. Orkestra tedirgin bir başlangıçla giriş yapıyor. Gerilim dozunu her zamanki farklı seslerle destekleyerek ilerliyor ve parçanın tam ortasında bütün sertliği ve görkemiyle ana tema devreye giriyor. Seslerin en üst seviyeye çıkışının ardından tekrar düşen tempo iyice azalarak sonlanıyor. 


Yolun sonu! Sonunda Doktorun rehberliğinde Shell Beach'e ulaşan Murdoch ve Bumstead'in karşısında sadece bir duvar var. Orkestra her zamanki gerilim temposunu daha da yoğunlaştırıyor. Yaylılar hakimiyeti 


tamamen ele alıyorlar ve sahnede yaşanan şaşkınlık ve hayal kırıklığını en iyi biçimde yansıtıyorlar. 


Edee OF The City 


ayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşanırken 

devreye Yabancılar giriyor ve yaşanan çatışma sırasında Dedektif duvardaki delikten dışarı savruluyor ve şehirle ilgili tüm gerçeği son nefesini verirken görüyor. Orkestra parça boyunca ayakta, tüm enstrümanlar tempoyu düşürmeden beste boyunca hiç susmuyorlar. Parçanın sonlarına doğru Gustav Holst'un, “Mars, the Bringer of War” parçasını andıran bir bölüm geliyor ve bu görkemli eser nihayetleniyor. 


Shrciber ML 


urdoch The 
Sirangers'lara teslim olmuştur. Yabancılar 


N Murdoch üzerindeki değişimi incelemek üzere kendisini ana üslerine götürüyorlar. o Yabancılar 
Murdoch'un ruhuyla birleşme hazırlığı içindeler ve oODoktor Oo Schreiber 


kendisine yükleme yapmak 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üzere. Orkestra tedirgin edici havasını devam ettiriyor ve atonal hava parça sonuna kadar farklı elektronik seslerin de eşliğinde sürüyor. 


IF 


“Final Conflict 
NM final sahnesindeyiz. Murdoch 

ve Yabancılar karşı karşıya. Yaşanan mücadeleye orkestra süper bir tempoyla giriyor. Ana temanın tüm görkemiyle arz-ı endam ettiği parça Agitato (hızlı, sarsıntılı, heyecanlı) bir tonda, sonuna kadar bir saniye durmadan ve yavaşlamadan, heyecan dozunu en üst limite çıkartarak devam ediyor. 


I Haye The Power 


urdock Yabancılarla girdiği 

mücadelenin sonunda onların bütün gücüne sahip olmuştur artık ve yaşadıkları dünyayı kendi istediği gibi şekillendirmek onun elindedir. Hep hayalinde olduğu gibi, Shell Beach ulaşmak istediği tek yerdir. 
Orkestra sakin bir giriş yapıyor yaylılarla ve müzik yavaşça yükselerek gerilim dozundan arınmış umut dolu bir besteye dönüşüyor. 
Görkemli bir havada orkestra Affettuoso (taşkın bir duyguyla) bir havayla devam ederken yavaşlıyor veparçayatekraryaylılar hakim oluyor. Bitiş ânı duygu yoğunluğunun en üst seviyeye çıkışıyla gerçekleşiyor. 
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EŞ NN 

Would You Like'To Join Me mma Yabancılar tarafından alınan hafızası yüzünden artık Anna ismiyle bir hayat sürmektedir ve John duvarların dışında hayal ettiği Shell Beach'i yaratır. 
Önündeki kapıdan ileri atacağı bir adım sonrasında ilk defa göreceği güneşi yaratır. 
Kapıyı açtığında gözleri kamaşır ve önünde uzanan iskelenin sonunda kendisini bekleyen Anna'yı görür. Yanına yaklaşır ve yüzüne vuran hafif rüzgarla beraber okyanusun kokusunu içine çeker. Sahnenin sonunda John ve Anna beraberce Shell Beach'e doğru yol alırken bu destansı filmin de sonuna geliriz. Dinlediğimiz parça belki de albümün en iyi parçası. Orkestranın artık üzerindeki gerilimi attığını rahatlıkla  işitiyoruz. 
Yaylılar daha fazla hakim artık ve başlangıç bölümündeki ağır tempo ilerledikçe yerini huşu içinde dinlenen muhteşem ve görkemli bir performansa bırakıyor. e Özellikle yaylıların yükselmeye başladığı ve sizi sarıp sarmaladığı anlar albümden alacağınız 


keyfin zirve yaptığı dakikalar. Böylesine muhteşem bir filme yakışan görkemde ilerleyen parçanın bitiş ânı John Murdock ve Anna'nın aşk teması ile finale ulaşıyor. 


“End Czredits 


Kk . Jeneriği ana temanın hızlı girişiyle başlıyor. Bir anlık durgunlukla koronun baskıcı sesini işitiyoruz. Vurmalı çalgılar durmadan devam ederken aniden kesiliyor ve devreye yaylıların muhteşem performansıyla diğer ana tema giriyor. 
Bu noktada dingin ve keyif veren müziği ruhumuzda hissediyoruz. Bu dingin hava bir anlık Agile (çabuk, çevik) temanın araya girmesiyle bozuluyor ve yine yavaşlayan parça bir an sonra tekrar hareketli ana temanın baskın girişiyle son buluyor. DIRECTOR'S CUT 


YOU ARE NOT WHO YOU THİNK YOU ARE 


Dark City (Frailer) 
Imin ogösterime girmeden o önce yayınlanan trailer için bestelenen ve a farklı bir bestecinin elinden çıkma gerilim The Night Has'A 1000 Eyes dozu hayli yüksek, daha çok elektronik mma'nın — çalıştığı gece kulübünde müziğe kayan bir parça. 
seslendirdiği parçanın tamamını Anita Kelsey'den dinliyoruz. 


ark City, Bilim Kurgu sinemasının 
, klasikleri arasına girmiş bir yapım 

Sway olarak türün hakkını sonuna kadar veren bir başyapıt. Çeşitli zaman dilimlerinde 

filmi izledikçe ayrı tatlar alınabiliyor ve içinde taşıdığı felsefeyi izleyiciye anlam karmaşası yaratmadan verebilen bir 


ece kulübünde, Emma'nın seslendirdiği 

bir diğer unutulmaz klasiklerden Sway ve Anita Kelsey'in muhteşem yorumuyla yine tamamını dinliyoruz. 
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yapım. Filmin atmosferini göz önüne aldığımızda, karanlık ve gerilim ağırlıklı görüntüsüyle müzik bestelemenin kolay olmayacağı rahatlıkla tahmin edilebilir. 
Sizlere tanıtmış olduğum albüm piyasaya çıkan ticari olanından farklı olup, filmin ilk saniyesinden kapanış Jeneriğine kadar çalan parçaların tamamının toplandığı bir albüm. Haliyle bu iki cd'lik albümün hepsini dinlemek o kadar kolay değil. 
Çünkü parçaların pek çoğunun filmin sahnelerine göre ayarlanıp yazıldığını düşünürsek dinlenebilirlik oranının da düşük kalacağını kestirmek güç olmaz. 
Filmin yarısından sonraya kadar devam eden gerilim yüklü karanlık atmosferden yavaşça sıyrılmaya başladığımız andan itibaren Trevor Jones'un duygulara dokunan bestelerini daha fazla işitmeye başlıyoruz. Özellikle gerilimdozuyüksekilk ana temanın ardından, yaylıların ve klasik orkestranın hakimiyetindeki parçaların verdiği dinginlik duygusunun ruh halimize daha uygun oldukları da yadsınamaz bir gerçek. Dark City, bestecinin en iyi çalışması değil elbette. Ancak kesinlikle üst düzey ve akılda kalıcı temasıyla pek çok benzerinin arasından açık ara farkla sıyrılıyor. Böylesine kült mertebesine ulaşmış bir yapımın müziklerinin de analizi çok kolay olmuyor açıkçası. Bazı bestelerin filmin önüne geçtiğine daha önce de defalarca şahit olmuş biri olarak, Dark Citynin müzikleri, o kesinlikle filmi tamamlayıcı özelliklere sahip ve birbirlerinin önünü kesmeden mükemmel bir uyumla ilerliyorlar. Bestecinin gerilim yüklü atmosferden, umut dolu bir geleceği betimleyen tempoya yaptığı dönüş kesinlikle sırıtmıyor ve sahnelere ustalıkla yedirilen bestelerin dinlenebilirlik oranları doğal olarak ikinci yarıdan sonra daha fazla yükseliyor. Karanlık ve ürkütücü ortamların, görkemli bestelerle bezenmiş 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yepyeni bir dünyaya dönüşüm aşamasına eşlik eden müzikler kulaklarda unutulmaz bir performansla iz bırakıyor. Özellikle film müziği meraklılarına piyasa işi albüm yerine hararetle bunu tavsiye ediyorum. 
Koleksiyoncuların arşivlerinde özel bir yerde durması gereken, birinci sınıf bir işçilik çıkmış usta besteci Trevor Jones'un elinden. Son sözleri John Murdoch söylesin bizim için; 


“Bizi insan yapanın ne olduğunu bilmek ister misin? Onu beynimizin içinde bulamayacaksın. Yanlış yere baktın!” 


Görsel: Berkay Dağlar - 2017 


www.berkaydaglar.con,/Dark-Cily 


Anılarınızın ve yaşadığınız Dünyanın ışılısının hiç kaybolmadığı bir hayat dilerim hepinize sevgili dostlar... 
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2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


$. Ece Kaya 


Kahverengi Tonların bizemi 


hmet elindeki acayip şeyi elinde bir 

ez daha evirip çevirdi. Kahverengi, tüylü, yumuşacık bir toptu. Pinpon topu büyüklüğünde ya var ya yoktu. Günlerdir her yerde bunun gibi bir sürü kahverengi topu sadece o değil ama arkadaşları da görüyordu ama hiçbiri ne olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Topları bir yere atsalar anında sekip geri dönüyorlardı, tavana fırlatsalar bazen yapışıyor, bazen yapışmadan yere düşüyorlardı, kesip içine bakmaya çalışanlar bunu becerememiş, elektrik çarpmış gibi elleri titremişti, ayaklarıyla ezmeye çalışanlar topun yumuşaklığının gidip adeta taş kesildiğini hissetmişlerdi, çöpe, denize, çamaşır sepetine atanlar daha attıkları saniyede topun dışarı 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fırladığını, buzdolabına çamaşır makinesine atanlar da anında elektriklerin kesildiğini görmüşlerdi. 

Bu toplar zamanla sadece İstanbul değil dünyanın dört bir yanında görülmeye başladı ve gezegen için giderek büyüyen bir endişe kaynağı oldu. Artık bilim adamları bunları laboratuarlarda incelemeye alıyor, hükümetler bunlar için uzun uzun güvenlik kurulu toplantıları düzenliyor, ülke başkanları birbirleriyle kavgalı dövüşlü telefon görüşmeleri yapıyor, ordular olası bir savaş için mobilize oluyorlardı. Ama ne bilim adamlarının incelemeleri, ne istihbarat örgütlerinin internet yazışmaları ve telefon görüşmelerini taramaları, ne ele geçirilen 


terör örgütü üyelerinin sorgulamaları, bu kahverengi topların ne olabileceğine dair en ufak bir ipucu vermiyordu. İnsanlar sokağa dökülmeye başlamıştı. Hükümet binaları, gazeteler, polis karakolları önünde ellerinde toplar ve öfkeli yüzlerde açıklama bekleyen kalabalıkların sayısı artıyordu. Artık gazetelerde, haber sitelerinde, forumlarda, sosyal medyada, başka bir şey konuşulmaz olmuştu. Komplo teorileri almış başını gidiyordu. Dünya giderek karışıyor, karışıyor, karışıyordu. 

Bir Cumartesi günü evinin bahçesinde Ahmet, arkadaşları Osman ve Mehmet ile birlikte oturuyor, üçü de ellerinde birer top kara kara düşünüyorlardı. 

“İşimiz var bunlarla, hâlâ ne oldukları ortaya çıkmadı,” dedi Ahmet. 

Mehmet, “Bıktım artık, vallahi bir şey saklıyorlar bizden. Bunun arkasında dış güçler olabilir.” 

Osman, “Bütün dünyada var oğlum, hangi dış güçten bahsediyorsun?” 

“İlluminati falan mı acaba?” dedi Ahmet. 
Mehmet “Aman neyse ne, sıkıldım artık,” diyerek topu ilerideki havuza fırlatıp attı. Top havuzun üstünde sanki bir kayıkmış gibi ileri geri sallanmaya başladı. 

Ahmet “Hayda,” dedi. “Bir bu eksikti, batmıyor muydu bu?” 

“Batmıyorduk,” dedi bir ses. Ama bu ses sanki etraflarından değil, zihinlerinin içinden geliyordu. 

Birden Ahmet ve Osman'ın ellerindeki toplar da fırladılar ve üç top havuzun kenarında sıra halinde üçünün karşısına dizildiler. Yine bir ses zihinlerinde yankılandı. 

“Artık gerçekleri açıklamanın zamanı geldi.” 
Üç arkadaş korkuyla ayağa fırlayıp dehşet içinde toplara baktı. Ses yine duyuldu. 

“Bizler Ophiuchus takımyıldızında bulunan 


Dariela gezegeninden geliyoruz. Görevimiz birbirinden farklı gezegenleri ziyaret edip, oradaki canlıların yaşayış ve teknolojileri hakkında bilgilertoplamak ve bu bilgileri kendi gezegenimizi iyileştirmede kullanmak. Sıra Dünya'ya gelmişti, başta gelip gelmemeyi çok düşündük çünkü kolayca dikkat çekeceğimizi ve sizi tedirgin edeceğimizi biliyorduk. Ama öyle ilginç bir teknolojiniz ve zengin bir biyolojik çeşitliliğiniz var ki risk almaya değer dedik. Tamamen barışçıl bir grubuz, size zarar vermeyeceğiz.” 

Ahmet sesi titreyerek, “Anlamadım siz nasıl bilgi topluyorsunuz hem görünüşünüz bir acayip, duyu organına benzer bir şeyiniz bile yok.” 

“Uzaylı diye sizin gibi bedenli ama biraz farklı görünen yaşam formları hayal ettiğinizi biliyoruz, hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz ama sınırlı düşünüyorsunuz. Sizin tüy zannettiğiniz dokungaçları duyu organı olarak kullanıyoruz, bunlarla görebiliyor, duyabiliyor ve hissedebiliyoruz. Fotosentezle besleniyoruz, telepatiyle iletişim kuruyoruz, yuvarlanarak ilerliyoruz. Dokungaçlarımızla birbirimize sizin internetiniz gibi veri gönderebileceğimiz okadar (teknolojimizi geliştirdik, verileri topluyor sonra birbirimize aktarıyoruz. Biyolojik yapınızı, eşyalarınızı, duygusal tepkilerinizi, hepsini inceledik. 
Tarihten bugüne neler yaşadığınızı ve uygarlığınızı nasıl geliştirdiğinizi araştırdık, öğrendik. Saldırılara karşı gerekli önlemleri zaten almıştık. Örneğin çamaşır ve bulaşık makinelerinin, buzdolaplarının elektriğini içeriden nasıl kesebileceğimizi uzun uzun çalıştık. Böylece hayatta kalabildik. Bütün veriler ana bilgisayarımıza aktarılacak ve kendi gezegenimizin güzelleştirilmesi çalışmalarında kullanılacak. 

Artık burada işimiz bitiyor. Bugün ayrılıyoruz. 
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Gitmeden durumu açıklamak istedik, çünkü ortalığın daha fazla karışmasını istemiyoruz. 
Hükümetlerinizle bağlantıya geçtik bile. 
Yetkililer ocanlı yayında size gereken açıklamayı yapacak. Tekrar söylüyoruz, buradan gidiyoruz ve bir daha gelmeyeceğiz. 
Panik yapmayın, marketleri boşaltmayın, sağa sola saldırmayın, sakin olun. Çok sakin olun. Gi-di-yo-ruz.” 

Sonra üçtop yavaş yavaş havalanmaya başladı. 
“Şimdi televizyonu açın.” 

Ahmet, Mehmet ve Osman cep telefonlarını çıkarıp televizyon uygulamasına girdiler. 
Birçok dünya ülkesinden gelen görüntülerde toplar bir kuş sürüsü gibi gökyüzünde ilerliyordu. o Birleşmiş (Milletler (o Genel Sekreteri, bütün dünya halkına Dariela halkının barışçıl bir ziyarette bulunduğunu, kimseye bir zarar gelmeyeceğini söyleyerek panik yapmayın çağrısında bulunuyordu. O bunları söylerken minik kahverengi toplar kafasından omuzlarına sonra gene kafasına zıplıyordu. Türkiye dahil birçok ülkenin yetkilileri ellerinde toplarla ve allak bullak yüz ifadeleriyle benzeri açıklamalar yapıyordu. 
Ama panik durmuyor, insanlar bağırarak, ağlayarak koşturuyor, ellerine geçirdikleri topları bulabildikleri her yere fırlatıyordu. 
Fırlatılan toplar artık kimliklerini açıklamış olmanın rahatlığıyla gökyüzüne doğru kaçışıyordu. İnsanlar gökyüzüne taşları, sandalyeleri, tencereleri, ellerine geçirdikleri her şeyi fırlatıyordu. 

Ahmet, Mehmet ve Osman ile konuşan toplar iyice yükselmişti, sağdan soldan, komşu evlerin bahçelerinden, uzaklardaki tepelerden başka toplar da yükselmeye başladı. Bir anda gökyüzü toplarla doldu. Sonra gökyüzünün derinliklerinde altın sarısı, yuvarlak cisimler belirdi. Yine ses duyuldu. 

“İşte asıl şimdi panikten uzak durun. Bu 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gördükleriniz bizim gemilerimiz, bizi alıp götürecekler ve gideceğiz. Sakın marketlere koşmayın.” 

Gemiler fazla yaklaşmadan çok uzaklarda, havada asılı duruyorlardı. Toplar bir araya gelip adeta kahverengi bir yol çizerek gemilere doğru ilerlemeye başladı. Görülmemiş bir manzaraydı. Sağdan soldan ağaç dalına benzer bir sürü benek benek yollar gemilere uzanıyordu. Sonra bu yollar yavaş yavaş gemilerin içine girerek sönükleşti ve gözden kayboldu. o Gemiler ohızla o uzaklaştılar. 
Gitmişlerdi. 

Panik havası bir süre devam etti, marketler boşaldı, dükkanlara saldırıldı, ortalık karıştı, hastaneler dolup taştı, dünya borsaları yere çakıldı. Ülkeler kapalı kapılar ardında zirveler düzenleyip Dariela gibi uygarlıklara karşı neler yapılabileceğini defalarca görüştü. Güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu, gökyüzüne roketler çevrili kaldı. NASA gibi kuruluşlar, başta Dariela'nın olduğu kısım olmak üzere uzayı defalarca taradı. Sonunda yavaş yavaş bütün insanlar bu gerçeği kabullendi. 
Dariela halkının kesin olarak gittiğine ve bir daha gelmeyeceğine emin oldu. Dağılan sokaklar toplandı, kırılan camlar tamir edildi, marketler yeniden ürünlerle doldu, borsalar yeniden yükselmeye, insanlar yeniden işe gidip gelmeye başladı. Bu konu da yavaş yavaş gündemden düştü. 


Son 


vel 


“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 
Sİ Kitapla Muhabbet 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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Sezai Özden (e 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Bu sayıtaki listeyi; 2012-2013 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Kozmik Tayyare 
2012 


ilen KO7MIL 
Bülent Özden Tavan 


7 


2012 


Mustafa Resul 
Yalçınkaya 
İK OSTA 
LAİMETİ 
Robotlar Ülkesi 
2012 - 2.Baskı 
Hüseyin Yurttaş 
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Ağrıyan 
2012 


Sarlık Yemni 
AĞRIYAN 
Yerli Gezegenin Sırrı 
2012 
Mustafa Öncel 
Cehennem Böceği 
2012 
Alan Hosman 


ALAN HOSMAN 
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Zaman Kaptanı 


2012 

Ufuk A.Bora 
Andromedan: Bumerang'ın 
Ölümü 2012 
Fatih Emre Öztürk 
Cyıonia 
2012 

Sercan Leylek 
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Jenar'ın Geleceği 
2012 


ZENAR'IN 
GELECEĞİ 


MURAT YILMAZ 
Murat Yılmaz 


Kozmik Görev 
2012 


Prof. Dr.'T. Erhan Coşan 


Küllük 
GÜREV 


T.Ehan Goşan 


Dijital Kıyamet 
2012 


ünal 7 ai DİJİTAL 
Alem Eyünoğlu RK KIYAMET 
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1.Kainat Savaşı 2050 
2012 


İKİ KUTUP ARASINA SIĞMAYAN SAVAŞ vom TAŞIYOR 


. i KÂİNAT 
Öner Çayırlı SAVAŞI 


si 


2012 


Selim Erdoğan 
Düş Mühendisi 2085 
2012 
i DÜŞ 
Semih Bulgur i MÜHENDİSİ 


İkibinseksendört 
2013 


Düş Mühendisi 2085 
2013 - 2.Baskı 


id DÜŞ 
| MÜHENDİSİ 
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Uzayda Gizemli Arayış 
2013 


Şengül Asal 
İlya'nın Sırrı 

2013 

Esra Avyören 
C-4000: Utkun Ötesi 

2013 
Ayhan Yıldırım BURHAN CAN Başan burhan Gan 
Ahıpaşaoğlu 
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Varoluş 
2013 


Gürhan Öztürk 
Golor: Gam Kent 
2013 - 2.Baskı 
Aşkın bGÜnyür 
GİO Örülleri - Seçilmiş 
Öyküler - 2013 
Kolekti Gıo 


2013 


SEÇİLMİŞ 
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Dizi Öykü - Bölüm-! 


Arda Tipi 


Zamanın Gölyesi 


ılın bu zamanını neredeyse tropik savanları Yilan bir iklimde geçiren Milet'te haftayı gökgürültüleri ve şimşeklerle tamamlayan yeni bir gün başlıyordu. Genelde sabah alacakaranlığının bu saatlerinde PAAP (Pasifik-Akdeniz-Atlantik Paktı) Uzay Ajansı'nın bilim-teknoloji merkezinin koridorlarına bilgisayarlar ve dijital makinelerin uğultusu hakim olurdu. Ancak görünen o ki bugün diğerlerinden farklı bir gün olmaya adaydı. 


Komite Toplantı Salonu'ndan gelen sesler de bunu 


gösteriyordu. 
Doktor Atzel çantasından çıkardığı tablet bilgisayarını oOkürsünün üzerine yerleştirip 


başlattıktan sonra boğazını hafifçe temizleyerek sabah yöneltti 


sessizliğinin O yankılandığı Oo salona 


bakışlarını. Kurumun önde gelen bilimadamlarından oluşan kurul, cevap bekleyen 


yüz ifadeleriyle söze girmesini bekliyordu. 


“Öncelikle günaydın sayın üyeler. Sizleri bu saatte ve böyle bir havada, üstüne üstlük de acil koduyla toplantıya çağırarak heyecana sevkettiğim için üzgünüm. Ancak içinde bulunduğumuz sürecin önünde bulundurulduğunda 


hassasiyeti göz 


bilginize sunacağım konunun önemini siz detakdir 


” 


edeceksiniz.” Bu sakin tonu takiben tabletine 


dokunarak diğer üyelerin önündeki ekranlara 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anlatacaklarıyla ilgili belgeleri yolladı. 


“Bildiğiniz üzere, uzay aracı İlluyanka'yı Dünya 


yörüngesinden, yirmi yıl sürecek yolculuk sonunda Gliese sistemine ulaştıracak rotasına taşımadan evvel herhangi bir hataya mahal vermemek için büküm ateşlemesi öncesi tüm ayarlamaların burada, Dünya'da yapılmasına karar vermiştik. Üç hafta önce son denetlemeler Ana 


sistemlerin devreye sokulduğu ilk haftayı takiben 


de yapıldıktan sonra görev başlatıldı. 


uçuş ekibini oluşturan üç pilotumuz ikinci hafta düşük ısı kapsüllerinde derin uyku durumuna sokuldular. Gemi bilgisayarı ZooN İlluyanka'nın tüm birimlerine hakim durumda ve görünen o ki hatasız şekilde çalışıyor. Ancak ilk hafta biterken pilotların derin uyku takip sistemi UTS olağandışı bir durum bildirdi. Normalde 'kış uykusu” da dediğimiz bu derin uyku halinde vücut fonksiyonları minimumda olacağı için zihinsel işlevler de temele indirgenir sinir sistemince. Bu seyir dahilinde rüya süreci de belli belirsiz bir hal alır, o yüzden takip sistemine yansıyan verilerde de çok belirgin formlar gözlenmez. Ekranlarınıza yolladığım (mozaikteki kareleri dokunarak büyüttüğünüzde görebileceğiniz fotoğraflar UTS tarafından çekildiler. Bunların ne şekilde oluştuğu 


yada nereden geldiği konusunda kesin bir kanıya 


sahip değiliz. Söylememe gerek yok, İlluyanka'nın tüm birimlerini kontrol eden ZooN da, pilotlarımız da,ekibimiz gibi dış dünyadan ve küresel ağdan arttırılmış güvenlik önlemleriyle tamamen izole edilmiş durumdaydılar. Teknik açıdan ihtimal dahilinde olmasa da şu an tüm laboratuvar ekibi ve dışarıyla bağlantımızı sağlayan tesis çalışanları olası bir güvenlik açığına karşı prosedür gereğince 


sorgu altındalar...” 


rofesör Soren dikkatle dinlediği konuşmaya 

katkıda bulunmak istercesine söze girdi, “UTSdeZooN'un kontrolünde değil mi? Bir şekilde derin uyku sürecine girmeden önce aralarında konuşmuş oldukları kurgusal bir fikre ait olamaz mı acaba bu benzer rüyalar? Uzun süren bir izolasyon döneminden geçtiler ve insan zihni de doğası gereği yeni veriler üretme eğilimindedir. 
Bunun için de uykudan daha uygun bir fırsat olmaz sanırım. Ve belki bunlardan etkilenmiş ve kafası karışmış ZooN'un yarattığı resimlerdir UTS verileri...” 


onaylanmayı bekleyen bir 


Soren sözlerini tamamlarken ifadeyle kurulun 


nöroloji uzmanı Dr. Leona'yı süzdü. 


Görüntüleri incelemekte olan danışman bu düşünceye cevap vermek üzere koltuğunda doğrulduktan sonra mikrofona yaklaştı,”Sayın üyeler, görüntüleri daha yakından incelemenizi öneririm. Gliese Görevi aynı adlı yıldız sistemine bağlı Gliese-C gezegenindeki olası yaşamsal aktiviteyi inceleme ve kolonizasyon sürecinin ilk adımlarını atma amacıyla planlandı. Pilotlarımızın geçtiği yoğun hazırlık sürecinde tüm odak noktaları bu görev oldu. Dediğiniz gibi zihinlerinde yada bilinçaltlarında kendiliğinden kurgusal bir fikir oluşacaksa da bunun anahatlarını Gliese 


sistemi yada uzay yolculuğu teşkil ederdi büyük 


ihtimalle.” Bakışları ekranına odaklanan Leona el yordamıyla fotoğraflardan birini büyüterek diğerlerinin ekranına yansıttı, “Ancak görüntüleri incelediğinizde sizin de farkedeceğiniz üzere Anadolu Otomasyon Endüstri Bölgesi farklı bir görünümde de olsa kendini belli ediyor. Kentteki kompleksler terkedilmiş görünüyorlar. Ayrıca görüntülerde uzay programımızın herhangi bir aşamasında kullanımı planlanmamış, robot yada benzeri sibernetik unsurlar var... Bunlar ZooN'un müdahalesiyle de oluşmuş olamaz çünkü UTS 


otonom çalışır, topladığı verilere ne ZooN ne de 


başkası müdahale edemez.” 


bir 
Seiji. 


emin 
Dr. 


Bilgisayar yüksek mühendisi olan Seiji, Gliese 


“PhalanX!” kendinden 


tonla 


diye söze girdi kurul başkanı 
Görevi'nin ana destekçisi ve İlluyanka'nın da üreticisi olan, paktın önde gelen teknoloji ve endüstri (o kuruluşlarından (o Kiyoko'nun aynı da. 
Leona'nın söyledikleri üzerine gözlerini hafifçe 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kurucu ve yöneticisiydi zamanda 


66 


kısarak ekranına yaklaştı, “PAAP üst düzey 


yöneticileri ve Kiyoko'daki bilim ekibimiz haricinde gizli tutulan tasarımlar bunlar... 
İçinde obulunduğumuz 21. yüzyılın ikinci 


yarısında hala varlık göstermeyi sürdüren terör akımlarına karşı paktla gizli işbirliği dahilinde PhalanX muhafızlarının tasarım ve üretimini üstlenmiştik. Bu durum beni ister istemez teknoloji casusluğunu da akla getiren bir güvenlik sorunu üzerinde düşünmeye itiyor. Asıl korkum böyle bir tehdidin şu anki görevi tümden 


tehlikeye sokabilecek olması...” 


Atzel kendinden emin bir ifade ve tonla cevapladı, “Seiji san, güvenlik koordinatörümüz sizin de yakından tanıdığınız ve projelerinizin de askeri danışmanlığını üstlenmiş Albay Gökçen. Kendim de sorumluluğum gereği tanıklık etmiş olduğum için gönül rahatlığıyla söylüyorum, tüm güvenlik protokolleri kendisinin önde gelen uzmanlarının gözetiminde üst düzey casusluk karşıtı teknolojiler kullanılarak uygulandı. Ayrıca üretim merkezlerinizin konumları (düşünüldüğünde PhalanX projesi ile ilgili olası bir casusluk faaliyeti için Gliese Görevi'ni seçmeleri oldukça mantıksız olur. Resimleri dikkate alacak olursak zaten söz konusu hedef Orta Anadolu Otomasyon Endüstri Bölgesi gibi görünüyor. Bölgenin şu an aktif bir üretim merkezi olmamasıyla beraber, bir casusluk girişiminin faillerinin böyle bir görsel montajı neden üretmiş olabileceği, ve bunu da zorlu bir güvenlik duvarını aşmanın risklerini göze alarak UTS üzerinden ne sebeple gözümüze sokmuş olabileceği kafamı karıştıran diğer ayrıntılar. Olan biteni, genç bir korsan çetesinin ego tatminiyle 


bile açıklamak zor bana sorarsanız.” 


“Açıkcası...” odedi *...beni 
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Seiji, güvenlik 


konusundan daha çok düşündüren ve şaşırtan da bu Orta Anadolu meselesi aslında... Kafamda planladığım ancak henüz ortaya koymamış olduğum bir düşünceydi. Seri üretimin pilot merkezi olarak, bahsettiğimiz korsanlık, casusluk gibi tehditlerden dolayı Asya'daki fabrikalar yerine Anadolu'yu aklımdan geçiriyordum son zamanlarda. Güvenlik açısından bu yarımada dünyanın en güvenilir noktalarından birisini oluşturuyor. Ama anlamak gerçekten zor, bu 


henüz sadece benim tasarımdı...” 


pi ülkelerden gelmiş yaklaşık 30 kişiden 


oluşan kurulun fazla 


söz almayan ve çoğunlukla da genç üyelerinin öbeklendiği arka sıralardan cılız bir ses yükseldi, “Pardon... Doktor Atzel... Sözlerimi alaycı bulmazsanız eğer tam da üzerinde bulunduğumuz bu eski kehanet 


merkezinin ruhuna uygun bir teorim var. © 


Tanışıklıkları hafif gülümser ifadesinde kendini gösterebiliyordu. 
“Buyrun doktor Metel...” dedi Dünya ekibi şefi. 


sese yönelen Atzel'in 


Dr. Metel kurulun sayılı felsefe doktorlarından biriydi. Kurul oluşturulurken, yıldızlarası bir yolculukiçin pozitifbilimler haricindeki alanlardan gelebilecek fikirlere pek de ihtiyaç olabileceği düşünülmemişti. Elbette tıp ve biyoloji bunların 


dışında kalıyordu. Ancak ilerleyen zamanla 


birlikte insanın dahil olduğu her oluşumda onunla ilgili olguların -bazen her ne kadar akılcılık ve bilimsellikten uzak da olsalar- istisnasız mutlaka rol oynadığı farkedilmişti. O yüzden 5 yıllık ön hazırlık sürecince ekibe ve kurula psikolojinin ve felsefenin farklı alanlarından bilim insanları da dahil edilmişti. 


“Sayın üyeler, hocalarım, biliyorum, şu an içinde bulunduğumuz safhada her saniyenin paha biçilmez bir değeri var, insanlık tarihinin en önemli atılımlarından birini gerçekleştirmek üzereyiz. Alcubierre büküm sürücüsünü ilk kez yıldızlararası mesafede, gerçek anlamda denemiş olacağız ve yolun sonunda da yaşama ev sahipliği yapan başka, daha doğrusu 'yeni' bir Dünya'daki varoluşumuzun ilk adımlarını atacağız. Düşüncesi bile heyecan verici, yepyeni bir çağın, hatta insanlığın altınçağının kıyısındayız belki de. Mavi gezegenimiz miyadını doldurmuş olmasa bile zamanı geri döndüremediğimiz sürece, toprağını yeniden yeşertmeye yeten akıl gücümüzün insana dair umutlara can veremediğini görüyoruz. 
Ve umudun değerini kaybettiği yerde zaman fazlasıyla değerlenir, daha çoğunu harcamadan düşüncelerimi açıklamama izin verin... Elimizdeki verileri doğru yorumluyorsam eğer bu yolculuk 


gerçekleşemeyebilir...” 


Sanki bekliyorlarmışçasına hızla bir uğultu yükseldi 


tepki göstermek için bunu duymayı kalabalıktan. Bunu aynı çabuklukta bir ödün cümlesi takibetti Metel'inağzından,*...Amaelbette bubenim düşüncem, ve ben sadece metafizik, hatta kurgusal açıdan yorumluyorum olan biteni. Tabi bunu yaparken bilimsel birikimimi de tümden bir kenara attığımı söylemiyorum.” Selamlar bir 


yüz ifadesiyle bakışlarını adlarını saydığı üyelere 


yönelterek devam etti, “Sayın doktor Atzel, doktor Cecille, profesör Silier şu an kurulda görebildiğim, daha önce kuramsal fizik ve kuantum teorisi üzerine derslerini aldığım öğretmenlerimdir. 
Lafı fazla uzatmadan söylemem gerekirse, üç pilotun gördüğü rüyaların benzerliği ve ortak bağlamı tesadüfi olamaz. Bunların geçmişe ait içerikler olmadıklarını da görebiliyoruz, tabi daha önce birlikte seyrettikleri, pek de popüler olmayan distopik bir filmin sahnelerini bize şaka yapmak için derin uykularında görmek üzere anlaşmadılarsa. Doğrusunu isterseniz konunun gelecekle alakalı olduğuna dair güçlü sezgilerim 


» 


var... 


“Saçmalık!” Salondan yükselmeye başlayan 


uğultuyu Seiji'nin anlık tepkisi bastırdı. 


evamının gelmemesi de Metel'in 
D açıklamasını kaldığı yerden sürdürmesine fırsat verdi, “İnsan zihninin, bize kendi ne isterse onu gösteren kapalı bir kutu olduğunu düşünelim. Elimizdeki tüm teknolojiye, tüm nöron ve sinaps haritalama, tüm dalga boylarını tarama ve analiz, dijital destekli geri-mühendislik ve simülasyon yöntemlerimize rağmen bir sonraki kabaca kestirimler 
Belki 


umutsuzluğumuzun temel sebeplerinden biri de 


adımın ne olabileceğini 


dışında belirleyemiyoruz. insana dair bu. Sanki tüm koridorlarını, salonlarını, odalarını dolaştığımız ama yine de içinde, hayaletlerinin ardında ortaya çıktığı kilitli kalmış bir kapısı bulunan bir şato gibi. Ve bir şatoyu tamamen keşfedememişken, yeni, koskoca bir Dünya için 


yıldız denizine açılmak...” 


Devam Edecek... 
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Hasan Önal 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 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? 


SIRITMA BACIM! 
BAK 
ÇEKİYOLARI 


ni e 


-Abi bi jeton verirsen bölümü geçerim! 


- Mahmut... Mahmuuur! 

- Hım... hıngg... 

-Aşkım gemi sahibi geldi... Yine kirayı geciktirdiniz diyor! 
-..Anhh... Sen bi yumurta kır, ben 


geliyorum! 
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KISAYI ÇEKEN 
HALAYDAN ÇIKAR 
BEYLER! 


© Bora Bilgi$ 


patatiiz... 


İz Yavuz Tınaz Civcir 
15 Ağustos, 22:30 


BatSignal yaptım ama daha bitmedi 


rum, yer dü in olduğ, 


yegiikler içind? 
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€ Sezai Ozden, Cumhuriyet Gazetesi'nin fotoğrafını paylaştı 
5 saat 


İstediğimiz zaman yapabileceğimizi herkes biliyor zaten o Önemli olan birilerinin kuyruğuna basmamak! 
K Filiz Demir bir bağlantı paylaştı 


5 Ağustos, 01:44 


Cumhuriyet Gazetesi 
18 Ağustos, 23:55 


ıdı Sayfayı Beğen 
€ i Dilini hi tirince 
Fac book'un Yapay Zekası AT Kendi Dilini Geliş v v 
> a | İ a garip bir dilde 
Ş book tarafından geliştirilen iki yapay zekanın kendi pik gi y a. 
ir ve kurduklarını fark edince fişleri çekildi Geçtiğimiz Gi Ml iletişi 


Munzur Üniversitesi öğrencileri yaptı: 1 lira 43 kuruşla 130 kilometre gidiyor 


http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/806562/ 


BEYINSİIZLER.NET 


ei Ögetay K 
13 Ağustos 


ayalı bir bağlantı paylaştı. 


£ Sezai Ozden, © Ögetay Kayalı'nı 
13 Ağustos, 21:03 


n gönderisini paylaştı. 


14-54 


34 


Evet, bir ölegezegen ke 


şfettiğimiz haberi g ğrud ği geçen hocalarımızı gönülden tebrik vi aş m çal ai açıklamaya çalıştım, keyifli ok i 


u tü analar. Yu tüm detaylarıyla 


Türk Bilim İnsanları İlk ir Ö 
| eat bora Kez Bir Otegezegen Keşfetti! 


Ankara Üniversitesi ve Ege Üniverci 

- ge Üniversitesi ürk Bilim İ i Ötezegen Keşfetti. Çalışmaya... sinden Türk Bilim İnsanları İlk Kez Bir SYONALISTOR 


RG 
- UK 


RASYI 
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2.Verli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Atakan Güngör 


Formoxlu nun Dünya Anıları 


O yıllar önce Fornox Sistemi'nden yola koyulmuştum. Gezegenimizi mor atmosferiyle, altın renginde topraklarıyla ve o muhteşem yeşil rengindeki günbatımıyla, yaşamım boyunca yaşayabileceğim en güzel gezegen diyordum. Ancak Dünya gezegenini gördükten sonra, güzellik ile ilgili bakışım çok büyük açıda değişmişti. 


Varmıştım uzaklardaki bu gezegene, beyaz büyük bir cismin -daha sonra bunlara uydu adı veriliyormuş, onu öğrendim- yanından geçerek iniş sistemlerini devreye soktum. O atmosferden giriş yaptığımı, sürtünmenin çıkardığı sesten anlamaya başlamıştım. 


İniyordum. İniyordum mavi yeşil gezegenin, 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mavi yüzeyine doğru. Tek başımaydım bu karavanda. Siyahtan, maviye dönüyordu gökyüzü. Yanıyordu karavanın dışı. Az az yeşil kısmı görmeye başladım. Bir şehrin siluetini çok azda olsa görmüştüm. Şehir yanıyordu. 


Mavi yüzeye çok az mesafe kalmıştı. 
Kavuşuyordumsanasevdiğim,kavuşuyordum! 
Kaç yıldır senin özleminle yollardaydım sevgilim! Ama bir saniye... Bu mavi yüzey sert değildi! İçine doğru gömülüyordum. Bu mavilik yere girerken dışardan en son patlama sesi duymuştum. 


Patlama sesleri, bizim gezegenimizde büyük bir şenlik olduğunda duyulurdu. Burada da öyle varsayalım şimdilik. İçine girmiş 


olduğum, mavi sıvının içinden çıkmam gerekiyordu. Ne yapabilirim diye düşünürken, kendi ogezegenimde, belki karavanımın dış kısmında sıkıntı oluşur diye gfereehuu kıyafetimi yanıma almıştım. 


Giydim gfereehuumu,attım kendimidenizlere. 
Denizin ısısı nasıldı bilemiyordum. Her yerde yagahsy -siz plastik poşet diyormuşsunuzdolaşmaktaydı. Yavaş yavaş ilerlerken mavi sıvının rengi, yeşile döndüğünü görüyordum. 
Yeşil sıvının içinde, saydam renkli, pis canlılar gezmekteydi. 


Bu kötü sıvının içinde yüzmekteyken, aniden, gfreree.huumun camı sert bir yere çarptı. Bir kez daha denedim, ama bu sert şey bana geçit vermedi. Yukarılardaki çıkıntılara dört elimin ikisini attım ve yükseldiğimi fark ettim. 
Sonra devam ettim diğer ellerimle çıkıntılara dokunmaya. Bir süre sonra fark ettim ki, bu sıvının üzerindeydim. Gfrereehuumun, beni itmesi için bazı sistemlerini çalıştırarak, kendimi o sert yüzeye doğru bıraktım. 


Kaskımı çıkardım, çıkardım ama birde neler gördüm... Geldiğim şehirde bir savaş vardı. 
Bir ses duydum. 


“Polios elani aftös! Piâse aft6!” diye bağırdı bir kişi. Daha sonra on, on bir kişi, ellerinde garip cisimler olan kişiler, bana doğru koşmaktaydılar. 


Ben hareket etmemiştim. Mavi üniformalılar, karşımdaydılar. Piâse aft6! Diye bağıran adam, bağırdı bana, “Teslim ol!” diye. Ben kelimeyi anlayamadığım için seslenmedim. 
“Konuşsana köpek!” dedi ve suratıma vurdu. 
Ben kelimeyi yine anlamamıştım. “Yunanca biliyor musun?” dedi, sonra yine gevelemeye 


devam etti. 


Bizim gezegenimizde bir surata vurmak, hoşgörü sayılırdı ama bu adamın hislerinden anladığım kadarıyla bana o niyetle davranmadı. Şerefsiz, 


“Pârteton stin âgria!” ** diye bağırdı. 


Beni Oo karanlık, odepomsu bir o yere götürmüşlerdi. Kıyafetlerim Oüstümdeydi. 
Bir şeyler mırıldandılar ve daha sonra bıçakla üstümdeki kıyafeti delmeye çalıştılar, ancak delinmedi. Götürdükleri yerde bazı esirler vardı ve benimle konuştukları dili, bu esirler, daha iyi konuşabiliyorlardı. 
Mavi üniformalılar, bana ve diğer esirlere kötü hislerle davranmaktaydılar. Yemekler bana göre lezzetliydiler ama, diğer esirlerin (odüşüncelerinden, onlara göre pis ve organizmalarına zararlı olduğunu anlayabilmekteydim. 


ARK 


İçeriye giriş yaptıktan beş gün sonra, dışarıda bir hareketlenme olduğunu sezdim. Arkamda olan bir delikten dışarıda ne olup bitiyorsa izleyebilmekteydim. Mavi üniformalılardan bir kişi, haki renginde üniforması olan, kızıl bayraklı bir kişi tarafından bıçaklandı. 


“Yaşa (OoMustafa Kemal sevinmekteydi yanımdakiler. 


Paşa!” (o diye 


Çok geçmeden, giriş yaptığım kapıyı, kızıl bayraklılar açtı. Herkesin kilitleri tek tek açıldı. Sıra bana geldiğinde kapı açıldı, açılmasına fakat, karşımdaki organizma benden korkmuştu. Ateş açabildiği o şeyi benim üzerime tutup sıkacağını sezdim ve 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onu itip kaçtım. “Komutanım!” diye bağırdı. 
Karşımda daha cübbeli biri duruyordu. Onu ittirdim. Koşmaya devam ettim. O komutanım denilen organizma, ateş etmeye başladı. Ben de sarmal şekilde koşmaya. 


Mavi sıvıya doğru koştum. Gfrereehuumun itiş sistemlerini devreye sokup, uçmaya başladım. 
Karavanımın olduğu konuma geldiğimde, gfrereehuunun iç ışıkları ve sesleri öttü. 
Aşağıya doğru indim. 


Mavi sıvıya girdim, karavanıma doğru yol almaya devam ettim. Kapıyı açıp, içeriye girdim. Karavan hafif sıvı almıştı, sıvı anlayamadığım şekilde beyazdı, tahliye ettim. 
Daha sonra köpükler çıkararak göğe doğru yükseldim ve bu pis, iğrenç gezegenden ayrıldım. Gelmez olsaydım. 


Son 


* Poios etani aftös! Piâse aftö! Yun. 
Bu kim! Yakalayın şunu! 


**Pârte ton stin âgria! Yun. 


Götürün şu yabaniyi! 
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pet değerli Bilim-kurgu severler. Bu sayımızda sizlere bilim kurgu temalı video oyunları tanıtan (geniş bir yazı yazmayı planlıyordum. Ancak o kadar kapsamlı bir şey yazmam gerektiği ortaya çıktı ki “Bilim-Kurgu Temalı Video Oyunları” diye bir ansiklopedi yazsam ancak bir şeye benzeyecekti. 


Hemen hemen her oyun türünde bilim-kurgudan beslenen çok sayıda oyun üretildi. Bilim-kurgu öğelerini çıkardığımız zaman video oyunları namına pek bir şey kalmıyor. Zaten günlük hayattaki sıradan şeyleri oyun haline getirmenin fazla bir esprisi olamayacağı için bilim kurgu ve fantastik öğeler video oyunlara hâkim. Geriye kalanlar Spor, Yarış ve benzeri türdeki oyunlar. Bu nedenle elimizden geldiği kadar dönemlere ve türlere bölerek konuyu detaylandırmaya çalışacağım. 
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(Ori bilgisayar ve video oyunları arasında net bir ayrım yapmak oldukça zor. Bu yüzden yazımızda genellikle video oyunları ifadesini kullanacağız. Video cihazları bilgisayarlardan çok daha önce evlere girdiği için video oyunları ifadesi daha yerleşmiş olarak kullanılıyor. Ülkemizde ise sıklıkla “Atari Oyunları” tabiri de kullanılmakta. 


Bir ekrana bağlanabilen elektronik cihazlar üzerinden oynanabilen tüm oyunlar video oyunları olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla oyun konsolları, jetonlu oyun makineleri, taşınabilir cihazlar gibi platformlarda oynanabilen bütün oyunlar bu kategoriye giriyor. Ama bu cihazlarda aslında birer bilgisayar oldukları için karışıklık buradan başlıyor. Bir cihazın bilgisayar olarak tanımlanabilmesindekikarmaşıklığıda ekleyince... 
Evet bu konuyu uzmanlarına bırakarak konuya en başından giriş yapıyoruz. 


Bilem anlamda bilgisayarlar eskiden yoktu, ekran yoktu, klavye yoktu ve devasa boyutlardaydılar. (o Elektrik (oanahtarları (o ile bilgisayarı programlayıp delikli kartlara 2'i sayı sisteminde çıktılar alınıyordu. Örneğin satranç oyununda ekrana ihtiyaç pek olmadığı için yani yapacağınız hamleleri metin tabanlı ifade edebilmeniz nedeniyle ilk kez bu tür oyunlar bilgisayarlarda görülmeye başlanmıştır. 
Zaten burada amaç eğlenmek değil bilgisayarın yeteneklerini kullanabilmekti. Düşünün; 1950'li yıllarda oldukça sınırlı sayıda bilgisayar vardı ve mevcut olanlarda hepsi ya askeri kuruluşlarda ya da üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında bulunuyordu. 


1952 yılında A.S. Douglas doktora tezi kapsamında 
ilk grafik bilgisayar oyunu olan X-O-X'i (tictac-toe) yapmış. Oyun katot ışın tüplü (CRT) bir ekrana sahip vakum tüplü bir bilgisayar olan EDSAC'ta yazılmış. 1958 yılında William Higinbotham ilk video oyununu yaptı oyunun adı Tennis for Two (İki kişilik tenis), işin ilginci, oyun bir osiloskop cihazında yapıldı ve oynandı. (1962 yılında Steve Russell ve arkadaşları SpaceWar! 
oyununu tasarlayıp Digital PDP-ı bilgisayarında programladılar. Oyun bilgisayar kullanılması amaçlanana ilk oyundur. Böylece oyunlardaki Bilim-kurgu yolculuğuda başlamış oldu. Çünkü SpaceWar! oyunu geliştirilirken büyük ölçüde E.E.”Doc” Smith'in Lensman serisi ucuz kağıda basılan bilimkurgu romanlarından esinlenilmişti. 


Y 


Y 


BOOK 3 OF 
© THE LENSMAN SAGA 


Bu bilgisayarın grafik yeteneklerini gösteren ciddi uygulamalar olmasına rağmen, SpaceWar! PDPvi ünlü yaptı ve cihazın pazarlanması için yapılan gösterilerde sıklıkla kullanılmış. Digital PDP-1 Bilgisayarında ekran olarak bildiğiniz yuvarlak radar ekranı var! Bu bilgisayardan bir kaç düzine üretilmiş ve o yıllarda sadece bilimsel araştırma kuruluşlarında bulunuyormuş. 
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ekranını ve oyun kumandasını görüyorsunuz. 
Sağda ise SpaceWar! oyununu geliştiren ekip, oyunu oynamaya çalışıyor. 


Oyunumuz iki kişi tarafından oynanıyor. Oyunda ekranın ortasındaki bulunan yıldızın yörüngesinde dönen iki uzay gemisinden birine kumanda ederek rakibinizi füzelerinizle vurmaya çalışıyorsunuz. 
Attığınız füzeler yıldızın kütle çekimi nedeniyle eğik bir eksende hareke ediyor. Füzeleriniz ve yakıtınız ise sınırlı. 


970'lerin başında BASIC programlama İldilinin ortaya çıkması ve bilgisayarların yaygınlaşmaya (başlamasıyla (birlikte Oyun 


geliştirmek kolaylaşmaya başlamıştı. 1971 yılında Mike Mayfield Star Trek dizisinden esinlenerek aynıisimde bir bilgisayar oyunu yazdı. Daha sonra, David Ahl tarafından yazılan “BASIC Computer Games” kitabında bu oyunun BASIC kodlarına yer verilmesi sonucu kitap bir milyon adetten fazla satıldı. Bu satış rakamına daha önce hiçbir bilgisayar kitabı ulaşamamıştı. Çünkü içinde Star Trek oyunu vardı ve oyun BASIC dili ile yazılması nedeniyle piyasadaki çoğu bilgisayarda ve bazı gelişmiş hesap makinelerinde bile çalışıyordu. 


» “SUPER STAR TREK 
/ " f © History 


istilacı Klingon savaş gemisi 


Oyunda bir filosunu avlamak ve yok etmekle görevlendiren 


USS Enterprise'ın (Atılgan) Oo komutasını üstleniyordunuz. Bu oyundan alınan bir ekran görüntüsünü altta görebilirsiniz. Resimlerde gördüğünüz gibi aslında amiral battı benzeri bir 


oyun. 
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970'lerde çok sayıda transistörün tek bir 

entegreye sığdırılabilmesinin getirdiği avantajlarla birlikte jetonlu oyun makineleri yada video oyun makineleri piyasaya çıkmaya başladı. 
Video oyunu kavramı da o zaman ortaya çıktı. 
Çünkü 1971 yılında Sony firması ev tipi video kaset oynatıcı cihazları piyasaya sürdü ve isim popüler hale geldi. Spacewar!'da video oyun makineleri için adapte edildi. 1971 yılında “Computer Space” ve “Galaxy Game?” gibi ilk jetonlu oyun makineleri ortaya çıkmaya başladılar. “Computer Space” toplu halde üretilen ve ticari olarak satılanilk video oyunu oldu, oyununda uzay geminizle düşman uçan dairelerini vuruyorsunuz. Aşağıda bilimkurgu filmlerinde çıkmış gibi duran “Computer Space” jetonlu video oyun makinesini oyunun ekran görüntüsünü görmekteyiz. 


NA-2010 


Aşağıda görülen “Galaxy Game” ise SpaceWar! 
oyununun 2 ekranda 4 oyuncu ile oynanan versiyonu. 


972 yılında Atari firması PONG isimli jetonlu 
İn makinesini piyasaya sürünce İnsanların video oyunlarına olan ilgisi arttı ve oyunlar ticari olarak önemli görülmeye başladılar. Yine aynıyılda Magnavox Odyssey cihazının piyasaya çıkmasıyla birlikte video oyunları evlere de girmeye başladı. 


Aşağıda sağda Magnavox Odyssey cihazını görüyorsunuz. Onun yanında ise PONG cihazı görülüyor. 


977 yılında Atari 2600 veya Atari Video 
İka Sistemi olarak bilenen cihazın piyasaya sürülmesiyle birlikte Video oyun sektöründe büyük bir patlama oldu. Arda arda Video Oyun sistemleri piyasaya çıkmaya başladı. 
Yazılım firmaları da bilgisayar ve oyun sistemleri için oyun geliştirmeye hız verdiler. Geliştirilen oyunlarda Bilim-kurgu öğeleri de sıklıkla kullanılıyordu. 


B' sayıda anlattıklarım ilk dönem olduğu için pek ilgi çekici gelmemiş olabilir. Daha ilginizi çekecek pek çok konu olacak. Kitaplar, filmler ve oyunlar arasındaki yakın ilişkileri de anlatmayı düşünüyorum. Mesela merakla beklediğimiz Blade Runner 2049 filmi Philip K. Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? kitabının uyarlaması olan Bıçak Sırtı (Blade Runner) filminin devamı ve 
1998 yılında piyasaya sürülen Blade Runner isimli 
bir macera oyunu da mevcut. Bu tür örnekleri çoğaltmamız mümkün. 


Philip K.Dick 


f Dsg 


HARRISON FORD 
BİADE RÜNNER 


HADE RÜPİNET 
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Gelecek sayıda, “Atari 2600” cihazının piyasayı kasıp kavurduğu 1980 yılı öncesi ev oyun konsolları ve bu dönemde ortaya çıkan bilimkurgu oyunlarına değineceğiz. 
ilerleyen sayılarda ise 1980-2000 arası Klasik bilimkurgu oyunları ile kullanılan cihazlar hakkında da bilgiler sunacağım. 
Yeni bir yazıda görüşmek üzere esen kalın. 


T aI rrrrr 


J 
LEVEL. Bai e<———ArlılkisinmM 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http://www.computerhistory.org/pdp-1/ spacewarl/ 


http://www.pcgamer.com/the-genesis-of-pc- gaming-the-pdp-1-and-spacewar/ 


http://www.geekbookofdays.com/ 


http://www.usgamer.net/articles/top-10- biggest-grossing-arcade-games-of-alI-time, 


https://www.thoughtco.com/history-of- computer-and-video-games-4066246 


https://gamesoffame.wordpress.com/star- trek/ 


http://www.atariarchives.org/ 


http://www.technologizer.com/2011/12/11/ computer-space-and-the-dawn-of-thearcade-video-game/ 
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“Ne işim var ağabey benim Gen Merkezinde? 
İşim gücüm var benim. Esnafadamım ben...” 


“Amma uzattın be kardeşim. Gir içeri hadi, yorma beni.” 


Sivil polis, Hasan'ıiterek de olsa kapıdan içeri sokmayı başardı. Dışarı çıkmaya yeltenen Hasan'a avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı: 


“Eğer o kapıdan dışarı çıkarsan, seni kodese tıkarım; yarın da tekrar mahkeme önüne çıkarsın. Mahkemede DNA cezanı, hapis cezasına çevirirler; işte o zaman, görürsün ananın örekesini.” 
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Beş saniye düşünüp, DNA cezasının hapis cezasına göre dahaiyiolduğu sonucuna varan Hasan, uslu bir çocuk gibi polisin peşine takıldı. Gen Merkezinde çalışan üniformalı polis, onları görür görmez gülümseyerek yanlarına geldi. Hasan'ı meslektaşına teslim eden sivil polis, “Kolay gelsin devrem,” deyip merkezden çıktı. 


“Merhaba, benim adım Kemal. Gen Merkezinde görevli polisim. DNA cezanı çekerken Ooyanında olacağım. Sıkıntı çıkarmazsan yarım saate işimiz biter. Yarım saat sonra özgür bir insan olarak bu kapıdan dışarı çıkarsın. Ama yok, ben aksiyon 


istyorum dersen, bu gece kodeste seni misafir ederim. DNA cezan iptal olur. Onun yerine ya para cezasına ya da hapis cezasına çarptırılırsın. Anlaştık mı?” 


Hasan kafasını sallayarak onayladı. Bu da iyi polisi oynuyor aklınca, diye düşündü. 
Hızlı adımlarla ilerleyen polisi takip etti. 
Polisin belindeki tabanca ve cop tehdit edercesine sallanıyordu. Bekleme salonuna girdiklerinde Kemal, danışmadaki genç, sarışın sekreterin yanına gitti. 


“DNA cezalı Hasan Vurmaz geldi. Doktora bildirir misin?” 


“Tabii, önce onu sunuma sokalım efendim. 
Sunum odasına geçiniz, bir hemşire göndereyim ben de.” 


“Tamamdır, teşekkür ederim.” 


Sunum odasına yürürlerken Kemal, “DNA cezası denildiğine bakma sen, korkacak bir şey yok. Cezalafın gelişi, sadece gen analizin yapılacak. Bu kadar basit!” dedi. 


Hasan ile Kemal sunum odasına girdiler. 
Kemal, ışıkları açtı. Oda, küçük bir sinema salonunu anımsatıyordu. Sinemalardaki gibi, seyirci kısmında on tane açılır kapanır koltuk; sahne kısmındaysa bir beyaz perde, kürsü ve kürsünün yanında bir masaüstü bilgisayar vardı. Kemal ile Hasan en ön sıradaki iki koltuğa yerleşirken, bir hemşire geldi. Bilgisayarı açtı. Sunum, beyaz perdeye yansırken konuşmaya başladı: 


“Merhabalar, Gen Merkezimize hoş geldiniz. 
Ben Dilan, Gen Merkezinde hemşireyim. 
(Elindeki dosyaya baktı) Hasan Bey, değil mi? (Hasan kafasını salladı) Hasan Bey, size kısaca Gen Merkezimizi ve gen analizi testimizianlatacağım. Eğer Kemal komiserim 


dinlemezse, şaşırmam; çünkü binlerce kez bu sunuma maruz kaldı. Sunumu mutlaka kelimesi kelimesine ezberlemiştir, hatta benden daha iyi de biliyor olabilir. (Kemal ve Dilan kahkaha atarken Hasan ciddiyetini bozmadı) Hadi başlayalım o zaman. 
Öncelikle Gen Merkezimizi anlatayım...” 


Dilan, ışıkları bir kademe kısıp sunuma başladı. Akıllı telefonuyla sosyal medyada dolaşan Kemal, arada sırada Hasan'ın yüzüne bakıyor ve sunumu dinleyip dinlemediğini denetliyordu. Sunum beş dakikada bitti. 


Kemal ve Hasan sunum odasından çıkıp, doktorun odasına girdiler. Doktor, Hasan'ı hasta koltuğuna oturttu. 


“Sunumu iyice dinlediniz, değil mi Hasan Bey?” 


“Evet, dinledim doktor.” 

“Anlamadığınız bir yer var mı?” 

“Hayır, yok.” 

“Güzel, ozaman gen analizine başlayabiliriz.” 


Hasan, doktorun yaka kartına baktı: Baran Fırat. Şansa bak, diye düşündü. Önce Dilan, sonra Baran, sırada ne var... 


Doktor, küçük bir tüp uzattı. 
“Buraya tükürün Hasan Bey!” 


Tüpün içine kibarca tüküren Hasan, “Bu kadar yeter mi, yoksa biraz daha doldurayım mı?” diye sordu. 


“Kırmızı bir çizgi var tüpün dibinde. Oraya kadar dolsa yeter de artar.” 


Tüpü kaldırıp kırmızı çizgiye baktı Hasan. 
Kırmızı çizgiyi aşmıştı tükürüğü. Tüpü 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doktora uzattı. 


Doktor, tüpü gen analizi makinesine 


yerleştirdi ve işlemi başlattı. 


“Gördüğünüz gibi, tükürüğünüzü makineye yerleştirdik. On dakika sonra, gen analiziniz ortaya çıkacak. İsterseniz burada ya da bekleme salonunda bekleyebilirsiniz.” 


On beş dakika sonra, sarışın sekreter 


bekleme salonuna seslendi: 


“Hasan Vurmaz, Hasan Vurmaz, Doktor Baran odasında sizi bekliyor.” 


Baran, odaya girdiklerinde hemen elindeki analiz sonucunun birer örneğini Hasan'a ve Kemal'e verdi. Bıyık altından gülümseyerek, “Sonuçlar gerçekten çok ilginç; hatta manidar bile diyebiliriz,” dedi. “Gen analizi sonucunuza baktığımızda Hasan Bey, şaşırabilirsiniz ama, sizde Türk geni oranının sadece yüzde iki buçuk olduğunu görüyoruz. 
Oysa Kürt geni yüzde beş, Arap geni yüzde on beş, Rum geni ise inanamayacaksınız ama yüzde elliye yakın.” 


Kemal kahkaha atarak, “Sokakta Kürtçe konuştuğu için üniversite öğrencesini yumruklayan ve bu yüzden DNA cezası alan Hasan Bey, sizde yüzde beş Kürtmüşsünüz meğer. Boşuna saldırmışsınız gence. Bence gidin helallik alın gençten,” dedi. 


“Bu durumda şaşılacak ve üzülecek bir durum yok Hasan Bey. Şunu unutmayın, hiçbirimiz ne tam Türk ne tam Kürt ne de tam Arabız. Birçok ırkın karışımıyız. Ben de analiz yaptırdım ve benim sonucum da tıpkı sizinki gibi, karman çormandı. İyi günler Hasan Bey, bundan sonra ırkçılık yapmadan önce, aklınıza genleriniz gelsin,” dedi Baran. 
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Kemal, Hasanı oO(Gen Merkezinden uğurlarken “Irkçılık yapma bir daha, tamam mı kardeşim? Hiçbirimizin ırkçılık yapma lüksü ve hakkı yok. Önemli olan, insan mıyız değil miyiz? Mühim olan insanlık, tamam mı canım kardeşim?” dedi. 


Gen Merkezinden uzaklaşır uzaklaşmaz, elindeki raporu yırtıp atan Hasan, bir taksiye binip oradan uzaklaştı. 


XX 


Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirdi: Beş yıllık zaman diliminde, ülkenin tüm illerine Gen Merkezleri kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul öğrencilerine Sosyal Bilgilerdersi kapsamında, Gen Analizi turları yaptırmaya başladı. Irkçılığı engellemek için, her öğrencinin gen analizleri yapılarak, öğrencilere bir yıl boyunca İnsanlık Dersleri verildi. 


Dünyanın diğer ülkeleri de Türkiye'yi örnek aldı: Irkçılık suçlularına gen analizi cezası vermeyi ve öğrencilere gen analizleri yaptırmayı içeren bu projeyi kendi ülkelerinde uygulamaya başladı. 


Irkçılık dünya çapında büyük ölçüde kan kaybetti. Dünya vatandaşlığı kavramı ise gün geçtikçe güç kazandı. 


Son 


Unutulmaz Kahramanların Unuttuğunuz Dünyası Sizi Çağırıyor! 
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Kırmızı 


-Kesmezsek! 
-Pardon. 


-Sonra ne olacak? Onlar geldiler ve ilk defa saldırıda yıkım gücü olan bir silah kullandılar. 
Bir patlama oldu. Evin yarısı yıkıldı, içeriden bağırışlar ve çığlık sesleri geliyordu, kâbus gibiydi ve yeni başlıyordu her şey. Kendi kendime “başka yer mi bulamadın” diye saydırırken ilk defa onları gördüm. 


-Nasıl yani? Uzaylıları gördün mü? 
-Evet, gördüm. 


-Bugüne kadar niye bana söylemedin? 


www. yerlihilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2017 / sayı 5 


-Bugüne kadar niye bana sormadın? Ne yani merhaba ben Siyah, uzaylıları gördüm falan mı demeliyim yani? 


-İnsan en azından bahseder be adam! 


-Eğer lafımı kesmezsen daha fazla detaya ineceğim ama sürekli lafımı kesiyorsun be adam.! 


-Tamam, tamam pardon. 


-Ne anlatıyordum ben? Hah tamam, ilk defa o zaman gördüm onları zaten ilk ve son görüşüm oldu, bir daha görmedim, araçları görüyoruz her gece ama onları göremiyoruz. 
Neyse, yıkıntıya bir araç yaklaştı, kapısı açıldı ben heyecandan kalp krizi geçirmek üzereyim 


tabi. O kapıdan yaklaşık 3-3,5 metre boyunda 
4 kolu 2 bacağı olan bizim gibi iki bacak 
üzerinde dik duran bir yaratık çıktı, üzerinde bütün vücudunu kapatan bir çeşit giysi ve kask vardı. 


-Belki sana öyle gelmiştir, o kıyafet dediğin onun derisi kask dediğin de onun kafasıdır? 


-LAN! 


-Tamam, tamam özür dilerim. Devam et lütfen. 


-Kesme sözümü! Bana öyle gelmedi çünkü o yaratık koca kafasındaki kaskı çıkardı içeri doğru yürürken, ama tam seçemedim çünkü hem biraz uzak hem de içeri doğru yürüyordu, sadece kırmızı derileri olduğunu gördüm, içeriden gelen çığlıklar yükseldi ve ardından kesildi. Olduğum yerde tir tir titriyordum, beni de bulacaklar diye düşünüyordum çünkü, o esnada yaratık ellerinde iki kişi ile çıktı araca bindi, onları bırakıp geri döndü bir kişiyi daha aldı, kaskını taktı enkaza doğru biraz daha baktı inceler gibi, yerden bir şeyler aldı, ne olduğunu seçemedim ve araca bindi. Aracın kapısı kapandı ve uzaklaştı. Daha sonra evden inlemeler gelmeye başladı, birini unutmuştu o yaratık, geri döner diye bekledim, hatta bütün gece geri dönmesini istedim, çünkü içeride biri çok acı çekiyordu ve hemen öldürürlerse acılarının dineceğini düşündüm bütün gece. 
Kâbus gibi bir geceydi, bütün gece inilti dinledim, uyuyamadım, sabahın ilk ışıklarında onlar geri çekilene kadar bekledim olduğum yerde, sabaha kadar iniltiler kesilmedi. Sabah onlar geri çekildiğinde koşarak o binaya girdim, en üst kata çıktım ve inleyen insanı aradım, seni orada buldum işte, o inleyen sendin. Üzerine bütün bir mutfak yığılmış gibiydi, üzerindeki enkazı temizledim, en son seni neyin koruduğunu anladım. üstüne buzdolabı devrilmiş, buzdolabı ve tezgâh arasında kalmışsın, bütün o enkazı buzdolabı engellemiş ama gene de araya sıkıştığın için yaralanmışsın. Aslında yaralanma değil de başına darbe almış ve bayılmışsın. 


-Beni oradan saklanmak için kullandığımız eve mi taşıdın? 


-Evet, aslında ilk başta ne yapacağımı bilmiyordum. Seni taşımak veya olduğun yerde bırakmak arasında gittim geldim. 


-Beni enkazda mı bırakacaktın? 


-Hayır ya, orada yaralarını sarmayı düşündüm ama olduğumuz yer çok açıktı ve daha önce uzaylılar gelmişti ayrıca hiçbir şey yoktu orada. Bende seni saklanmak için kullandığım yere taşımaya karar verdim. 


-Hayatımı 
Siyah. 


kurtarmışsın, teşekkür ederim 


-Bir daha başına öyle bir şey gelirse taşımam seni, çok ağırsın. Hala belim ağrıyor. 


-Peki ya sen? 


-Dedim ya nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama ilk saldırı başladığında kendimi banyoya kilitlemişim. 


-Hayır, onu sormuyorum, ailen? Bir ailen yok mu? 


-Var. Yani umarım hala vardır. Onlara ulaşabilmek için araba bulmaya çalışıyorum 


ya. 
-Çok mu uzaktalar? 

-100 km uzağımızdalar. 

-Yürüsek varmıştık şimdiye kadar bence. 


-Çok zekisin. Ben neden düşünemedim acaba? 
Arkadaşım araba ile 1-2 saatte orada olabiliriz, gece çökmeden saklanacak yer bulabiliriz veya onlara ulaşabilirsem onları da alıp geri gelebiliriz. Saklanacak bir yerimiz olmadan öyle bilmediğimiz yerlerden geçmek çok tehlikeli. 


-Ben İzmirliyim Siyah. Sadece son 1 yılı hatırlamıyorum ama İzmir'i gayet iyi bilirim. 


-Bende İzmirliyim arkadaşım ama şimdi 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buradan Urla'ya kaç günde gideriz ve giderken hangi rotaları kullanabiliriz, geceleri nerede kalabiliriz söyleyebilir misin? 


-Hayır söyleyemem. Haklısın olabilecek en hızlı yoldan gitmemiz gerek. 


-Peki ya sen? Aileni hatırlıyor musun? 


-Evet hatırlıyorum, onlar bu kıyameti görmediler, bundan 2 sene önce bir trafik kazasında kaybettim onları. 


-Üzgünüm Kırmızı hatırlatmak istemezdim. 


-Ben de üzgündüm ama bu yaşadıklarımızdan sonra, onlar bunu yaşamadan göçtüler dünyadan buna seviniyorum en azından. 


-Peki, o yanındakiler kimdi? Hiçbir fikrin var mı? 


-Aslında bir fikrim var. Ailemi kaybettikten sonra hayatıma devam etmeye çalışsam da beceremedim, işimden ayrıldım, evimi sattım, daha doğrusu ailemin evini. Çünkü onların hatıralarından böyle kurtulabilirim sandım. 
Daha sonra sokaklarda yaşamaya başladım, elimdeki para tahmin edersin ki suyunu çabuk çekti, ben de bazı pis işlere bulaştım. 


-Mafya mı oldun yoksa? 


-Yok ya ben kim mafyalık kim. Mafyaya bulaştım aslında ama kuryelik yapıyordum, uyuşturucu taşıyordum. Oradan kazandığımı gene alkole ve uyuşturucuya veriyordum, geceleri barlarda takılıp sabahları leş gibi bir evde açıyordum gözümü. Muhtemelen beni bulduğun gece uzaylıların temizledikleri, yani yanımda olan diğerleri o zaman takıldığım keş tayfadandır. Çok da faydası dokunacak tipler değillerdi zaten, eğer benim hatırladıklarım ise. 


-Sizi gördüğüm gece muhtemelen hepiniz uçuyordunuz, çünkü aklı başında kimse öyle salakça hareket etmez. 


-Muhtemelen kafamız güzeldi. Boşver onlar için üzülmene değmez, şimdi burada olsalar 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yarardan çok zararları olurdu, muhtemelen seni de ele vermiş olurduk. 


-Peki bir şey sorayım ben de, madem > sene boyunca uyuşturucu kullandın, nasıl oluyor da 
4 gündür hiç krize falan girmiyorsun? 


-Ha omur? Benim çok ilginç bir metabolizmam var, ben hiç bağımlı olmadım, hatta hiçbir zaman canım istemedi ama ben acılarımdan kurtulmak için hep zorla kullandım. Ama şu 
4 gündür beraber yaptığımız şeyler sayesinde 
hiçbir maddeye ihtiyacım kalmadı. 


Siyah ayağa kalktı ve “Tamam o zaman bu kadar lak lak yeter,” dedi. Kırmızı suratını ekşiterek “Hani bugün izinliydik?” diye sorduysa da Siyah'ın pek umurunda olmadı “Tamam işte izin bitti, işimize bakalım, sen bana yardım et bugün yeteri kadar erzağımız var,” dedi. 


“Hadi şu arabanın aküsüne bakalım,” dedi Siyah. Kırmızı pek memnun olmasa da Siyah ne derse onu yapıyordu. “Tamam aç kaputu” dedi Siyah, Kırmızı kaputu açtı, Siyah şöyle bir motora baktı ve “Hay sizin yapacağınız işe!” diye söylendi, Kırmızı merakla gelip baktı motora ama Siyah neye söyleniyor anlamadı. 
“Gene neye söyleniyorsun?” dedi. Siyah motoru göstererek, “İlla ki motorun üzerine anlamsız bir kapak koyacaklar, şimdi bu anlamsız kapağı sökmemiz gerekecek ve adım gibi eminim ki akünün etrafında da böyle anlamsız bir kapak vardır,” dedi. Kırmızı'ya dönüp “Benim sırt çantamı getirir misin?” 
dedi, Kırmızı hemen çantaya doğru yöneldi. 


-Artı! 

-Ney artı? 

-Sen. 

-Şimdi de artı mı oldum? Ne alaka? 


cc » 


-Elektronik devrelerde “4” için genelde kullanılan renk kırmızı olur, yani bataryanın 


cc » 


*” ucundan çıkan kablo genelde kırmızıdır. 


-Sen de Eksi mi oldun şimdi? 

-Hayır. Ben aksiyim. 

-Bak onda haklısın işte, sen aksisin. 

-Hadi bırak goygoyu, avometremi gördün mü? 
-Avometre nedir? 

-Aküleri ölçtüğüm alet. 

-Hayır, görmedim. 


“Hay yapacağım işe” dedi Siyah kendi kendine, aynı zamanda yerde avometresini arıyordu. Kırmızı arabanın içinde belki bir şeyler bulurum ümidi ile arabanın içini kurcalıyordu. Kırmızının aklına bir şey gelmiş gibi doğruldu, Siyah'a doğru baktı, Siyah avometresini bulmuş arabaya doğru yürüyordu. Kırmızı olduğu yerden fırladı Siyah'ın yanına koştu “SİYAH!” diye bağırdı, bunu beklemeyen Siyah bir an sıçradı ve “Ne var ne bağırıyorsun” diye çıkıştı Kırmızı'ya. 
Kırmızı bir şeyler düşünür gibi Siyah'a doğru yaklaştı “O alet nasıl çalışıyor?” dedi, Siyah, Kırmızı'nın bu davranışına anlam veremese de “bu gördüğün kablolara prob denir, tahmin edersin ki kırmızı olan artı, siyah olan eksi, avometreyi DC voltaja ayarlayıp akünün kutup başlarına dokunduruyorum ve çıkan değeri okuyorum” dedi. Kırmızı biraz öfkeli biraz da şaşkın halde “Hayır ondan bahsetmiyorum, o alet nasıl çalışıyor? Pil kullanıyor mu?” 
dedi. Siyah iyice şaşırmış halde tek kaşı hava Kırmızı'ya bakarak “Evet kullanıyor 9 voltluk pil kullanıyor,” dedi. Kırmızı iyice şaşırmış ve sinirlenmiş bir halde “Yahu bütün elektronik aletler, elektrikli aletler bozulmuş, bütün bataryalar bitmiş, bütün aküler boşalmış, elektrik kesilmiş hiçbir yerde elektrik yok, o alet pille çalışmayı nasıl başarıyor? Nasıl bozulmadan kurtuldu o bahsettiğin olaydan?” 
dedi kendi etrafında dönerken. Siyah hâlâ tek kaşı havada Kırmızı'ya bakıyordu, birden gülmeye başladı “Yahu böyle sorsana beadam!” 
dedi gülerek. Kırmızı cevap bekler gibi Siyah'ın yüzüne bakıyordu. Siyah “Benim muhtemelen 


bütün elektrikli aletlerim çalışıyordur, o ilk saldırı günü yaptıkları elektro manyetik atım veya her ne haltsa bunları etkilemedi, çünkü bunlar metal bir dolabın içindeydiler. Ben bir de o dolabı topraklamıştım, muhtemelen o şekilde kurtuldular. Hatta benim çalışan bir cep telefonum bile var, eksi telefonumun bataryasını yenileyip o dolaba yedek olarak koymuştum, o da o saldırıdan kurtulanlar arasında.” dedi Kırmızı'ya bakarak, sonra da arabanın motoruna bakıp iç çekti “Nasıl açacağım ben şimdi bunu, aküye nasıl ulaşacağım?” diye söylenmeye başladı. 
Kırmızı düşüncelere dalmış bir şekilde Siyah'a bakarken “Arkadan öne doğru çek,” dedi. 
Siyah, Kırmızı'ya bakarak “Neyi arkadan öne doğru çekeyim?” dedi. Kırmızı motor üstündeki kapağı göstererek “Arkadan öne doğru çek, biraz zorlar klipsleri serttir ama öyle çıkar sadece,” dedi. Siyah şaşkın bir halde Kırmızıya bakarak “Nasıl yani? 
Nerden biliyorsun?” dedi. Kırmızı gayet sakin bir halde “Bir zamanlar bende de vardı bunlardan, bu modeli değildi ama aynı marka muhtemelen aynı yıldır,” dedi. Siyah artık şaşkınlıktan ağzı açık bir halde “Sen daha önce ne iş yapıyordun?” diye sordu, Kırmızı “Doktordum, hatta cerrahtım,” dedi. Siyah şaşkınlık içinde “Doktordun, hatta cerrahtın,” dedi ve devam etti “Anlamam lazımdı, benim beceremediğim pansumanı ayıldıktan bir saat sonra düzeltmenden.” Kırmızı, Siyah'a dönüp “Senin mesleğin neydi?” diye sordu, Siyah “Hadi tahmin et bakalım,” dedi Kırmızı'ya bakmadan. Kırmızı “Sen kesin mühendis falansın,” dedi, Siyah şaşkın bir halde “Adam salladı tuttu iyi mi!” dedi ve işine döndü, başını kaldırmadan Kırmızı'ya “Hadi sen de arabanın içine bak belki işe yarar bir şeyler çıkar,” dedi. Kırmızı'nın dediği gibi motor üstündeki korumayı çıkardı, daha sonra akü kutusunu buldu, akü kutusu “kolay lokma değilim” der gibi uğraştırsa da Siyah onu da açmanın bir yolunu bulup açtı. Aküyü ölçtüğünde “HALELUYAH” diye bağırdı. 


Devam Edecek... 
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GİZEİLİ ROMAN - Bölüm 4 NN ün HASAN ÖNAL a e i 


Tarih: 2111 
a Butarihinsanlığın uzunsüredir beklediği o inanılmaz fantazilerin gerçekleştiği tarihti. Dünya'nın kaderini değiştirecek devrim niteliğinde "Oluşumların" insanlığın hizmetine girdiği yıldı. 
oi İnsanoğlunun yıllarca peşinde koştuğu o, ölümsüzlüğe bir adım daha yaklaşılmıştı. Rus bilim N » adamlarının ai ei kendini yenge line Öz elizini Gr ağ çıkaran aşıyı bulduğunda, 


İnsanın belli bir takvim süresince yaşayabileceği “ metamorfoz ile -ki bu oldukça zahmetli bir süreçti- hücre ağı yenileme refleksine giriyor, İ altı saatlik oldukça acılı bir kristalleşme eylemi © gerçekleşiyordu. Bu, eski hücrelerin vücudu © bir tulum gibi sıyırarak çıkması ile oluşuyordu. > VE Tek handikap, bu sürecin oluşumunda vücudun ü 
5 mutlak ve mutlak sıfır ışık altında olmasıydı. | 
Evet, bazıları için bu çok değerliydi. Yaşlanmayı sıfırlayan bir süreç! Kim, hangi yaşta başladı ise o yaşa yenilenebiliyordu. Tabi bu sonsuz bir döngü değildi. Dört yılda bir tekrarlanabiliyor ve vücut buna ancak kırk dokuz kez karşılık verebiliyordu. 


i 1 
— - öf 24 >> | 
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İnsanoğlu bu durumdan mutlu muydu? Çoğunluk bunu kabul etse de, azımsanmayacak © 


a 
, 


aranan ilk kriter bu değil miydi? 


dönüşü yoktu! Ya hep, ya hiçti. Ben kabul edenlerdenim... Zaten kule nöbetçilerinde (a 


N — Rusların böylesi bir devrimine karşılık, Yy ülkemden dünyayı bir kez daha şoka sokacak o haber duyurulmuştu. Türkiye, yıllarca gizlediği o projeyi açıklıyordu. 
Uzayı kucaklamamıza adımlar kalmıştı 


n 


N 


"Dünya'yı uzaya bağlıyoruz beyler! 
Önümüzdeki yıl inşasına başlayacağımız Uzay Asansörünü sizlere duyurmaktan onur ve gurur duyuyoruz!" 


Evet başarmıştık. Kısa sürede bunu 
* başarmak herkesi şaşkına çevirse de, 

asansör ile uzaya çıkmak için ülkeme 

insan yağıyordu. Bu, ülkeyi Dünya'nın 

yeni süper gücü yapmaya yetmiş de 

artmıştı bile. Ta ki o güne kadar... O i, felaket gelene kadar. 


Nedendir bilinmez! İnsanlığın başına 

./. gelebilecek en büyük felaketin mimarı © olmak insanı oldukça üzüyordu. 

| Uzay asansörünü uzaya bağlayan 

—. gemilerin bir şekilde yörüngeden çıkarak o felaketin başlangıcı olması korkunçtu. Kopan halat serbest 

kalmış, görünmez bir devin kırbacı gibi 

| © Dünya'yı dövüyordu. Bu, Dünya'nın 

© ritmik dönüşünü bozmuş, balansı 

© bozulmuş bir tekerlek gibi dönmesine sebep olmuştu. Kopup dönerek düşen halat, Dünya'yı adeta biçiyordu. Dünya kan gölüne dönmüştü. Bunu anlatmak için Dünya'daki hiç bir dil yeterli olamazdı! Olan olmuştu... İnsanlığın, en az, yüz bin yıl sonra beklediği buzul çağının da hazırlayıcısı olmuştu. 
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-Arda! Arda! Duyuyor musun beni? 


© -Evet ben 113 Arda! Sen kimsin? 


-Sonunda! Biliyordum! Ben Burak, 651. Kuleden Burak! 
-? Burak! Bekler misin? Tamam! Konumunu buldum! Sana bağlandım. 
-Ne kadar 
-Bekle! Hesaplama yapıyorum. 


yakınım sana Arda? Görebiliyor (musun? 
-Tamam! Bekliyorum! 

-Burak, sana ulaşmam yaklaşık doksan bir saat civarı olacak... 
Tamam mı? Sakın hedef sabitleme lazerini açma! Uyarıyorum sakın açma! Sana kitlendim, sorun yok! 

-Arda! Arda! O kadar sürem yok benim... Mutlak bir kuleye intikal etmem gerek! 
-Buraknekadarzamandırkuledışındasın... Nekadar, söylehemen? 
-Bugün tam, bin üç yüz elli bir gün olmuş... Yani sürenin dolmasına otuz altı saatim kaldı... Metamorfoz sürecine gireceğim! 
-Tam da zamanı! Lanet olsun! Burak, elimden geldiğince bulmaya çalışacağım... Ama çok zor Burak!.. Çok zor! 
-Kulenin dışında hücre metamorfoz sürecim başlarsa biliyorsun hiç şansım yok! Biliyorum Burak biliyorum! Lanet olsun ki biliyorum! 

-Arda! Arda son dört saatim kaldı! Ben delici ile dibe girmeye çalışacağım! Başka şansım yok! 

-Sakın deneme Burak! Sakın deneme! Bu çok riskli! Sen biliyor musun yoksa Burak? 

-Neyi biliyor muyum? Söylesene! 

-Arda! Cevap versene! 

-Lanet olsun! Beyaz prizmalardan haberin yok mu senin Burak? 
-Neyden bahsediyorsun? Ne beyazı ne prizması? Ben dibe iniyorum Arda! Sürecim başlıyor! 

-Sakın yapma! Dur bekle! Yapmaaaa!.. 


Devam Edecek... 
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-Ayran ister misin abi? 

“Şimdi degil Salih..." 

- Abi dalgınsın bugün, hayırdır! 

"Kaç kişiyle konustuk sence Salih?" 
-Hmm! Yüz kırk kişi olmuştur heralde abi! 


“Bu kadar kişiyle konuştuk, beklediğimiz cevabı veren henüz çıkmadı!.." 


-Elbet çıkar abi, umudumuzu yitirmeyelim. Daha konuşacağımız binlerce insan var! 


“Var da ben pek ummuyorum buradan çıksın! Nerde abicim bu yerli bilimkurgu sevenler?" 


-Bence şu an önümüzden geçip gidiyor bile olabilirler! 


“Bu kadar az mıyız ki? Dizi film sorsak, figüranlarina kadar anlatırdı millet!..” 


-Bilimin gelişmesi lazım abi! Bilim olmazsa zor! Millet neyin kurgusunu yapacak ki bilim olmadan? 


Napıyosun kardeşim yemek yiyoruz şurda..." 


-Yasah gardeşim çımlara oturmah! (Görevli, elindeki uzun saplı süpürgeyle bir yandan spikeri dürter) 


"Ne diyosun abicim! Çimlere oturur, ezersen daha iyi büyür! 
Bilimsel ola..." 


-Sen bana mı oğretiyon concon! Gahh git! Gafamı bozma durduh yerel (Bu kez, peynir tenekesinden bozma faraşla taciz eder) 


- Abi ayranı da süpürdü adam! İç dedim sana zamanında!.. 
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Kısa Öykü 


Kenan Çetinkaya 


“Hayatım! hayatım çabuk uyan.” 
“Ne oldu yine?” 


“Sanırım kalksan iyi olur, çocuklar yine durmuyorlar.” 


“Yine ne yaptılar söyle bakalım?” 
“Bilmiyorum, bizi bir getirdiler.” 


ama gezegene 


“Nece! Rotadan çıktık mı yoksa?” diyerek yüzlerce küçük gözünü açtı telaşla Zxdel. 


“Tam olarak değil.” 


“Nasıl tam olarak değil, çıktık mı çıkmadık mı?” 
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“Aslında rotadaki gezegenlerden birisinin üzerindeyiz şu an o kadar.” 


“Öf bu çocuklar başımıza iş açacaklar bir gün, Zxefs değil mi yine?” 


“Evet.” 


“Sana söylemiştim değil mi bu çocuğun beyniyle oynamayalım diye, ama yok neymiş ne kadar yaratıcı olursa o kadar iyiymiş. 
Bak merak küpü oldu.” diyerek bir ahtapotu andıran uzuvlarıyla kendisini yataktan hızla itti ve sinirli bir şekilde arkasında eşiyle açılan kapıdan dışarı çıktı. Geminin koridorlarında ilerlerken hala söyleniyordu. 


“Çocuk daha kuluçkadan çıkalı ne oldu, ama 


zazi 17 


gel gör ki evrene bedel. Her şeyi bilmek istiyor, ooynamayacaktık beyniyle, şimdi beyni makine gibi ne öğrense daha fazlasını istiyor bir yerde durmuyor ki. Dıslhj'ye bak nasıl da uysal, çünkü ben istemedim. 
Normal bir çocuk.” 


“Normal mi?” 


“Tamam. Tamam, belki kütleçekimi etkisizleştirebilmesi pek doğal değil ama bir farklılık olması da iyidir. Hem de pek zararlı bir özellik değil en azından. Zaten ben de bir işe yarar düşüncesiyle istemedim ki bunu öylesine bir şeydi işte.” 


Bu sırada yönetim odasının kapısı hızla açıldı. İki çocuk kontrol masasının önünde birbirlerini itekliyor bir yandan da bağırıyorlardı. 


“Ben daha zekiyim öyle değil mi? O zaman benim dediğim olur, hem ben senden önce doğdum tamam mı?” 


“Olabilir ama evren kitabı madde 154658/ fıkra 2145 der ki; Zeki ve üstün olan hiç bir uygarlık diğerlerine müdahale edemez, ayrıca...” 


“Tamam be o zırvalıkları ben de biliyorum sadece biraz eğleneceğiz o kadar.” 


“Eğleneceksiniz sadece öyle mi evlat?” diyen Zxdel sinirle yavrusuna bakıyordu. Bu sırada Dıslhj korkuyla ne yapacağını bilemeden tavana zıpladı. 


“İn aşağı korkma kızmayacağım.” 
“İnmem, kızarsın.” 
“Söz, inan kızmayacağım.” 


“Benim bir suçum yok uyardım. Ama...” 
eğdiği başını hiç kaldırmadan annesinin olduğu yere doğru giderek kendisini aşağı bıraktı yavaşça. Annesinin arkasına gizlenip kardeşine baktı. 


“Yine her şey benim üzerime kaldı galiba!” 


dedi Zxefs gülümseyerek. 
“Bu kez ne yaptın bakalım?” 
“Henüz bir şey yapamadım ki.” 


Zxdel görüntü paneline bakarak nerede oldukların anlamaya çalışıyordu. 


“Merak etme baba sadece iki ışık yılı saptık yolumuzdan o kadar. Basit bir hareketle geri dönebiliriz, eğer istersen...” 


“Aman sen karışma, sen karışma! Bu aşağıdaki hareketlilik neyin nesi?” 


“Şey baba aşağıdaki garip yaratıklardan birisi yavruluyor sanırım, ben de sadece hologram makinesine kaydedip okulda gösterecektim.” 


“Evet baba bak kaydedici ışıklarını da açtı.” 
dedi annesinin arkasından bir an başını çıkaran Dıslhj. 


“Yeni bir tür galiba kitapda hiç karşılaşmadım ben.” Zxefs ekranı izlyordu. 


“Evet baba yeni gelişiyor galiba ama biraz aptallar sanırım.” Dedi annesinin arkasından ekrana bakmak için uğraşan Dıslhj. 


“Onu nereden çıkardınız şimdi?” 


“Frekanslarını çözdüm, bu aşağıdaki şeye “ahır” diyorlar.” 


“Yaşadıkları yer mi yoksa?” 


“Hayır baba orada kendilerinden daha aşağıda olan yaratık türlerini besliyorlar, sonra da onlardan sağladıkları ürünleri yiyorlar. Sanırım enerji tabletlerinden haberleri yok.” Zxefs yeni bir şey bulmanın gururuyla konuşuyordu. 


“Ve sen bu kadar geri bir ırkın üzerinde eğlenecektin hem de aydınlatıcıları da açık bırakarak öyle mi?” 


“Ama baba ne olabilir oki? Sadece kaydedecektim o kadar. Bak bak yaratık 


www.yerlihilimkurgu.com 


95 


96 


yavruluyor ne kadar iğrenç.” 


Bu sırada herkes görüntü panelinde olanları izliyordu. 


“Aman Tanrım ne kadar iğrenç değil mi hayatım?” 


“Belki de ama bir canlının varoluşuna tanık oluyoruz hayatım. İyiki bizi fark edemiyorlar, Zxefs ışık yansıtıcılar devrede değil mi?” 


“Evet baba bizi göremezler.” derken gülümsüyordu. 


“Neyse işlem tamamlansın da gidelim, anlatacak ilginç şeyler tatillerin güzelliğini arttırır. Hem bunu bölgeye bildiririz, belki birileri incelemek ister.” oOUzuvlarıyla eşine sarılarak izlemeye başladı. 


“Bu da ne böyle?” diyerek bağıran Zxdel arkasını döndüğünde Zxefs gülümsüyordu. 


“Bunu kaydetmeliydim baba, kaydetmeliydim.” 


“Ah sen bir türlü akıllanmayacaksın değil mi? Şimdi ne olduğunu anlayamayan bu yaratıklar kim bilir ne kadar şaşıracaklardır.” 


“Aman baba, bir ışık demeti sadece. Ne olabilir ki?” 


Bu sırada geminin metrelerce aşağısında dünya kendi halinde dönüyordu. 


“Bu da ney?” dedi ahırdan uzaktaki bir evin bahçesinde oturan adamlardan birisi gökyüzünden aşağıya doğru yayılan ışığı gösterip. Ardından yanındaki beyaz sakallı hahama şaşkınlıkla baktı. 


“Bilmiyorum. Ama orası neresi biliyor musun?” dedi ayağa kalkan haham. 


“Orası mı? Meryem'in evi galiba.” diyerek o da ayağa kalkmış merakla gökteki ışığı izliyordu. 


Son 
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Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


PO © Mi 


yeyiiilimkurguyukseliyor dg .com 


Özel Sayımıza Kısa Öykü Yazmak İster misiniz? 
Detayları, Facebook sayfamızdan veya aynı isimli sohbet grubumuzdan öğrenebilirsiniz. 
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Arapça, “Hasan er-Rammah “ ismi, çoğu dillerde Hasan el-Rammah olarak karşımıza çıkabilir. 


ARABİSTAN 


Hasan el-Rammah (Nacm ad-Din el-Ehdâb) barut ve patlayıcı maddeleri inceleyen ve savaşın prototip araçlarını tasvir eden, Memlük Sultanı emrinde çalışan bir kimyager ve mühendisti. Türk Memlükleri devrinde, Sultan Baybars'ın zamanında(1260-1277) günümüz Suriye topraklarında yaşamış ve 1294-95 yılları arasında ölmüştür. 


Memlüklerin çoğu başta Kuman-Kıpçaklar olmak üzere Türk halklarından oluşuyordu. 
Bu sebeple Hasan el-Rammah'ında Türk asıllı olduğu düşünülmektedir. 
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Yazdığı, “Kitabü”-Fürüsiyye ve'l-Menâşıbü'l-Harbiyye” (Askeri Atlı Muharebe ve Zarif Savaş Cihazları Kitabı) ve “Nihâyetül-Su'ül ve -Ummiye fi Ta'allüm A'mâlü'-Fürüsiyye” isimli eserlerde patlayıcı maddelerden, ateşli silahlardan ve ilk olarak roket sistemi ile çalışan torpidolardan bahsedildiği görülür. Bu Arapça eserin bir el yazma nüshası Topkapı Sarayı (o Kütüphanesinde bulunmaktadır (Topkapı Sarayı A. 2651). Diğer bir nüshası Paris'te Bibliothegue National'de Ancien fond 


MS. 1127 numarada kayıtlıdır. 


| Ji el-Rammah'ın 1275 
yazdığı bu harp tekniğine ait eserde 


yıllarında 


patlayıcı madde ile dolu roket sistemiyle çalışan, 3 ateşleme yeri olan torpidonun resimleri de yer almaktadır. Belgelenen ilk roketin bir modeli, Washington DC'deki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nde sergilenmektedir. 
Model, özellikle Ulusal Hava ve Uzay Müzesi için inşa edilmiş ve 1976 yılında George Marsden Design Company tarafından Müze'ye bağışlanmıştır. 


asan el-Rammah'ın barut hakkındaki dikkat Kitabında 
için özel olarak tasarlanmış 22 


bilgisi 
Roket tanesi barut reçetesi olan 100'den fazla 


çekicidir. 


tarif bulunmaktadır. Bu reçeteler yeterince 


detaylıdır, hangi malzemeden ne kadar oranda katılacağı ayrıntılarıyla anlatılmıştır. 
Bu anlatımlardan ideal oranları yakaladığı da anlaşılmaktadır. Askeri amaçların dışında 


fişek yapımı içinde tarifler bulunmaktadır. 


Yanmayan ve patlamadan koruyucu giysi icadı da bulunmaktadır. Bu giysi için ipek kumaş kullanıldığı yazmaktadır. Hasan el-Rammah bir öğretmenin talebi üzerine, MS 1270 ve MS 
1280 yılları arasında bu önemli ve şok edici 
kitabı yazmıştır. Hassan el-Rammah çeşitli yangın çıkarma oklarını ve mızraklarını da 


anlatmış ve göstermiştir. 


Tarihçiler, çeşitli silah türleriyle ilgili barut formülünün çok fazla olduğunu ve El-Rammah'ın hepsini tek başına bulmadığını ilk 
Rammah, yazdığı bilgiden miras olarak 


belirtiyor. o Kitabının sayfasında  elbahsetmektedir. Bilgilerin büyükbabasından miras kaldığı düşünülmektedir. El-Rammah, 


kitabında ayrıntılı olarak potasyum nitratın 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saflaştırılması sürecini açıklıyor. Barutun roket, top ve ateşli silahlarda kullanımı için potasyum nitratı saflaştırarak kullanımını ilk hesaplayanın Hasan el-Rammah olduğu 


tahmin ediliyor.  Torpidoda kullanılan roket teknolojisinin batıya gidişinin ise Haçlı Seferleri sonucunda gerçekleştiği düşünülmektedir. 

şi e a, eğ 

> MoNGoLs 


sis, ,* N 
Ulttle Armenia Nb Mongol 
Gl > offensive 


N 


arihi 


kayıtlara göre Çinliler barutu 

MÖ 3. yüzyıldan beri kullanmaktadır. 
Başlangıçta barut kutlamalarda havai fişekler için kullanılmış fakat MS 1045 yılında Çin ordusu barut ve fişekleri savaşlarda kullanmaya başlamıştır. 13. yüzyılda Sung hanedanlığı Moğol saldırılarına karşı şarapnel dolu roketler kullanmaya başlamış. Bu savaş sonucunda şaşkına dönen Moğol ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. Tabii ki Moğollar çok geçmeden savaşta gördükleri bu silahları yapma yollarını aramışlar. Daha sonra Moğollar yapmayı öğrendikleri bu 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yeni silahları Macarlara karşı kullanmıştır. 
Bu kez de Moğollar zafer elde eden taraf olmuştur. 1258 yılında ise Moğollar Araplar ile karşılaşmış ve Bağdat'ı ele geçirmişlerdir. 
Sonucunda Barut ve fişeklerin doğuya ulaşması ile Memlüklar da bu yeni savaş silahlarını keşfetmiş oldu. 


Öncesinde karada kullanılan barut ve fişek teknolojisi, Hasan el-Rammah'ın çalışmaları ile farklı bir boyut kazanmış ve ilk torpidoyu tasarlamıştır. Torpido, dümeni ve pervanesi bulunan suyun altından veya üstünden suya atılan, dümenini ve pervanesini kullanarak hedefine ilerleyen, patlayıcı bir sualtı silahıdır. 
Torpido denilebilecek ilk çizimler, Hasan El-Rammah tarafından 1275 yılında yapılmış çizimlerdir. 


em 


Rammah'ın 


çalışmaları, osu yüzeyinde gidebilen bir roketi göstermektedir. Bu cihaza kendi başına hareket eden ve yanan yumurta diyordu. Gemi savar bir tasarımdı ve normal torpidolardan farklı olarak suyun altında değil yüzeyinde hareket ediyordu. Suyun üzerinde sekerek ilerliyordu. Hasan el-Rammah'ın el yazması kitabı bulunana kadar torpidonun yakın tarih icadı olduğu sanılıyordu. BBC belgeselcileri bu cihazı, model tasarımcısı Richard Windleye Hasan el-Rammah'ın 


el yazması kitabına dayanarak yeniden 


yapılandırmıştır. Metinlerde cihazın armut şeklinde olduğu yazılmıştır. Bakır ve demir plakalardan üretilmiştir. Richard Windley'in anlattığına göre, cihazın üstü boyunca uzanan ana tüp kara barut yükünün bulunduğu yerdir. Sivri ucu, gemi gibi ahşap bir tekneyi vurduğu zaman patlayarak ve hasar veriyordu. 
roketler 


Üzerinde bulunan 


bugün Oo kullandığımız Oo ve Çinlilerin yüzlerce yıl boyunca kullandıkları havai fişeklere benzemektedir. Yapıldığı dönemde alt gövdesinde muhtemelen dövme demir kullanıldığını, cihazın her iki tarafında bulunan çubukların denge için olduğunu ve bir tür dümen işlevi gördüğünü anlatmıştır. Cihazın yeniden tasarlanıp denenmesi ile işe yararlılığı konusunda tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. Hasan el-Rammah'ın torpidosunda kullandığı roket teknolojisi günümüz roketlerinin atası kabul 


edilir. 


C.. torpidoları (o ise 
Hırvatistan'ın Rijeka 


Hırvat asıllı İvan Lupis Vukiç tarafından 


bugünkü kentinde geliştirilmiştir. Daha sonra bu tasarım İtalya'da bazı donanma projeleri üzerinde çalışan İngiliz mühendis Robert Whitehead 
1864 yılında 
Avusturya-Macaristan ilk tahrikli torpido olan Minenschiff resmi olarak 


tarafından İvan oLupis ile anlaşılarak donanması okomisyonuna otomatik 
21 Aralık 1866'da sunulmuştur. Torpido 


teriminin bir deniz saldırı patlayıcısı olarak 


Robert Fulton tarafından 


(5) 
Torpido kelimesi, bir balık olan torpido 


adlandırılması 
1800'llü yıllarda gerçekleştirilmiştir. 


balığından (Torpediniformes) gelmektedir. 
Latincede torpere kelimesi uyuşturmak, 


sersemletmek anlamına gelir. Fulton'un 


ölümü ile torpidonun gelişim süreci bir süre 


Robert Whitehead hırpalanmış bir test torpidosu ile. 
(bugünkü Hırvatistan), c.1875 


süresince yeniden ilerleme kaydedilmiştir. 16 
Ocak 1877'de bir Osmanlı vapuru olan İntibah 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşları'nda otomatik tahrikli torpidoyla batırılan ilk gemi oldu. 


Bizimse torpido kullanımında tarihe geçen başarımız Çanakkale Savaşında Muavenet-i Milliye'nin 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece İngiliz donanmasına ait olan Goliath zırhlı gemisini batırmasıdır. İngiliz basını bu haberi, “Davut sallama sapanla taş attı, dev Goliath'ı başından vurdu” başlıkları ile yayınladılar. Goliath, Kısas'ül Enbiyâ'da anlatılan hikayeye göre, Davut Peygamberin kavmine musallat olan Callud isimli devin diğer adıydı. Ve çoban olan Davut peygamber, sapanla attığı taşla bu devi yenmişti. (1) 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- €he Taily Mepnblican Neme. 


British Ship Sunk; 500 TI 


a planla in Hudson River Superis (9 Anything e in German Navy vee U.S. NOTE eyi FRIENDLY ol BUT ARM 


AUSTRIA 15 
PREPARED 19 n “r s0? NIN v 


7 kinci Dünya Savaşı süresince torpido 
İn 

Japonya idi. Japonya bir torpile hidrojen tahrik uygulayan ilk ülkedir. O dönemde böyle bir 


gelişmelerin (o öncüsü 


peroksitli sistemini Oo başarıyla teknolojiye sahip ikinci ülke ise Almanya idi. 
Almanya akustik güdümlü torpil teknolojisini geliştirmişti. ABD ise aynı Alman teknolojisi ile aktif/pasif güdümlü Mk43'ü üretmiştir. 
Bu torpil daha sonraki Mk44 ve Mk46 torpillerinin temelini oluşturmuştur. (2) Bu dönem hafif torpil geliştiren diğer iki ülke ise Sovyetler Birliği ve Fransa'dır. Çok uzun bir geç kalışın ardından sonunda ülkemizde de ASELSAN tarafından geliştirilen hafif torpidonun, 9-12 Mayıs 2017'de düzenlenmiş olan 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF17) ilk defa sergileneceği 


açıklanmıştır.(3) 


Roket teknolojisi uzun yıllar torpidolarda kullanıldıktan sonra 1792 yılında Hindistan'ın İngilizlere karşı küçük metal gövdeli roketler kullanması ile yönünü yeniden gökyüzüne çevirmiştir. Bu karşılaşmada İngilizler ciddi kayıplar vermiştir ve roketlerin bu kadar etkili olması İngiliz ordusunun dikkatini çekmiştir. 
İngilizler de 1805 


Sonucunda yılında 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roketi silah olarak kullanmaya başlamıştır. 
Ardından Amerika(1847) ve Fransa Birinci Dünya Savaşı'nda roket teknolojisini savaşlarda kullanmıştır. 1957'lerde Sovyetler Birliği ve Amerika Dünya'nın yörüngesine teknolojide 


roketler üretir duruma gelmiştir. Yine aynı 


uydu yerleştirecek gelişmiş yıl yani 1957 yılında da Türkiye'de birileri roket teknolojisi ile ilgilenmeye başlamıştır. 
1957 yılında 17 yaşlarında olan ve Rusya'nın 
Sputnik P adlı füzeyi uzaya göndermesinden oldukça etkilenen Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi öğrencileri Artuğ Sayıner, Adnan Zambak, Güngör Gezer, Osman Caran ve Atilla Yedikardeşler adlı gençler aynı yıl lisenin havacılık koluna bağlı olarak “Roket Kulübü'nü kurarlar. Bu Liseli gençlerin kurduğu kulüp bu kadarı ile kalmayıp uzun yıllar süren çalışmalar, başarılı denemeler ve ödül dahi alan roket çalışmaları ile ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. Ancak 70'li yılların ikinci yarısında terör olaylarının tırmanması üzerine, o teröristlerin derneğe sızarak çalışmaları sinsi emellerine alet etmemeleri için roket yapımı çalışmaları durdurulur ve paraşüt, planör ve model uçak çalışmaları hız kazanır. 12 Eylül sonrasında açılan ilk dernekler arasında yer alan kurum, roket çalışmalarına yeniden başlar. Bu dönemde 
dernek üyeleri arasından 60 paraşütçü, 75 
model uçakçı, beş planörcü sertifika almıştır. 
Halen Türkiye'nin tek sivil uzay kuruluşu olarak çalışmalarına devam eden HUZAD, Türk sivil uzay çalışmalarının önderliğini 


yapmaya devam ediyor. (4) 


2015yılına gelindiğinde ise İTÜ öğrencilerinin gayretleri ile Lagari Thrust Roket Takımı kurulmuştur. Bu yıl yani 2017 yılında da IREC18 Roket mühendisliği yarışmasına katılacaklardır. Lagari Thrust Roket Takımı isminin ilham kaynağı ise Lagari Hasan Çelebi'dir. Lagari Hasan Çelebi ise 17. yy da ilk dikey uçuşu gerçekleştirdiği kabul edilen kişidir. Kimi araştırmacılar bunun doğruluk payı olabileceğini söylemektedir ancak kesin kanıtlara ulaşılamamıştır. 17. yüzyılda yazılan bazı yazılar ve yapılan çizimler dışında geçerli bir kaynak bulunmamaktadır. 


Atatürkün sözleri ile bitirmek 


istiyorum: 


Yazımı 


“Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki Ay'dan bile bize haber yollayacaktır. Bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görevse Batı'dan bu konuda fazla geri 


kalmamayı temindir.” 


“Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'deki konuşması, 1936.” 


*Karabarut; kükürt, odun kömürü ve potasyum nitratın bir karışımıdır. 


(1) http://www.hurriyet.com.ir/bugun-muavenet-i- 


milliyenin-ingiliz-zirhlisi-goliathi-batirmasinin-100- 


yildonumu-28990974 


(2) http://uskudar.biz/mXC3XBChendishane/makaleler/ torpil-teknolojisi-temel-bilgiler 


(3) http://www.hurriyet.com.tr/aselsanin-torpidosu- 


gorucuye-cikiyor-40430426 


(4) http://huzad.blogspot.com.tr/ 


(5) http://49817097.weebly.com /torpedo.html 


(6) https://tr.wikipedia.org/ 
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Gem KILIÇ 
X-BİLİNMEYEN Bilimkurgu Derneği Başkanı 


Türkiye'de Bilimkuryu Dergi ve Fanzinleri 


Sali 


BTM FM 


N 9 


İLA, 


Türkiyede BK konusunda ilk olma merakı ya da heyecanı, dikkatli araştırmacılar için engelli bir koşu ©. 
gibidir; zira karşılarına çıkan herkes, | esi İKE 2 
ilk olmak peşindedir de “gerçek ilk'in | 

keşfi, belki de 100 yu sonra ortaya çıkacaktır. Çünkü içinde yaşanılan zaman, daima sübjektif yani içsel ve duygusaldır. Tarafsız bakmak o kadar kolay değildir. Zaman geçtikçe ve taraflarlık azaldıkça, objektifeşilir, yani daha nesnel ve tarafsız bakmak mümkün olur. Bu yüzden, ne yaparsak yapalım, bir yerlere saklanmış, kıyıda köşede kalmış, kendini duyuramamış eserler de zamanla ortaya çıkacaktır. 
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u açıdan Türkiye'de ilk BK öyküsü ne B zaman yazıldı? Bunu 1I.yy.da Anadolu'da yaşayan Samosatlı Lucianus'un “True Historica” (Gerçek Tarih) adlı eserinde, Yunanistan'a yelken açan bir gemi, fırtınaya tutulur ve yolcularıyla birlikte Ay'a savrulur. 
Oraya varan Dünyalılar, Ay ile Güneş arasındaki savaşa katılmak zorunda kalırlar. 


Üstelik (o Lucianos, adlı, kanatlarından 


EE TRUEİİ HI STORY İK 


İkarus 


biri alçıdan diğeri kartal kanadı olan bir yaratır. Bu kanatlar 


kahraman 


sayesinde,  İkarus, atmosferi Oo aşarak 
Aya varır, orayı 


üs kullanarak, başka gezegenlere geçer. 
(Scognamillo, 1989)! Mitolojiyi ve kadim sembolleri bilmeyenler için elbette bu bir BK yapıtıdır. 

ile 


sonları başlarında 


19.yy 20.yy spritüalizmin ardından moda haline gelen BK'nun, Türkiye'de ilk ortaya çıkışı, 1918'de yayınlanan Refik Halit KARAY'ın Ago Paşa'nın Hatıratı Adlı öykü kitapları dizisinin 2.kitabında yer alan 2.öyküdür. Ago Paşa, bir papağanın adıdır ve yazar, toplumsal eleştiriyi de bu kanaldan yapmıştır. Batı kaynaklı özellikle I. Ve II.Dünya Savaşları arasında yazılan roman ve öykülerin arka planında toplumsal ve siyasi eleştiri ile ütopyalar çok görülür. Bu yüzden BK için “Kaçış Edebiyatı” da denmiştir. 


Henüz TBMM Hükümeti kurulmamış, 
Ama 
KARAY, Ankara'nın geleceğinden söz eder. 


Cumhuriyet de ilan edilmemiştir. 
Bu bağlamda, konuyu ütopya olarak ele almıştır: Amerikalı bir gezgin, Ankara'ya gelir. Ankara, insanın hayal gücünü zorlayacak derecede, üstün teknoloji ile donatılmış, yürüyen merdivenleri olan, yaşaması kolay, bir kenttir. Ankara Garının kubbeleri  billurdan, 


parkeleri elmastraşcamdandır. Bu ütopyada 


duvarları o çiniden, mevsimler bile kurulu akümülatörlerin 


devamlı aynı sıcaklıkta ayarlanmasıyla kontroldedir. Hiç yağmur yağmamakta ve devamlı gündüz yaşanmaktadır. Bu yüzden görkemli evlerin ne damları, ne pencereleri vardır. Kaldırımlar yürüyen yol şeklindedir. 
Otel odaları boştur ve nasıl bir kullanım talep ediliyorsa o şekle girmektedir. Yemekler, kişinin kalori ihtiyacına göre otomatik hazırlanır. Hatta Ankara'da ölüm yoktur, 


onun da çaresi bulunmuştur? 


Ondan sonra geniş bir boşluk ve 1943 de Dr. 
Vedat BİLGİN'in Rüya mı Hakikat mi? 
romanı ortaya çıkmaktadır3. Ancak arada yayınlanmış öykü veya kitap varsa, bunlar da saklandıkları köşelerinden bir gün ortaya çıkacaklardır. 
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MACERA BAŞLIYOR 


| 4 onu 1971'de ODTÜ'lü matematik bölümü 
Sezar Erkin ERGİN'in 
Bilim-Kurgu 


öğrencisi 
ANTARESA, 
Fiction adıyla B formatında, 200 civarında 


*Science- 


meraklısına ulaştığı fanzin ile tekrar canlanır. 
Edebiyat ve Kültür Dergisi alt başlığını taşır. Sayfa sayısı öykülerin uzunluğuna göre 32,38 gibi değişir. 


BİLİM—KURGU*SCIENCE—FICTION 


Önceleri kapağında sadece adı yazılıyken, giderek resimler ve Tarık ERGUVAN'IN kaleminden çizimler de yer almaya başlar. 
S.E.ERGİN'den bir öykü, bir de yerli öykü, yabancı dilde 


İçeriğinde başyazı ve mektuplaşmalar, bazen bir film bazen de kitap tanıtımı yer alır. 3 aylık, 6 aylık ve giderek yıllık çıkmaya başlar. Ancak üzerindeki tarihlere göre gerçek baskı tarihlerinde kaymalar olur. 
Sözgelimi 1973'de Milliyet Yayınlarında Uzay Yolu adıyla 4 baskı yapan ve 5000 satan çocuk romanı yazarı Selma MİNE ile 1974'de tanışmaya gittiğinde, elinde 1971'de bastırdığı ilk sayı vardır ve kendisinden öykü talep eder. 
Yazarın Öze Dönüş adlı öyküsünün basımı 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3.Sayı (Yaz 1974) ve OBİ öyküsünün basımı 5.Sayı (Kış 1974/75) olmasına rağmen, bir söyleşisinde, şöyle diyerek gerçeği çarpıtır: 


“(...) Bilimkurgu yazarları zaten varsa bile kendini tanıtmayan kişilerdi ama dergiyle biraz belki onlar öne çıktı. 
Selma MİNE örneğin, o zamanlar bilimkurgu değil de çocuk romanları üzerine gidiyordu. Dergiden sonra bilimkurguya yönelmeye başladı ve daha sonra kendi dergisini çıkardı, X-Bilinmeyen diye. Yani bir başlangıç yapmış olduk, açıkçası.(...) (Nostromo, 2/19)5 


Baskısından dağıtımına her şeyi ile kendisi ilgilenmektedir ve parasal zorluklar dolayısıyla ebat yarıya, sayfa sayısı da 16'ya düşer. 13 sayı sonrasında, iki sayfalık teksir haber bültenine dönüşür. 


Giderek o durumunun Oo kötüleşmesinden dolayı, 1976'da Selma MİNE tarafından S.E.ERGİN'e,parasaldestekvezenginiçerikle profesyonel olarak piyasaya çıkartılması teklif edilir; ancak kabul görmez. Bunun üzerine, tanınmış sinema eleştirmeni ve Fantastik Gerçekçilik üzerine kitaplar yazmış olan Giovanni SCOGNAMILLO ile görüşen Selma MİNE, ondan, yabancı ülkelerde yayınlanmış bilim kurgu fanzinlerinden örnekler alır. 


Nisan1976'dailksayısıçıkan X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi, teksir ve resimleri stensil denilen bir teknikle Ankara'da 300 adet basılır ve S.E.ERGİN'in abone ve meraklı adreslerine (bedava 


gönderilir. Başyazı, 


TVsinema köşesi, yabancı yazarların bilim kurgu 


öyküler, karikatürler, okur köşesi, 


görüşleri olmak üzere zenginleştirilmeye çalışılan içerik, ilgi görür ve abone olanlara gönderilir. 


X BİLİNMEYEN 


ilim-kurgu dergisi 


gi 


Ancak zamanla içeriği oluşturan yazar-çizer 


kadrosunun genişlemesi yanında okurların baskıları, piyasaya sürülen profesyonel bir dergi haline dönüşmesine sebep olur. 1976'da yayınlanan 9 sayıdan derlenen Özel Sayı, 
1977 yılı Ocak ayında piyasaya sürülür. 1977 
Mart ayından itibaren de 32 sayfa, kuşe renkli kapak, 10.sayı olarak yayınını sürdürür. 
Datiç (Ege), Ali Sipahi (Karadeniz), ve değişik dağıtıcılarla diğer bölgelere ulaştırılır. 
Yayın Yönetmeni Gürses ÖNER, Ankara Temsilcisi Erol TULAY, Gaziantep Temsilcisi Recai DİNÇER, Antakya Temsilcisi Yusuf AYTAŞ'tır. 


1977-1979 arası üç kez öykü yarışması, birer kez resim ve desen yarışması, şarkı sözü Ödüller, 
Cemiyeti'nde törenle dağıtılır. 


Gazeteciler 
TÜBİTAK 
Bilim Teknik Dergisi tarafından okurlarına 


yarışması düzenlenir. 


tavsiye edilir9; 


Tarık ERGUVAN, Ekrem KASIM ve 


Dimitri LALUSİ'nin çizgi öyküleri ve 


desenleri, Nezir KORKMAZ'ın Fizyo Mekanizm olarak adlandırdığı desenleri dâhil, çeşitli yerli yazarlar ortaya çıkar. 
Gökçen TAŞKIRAN'dan BK müzik haber ve yorumları, Bülent AKKOÇ'tan röportajlar, BK kitap yayın listeleri, Erol TULAY'dan TV-Radyo-Sinema haber ve eleştirileri yayınlanır. Sinan GÜRTUNCA, yazarları ve karşılaştırmalı eserleri ile ünlü bir BK ansiklopedinin çevirisini yapar. Giovanni SCOGNAMILLO araştırma yazıları öyküleri ile katkıda bulunur Bu arada bir 


ve 


fan kulübü kurulur ve Molekül adlı, küçük ebatta bir, teksir fanzin çıkartılarak anketler ve duyurular yapılır. 


Ancak toplumsal ve sıkıntılarla birlikte 


ucuca kendini kurtaran dergiyi dar boğaza 


siyasi 


bastıran oOekonomik o zorluklar, 


sürüklemektedir. Toplum hâlâ bilimsel kurgu (scientific fiction)nun kısaltılmışı bilim-kurgu (science-fiction) sözcüğüne bir türlü ısınamamıştır. Yayın organlarında bile kurgu-bilim (fictional sciece) ifadesi kullanılmaktadır ve ülkenin düşünce yapısı, fantastik gerçekçilik ve fanteziye yatkındır. Üstelik bu kez, dergi, Bilim Teknik Dergisi ile karşılaştırılmaya başlanır. Bilimsel 


konulara ağırlık verilmesi istekleri artar. 


Sancılı 1980 yılı başında, 43.sayı ile birlikte X-Bilinmeyen EVREN olarak adını yeniler. 
Alt başlığı: 
Dergisi'dir. Kadro aynıdır, içerik aynıdır, 


Aküalite, Bilim ve Sanat 


sadece bilimsel yazılar biraz daha fazlalaşır, ünlü yazarlarla röportajlar başlar. Bu kez de içeriğini bilmeden eleştiri yapanları harekete geçirir. (Nostromo, 2/26) Oysa Aktüalite, wwuu.yerlibilimkurgu.com 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bilim ve bilim kurgunun dünya çapında buluşlarını da içeren bir güncellemeyi temsil etmiştir. Bilim ve Sanat ise, toplumun anlayacağı dildeki bilim kurgudur. Üstelik bir zamanlar Antares de Edebiyat ve Sanat Her ay 32 sayfalık bilim kurgu roman fasikül 


Dergisi alt başlığını kullanmıştır. 


ilavesi ve bitiminde kapak hediye eder. 
Derginin dağıtımını, tek elden Hür Dağıtım Bu kez TÜBİTAK Bilim 
Teknik Dergisi tarafından kardeş dergi 


yapmaktadır. 


ilan edilir?. 


Ekonomik ve siyasi bozulma, okurların artık farklı konulara kaymaları, 1981 sonunda 64.sayı ile derginin yayınına nokta koyar. 
S.SCOGNAMILLO anılarında, söyle söz eder: 


dergiden 


“X-Bilinmeyen'in öyküsü uzun bir 


öyküdür, anlattıklarımız o sadece başlangıcıdır, devamı ise gelecektir.” 


(Nostromo, 2/26)8 


“X-Bilinmeyen ve onu izleyen 
Evren'in cildlerini bugün karıştırmak, o konu ve imza bolluğu içinde insanı, meraklıyı, adeta bir zaman yolculuğuna sürükler. Derginin düzenlediği öykü yarışması ise bir kuşağın panoramasını çizmektedir, 


Bilimkurgu'ya devam edenler ve Bilimkurgu'dan 


(Nostromo, 3/24)9 


ayrılanlarla.” 


i 


NE ği 


N 
Ni l 


i Nostromo, 3/24 
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ÖLÜ DOĞANLAR ve ÖLÜME 
MAHKUM OLANLAR 


1978'in Mayıs ayında Tuncay BAŞARAN tarafından çıkartılan Orion adlı teksir fanzin ancak 8 sayı dayanabilir. İçinde ünlü bilimkurgu filmleri ve uzayla ilgili yazılar yer 


alır. (Öncü, 1/11)“ 


BiLlekonoy Berejaj 


X-Bilinmeyen'de öyküleri ve araştırma/ inceleme yazıları çıkan Bülent AKKOÇ, Suha ALINCAK ile birlikte Göktaşı adlı A5 boyutunda 16 sayfalık bir teksir fanzin çıkarır. 1980 Ocak-Mayıs arasında 3.sayı ile sona erer. Sadece çeviri öykülere, kitap ve film özetlerine yer verir. 


Nisan 1980'de bilim-kurgu dergisi olarak tanıtılan Düş ve Gerçek ise, içinde dini öğütler veren bir yapımdır (Göktaşı, 3/1)“ 


1983 yılında ise Zühtü BAYAR, Galaktika 
adlı A5 boyutunda, 20 sayfalık fotokopi fanzin 


çıkarır. Kötü bir baskıdır ve ilginç olan da, her 
10 abone bulana 1 adet gümüş “TC Hatıra 
Parası”armağanıteklifedilmesidir (Galaktika, 1/19) Sadece tek bir sayı çıkmıştır, yani ölü doğmuştur. 


Nisan1988'deçizer Ekrem KASIM, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu adıyla Türkiye'nin ikinci profesyonel bilim kurgu dergisini çıkartır. 
Ekonomik ve dağıtım sorunları yüzünden ancak 3 sayı dayanabilir ve kapanır. 


iki 


Ocak 1989'da 
Bunlardan biri, Selma MİNE'nin yeniden 


fanzin ortaya çıkar. 


canlandırmaya çalıştığı, A4 formatında 32 
sayfalık (o X-Bilinmeyen Bilim-Kurgu Dergisi adlı aylık fotokopi fanzindir. Öyküler dâhil, desenler, röportajlar, anılar ve TV- 


Sinema köşeleriyle, önceki derginin zengin 


içeriğine sahiptir. Yayın Yönetmenliğini Cem KILIÇ üstlenmişti. Ocak-Haziran arasında yayınlanır, ancak 6 sayı sonra, ilgisizlik yüzünden son bulur. 


İkinci fanzin ise Bülent AKKOÇ tarafından A5 formatında bastırılan 16 sayfalık fotokopi Öncü Bilimkurgu Dergisi'dir. 


ga 


ÖNCÜ 


BİLİMKURGU BERGİSİ 


NCU 


BİLİMZURSU DERBİSİ 


Genelde çeviri öykülere, kitap listelerine ve özetlerine, TV-sinema film özetlerine yer verilir. Aralık 1989 dâhil 12 sayı yayınlanır. 
O da aynı ilgisizliğin mahkumu olmuştur. Son sayısında şöyle seslenir: 


“(...) Aylardır sizleri gayrete getirmek için hep umut dolu sözler sarfetmeme rağmen, bırakın olumlu bir gelişme olmasını, bilakis “Hiç vaktimiz yok, arkadaşlarımla 
“İnşallah mektuplar da aldım, 


yarışıyorum,”, ilerde...” gibisinden az sayıda. 
Arkadaşlar... bırakın bilimkurguyu, hiçbir konuda eğer bugün bir şey yapamıyorsanız, yarın hiçbir şey yapamazsınız. Sizlere bir ağabey tavsiyesi. Ben de sizler gibi öğrenci iken çok daha kapsamlı bir derginin yayınını sürdürebiliyordum. Bütün 


mesele istemek, o kadar.” (Öncü, 12/2) 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Ocak-Şubat 1996'da çizer Hakan ALPİN sahipliği ve Bülent AKKOÇ yönetiminde 
Atılgan Bilim Kurgu Dergisi adlı 32 
sayfalık ve iki aylık ofset fanzin devreye girer. 
Mart-Nisan 1997'de renkli kuşe kapağa geçer, ne yazık ki 9.sayıdan sonra yine aynı nedenlerle çıkamaz. . 


Yaz 1997 yeni bir umut doğar: Nostromo Bilim Kurgu. Ofset baskı büyük boy, renkli kuşe kapaklıdır. Üç ayda bir çıkar. 


Sahibi Nilgün BİRGÜL, editör: Giovanni SCOGNAMILLO, Yazı İşleri: (oMetin DEMİRHAN'dır. İlk kez bilim kurguda erotizm ve korku ögelerine eğilmiştir. Film, dizi eleştirileri, kitap tanıtımları, röportaj ve söyleşilere/ anılara ağırlık verir. Ne yazık ki onun da ömrü 4 sayı ile noktalanır. 
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İzmirli bir grup bilimkurgu sever, Rafet ARSLAN sahipliğinde ve Necmettin YILDIRIM moderatörlüğünde 2002'de Albemuth adlı fanzini çıkarır. Altı ayda bir, fotokopi olarak 4,5 yılda 8 sayı çıkar ve sonlanır”. 


2007 yılında, Hakan ALPİN, Mavi Didim 
Gazetesi ilavesi olarak, renkli kuşe kapak, ofset baskı, Seyir Defteri adlı dergiyi çıkartır ve arka iç kapağında şöyle yazar: 


X-BİLİNMEYEN 


bilim-kurgu dergisi 


> 


(1978-1980) 


“Seyir o Defterinin bu 
Türkiye'de yayınlanan ilk Bilim Kurgu Dergisi olan X-BİLİNMEYEN'e ve onu çıkaranlara ithaf ediyoruz.” 


sayısını, 


| SESİ AF TEİİ, 


Toss erdi 


Wi 
> it 


4 sayı çıkan derginin her sayısında, öykülerin 
yanında bir konu işlenir: 1.Sayı:Robotik Yasaları OUT, İnsan Yasaları IN; 2.Sayı: Çizgi Filmden Beyazperdeye: Transformers; 3.Sayı: Çizgi Romandan Sinemaya: Örümcek Adam; 4.Sayı: Vurdu mu Deviren Kadınların Sayısı Giderek Çoğalıyor. 


SUÇLU KİM? 


Fanzinler, her ne kadar dergi adını taşısalar da, gerçek anlamda dergi olmayıp fanlara yönelik, dar bir alanda yayınlanan, masrafına karşılık abonelere siparişle gönderilen, sadece meraklısına hitabeden, amatör çalışmalardır. 


Dergiler ise, piyasaya sürülen ve ülke çapında dağıtımları yapılan, mali portreleri olan, resmen kayıtlı ve vergi ödeyen profesyonel çalışmalardır. 


Dolayısıyla, görülecektir ki, kazanç amacı gütmemesine rağmen, amatör fanzinler de hem giderler hem de ilgisizlik karşısında fazla dayanamamış ve çalışmalarını durdurmak zorunda kalmışlardır. Bu da amatörlük ile profesyonelliğin aynı yerde görünmesine rağmen aslında birbirine zıt konumlarda oluşudur. Yayıncılık, engin bir deniz gibidir ve bu işe soyunanlar; toplumun eğilimlerini bilmedikçe enginde kaybolup gitmektedirler... 


1) Amatör bir yazar veya çizer, kendisi için şaheser olan yapıtını, toplumun eğilimini bilen bir yayına götürdüğünde, istediği karşılığı bulamadığı zaman macera başlamaktadır.. 


a) Bu durumda o kişinin yapacağı tek şey, kendi mali gücüyle eserini bastırmaktır. Bu hevesle en ucuz şekilde teksir veya fotokopi yöntemini deneyecektir. 


b) Bastırdığı eserin elde kalması değildir amaç. Bunu kendisi gibi olan veya en azından buna merak duyanlara duyurmaktır. (Tabii bir şekilde ilk, hatta meşhur olmaktır) Bunun için yakın çevresinden itibaren o kişileri 


bulması, yazışması, çizişmesi, duyurular yapması gerekecektir ki, masrafa iletişim ve posta giderleri biner. 


c) Bu durumda eldeki eser, ne zamana dek bu kişilere bedava olarak gönderilecektir? 
Genelde BK, gençler arasında yaygınlık kazanmıştır. Onların ise bu tür şeylere verecek paraları yoktur. Kendilerine heyecan verecek bu tür bir fanzinde yer alırlarsa da sonuç değişmez. 


d) Bir süre sonra, fanlar, piyasaya çıkması konusunda fanzini zorlamaya başlarlar. 
Çünkü daha geniş kitlelere ulaşmaktır dertleri. 
Orada bir yerlerde, şaheserlerini bekleyen, destekleyecek olan, hatta kendilerini meşhur edecek birilerinin olduğunu düşlerler. Ancak bunun fili sonuçları yıkıcıdır. 


e) Sonuçta önemli bir gerçekle yüzleşilir: Yayınlanan fanzinin ömrü, parasal olanaklar, ilgisizlik ve heveslerinin kırılması ile doğru orantılıdır. Bu konuda AKKOÇ şöyle yazar: 


“Sizlerle kısa da olsa bir süre için beraberliğimizoldusevgiliokuyucular, daha doğrusu arkadaşlarım. Sizlere bazı rakamlar vererek ülkemizdeki ilginin () ne kadar olduğunu göstereyim. GOKTAŞI'nın ilk sayısını 
400 adet bastım ve bilim-kurgu ile 
ilgilendiğini bildiğim 350 kişiye gönderdim. Bu arkadaşlardan bir ses çıkmayınca, ikinci sayıyı yalnızca 
120 kişiye gönderdim. Bu üçüncü 
sayıyı da aynı sayıdaki kişilere, yani 
120 kişiye göndereceğim. Bu kadar 
sayı oOgöndermeme karşın abone olanların sayısı şu anda 26 (ki büyük çoğunluğunu şahsen tanıyorum). 
Bugüne dek bu sayı artar diye ümit ettim, ama artmadı. Benim başlangıçtaki amacım, bu durumda bir yıl devam edip sonra durdurmaktı. 
Ama gerek sağlık koşullarımın elvermemesi ve gerekse de benim için çok önemli olan derslerimin elvermemesi nedeni ile yayını bu sayıda durdurmaya karar verdim. 
Yalnız beni gerçekte üzen en büyük 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nokta, bilim-kurgu sever geçinenlerin ilgisizliği oldu.” (Göktaşı, 3/1) 


5 ÜGökmaşI,Türkiye'nin ilk bilim-kurgu dergisi 
AİRES (P.K.56 Bakanlıklar-Ankara) ve £-BİLİN MEYEN'den (EF.K.40 Kizıltoprak- İstanbul) sonraülkemizin üçüncü bilim-kurgu dergisi oluyor .Pa-Ni ve çalışan sorunlarının,büyük DX dergi “çı karmak için Şözülnesi gereken en bilyük sorunlar olauğunu gördüğün için böyle bir dergi çıkarmak 
7 b karar kaldım.Ve sanırım bilim-kurgu'ya bu şe 


: je katkıda bulunulabilir. 
#xilde de Me kurgu dergisi iki ayda bir 
GÖKTAŞI e 7 


2) Profesyonel yapımda işin içine resmi kurumlar, defter tutma, vergi mükellefliği; eleman çalıştırma, onların sigortası, reklam, dağıtım ve iade, depolama veya imha (yani SEKA'ya gönderilip yeniden kâğıt hamuruna çevrilmesi) sorunları; kâğıt temini, matbaa, montaj, pikaj,... gibi gibi, uzayıp giden bir silsile ortaya çıkar. 


a) Yatırılan para hemen geri dönmez, bu yüzden de en az üç ay beklemek gerekir. 
Derginin üzerinde yazılan fiyatın ancak yarısı dağıtıcıdan, iade dergilerle birlikte gelir. Ne kadar satıldığı da ancak üç ay sonra ortaya çıkar. Bu, “Tamam mı devam mı?” sorusunu yayıncının karşısına getirecektir. 


b) Diyelim ki, dergi sahibinin başka geliri vardır, eser sahipleri de herhangi bir bedel almazlar, ama kâğıdının kalitesine meraklı olup içeriğini kapağıile ölçen bir topluma nasıl ulaşılacaktır? Büyük bir kurum için bir yan yayın, kültür hizmetidir ve gider hanesinde yerini alır. O da bir yere kadar... 


c) Üstelik “uzun süre ayakta kalan bir yayın mutlaka kâr ediyor olmalıdır” düşüncesi, bir süre sonra, maliyetin azametinden habersiz eser sahiplerinin kendi dergilerini çıkarma konusundaki iştahlarını arttıracaktır. Yol açık, sonuç vahimdir; ancak denendikten sonra! 


d) Ayakta durmaya çalışan dergi ise, zarar etmemek için reklam almaya yönelecektir. 
Bu durumda, kısıtlı bir okur kitlesine reklam verecek bir firma, ancak ahbap işi bağış yaptığını bilecektir. 
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e) Ayrıca daha fazla kişiye ulaşmak için eğilimler dikkate alınacaktır. Türk toplumun eğilimi BK'dan yana değil, fantazyadan yanadır. Düşünce yapısı, sembolik anlatımlar yüklü masallar ve efsaneler ile yoğrulmuştur. 
Bu yüzden bilimsel veya teknolojik öyküler, ona yabancıdır; yani manevi bir haz vermez. 


? Batı'da da konu benzer bir yapıda gelişmiştir. Salt mekanik ve teknik üzerine Hard Science-Fiction ile spritüal değerlerle yoğrulmuş, daha duygusal ve insancıl Soft Science-Fiction. Bunun tesirleri de ülkemizdeki BK'cuların kendi aralarında kamplaşmaları sorununu ortaya çıkarmıştır. 


g) Sonuç aynıdır. Bilimkurgu'ya tamam, Fanteziye devam! 
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1998, Sf:19 


“ Okuyucularla Başbaşa, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Haziran 1978, Sayı:127, Cild:11 


7 Okuyucularla Başbaşa, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Nisan 1980, 
Sayı:149, Cild:13 


8 Bilimkurgusal Anılar 1, Giovanni SCOGNAMILLO, Nostromo 
Bilimkurgu, Sayı:2, Sonbahar-Kış, 1998, Sf:26 


9 Bilimkurgusal Anılar 3, Giovanni SCOGNAMILLO, Nostromo Bilimkurgu, 
Sayı:3, İlkbahar/Yaz 1998, Sf: 24 


“ Türkiye'de Bilimkurgu Dergileri, Bülent AKKOÇ, Öncü Bilimkurgu Dergisi (fanzin), Sayı:1, Sf:11 


“ Sona Ererken, Bülent AKKOÇ, Göktaşı Bilim-Kurgu Dergisi (fanzin), No:3, Mayıs 1980, Sf:2 


> Haberler/ Duyurular, Galaktika Bilim*Kurgu Dergisi (fanzin), Sayı:1, Ocak 1983, Sf:19 


5 ÖNSÖZ, Bülent AKKOÇ, Öncü Bilimkurgu Dergisi (fanzin), Sayı:12, Sf:12 
“ İnternet Albemuth sitesi. 


5 Sona Ererken, Bülent AKKOÇ, Göktaşı Bilim-Kurgu Dergisi (fanzin), 
No:3, Mayıs 1980, Sf:1 
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Lİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne 


kazandıracağınız, Kisa Öykü Seçkisi 2018” için katılımlar 


devam ediyor. 


JO.09.2017 tarihi itibariyle katılımcıların listesi, 


1. 


2. 


Selma Mine 

Müfit Özdeş 
Özlem Kurdoğlu 
Haldun Aydıngün 
Gurur Asi 

Aşkın Güngör 

K. Mükremin Barut 
Zübeyir Tokgöz 


Selim Erdoğan 


. Murat Kaya Beşiroğlu 
. Şükrü Soydaş 

. Sercan Leylek 

. Yüksel Yılmaz 

. Kubilayhan Yalçın 

. Semih Bulgur 

. Bertuğ Kodamanoğlu 
. Gökmen Akça 

. Mustafa Özçınar 

. İsmail Yiğit 

. Ruhşen Doğan Nar 

. Metin Uçar 

. Abdülkadir Doğanay 
. Hasan Önal 

. Deniz Yörükoğlu 

. Burak Fedakar 


. Arda Tipi 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


Esra Uysal 

İsmail Şahin 
Yavuz Tınaz Civcir 
Bora Bilgiç 

Kaan Güroler 

M. Yağmur Polat 
Ardakan Coşkun 
Aykut Coşkun 
Sezai özden 


Abdülkadir Doğanay 
1Yarışma Birincisi 


Mustafa Özçınar 
1 Yarışma İkincisi 


Kenan Çetinkaya 
1 Yarışma Üçüncüsü 


Kenan Çetinkaya 
2 Yarışma Birincisi 


Kaan Güroler 
2 Yarışma İkincisi 


Metin Uçar 
2 Yarışma Üçüncüsü 


Burak Erdoğdu 
2 Yarışma Üçüncüsü 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu 
3 Yarışma Birincisi 


Abdülkadir Doğanay 
3 Yarışma İkincisi 


Hakan Kilyusufoğlu 
3 Yarışma Üçüncüsü 


Kaan Güroler 
3 Yarışma Üçüncüsü 
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Selma MİNE 


Selma MİNE'nin Kaleminden, 
Günümüze Işık Tutan bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


Yazı Dizisi - 4 


a 
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FOgözlemlerininyapıldığıdönemde, bazı 

kişilerin ısrarla uzaylıların kendilerini kaçırdıkları, laboratuvalarda inceledikleri, hatta kadınları hamile bıraktıklaı konusu ortalığı karıştırır. Kimine göre bu safsatadır, kimine göre obsesif saplantılar, hatta meşhur olma yöntemleridir. Belki de senaristlerin yazacakları konulara dikkat çekmek için yaptıklar bir tür Amerikan reklamıdır. 
Tevrat'ta yer alan «Tanrı oğulları ile insan kızları evlendiler» adlı ayetin bir başka BK'sal yorumu neden olmasın? 


Her ne ise... Bu da eksik kalmasın! Her şey bitti, sıra melez ırk yaratımında... Acaba uzaylılar yeryüzüne inerek insalardan örnek toplar hatta tükenmeye başlayan soylarını melezlemek için kullanırlarsa ne olur? Şu beğenmediğimiz insanoğlu onlara merhem olabilir mi? Daha doğrusu toplumsal eleştiri yapılmak için böyle bir konuya başvurulusa nasıl bir anlatım dili kullanılmalıdır? 


Eh biz de boş durcak değiliz ya... Bu konuda bir film de biz çevirdik komedi macera türünde: 


Uçan Daireler İstanbul'da 
(Fiyiny Sausers Over İstanhul) 


955 Birsel Film (Özdemir Birsel) Yapımı. 
Yönetmen ve Senarist: Orhan Erçin. 
Oyuncular: Orhan Erçin, Zafer Önen, Özcan Tekgül, 
Mirella Monro, Sadri Kaan, Turgut Pasiner, Kadri Şenkal, Hakkı Ruşen, Akif Maden, Özdemir Asaf. Müzik: Metin Bükey, Şarkılar: 


Nuran Erçin, Danslar: Zühre Sorgun, Asuman 


Halide Pişkin, Semiramis Göze, 


Cintay. 


Dünyalı - Uzaylı Melezler 


İstanbul semalarınsa dolaşan bir UFO ihbarı alan iki muhabir Şapşal ile Kaşar, Kandilli Rasathanesi'ne gidip bilgi almak isterler. 
Gözlemciler ise, böyle bir şeyin olmadığını aralarında tartışmaktadırlar. Bu yüzden de iki muhabiri içeri sokmazlar. Gizlice girmeye kalkışınca da nezarete atarlar. (Rasathanede nezaet ne arar, ayrı bir soru.) 


Bu sırada bahçeye kadınlar yönetiminde bir UFO gizlice iner. Amaçları, erkeği azalan Mars'a Dünya'dan örnek götürmektir. 


Nezaretten kaçan Şapşal ile Kaşar'ı yakalar, gemiye götürürler. Tanışma sonucu, aslında kadınların çok yaşlı olduğu, özel bir iksir ile genç kaldıkları ortaya çıkar. Bizim çapkın ve fırsatçı muhabirler, bu iksiri kaldıkları oteldeki müşterilere satarak köşeyi dönmeyi planlarlar. Bu arada otele Marilyn Monroe da gelir. 


Bir yanda erkek peşinde koşan uzaylılar, bir yanda evde kalmış “Zengin Kızlar Kulübü”, bir yanda gençlik iksiri peşinde koşanlar, bir yanda haber yapmaya çalışan gazeteler... 


Güzel bir toplumsal hiciv. Kadim bilgilerdeki “Gençlik” 


Günümüzden ne farkı var ki? 


veya “Hayat İksiri'nin bu yorumu, daha sonra dizi halinde çevrilecek olan Star Trek (Uzay Yolu) dizisinin bazı bölümlerinde tekrar karşımıza çıkacaktır. 
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nden , Gün ümüze İc (Tı tan Rilimliirelı ıFili n nin Ka aleri Il Unumuze IŞIK d 


Tl Sirene: Kitin 
(İçimdeki Yahancı) 


ARCHIVE ul) 
COLLECTİON 


Selma Mine'ı 


BARBARA 


THE STRANGER WİTHİN 


EDEN 


974 ABD yapımı TV filminin yönetmeni: Lee 
Philips, aynı adlı eserinden kendisi senaryolaştırmış. 


Senaryo: Richard Matheson'un Oyuncular: Barbara Eden, Gregory Grizzard, Joyce van Patent. 


Bir anne adayı, garip davranışlarda bulunmaya başlar ve bunun nedenini de bir türlü anlayamaz. 
Sonunda davranışlarının daha doğmamış bebeği 


tarafından kontrol edildiğini fark eder. 


Sonunda gezegenleri mahvolan bir grup uzaylının, dünyaya gelerek birçok kadından çocuk sahibi olduğu; zamanı gelince de bu kadınları ve çocukları kendi 


ortaya çıkar. 


gemileriyle gezegenlerine götürdükleri 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The Entity 
(Karahasan) 


“Gets Under Your Skin 
And Knocks You Out Of Your Seat!” 


Barbara Hlershey 


Gida 


ASTORI 

S0 SELOCKING, 

S0 TEREATENİNG, 

TT WALL FRLGHTEN YOL « 
BEYOND ALI, 


982 ABD yapımı. Yönetmen: Sidney J.Furie, 
Mi adlı romanından senaryolaştıran Frank De Felitta, Oyuncular: Barbara Hershley, Ron Silver, David Labiosa. 


Konu, gerçek bir öyküye dayanmaktadır. Genç bir kadına musallat olan, bilinmeyen bir serbest enerjiye sahip bir varlık, kozmik güçleri kullanarak ona tecavüze kalkışmaktadır. Parapsikologlarca incelenen olay ve obsetörün ortaya çıkarılma çalışmaları bir yere kadar sonuç verecektir. 


Onun dondurularak ortaya çıkarılmaya çalışılması, «Forbidden Planet» (Yasak Gezegen-1956) adlı yapımda da denenmişti. Keza doktorlar, bunun da bir tür düşünce gücüyle oluşan serbest enerji olduğunu düşünmekteydi. Korku ve gerilim 


ağırlıklı bir film. 


Strange Invaders 
(Garip İstilacılar) 


M-O-M PRESENTS 


(©,MidnileMevies 


983 ABD yapımı. Yönetmen: Michael 
Bill Condon ve öyküsü üzerine. 


Laughlin, Senaryo: 
Michael 
Oyuncular: Paul Le Mat, Nancy Allen, Diana 


Laughlin'in 


Scarwid. 


ABD'nin Orta 
Batı'sındaki yasadışı bir kasabada onun 


Charlie'nin eşi kaybolur. 
yakınlarını aramaya koyulur. Ancak hiç kimse ne onu ne de yakınlarını tanımaktadır. 
Ummadığı anda, buraya yerleşmiş uzaylılar ile okarşılaşır. Durumu haber vermek üzere FBI (Federal Büro) ile iletişim kurar 


ama kimse ona inanmaz. Bunun üzerine 


öyküsünü bir magazin gazetesine anlatır... ve Dünya'yı inceleyen ama buraya yabancıların gelmesinden 


hoşlanmayan uzaylılar 


tarafından kaçırılır... 


Yıllardan beri Dünya'ya UFOarın geldiğini iddia eden kişilerin görüşlerine yatkın çevrilen film, yabancıların insanlığa görünmeden etmeden bu 


arasında da çok yabancının yaşadığını 


ve rahatsız çalışmalarını 


sürdürdüklerini, konuda insanların 


vurgulamaktadır. Charlie'nin eşi gibi... 


niva Üniş 
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Some extra-terrestrials arerit friendiy. 


Sizminş BERNİCE STEGERS PHILIP SAYER SIMON NASH MARYAM D'ABO DANNY BRAJIN Specisl effects by MEEPX Speciol Efecis Makeup by ROBİN GRANTHAM Director o Photography JOHN METCALFE Asedene Producer JAMES CRAWFORD iten by ROBERT SMITH and İAIN CASSIE Enecesive Pesdscer ROBERT SHAYE Mari Campssed by HARRY BROMLEY DAVENPORT  Specini Syntbesizer Etle Created by SHELTON LENGH PALMER Producer MARK FORSTATER Dineted by HARRY BROMLEY DAVENPORT An Amalçomated Fim Enterprises Producfian From HE Mev Line Gnema 


1983 İngiliz yapımı filmin öyküsü ve 
yönetmeni: Harry Bromley Davenport, Senaryo: Tain Cassie, Oyuncular: Philip Sayer, Bernice Steger, Danny Brainin, 


Tony'nin babası Sam, 3 yıl önce uzaylılar 


tarafından o kaçırılmıştır. Dünya'ya geri döndükten sonra eşini ve oğlunu arar. Eşi Rachel'in, Joe ile yaşadığını öğrendikten 


sonra da pek tepki vermez. 


Tony'nin babasına güveni yoktur. Annesi ise, bu Sam ile Joe arasında kararsızdır. Çünkü Sam, kaybolmadan önceki kocası değildir, 


www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2017 / sayı 6 


adeta. Olur-olmaz yerde oğlunu korkutacak şeyler yapmaktadır. 


Son yıllarda çekilen ilginç filmlerden biri olan «Xtro>»'da, kaçırdıkları bir adamın kimliğine ve bedenine bürünerek Dünyaya gelen bir uzaylının, o adamın karısından çocuk sahibi olarak kendi dünyasına dönmesini konu edinmektedir. «Stranger Within» (İçimdeki Yabancı — 1974) ve «Strange Invaders» 


(Garip İstilacılar-1983) filmlerinin farklı 


yorumu. 


GELECEK SAYI: 


*İç Uzayın Keşfi ve Gezegenleri Ziyaret *Kimlere Kucak Açmadık ki? 
*Dünya Dar Gelince, İade-i Ziyaret! 
*İlk Durak: Ay'a Yolculuk 
Kaynakça: 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, Istanbul 
2010 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, 
Istanbul 2010 


*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim — Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, X-BKD Yayını, 
Kitap:23, Istanbul 2011 


*www.x“bilinmeyen.net sitesi, Türk Sinemasında BK ve Fantastik Filmler. www.x-bilinmeyen.net/ucda ist/ 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Kubilayhan Yalçın - KAY Blon (0) 
STAR WARS EVRENİNE z 


N 


BİR BAKIŞ 


“Terörizme karşı ya bizdensin ya onlardan. ” 


George W. Bush 


“Benim yanımda değilsen, düşmanımsın!” 


Anakin Skywalker 


“Bitaraf olan bertarafolur.” 


Recep Tayyip Erdoğan 


Ildız Savaşları dizisinin üçüncü filmi Sith'in İntikamı, Türkiye'nin 2007-2017 yılları 

arasında yaşadığı siyasi fırtınaların, “kumpas davalarının” ya da devlet bürokrasisine sızmış dini cemaatlerin sinematik bir karşılığı, fantastik bir alegorisi gibidir. Filmde envai çeşit hile, komplo, entrika ve cinayetle Galaktik Federasyon'un başına geçen Senatör Palpatine (Darth Sidious), takıyyeci bir tarikat lideri, bir Sith Lordu'dur. Sithlerin nihai hedefidemokratik federasyonu tasfiye edip yerine kendi dini inançları doğrultusunda galaktik bir diktatörlük/imparatorluk kurmaktır. Bu ikiz kimlikli kripto-Sith'ler, federasyonun tüm siyasi, ekonomik ve askeri kurumlarına sızmıştır. 
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ithler aslında Jedi'lar 


keşişlerden oluşan bir ezoterik şövalye 


gibi savaşçıtarikatıdır. Fakat onlar Yıldız Savaşları'nın Maniheist dünyası içinde Güçün karanlık tarafındadırlar. Jedi'lar daha hümanist bir yaşam felsefesi ve doktrine sahipken Sith'ler fiziksel ve ruhsal güçlerini kinden, nefretten ve öfkeden alırlar. Dolayısıyla bencil ve benmerkezcidirler.  Hükmetmeyi severler, muhalefete tahammülleri yoktur, kendilerine biat edilmesini isterler, emirlerinin dışında 


hareket edenleri acımasızca yok ederler. 


ilmin bir sahnesinde Jedi Ustası Obi 


Wan Kenobi genç padawan'ı (öğrencisi) Anakin'e: “Senatör Palpatine yargıyı 


da kendine bağladı!” der. İlerleyen 


bölümlerde de Federasyon'unun koruyuculuğunu üstlenmiş 
Jedi'lara Sithler tarafından, tıpkı bizim Ergenekon /Balyoz davalarına benzer bir “kumpas” kurulur: Jedi'lar, federasyona karşı bir darbe hazırlığı içinde olmakla suçlanıp, katledilirler ve Jedi Tapınağı 
“Execute Code 66!” 


yıkılır: 


Filmin finalinde Anakin, eski ustası Obi Wan ile Mustafar Sistemi'ndeki volkanik bir gezegende düello yapmak üzere karşı karşıya gelir. Aslında burası dev bir endüstri gezegeni, büyük bir fabrikadır. Obi Wan öğrencisinin ruhunda ve bedeninde ölümcül yaralar açar. Deyiş yerindeyse Anakin Skywalker bu gezegende ölür ve Darth Vader olarak dirilir... 


ustafa isminden esinlenilen Mustafar 


Sistemi ve bu “kader düellosunun” gerçekleştiği, alevler içinde yanan volkanik gezegen, bana, etnik-mezhepsel terör ve petrol savaşlarının yaşandığı Orta Doğu coğrafyasını çağrıştırıyor. Volkanik gezegende endüstriyel bir hammadde olarak da kullanılan lavların yerine petrolü, doğal gazı, Mustafar yerine 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de sonu gelmez terör saldırılarıyla cayır cayır yananIrak,Suriyeyada Afganistan'ıkoymadan edemiyorum. Ve “kader düellosu” yapan Obi Wan ve Anakin şahsında simgelenen Jediler ve Sithler de, Orta Doğu'da nüfuz savaşı veren büyük küresel oyuncuları çağrıştırıyor. 


PORTES 1.2.5.6 
Spa Ta ar, e nx ix di 


George Lucas 


Si Wars evreninin yaratıcısı George 
2005 yılında Film 
Festivali'nde Sith'in İntikamı (Revenge of the 


Lucas, Cannes 


Sith) hakkında şunları söyler: 


“TFilmin/ başlıca meselelerinden biri de Cumhuriyetin nasıl olup da imparatorluğa dönüştüğüydü... Bir 


demokrasi nasıl olur da kendini bir diktatöre teslim eder? Bir diktatörün iktidarı nasıl ele geçirdiğinden ziyade, bir demokrasi ve Senato nasıl olur da iktidarı bir diktatöre teslim eder? 
Vietnam'da yaptıklarımız ile şimdi Irak'ta yaptığımız şeyler arasındaki benzerlikler inanılır gibi değil.” 


Lucas bu beyanıyla Irak Savaşı ve neocon Bush hükümetinin saldırgan politikalarına bir gönderme yapıyor. Filmde “Karanlık Taraf”a geçen “dönek Jedi” Anakin, ustası Obi Wan'a: 


“Benim yanımda değilsen, düşmanımsın!” 
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derken aslında Başkan Bush'un 20 Eylül 2001 
tarihli bir konuşmasında dile getirdiği veciz bir ifadeyi kopyalıyordu: “Terörizme karşı ya bizdensin ya onlardan.” Douglas Kellner'ın dediği gibi filmde “Siihler Bush, Cheney ve yeni muhafazakârlar gibi aşırı sağcı Cumhuriyetçilerin alegorik muadilleridir.” 


Yeri gelmişken: Terörizm elbette küresel bir tehdit. Ama aynı zamanda “demokrasi” gibi içi sürekli boşaltılan ya da oyun hamuru gibi istenen şekle dönüştürülen bir kavram. 
Vladimir Putin, 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleleri vuran uçakların nereden havalandıklarına dair uydu görüntülerine sahip olduklarını ifade ettiğinde aslında Amerikan Devleti'ne bir tehdit savuruyordu: Ne yaptığınızı biliyoruz! 
Irak ve Afganistan işgaline zemin hazırlayan, birçok şaibeyle dolu 11 Eylül saldırılarının ardından Bush'un “terörle savaş” ifadeleri inandırıcılığını yitiriyor. Hatta bir milyondan fazlainsanın hayatını kaybettiği Irak Savaşı'na bakarak, kimin “terörist” olduğunu yeniden sorgulamak gerekiyor... 


ucas'ın “Cumhuriyet nasıl olup da 
İl dönüştü?” sorusuna bir mim koyup, kimilerinin “Gölge CIA” olarak da adlandırdığı Amerikan düşünce kuruluşu STRATFOR'un kurucusu George Friedman'ın Gelecek 10 Yıl kitabına bir göz atalım. 


George Friedman 


Kitabın Oo birinci (o bölümünün Oo başlığı: Tasarlanmamış İmparatorluk. Bölüm 2 ise: Cumhuriyet, İmparatorluk ve Makyavelci Başkan. Bunların ardından Stratejik Dönüş: Birleşik o Devletler, 


Rusya'nın Dönüşü ve Batı Pasifikle Yüzleşme 


İran ve Ortadoğu, vb. jeopolitik meseleleri masaya yatıran Friedman, kitabının son bölümüne de şu adı vermiş: İmparatorluk, Cumhuriyet ve 10 Yıl... 


Friedman, Yazarın Notu kısmında Lucas'ın sorusunun da yanıtını veriyor gibi: 


“Sizi iki konuyu düşünmeye davet ediyorum. 
Birincisi o tasarlanmamış o imparatorluk kavramı. Bence ABD imparatorluk olmayı tasarladığıiçinbirimparatorlukolmadı, tarih o şekilde gelişti. ABD bir imparatorluk olmalı 


mı sorusu anlamsız. O bir imparatorluk.” 


GELECEK 


Meredeöydik... Mereye Gidiyoruz 


| | Gisiru bii Fa imama rüyam | 
| i maa a 


GEORGE FRIEDMAN 


Star Wars'un ilk filminin (The New Hope/Yeni Umut) tasarlandığı, çekildiği 70'li yıllarda Dünya, Vietnam Savaşı ile çalkalanmaktadır. 
Lucas, yine 2005 yılında Chicago Tribune'e verdiği bir röportajda ilk Star Wars filmlerinin Vietnam Savaşı ve dönemin ABD başkanı Richard Nixon'un saldırgan politikalarına karşı bir tepki olduğunu ifade ediyor. J.W. 
Rinzler'ın The Making of Star Wars: Return of the Jedi (Yıldız Savaşları'nın Yapımı: adlı 
Palpatine'in 


Jedi'ın Dönüşü) kitabında Lucas, 


Senatör Richard o Nixon'ın alegorisi olduğunu açıkça belirtiyor. Lucas, Nixon'ın sahte bir “iyi adam” görüntüsü verip, Amerikan Senatosu'nu yıktığını ve senatoyu tamamen ele geçirdikten sonra da 


bir imparatora dönüştüğünü söylüyor. Tıpkı 


Senatör Palpatine gibi... 
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Türkiye'nin son on beş yılına damgasını vuran demokrat maskeli, “tatlı dilli” takıyyeci siyasilerin söylem ve davranışlarıyla, Nixon'ın 


gerçek, Palpatine'in ise yarı-gerçek hikâyesi kusursuz bir şekilde örtüşüyor. Yıldız Savaşları 


evreninde nasıl bazı senatör ya da askerlerin altından “Sith Tarikatı”nın fanatik bir müridi çıkıyorsa, bizde de, medyada, siyasette ya da benzer stratejik kurumlarda yer alan figürlerin ardından, teopolitik (dinsel politik) hedefleri olan bir takım “cemaat üyeleri” çıkıyor. 


Ve macera hâlâ devam ediyor... 


Poster - Ryan Barger 
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Silimi. 
Kemal Mükremin Bart 


nin Barut 


SİMBİNOSİS 
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“.. Ben Hiram. 

Taşın ustası taşı dantel gibi işlerken, işledim içimdeki #rtınaları o Bilgi saklanırken köşe bucak, paylaştım tüm bildiklerimi. Hak edenlerle, Hak ettiğine inandıklarımla... Yüzlerce çırak, yüzlerce kalfa yetiştirdim. Bana bağlansınlar, yalnız beni saysınlar gibi bir beklentiye girmeden. Elleri ekmek tutsun diye. Eve, çocuklarına daha çok nafaka götürsünler diye. 


Saraylar, köşkler yaptım, krallara, sultanlara. Tapınaklar yaptım inanmışlara. 
Cebime gireni ya da girecek olanı düşünmeden... 


Ben Hiram. Hiram Abif. Çoğunuzun Usta Hiram diye bildiği...” 


Basım Yılı: Aralık 2016 


#VMMLETENLICN 


Gezegenimizin omanyetik alanı giderek zayıflıyor. Kutupların yer değiştirmesine neden olacak bu büyük doğa olayının gezegenin derin oluşum sürecinde defalarca yaşandığı bilim insanlarınca ortaya konuldu. 
Artık yeryüzündeki tüm canlılar değişimin karşı konulamaz etkilerini yaşamın her alanında daha fazla hissediyorlar. 


Arılar Tarikatı, bu değişimde arıları yön-Jendirerek Spekülatörler aracılığıyla Dünya borsalarında büyük paralar kazanmanın peşinde. Bilmedikleri, Rus Gizli Servisi ESB'nin tarikatı ve arıları kullanarak, Ortadoğu'nun kaderini değiştirecek valışi bir operasyona hazırlanmakta olduğu. 

Arılar Tarikatı; günümüz dünyasında bir komplo teorisinden kesinlikle daha fazlası... 


Basım Yılı: 2015 


ARILAR 
TARİKAT 


M.ALI | TAR MUAY 
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Selçuk Gökhan KALKANOĞLU 


Epimetheus un Daimi Macerası 


“Ne kadar oldu?” (HavDem'in 


lombozundan uzayın umuttan ırak boşluğuna 


gemi 


bakarken düşündüğü şey buydu; “Yola çıkalı, buralara kadar savrulalı ne kadar oldu?” 
Zihninin hafızası güçlü sektörü hemen cevapladı onu: “Bin yıl...” Tam bin yıldır bu salt karanlık manzaraya bakıyordu. 

Bakışlarını masanın üzerine çektiğinde, kaçınılmaz olarak geçmişini düşündü. Oraya -hem geçmişine, hem de o geçmişi andığı sunağına- türlü türlü şeyler saçılmıştı. Sert bıçaklar; yumuşacık oyuncaklar; bürokrasinin kağıt 


hayallerin rengarenk sularında yıkanmış 


derinliğinden ( fışkırmış yığınları; 


resim çalışmaları... Onu o yapan hemen her 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şey bu masadaydı. 
“Böylesi büyük mesafeler arasında yolculuk 


ederken, geçmişe ötelenen şeylerin bu kadar 


önemsiz görünmesi... Uzayın vakumu, insanlığın ruhunu da sönümleyebilir mi?” 
Boş salonda yankılandı sesi. Yalnızdı, geçen bin yılda da olduğu gibi... Sadece zihnindeki kasvet dolu düşünceleri ve arada sırada kulaklarına çalınan kendi sözleri... “Buhrana kapılmak için daha ne kadarı gerekir ki?..” 
Ve söylenmeye devam etti: “Pılımızı pırtımızı toplayıp bu yola çıkarken yanımızda kendimiz ve kalp kırıklıklarımız dışında başka bir şey getirdik mi peki?” 


Zamanın hezeyanları ile parça parça olmuş, 


rengi solmuş ellerini masadakiler üzerinde gezdirdi. Parmakları, kulağı yanmış pembe ayıcığın yaralarına dokunduğunda irkilerek çekildi. e Ve birisini boğarcasına yakalayıverdi. “BUNU GURURUMUZA YEDİREMİYORUZ?!” 
Bağırışı tüm salonu inletmişti. “Sadece bu 


aniden, çelik (o bıçaklardan 


kadar basit bir deneyin bütün bu boşluğu 


kasvetle, salt kederle doldurabilmesi... 
Ufacık bir hatamızda başımıza tüm bunların, BUNLARIN GELMESİ!..” 


HavDem, kendisini sakinleşmeye zorladı. 
Geçmişteki hatalara akılla yaklaşmak ve onları analiz ederken sorunları bir ders olarak algılamak, insanın yapabileceği en doğru hareketti. O da böylece uzayın her türlü düşünceyi ve potansiyeli kucaklayan boşluğuna döndü. Düşündü. İnsan kültüründe ve evreni algılayış şeklinde devrim yaratan o yaklaşımı düşündü. Yeni teknolojilerinin Artık, kapalı bütünüyle anlayabiliyorlardı. 


getirdiği bir 
Yapılması gerekenler çok basitti: O ufacık 


derin kavrayışı... 
sistemi fanuslara cihazı yerleştirmek; atomların hareketlerinin bütünüyle analiz edilmesini beklemek; ve insanlığa gizil kalmış bu okült dili, tercümesinden öğrenmekti. Neredeyse tüm işi cihaz halledecekti. “Zamanın bütün akışını kitaplaştırmak gibi; tarihin bilimi ve geleceğin tüm olası kehanetleri!.. Kulağımıza ne kadar da harika geliyordu, değil mi?” 

Hüznün sisleri ardından özlemin mercekleriyle baktı odöneme HavDem. Evet, bu buluş tüm insanlığı heyecanlandırmış, daha fazlası için araştırmaya zorlamıştı. “Biz sadece küçük evrenleri keşfetmek istemiştik. 


Tüm parçacıkların anlık durumlarını bilecek, 


böylece hem geleceğini hem de geçmişini, bütün manasıyla kavrayabilecektik. Bu tekniği bir üst boyuta, tüm gezegene uyarladığımızda, vadettiği bütün o gücün elimizde patlayacağını bilebilirdik? yüz yıllardır kusmakta olduğu sözlerinin nefretle 


nasıl Dünya'nın bize 


şişirildiğini, onları şimdi dinlemenin bizi 


”» 


sürgüne sürükleyeceğini...” Cihazın Dünya üzerinde kullanılması projesi ne yazık ki başarılı olmuştu. Ve insanlık, yaşlı Gaia'nın onlara artık açık olan cümlelerinde kini, garazı, yılgın bir çığlığı okumuştu. Kazdıkları bozdukları 


düşüncesizce sömürdükleri enerjiler; bütün 


tüm madenler, ekosistemler, katliamlar, yok edilen türler, sistemin olağan felaketlerinin bile ötesine geçen kıyametler... 
Gaia daha fazla dayanamayacaktı; ya insanlığı kusacak ya da onu lavdan dişleri, zehirli nefesi, çorak rüzgarları arasında tarumar edecekti. 
Nihayetinde, kaçınılmaz sürgün gerçekleşti. 
“O musibetle dönen gezegende kalsaydık daha mı iyiydi? Gerçi... Cihazı çalıştırmayıp tüm bunların gerçekleşeceğini önceden bilmeseydik, ne değişecekti?” 

Bakışları lombozun ötesine odaklandı, bu yekpare karanlığın derinlerindeki eski, naif hayatlarınıandı. Peki, hiçbir şeydeğişmeseydi, tüm bunlar belirlenimle gerçekleşmeseydi “Ahhh! 
her şeyi saran daimi sisi özledim. Hatta bu 


nasıl olurdu? Kavurucu güneşi; 
dandik geminin aksine, depremle olsa da sürekli sallanan zemini bile... Çürük de olsa, en azından bir canlılık vardı o gezegende.” 
Kaybettiklerini düşündükçe kalbi yanmaya, beyni azapla cızırdamaya başladı. 

HavDem,bütünbusılahasretinetekbirinsanın yaşayabileceğinden bin bir kat daha şiddetle 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maruz kalıyordu. İnsanlığın buluşlarıyla şekillenen bir kafa yapısının, çokluğu ve teke 


çağının çocuğuydu o. Dondurulanlara yolculuk 


karmaşıklığı indirgeyerek açıklama boyunca bekçilik etmesi için yaratılan, alacağı kararlara olan güvenlerini ancak ve ancak herkesi temsil etmesiyle sağlayan bir yapay zeka. Yapay beynini taşıyan bütün diğer yapay organlarıyla... Dünya'dan kaçabilen herkesin, her yaştan, cinsiyetten ve coğrafyadan insanın zihinleri toplanmış, ona aktarılmıştı. Böylece bu bin yıllık yolculukta aldığı her karar, yaptığı her şey ve hissettiği her duygu sadece ve sadece insanlık adına olacaktı. Adil ve onurlu insanlığa da ancak böylesi yakışırdı. 

Gözlerini lombozdan koparıp, zihnindeki binlerce ve binlerce hayatla birlikte döndürdü başını HavDem. Hemen arka odadaki temsillerine, asıllarına, kölelerine baktı. 


insanın ortak aklının inayetine sunmuş bunca 


sahiplerine (o ve 
Dondurulmuş, kendisini 


yaşam... Kendisine yeni bir gezegen, umut ve beden arayan. 

İnsanlık, en derin arzularının nihayetine çok yaklaşmıştı. Zaten gemi de, HavDem'in az önceki yakınmalarını duymuşçasına, sarsılarak iniş pozisyonu almaya başlamıştı. 
Lombozun açıldığı kara hiçlikten, tüm haşmetiyle masmavi bir gezegen içeriye sızdı aniden. Bulutlar, yumuşak görünüşleriyle geminin yorgun gövdesini dinlenmeye davet ediyor; atmosferin dışına kadar uzanan tek tük zirveler de karanlığa meydan okuyordu. 
Bu gezegende aydınlık vardı. Ve de umut. 
İnsanlığın taşıdığı bu son umut, kısa süre sonra yeni yuvasına inişini başarıyla 


gerçekleştirmişti. Geminin hava kilidi, ana 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kapıyla birlikte açıldı ve HavDem'in yapay ciğerleri ilk defa bayat hava dışında bir şeyle çalıştı. Bir sürü çiçeğin kokusu, toprağın mayhoşluğu, hafif rüzgarın uğultusu... Her şey, beklendiği üzere, çok hoştu. 

Ve HavDem, bir gezegene ilk adımını attı. 
Ayakları altındaki toprağın ezilmesinin tadına vardı, parmaklarıyla dokunduğu çiçeklerin ondan sakınırcasına salınmasına bayıldı. 
Ellerindeki rüzgaraysa en kutlu gülümsemesiyle baktı. 


teri tokalaşırcasına kurutan 
Bir ovaya inmişti. Verimli bir ovanın tam ortasına... Bakışlarıyla ufku şöyle bir taradı. 
O atmosfer delen dağlardan bir tanesi çok uzaklarda olsa da ulaşılabilir alandaydı. 


> 


“Humm...” diye sesli düşünmeye başladı HavDem. “Şuradaki zirveler ne kadar da güneşli. Enerji panellerinin verimi çok yüksek olacak gibi. Buradaki göl de bir hayli berrak, içinde balıklar da var galiba? 
Tavadaki cızırtıları bile karnımızı doyuracak. 
Şu tuhaf ağaçsı şeyleri kaldırıp oradan kanal açtığımızda da tarıma başlarız, kısa sürede yeni şehrimizi kurarız.” 

İnsanlığın bu yegane temsilcisinin ağzından çıkan sözler, kulağına uygarlaşmanın müjdesi gibi geliyordu; sözlerini oluşturan titreşimler, bu yeni gezegenin atmosferini derin bir 


huzursuzluğu tetiklemek üzere okşuyordu. 


Son 


Galip Tekin 
1958 - 2017 


Kariri ÖZEL'İN Zihninlen | Ço 


Ve 
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Kadri Ozel 2012 
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Burak FEDAKAR | Â 


hüzünlü Renlicani Hayatlar! 
bıçak Sırtında Notaların Yaratıcısı 


İnsan denen hayvan türünün geçirdiği evrim süreci incelendiğinde, ne badireler atlatmış bir tür olduğumuz ortada! Ancak baskın tür olmaya başladıktan sonra, nasıl yırtıcı ve yok edici bir tür olduğumuz gerçekliği de fazlasıyla ortada! Basitçe yaratma becerisini, baskın tür 

olduktan sonra devamlı olarak geliştirme üzerine yoğunlaştıran türümüz, geçmiş binlerce yıllık yazılı tarih arenasında, din baskısının etkisiyle neredeyse birkaç yüzyıl öncesine kadar üvey evlat muamelesi gören bilim sayesinde bu çabasında önemli bir yol katetti diyebiliriz. Bulunduğumuz yüzyılda neredeyse her gün bilimsel bir yeniliğin açıklandığı, bilimin artık üvey evlat muamelesinden çok, insan türünün daha kolay ve daha uzun yaşamak adına dört elle sarıldığı baş amacı haline geldiğini söylersek abartmış olmayız sanırım. Ülkemiz açısından her ne kadar bilim hâlâ “üvey evlat” gibi görülse de, gelişmiş dünyanın ilerleme hızını göz önüne alırsak, ne kadar farklı türevlerle ötelemeye çalışsak da bir şekilde yok olmamak adına o dünyaya ayak uydurmak mecburiyeti kaçınılmaz gerçeğimiz olarak tüm çıplaklığıyla duruyor karşımızda! 


Harrison Ford ve Ridley Scott 


aratıcılık kavramından bahsettik, 
Yi. beynini sadece hayatta kalmayla mücadele odağından sıyırması ve farklı konulara yöneltmesi neticesinde pek çok farklı konunun tarih boyunca kitleleri nasıl etkilediğine bugün de şahitlik ediyoruz. 
Yoktan var etme hırsı, ölümden sonra hayat, ölmüş bir bedeni geri getirme çabaları özellikle son iki yüzyıllık süreçte saf bilimden önce bilim kurgunun ana konularından biri haline gelmiştir. Özellikle mekanik bedenlerin yaratılma çabalarını anlatan ve ilerleyen süreçte her yönüyle insan benzeri makinelerle ilgili hikâyelerin ortaya çıkması, içinde bulunduğumuz zamanda, bilimin bu konuyla daha yakından ilgilenmesini zaruri kılmıştır. 
Yapay zeka dediğimiz bu makinelerin varlığı bugün bir aç kapat düğmesiyle idare halindeyken ileride kendi başlarına karar verme yetisine sahip olduklarında nasıl hareket edecekleri sorusunu da gündeme getirmiştir. İnsani duygulardan şimdilik yoksun olan bu makinelerin benzer duygulara gerçekten sahip olacağı bir gün geldiğinde, 


sorulacak soru, “Yaratıcı mı korkmalı, yoksa yaratılan mı?” olacaktır gibi bir düşünceye de sahip olduğumu belirtmeliyim. İşte bu noktada, yaratan ve yaratılanın mücadelesine tanıklık ettiğimiz ve bilim kurgu türünün tartışmasız klasiği haline gelen Blade Runner ile karşı karşıya geliyoruz. Türün en sevilen yazarlarından biri olan Philip K. Dick tarafından “Do Androids Dream of Electric Sheep?” adıyla yayınlanan romanı, Blade Runner adıyla çekip filmi bir kült mertebesine ulaştıran efsane yönetmen Ridley Scott'ın elinden izlediğimiz bu şaheser, Vangelis'in müzikleriyle hüzünlü bir android - replicant masalına dönüşüyor adeta! 


Ridley Scott ve Philip K. Dick 


982 Yılında çekilen filmi, beynimi ne kadar 
Aa da ne zaman ve nasıl seyrettiğimi hatırlamıyorum. Tamamen karanlık bir sır, sinemada mı gördüm yoksa sadece 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video kaset çılgınlığı sırasında mı izledim? 
Ancak net bir itirafta bulunmam gerekirse ilk izlediğimde kesinlikle Harrison Ford hayranlığı ön plandaydı, bir de Alien'dan dolayı Ridley Scott! Açıkçası o yıllarda Philip K. Dick adı bana fazla bir şey ifade etmiyordu ve 80'li yıllarda çocuk klasikleri ile Teksas Tommiks'lere ilave olarak, SAS Malko ve 
James Bond romanlarına yöneldiğimi ve 1986 
yılından itibaren her ay kaçırmadan Blue Jean dergisi almaya başladığımı net hatırlıyorum. 
Bilim kurguyu daha fazla keşfetmeye başladığım 80'ler sonu ve bütün 90'lı yıllarda önce Asimov ve Clarke, sonrasında Herbert ile başlayan ilgi haliyle PKD'e kadar ulaştırmıştı beni. Bıçak sırtı adıyla 1996 yılında Kavram yayınlarından çıkan kitabı heyecanla almış, bir çırpıda bitirmiştim. Düşünsenize, adından haberdar olmadığım yazarın iki kitabından sinemaya uyarlanan Blade Runner ve Total Recall filmlerinin BK türünde tüm zamanlar sıralamamda ilk on arasında yer almaları sanırım benim ayıbım olmuştur. Hayatının neredeyse tamamını California'da bir plak dükkanı 

yazdıkları 


işleterek geçiren ve yaşarken 


ilgi (o görmeyip Oo ölümünden sonra gerçek değerini bulan, sevenlerinin kısaltmasıyla PKD, bilim kurgunun her daim kilometre taşlarından biri olduğunu göstermeye devam edecek. Tekrar filme dönecek olursak, ilk izlediğimde o karanlık atmosfer ve umutsuz görünümlü gelecek beni ziyadesiyle ürkütmüştü. Ancak Vangelis'in müzikleri, gösterdiğim tepkinin artmasında bir numaralı etkendi. Derinden etkileyen ve beynin bütün kıvrımlarına işleyen o destansı 


müzikler Blade Runner'ın kült mertebesine 


wvw.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2017 / sayı 6 


ulaşmasında hiç şüphesiz ana elementlerden 


biri olmuştu. 


o19 yılı Los Angeles şehrindeyiz. Karanlık 
2 umutsuz bir geleceğin ortasında 
yaşam mücadelesi veren milyonlarca insanın yaşadığı şehir adeta dev bir çöplükten farksızdır! Tyrell şirketinin ürettiği ve köle olarak kullandığı replicant'lardan en son model 6 tanesi başka bir gezegende isyan çıkartır ve kaçırdıkları gemiyle Dünyaya gelirler. Amaçları yaratıcıları Eldon Tyrelle ulaşmak ve genetik bir bozukluk sebebiyle yaklaşan ölümlerine bir çare bulmaktır. 
Los Angeles polis departmanında, “Bıçak Koşucuları” biriminde görevli Rick Deckard amiri tarafından kaçak replicantları bulmak ve etkisiz hale getirmek üzere görevlendirilir. 
Bu andan itibaren Los Angeles'ın yağmurlu, karanlık ve ürkütücü sokaklarında ölümcül bir kovalamaca başlar. Filmin yönetmeni olarak Dick, Martin Scorsese'yi istese de bu asla gerçekleşmez. Ridley Scott gelen ilk teklifi Dune projesiyle ilgilendiği için reddeder ancak daha sonra kabul ederek hazırlıklara başlar. Hampton Fancher ve David Peoples'ın senaryosunu yazdığı filmin çekimleri yaklaşık dört ayda biter. Warner Bros'un stüdyolarında karanlık atmosferli Los Angeles şehir yaratılır. 


Rick Deckard rolü için ilk önce Robert Mitchum düşünülür, Sean Connery, Gene Hackman, Burt Reynolds, Paul Newman gibi pek çok ünlünün başrol için isimleri geçse de Harrison Ford ile anlaşma sağlanır. Filmde replicantların bir nevi lideri durumunda olan Roy karakteri için Rutger Hauer tek aday olarak rolü kapar. Eldon Tyrellin asistanı Rachael rolü de sıra dışı güzelliği ve oyun yeteneğiyle Sean Young'ın olur. 25 Haziran 
1982 tarihinde Kuzey Amerika'da binden 
fazla salonda gösterime giren film tam bir gişe hüsranı yaşar. Eleştirmenler ikiye ayrılmıştır. 
Kimisi filmi fazla karmaşık ve sıkıcı bulurken, kimisi de bu karışıklığı filmin havasına çok uygun bulmuştur. İlerleyen yıllarda yönetmen Scott kendi kurgusuyla filmi tekrar vizyona sokar. Farklı bir sonu vardır burada Blade Runner'ın ve yapımcı firma Warner Bros da 25. 
yılı sebebiyle DVD ve Bluray versiyonlarında yine farklı kurgularla, farklı sonlar barındıran filmin setini koleksiyoncular için piyasaya sürer. Blade Runner bugün neredeyse bütün eleştirmenlerin ortak fikrince sinemanın en iyi 100 filmi arasında gösterilmektedir. Bu kara film kategorisinde görülen BK klasiğinin müzikleri için Vangelis ekibe, Ridley Scott'ın daha önce Filme Chanel No. 5 reklamında China albümünden kullandığı müzikler ve Ateş Arabaları filminde müzikleri kurgulayan Terry Rawlings sayesinde girer. 


New Age tarzı müziğin tanrısı, Ateş Arabaları başarısından sadece bir yıl sonra yeniden efsane bir film için stüdyoya girecek ve kariyerinin en iyi işlerinden birine imza atacaktır. 


Vangelis 


Papathanassiou 


| Pane Odysseas 
29 Mart 1943 yılında Yunanistan'ın 
Volos kentinde doğdu. Daha 4 yaşında beste 


yapmaya başladı. Örgün eğitimden çok kendi kendini yetiştirdi. Piyano dersi almadı ve tüm sanat hayatı boyunca nota yazma ve okuma konusunda fazla bilgisi olmadı. Atina Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim okudu. 


Vangelis, 12 yaş civarlarında caz müziğine ilgi duymaya başlar ve daha sonra bu ilgi rock 
and roll'a kayar. Okul arkadaşlarıyla daha 15 
yaşındayken ilk çalışmalarını yapmaya başlar ve 60Tarın hemen başında The Forminx adlı pop grubunu kurar. Atina'da sahne alan grup cover parçalar dışında Vangelis ve Nico Mastorakis tarafından yazılmış İngilizce besteler de kaydeder. Grup başarılı performanslar sonrası 1966 yılında şöhretin zirvesindeyken dağılır. 
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1968'deki öğrenci olaylarında Paris'e taşınır ve Demis Roussos, Loukas Sideras ve Argyris Koulouris'le birlikte Aphrodite's Child isimli Birlikte, 
Avrupa'da hit olmuş bir single olan Rain and 


progresif rock gurubunu kurar. 


Tears'i çıkarırlar. 666 isimli albümleri, müzik tarihçileri tarafından devrimsel bulunur, progresif rock ve konsept albümlerinin gelişiminde mihenk taşı kabul edilir. Grup 
1972 yılında dağılır. Vangelis, daha sonraki 
yıllarda Roussos'un birkaçalbüm vesingle'ının yapımcılığını üstlenir. Roussos, Vangelis'e bunun karşılığını yıllar sonra Blade Runner soundtrack'inde vokal yaparak verecektir. 


Demis Roussos 


1971'de Londra'da bir grup stüdyo müzisyeni ile yaptığı kayıtlar sanatçıdan izinsiz olarak 
1978 yılında Hypothesis ve The Dragon adlı 
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iki albüm olarak yayınlandı. 1972'de 1968 
yılındaki öğrenci isyanlarından etkilenerek ilk solo albümü Fais Oue Ton Reve Soit Plus Long Çue La Nuit'i çıkardı. Gösterici marşları ve haber bülteni kayıtlarından bölümler de içeren albümün sözlerinin bir kısmı gösterilerde duvara yazılan sloganlardan oluşturuldu. 1973'te Vangelis, Fransız film iki müziğini yaparak solo kariyerini sürdürdü. 


yapımcısı Frederic Rossif'in filminin 


Vangelis'in ikinci solo albümü Farth'ün kayıtları da 1973 yılında yapıldı. 
Perküsyonların ağırlıkta olduğu albümde Bizans müziğinden etkileşimler de vardı. 
Kayıtlarda Vangelis'e eski grup arkadaşı Argyris Koulouris ve daha sonra F.R. 
David adıyla çıkardığı “Words” single'ı ile dikkat çekecek Robert Fitoussi eşlik etti. 
Aynı kadro ile 1974'te “Odyssey” adı altında “Who” adlı bir single çıkardı. Bu dönemde Vangelis başka bir progresif rock grubu Yes ile Rick oWakeman'ın 


ayrılmasının ardından provalar yaptı. Gruba 


klavyecileri gruptan hiçbir zaman katılmamasına rağmen (Patrick Moraz alınmıştı gruba), ileride birçokalbümde birlikte çalışacakları vokalist Jon Anderson'la çok yakın dost oldular. 


Londra'ya taşınan Vangelis, RCA Records ile bir anlaşma imzaladı, kedine ait Nemo Studios'u kurdu ve eleştirmenlerin çok beğendiği And Hell (1975), 
Spiral (1977) ve China (1979) albümlerini 


Heaven 


kaydetti. Daha sonra, Heaven and Hell, Carl Sagan tarafından PBS televizyon dizisi Cosmos'un tema müziği olarak kullanıldı. 
Ayrıca, Yunan rock grubu Socrates Drank the Conium'um muhtemelen en önemli albümü olan Phos'un kayıtlarında yapımcı olarak yer aldı ve klavye çalma görevini üstlendi. 

1976'da Rossifin yönetmenliğini yaptığı La Fete Sauvageisimlibelgeselinmüzikleriniyaptı. 
Bu albümde Batı müziğini Afrika ritimleriyle beraber kullandı. 1979'da Rossif için yaptığı ve kariyerindeki üçüncü film müziği albümü olan Opera Sauvage yayınlandı. Albümden 
“L'Enfant”, daha sonra Peter Weir'ın 1982 
tarihli filmi The Year of Living Dangerously'de kullanıldı. 
Sauvage Et Beau (1984) ve De Nuremburg a 


Rossif ve Vangelis'in işbirliği 


Nuremburg (1989) albümleriyle devam etti. 


Vangelis ve Irene Papas 


979'da Vangelis ve aktris Irene Papas'ın İİ  alığir Yunan halk şarkılarından oluşan Odes yayınlandı. Albüm, Yunanistan'da çok büyük başarı kazandı. İkili 1986'da Rapsodies ile bir ortak çalışmada daha bir 


araya geldi. 
1980 yılında deneysel albümü See 
You Laterı yayınlandı. Bu albümdeki 


daha sonra Blade de kullanıldı. 
1981 yılında Chariots of Fire'ın müziklerini 


“Memories of Green” 
Runner o soundtrack'inde besteledi. Bir elektronik müzik çalışması 


olan soundtrack, dönemin trendleri ve karakteristiğiyle pek uyumlu olmamasına rağmen beklentilerin çok üzerinde bir başarı elde etti. Film, En İyi Film Akademi Ödülü dahil altı adet ödül kazandı. Vangelis de En İyi Özgün Müzik dalında Oscar ödülüne layık görüldü. Filmin açılışındaki tema müziği 
1982 yılında single olarak yayınlandı ve 5 ay 
süren istikrarlı bir yükseliş trendinin sonunda listelerde bir hafta boyunca birinci sırada yer aldı. 

1982yılındayönetmen Ridley Scott'labiraraya geldi. Blade Runner filminin müzikleri ikilinin ilk çalışması oldu. Albüm BAFTA ve Altın Küre adaylıkları kazandı. Ancak Vangelis ile yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle, film müziği albümünde parçaları “The New American Orchestra” adı verilen bir grup stüdyo müzisyeni çaldı. 12 yıl süren anlaşmazlığın çözümlenmesinin Ooardından oVangelis'in çalışmaları ABD'de 1994 yılında yayınlandı. 
2017'de film müziklerinin 35. yılı dolayısıyla orijinal film müziği albümü LP olarak satışa Scott 


Pictures tarafından yayınlanan 1992 tarihli 


sürüldü. ile Vangelis, Paramount 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1492: Conguest Of Paradise filminde de beraber çalıştı. Film, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfinin 500. yılı dolayısı ile çekilmişti. Vangelis”in müziği 1993 Altın Küre ödüllerinde en iyi özgün film müziği ödüllerine 


aday gösterildi. 


Jon Anderson ve Vangelis 


angelis, Oo 1980'den itibaren Jon 
Vi ile Jon & Vangelis olarak 
11 yılda dört albüm çıkardı. 1981 ve 1986 
yıllarında İtalyan şarkıcı Milva'yla çalıştı ve özellikle Almanya'da “Ich hab'keine Angst” ve “Geheimnisse” albümleriyle önemli başarı elde etti. Ayrıca Jacgues-Yves Cousteau'nun deniz (altında çekilen (o belgesellerinin müziklerini yaptı. 1992'de, Fransa Vangelis'e 


Chevalier des Arts et des Lettres unvanını 


verdi. 

2001'de (elektronikten çok o orkestral bir albüm olan ve aslında 1993'te yazılmış olan Mythodea'yı o yayınladı; 


eser NASA tarafından Mars özel görevleri 
olarak kullanıldı. 2004 
yılında Oliver Stone'un Alexander filminin 


tema müziği 


soundtrack'ini O çıkardı. 2007de ise Yunan yönetmen Yannis Smaragdis'in 17. 
yüzyılda yaşamış Giritli ressam El Greco'nun 


yaşamını konu alan El Greco filminin 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müziklerini çıkardı. İkili 1997'de de Kavafis'in yaşamını konu eden Cavafy filmi için beraber çalıştı. 


2 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Uzay 
Rosetta bir parçası olarak Philae'nın 67P/Churyumov- 


Ajansı'nın, projesinin 
Gerasimenko kuyruklu yıldızına inmesi “Arrival”, “Rosetta's Waltz”, “Philae'sJourney” adlı üç beste yapan Vangelis 


üzerine ve bu besteleri daha sonra internette yayınlandı. 
Sanatçı Ekim 2016'da, şimdilik kariyerinin son çalışması olan Rosetta albümünü yayınladı. 


#. 
ve YANLIS 


.— 


N 


Y fangelis albümün hazırlık aşamasında Filmdeki görüntülerin üzerinde bıraktığı etkiyle ana 


senaryoyu okumaz. 
temayı besteler. Besteci “Ben bunun daha verimli ve ilginç olduğunu hissediyorum. 
Bu filmde müziği görüntüleri görür görmez yazmaya başladım,” der. 2019'un Los Angeles'ını tanımlayan büyük bas davul sesini MasterRoom reverb ünitesiyle birleştirir. 
Memories of Green bestesindeki piyano sesini elde etmek için Steinway marka piyanosunu gitar pedalı ile filtreler. Deckard ve Rachael'in sahnesinde saksafon solosunu Dick Morrisey çalar. Kapanış jeneriği müziğini daha dinamik bir son olmasını istediği için hareketli besteleyen Vangelis, albümün tamamında elektronik ve akustik enstrümanları birlikte kullanır. “Ben her zaman içgüdüsel olarak beste yaparım, her şey doğal çıkar ortaya. 
Elektronik ve akustik aletler arasında fark görmüyorum ve benim için ses çıkaran her şey önemlidir. Onlara müziğimde her daim yer vardır.” diyen besteciye albümde kadim 


dostu Demis Roussos da sesiyle vokal yapar. 


Stüdyoyla çıkan anlaşmazlık yüzünden 12 
parçalık albüm ABD'de 12 yıl sonra yayınlanır. 
Daha sonra piyasaya 2 cd'llik ve 35 parçalık Exper Edition albümü sürülür. Blade Runner, kara fılm ve bilim kurgu türünde bir külttür ve Vangelis'in müziklerinin etkisi filmin bu yönde kabul görmesinde kuşkusuz çok etkili olmuştur. 


Gün TLE 


W Replicant Leon Kowalski'nin evinden aldığı fotoğrafları incelerken verdiği oOkomutları dinleyerek başlıyoruz parçaya. Repliklerin sonunda Vangelis'in 
derinlerden gelen müziğini işitiyoruz. 2019 
Yılı Los Angeles şehrinin muazzam kasvetli havasına tanıklık ediyoruz. Karanlık bir atmosfer, dev binalar, sağdan soldan geçen uçan araçlar! Yavaşça yükselen parça, elektronik enstrüman uzmanı bestecisinin elinde (oatmosferin içine daha fazla odaklanmamızı sağlıyor. Şehrin üzerinde gezen kameraya eşlik eden müzik, şehrin kirli havasını ve gizemini kulaklara büyük bir başarıyla duyuruyor. Farklı seslerin eşliğinde alçalıp yükselen müziğin büyüleyici havasıyla sağlam bir giriş yapıyoruz albüme. 
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5BLUŞO MESMUNDE achelve Deckard'ıntanışma ânınatanıklık diyoruz. İkilinin Tyrell şirketinin ana binasındaki diyaloglarına Eldon Tyrell de dahil oluyor ve Vangelis'in müziği hakimiyeti ele alıyor. Ağırtempoda ilerleyen ve elektronik enstrümanların ağırlıkta olduğu bir parça. 
Başından sonuna kadar aynı rotada ilerleyen parça adeta atonal bir havada ilerleyerek sonlanıyor. 


WI PUF ME 


980'li yılların klasik pop atmosferini Mn bir parça geliyor. Fonda parçaya eşlik eden insan sesi, temposunu yavaşça yükselten parçaya uyum sağlıyor. Saksafon solonun parçanın havasına müdahale etmesiyle sözü olmayan tipik bir pop parçası dinleniyormuş gibi olsa da, Vangelis'in sihirli orguyla yaptığıfarklıdokunuşlar sayesinde her zamanki gibi yolundan sapmayan notalarıyla ilerleyen hafif tempolu parçayı bitiyoruz. 
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MALHEL > SUNO pin önemli bir karakteri Rachel. Kilit nokta diyebiliriz ve belki de albümün en iyi parçalarından birini dinliyoruz. Çok hafif tonda başlayan ve devreye muhteşem bir sesin dahil olmasıyla tadına doyulmaz bir arya da diyebiliriz Rachel's Song için! Karakterin üzerinden perdeye yansıyan bütün hüznü ve gizemi kulaklara ileten çok başarılı bir beste. 
Parçanın yarısından itibaren Vangelis devreye giriyor ve elektronik enstrümanlarıyla temayı çalıyor. Devamlı aynı tempoda başlangıç ve gelişme olarak tanımlanabilecek iki ayrı bölümden oluşan parça, insan sesinin devreye girmesinin ardından, ağır ağır temposunun düşmesiyle sona eriyor. 


LÜVE IMEME 
N şk temasındayız ve albümün bir diğer ükemmel bestesi karşılıyor bizi. Dick 


Morrisey'in muhteşem saksafon solosu eşliğinde 80'li yılların bütün havasını 


soluyacağınız duygusal bir parça bu. Saksafon solo dışında Vangelis'in hafif dokunuşlarıyla ilerleyen tema Rachel ve Deckard arasındaki sıcaklığı fazlasıyla hissettiriyor. 


VNE MUPME KIDS DEMİ 
D* Percival'in vokaliyle dinlediğimiz 

parça, hoş bir aşk şarkısı. Filmde Deckard'ın Çin mahallesinde içki aldığı dükkanda çalan Big Band tarzı parça, Los Angeles'ın kasvetli sokaklarına çok yakışıyor doğrusu. 


5BLAVE nuünneEr BLUES 


Ibümün en uzun parçasını dinliyoruz. 
Vangelis'in alıştığımız enstrümanlarıyla giriş yaptığı ağır tempolu ve geleceğin dünyasının kasvetini kulaklara başarıyla taşıyan bir beste bu. Caz havasının elektronik enstrümanlar aracılığıyla mükemmel 


yakalandığı eser yaklaşık sekiz dakikanın üzerinde sürerken, neredeyse sonuna kadar aynı tempoyla hiç değişmeden ilerliyor. 
Özellikle caz severler parçayı dinlerken, Vangelis'in org sesinin, kafanızda saksafonla yer değiştirmesi neredeyse kaçınılmaz oluyor. 


MEMUFHES Ur ÖMEETN anatçının 1980 yılında çıkardığı See You Later albümünde ilk defa dinlediğimiz 

Memories of Green, albümün bana göre en iyi parçası olarak arzı endam ediyor kulaklarımızda. Vangelis, farklı bir piyano sesi elde etmek için Steinway marka piyanosunu gitar pedalı ile filtreler. Öylesine etkileyici bir müziktir ki bu, farklı sesiyle piyanonun esiri olursunuz ve gözlerinizi bir an kapattığınızda başkabirboyutta bulursunuz kendinizi. Filmde Rachel'in beynine gömülmüş hatıralarının sahte olduğunu anlaması ve gözünden süzülen 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yaşları gördüğümüz sahnede çalan parça her bir notasıylaruhunuza işliyor adeta. Memories of Green, ne zaman başladığını ve ne zaman bittiğini fark etmediğiniz sarsıcı bir etkiye sahip. Melankolik havasıyla bütünleşmenin kaçınılmaz olduğu kozmik bir havaya sahip parça, defalarca dinlenesi bir eser. 


IMLE> Ur TME FÜTÜME 


 . karanlık ve ıslak Los Angeles geleceğinde sokakları arşınlarken fonda Vangelis'in kadim dostu, efsane ses Demis Roussos'un vokalini dinliyoruz. Bestecinin atmosfere uygun bestesine, büyüleyici sesiyle eşlik eden şarkıcının sayesinde kasvetli ortamı iliklerimize kadar hissediyoruz. 


4. 4 Eh ME ME 7 


MUDE 


DAMASK 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angelis'in tempoyu giderek daha ağdalı 

hale getirdiği (oparçalarından biri. 
Albümünde en kısa eseri. Şehrin ortamını yansıtan, açıkçası insanı adeta travmaya sürükleyen ve atmosferi çok başarılı yansıtan bir beste. 


5BLADVE nunmnEr EMV MİLES 


Kras parçası ve albümün de tek areketli, dinamik bestesi. Vangelis'in 


akustik, elektronik bütün enstrümanları bir arada kullandığı parça, filmin bütününe tamamen zıt ama bir noktada onca kasvete rağmen umut kırıntıları barındıran bir 


geleceğin tasviri sanki. Sonuna kadar aynı hareketli tempoda ilerleyen parça davulların ve diğer farklı seslerin eşliğinde albümün tamamına sinen durgunluğu bir anda silip atıyor. Parça temposuna rağmen bünyesinde barındırdığı unutulmaz melodisiyle akıllarda daimi bir yer ediniyor. 


fsane final sahnesindeyiz, binanın çatısında Rick ve Roy karşı karşıya! 


Sağanak yağmur altında geçen sahnede, bütün amacı herkes gibi yaşamak olan ve bunun uğruna yaratıcılarına karşı şiddet kullanmayı göze alan bir canlının, yaşam süresinin son anlarındaki sözlerine tanıklık ediyoruz. Sinema tarihine geçen bu anlarda, replicant Roy Batty'nin “Ölmek... zamanı” sözleri ardından başının yavaşça önüne düştüğü görüntü, belki de en gösterişsiz ama en etkileyici ölüm sahnelerinden biri olarak hafızalarımızda silinmez bir etki bırakıyor. 
Vangelis'in derinden gelen ve aynı tempoda yağmura eşlik eden bestesi, son replicant'ın ardından, yaratıcılara atfen bir ağıt misali son notalarını kulaklarımıza ulaştırıyor 


angelis müziği, direktruhun derinliklerine 

hitap eden bir yapıya sahiptir. Bestelerini nota olarak porteye dökmek yerine önce kafasında şekillendiren ve sonrasında bunu ölümsüzleştiren nadir sanatçılardan biridir. 
Bestelediği parçaların geneli tek bir kalıp üzerinde düz ilerler ve aralıklarla iniş çıkışlı bölümler girer araya. Hatta bazı parçaları en ufak bir nota değişikliği bile göstermeden başladığı gibi biter. Blade Runner'ın yapım aşamasında yukarıda bahsettiğimiz gibi, senaryoyu okumadan görüntüler üzerinden ana temayı yazan ve diğer besteleri büyük bir 


başarıyla filme yediren Vangelis, kariyerinin unutulmaz albümlerinden birine imzasını atmış. Özellikle elektronik ve akustik enstrümanların yanında kendi icadı seslerin kullanımında profesyonelliğini sonuna kadar kullanmış ve çok başarılı olmuş. Demis Roussos'un uhrevi sesinin vokal yaptığı bölüm, aşk temasında devreye giren Dick Morrisey'in saksafon solosu ve kapanışta albümün genel görüntüsüne tamamen zıt olan dinamik ve hareketli kapanış parçası ve tabi ki efsane Memories of Green ile Vangelis sınırları sonuna kadar zorlamış. Filmin genel havasının karanlık ve sevimsiz olduğunu düşünürsek, böyle ortamlara sahip yapımlara akılda kalıcı müzik bestelemenin ne kadar zor olduğunu da anlayabiliriz. Besteci bu konuda da farkını pozitif yönde fazlasıyla ortaya koymuş. 
Albümün tamamında genel olarak birbirinden bağımsız, farklı besteler olduğunu özellikle belirtmek lazım. Tek bir tema üzerinden, aynı temanın farklı versiyonlarına yazılmış besteler yok bu albümde. Besteci bilindik film müziği kalıplarından uzak durmuş. Yapım yılının 1982 olduğunu düşünürsek, o günleri, büyük bütçeli filmlerin neredeyse tamamında dünyaca ünlü senfoni orkestralarını ağırlıklı olarak kullanan bestecilerin çağı olarak tanımlayabiliriz. John Williams, Jerry Goldsmith, John Barry, Basil Poledouris, James Horner ve daha pek çok bestecinin zirvede oldukları bir dönemde, 1981 yılında Ateş Arabaları filmine yaptığı müziklerle Oscar ödülünü kazanan ve hemen ertesi yıl Blade Runner ile başarı grafiğini yükseltmeye devam Vangelis'i, sıradışı müziğiyle popüler isimlerin arasından sıyrılması karşısında hayranlıkla takdir etmemek haksızlık olur düşüncesindeyim! Albümde, farklı enstrüman ve sesleri bir araya getiren Vangelis, karanlık atmosferli (oOortamların gizemini doruğa çıkartan besteleri ve alışılagelmiş film müziği 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anlayışının dışına çıkan performansıyla her müzikseverin arşivinde muhakkak bulunması gereken bir çalışmaya imza atmış. Albümün mümkünse 2 Cd'lik Exper Edition versiyonunu edinebilirseniz, duble kaymaklı tatlı tadında olur! Yazımızın sonunda kapanış sözleri, replicant'ların lideri Roy Batty'den gelsin; 


“Siz insanların aklının almayacağı şeyler gördüm. Orion'un yamaçlarında yanan hücum gemileri, Tannhauser geçidinin yakınında karanlıkta parıldayan C-ışınlarını seyrettim. 
Tüm o anlar zaman içinde yitip gidecek. Tıpkı yağmurdaki, gözyaşları gibi. Ölmek... zamanı” 


Hüzünlere gark olmadığınız, geleceğin barış umuduyla dolu dünyasında mutluluğunuz daim olsun sevgili dostlar! 
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Abdülkadir DOĞANAY 


Darwin'in Senfonisi 


Sesini verdi rüzgar titrerken ellerim Köydeydim, başakların rengini aldım Şafakta güneş, 

Çatıda kan kırmızı kiremit 

Tuz koktu ellerim; 

Yakamoz rengi hırçın sulara daldım. 
İnsan bu, pek garip mahluk! 

Yıldızları topladım kafamdaki heybeye Yıldızları topladım bu alem benimdir diye; 


Yıldızların, şeklini aldım... 


M.Ö 7350 

Kabilenin şamanı ağzına aldığı boyalı suyu ince bir boru vasıtasıyla sol elini üzerine koyduğu duvara püskürttü. Şaman olarak ayini başlatma şerefi ona 


aitti. Çeşitli dans ve ıslık ezgileriyle beraber ritüel 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başlamış oldu. Mağara duvarına önce kabilenin erkekleri el izlerini bıraktı. Ardından sıra kadınlara geldi. El izini duvara bırakan kişi tabiat ruhları tarafından kutsanmış oluyor, böylece tehlikelerden korunuyordu. o Çocukların Ooruhları Oo masum olduğundan çocuklar her daim kutsanmış sayılıyor, törene katılamıyordu. 

Şaman tüm bu curcunayı arkasında bırakıp mağaradan dışarı çıktı. Yapraklar çoktan dökülmüş, bulutlar toplanmıştı. Havayı koklayıp kaygı dolu gözlerle göğü izledi. Bu duanın onları yaklaşan felaketten korumasını umuyordu. Büyük kış kara 


bir duman gibi yaklaşıyordu. 


M.S 2096 


« 


Bahsi geçen karar neticesinde Furopa ve 


Enceladus uydularında tam ve sürdürülebilir bir biyom kurmak amacıyla önümüzdeki yıllarda doğacak çocukların bazıları ile uygun hayvan ve bitki türlerinin bir kısmı genetik uygulamaya tabi tutulmak üzere alıkonulacaktır. Uydulara yerleşim Güneş Sistemi'nin kolonileştirilmesi için hayati önem taşıdığından ve dünyalaştırma işlemleri insan ölçütlerine göre çok uzun sürdüğünden bu çeşit bir gelişme zaruri olmuştur...” 

Dalgalar şefkatle deniz 


yüzünü yaladığında 


tabanındaki vakumları tamir ediyordu adam. 
Kan emici bir sülük gibi jeotermal enerjiden beslenen boru hatlarının içinde iki, belki de üç saat geçirmişti. Canı sıkılınca göz ucuyla uzaktaki balık sürülerini seyretti. Önceden programlanmış yapay içgüdülerle hareket eden sürü karmaşık bir koreografi sergiliyordu. Yüz metre uzaklıktaki çiftlikte binlercesi vardı. Beyinlerindeki bir dürtü onlara orada kalmalarını emrediyordu. 

Her zaman önce alttaki sıra dalıyordu su tabanına. 
Muhteşem bir cümbüş içinde sürü hareketleniyordu. 
Diptekiler kiraz yosunlarını yedikten sonra en tepeye yüzüp yerlerini ikinci sıraya devrediyorlardı. 
Adamın kızılötesi gören gözlerinde tüm bu hareket kan damarlarından oluşan sonsuz bir girdap gibi devinip duruyordu. 
Doğduğundan beri içinde büyüdüğü dalgalar gibi düşünmeye başlamıştı. Düşünceler dalgalar, burgaçlar ve gelgitler halinde geliyor; kıvrılıp, bükülüp, biçim değiştirip tekrar su yüzüne çıkıyordu. 
“Sen hala bizden birisin!” demişti babası ellerinden tutup. Can sıkıcı görüşme günlerinden biriydi. 
Furopa'dan ayrılıp Dünya yörüngesinde bir istasyonda buluşmuştu onlarla. 

Babasının bu sözü karşısında gülesi gelmişti adamın. 
Perdeli el ve ayak parmaklarıyla, boynundaki 


solungaçlarıyla, küçük siyah gözleriyle, kalın derisi 


ve yağlı gövdesiyle yabancı bir yaratıktı kendisi. 
Tarihte ilk defa bir çocuk babası ve annesiyle aynı türden değildi. 

Furopa ve Enceladus'ta koloni kurmak amacıyla belli genotipte çocuklar henüz embriyo safhasındayken başkalaşıma tabi tutulmuştu. Elli yıllık çalışmanın ardından Europa endemik bitki, hayvan ve insanlarıyla giderek büyüyen bir ekosistemdi. 
Milyarlarca yıllık bakir topraklara kurulmuş devasa bir su altı gezegeniydi. 

Açık gri yüzünü aşağı eğip “Sizden biri olmadığıma eminim.” demişti adam. “Sizin dünyanızda bana yer yok.” 

Annesi bir saniye bile tereddüt etmeden cevap vermişti: “Ama kalbimizde var.” 

Gerçekten onların kalbinde bir yere sahip miydi? 
Kendisini bozuk bir yemek gibi kusup atan Dünya gezegeni, içindeki yıllardır dindiremediği özlemin ana vatanı olabilir miydi? Cevap veremedi. 
Jüpiter'in tetiklediği tektonik hareketler ve gelgitler azalmıştı. Azalan jeotermal enerji ve gitgide uysallaşan deniz kış mevsiminin gelmek üzere olduğunu haber veriyordu. Uzaktaki düzlüklerde kilometreler boyu uzanan mercanlar havaya renkli polenlerinden bırakıyorlardı. Şehir arkasındaydı adamın. Uykusu bastırmıştı. Birazdan biçimsiz ve renksiz deniz koca bir kütle gibi göğsüne binecekti. 
Evine dönmeden önce önündeki bir kaya çıkıntısına oturdu. Yüz milyonlarca kilometre uzaktaki Dünya'yı ve kendisine biçilen kaderi düşündü. Milyonlarca yıl önce kara yaşamına adapte olmuş insanlık şimdi koca bir çember çizip tekrar su altına dönmüştü. 
Belki de bu kadar düşünmesi yersizdi. Belki de asıl vatanı burasıydı. 

Kadın evinin terasına çıkıp sanki milyonlarca 


kilometre ötedeki oğlunu görebilecekmiş gibi 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yıldızlara baktı. Uzaktaki ormanlarda ağaçların 


yaprakları dökülüyor, kuzeyden esen soğuk 


rüzgârlar kışın gelişini haber veriyordu. 


Evine girip uyumadan önce yaşlı gözlerle biraz daha gökyüzünü izledi. Belki de tüm bu yaşanan hasret 


insanlık için bir doğum sancısından fazlası değildi. 


M.S 4000 

Dünya yörüngesindeki elmas teras bugün çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyordu. 
Misafirlerden biri, Alpha Centauri elçisi gezegenin kızılötesi görüntüsünü izledi. Soğuk hava akımları azalıyor, sıcak su akıntıları artış gösteriyordu. 
Yüzünde ufak bir gülümseme belirdi; kış nihayet 


son buluyordu. 


Galaksinin bu çeyreğinden binlerce kafile bu anlamlı buluşmayı görmeye 


Sistemi, tarihinde hiç bu kadar büyük bir kalabalık 


gelmişti. Güneş 


görmemişti. 


İnsanoğlu yıldızlara yayıldı. Binlerce yıl boyunca, binlerce başka çehreye bürünüp ölü denen gezegenlerin hepsinde yabani kır çiçekleri gibi bitmeye başladı. Sonunda bu yabani otların kökleri tekrar birbirine dokundu ve gökadanın bu çeyreğinde koca bir ormanı andıran İnsan Türleri 


Ortaklığı kuruldu. 


Robot garsonlar içkileri servis ederken Titan delegesi gezegeninden getirdiği evcil bir hayvanı konuklara tanıttı. Bir grup ziyaretçi balmumundan yapılmış Homo Saphiens heykelini merakla inceliyordu. 


Artık çoktan yok olmuş atalarının suretiydi bu. 
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Kimisi tamamen inorganik, kimisi mekanik, kimi sürüngenimsi, kimi amfibi, kimi biçimsiz, kimi kanatlı, kimiyse anlatılamayacak kadar tuhaftı. 
Hepsi üç bin yıl önce o büyük genetik değiştirmenin başlattığı hareketin sonucuydu. Bugün kutlama günüydü. Çoktan yıldızlararası bir medeniyete 


dönüşmüş insanlığın eskileri anma zamanıydı. 


Dünya baş delegesi kürsüye çıktı. Yapay evrime az tabi tutulduğu için eski insana en çok benzeyen Kürsüsünün önündeki 


dünyalılardı. bir kaya 


parçasını gösterip terastaki tüm ziyaretçilere 


seslendi : 


“Bu gördüğünüz şey sevgili dostlarım, binlerce yıl önceki atalarımız olan Sapiensin mağara duvarına 


bıraktıkları el izleri.” 


Antik taş parçasının yüzeyinde düzinelerce renkli el izi vardı. Eğer ellerini boyaya batırıp duvara sürmeseler kimsenin varlıklarından bile haberdar olmayacağı insanlar tarafından yapılmıştı. “Bunları yapan insanlar “biz de bu dünyadaydık' demek için yaptılar. Şimdiyse sıra bizde, tıpkı binlerce yıl önceki atalarımız gibi bu dünyada kendi el izlerimizle 


hatırlanalım.” 


Birbirinden farklı yüzlerce varlık duvara bir iz bırakmak için sıraya girdi. Islıklı bir şarkı eşliğinde töreni sürdürdüler. Hepsi aynı karedeyken oluşan o tuhaf tablo ancak Darwin'in yazabileceği muazzam bir senfoniyi andırıyordu. Böylece insanlık mağara duvarlarına bıraktığı izlerle birlikte bir milenyumu 


ve koca bir kışı daha geride bırakmış oldu... 


Son 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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Sezai ÖZDEN (e 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Bu sayıtaki listeyi; 2014-2015 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Gohor: Kurtlar yolu 
2014 


Aşkın Güngör 


Selim Erdoğan 


ethem kocabaş 


Ethem Kocahaş 
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Gerçeğe Açılan Yol 
2014 


Efekan Efeoğlu 
7 Gezeyenin Sırrı 2 
2014 
7 GEZEGENİN SIRRI 2 
- SIR AÇAGA ÇIKIYOR 
Mustafa Öncel vi e» v 
Kolektif 


a 


v ” 
SELEĞEK ÖYKÜSÜ ga 
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Ölümsüz Öyküler 
2014 


Kolektif 


GİO Ödülleri 
2014 


Kolektif > 
GIO 
2013 


SEÇİLMİŞ 


Düşlerin İzinde 
2014 


Kolektif 
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Trinitad'ın Dönüşü 
2015 


dene bim kurgu 


Selim Erdoğan Trinidad'ın 
Dönüşü 


Selim 
Erdoğan 


Mars: Sonun Başlangıcı 
2015 


İhsan Yalçın 


2015 


Seran Demiral 
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Benim Adım Z 
2015 


BENİM 
ADIM 
74 


BAHADIR iÇEL 


YA 


Bahadır İçel 


Omartha 
2015 


Gamze İstanbulluoğlu DMARTHA 


Astera Kaşifleri - İçdünya 
Kaşifleri -2015 


Levent Gaşka 
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Işığın Oğulları 
2015 


Ahmet Doğru 
Yasemin Uras 
Tanrım Beni Görünür Kıl 
2015 
Nilüfer Önder TANRIM BENİ 


GÖRÜNÜR KIL 


NİLÜFER ÖNDER 
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Arılar Tarikatı 
2015 


ARILAR 


Xi TARİKATI 
”. İ Ml AL TARGAÇ 
Mustafa Ali Taryaç 
YP i 
Güneş Makinesi 
2015 
Çağıl Yamalı i ari 


(ii TAĞIL YANAN 


Kararma 
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Dizi Öykü - Bölüm-2 


Arda TİPİ 


Zamanın Gölyesi 


N tzel tek kaşını kaldırarak muzip, “Doktor 


etel, belki de edebiyatçı olmalıydınız diye düşünmeye başlıyorum...” ancak hafiften de otoriter bir tonda uyardı, “Sadede gelin lütfen.” 


kaldırmadan 
“Pilotlar yirmi yıl, ya da daha önce, ya da daha sonra, bilemiyorum, derin uykularından uyandıkları 


Metel sırasından 


derince nefes 


bakışlarını alarak devam etti, 


zaman görüp deneyimlediklerini şu an zihinleri bir perdeymiş gibi ona yansıtıyorlar, rüya olarak gözlemlediklerimiz birer gelecek öngörüsünden 


» 


de öte geleceğin ta kendisidir 


Salonda sesi yeniden yükselen tepkileri bu sefer Leona'nın yumuşak müdahalesi bastırdı, “Söylediklerinizi bulduğumu O itiraf 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ilginç 


etmeliyim. Teorinizi biraz daha açabilir misiniz?” 


Leona'nın tavrı Metel'i biraz cesaretlendirmiş olacak ki sözüne ayağa kalakarak devam etti, “Kuantum tünellemesi olarak adlandırdığımız olguda meydana geldiği gibi, deneyimlenen gerçekliğin zincirleme olarak insan zihninde 


dönüştüğü biyokimyasal aktivitenin bileşenlerinin nano ölçekte karşılaşacağı engeller görünürde protein moleküllerinin atomaltı 


parçacıklarından ibaret olacaktır. Ancak bunların dalga formlarının, engeli ışık hızında aştığı durumlarda zaman eksenindeki ardışık olguların Schrödinger'in kapalı kutudaki kedi deneyinden hatırlayacağımız, süperpozisyon hali sergileyen olasılıklar gibi davranacağını düşünüyorum. Bu da gelecekte gerçekleşen bir olayın bilgisinin, derin uykuda tamamen izole olmuş insan zihninin köprü olmasıyla şimdiki zamana aktarılabileceği anlamına geliyor. Kimbilir belki de benim düşüncemden öte, henüz içindeki o karanlık odayı bulamadığımız için kapısı kilitli kalan insan beyninin tahayyülümüzü de aşan işlev ve esneklikleri var.” 


» 


Seiji sabredip susmuş ancak Metel'in sözünü böyle muğlak biçimde noktalamasıyla patlamanın eşiğine gelmişti. Anadilinin tonlamasına uygun güçlü bir nüansla itirazını dile getirdi, “Zamanın ne kadar değerli olduğunu bildiğiniz ve dile getirdiğiniz halde niçin bu boş iddialarınızla kurulu meşgul ediyorsunuz Metel Tengizov?! 
Bize somut bir eylem planı gerekiyor, mesnetsiz 


kurgunuzun önerdiği gibi elimizin kolumuzun bağlı olduğunu kabul etmemizi beklemiyorsunuz herhalde?!” 


“Seiji san, görüntülerin bir uyarı niteliği taşıdığını söylüyorum sadece, şayet aradığınız şey bir cevap yerine acil eylem planıysa, PhalanX projesinin fişini çekmeniz gerekiyor, hem de hiç vakit kaybetmeden!” 


Metel'in bu sözleri üzerine salonu kaplayan şaşkınlık ve itiraz korosunu artık Seiji'nin gür sesi bile bastıramıyordu, “Ne demek istiyorsun sen be adam?! PhalanX projesinin Gliese Görevi'yle ne alakası var?! Trilyonlarca argentlik yatırımı bir çırpıda yakmam gerektiğini söylüyorsun! 
Güvenlik zaafiyetine kurban etmek mi istiyorsun insanları, teröristlerle işbirliği mi yapıyorsun, bu ne cüret!!!” 


“Bakın, teorimi mantıklı bulmayabilirsiniz, Gliese Görevi'yle alakalı olmadığını da düşünebilirsiniz, ama tekrarlamaktan çekinmeyeceğim; PhalanX projesi riskleri gözardı edilemeyecek bir güvenlik otomasyon projesidir. Adaleti tesis edemeyeceği 


için suçla ve güvenlik ihlalleriyle mücadelede de etkileri beklenenin tersine olacaktır. Ahlaki yükümlülüklerimizi görmezden gelmeye devam edersek kontrolden çıkmış sibernetik bir tehditle de karşı karşıya kalabileceğimizi iddia ediyorum. 
Nasıl mı? Etik ilkelerin kodlarının evrenin kendi doğasında içkin olamayacağını düşünen insanoğlu akıl sahibi tek varlığın kendisi olduğu kibiriyle ahlaki normların kaynağı olarak da sadece kendi varoluşunu öne sürüyor. İnsanı merkezine almış kurgusal bir tanrı düşüncesi de bu gerçeği Bu 


sorumsuzluk duygusunun ve çifte standartlılığın 


değiştirmiyor. sahiplenmenin o getirdiği zaman içinde kendi varoluşuyla çeliştiğini görüp deneyimlese de aynı yolda ve hızda devam ediyor. 
Bunu yaparken kendine hizmetetmesi için yarattığı otonom O teknolojiler (o donanımlandırıldıkları öğrenme yetisi ve mekanik zeka sayesinde insanın kendisiyle olan çelişikliğini kavramaya ve hatta sorgulamaya başlıyorlar. ZooN da bunların çok daha gelişmiş bir örneği, ikinci nesil bir kuantum bilgisayarı. Her ne kadar dış dünyadan tecritte tutulduysa da sürekli öğrenen ve kendini geliştiren yüksek kapasiteli bir yapay zeka. Tamamen göreve yönelik bir ortamda tutuluyor olmasına rağmen çevresindeki çalışanlardan, pilotlardan ve ekipten sınırsız veri edinmiş ve bunlardan yenilerini üretmiş olabilir. Yetkililerin kontrolü altında gerçekleşen veri optimizasyon işlemi bu gibi durumların üstesinden gelmek üzere düşünüldü ancak öğrenmek veri biriktirmekten daha farklı bir şeydir, hatta onun da bir optimizasyon biçimi olduğunu söyleyebiliriz. ZooN'un bizden öğrendiklerinden ürettiği yeni bilgiler, bizim kendi varoluşlarıyla çelişen ve bununla kendimiz kadar doğal düzene de zarar veren, kaosa getirdiğimiz düzenden çok, düzenden kaos yaratarak entropiyi hızlandıran bir tür olduğumuza dair bilgiler içeriyorsa belki de üzerinde yaşam bulunan yeni bir gezegene yapacağımız yolculuğun ahlaki açıdan çok da kabul edilebilir olmadığına dair bir sonuca varmıştır. Bu konuda bize bilgi wwwu.yerlibilimkurgu.com 


61 


vermesi de beklenemez. Bizim yine de bunun uyarısını, sahip olduğumuz teknolojinin yanı sıra tinimizin gizemleri aracılığıyla bugün edinmiş olduğumuz kanısındayım. Fotoğraflardakilerin üretmeyi planladığınız PhalanX muhafız robotları olduğunu siz kendiniz de söylediniz. Bundan benim çıkarabildiğim anlam ZooN'un pilotlardan gelen veriyi, küresel ağı ve bileşenlerini ele geçirmek için kullanacağı. PhalanX muhafızları da zaman içinde 'savaşçı karıncalar” olarak bunun içindeki yerlerinin alacaklar. Hem bunun baştan engellenmesi için, hem de olası gelecek etik bir göstergesi olarak rol oynayan bu sibernetik 


senaryolarında zaafiyetlerimizin büyük ordunun saf dışı bırakılmasının ZooN'un hakkımızdaki görüşlerini değiştireceğine emin olduğum için, ismi bile ağır silahlarla alakalı olan bu projenin fişinin çekilmesini ısrarla tavsiye 


ediyorum!” 


alondaki kakofoni dinmek bilmiyordu. Atzel Same oturmuş, başını ellerinin arasına almış, ortamın sakinleşmesini beklerken tabletine gönderilen yeni belgelerin bildirim sinyaliyle irkildi. Tedirgin bir ağırlıkla, gelen belgeleri kontrol etmek için cihaza uzandı. Derin uyku takip biriminden yeni görüntüler yollanmıştı. Dosyaları 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açtığında gördükleri karşısında soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Pilot yüzbaşı Valeri olduğunu düşündüğü kişinin muhtemelen ölmek üzere olan garip vaziyetteki bedeni, pilot biyolog Dr.Frida'ya benzeyen ancak insan olmadığı belli olan müphem bir figür, sibernetik hayvan benzeri imgeler, ve de dijital bir ekrana yazıldığı anlaşılan karmaşık bir kod dökümü. Salondaki tartışma devam ederken Atzel yeni belgeleri üyelerin sıralarına teker teker gönderdi. En hararetli konuşmacılardan olan Seiji ekranına düşen yeni görüntüleri farkederek sessizliğe gömüldü. İmplant lenslerinin odağını ayarlaması için gözlerini kısarak önündeki cihaza yaklaştığında gördüğü şey karşısında yüzü bembeyaz kesildi. Sesi titreyerek attığı feryattı bu sefer kalabalığı susturan. “Bu imkansız! Olamaz! 


Kiyoko genel yetki kodu sadece benim bildiğim bir 


N tzelekranda gördüğü şey karşısında boğazının niden kuruduğunu hissetti, yutkunarak, “Seiji san!” dedi, “ Yüzüğünüz!” 


Ekranda yazılı kodun gözüktüğü fotoğrafta çok belirgin olmasa da kenarda duran elin dördüncü parmağındaki yüzüğün üstündeki — (ko) harfi kodu yazan kişinin kimliğini ele veriyordu. 


Seiji'nin daha ilk şoku atlatamadan fotoğraftakinin kendisi olduğunu anlaması onu daha büyük bir paniğe sevketti. Resimde elinde gözüken yaraizi ise önceki gün Kenjutsu egzersizi sırasında meydana gelmişti. Yaşadığı şokun etkisiyle bakışları sabitleşmiş, vücudu da kaskatı kesilmiş biçimde kendini sandalyesine bıraktı. Dudaklarından belli belirsiz bir melodi duyuluyordu, “ Teru-teru-bozu, 


teru bozu...” 


Leona Oo mikrofonuna Oo yaklaşıp, Oo sessizliği 


sağlayabilmek boğazını Oo temizleyerek sakin bir tonda konuşmaya başladı, “Sayın 


için 


üyeler, beni mazur görün, kış uykusu kapsüllerinin prototiplerinin test aşamalarında koordinatörlüğünü ve bu görevin nöroloji danışmanlığını yapan kişi olarak belki de en başta söz almalıydım. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki bugüne kadar gerçekleştirdiğim gerek oneiroanaliz, gerek hipnoz, gerekse de uyku çalışmaları esnasında oldukça ilginç durumlarla karşılaştım. İnsan zihni konusunda pek az şey beni şaşırtabilir. Test süreci boyunca, ki bu 


konudaki öncül çalışmaları da hesaba katarsak 


20 yıl, 
ilgili olgular dışında yorumlar getirmemiştik. 


rastladığımız bulgulara bilinçaltıyla İlk deneklerimiz tedavilerinin yanıt vermediği hastalardı. Bunlardan biri hastalığının kesin tedavisi bulunana kadar yaklaşık on yıllık bir uyku süreci deneyimlemişti. O süre zarfında edindiğimiz bulgular da deneylerin yan ürünlerinden biri olarak kalmıştı sadece. Ancak Metel'in fikirleri beni toplantı esnasında bunları tekrardan gözden geçirmeye sevketti diyebilirim. Hastadan, daha doğrusu deneğimizden edindiğimiz derin uyku rüya verileri, yatırımlarına dair önemli finansal sırları içeriyor olabileceğinden kendisi bunların gizli tutulmasını istemişti. Bulguları sadece ben ve ekip ortağım doktor Soren, yetkilendirilmiş denetçiler gözetiminde incelemiş ve sonra da şifreleyip arşive kaldırmıştık. Rüya kayıtlarını analiz ederken gerçekleştirdiğimiz filtreleme işlemleri sonrasında anlaşılabilir bazı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bunlardan hatırladığım bir tanesinde bir yıldırım ve bu merkezin trafo kulelerini andıran... 


Leona cümlesini tamamlayamadan tüm salon dışarıdan gelen güçlü bir patlama sesiyle inledi. 
Yıldırım sesini geldikleri coğrafyadan tanıyanlar olmasa, daha önce böylesi bir fırtına yaşamamış olan merkezde, güvenlik önlemlerine rağmen paniğe kapılabilecek çok insan vardı. İçlerinde Leona ve Seiji'nin de bulunduğu bir grup insanın gözlerinin faltaşı gibi açılmasına sebep olan da panik değildi elbet. 


Devam Edecek... 
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Hasan ÖNAL g 
Verli Bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmısız 
Neler Paylaşmışız 
Neler Konuşmusuz 


A Hsn Önl © -çocuk senin annen nerede 


-annem?..anne? 

-peki baban?..baban da mı yok senin? 

-bizim evde internet yok ki amca» 

Muhteşem - Yanıtla - (0) 2 - 26 Ağustos, 02:00 


İd 


- Tüm mürettabatın hayatı sana bağlı... 
Güveniyorum sana... Ne yapacağını biliyorsun değil mi? 


-Hayır! 
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e Miş 


Okuyoruz t erke Açık Gruf . 
Tartışma 
Üyeler 


Etkinlikler 


YALI 


Fotoğraflar 


Grubu Yönet 


kitabımız belli oldu. 
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| 
d 


UDJAŞ Usz0 
SORBOHA 


iş Wi â - 
3ELECEK DÜNDEN DAHA YAKIN ŞiMD) 


YÜKSEK 
GELELEK 


O YAZAR BİLİMKURG) ROMAN 


İDEN DAHA GERÇEK 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


io ÖDÜLÜ 
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


konu 
Başka Gezegenlerde Yeni 
Yerleşim Yerleri Kurmak 


Cİ 


ALTIN 


KELİME SINIRI 


EN Nuray Bulat 


gi ike NA 8 KASIT MAT 


in 


Birinciye 


Şükrü Soydaş'ın 
Gerçek 1.0 
GEÇMİŞE DÖNÜŞ 
Kitabı Hediye! 


Kısa Öykü Yarışmamızın üçüncüsünü de geride bıraktık. 


- Çok heyecanlıyım! Annesini gönderecekmiş bu akşam - Annesini mi? 
- Ayyişte... Hard diskini yaa! 
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Deniz Bilgen 
5 Eylül, 10:36 


Sabah işe giderken H.G. Welis'i hatırlamak... #waroftheworlds 


4 


Mar? 


240591. 


MpiKova 


Metin Uçar, resimleriyle sayfamıza renk kattı. 


anlasti muz A sunu pay!d> rumuz şelsan'ın yide0S i Guru i Ozden ei 


42 Eylül, 19:35 


seza! 
o Yöneüci 


YALIYA alalım 9 


Yyorumisi 


ıp Beğen (9 Ç) Yorum Yap 


Gururumuz AselS2 g eylül, 19:00 


obot 
Akınsoft - Akıncı 2 Akıllı R 
Bunu da Yaptık 


/ 
Bu robot başka robot: 


Hsn Önl 
PA © Yönetici : 3 saat - İstanbul 


Mikro Bilimkurgu 


Kedi geni enjekte ettirdiğine nasıl pişman olmasındı ki,yedinci kez geliyordu Yaşam şube komseri canını almaya. 


dolmuş hanım argolayacağım.-S 


Hsn Ön! © -dolap yine günü geçmiş rüyalariz evaptır s 


i k dokunmasanaâ sen yaa...ben onları m 
- (o) i 
Beğen - Yanıtla 02-2 Ağustos, 15 
e 
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EW O Yönetici 

DEPOZİTO 

-Anneee... anne bak babam iyice sinirleniyo! g3 Süyen Sezen Günaydın ik gönderisini paylaş 

Nerde kaldı bu annen diyor? 09:14 

-Hay çatlasın emi! Ömrüm geçti taşınmaktan. Alışkanlıklardan vazgeçmek zaman alıyor tabi haliyle 33 
Önce adam olaydı da iki modül bi salon ev 

alaydı, annemin sözü kulaklarımda halen Kızım bunun gemisine koyacak 

nilroyeni bile yok” Millet uzaya 


Yeni Üye - 27 E 


-Ama anne babam ev sahibine yakalanmadan fer, : 


kaçalım diyor! 

-Tabi tabi... Galakside rezil olmadığımız bi bu istasyon kalmıştı ya! 

-Annece! Babam jetpack'i unutmasın diyooo... 
-Allah jet zamanda belasını verir işallaaah babanın! 


nda larak buldu. Antenleri ve 


unaltıcı düşlerinden uyandığı 


ir sabah b ii r Samsa bir $ dönüşmüş O 


İsmail Yiğit Greg9 ülünde dev bir insan 


kendisini uzaY kaps kalın derisi kaybolmuştu. 


24 Ağustos, 11:06 
Muhteşem Yanıtla e ye ğ 


-Metin bir şey sorabilir miyim? 

-Tabi, buyur. 

-Dünyaya ne zaman gideceksin? 

-Bu ay ki program henüz belli değil Deniz... 
Fakat Ekip Planlama'yı arayıp sorarım senin için... Hayırdır? 

-Önemli bir şey değil... Aslında önemli yaa! 
-Söyle o zaman neymiş? 

-Şeeeeey !.. Ayfon sekiz çıkmış da! Getirebilir misin diye şey edecektim! 


-Hayır. 
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takan KİLYUSUFOĞUU 


2211 


B2 dev pencereden karanlık boşluğa bakıyordu. 


koltuğunun (o karşısındaki 


Elindeki tabletten film izlemekte olan Aaron'a dönüp, “Sence bu pencerelerin bir amacı var mı?” diye sordu. Aaron kafasını tabletten kaldırmadan, “Teknik olarak yok ama psikolojik olarak iyi hissedeceğimizi düşündüler Oo herhalde. (oEğer (o dışarıyı göremeseydikkapanakısılmışgibi hissederdik. 
Dışarıda hiçbir halt olmadığı görmek güzel,” dedi. Ben, “Bende tam tersi bir etki bıraktı. 
Haftalardır hiçbir yere gitmiyormuşuz gibi hissediyorum,” dedi. Aaron yüzünde pis bir sırıttmayla “Yanılıyorsunuz Kaptan, hiçbir şeyin olmadığı yere gidiyoruz! Bu arada ben yüzmeye gidiyorum. Biraz kafa dağıtmak 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istersen revire beklerim, elimde güzel mallar var!” dedi. Kaptan da ayağa kalktı ve “Ben de geliyorum, o malları da gemideki fıstıkları ayartmak için kullanma artık. Sen tanıdığım en boktan doktorsun Aaron!” dedi. Doktorun cevabı gecikmedi: “Bu geminin kendi kendine gittiğini düşünürsek, sen de tanıdığım en boktan kaptansın Ben!” 

Kaptan Benjamin Bright ile geminin tıp ekibinin başındaki Doktor Aaron Sharma çocukluk oarkadaşıydılar. Ben, Aaron'un da bu gemide olmasını özellikle istemişti. 
Frontier adlı yedi bin kişilik bu koca gemide sadece yüz elli kişilik düzenleyici mürettebat vardı. Temizlik ve yemek gibi işleri yolcular dönüşümlü olarak üstleniyordu. 


Düzenleyiciler sadece işleri organize ediyordu. 
Gemiye seçilen yolcular 35 yaşın altında, atletik vücutlu ve psikolojik olarak güçlü insanlardı. 
Çoğu herhangi bir dine inanmıyordu. Seçici kurul, tepkilerden çekindiği için bunu açıkça duyurmamış ama mülakatlarda dindar olduğunu belirten adaylar elenmişti. Böylece din tartışmaları yüzünden projenin tehlikeye girmesi önlenmişti. 

Kaptan Ben odasında dinlenirken aniden kapısı açıldı ve “Kaptan! Rotadan çıktık! 
Çabuk güverteye!” diye bir bağırış koptu. 
Ben, yerinden kıpırdamadan kapıya baktı. 
Az sonra Aaron'un sırıtan yüzü göründü. 
“Tamam, tamam. Bozuk atma,” dedi ve Ben'in yanına oturdu. Ben, “Aslında dalga geçmekte haklısın, bu koca bebeğin nasıl gittiği hakkında bir halt bilmiyorum. Arada bir bana gösterdikleri renkli düğmelere basıyorum o kadar!” dedi. Aaron araya girerek, “O da bir şey mi? Bana verdikleri bir çubuk var. Hastaların kıçına sokuyorum ve anında hastalıkları iyileştiriyor!” dedi. 
Ben şaşkın şaşkın bakarken kahkahayı bastı. 
“Şaka yapıyorum Kaptan! Ama sen yine de bu çubuktan kimseye bahsetme. Sinir olduğum birkaç dallamaya bu tedaviyi uyguladım. 
Gerçeği öğrenirlerse pek iyi olmaz!”. Ben, Aaron'un omzuna biryumrukattıve “İstediğim kişiyi uzay boşluğuna atma yetkim olduğunu unutma!” dedi. Aaron gözleri açılmış bir halde Ben'e döndü ve “Demek sadece kaptan değil aynı zamanda hepimizin başkanı gibi bir şeysin,” dedi. Bu kez Ben kahkahayı bastı. 
“Saçmalama, böyle bir yetkim falan yok! Ama sen yine de bundan kimseye bahsetme. Kendi kendine giden bir geminin sıkıcı kaptanı olmaktansa istediği kişiyi uzay boşluğuna fırlatabilecek bir lider olmak şimdiye kadar 


çok işime yaradı!”. Aaron, “Çok adisin Ben,” dedi. “Ama yaratıcılığın benim çubuktan daha iyi!”. 

Ben, ekranlarla dolu güvertede bir şeylerle ilgileniyormuş gibi yapıyordu. Yanına gelen Aaron ile sohbete başladı. 

“Bütün bu olan biten hakkında ne düşündüğünü bana hiç söylemedin Aaron.” 
“Beni bilirsin, ciddiyet bana göre değil.” 
“İnsanların her şeyi nasıl bu kadar çabuk kabullendiğini anlayamıyorum.” 

“Adaptasyon türümüzün en güçlü özelliğidir.” 
“Mesajın geldiği günü hatırlıyor musun?” 

“21 Haziran 2040. İnsanlık tarihinin en önemli günü.” 

“Üzerinden beş yıl geçti ve işte ilk gemiyle yoldayız.” 

“İkinci parti gemilerin gelmesi ne kadar sürer?” 

“Biz indikten sonra altı ay içinde beş gemiden toplam otuz beş bin misafir ağırlayacağız.” 
“Toplamda kaç gemiye ulaşırız sence?” 
“Yaklaşık 160 yılımız kaldığına göre, tek bir gemi seksen sefer yapmış ve beş yüz altmış bin kişiyi taşımış olacak. Vaktimiz sona erdiğinde sekiz bin gemiyle yaklaşık dört buçuk milyar insan taşımış oluruz.” 

“Görünmez kurtarıcılarımız Sekizler'e aynı anda mesajlarını gönderdikten sonra olanları düşünüyorum da... İsteseler gemilerine doldurup hepimizi götürebilirlerdi. Yani bu iş onlar için çocuk oyuncağı olmalı. Ama öyle yapmadılar. Ne yapmamız gerektiğini söyleyip, anlayamadığımız bir teknolojiyi de kucağımıza bırakıp çekip gittiler.” 

“Sekizler'i neye göre belirlediler acaba?” 

“En basit açıklaması uzaya çıkmayı başarmış olanları seçtikleri. Fransa, Arap ülkelerinin proje dışında kalmasını istedi. Japonya 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kimseyle okonuşmadan kendi yürütüyor. Çin, kendi halkının taşıması bitene kadar diğer halklarla ilgilenmeyeceğini 


açıkladı. Amerikan hükümeti şimdiden 


projesini 


yeni gezegenin para sistemi konusunda düzenleyici olmaya çalışıyor. Rusya, Orta Asya'daki komşuları için tek bir kelime etmiyor. Hindistan'ın tek derdi Pakistan'dan kimsenin gitmemesi! Brezilya, Orta Amerika ülkelerinin yükünü çekmek istemiyor. Güney Kore, kuzeyli soydaşlarını istemiyor. İlginç bir şekilde projesine Türkiye'yi dahil etti. Ve bütün dünya Afrika kıtasında kimse yokmuş gibi davranıyor!” 

“Bizden çok üstün bir ırk 162 yıl sonra Dünya yok olacak, şu gemileri yapın ve şuraya gidin diyor, bizim verdiğimiz tepkiye bak!” 

“Belki elli, altmış yıl sonrasının yöneticileri şimdikiler kadar ahmak olmaz.” 

Aaron odasında fılm izlerken Ben aceleyle içeri girdi ve “Çabuk ekibini topla!” diye bağırdı. 
Aaron, “Ne oldu kaptan? Hepimizi 28 gün içinde öldürecek bir virüs salgını mı başladı? 
Benim çubuk her şeyi halleder, merak etme,” dedi. Ben ona doğru ilerleyerek elindeki tableti uzattı. Aaron'un yüzündeki gülümseme birden kayboldu. “Bunu şimdi mi söylüyorsun?” diye çıkıştı. Ben, “Anlaşılan bugün bana iletilmesi için önceden programlamışlar,” dedi ve ikisi birden aceleyle odadan çıktılar. 

İki saat sonra konferans salonundaydılar. 
Ben söze başladı: “Arkadaşlar, az önce bugün iletilmek üzere programlanmış bir mesaj aldım. Birazdan özel açıklayacağım,” dedi. Işıklar kapandı ve ekranda bir görüntü belirdi. “Bu gördüğünüz 


görevimizi 


yeni görevimiz. Görünmez efendilerimiz bizi buraya gönderirken bir de ev ödevi vermişler!” 
Ekranda görülen şey insanı andıran ama bazı 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tuhaflıkları olan bir canlıydı! Boyu bir buçuk metre civarındaydı, kulakları çok küçük, gözleri ise insan gözünün iki katı kadardı. 
Ayakları normal görünüyordu ama elleri çok büyüktü ve dört parmaklıydı. Basık burnu ve büyük ağzıyla sanki gibi görünüyordu. Aaron sözlerine devam etti: “Yeni arkadaşlarımız iletişim kuramıyorlar ama basit aletler kullanabiliyorlar. Bizden ayrılan en büyük özellikleri,” dediğinde ekipten biri “Eller ve gözler,” diye araya girdi. Aaron, “Hayır,” dedi, “Tamamen barışçıl olmaları!”. 

Ben sözü devraldı: “Buradaki varlığımızın başlamasıyla birlikte bizden istenen şey, yeni dostlarımızın gen haritasını çıkarmak ve evrim yolculuklarında onlara biraz torpil yapmak!” 

Toplantı bittikten sonra yalnız kalan Ben ve Aaron ekrana bakmaya devam ediyordu. 
“Hmm, öncelikle boylarını biraz uzatırız, kulaklarını biraz büyütürüz, gözler kesinlikle daha küçük olmalı.” 

“Ne o? Şimdi de Tanrıcılık mı oynuyorsun?” 
“Dur daha bitmedi. Bunları düzgün bir forma sokup zekâ seviyelerini artırdığımızda bizimkilerin kısmetini kapatmasınlar diye harika bir planım var. Çüklerini küçücük yapacağım!” 

“Aaron, sen tanıdığım en boktan Tanrısın!” 
“Bizi vadedilmiş topraklara sen getirdin Ben. 
Sen de tanıdığım en boktan peygambersin!” 


gülümsüyormuş 


henüz sözlü 


Son 
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Conmander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur POLAT 
Bilyisayar ve Vileo Oyunlarında 


Bilimkurgu: 4 744/ 2500 


İlk üretilen Atari 2600 modellerinden biri. Ahşap gövde ilk modellerin ayırt edici bir özelliğidir. 


tari firmasının 1972 yılında üretmeye başladığı Pong jetonlu oyun makinesinin daha sonra ev tipi A cihaz olarak üretilmesi ve diğer firmaların da benzer cihazlar üretmeye başlaması sonucunda oyun cihazları evlere girmeye başladı. 
1977 yılında atari firması ATARI 2600 ya da orijinal adıyla Atari VCS (Video Computer System) 
cihazını piyasaya sürdü. Bu cihazın kopyaları ülkemizde Karakutu adıyla biliniyordu ve çok yaygındı. 
Atari 2600 renkli görüntü verebiliyor, kartuşlarla farklı oyunlar oynatabiliyor ve 2 adet 9g Pin DIN Joystick girişi bulunması sayesinde farklı oyun kontrolcülerini kullanılabiliyordu. Cihaz günümüzdeki vdeo oyun sistemlerinin ya da diğer adıyla oyun konsollarının atasıydı ve milyarlarca dolarlık bir 


sanayının ortaya çıkmasına neden oldu. 
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tari firması 2600 modelini 1977-1984 Al üretti, daha sonra 1980'lerin sonlarında tekrar üretmeye başladı ve resmi olarak 1991 yılında bu cihazın üretimi son 
buldu. Otuz milyondan fazla Atari 2600 
konsolu sattı ve diğer şirketlerin ürettikleri ile birlikte yüz milyonlarca oyun satıldı. 
(Bu rakamlara kopya, klon yada çakma diye tabir ettiğimiz cihaz ve kartuş sayıları dahil değildir.) Cihaz için kartuşlar otuz yıl boyunca üretildi ve bugün bile bu cihaz için yeni oyunlar üretiliyor. 


Bu dönemdeki oyunlar grafik ve ses olarak oldukça kötü oldukları için (gerçi o zamanlarda harika görünüyorlardı!) firmalar oyun kutularına, kartuşların etiketlerine çok önem veriyorlardı. Genellikle oyunun havasına girmeniz için kutulara hikâye kitabı, çizgi roman ve poster gibi renkli ilaveler koymuşlardı. Ayrıca Televizyon reklamları da oyunların satılması için gerekli ilgiyi 


oluşturmak için kullanıldılar. 


ilişkin örnekler. 


Oyunların çoğunluğu, o dönemdeki sinema ve edebiyat eserlerine de uyumlu bir şekilde, 


Dünya'yı ya da gezegeninizi istila veya yok etmeye gelmiş uzaylıları vurmak haricinde çok fazla bir şey sunamıyorlardı. Çünkü Atari 
2600 ve diğer rakip cihazlar oldukça yetersiz 
işlemci gücüne ve hafızaya sahiplerdi. Ayrıca depolama için kullanılan entegreler çok düşük kapasiteli ve pahalı olduklarından kapsamlı 


oyunlar yapılamıyordu. 


Oyunları daha cazip kılmak için Defender, Berzerk, Star Raiders, Phoenix ve Galaxian oyunlarının kutularından çıkan Atari Force çizgi romanları. 


Şimdi bu cihaz için çıkmış birkaç Bilim-Kurgu temalı oyunlardan bir kaçına göz atalım. 
YARS? REVENGE 


We Yars are actualiy descended 
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Razak Güneş Sistemi'nde yarı insan-yarı sinek, 


üstün özelliklere sahip, Yarlar (Yars”) olarak 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bilinen bir ırk yaşıyormuş. Yarlar dünyadan gelen uzay gemilerindeki sineklerin evrimleşmesiyle oluşmuşlar. Biz oyunda gezegenlerine saldıran düşmanlarını yok etmek için harekete geçen Yar savaşçılarını kontrol ediyoruz. YARS” REVENGE oyununun en önemli özelliği, kutusundan çıkan çizgi roman. Bu çizgi roman sayesinde günümüzde de devam eden Oyun Çizgi Romanları modası başlamış. Atari firması tarafından Atari 2600 için üretilen oyunlar içinde en çok satış yapan da bu 


oyun olmuş 


SPACE INVADERS 


SPACE INVADERS* 


Space Invaders 1978'de Japonya'da Taito firması tarafından piyasaya sürülmüş bir nişancılık (shooter) video oyunudur. Breakout, The Wars of the Worlds ve Star Wars gibi diğer oyunlardan Nishikado geliştirildi. Bu oyunlar gibi Space Invaders da 


esinlenen oTomohiro tarafından modern video oyunlarının öncülerinden biriydi ve emeklemekte olan video oyun endüstrisinin küresel bir endüstriye genişlemesine yardımcı oldu. Oyun oldukça basit bir konuya sahip. 
Dünyamıza Oo saldıran Oo uzaylıları (o vurarak düşürüyoruz! Oyun yukarıya doğru ateş edilerek oynanıyor. Her bölümde sütunlar halinde dalga dalga gelen düzinelerce düşman gemisi karşımıza çıkıyor. Bölüm geçtikçe düşmanlarımız değişiyor ve ateş etmeye başlıyorlar. Görevimiz düşmanlar bize ulaşmadan hepsini vurmak ve sağa sola 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hareket ederek vurulmaktan kaçınmak. Düşmanla aramızda arkasına saklanabileceğimiz 3 tane koruma kalkanımız var ve bunlar vuruldukça tükeniyorlar. Space Invaders oyunu, 1978'de piyasaya çıktığında oyuncular arasında heyecan yarattı ve çok sayıda satıldı, satışta olduğu sürede 
500 milyon dolar civarında bir hasılata ulaştı. 
Oyun jetonlu oyun makinalarında Atari 2600'de ve Nintendo Eğlence Sistemi'nde (NES) çok popüler oldu. 


SUPER BREAKOUT 
SUPER BREAKOUT 


MSTRLETONE 


Bu daçığır açan oyunlardan biri, çoğunuzun bildiği DX-BALL oyununun atası. Genelde Breakout olarak biliniyor. Aslında Breakout ilk başta bir tenis oyunu olarak ortaya çıkmış (gelişmiş bir pong oyunu olması amaçlanmış) ama herhalde satışlar iyi gitmemiş olacak ki hemen bir uzay 


temalı senaryo ekleyip Süper Breakout yapmışlar. 


Kaptan J.S. Chang iki milyon ton titanyum 


madeni cevherini Jupiterin uydusu 10'dan Venüs yörüngesindeki Yeni Kaliforniya uzay istasyonuna uzay gemisiyle götürmektedir. 
Asteroid kuşaklarından geçerken bilinmeyen bir güç geminin etrafını asteroidlerle çevirir. Kaptan elindeki füzelerle astroidler arasından bir yol açmaya çalışır. Ancak sonunda tek füzesi kalır. 


Bunu asteroidlere çarptırıp, sekip geri dönünce 


füzeyi gemisinin dışında elinde bir sopayla tekrar 


asteroidlere göndererek yolu açmak zorundadır. 


DEFENDER 


VIDEO COMPUTER SYSTEM” 


DEFENDER 


Ne yazık ki, Dünya'nın Güneş Sistemi'nin ötesinde yaşam arayışı ve derin uzaya gönderilen “dostluk” sinyali saldırgan yabancıların ilgisini çekti. Oyunda görevimiz Defender uzay gemisini kullanarak Dünya'yı savunmak. Yabancı uzay gemilerini yok etmemiz ve kaçırılarak mutant yapılan insanları kurtarmamız gerekiyor. Oyunda yabancı gemileri vurup patlatıyoruz. Mutantların olduğu gemileri vurduğumuzda ise patlayan gemiden fırlayan insanları yere çarpmadan havada yakalayıp, 


ölmeden şehre indirmemiz gerekiyor. 


VW oyunlarındaki çıkışı gören film yapımcısı firmalar bu dönemde oyun firmalarıyla 


ortak pek çok oyun çıkarılmasına sebep oldular. 
Maymunlar Gezegeni, Yıldız Savaşları, Flash Gordon, Alien, Tron, E.T. gibi birçok Bilim-Kurgu 


filmi oyunlara konu oldu. 


HASAGARDDI. 


Filmlerden uyarlanan oyunların kutu resimlerinden 


örnekler 


Ea, rm em N 

Görüldüğü gibi o dönemde sanat eseri sayılabilecek güzellikte oyun görselleri yapılmış. Günümüzde böyle çalışmaları görmek ne yazık ki mümkün değil. 


1982 yılı yapımı Bıçak Sırtı (Blade Runner) filminde Atari 
logosunu rahatlıkla görebiliyoruz. 


1982 yılı yapım E.T. (The Extra-Terrestrial) filminde 
televizyonun üstünde Atari 2600 cihazını görebiliyoruz. 
Ek bilgi: Bu filmden uyarlanan oyun çok kısa bir zamanda yılbaşı dönemine yetiştirilmeye çalışıldığı için gerekli testler yapılmadan piyasaya sürülmüş ve Atari firması milyonlarca oyun kartuşunu geri toplatmıştır. 


Bu sayıdaki yazımızın da sonuna geldik. Gelecek sayımızda Bilimkurgu oyunlarının gelişimiyle bilgilerin yanında oyun tanıtımlarımız da devam edecek. Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle... 


Kaynaklar : http://www.atariage.com/2600/ http://www.ataritimes.com/ http://khon2.com/ https://www.giantbomb.com/ http://gamedais.com/ http://www.htmlgoodies.com/ http://www.classicgaming.cc/ http://www.atarimania.com/ Www.retroist.com/ http://www.classic-consoles-center.at http://www.mobygames.com http://www.8-bitcentral.com/reviews/ https://twitter.com /i/web/status/879840258841612292 http://www.ign.com/ 
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Kısa Öykü Dizisi - 3. Bölüm 


Yavuz Tınaz CİVCİR ağ 
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Kırmızı 


ırmızı içeriden “Ne bağırıyorsun be adam!” diye Ku... Siyah heyecanla “Kırmızı, akü sağlam lan” dedi. Dışarı çıkan Kırmızı Siyah'ın yanına koşarak “Benim de sana iyi bir haberim var,” dedi elinde tuttuğu siyah plastik anahtara benzer şeyi Siyah'a doğru uzatırken. Siyah “Bu ne?” dedi Kırmızı'ya şaşkın bir şekilde bakarken. Kırmızı “Anahtar, vale anahtarı derler, arabayı çalıştırır ve 30 km/s hıza kadar kullanmana izin verir,” dedi. Siyah tek kaşı hava hâlâ şaşkın bir şekilde “Nereden biliyorsun? Nerede buldun onu?” diye sordu, Kırmızı sakin bir şekilde “Dedim ya zamanında bende de vardı bunlardan, pek çok kişi bilmez arabanın içinde gizlidir, ben de baktım hâlâ orada mı diye ve işte burada!” 
dedi. Siyah “30 km/s hız hiçbir işimize yaramaz, ayrıca bir süre sonra motor hararet yapar,” dedi. Kırmızı “Evet bir süre sonra hararet yapar ama bu arabayı çalıştırıp bu yakınlarda daha fazla yere gidebiliriz, daha çok arabayı kontrol edebiliriz ve yanımıza daha çok alet edevat ve erzak alabiliriz” dedi. Siyah bir an için daldı ve kendine gelip “Bunun aküsünü benim arabaya takarız, diğer arabanın alternatörünü sökeriz onu da benim arabaya takarız ve elimizde çalışan bir arabamız olur hem de 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kendi anahtarı ile hız sınırlaması olmadan,” dedi. Kırmızı 


“Tamam hadi arabayı çalıştıralım, bakalım çalışacak mı?” 
dedi. 


-Tamam Kırmızı, hadi bas marşa çalışır umarım! 
-Çalışır neden çalışmasın ki? 


-Sadece akü değil ki sıkıntı, bir sürü elektronik var bunlarda, hadi oyalanma bas marşa. 


Kırmızı anahtarı çevirdi, arabanın konsol ışıkları yandı “Elektrik var,” dedi, Siyah heyecanla “Hadi çalıştır şimdi,” dedi. Kırmızı marşa bassa da araba çalışmadı. “Elektrik var, marş motoru sağlam demiştin. Neden çalışmıyor acaba?” dedi Kırmızı. Siyah “Belki sigorta atmıştır, araba o şoktan kurtulmak için sigorta attırmış olabilir, bunun sigorta kutusu içeride mi, dışarıda mı?” dedi. Kırmızı “Akünün yanında bir kutu olması lazım, bu modeli bilmiyorum benimkinde öyleydi” dedi. Siyah hemen sigorta kutusunu buldu ve birkaç sigortanın yandığını gördü, hemen diğer arabanın sigorta kutusunu açıp ihtiyacı olan sigortaları aldı ve değiştirdi, “Şimdi tekrar 


dene,” dedi Kırmızı'ya. Kırmızı anahtarı çevirdi “Elektrik var,” dedi gene sonra marşa bastı, araba biraz titreyip çalıştı. Siyah mutluluktan zıplıyordu, Kırmızı hemen yanına gitti ve birbirlerine sarıldılar. Siyah “Başardık Kırmızı, başardık dostum!” dedi. Çalışan arabaya mutlulukla bakan Kırmızı Siyah'a dönüp “Evet, başardık artık yavaş olsa da çalışan bir arabamız var,” dedi. Siyah Kırmızı'ya bakıp, “Şu istediğin izin günü vardı ya, şimdi izinlisin, ben de diğer arabanın alternatörünü ve marş motorunu söküp bırakacağım,” dedi. Kırmızı “O zaman ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım, çay da demlerim. 
Madem bugün izin günü biraz tadını çıkaralım,” dedi. 
Siyah diğer arabaya dönüp, alternatörü ve marş motorunu söktü, o esnada Kırmızı yiyecek bir şeyler ayarlamış, çayı demlemişti. Saat akşam üzeri dördü gösteriyordu Siyah'ın işi bittiğinde. 


“Hadi Kırmızı hava kararmadan evde olmamız lazım” dedi Siyah. “Daha havanın kararmasına var, biraz daha kalsak olmaz mı?” diye cevap verdi Kırmızı ama Siyah pek oralı olmadı, “Daha bütün bu ıvır zıvırı yukarı taşımamız gerek, hem yarın erkenden kalkıp arabalar ile ilgilenmeliyiz” dedi. Kırmızı pek memnun olmasa da Siyah çoktan toparlanmaya başlamıştı. 


Kırmızı dışarıdaki bütün erzağı toplayıp arabaya koydu Siyah'a dönüp “Ben hazırım, sen de hazırsan gidelim,” dedi. Siyah çoktan şoför koltuğuna oturmuştu bile, motoru çalıştırdı, heyecan ve gerginlik arası bir ruh hâlindeydi, Kırmızıya dönüp “Motor çalıştı ama umarım hareket eder,” dedikten sonra arabanın vitesini D konumuna alıp ayağını frenden çekince arabanın hareket etmeye başlaması ile rahatladı. Kırmızı keyifliydi, çünkü bir arabaları vardı ve bu araba sayesinde Siyah'ın arabasını hayata döndüreceklerdi. 


Saklanmak için kullandıkları yere yani Siyah'ın evine geldiler, Siyah arabayı park etti ve Kırmızı'ya dönüp “Bak bu kırmızı araba benim,” dedi gururla, “Ve yarın onu çalıştıracağız” dedikten sonra arabadan indi, eşyaları toparlayıp eve çıkardılar, hava kararmak üzere iken Kırmızı ve Siyah arabanın aküsünü söküp yanlarına aldılar. 
Siyah fısıldayarak “Kırmızı hadi artık sessizce sabahı bekleme zamanı, umarım otoparktaki değişiklik onların ilgisini çekmez,” dedi. 
arabanın etrafında bir hareketlilik gördü, fısıldayarak ama sesindeki heyecanı saklamadan “Siyah, arabanın 


Eve girdiklerinde hava çoktan kararmıştı. 


Kırmızı camdan bakarken 


etrafında birileri var, arabaya bakıyorlar ama hava karardı şimdi uzaylılar gelecek” derken bir araç aniden belirdi, arabanın etrafındaki üç kişi kaçmaya çalışsalar da birden yere yığıldılar. Kırmızı heyecandan ve korkudan neredeyse çığlık atmak üzereyken Siyah'la göz göze geldi, Siyah konuşma der gibi işaret parmağını dudaklarının üzerine götürdü. Kırmızı fısıldayarak “Ne oldu onlara, neden birden yere düştüler?” diye sordu Siyah'a. Siyah dışarı bakıyordu hâlâ ve Kırmızı'ya “İzlemeye devam et, muhtemelen onlardan birini göreceğiz,” dedi. Kırmızı dikkatle izliyordu camdan, Siyah onun omzuna dokunup biraz geri çekilmesini işaret etti. Araç yavaşça yere indi, kapısı açıldı ve onlardan biri çıktı araçtan, etrafa bakındı, sanki başka birilerini arar gibi, üç kişinin yanına gitti, kaskını çıkardı, belinden bir alet alıp hepsini tek tek inceledi. Hem Siyah hem de Kırmızı şaşkınlık içindeydiler. 
Başka bir aleti de kolundan aldı ve yerde yatan üç kişiden en ufak tefek olanının koluna taktı, elindeki daha önce belinden aldığı aletle bir şeyler yaptıktan sonra en ufak tefek olanı bırakıp diğer ikisine yöneldi, onları yerden nazikçe kaldırıp aracına götürdü, sonra geri dönüp ufak tefek olanla ilgilenmeye başladı. Kırmızı heyecanla fısıldayarak “Öldürmüyor, bayıltıyor bence baksana ne kadar nazik kaldırdı onları, üstelik diğeri ile ilgileniyor gibi,” dedi. Siyah sessizliğini bozmadan izlemeye devam etti. Son olarak ufak tefek olanı da yerden nazikçe kaldırıp araca götürdü, geri dönüp etrafa biraz daha bakındı, kaskını taktı ve aracına geri döndü, bir süre sonra araç havalanıp uzaklaşmaya başladı. Hemen evin diğer tarafına koşan Siyah diğer pencereden aracı olabildiğince izlemeye çalıştı ama hem hava kararmıştı hem de araç siyahtı ve ışıkları yoktu. Siyah yanına gelen Kırmızı'ya dönüp “Tam olarak seçemedim ama sanırım kapsüle doğru gidiyor, topladıklarını kapsüle götürüyorlar,” dedi. Kırmızı şaşkınlık ve heyecanla “Zaten öldürmüyorlar baksana nasıl yapıyorlar anlamadım ama bayıltıyorlar.” derken Siyah araya girerek “Benim bir tahminim var, nasıl bütün elektrikli aletleri bozmak için elektromanyetik atım kullandılarsa, insanları etkisiz hale getirmek için de benzer bir elektromanyetik şok kullanıyor olabilirler,” dedikten sonra Kırmızı'ya dönüp “Hadi uyuyalım sabah erkenden kalkacağız, yapacak çok işimiz var,” dedikten sonra uyurken kendini gizlemek için kullandığı koltukların arasına çadır gibi gerdiği çarşafın altına girip yattı. Kırmızı da kendi yerine geçip yattı “Siyah, sence insanları ne yapıyorlar, öldürmüyorlar ama ne için kullanıyorlar? Köle mi yapıyorlar insanları? 
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Yoksa enerji olarak mı kullanıyorlar?” diye sordu Siyah'a, Siyah “Ben nereden bileyim uzaylı uzmanı mıyım ben? 
Belki yiyorlardır. Hadi şimdi uyu, yarın bana uykum var, yorgunum deme,” diye tersledi Kırmızı'yı. 


Ertesi sabah Siyah sabahın ilk ışıkları ile uyandı, Kırmızı'ya seslendi uyandırmak için: “Hey! Kırmızı, hâlâ uyuyor musun? Hadi artık uyanma vakti!” dedi. Kırmızı “Ben çoktan uyandım,” diye seslendi içerden. Siyah kalkıp Kırmızı'nın yanına gitti, Kırmızı kahve içiyordu, Siyah'a da çaydanlığı göstererek “Su sıcak, kahve içmek istersen” dedi. Siyah kendine hemen bir kahve yaptı, raftaki paketten bir sigara çıkardı ve yaktı, Kırmızı dikkatlice camdan bir gece önce uzaylının geldiği yere bakıyordu. 
Siyah “Bir şeyler görebildin mi? Ya da bir hareketlilik?” 
diye sordu Kırmızı'ya. Kırmızı “Yoo! Hiçbir hareketlilik yok, dün ne kadar sessiz ise bugün de o kadar sessiz,” diye cevap verdi. Siyah “Kahveleri içtikten sonra aşağıya inelim işimize başlayalım,” dedi, Kırmızı omuz silkmekle yetindi sadece, dün gece olanlardan sonra kafası çok karışıktı. 


Araba ile iki saat uğraştıktan sonra aküyü, marş motorunu ve alternatörü değiştirmişlerdi. Siyah “Eğer her şeyi doğru yaptıysak arabanın çalışması gerek,” dedi. Kırmızı heyecanla “Hadi lütfen çalışsın,” dedi. Siyah arabaya oturup marşa bastı ama hiçbir şey olmadı, morali bozulan Kırmızı “Bu mudur yani? Çalışmayacak mı?” diye sitem etti, Siyah sakin bir şekilde “Dur hemen moralini bozma, sigortaları kontrol etmedim, onları kontrol edelim.” dedi. 
Sigorta kutusunu açıp içindeki yanmış sigortaları bulup diğer arabadan aldığı sigortalar ile değiştiren Siyah “Eğer şimdi çalışmazsa moralini bozabilirsin,” diye takıldı Kırmızıya. Arabaya geçip tekrar marşa bastı, araba biraz nazlandıktan sonra çalışmaya başladı, biraz gaza yüklenen Siyah'ın keyfi yerindeydi “Tamamdır Kırmızı, şimdi yanımıza birkaç günlük erzak ve biraz alet edevat alıp yola çıkabiliriz.” dedi. Keyfi yerine gelen Kırmızı “Erzaklar tamam, ben zaten sabah hazırlamıştım, sen ne alet edevat alacaksan onları al, ben de erzakları alayım” dedi. Siyah benim alet edevatım yanımda, başka bir şeye gerek yok, sen erzakları al ben de buradaki ıvır zıvırı toparlayayım,” dedi. Kırmızı yukarı çıkıp erzakları alıp geri geldiğinde Siyah ortalıktaki her şeyi toparlamış arabaya yerleştiriyordu. Kırmızı da erzakları Siyah'la birlikte arabaya yerleştirdikten sonra “Siyah yolda eğer birilerini görürsek ve onlar kötü insanlar olursa ne yapacağız?” diye sordu, Siyah “İşte bunu hiç düşünmedim ama haklısın, 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arabada bijon anahtarı var, bir de diğer arabadan bulduğum bijon anahtarı var, başka da bir şeyimiz yok kendimizi savunmak için.” dedi. Kırmızı “Yolda bir silah dükkânı bulsak, girip kendimize silah alsak mı acaba?” diye sordu. Siyah “Dostum ben ne anlarım silah kullanmaktan, hayatım boyunca silah kullanmadım ben.” 
dese de Kırmızı hâlâ nereden silah bulabilecekleri ile ilgili fikir veriyordu “Polis karakolunda da bulabiliriz, hem polis karakolu bulmak daha kolay, umarım bizden önce birileri içlerini boşaltmış olmaz işte o zaman korkmaya başlarım,” dedi. Siyah şaşkın bir şekilde “sormayacağım, bunları nereden bildiğini sormayacağım,” dedi ve arabayı sürmeye başladı. 


“Çevre yoluna girme orada karakol bulamayız, hem eğer lazım olursa kaçacak yer de bulamayız,” dedi Kırmızı, Siyah “Tamam be tamam girmiyorum, ama eğer Altınyol'da trafik varsa benden çekeceğin var.” 
dedi, Kırmızı “Şemikler'e gir orada karakol var oraya bakalım,” dese de Siyah silah ve karakol muhabbetinden pek memnun değildi. Kırmızı “Tamam bak eğer silah istemiyorsan söyle ben de manyak gibi, sana şurada karakol var burada karakol var demek zorunda kalmam.” 
dedi. Siyah “Bak dostum ben yanımızda silah olmasından pek de memnun olmam, böyle gidiyoruz işte, zaten hayatta kalanlar varsa bizim gibi onlar da bir yerlere gitmeye çalışıyorlardır,” dedi. Kırmızı “Sorun da o zaten Siyah, herkesin çalışan bir arabası olmayabilir, bizim arabamızı isteyebilirler, elimizdeki tek umudumuz olan arabayı kimseye kaptırmak gibi bir niyetim yok.” dedi. 
Siyah yavaşladı ve bir benzinliğe girdi. 


-Evet, benzinlikler çalışıyordur zaten. 


-Salak salak konuşma, şuradaki tankere bakacağım eğer içinde motorin varsa oradan çekeceğiz. 


-Ne yani depomuz boş mu? 


-Boş değil ama tam dolu da değil, ayrıca yanımıza birkaç bidon yakıt alsak fena olmaz. 


-Tamam sen yakıta bak, ben geliyorum, şu markete bakacağım. 


-Fazla oyalanma, bana yardım etmen gerekebilir. 
-Tamam, tamam birazdan gelirim. 


Kırmızı benzinliğe girerken, benzinliğin arka tarafına 


park etmiş olan polis arabasını görmüştü, ona gitti 


çaktırmadan. Arabayı kurcaladı ve evet aradığını 


bulmuştu, bir tabanca, bir yedek şarjör ve 40-50 kadar mermi, yüzünde bir gülümseme ile bulduklarını çantasına attı, benzinliğin marketine girip birkaç çikolata, su ve birkaç bisküvi alıp siyahın yanına döndü. 


- Şanslıyız tankerde motorin var. 


-O zaman dolduralım depoyu, markette yakıt bidonları var onları da getireyim mi? 


-İyi olur sen onları getir ben de mazotu nasıl çekebiliriz ona bakayım. 


-Tamam, birazdan yanındayım. 


Kırmızı markete geri döndü en büyük yakıt bidonlarından dört tane aldı yanına ve hemen arabaya geri döndü. 


-Bunlar işimizi görür mü? 


-Görmez mi, orada bu arabanın deposu kadar daha yakıta yer var. 


-İyi bari nasıl alacağız yakıtı? 
-Eski usül. 
-Nasıl yani? 


bak bu hortum tankerin 


deposundan, arabanın deposuna kadar gidiyor. 


-Hortumla (çekeceğiz, 


-Ben çekmem! 


-Tamam, tamam ben çekerim, sen benim için suyu hazır et, kusabilirim de haberin olsun. 


-Sorun değil, hemen bitirelim şu işi çünkü burası beni çok geriyor. 


-O zaman sen buraya gel hortumu tut, ben aşağıda yakıtı çekeyim. 


-Hazırsan başla, hortum deponun içinde. 


Siyah yakıtı çekse de bir süre beceremez, sonra birden ağzının içi motorin dolar, hortumu arabanın deposuna sokar, ağzındaki yakıtı tükürür. 


-Eeeh ne pis bir tadı var şunun ya, ağzımı değiştiresim geldi. 


-Suyla ağzını iyice çalkala, yutmadın değil mi? 
-Yok, yutmadım ama ağzımın içi çok iğrenç. 


-Tamam. İşte iyice çalkala ağzını, su içme ben yanına gelmeden. 


-Tamam anne. 
-Doktorum ben unuttun mu? 


-Tamam, tamam içmiyorum su falan. Depo doldu, orada kal bidonları da doldurayım sonra hortumu çıkarırsın. 


-Sen ne zaman çıkar dersen. 
-İki bidon daha var onlar da dolsun. 


Son bidon da dolduktan sonra, Siyah “Tamam, çıkar artık” dedi. Kırmızı hortumu tankerin deposundan çıkarıp “Bunu ne yapayım” diye sordu. Siyah “Biraz öyle yukarda tut iyice boşalsın sonra bir poşete koyalım onu, arabanın bagajına koyacağız, koku yapmasın.” Kırmızı hortum boşaldıktan sonra toparladı ve büyük bir çöp poşetine koydu, Siyah'a “Bu tamam, şimdi sana bakalım, ağzında hâlâ yakıt tadı var mı?” dedi. Siyah “Var biraz ve kolay kolay gidecek gibi de değil,” dedi. Kırmızı, bir soda açıp Siyah'a verdi “Bununla ağzını çalkala ve tükür, bu şişe bitene kadar yap, daha sonra bir şeyler içebilirsin,” dedi. 
Siyah “Bunu şimdi uydurdun değil mi” dese de Kırmızı “Hadi sana dediğimi yap ben de şu bidonları arabaya yerleştireyim,” dedi sadece. 


Tekrar yolan çıktıklarında Kırmızı biraz çekinerek “Siyah, sana bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok tamam mı?” 
dedi. Siyah “O polis arabasında silah buldun değil mi?” 
dedi. Şaşıran Kırmızı “Nereden anladın?” diye sordu Siyah'a. Siyah istifini bozmadan “Uzaylı istilasından sağ çıktım, bu çevrede muhtemelen çalışan tek arabaya sahibim, salak değilim sanırım ha?” dedi Kırmızı'ya. 
Kırmızı biraz mahcup biraz mutlu “Kızma bana, elimizdeki çalışan tek araba olabilir ve onu kimseye kaptırmak istemiyorum sadece.” Siyah “Tamam, öyle olsun ama o silahı ilk gerginlikte ortaya çıkarmayacağına dair söz ver bana,” dedi Kırmızı'ya. Kırmızı söz verdi “bu silah ilk gerginlikte ortaya çıkmayacak, mümkünse hiç çıkmayacak.” dedi. 


-Eğer yollar bu kadar boşsa saat 13:00-13:30 gibi orada 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Nur İpek Önder MERT 


Svet, basın toplantısı sona erer ermez, kendini 
100 no.lu kabine attı. Hologram aynadan, 
sırtında “Action Man”li ilkokul çantası gibi asılı fanustaki iç organlarına baktı. Midesi fena durumdaydı. Kusabilse rahatlayacaktı. 
Vazgeçti. Özofagusa giden nano-sentetik damarları çatlatabilirdi. Dizlerinin üstüne çöktü, başını iki elinin arasına aldı. “Nasıl, nasıl Dünya'ya geri döneceğim?” 


Tümüyle umutsuzdu. Evrenin tüm yükü omuzlarındaymışçasına devrildi. Bacaklarını göğsünde topladı. Sırt fanusunda kızıl ışıklar saçarak ritmik ancak ağır çekimde atan kalbiyle, gelişimi dışarıdan izlenen cenin gibiydi. Aciz, yapayalnız ama canlı. Derin bir nefes aldı, akciğerlerini festival balonu gibi dolduran havayı hırsla tüketti. “Çalış kafa, 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çalış! Dünya'ya dönmenin yolunu bul! Oraya yıllar sonra ayak basan ilk biz olmazsak, hükümet işimi bitirecek. 69'daki Ay'a çıkma meselesinde yarışı bir kez kaybetmiştik zaten. 
Bir yarış kaç kez kaybedilir? Bitirecekler beni. Sonra ibret olsun diye Kepler-22b Açık Hava Müzesi'ne kaldırıp, okul gezisiyle gelen çocukların mıncıklamalarıyla, kedi yavrusu gibi... Kedi? Tabi ya kedi!” 


Svet, Arşimet sevinciyle kabinden dışarı fırladı ki oda ne! Bilinmeyen bir cisim yaklaşıyordu: O eski güzel Dünya'nın derin okyanus ahtapotlarının kolları gibi salınan kızıl saçlarla, kozmik tüm gök cisimlerini minik bir karadelik olup, yutmuş; tüm ışıkları içine hapsetmiş gizemli bir “şey”... Heyecanlanan Svet'in yaşamla bağı iyice gerilmiş, kopmak 


üzereyken, “Merhaba, binanın çıkışı nerede, biliyor musunuz?” dedi Şey. 


Svet, içinden “Ah kadınlar, 8o günde devri alem yapar, yine çıkışı bulamazlar.” diye geçirirken “Çıkışı sormuştum.” ısrarıyla silkindi. Babasından gelen Türklük genlerine gem vuramadı. “Ben de çıkıyorum. Eşlik edebilirim...” Şey, grafen destekli büstiyerini uçlarından çekip düzelterek, ona da annesinden kalıtılmış ağırdan alma havasıyla biraz düşündü. “Olur. Elbette...” 


Svet, Şeyin yanında yürürken yer çekimi zayıflamış, Neil Armstrong'un aksine insanlık için küçük, kendi için büyük adımları atıyordu. 
Kalbi, öylevolümlü çarpıyordu kineredeysesırt fanusunu kırıp çıkacak ve Hair müzikalindeki Berger'in masaya çıkış sahnesindeki gibi etraftane var ne yok dağıtacaktı. Şey'dedurum nasıldı? Çaktırmadan adımlarını yavaşlatıp arkasından baktı. Kalbi berrak akvaryum içindeki Koi balığı gibi mistik bir aurayla minik minik atıyordu. -Dünya'ya ayak basabilirse Bodrum'da dövmesini yaptırmalıydı.- 


Şey, Svet'i arkasına doğru bakarken yakaladı. 
“Nereye bakıyorsunuz, öyle?” “Kalbiniz... Ne kadar güzel... ” dedi Svet titreyen sesiyle. Bu beklenmedik iltifat karşısında şaşırmıştı Şey. 
“AA, teşekkür ederim. Önemli olan iç güzellik, tabi...” 


Svet, başını sallayarak “Hah, ben de onu diyecektim. Yüzünüzün güzelliğinin nereden geldiği belli oldu.” dedi ve biraz daha ileri gitti. Bu ne saçma sapan bir karşılıktı şimdi. 
Svet, ağzından çıkanları kontrol edemiyordu. 
İki yüksek teknoloji enstitüsü, bir askeri akademi ve üzerine cila olsun diye aldığı tüm uzay-eğitim diplomalarını oracıkta yakıp, çapkın Pazariçi bıçkınlarına has bir laf etmişti. 
Birazdan bir uzay gemisinin kapısına asılıp “Yıldıztabya, Ramileer” diye yolcu toplasa, yadırganmazdı. 


Şimdi abuk bir suskunluğa hapsolacaklardı ve yıllarca süren o esaretten, yaşlanmış halde, hiç tanışmadan birbirlerinden sıkılarak 


kurtulacaklardı. Svet, zincirleri kırmalıydı. 
“Kabalık ettim, sormadım. İsminiz ne?” 
“Günöte. Sizinki?” 

“Hm. İsminiz Türkçe... Benimki de Svet.” 
“Tatlı” manasında?” 


“Hayır, annem Rus, ismimi o vermiş. Babam Türk asıllı.” 


“Öyle mi, benim de annem Türk. Babamı hiç tanımadım. Kepler-22b Kolonileşme Projesi için küçük yaşta buraya getirildim. Kepler- 
22blliyim diyebilirim, yani. Sen?” 


Ne çok ortak yönleri vardı. Birbirleri için mi yaratılmışlardı, ne? Konuşmadaki hitap şekli de iyiden iyiye “siz”den “sen”e evrilmişti. 
Svet, bütün hayatını anlatabilirdi şimdi. 
“Dünya'daki nükleer kışa 4 yıl dayanabildi ailem. Babam 'Gliese 163c'ye kaplıca işletmeye gidiyorum” diyerek bizi terk etti. Orada biriyle evlendi ve dönmedi. Annem... Son büyük radyoaktif serpintide, 2111'de, çok hastalandı. 
Onu son gördüğüm yer, St. Petersburg Araştırma Hastanesi'nin onkoloji koridoru. 
Neyse... Artık ailem Rus Uzay Araştırma Teşkilatı. Beni onlar yetiştirdiler. Şu an teşkilatın askeri keşif departmanındayım.” 


Günöte yüzünde alaycı gülüşü bastıramadı. 
“Oo, demek R.U.A.T.'dansın. Amerikalılarla yine bir yarışa girdiğiniz söyleniyor? Hem de bu kez Dünya'ya dönmek içinmiş, duyunca çok güldüm.” 


Bazen insanın aklına kötü bir şey gelir. 
Zihninde öteler, unutur. Hayatına devam eder ama içinde huzursuzluğu kalmıştır ya... 
Sonra o can sıkıcı şeyi unutulduğu karanlık dehlizlerden çekip çıkarmak, yüzleşmek ister ve yeniden hatırladığında aslında o kadar da kötü olmadığı kanısına varır. İşte o “o kadar da kötü olmayan” kanıksandığında nasıl artık boğmaz, yavaş yavaş nefes aldırır, Svet'de de böyle olmuştu. Hatta artık hatırlatılınca keyfi kaçmakbiryana böbürlenmeye bile başlamıştı. 
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“Doğru duymuşsun. Dünya'ya dönme projesi var. Yürütücüsü benim. Dünya'dan ötegezegenlere gitmeyen diğerleri, Arkaikler, HD 69830d'den gelen Dinosaurianlar'la anlaşmış. 
Yer altındaki madenler karşılığında onlardan teknoloji satın alıp Dünya'yı yeniden yaşanır hale getireceklermiş. Bu durumda Dünya'nın hakimiyetini de ele geçirecekler...” 


“Dünya yeniden yaşanabilir olsun, size ne bundan? Hâkimiyet kursalar, ne olacak? 
Orası artık Arkaikler'in, ölüme direnenlerin... 
Dünya sizi bırakmış ama siz onu hala bırakmıyorsunuz.” 


“Düşündüğün kadar basit değil.” 
“Nasılmış, öyleyse?” 


“Biz üstünüz. Arkaikler gibi değiliz. Orada yaşayan halk için ne iyi ne doğru daha iyi biliriz. Dünya, artık yaşadığımız yer olmasa da insanlığın doğduğu yerdir. Sorumluluklarımız var... Dünya'da hâkimiyet kuranlar, tüm madenleri satıp halkı Dinosaurianlar'ın madenci köleleri yapacak. Eziyet edecek ve sonunda savaş çıkacak. Savaşların ne kadar zarar verdiğini, nükleer kıştan biliyorsun. 
Bak, sorun yaşansın istemiyoruz, oraya barış götürmek istiyoruz. Ancak onlar ABD ve Rus hükümetinin tüm görüşme taleplerini reddettiler. Dinosaurianlar'dan aldıkları Felis denen dev yaratıkları kendilerine muhafız edinmişler, gönderdiğimiz iyi niyet elçilerini gemilerinden inmeden öldürüyorlar. Henüz kimse ayak bile basamadı. Vahşilik, tam anlamıyla vahşilik. İşte onlarla aramızdaki fark bu! Şimdi benim, A.B.D. kuvvetlerinden önce oraya bir ekip göndermem gerekiyor. 
Mümkünse tek parça dönecek şekilde. 
Bu arada anlattıklarımın gizli olduğunu belirtmeme gerek yok sanırı...” 


Svet kesti. “Madem Amerika ile ortak 


çalışıyorsunuz, neden bu yarış?” 


“Yarış mı? Bu bir yarış değil, zor olanı başarmak için gerekli motivasyonu sağlayacak rekabet ortamı.” 
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“Dönüşünü hesaplamadan tek yön biletle uzaya gönderdiğiniz zavallı köpek Laika'nın bile bile ölmesine izin vermek de böyle bir anlayışın ürünü mü?” 


Svet, yutkundu. Çalışmadığı yerden gelmişti. 
Bundan Oo çekse, finalde 100 alsa kurtarırdı aslında ama hırslanmıştı bir kere. Üste çıkmanın tek yolu -ata sporu- Ad hominem taktiğiydi. “Uzayla ilgili Dünya'dan alınıp buraya getirilmek dışında bildiğin, tecrübe ettiğin bir şey var mı? Dünya hakkında hatırladığın? ...bir de beni sorguya çekiyorsun. 
Laika bile o kısacık ömründe senden daha çok şey görmüştür.” 


Doğru söylüyordu Svet. Laika uzayı da, Dünya'yı da ondan daha iyi biliyordu. Günöte, 
3 yaşındayken, kriyojenik uykuya yatırılarak 
alınmıştı Dünya'dan. Arada rüyalarında da gördüğü oradan hatırında kalan tek kare: Kara bulutlarla perdelenmiş Güneş... Işığın vurabildiği noktalarda bitmiş ayrıkotlarının ölüme karşı dimdik duruşları ve yerde titreşen eğilmiş gölgeleriydi... Gövdeleri dik, ruhları eğikti, insanlar gibi... Evet, hatırladığı bir şey vardı ama bu ne başkasına anlatacak kadar mühim ne de anlaşılması beklenecek kadar yüzeyseldi. Sustu. 


Konuşmaya dalıp binadan çoktan çıkmış, 


Kozmik Parka kadar oyürümüşlerdi. 
Birbirlerine soğuk birer hoşça kalla veda ettiler. Günöte aracına binerken, sırt 


fanusundaki kalbi bir başkasına nakledilmeyi bekler gibi donuk, mavi cılız bir ışık sızdırıyordu. Ardından bakan Svet yıkılmıştı. 
Bir süre ölmekle yürümek arasında gidip geldi. 
Yürümeyi tercih etti. -Çünkü hep yürümek tercih edilirdi.- 


Svet parkın ortasında silikon mazılarla çevrelenmiş gölete eğildi, su üzerinde salınan lotusun neo-parafin yapraklarını araladı. İçine “Om mani padme hum/ Lotus mücevherine selam” diye mırıldandı. Tibetli bir arkadaşının anlattığına göre Buddha ilk aydınlandığında gördüğü lotus çiçeğine bu 


mantrayı söylemiş. Bunu yapmak ilahi bir işaret, umut ışığı beklediği anlarda Svet'e de huzur veriyordu. Parmaklarını çektiğinde yapraklar hiç dokunulmamışçasına eski konumlarına döndüler. 


Nostaljik bir kareyi renklendirir gibi avuçlarına su doldurdu. Eldivenlerindeki hepa-filtreyle arıtıp, boğumlarına eklemli UVsalarla biotal sensörlerin onayladığı güvenli çizgiye kadar sterilize etti suyu ve yudumladı. 
“Ne kadar zor...” dedi. Bazen, bazı şeyler ne kadar kolay ve aslında zordu. 


Günöte onu kızdırmıştı ancak gidişiyle de dev kanatlı bir albatros havalanmıştı kalp taşımadığı göğüs kafesinden. Büsbütün boşalmıştı içi. Kalpsiz miydi ki? Ona “yüreksiz” demekti doğrusu: Gerçekleri tartışamayacak kadar korkak. İnandığı doğrulardan şüphe duymayacak, kişisel kanaatlerini bilgi sanacak kadar... Korkmasaydı, şu an Günöte'nin kalbini kazanmış olabilirdi. O Koi balığı gibi akıntının tersine yüzen kalbini... 


AK 


Günler Oo geçmiş, Oo albatros (dönmemiş, Svet içindeki boşluğu başka bir şeyle dolduramamıştı. Hayat da acelesi varmış gibi devam ediyordu inadına. Bir gece arkadaşının evinde kalıp, ertesi sabah eve dönmek zorunda olmak kadar acıydı şimdi meşguliyetlerine kaldığı yerden devam etmek. 


İçinde yaşadığı her şey öyle uzak geliyordu ki. 
Seneler önce kaplıca işleteceğini söyleyerek, uzay aşırı yolculuğa çıkıp, onu terk eden babası dahi daha yakındı ona. Hani bunca sene sonra çat kapı gelse “N'aptın senin işleri?” diyecek kadar... 


Toparlanmalıydı. Einstein-Rosen köprüsüyle 60Oışık yılı mesafeye sıçrayıp, Arkaiklerin dev Felisler'ini yenip, Dinosaurianlar'ı yaptıkları alçakça anlaşmadan dolayı cezalandırıp, Dünya'ya barışı getirip, Amerika ile olan uzay yarışına noktayı koyup, sonra da belki gidip Tanrı Thor'u tokatlardı. 


Nereden başlasaydı? Tabi ki kaldığı yerden... 
Günöte'yle tanıştıkları gün, 100 no.lu kabinde sızlanırken aklında yanan ampulü hatırladı. 
-Babasının oğlu, aklı nerede gelirdi başka.- “Kedi...” demişti. Evet, Felisler tıpkı kediye benziyordu. Eğer kedi kılığına girilirse, onlara fark ettirmeden Arkaiklerin başkanıyla görüşebilirlerdi. “Aman ne müthiş plan! Bir süper kahraman için pufidik kedi kostümü oldukça fiyakalı!” dedi, güldü. Sonra aklına yattı. Zaten basit düşünememekten başarısız olmuyor muydu insan? Peki, bu fikri ekibine nasıl anlatacaktı? 


-Beyler dinleyin, şimdi biz kedi oluyoruz ve Dünya'yı kurtarıyoruz, tamam mı? 


-Tamam. 


Yok, yok kimseye bahsedemezdi ama bu kaçık fikirleri ona içten içe garip bir haz veriyordu. 


ra 


Boz bulanık hava, tütsülenmiş gibi is kokan gri caddeler... Üzerlerine çelik kırağı düşmüşçesine gümüşi renkte, donuk köprü korkulukları... Soğuğun sokakları gıcırdatan ağırlığıyla kamaşan kaldırım taşları... Dünya yirmi yıl önce bıraktıkları gibiydi. 


Yol kenarlarında taşlaşmış ölü hayvan bedenleri, zifte dönmüş bitki artıkları ve yağmalanmış binalarda bir zamanların belki de en güzel günlerinin yaşandığı odaların dağılmış pencerelerinden savrulan çiçekli perdeler... Kimse elini sürmemişti. 


Güneş siyah parçacık bulutları arasından Dünya'ya ulaşmak için çırpınıyordu. Nükleer savaş sonrası aylarca süren yangınların külleri apansız esen rüzgarlarla yükselip, yeryüzüne geri düşüyor, her şeyi kimliksiz bir renge boyuyordu. 195oler'den kalma gazete kupürlerinin içinde yaşamak gibiydi burada olmak. 


Tüm bu atmosferin içinde Svet, üzerindeki pelüş kedi kostümüyle Troll Organizasyon Şirketi otarafından opost-apokaliptik o bir 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dünyaya, (oortamı Oo şenlendirmek (için gönderilmiş Walt Disney kahramanıydı. 
Ama bu absürtlüğe alışmıştı: Nerede bir Felis görse dört ayak üstünde, miyavlayarak kamufle olduğunu sanıyordu. Felisler'in onu kendinden görmediği açıktı, ancak belli ki evrim onlara deliden zarar gelmeyeceği fikrini düşündürecek kadar başarılıydı. 


Felisleri atlatan Svet, koşmaya başladı. 
Yerçekimi Kepler-22b'ye göre oldukça zayıf olduğundan iki kat hızlı hareket ediyordu. 
Su yılanı kıvraklığında Arkaik Başkanlık Binası'nın içine sızdı. Pelüş -bazı şeylerin modası hiç geçmiyor- kostümünün içinde dondurucu soğuğa rağmen terlemiş, vücudu dehidratasyon alarmları vermeye başlamıştı. 
Biraz daha dayanmalıydı. 


Sonunda en üst kata ulaştı. Başkanın odası karşısında duruyordu. Etrafta ona anlatıldığı gibi üst düzey güvenlik konuşlanmasını bırak, köşedeki su sebilinin kenarında temiz plastik bardak bile yoktu. Güvenliğin olmaması harikaydı ama temiz bir bardak olsaydı... 
Bir şekilde su içmeliydi. Kostümünün kedi 


kafasını çıkardı. Burnuyla su sebilinin düğmesine basarak avuçlarına su doldurdu. 
Eğilmiş zahmetsizce yudumlayacaktı ki 


başkanın odasının kapısı açıldı. Başkan kızıl saçlı bir kadını uğurluyordu. Tokalaşırken “Biz teşekkür ederiz hanımefendi. Sanata verdiğimiz destek ortada, hele ki sizin gibi değerli hanım yazarlarla tanıştıkça, Arkaik toplumun medeni gücünü yükseltecek geleceğimiz olan çocuklar için yazı atölyeleri açmanın doğruluğunu bir kez daha anlamış oluyoruz.” dedi. 


Svet'in avuçlarındaki su istemsizce döküldü. 
Kolunun altına sıkıştırdığı kedi kafası yere düşüp yuvarlandı. Onu fark eden ufak tefek başkan şaşkın ancak kızıl saçlı kadın sakindi. 
“Bu o, Günöte...” dedi, Svet. Sevdiği, günlerini uğruna heba ettiği, ileride kendi kolonilerini kuracakları mini mini yavrularına isim bile düşündüğü kadın... Kız olursa Leia-nur, erkek olursa Solo-han... 
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Bu şekilde mi karşılaşacaklardı? Böyle mi diye haykıracakken, bu arabesk isyanı su sebilinden su içmeye çalışan “kafasız” bir kedi olarak beklenen etkiyi vermez diye düşündü. 
İçinden komplo teorileri üretmeye başladı: Günöte, Dünya'nın güneşe en uzak olduğu gün, 4 Temmuz; Amerikan Bağımsızlık Günü. 
Kesin Amerikan ajanıydı, kesin! 


Gülmemek için dudaklarını ısıran Günöte, yaklaştı. “Yolunu mu kaybettin Tekir? Gel sana çıkışı göstereyim.” Kol kola ağır adımlarla dışarı çıktılar. Svet, yan yana olmanın huzuruyla o karmaşık zihin bataklığından kurtulmuş, istemsizce mırlıyordu. Günöte kim olursa olsundu, yanındaydı ya artık... 


Birlikte kül yağan sokaklardan, çamura saplanmış alışveriş arabalarının yalnızlığından, kafalarında gaz maskeleriyle “kutu kutu pense” oynayan siyah beyaz çocukların nostaljik cıvıltılarından geçtiler. 
Yarısı yanmış ahşap bir banka oturdular. 
Svet, katlanmış kuyruğunu düzeltip bir daha oturdu. Bir ara koyu gri bir alageyik karşılarına dikilip, onlarla bakışıp, neden sonra ürküp kaçtı. Buradaki her şey gibi o da bir şeyin gölgesiydi sanki, aslını arıyordu bedenini arayan huzursuz bir ruh gibi. 


Günöte, gölgelerin Dünya'sının sonsuz gri tonları içine parlayan kıvılcım saçlarını savurdu.“İsminin anlamını söylememiştin? 
Ne demek 'Svet?” Svet, önüne aldığı kuyruğuyla oynarken “Işık” demek... Yani artık Dünya'da olmayan...” dedi. 


Günöte bir süre sessiz kaldı, gülümsedi. 
Çenesine dokunup hafifçe başını kaldırdı Svetin. Güneş ışığının düştüğü yerden fışkırarak çimlenmiş ayrıkotunun dimdik gövdesini işaret etti. “Yanıldın Tekir. Bak, ışık var. Hep oldu... Ve 'gölgeleri? de var etti.” 


Son 
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- Beklerim beklerim. 


Esra'nın yıllar süren insan orucu, ansızın Hasan'ın kapıda belirlemesi ile son bulmuştu. Bu müthiş derecede heyecan verici bir duyguydu. İnanmıyor, bir o kadar da merak ediyordu. Soracak bir yığın sorusu vardı. 
Uykusuz dört gün süren sohbet maratonu artık yormuştu her ikisini de. Ta ki... 


, . , - Esra şimdi beni iyi dinle, seninle birlikte kuleyi terk edeceğiz. Burak ile son iletişimimde ele geçirdiği bir dron kuştan çok önemli bilgiler elde ettiğini öğrendim. 881 Kule nöbetçisi İsmail'in ses kaydının bulunduğu bu kuştan elde ettiği bilgiler bizlerin nasıl bir yanılgı ve aldatmaca içerisinde olduğumuzu anlatıyor. | 


- Bu İsmail'in bir tuzağı olmasın Hasan? j - Olası gözükmüyor, acil olarak bulunup bir şekilde irtibata geçilmesini istediği kişi olan, 
444 nolu kule nöbetçisi Sezai. 
- Nasıl bir komplo içerisine düşürülmüş olabiliriz ki Hasan? 
- Esra lütfen seri sorularına artık biraz ara verir misin? 
Çok yordun beni. 
- Hınhh... 

- Sezai'yi bir şekilde bulmamız lazım... Mutlaka. 
- Oof ya! Nasıl ama? 


- Yeryüzüne indiği söyleniyor ki bu oldukça riskli ve 


tehlikeli olacak bizim için... Hadi artık çıkalım. 
- Hasan, sen nereden buldun gerçekten bu howertreni? 


- Esraa... Çenen düştüüü! 


Güneş Sisteminin Dışında Bir Yerde 

- Efendim bu caniliktir... Bu ahlaksızlıktır... Bu bize güvenenlere ihanettir!.. 

- Sayın komiser lütfen üslubunuza dikkat edin, karşınızda DFB var. 

- Benim için hiç bir anlamı ve itibarı olmayan başkandır, tanımıyor ve reddediyorum. 
- Sessizlik lütfen... Görüntüyü ekrana verir misin sayın İletişim Mühendisi Bey? 


- Evet... Bu görüntüleri iyi izleyin konsey üyeleri, burada sizlerden gizlenmeye çalışılan ne bir durum vardır ne de bir hadise... LüHen herkes bu âna şahit olsun. Bizler dünyamızı terkederken, geride bıraktığımız kule nöbetçilerine her konuda güven ve yetki verdik. Lakin bu, bu kadar kolay bir mesele değildir ve mutlak bir B Planı'nı da düşünmeliydik. 


- Bu onlara ihanet etmek değil midir peki Başkan? 


- Bakın sözümü bir daha keserseniz inanın sizi kuruldan ihraç etme yoluna gideceğim... Lütfen sözümü bitirmeme izin verin... Bizim B planımızın temeli kule nöbetçilerinin bir şekilde sistem dışına çıkabilme olasılığına karşın, tedbir mahiyetli idi. Bunu zaten, Güneş Sistemi dışına çıkmadan yaşanan kule terkleri ile gözlemlemiş olduk beraberce. 


- Efendim "ihanet" dedi arkadaşımız... Neyi ima ediyordu bu söylemle? 


- Bizler asırlardır bu evrende var olma savaşı veriyoruz ve bunun için bu uzaya açıldık. Dünyamız ile bir şekilde iletişime veya temasa geçecek olan herhangi bir akıllı canlı türü bekliyoruz. Bu bizlerin ve insan neslinin son şansı idi. Dünya'da inşa ettiğimiz bu 1000 kule, Evren ile kurulabilecek temasların domino taşları idi. Kuleleri terk edişlerle, bu domino taşlarımız maalesef yıkılmaya başaldı... ve gördük ki bunda pek başarılı olamayacağız. Maalesef yine o saldırgan ve yıkıcı genimiz kendini göstermekte gecikmedi. 
Kule nöbetçileri misyonlarının dışına çıktı ve biz bunları öngörerek hazırladık B Planı'nı. 


- Efendim açıklasanız artık şu B Planı'nı. 


- "Beyaz Prizma" tedbiri. 
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Şimdiki Zaman 


-Lanet çocuk! Arda cevap ver! Oksijen haplarımı almalıyım acilen!... Oksijen haplarım nerede? 
lanet şeyler neredesiniz? 


>>taban'a son dörtyüz fit... son üçyüz fit... ikiyüz... yüz... elli... KIRMIZI! KIRMIZI! Sorunlu bölge! Sorunlu bölge!< < 


Yıl 2098 

- Oğlum yine nerelere kayboldun... Boraaa ses versene oğluum... Öldürecek bu çocuk beni! 
- Buradayım anne... Kapıya bakıyorum. 

- Kapı çalmadı ki oğlum. (0 an zil çalar) 

- Kime bakmıştınız? 

- Ben Yavuz... NASA Türkiye bürosundan. Bora Bey ile görüşmek istiyorum. 

- NASA mı?.. 

- Ben Bora buyrun. 

Ön görüşme sonrası, Türkiye ayağı ve üç gün sonrası "NASA" 


-Bora Bey Yavuz Bey ile görüşmenizden de anladığınız kadarı ile sizinle çok önemli bir deneyimize yardım etmeniz ve gözlemcilik yapmanız için irtibata geçildi. Umarız birlikte çalışmaktan keyif alacaksınızdır. Sizin bu olağan dışı yetiniz üzerine konuşlandıracağız bu deneyimizi. 


- Pek anlamış değilim hâlâ... Ben bile daha henüz yeni öğrenmiş iken bu özelliğimi, nasıl olacak inanın çok meraktayım... 


- Siz bu konuda bizlere güvenin. Yavuz Bey her konuda size destek ve yardımcı olacaktır. 
Tahmin ediyoruz ki Yavuz Bey'i yakından tanımak için yeterli zamanınız olmuştur. 


- Oldu oldu... Şahsen kendisini tanımaktan gurur ve onur duydum. Keşke daha önce tanıma fırsatım olsa idi. 


- Sizi bizlere öneren Yavuz Bey'dir biliyorsunuz. 
- Evet bunu biliyorum ama varlığımdan nasıl haberdar oldu onu halen çözemedim. 
- Kuşlar söyledi Bora. (kahkahalar) 


- Evet yarın sabah 04:00'da deney için C3-Zimmer Laboratuvarında olacağız. Herkese başarılar. Bu arada deneyimizin dosya adı "Kayıp Zaman" dır. 


- Tam bana göreymiş Yavuz (gülüşmeler) 


> 
Za 


İN N di i PA . , | / 


ali İ 
Bir Yerlerde... 
Hasan ve Esra'nın yolculuğu oldukça konforlu geçiyordu. Tabii Esra'nın merak içeren soruları hariç. 
Yirmi bir günün sonunda 
- Hasan şimdi biz konum olarak neredeyiz peki? 


- Esra radara baktığımızda Türkiye konumundayız ama hücresel lokasyon belirleyicimiz çalışmıyor maalesef. 
Hesaplarıma göre bir, bir buçuk gün içinde Ankara bölgesi üzerinde olacağız. 


- Sezai Ankara'ya mı gitmiş? Neden? 
- Kuleyi terk edişinden 1823 gün sonra Ankara'ya varmış, bunu biliyoruz sadece. 
- Neden Ankara diye sordum Hasan? : i E l i hi 


- Esra inan bunu Sezai'yi bulduğumuzda birlikte öğreneceğiz. Zaten asıl öğrenmemiz gereken tüm bilgiler Sezai'de. 


Hem her şeyi bilmesen inan senin için daha sağlıklı olacak! 
- Tamam yaa... 


- Büyük bir ihtimalle Sezai'nin, 302 numaralı kule nöbetçisi Canan ile beraber olduklarını var sayıyoruz. 


- Canan mı? 

- Evet... Tanıyor musun? 

- Birkaç kez konuşmuşluğumuz olmuştu kuleler arası... 
- Yani? 


- Ne yani?.. Yok önemli bir şey... Yok. 


saat 04-01. NASA C3-Zimmer 

- Bora Bey hazır mısınız, başlayabilir miyiz? 

- Evet, heyecanla birlikte hazırım. 

- Heyecanlanmayın lütfen. Yavuz Bey size tüm prosedürü anlattı sanırım. 
- Anlattım anlatmasına da... Amal 

- Ama ne, Yavuz Bey?? 

- Bora öngörü resmedici özelliğini ortaya çıkarırken küçük bir sorun oluşuyor. Kontrol etmesini, buna hükmedebileceğini Bi vu ez e çalıştım. Umarım bunu başaracak, bunu umuyor ve diliyorum. Zaten başka bir seçeneğimiz ve 


- Bunu şimdi mi söylüyorsunuz Yavuz bey... Sorun nedir peki?? 


- Bora öngörü resmedici özelliğini maksimum değerlere çıkardığında, zamanın 111 Micro dilimini prizmaya dönüştürüyor ve bu prizma maalesef sabit kalıyor. Yani bu şu demek oluyor, o zamanı donduruyor. 


- Bu... bu muhteşem bir şey! (Sevinç çığlıkları) - Efendim? Yani? 
- Yani bu aslında bizlerin istediği sonuç. Harikasın Boral Muhteşeeem! 


- Başlayalım beyler o zaman... 


(AI 


Yeryüzü - Ankara 
- Sezaii... Sezai!.. 

- Bağırma Esra... Bu adam çok agresif, ters tepki alabiliriz. 

- Peki bu müziğe benzer ses ne Hasan... Duyuyorsun sen de değilmi? N - Sanırım o Canan'ın sesi.. 

- Neden? Niçin onun sesi? 


- Sezai, Canan'ın ses tonunun kainatın ses dalgaları ile örtüştüğünü keşfetti... Bu onun çok önemli bir buluşu ve o bunu kullanıyor. 


- Ne gibi bir özellik sunuyor ki bu? 


- Canan'ın ses grafiği evrene gönderilen bir nevi evrensel sinyal. 


-Hıh... ' 


- Evet sonunda geldik Esra. Sanırım burası ve o muhteşem buluşma anı geldi artık. # - Sezai! 

ya 
- Hasan! Hoşgeldiniz sizi bekliyordum. i - Bekliyor muydun? İ İl 


- Kaan bana geleceğinizden bahsetti. 

- İnan sürpriz üzerine sürpriz yaşıyoruz. Kaan burada mı? | 1 ) - Evet... Bana tüm verileri veren zaten odur... Sen Esra'ydın değil mi? | : ( - Pes! Beni de tanıyorsunuz demek! 

- Dedim ya... Kaan tüm verileri verdi bana. 

- 128 nolu kule nöbetçisi Kaan... Çok duydum ismini. N - Evet. Üstelik burada, sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyor 77 X Vİ h N o Ye — | | f 


- Merhaba Hasan... Merhaba Esral 


-7 Ama... Ama... Bu yalnızca kırmızı bir Küre??? 


Devam Edecek... 
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Esra UYSAL'ın Not Defterinden 


Thor: Ragnarok (2017) 


Cumberbatch, Idris Elba. 


Dr. Kan Bedeli - Philip K. Dick (2017) 


Uygarlığın sonunu getiren nükleer bombalar. Marin County'de saldırı sonrası yaşamlarını yeniden kurmaya çalışan bir grup insan. Mars'a gitmesiplanlanırken Dünya yörüngesinde takılıp kalan bir adam. Olağanüstü güçleri olan bir mutant. 
Erkek kardeşini içinde taşıyan bir kız çocuğu.Mutasyon geçirmiş hayvanlar. Her şeyin eskisi gibi olmasını isteyen bir televizyon satıcısı. Bunlar Dr. Kan Bedeli'nde tanışacağınız karakterlerden bazıları. Geriye arkanıza yaslanıp her zaman ki beklenmedik Philip K. Dick dünyasının keyfini çıkarmak kalıyor. Philip K. Dick bu kez bir kara komedi, ezber bozan bir kıyamet sonrası bilimkurgusuyla karşınızda. 
Kemerlerinizi bağlayın. 


Zamanın Efendileri Diriliş - Meralsu Karaloğlu (2017) 


Bildiğiniz en genç bilimkurgu yazarı kaç yaşındaydı? 14 yaşında bir yazarın neredeyse henüz hiçbir engelile karşılaşmamış hayal gücünden doğan dünyasında bizi nasıl şeyler beklerdi? Eğlenceli olacağı kesin! Kitabı henüz bende okumadım ancak ilk fırsatta okuyacağım. Bilimkurgu, yazmak ve kitap okuma aşkının yeni nesilde de devam etmesini istiyorsak onlara destek olmamız gerekli... 

Zamanın Efendileri - Diriliştte genç bir yazarın renkli dünyası ve şaşırtıcı üslubuyla karşı karşıyayız ve Meralsu Karaloğlu bu kitabıyla şüphesiz Türk edebiyatında yeni dünyaların, farklı pencerelerin kapısını aralıyor. 
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Hadi Thor'un elinden çekicini alalım, karşısına da Hulk'u koyalım. Bakalım neler olacak! Ayrıca Thor, Hela'nın başlatacağı kıyameti durdurmak için zamana karşı yarışmaktadır. Film 27 Ekim 2017 de vizyona girdi. Yönetmen: Taika Waititi. Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Benedict 


MERALSy KARALOĞLU 


Görünen Adam (2017) 


Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği dizi Youtube üzerinden 10 bölüm olarak yayınlandı ve final yaptı. Şimdiye kadar izlediğimiz bütün bilimkurgu dizi/filmleri tiye aldığını düşündüğüm dizi eğlenceli fakat üzerimizde etki bırakmayacak türdendi. Sadece 10 küsur dakikalık 10 bölümden oluşan diziyi yine de izlemenizi öneririm. 
Sonuçta her zaman yerli bilimkurgu dizimiz olmuyor değil mi? 


our YiLü'der 


! 


Legion (2017 Devam ediyor) Ç 


Son zamanlarda birçok benzerini gördüğümüz gibi yine bir çizgi roman uyarlaması dizi. X-Men evreninden fırlayan karakterlerimiz David ve diğer mutantların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Ana karakter olan David şizofreni hastasıdır ve dizinin bence en ilginç yanı, bir şizofrenin gözünden görmenin nasıl bir duygu olduğunu size gerçekten hissettiriyor olması. 
Aksiyon, dram ve bilimkurgu türündeki dizinin imdb puanı da ortalama 8,5. 
İkinci sezon onayını da alan dizi 2018'de devam edecek... 


Clorkwork Planet (2017) 


Dünya yıkıldıktan sonra, bir saat mekanizmasıyla tamamen yeniden inşa edilir. Lise öğrencisi Naoto, beklenmedik bir şekilde bir robot kızla karşılaşır. Ancak bu robot çalışmamaktadır. Naoto'nun sıra dışı bir yeteneği vardır. Makinelerin içerisindeki bütün sesleri duyabilmektedir. 
Kimsenin onaramadığı bu robot kızı Naoto bu yeteneği sayesinde onarır. Ve sonrasında ikiliyi ilginç olaylar beklemektedir. Robot kız nereden gelmiştir, Naoto ile karşılaşması tesadüf müdür, robot kızı kim “4 yapmıştır? İzleyip öğreneceğiz... 

Duygusal, romantik vefantastik yönleri de ağır basan anime, salt aksiyon arayanlara hitap etmeyebilir. Animenin roman serisi ve mangası da bulunmaktadır, meraklısına duyurulur. 


Prey (2017) 


Oyunu ne yazık ki oynama imkanım olmadı ama tanıtımlarını ve Steam incelemelerini uzun uzun izledim. Görsel olarak ve hikayesi bakımından benim için yeterince iyi bir oyun vardı karşımda. 
Konusu kısaca şöyle; Talos 1 adlı uzay istasyonunda uyanan Morgan'ın görevi 2032 yılında yapılan bir deney sırasında yaşanan aksilikten dolayı doğan sonuçları düzeltmektir. Oyun bir uzay üssünde geçiyor ve Morgan'ın karşısında onu avlamak isteyen uzaylılar var! Bilimkurgu türü olan oyunda korku ve gerilim hakim. Mayıs 2017'de yayınlanan oyunun Xbox, PS ve PC versiyonları mevcut. 
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Gonmander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur POLAT G bilgisayar ve Video Oyunlarında 


bilimkurgu: © Bit Dönemi 


7oli yılların sonuna doğru Atari 2600 ve rakiplerinin insanlara evlerinde oyun oynama keyfini tattırmasıyla birlikte oyun pazarı hızla büyümeye devam etti. Pazarın önemini gören bilgisayar firmaları, oyun sektörünegirmek için düşük kapasiteli ama ucuz bilgisayar modellerini piyasaya sürdüler. Konsol, Bilgisayar ve Oyun üreticilerinin arasında kıyasıya bir rekabet başladı. İlk dönemlerdeki uzaylı vurma türündeki oyunlar devam etse de, gelişen donanımlar ve programlama teknikleri sayesinde çok çeşitli oyun oynama imkânı doğmuştu. 
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u dönemde evinizde oyun oynamak 
B istiyorsanız iki seçeneğiniz vardı; ya kartuşla oyun çalıştırabilen bir oyun konsolu alacaktınız ya da disket, kaset veya kartuş gibi ortamlarda program temin edebileceğiniz bir ev bilgisayarı alacaktınız. Ev bilgisayarları oyun dışı işlerde de kullanılabileceklerini reklamlarla duyuruyorlar ve çocuklar da evde bilgisayarla ders çalışacaklarını iddia ederek ebeveynlerini ev bilgisayarı almaya ikna etmeye çalışıyorlardı. 


Ev bilgisayarlarında dönüm noktası ise Commodore firmasının kurt patronu Jack Tramielin maliyetleri ve dolayısıyla da fiyatları düşürerek, daha çok satış yapmanın kârlı olacağını fark etmesi oldu. Tramiel'in fikrine göre her Amerikalı aile, bir cihaz için 100$ ödemeyi göze alabilirdi. Commodore firması bunu yapabilmek için o dönemdeki pek çok konsol ve bilgisayar için 6502 işlemci ve bellek çipleri üreten MOS Teknoloji Firmasını satın aldı ve kendi ürettikleri çipleri kullanarak 1980 yılında 299.95$'a VIC- 
20 bilgisayarını piyasaya sürdüler. VIC-20 
çıkmadan önce ev bilgisayarları çok pahalıydı. 
1982 yılında Commodore 64'ü çıkardıklarında 
ise VIC-20'nin fiyatını 99$ yaparak piyasayı birden fazla bilgisayarla kontrol altına almaya başladılar. 


aşta Atari ve Apple olmak üzere rakipleri, 


MOS6502 vetürevlerini Commodore'dan daha pahalıya satın aldıklarından dolayı rekabet etmekte zorlanıyorlardı. Düşük fiyat hamlesini İngilterede Sinclairin firması ZX serisi bilgisayarlarda yaptı. Fiyatı düşük tutabilmek parçalar atılmıştı, ZX serisi cihazlar montaj 


için gereksiz görülen bütün 


maliyetinden kaçınmak için demonte kit olarak bile satılıyordu. 8 bit döneminde ev bilgisayarı üreten başlıca firmalar olarak Apple, Atari, Commodore, Sinclair, Texas Amstrad ve MSX (Sharp, 
Vestel, Sony v.b.) sayılabilir. Bu dönemde ev 


Instruments, 


bilgisayarları savaşını Commodore firmasının kazandığı söylenebilir. Sadece C64 22 milyon adetten fazla satılmıştı. Bu dönemde Konsol firmaları da boş durmadı. Nintendo firması birkaç cihaz çıkardıktan sonra Atari 2600'ün hakim olduğunu konsol pazarına 1983 yılında NES (Nintendo Entertaintment System - Famicom) ile girdi, rakibi Sega ise Master System'i piyasaya sürdü. Atari ise 5200 modeli ile cevap verdi. 
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Nintendo Entraintment System, Sega Master Sistem ve Atari 5200 
cihazlarını görüyoruz. 


-bit değişkendi; 


döneminde o pazar Oo oldukça 


bilgisayar (o firmalarının konsol, konsol firmalarının bilgisayar ürettiği de oluyordu. Bazen de konsol olarak satılan bir ürün de birkaç eklentiyle ev bilgisayarına 


dönüşebiliyordu. 


Yukarıda görmüş olduğunuz cihaz ATARI 


XE Game System. Ayrıca satılan uyumlu bir klavye satın alıp taktığınız takdirde cihaz bunu algılıyor ve ATARI XE ev bilgisayarı olarak çalışıyordu. Böylece Disket Sürücü, 


Teyp, kullanabileceğiniz 8-bit bir bilgisayara sahibi 


Yazıcı ve Modem gibi aygıtları 


oluyordunuz. 


Çok fazla cihaz ve donanım çeşitliliği olduğundan dolayı konuyu fazla uzatmadan oyunlara biraz göz atalım. 
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PACMAN 


Dünyanın en etkili bırakan oyunu olarak 


nitelendirebiliriz. Çıktığında sadece 18 ayda 400.000 civarında PAC-MAN jetonlu oyun makinesi satılmış (0 zaman için 1 milyar dolarlık cihaz satışı) ayrıca neredeyse bütün 8-bit, 16-bit konsol ve bilgisayarlarda çıkmış bir oyun (resmi ve gayrı resmi versiyonlar). Ne kadarlık satış yapıldığını ise kimse bilmiyor. 
Cep telefonlarında bile oynayabiliyorsunuz. 
İlk başta bilim-kurgu olarak tasarlansa da sonradan labirentlerde canavarları yok etmeye çalıştığımız ve meyveleri yediğimiz bir 


oyuna dönüşmüş. 


MARIO BROS. 


Mario olmadan 8-bit dönemini anlatmak büyük bir eksiklik olurdu. Aslında bir bilimkurgu oyunu değil ama Mario serisinin devam oyunlarından bazıları bilim-kurgu sınıfına giriyor. Bu ilk oyunda Kahramanımız Mario 


büyücünün hapsettiği prensesi kurtarmaya 


çalışıyor. Devamı niteliğindeki oyunlar Nintendo tarafında hâlâ üretiliyor. Oyun cihaza özel (exclusive) oyunların en önemli örneği. NES konsolunun satışlarını arttırmak için cihaza özel üretilmiş (bir süre sonra başka konsollara ve bilgisayarlara da çıkmış ama 


NES sistemi piyasada tutunduktan sonra). 


METROID 


Metroid 
Alien film benzerlikler içeren bir 


oyunları, serisine 


bilim-kurgusal ortamda ödül avcısı Samus Aran'ın görevlerini anlatıyor. Oyunun ana öğeleri, Metroidorganizmalarıve Metroidlerin güçlerini kullanan Uzay Korsanlarıdır. Oyun 
1986 yılında ilk olarak Japonya'da Famicom 
Disk sistem için piyasaya sürülmüş ve 1987'de NES için çıkmıştır. 


be höoked up to my machin teni 
(1 


Lucasfilm Games tarafından 1987 yılında 


Commodore 64 için çıkarılan bir grafik macera oyunudur. Oyun daha sonra Apple TI, 


Atari ST, Macintosh, Amiga, DOS ve Nintendo Eğlence Sisteminde çıkmıştır. Oyunda, başta Dave Miller olmak üzere birbiriyle arkadaş olan karakterleri kontrol ediyoruz; görevimiz Dave'in kız arkadaşı Sandy Pantz'ı, insan deneylerinde kullanmak için kaçıran çılgın bilim adamı Dr. Fred'den kurtarmak. Dr. 
Fredin üyesi olduğu Edison ailesi konağı ele geçirmiştir. Konakta Hemşire Edna (Dr. 
Fred'in karısı), Weird Ed (oğulları), bir tane mor ve bir tane de yeşil dokungaçlı yaratık var. Eğer yeşil dokungaçlı yaratık harici bir aile üyesi sizi veya arkadaşlarınızı keşfederse sizi yakalar veya öldürürler. Oyun genelde ciddi bir atmosferde geçse de zaman zaman ilginç espriler ve B-filmlerinde görülen gariplikler çıkmaktadır. Oyun işaretle ve tıkla yöntemiyle oynanan bir macera oyunu (point & click adventure). Ayrıca oyuncuların ortamla ve karakterlerle etkileşim kurmak için kullanabilecekleri 15 farklı komutu içeriyor. 


PROJECT 
FIRESTAR 

Dünya üzerindeki hammadde azlığı 


nedeniyle, Titan Ay'ı üzerinden i elde 

çalışılmaktadır. Ancak 


kaynak edilmeye 


düşman bir iklime sahip olduğu için hiçbir insan bu çevrede çalışamayacağından, bu koşullardan zarar görmeyen bir yaşam formu üretilmesi gerekmektedir. Bu amaçla “Firestart Labs” adlı en modern genetik laboratuvarını 


mühendisliği taşıyan bir 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araştırma gemisi olan “Prometheus” Satürn'e gönderilir. Araştırmalar sonucunda arzulanan yaratık nihayet üretilir ve daha fazla araştırma yapmak için birkaç prototip oluşturulur. 
Fakat aniden “Prometheus” ile olan radyo teması kesilir. Hükümet, bu projeye büyük miktarda para yatırıldığı için bu olayı çözmek istemektedir. Bu nedenle en iyi ajanları olan Jon Hawking'i Dünya ile arasındaki bağlantıyı yeniden kurmak veya en azından araştırmaların sonucunu güvence altına almak için “Prometheus”a gönderirler. Kısa bir giriş animasyonundan sonra oyun araştırma gemisinin hava kilidinde başlıyor ve Jon Hawking'in rolünü oynamaya başlıyorsunuz. 
Oyun tipik bir aksiyon macera oyunu. Farklı odalarda kahramanı yönlendirmek, silah ve mühimmat temini etmek, bulmaca çözmek, yaralarınızla ouğraşmak, bilgisayarlardan ipuçları bulmak yani kısacası bütün sorunlarla kendi başınıza baş etmek zorundasınız. 


e URIDIUM 


Andrew Braybrook tarafından Commodore 64 


içintasarlanan ve diğer 8-bit bilgisayarlarda da çıkan bir bilimkurgu konulu yana kaydırmalı atış oyunudur (side-scrolling shoot “em up). 
8-bitlik ev bilgisayarlarındaki en popüler oyunlardan biriydi ve 1986'da yılın en iyi atış oyunu(shootinggame)ödülünüalmıştır.2yöne (sola ve sağa) harekete izin verdiği için diğer 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yana kaydırma (side-scrolling) oyunlarından farklıydı. kendi kullanımları için hasat etmek isteyen bir ırkın 


Evreninizin minerallerini 


uzay gemileri tarafından saldırıya uğrayan 15 
gezegenden oluşan güneş sisteminizi, pilotluk yeteneklerinizi (o kullanarak Oo kurtarmanız gerekmektedir. Düşman uzay araçlarını ve 


kara silahlarını vurmalı ve birçok tehlikeden 


kaçınmalısınız. 


E— ——— Öl eN 


2 sdü 031100 


R-Type, 1987'de Irem şirketi tarafından üretilen bir yana kaydırmalı atış oyunudur up). Grafik 


tasarımlarında H. R. Giger'in Alien filmleri 


(side-scrolling oshoot 'em için ürettiği eserlerden esinlenilmiştir. 8-bit ve 
16 bit konsol ve ev bilgisayarlar için sürümleri 
bulunmaktadır. Günümüzde Android, IOS, Java ve Wii için de bulmanız mümkündür. 
şeytani Bydo kovmak için başlatılan ölüm-kalım savaşında 


Oyunda; imparatorluğunu 


R-9 uzay gemisini kontrol ediyorsunuz. 


(994 TEN YEARS 
AFTER 


LEVEL1 


SCORE -AHRB14  LAVES-77 


1983 yılında piyasaya çıkan oyunda George 
Orwell'in “1984” dünyasında kilitli kalan bir kişi olan Smiffy'i canlandırıyoruz. Kitaptaki totaliter casusluk kavramı, oyunun üretildiği seksenlerin başında güncellenmiştir. Artık insanların televizyon ekranı aracılığıyla diğer insanları izlemesi yerine, her şey bir Merkezi Bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir. 
Smiffy bilgisayarı kapatmaya karar verir ve macera başlar. Oyun bir platform oyunudur. 
Orwell'in kitabındaki gibi devasa binalar peyzaja hakimdir ve bu binalardan birisi de Merkezi 
Oyunumuz binanın içindeki koridorlarda 


Bilgisayarı barındırmaktadır. 


geçmektedir. Canavarları atlamaya, uçan 


cisimlerden kaçmaya ve binanın üst 


katlarına doğru çıkarak bilgisayara ulaşmaya 


çalışıyoruz. 


ROBOTS5 of DOWN 


1984 yılında çıkan ve Isaac 
Asimov'un bilimkurgu dedektif romanı Şafağın 
Robotları romanı üzerine 


kurulu olan bu yazı tabanlı 


macera (text adventure) 
oyununda Dünyalı dedektif Elijah Baley rolününü üstleniyoruz. Tanınmış bir robotist ve insan benzeri robotların üreticisi. Dr. Han Falstofe'nin öldürülmesini soruşturmak için Aurora'nın Spacer dünyasına gönderiliyoruz ve cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Katili bulmak için içgüdülerinizi, çeşitli araçları ve fırsatları belirlemeli ve kanıtlarınızı Aurora Başkanına sunmalısınız. 


ELTE 


1984 yılında çıkmış bir serbest ticaret ve savaş 
simülasyonudur ve bu türün öncüsüdür. 
Oyuna “Komutan Jameson” olarak Lave İstasyonu'nda başlıyoruz, 100 kredimiz ve hafif silahlı bir ticaret gemisi olan bir Cobra Mark IIl'ümüz var. Oyunda çeşitli yıldız sistemlerine seyahat ediyor, ticaret yapıp para kazanıyor ve itibarımızı arttırıyoruz. Ticaretin yanı sıra başka yollarla da para kazanılabilir: Askeri kelle madenciliği ve hatta korsanlık. Karakterimiz daha iyi 


kargo 


görevler, avcılığı, asteroit 


para kazandığında; silahlar, kalkanlar, 


otomatik yanaşma sistemi gibi donanımlarla 


arttırılmış kapasitesi, gemilerimizi yenileyebiliyoruz. Oyunda derin uzayda yolculuk ederken Johann Strauss, An der Schönen, Blauen Donau op. 314'ün notalarını duyabilir ve kendinizi 2001 Space Odyssey filmi atmosferinde hissedebilirsiniz. 
Oyunda Thargoids olarak bilinen ve düşman rolündeki ırk hakkında bir bilgi yoktur, gemileri genellikle oyuncunun kontrolündeki gemiye saldırır ve oyuncuyu uzay savaşında bulunmaya ozorlarlar. Oyunda tarafsız gemilere de saldırmayı da seçebilirsiniz ancak 


bunu yapmanız halinde sonunda galaktik 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polisin dikkatini çekersiniz ve kahramanınızın 
şöhreti azalır. Elite, sekiz galaksiden ve 256 
gezegenden oluşan geniş oyun alanıyla dikkat çeken bir oyundur. Geminizin, gezi için yeterli yakıta sahip olması koşuluyla (geminin yakıt kapasitesi, yedi ışık yılı mesafeyle sınırlıdır) bu gezegenden herhangi birine serbestçe 


gidebilir. 


LODE RUNNER 


1983 yılında çıkan bu oyunda; Bungeling 
İmparatorluğu, yasal sahiplerinden büyük miktarda altın çalmıştır, bizim görevimiz hazine dairesine sızmak ve altınları yeniden ele geçirmek. Bunun yapmamız için merdivenleri ve halatları kullanarak 150 ekrandan oluşan alanı gezerek altınları toplamamız gerekiyor. 
İmparatorluk, altınları korumak için robot korumaları hazine dairesine indirmiştir ve bunların herhangi biriyle temas etmemiz bir canımıza mal olur. Robotlardan kaçmak için ateşe basarak hareket yönümüzde bir delik kazmalıyız, böylece güvenli bir şekilde kaçabiliriz. Bir ekrandayken oradaki tüm altınları toplandıktan sonra bir sonraki ekrana geçmenize izin veren bir merdiven belirir. 
Programlama becerisine sahip olmayan kişilerin de yeni bölümler oluşturulması için bir editörü bulunan eski oyunlardan biridir. 
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SPACE OUEST- 
7he Sarien 
E€ncounter 


Karşımızda 1986 yapımı bir Sierra Klasiği bir var. Sierra firması oyun tarihindeki çok önemli bir firmadır ve hakkında özel bir yazı yazmak lazım aslında. Oyun hem 8 bit hem de 16 bit ev bilgisayarları için üretilmiştir ve mizahi bir bilimkurgu macera oyunudur. Devam oyunları da geliştirilerek bir oyun serisi olmuştur. Bir diğer Sierra klasiği Kings Oueste benzer. 
Gelelim oyunumuzun konusuna: Roger Wilco, yıldız gemisi Arcada'nınen önemli adamlarından biridir; o geminin temizlik görevlisidir! Bir gün en iyi yaptığı şey olan dolapta uyuma işiyle meşguldür. Havayı yırtarcasına çalan bir alarm sesi onu uyandırır. Arcada gemisi kötü Sarien'ler tarafından saldırıya uğramıştır! Roger, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, gemideki tek kurtulan kişi olduğunu fark eder. Sarien'ler tüm mürettebatı öldürmüş ve değerli Yıldız Jeneratörü'nü çalmışlardır. Roger'ın görevi; on beş dakika içinde patlayacak olan Arcada'yı terk etmenin bir yolunu acilen bulmaktır. Sonra da Sariens'lere cesur galaksiler arası kapıcılarla asla uğraşamayacaklarını göstermesi gerekecektir! 
Oyunda Roger ok tuşlarıyla gezdirebiliyor ve komut yazarak etkileşim kurdurabiliyoruz. 
Çözecek bulmacalar ve Rogerı ölümden kurtarmak için zekâmızı kullanmamız gereken 


durumlar mevcut. 


BALLBLAZER 


1984 yılında piyasaya sürülmüş Lucasfilm 


Games firmasının ilk oyunu olan oyun, pek çok konsol ve ev bilgisayarında oynanabiliyor. 
Oyun 3017 yılında geçiyor. Evrendeki en hızlı, en rekabetçi ve en popüler spor dalı olan Ballblazerdaki bir yarışmacıyı oynuyoruz. Arkadaşımıza ya da droidlere karşı oynayabiliriz. Oyunumuz büyük, yeşil bir dama tahtasına benzeyen bir alanda oynanıyor. Biz ve rakiplerimiz Rotofoil denilen bir hoverkrafları yönlendirerek topu (plasmorb) kapmaya ve hedeflere doğru fırlatmaya çalışıyoruz. Aşağıda 1986 yılında 


Atari dergisindeki incelemesini görüyorsunuz 


önemlerde Türkiyede de oyunlar 
Oz oynanıyordu ve sınırlı sayıda da olsa 8-bit bilgisayar dergileri ülkemizde de mevcuttu. Bunlar arasında Commodore, 64ler, Atari Bilgisayar, Sizin Amstrad ve 


Eğitimde Bilgisayar dergileri sayılabilir. 


BACK (o the 
FUTURE 


Bu oyun insana küçükken oynadığımız iki bilye ve bir labirentten oluşan oyuncakları hatırlatıyor. Uğraşıp didinip bilyelerden birini labirentin merkezine getirdiğiniz anda diğerinin ta en başa döndüğünü görüp tekrar uğraşmaya başlıyorsunuz. Program ünlü filmle aynı konu üzerine kurulmuş. Filmi görmemiş olanlar için kısaca anlatalım: Amerikalı bir genç olan Marty, arkadaşı Doc'ın zaman makinesi ile 1955 yılına geri döner ve kendisini anne-babası ile aynı lisede bulur. Fakat ortalığı karıştırdığından geçmişte olanlar aynı şekilde gerçekleşmez ve zavallı Marty anne ve babasını birleştirmeye uğraşır. Oyunda siz Marty'i kontrol ederek anne (Lorraine) ve babanızı (George) bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Oyunda rastlayacağınız diğer kişiler de. tam bir zorba olan Biff ve onu sizden uzaklaştırabilecek tek kişi olan Doc. Marty Joystick yardımıyla sağ, Sol ve ileri gidebiliyor, ayrıca yukarıdaki ikonlardan yararlanarak değişik işlevleri de gerçekleştirebiliyor. Yukarıdaki 5 ikondan en sağdaki kaykay Marty'nin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Onun yanındaki gitar Lorraine'i hareketsiz hale getiriyor. Ortadaki uzay başlığı George'un sizi takip etmesini sağlarken, kahve Biffin yarım dakika için donmasına neden oluyor. En soldaki kitap ise George ile Lorraine'i bir araya getirince onlara okumanız gereken aşk şiirlerini içeriyor. 
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Aşağıda ise dört küçük resimle iki boş çerçeve var. Küçük resimlerden yeşil renk alanlar o anda etki altında bulundurduğunuz kişileri gösteriyor. Çerçeveler işler yolunda giderse yavaş yavaş resim parçaları (toplam 8'er adet) ile doluyor. Ancak kontrolü elden kaçırdığınız anda parçalar tekrar eksiliyor. 


İşinizi bitirip tekrar geleceğe dönebilmek için her iki çerçeve tamamen dolunca Doc'ın odasına koşup dışarı çıkarak nükleer güçlü Oyun sırasında işler yolunda giderken filmin müziği 


otomobilinize binmeniz gerekiyor. 


olan Power of Love'ı dinleyebilirsiniz, ancak durum değiştiği anda bilgisayar size son derece hızlı bir Johnny Be Good çalmaya başlıyor. 


Oyun genel olarak son derece hızlı bir tempoda ilerliyor, adeta nefes almaya fırsat yok! Bütün zorlukların üstesinden gelip de oyunu bitirebilirseniz tekrar denemeye cesaret edebileceğiniz bir hayli şüpheli. (Commodore Dergisi Kasım 1996 sayısından alıntıdır) 


wi MAD/ATOR - 
4 Zaman 
i Kristali 


Hikâyemiz şöyle başlıyor: “Uzun yıllar önce XYLOS ve PHOLOS uydularının üzerinde bir yörüngeye yerleştirildi. 


kıyamet omakinası, 
Görevi galaksinin imparatorlukları arasında 


çıkacak bir nükleer savaşı engellemekti. 
Eğer uydular üzerinde nükleer hareket tespit edilirse iki uydunun insanları yok edilecekti. 
ZOGOS galaksisinden gelen işgalciler, kıyamet 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makinesinden habersiz PHOLOS'a bir nükleer XYLOS, Z0OGOSTara karşı hipno ışın saçarak nükleer radyasyonun 


saldırı o düzenlediler. 


oluşturulmasını yavaşlatır.” 


Hikâyemiz uzayda başladı diye uzayda geçecek zannetmeyin. Sizin göreviniz aşağıdaki ilkel gezegene inip zaman kristalini bulmak, öyle ki ZOGOS'lar uzay gemileriyle sizi takip ederken siz atınızla seyahat ediyorsunuz. Tabii bunun için ilk önce atınızı oluşturmanız gerekir. Ana gemiden kalkıp, gezegenin koruyucu duvarını delip, aşağıdaki platforma çok yavaşça inin. 
İlk gerekiyor. Bunun için sihirli toprakla nehrin 


indiğiniz yerde atınızı oluşturmanız 


karşısındaki pembe kemikleri (toplam 6 
tane) karıştırmanız gerekiyor. Sizi ZOGOS'lar canlı ağaçlarla engellemeye çalışıyorlar. Atın iskeletini oluşturduktan sonra nehirden karşıya geçirip diğer ekrana başlarsınız. Bu ekranda kaplumbağaların ve kütüklerin üstüne çıkarak adaya geçip hem adadaki insanı kurtaracak hem de ağaçtan topladığınız elmaları atınıza atacaksınız. Atınız normale dönüp sizi adadan kurtardıktan sonra sırayla değişik ekranlardan geçeceksiniz. Bunların arasında müzik çalarak, ZOGOSTarı öldürüp gizli geçitten geçmek, topları havuzaatarakhavuzun suyunu boşaltmak ve altındaki geçitten geçmek, örümceklere, yılanlara ve yarasalara karşı savaşarak gizli geçitleri bulmak ve yüzleri karşılaştırarak doğru çıkış yolunu bulmak var. Bu ekrandan sonra 


zaman kristaline ulaşmış olacaksınız. 


Bu ekranları geçmek göründüğü kadar kolay değil. Sabırla oynayıp bazı şeyleri tekrar tekrar yapmanız gerekebilir. Eğer oyunun 


sonunu merak ediyorsanız, oyunun sırlarını 


öğrenebilir ve her ekranı geçtiğinizde oyunun ne kadar zevkli olduğunu anlayabilirsiniz. Oyunun grafikleri ve müziği çok güzel. Kaçırmayın! 
(Atari Dergisi Kasım 1996 sayısından alıntıdır) 


Türkiye'de bir kaç yerli firma da 8-bit konsol ve bilgisayar üretmek için girişimlerde bulundular. Bunun yanında joystick v.b. 
donanımlar da ülkemizde de çok kaliteli olmasa da üretildiler. 


TV Oyunu “Atari”, Türkiye'de üretilecek 


TV oyunu “Atari”, 
Türkiye'de üretilecek 


Bilgisayarlı TV oyunu “Atari”, Torkiyanie de üretilecek. S 
Lorenz'in Türkiye temsilcisi Meta şirketi, Atari'nin Türkiye'de öretimi vela” için anlaşma imzalo, İĞ *37 

Bi ri olrak 20bin “Att” Bilgisayarlı Tv oyunu “Atari”, 

ve 10 değişik oyunu içeren 100 bin 


Vm aden Türkiye'de üretilecek. 
AN Schaub-Lorenz'in o Türkiye temsilcisi o Meta şirketi, 


ve pazarlanması için anlaşma 


imzaladı. 


Resimde META A.Ş, Wi ve 10 değişik oyunu içeren 


tarafından lisans oo bin oyun kaseti, nisan altında üretilen — ayında piyasaya sürülecek. 
DOBİSKO (PAC- 

MAN) oyun kartuşunu e 

görüyoruz. 


aze 
” , Personal computer 
Resimde Vestel A.Ş. 
tarafından lisans altında üretilen MSX bilgisayarını görüyoruz. 


izm an 


ER SE 
MAİ 

—— 

N 


ir; 


-bit döneminin sonunu getirenin, Motorola 68000 işlemci ve bu işlemciyi kullanan Commodore firmasının 1985 yılında çıkarttığı Amiga bilgisayarı olduğu düşünülmektedir. Ama 


Atari'nin Türkiye'de üretimi 


İlk parti olarak 20 bin “Atari” 


1992 yılına kadar 8-bit bilgisayar ve konsolların 
(1992 
yılında sadece Commodore firması 150.000 C64 bilgisayarı satmıştı). Şu anda özellikle Nintendo NES kopyası cihazlar hala üretiliyor ve satılıyor. 


üretimi yoğun bir şekilde devam etti. 


İşin ilginç olan yanı ise 8-bit cihazların sadık bir kitlesi var ve bu gün bile rağbet görmeye devam ediyorlar, hatta bunlar için yeni yazılım ve 


donanım üretenler var. 


16-bit dönemini başlatan bilgisayar: 
Amiga 1000 


He 8-bitdönemi ilginizi çektiyse Pixels(2015), Kung-Fury (2015), Mikromen (2009) filmlerine, 8 Bit Generation: The Commodore Wars (2016), Atari: Game Over (2014), Video Games: The Movie (2014) belgesellerine ve Halt &Catch Fire Dizisi'nin ilk 2 sezonuna göz atmanız tavsiye ediyorum. 


Böylece 3. yazımızın da sonuna geldik. Ne yazık ki 8-bit dönemini bir yazıya sığdırmak maalesef mümkün değil. O yüzden elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Gelecek sayıda görüşmek üzere, esen kalın. 


Yararlanılan Kaynaklar: 


Atari Bilgisayar Dergisi, Wwww.commodore.gen.tr 


Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1 Kasım 1986. Wwww.nintendo.co.uk 


Commodore Aylık Bilgisayar Dergisi, www.fronterasiro:cö'uk Sayı 9 Kasım 1986. . 

www.retrodergi.com www.oldcomputr.com 


, www.theoldcomputer.com www.sofasandsectionals.com 


www.wikipedia.com 


www.metroid.wikia.com/ 


www.old-computers.com www.teknoseyir.com 


WWw.ign.com www.atarimania.com 


www.emulator.online 


wwww.classicreload.com 


WANANLeGwiki-ecimi www.pinterest.com 


www.historyextra.com NR www.ataritimes.com 


retrobilgisayar.blogspot.com.tr www.atarimania.com 


www.mobygames.com 


www.gamesnostalgia.com 


www.yerlihilimkurgu.com 


Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail SAHİN d 


Ayhan Yıldırım 


Burhan Can Ahıpaşaoğlu 


Baskı Yılı/Yeri; 1.Baskı - 2013 - İstanbul 
Sayfa Sayısı: 345 
Yayınevi: Giza Yayıncılık 


Tap, bir uzay gemisinin Üst 

Uzaydan kütlesel uzaya geçişini anlatan “Aya İniş” bölümüyle başlıyor. Bu bölümde personelin kım old uklarını öğreniyoruz. Kaptan Talas Talastal, birbirlerine deli gibi aşık gemi mühendisi İze Nay ve İze'nin kocası navıgatör Ertret Nay. 
Ancak bu bölümdeki bazı sayısal verilerde yanlışlıklar var Kahramanlarımız kütlesel uzaya girdikten 7 dakıka sonra Satürn yörüngesinden çıkıyorlar. Satürn 'den Ay'a (Merkez Uydu) varmaları yaklaşık /2- 
13 dakıka sürüyor. Satürn — Ay arası ortalama / milyar 195 milyon kilometre. Gemi ışık 
hızıyla gitse bile 13 dakikada, 13*60*300000F234.000,000 kilometre yol almış olur. 
Bahsi geçen mesafe ışık hızıyla yaklaşık 66,4 dakikada alınabılır. Kitaptaki verilere göre gemi kütlesel uzayda bile ışık hızının 5-5,5 katı hızla ilerliyor. 
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B' teknik konuları bir tarafa bırakarak kitaba devam edelim. Personelimiz aslında çok iyi arkadaşlar ve yaptıkları iş ufak çaplı kargo taşımacılığı. Ayrıca Talas ve Ertret donanmadan ayrılmış eski askerler. 
İze ise Kavanin isimli bir gezegende doğup büyümüş biri. Ancak yetiştiği gezegenin kültürü ile Dünya kültürü arasında fark var. Kitapta zaman zaman bu fark belirginleşiyor. Erkek kahramanlarımızın bir özelliği ise birer kollarının sibernetik oluşu ve aynı zamanda silah olarak kullanılabilmesi. Silahın enerjisi kanlarındaki “protoplazma” ile sağlanıyor. Dolayısıyla silahı her kullanışlarında bir miktar kan kaybı oluyor. 


Aya indikten sonra kahramanlarımızdan Kaptan Talas eski karısının işlettiği bara gidiyor. Fakat karısının koruması olan Jak engel oluyor. Jak 1,50 cm boyunda ufak tefek bir adam. Haliyle kavga çıkıyor. 


Yeri (ogelmişken o söyleyeyim. oKitapta (çeşitli esinlenmeler, göndermeler ve kelime oyunları var. Bu esinlenmelerden biri Talas ile Jak'ın kavgası sırasında ortaya çıkıyor. Jak sinirlendiğinde rengi değişiyor ve gitgide büyüyor. Kavga sonunda Jak 3,5 metre boyunda ve yeşil renkli biri haline geliyor. Aklınıza hemen Hulk geldiğine eminim. 


Bardaki karakterlerden biri ise Cefele ırkından bir canlı. Vücutları tamamen 7-8 cm'lik kıllarla kaplı. 
Starwars'un Chewbacca'sı olabilir mi acaba? © 


Fazla ayrıntıya girmeden devam edelim. 

Talas oldukça yüklü bir para karşılığında bir kargo teklifi alıyor. Kargo sahibi Editre'li biri. Editre'lilerin fiziksel yapısı ise kitapta “Dar denebilecek kadar ince bir kemik yapısı, iskelet üzerinde hem çok ince hem de saydam bir doku tabakası vardı. Dikkatle bakılınca çıplak gözle seçilebilen iç organlar, aşırı büyük elmacık kemikleri ve çıkık bir alın, bebekleri belirsiz ve damarlı gri gözlere sahip bir ırk” olarak belirtiliyor. 

Editre'yi Eritre olarak değiştirin. Eritre, Afrika'da bir ülkedir. Şimdi Afrika'daki aç insanların görünüşüyle kitaptaki Editre'lilerin fiziksel özelliklerini karşılaştırın. 
Benzerliği fark etmiş olmalısınız. 


Devam edelim... 

Kargo sahibinin adı Ko ve yolculuğa katılıyor. Ancak Ko'nun bir özelliği var. Bir telepat ve karşısındakine istediğini yaptırabiliyor. Bu özelliği sayesinde Kaptan Talas”ı istediği gibi kontrol edebiliyor. Kaptan, İze'nin yardımıyla Ko'nun kontrolünden kurtuluyor. Bu arada Ko, Talas'in eski karısını ve küçük kızını, düşünce 


yoluyla kontrol ettiği robotları sayesinde Ay'da rehin almış durumda. 


Şimdi gelelim İze'nin kaptanı nasıl kurtardığına. 
İze de aynı Editreli Ko gibi bir telepat. İki telepatın mücadelesi sonucu Kaptan talas kurtuluyor. Bunda ne var diyebilirsiniz. Eğer Asimov'un Vakıf serisini okuduysanız aklınıza hemen bir benzerlik gelecektir. 
Vakıf”ta Katır isimli bir karakter vardır ve telepatik yeteneklere sahiptir. Katır'ın fiziki yapısı da Ko gibidir. 


Bu arada merkezi Mars'ta olan 06 adında bir askeri 
birlik, Ko'nun ve değerli kargosunun peşindedir. 06 
aslında öldü olarak gösterilen askerlerden oluşan bir birliktir. Hafizaları silinmiş, vücutları güçlendirilmiş birer ölüm makinasından farksızdır bu askerler. 


O6 timi kaptanın gemisine saldırır. Amaçları Ko'yu ve kargoyu yani C-4000'i ele geçirmektir. 06 timi Ko'nun kamarasını yaylım ateşine tutar. Kamaraya girdiklerinde Ko ölü bulunur. Cesedi Mars'a götürülür. 
Yapılan kontrolde kalp krizi teşhisi konur. Ancak Ko ölmemiş, yaşamsal faaliyetlerini askıya almıştır. Ko, morgdan kaçar ve kaptanın gemisine döner. Yanında bir miktar C-4000 vardır ve bunu Mars'a yaymakla tehdit etmektedir. Ko istediklerini elde eder ve kahramanlarımızla birlikte yolculuk tekrar başlar. Bu arada Mars'taki isyan hareketini bastırmak için 06 timi görevlendirilmiştir. 


İkinci Bölüm: 


İkinci bölüme Apalonyalılar isimli bir kısa bir alt bölümle başlıyoruz. Apalonyalılar uzayın vampirleri olarak bilinen bir ırk. Hemoglobin ile beslenirler. 
Hemoglobin kanda bulunan bir proteindir. Geçmişte Kaptan Talas Apalonyalıların konuşlandığı asteroidi havaya uçurduğu için Apalonya lideri olan Fatih Bolod, Talas'a düşmanlık beslemektedir ve herkesi yemek istemektedir. Bu arada Bolod — Blood şeklindeki kelime oyununa dikkat çekerim. Kahramanlarımız, Bolod ve tayfasına yiyecek olarak torpido ile bir miktar C-4000 gönderir. 


Barbos adında ayyaş, yaşlı ve eski bir savaş pilotu, iyi bir ücret karşılığında Kaptan Talas'ın eski karısını ve kızını Ay'dan, Alpha Centauri yakınlarındaki bir gezegene getirmiştir. Ne yazık ki kadın ve kızı bir kulübede esir tutulmaktadır ve Barbos'un onları görmesi yasaktır. (Barbos — Barbaros) Barbos, Mek adı verilen, insan şeklinde tasarlanmış eski bir uzay aracına sahiptir. 
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Gezegende robotlar tarafından inşaatlar yapılmaktadır. 
Bu arada Kaptan, Ko'nun istediği güzergahtan gitmektedir. Karşılarına Orebu adı verilen, her çeşit enerji ile beslenen bir varlık çıkar. Orebu'yu yok ederler. (Bu bölüm bana daha önce okuduğum bir öyküyü hatırlattı. Muhtemelen Star Trek bölümlerinden biri olabilir. Emin değilim) 


Kahramanlarımız yolculuklarına devam ederken, Barbos, gezegende boş durmamış, Mekiyle ortalığı savaş alanına çevirmiştir. Fabrika inşaatı yerle bir olmuş, işçi robotlar hurdaya dönmüştür. Bu arada gezegenin adı Sahravat'tır ve çölden ibarettir. Gezegende soğukkanlı sürüngenler ve kaktüsümsü bitkiler bulunmaktadır. 
Sahra-Çöl ve Dune'a gönderme var. Sürüngenler ise Dune'daki dev kum solucanları. 


Kaptan Talas ve ekibi gezegene inerler, burada Talas ile kızının duygusal anlarına tanık oluyoruz. Ko kaçarak saklanır. Bu arada Talas'ın gemisi arızalıdır ve saf altın gerekir. Çöl gezegeninde terkedilmiş altın madenleri bulunmaktadır. Altın arama sırasında Ko robotlarla saldırır fakat kaçarak saklanır. Gemi çalışır hale getirilir. İze, Talas'ın eski karısı Gelale ve kızı Fey gemide kalmıştır. Talas, Ertret ve Barbos Meke binerek Ko'yu aramaya çıkarlar. Arama sırasında Ko, kumların altından Çöl Gemeli denilen eskiden kalma fakat çeşitli silahlarla güçlendirilmiş bir araçla çıkar. Çöl Gemeli, 
4 tane ayağı olan deveye benzeyen bir savaş aracıdır. 
Burada da bir kelime oyunu görüyoruz, Camel - Gemel ve Çöl Gemelinin Star Wars'taki deve şeklindeki savaş aracıyla olan benzerlik. 


Barbos Mekiyle Ko'nun kullandığı Çöl Gemeline saldırır. Çetin bir kavga olur. Bu sırada Ko'nun savaş robotları destek olarak gelmektedir. Bunun üzerine Talas ve Ertret sibernetik kollarıyla ateş ederek robotları yener. 
Ne var ki robotlar sayıca üstündür. Ertret hiç durmadan ateş ettiği için kanı azalır ve bayılma durumuna gelir. O sırada tırtıl şeklindeki bir araç hızlı bir şekilde kumdan çıkarak, Barbos'un devirdiği Gemelin komuta odasını delip geçerek tekrar kumların içine girer. Gemelin komuta odasındaki Ko bir bacağını kaybetmiştir. 
Ko'nun savaşçı robotları tekrar gelmektedir. Ancak 06 
timi tam zamanında gelerek robotları paramparça eder. 
06 timi, Ertret, Talas ve Barbos ile birlikte Talas'ın 
gemisine giderler. Barbos”un Meki onarılır, Ertret'e kan nakli yapılır. Barbos 06 timinin liderini tanır ve korkarak saklanır. Neden sonra yanına giderek adını söyler fakat tim lideri Barbos'un neyden bahsettiğini anlamaz. Formalite icabı raporlar düzenlendikten sonra 
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96 ve Talas'ın ekibi ayrılır. Geri dönüş yolunda ekip eski 
bir federasyon gemisinin saldırısına uğrar. Saldıranlar, Sahravat”ta Ko'yu öldürmeye çalışan Mars'lı asilerdir. 
Amaçları Ko'nun ele geçirdiği C-4000'i geri almaktır. 
Bu arada İze ağır hastadır. Telepatik güçlerini aşırı derece kullandığı için bir tür beyin kanseri olmuştur. 
En kısa zamanda doğduğu gezegen olan Kavanin'e gitmesi ve tedavi olması gerekmektedir. Ancak bir an önce kendilerine saldıran gemiden kurtulmaları gerekmektedir. Oldukça tehlikeli bir plan yaparlar ve kendilerine saldıran gemi parçalanır. Ko ölmüştür ve İze bir cenaze töreni düzenlenmesini ister. Kahramanlarımız evlerine dönerken Talas eski karısına tekrar evlenme teklif eder. 


Unutmadan, sayısal verilerle ilgili bir hata daha var. 
Söylemeden geçemeyeceğim. Kitapta, İze'nin doğduğu gezegenin Ay'dan az büyükçe ve 5 milyon km. çapında olduğu yazıyor. Oysa Ay'ın çapı 3474 km, Dünyanın çapı ise 12742 km. dir. Güneşinki ise 1,5 milyon km 
dir. Sanırım yazarlar Ay?dan biraz büyükçe derken 5000 
yazacakları yerde yanlışlıkla 5 milyon yazmış olmalılar. 


Bir kitabın daha sonuna geldik. Yazmayı unuttuğum veya hatalı yazdığım yerler olabilir. 


Genel olarak, kitap benden geçer not aldı. Ancak yazarların roman karakterlerine biraz daha özen göstermesi gerekirdi. £ Esinlenmeler, göndermeler olmasa sanırım daha iyi olabilirdi. General İfran - İrfan, Ko — Katır, Jak — Hulk, Cefele ırkı — Chewbacca, Sahravat — Dune, Çöl Gemeli — SW savaş devesi. Ayrıca Barbos karakteri acaba başka bir roman kahramanından esinlenmiş olabilir mi bilmiyorum. 


C-4000 nedir öğrenirsiniz. 


peki? Kitabı okursanız cevabını 


Bu arada, “Ufkun Ötesi” için kitabın arka kapağında bir bilimkurgu serüveninin ilk kitabı yazıyor. Umarım devamı gelir. İze iyileşecek mi merak ediyorum. Ayrıca kitabın sonlarına doğru Jüpiter'in Ea uydusunda Türk hamamlarının olduğu yazıyordu. Yine kelime oyunu Ea —lo 


Son olarak kitaptan bir alıntı : “Kötülük asla ölmez.” 


Başka kitaplarda görüşebilmek dileğiyle. 
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Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne 


kazandıracağımız, Kisa Öykü Seçkisi 2018” için katılımlar 


devam ediyor. 


27.10.2017 tarihi itibariyle katılımcıların İstesi. 


1. 


2. 


Selma Mine 

Müfit Özdeş 
Özlem Kurdoğlu 
Haldun Aydıngün 
Orkun Uçar 

Gurur Asi 

Aşkın Güngör 

K. Mükremin Barut 


Zübeyir Tokgöz 


. Selim Erdoğan 

. Murat Kaya Beşiroğlu 
. Şükrü Soydaş 

. Sercan Leylek 

. Yüksel Yılmaz 

. Kubilayhan Yalçın 

. Semih Bulgur 

. Bertuğ Kodamanoğlu 
. Gökmen Akça 

. Mustafa Özçınar 

. İsmail Yiğit 

. Ruhşen Doğan Nar 

. Metin Uçar 

. Abdülkadir Doğanay 
. Efe Sarıtunalı 

. Hasan Önal 


. Deniz Yörükoğlu 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


Burak Fedakar 
Arda Tipi 

Esra Uysal 

İsmail Şahin 
Yavuz Tınaz Civcir 
Bora Bilgiç 

M. Yağmur Polat 
Ardakan Coşkun 
Aykut Coşkun 
Badahan Canatan 
Sezai özden 


Abdülkadir Doğanay 
1Yarışma Birincisi 


Mustafa Özçınar 
1 Yarışma İkincisi 


Kenan Çetinkaya 
1 Yarışma Üçüncüsü 


Kenan Çetinkaya 
2 Yarışma Birincisi 


Metin Uçar 
2 Yarışma İkincisi 


Burak Erdoğdu 
2 Yarışma İkincisi 


Emirhan Karahasan 
2 Yarışma Üçüncüsü 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu 
3 Yarışma Birincisi 


Abdülkadir Doğanay 
3 Yarışma İkincisi 


Hakan Kilyusufoğlu 
3 Yarışma Üçüncüsü 
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Kubilayian YALÇIN - KAY Bloy Çğ 
Philip K. Dick Dosyası 2 


ya ila 


z / # Se) 
Albertus Magnus DI: 1200 - ÖL: 15 Kasım 1280 


“Zger br Androd olmasaydın ve seninle kanuni olarak evlenebilseydin, bunu yapardım.” 


Philip K. Dick, 
Androidler Elekirikli Koyun Düşler Mi? 


“Bu yüzden ona makine deriz, zekâsıyla anlar, ama kalbinde alayıŞ YOklur çünkü £albi mekanıktır, bir pompa olarak © fasarlarmışlır. ” 


Philip K. Dick, Timothy Archer 


Tarihte “android” kelimesini ik kullanan kişi, bir bilim insanı ya © da bilim kurgu yazarı değil bir simyacıydı: Albertus Magnus. Asil adı Albert de Groot (1206-1274) olan Albertus bir Dominikan rahibiydi. 
Onun içn “WMagnuws m Maga, 
Maorın Ylosopha and Marinus m Jheooma” deniyon Made 
(büyül büyük /0/5e/ede çok büyük, Tanrıbilnde muhteşem” 


AURA (Kosumovi Umeli Robot) - 1923. Kobot kelimesinin ik ez e : kullanıldığı Karel Capekin OLüNkUrgu ÜYairo OYUNL. 
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O” araştırmacısı Manly P. Halle Albertus, ustalaştıktan sonra adına Androides dediği, 


göre majikal (o bilimlerde “düşünebilen ve konuşabilen” tuhaf bir otomat Majikal 
“spiritüel” (ruhsal) özellikler de kazandırılan bu 


konumuna göre seçilmiş metallerden ve 


yapmıştı. formüller ( aracılığıyla 


otomat, rivayete göre “yıldızların bilinmeyen madenlerden” yapılmıştı. Otuz yılık bir çalışmanın ürünü olan bu büyülü makine, Albertus'un öğrencisi, yine ünlü bir Dominikan rahip ve düşünür olan Thomas 


Aguinas tarafından “şeytan icadı” olduğu 


gerekçesiyle parçalanmıştı. 


Albertus kelimesinin 


Magnus sadece android 


isim (babalığını yapmamış, birçok fantazya ve bilim kurgu yazarına da ilham vermiştir. Örneğin Mary Shelley'nin kült 


metotları ve Galvanistik tekniklerle, cansız 


romanı Oo Frankenstein'da, simya et parçalarından bilinçli insan (ya da ucube) 


yaratan Victor Frankenstein şöyle der: 


“Eve döndüğümde ilk işim bu yazarın (simyacı Nicholas Flammel|) ve sonradan da Paracelsus ile Albertus Magnus'un tüm eserlerini edinmek oldu. Bu yazarların çılgın hayallerini büyük bir hevesle okuyarak etüt ettim.” 


Rivayete göre Cordoba'da (İspanya) Arap simyacılar tarafından eğitilen Papa II. Sylvester de (945-1003) konuşan metal bir kafa yapmıştı. Asıl adı Gerbertli Aurillac 


olan Papa'nın bu metal kafası, bazı “gnostik” çevrelere göre, kendisine yöneltilen sorulara “evet ya da hayır” yanıtı veren bir “Orta Çağ yapay zekâsı”ydı (medieval artificial intelligence). Ayrıca Tapınak Şövalyelerinin taptığı iddia edilen Baphomet'in de, bakır ya da bronzdan yapılmış konuşan bir kafa olduğuna dairrivayet mevcut. Konu, Orta Asya şamanlarının akıl aldığı “konuşan kafatasları” ya da Yunan mitolojisinde, “hareket eden heykeller” yaptığı anlatılan Olimposlu mucit Daidalus'a kadar genişletilebilir... 


Albertus'tun düşünen ve konuşan Androides'inden, Philip Dick'in düş gören(!) 
androidlerine gelirsek... 


önetmen Ridley Scott'ın, Philip K. Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? 
(Do Androids Dream of Electric Sheep?) 
romanından uyarladığı Blade Runner'ın (Bıçak Sırtı) devam filmi yakında vizyona giriyor. Dick, Scott ve Blade Runner hayranları 


için iyi bir haber. 


a 
Philip K. Dick 


www.yerlihilimkurgu.com 21 


22 


İlk filmde Dick'in android avcısı Rick Deckard karakterini canlandırmıştı. O gün bugündür Ford, BK 


Harrison Ford 


hayranları için, Han Solo, Indiana Jones ve Rick Deckard'tan oluşan üçüz kişiliğe sahip bir Hollywood ikonu. 


Dk 

Rene Descartes 

Deckard'ın soyadının Fransız düşünür Rene Descartes (Dekart okunur) ile olan fonetik benzerliği basit bir rastlantı gibi görünmüyor. Ayrıca roman Hollywood klişelerine sığmayacak felsefi ve teolojik bir altmetne sahip: “Major in Philosophia, 


Maximus in Theologia!” 


“Modern felsefenin babası” ve “analitik geometrinin kurucusu” gibi lakaplarla anılan (1596-1650), doğanın yarattığı otomatlar, robotlar olarak 


Rene Descartes hayvanları 


görüyor, acı bile çekmediklerini düşünüyordu. 
Descartes'ın hayvanlara bakış açısı çağdaşları arasında bile canice bulunmuştu. 
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Dickin kült romanı Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi?deki android avcısı Rick Deckard da (ya da Rick Descartes) androidler hakkında benzer bir düşünceye sahip. Deckard, androidleri “nesne” değil “Sen 


diye 


“özne” olarak gören ve kendisine: 
bir katilsin” 
bağıran karısına, “Ben hayatım boyunca 


polislerin kiraladığı 


kimseyi öldürmedim!” diye yanıt veriyordu. 
Çünkü (Deckard opera sanatçılığına kadar 


romanda, o eczacılıktan 


türlü işlerde çalışan androidleri bir tost ya da dikiş makinesinden farklı görmüyordu. Dolayısıyla lazer tabancasını karınlarına boşaltıp onları “emekliye ayırırken” birini öldürdüğünü ya da 


canlı bir varlığı yok ettiğini düşünmüyordu. 


Dick'in kendi adını verdiği ve romandaki bir başka android avcısı olan Phil Resch de androidlerin ölürken acı çekmediğini iddia ediyordu. Tıpkı Rene Descartes'ın hayvanların acı çekmediğini iddia ettiği gibi... 


“ “ ii. ; a 


Philip Dick androidi ya da “Robotik portresi.” 


Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi?, Descartes'a yapılan göndermelerle dolu. 


Mesela romanda Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan toz bulutu yüzünden birçok hayvan neslinin soyu ya tükenmiştir ya da tükenmektedir. Hayvan sever Rick yaşadığı apartmanın o çatısında, görünüş olarak gerçeğini aratmayan bir “elektrikli koyun” beslemektedir. Elektronik/robot koyunu olan Deckard bir anlamda, Descartes'çı (Kartezyen) bakış açısına göre “robotun robotuyla” gönül eğlendirmektedir. Ve fakat gerçek bir koyun sahibi olmak için de bir servet ödemeye hazırdır. 

Dick, 1972'de, Vancouver Bilim 
Kurgu Konferansı için kaleme aldığı ve daha sonra Android ve İnsan adıyla yayımlanan konuşma metninde, Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? ve benzer temadaki diğer romanlarının spiritüel ve entelektüel arka planını okura açar. Mesela Dick, metnin hemen başında “Makineler gitgide insana daha benzer bir hal alıyorlar” diyor ve Sibernetik çalışmalarının, insan ve makine davranışı arasındaki bazı benzerlikleri açığa çıkardığını belirtiyor. Dick, Oomakinelerin insanlaştığı bu süreç içerisinde, insanların da makineleştiğinden şikâyet ediyor ve bunun bilimsel, teknolojik, sosyolojik ve siyasi sebeplerinin altını çiziyor. (Mesela bir dönem romanlarını yazarken amfetamin kullanan ve LSD, meskalin deneyimlerini kurgularına yansıtan Dick, psikedelik ilaçların da insanı makineleştirdiğinden, bunun bir zihin kontrol 


yöntemi olarak uygulandığından bahsediyor) 


Bunların ardından da soruyor, peki 


“Davranışlarımızda o insana diye 


Başka 


özgü tanımlayabileceğimiz şey nedir?” 


bir deyişle: Bizi insan yapan nedir? Dick'in yanıtı empatidir, eşduyu. İnsanı, robottan, androidden, makineden ya da böceklerden ayıran empati: “Kişinin kendisini duygu ve düşüncelerinden soyutlayarak o bir başkasının inançlarını, arzularını ve özellikle duygularını fark edebilme ve anlayabilme 


yeteneğidir.” 


İlginçtir; Dick bu yargıya ya da kavrama, bilimsel ya da bilim kurgusal varsayımlarla Bu konudaki biri 
Hristiyanlığın kurucularından Aziz Pavlus'tur (St. Paul). 


ulaşmış görünmüyor. 


temel Oo referanslarından 


Dick'e göre empati, Hristiyanlıktaki Agape ya da Caritas kavramlarının güncel bir ifadesidir. Yunanca bir kelime olan Agape, karşılık ya da cinsel dürtü gözetmeyen aşk anlamına geliyor. İngilizcede merhamet, hayır işlemek ve şaşırmak, Hristiyan teolojisinde de Tanrı'yı koşulsuz sevmek ya da deyiş yerindeyse “Yaratan'dan ötürü yaratılanı sevmek” gibi anlamlarda kullanılıyor. Dick, Ubik, Palmer Eldritch'in Üç Stigmatası vb. 


romanlarında da Pavlus'a atıflarda bulunuyor. 


Yeri gelmişken belirtelim: Son yıllarda 


yapılan o çalışmaların sonuçlarına (göre hayvanlar da ruhsal anlamda acı çekiyor, empati besliyor, ölüleri için yas tutuyor ve zor durumda kalanlara karşılık beklemeden yardım edebiliyor. Bazı uzmanlara göre “İnsan ve hayvan arasındaki uçurum giderek kapanıyor.” PKD bugün hayatta olsaydı muhtemelen romanı bu bilgileri de hesaba 


katarak yazardı. 
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Romanın adı, Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi?”'nin de basit bir espri ya da kelime oyunu olduğunu zannetmiyorum. 
PKD'nin iç dünyasında rüyaların oldukça önemli, mistik ve sanatsal bir yeri var. 


Dick Oo Android İnsan'da: 


“Romanlarımdaki 


ve malzemenin o çoğunu rüyalarımdan derlerim.” diyor. Peki Dick için, rüyaların bu cazibesi nereden geliyor? 
Dick, Cizvit tarikatından yetişme, jeolog, paleontolog ve düşünür, “Katolik Darwin” Pierre Teilhard de Chardin'den 
PKD 


kahramanları Marshall McLuhan ve Chardin 


lakaplı oldukça etkilenmişti. romanlarının gibi düşünürlerin edebi sözcülüğünü yaparlar. 
Dick'in rüyalarla olan ilişkisinin ardında Chardin'in, Vladimir Vernadsky ile birlikte 


we çe 


geliştirdiği “noosfer” düşüncesinin önemli bir yeri var. Chardin ve Vernadsky'ye göre yeryüzü üç katmandan oluşur. Bunun ilki Jeosfer, yani fizik katman: dağlar, ovalar, denizler. 
İkincisi Biyosfer: bitki, hayvan, insan dâhil tüm canlılardan oluşan biyolojik katman. Ve Noosfer: Kabaca insan düşüncesinden oluşan katman. Noosfer, Hindu düşüncesindeki “Akaşa” (akasa) kavramının bir benzeri. 
Her ikisi de “Evrim ve bilinç kayıtlarının tutulduğu” enerjinetik bir arşivi tarif ediyor. 
Pythagoras da yeryüzünde gerçekleşen her eylem ve üretilen her düşüncenin gökyüzüne 


kaydedildiğini iddia ediyordu. 


Dick'e göre, insan zihni noosferle iletişim ve etkileşim halinde olan bir enerji alanıdır. Rüyalar da, insan düşüncesinden oluşmuş bir internet ağına benzetilebilecek 


bu noosferden gelen (ya da “yüklenen”) 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bilgi/enformasyon ya da telepatik bağlantı 


olabilmektedir. Dick, gördüğü bir dizi rüya hakkında şunları diyor: «“...rüya materyallerinin çoğu benim yaratma 


yeteneğimin çok daha ötesindeymiş gibi görünüyordu.” Başka bir yere de şu notu düşmüş: “Onu Jandroidi)| basit bir makineden özgün bir insana dönüştürecek olan şey onun düşleridir.” Noosferle bağlantıya geçebilen, empati yeteneğine sahip bir robot, anlaşılan Dick için artık bir makine değil... 


Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? 
“Robotlar demek. Dick'in buna verdiği yanıtı, kitapla 


kabaca rüya görebilir mi?” 
buluşmamış bilim kurgu severler için şimdi burada açık etmeyeyim. Ama eğer Blade Runner'ı sevdiyseniz romana, Android ve İnsan'a ve Descartes'a bir parça göz atın 


derim. Pişman olmazsınız. 
Kaynaklar: 
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Kısa Öykü 
Hasan ÖNAL 0) 


üpiterin renkli halkalarının, aslında 

| insanlığın geleceğini kurtaran O 

emsalsiz besin hücrelerinin, yörüngede dönerken 

oluşturdukları ışıltılı görseli olduğunu keşfeden bilim kadınından başkası değildi Müge. 


-Evet saygı değer konsey üyeleri! Son, yüz seksen yılda, Jüpiter'in bizlere bahşettiği o muhteşem besin halkalarını maalesef tüketmek üzereyiz. Müge ile yapmış olduğumuz iki yüz yıllık antlaşmanın sonuna gelirken, yeni bir iki yüz yıllık besin kullanım güncellemesi için bir şekilde Müge'yi ikna etmeliyiz, aksi halde, bu bizlerin sonu olacaktır... Önerilere açığız... Jüpiter'in yörüngesinde oluşan bu besin kaynağının İkinci Bölüm halkasının çözümlenebilmesi, Müge'nin, kendi aurası ile şifreleyip kodladığı bu buluşun, bizim için hayati önem taşıdığını belirtmeme gerek yok sanırım! Ancak tükenen besin halkasını yeniden oluşabilmesi için yürüttüğümüz tüm deneysel çalışmalarımızdan sonuç alamıyoruz! 
Maalesef tüm insanlık, Müge'nin buluşunda 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kodlanan son, İkinci Bölüme bağlıdır! Müge hanım söz sizde! 


-Siz bu ikinci şansı hak etmiyorsunuz beyler! Maalesef, insanlığın her daim yaptığı o acımasız bencilliği yine tekrar ettiniz ve bundan vazgeçmiyorsunuz! Besin halkasının yeniden oluşması için sizlere verebileceğim hiç bir alternatif şans yok! Susuyorum ve olacaklardan hiç bir zaman pişman olmayacağımı belirtmek istiyorum. Bu son sözümdür. 


-Müge hanım! Bu çok acımasızca! 
Siz... yaşam hakkı olan bunca insana ihanet ediyorsunuz! 


-Sizlere, asla hak etmediğiniz bir yaşam süresi bahşedilmiştir! Ama sizler, bu hakkı, yine o sömürgeci zihniyetiniz ile sömürmüş ve adil olmayan bir kullanma ritüeline girmiş, herkesin hakkı olan evrensel kaynağı, hiçte adil olmayan bir paylaşımla, dağıtma ve kullanma yolunu 


seçmişsiniz. Sonuçlarına katlanmak artık sizin kaderinizdir. Sizler artık bir üçüncü şansı hak etmiyorsunuz! 


-Büyük konsey oturuma beş saat ara vermiştir! 


AKK 


-Sayın değerli üyeler! Konseyimizin aldığı son kararı açıklayacağız! Lütfen tüm konsey üyeleri, açık oylama sensörünü kullanarak oylamayı yapın! Bunu önünüzdeki oylama butonundan yapabilirsniz! 


ki 


-Evet! Sonuç: 711 hayır oyuna karşılık, 3.111 evet oyu ile anlaşmaya yanaşmayan Müge hanımın, süresi daha sonra belirlenmek üzere, foton sabitleyici tecritine mahkum edilmesine karar verilmiştir ki, aslında bu hiç bir zaman tercih ettiğimiz bir yöntem olmamıştır. Fakat ne yazık ki buna zorunlu kalmış bulunuyoruz. 


-Efendim aslında bu ceza bizlerin de yaşamsal tecriti sayılmıyor mu sizce? Bu biraz erken alınmış bir karar değil mi? 


-Sayın konsey üyesi, sizlerin önerilerinizi dinledik ama maalesef hiç bir yaptırım uygulayıcı çözüm üretemediniz! Ne yapmamızı bekliyorsunuz? 


-Bunun sonuçları oldukça yıkıcı olacak efendim! 


-Evet... Yıkımlar bazen yeni başlangıçların doğuşu olabilir sayın konsey üyesi! 


AAK 


Müge'nin tecrit ediliş tarihinden bu yana tam,yüzyetmişbiryılgeçmiştir. İnsanlık, Jüpiter'in besin halkası kaynağını tüketmesi ile yeni bir felaket ile daha yüzleşmek zorunda kalmıştır. 
Jüpiterin uydusu Europa, besin halkasının tükenmesi ve yok olması ile yörüngesinden çıkarak 


uzayın sonsuz karanlığına sürüklenmiş, bunun akabinde artık Jüpiter yaşanmaz hale gelmiştir. 


Bin hiyüzyisonra... 


“Durum stabil! Çok ilkel bir teknoloji olan foton çözümleyiciler halen çalışıyor. Kapsüllerde tecrit edilmiş canlılar var! Otuz dördünde hayat belirtisi var. Yirmi sekizinde yaşamsal faaliyet durmuş, negatif! Altısının yaşamsal döngüsü devam ediyor. Çözülme prosedürünü çalıştırmamız riskli olabilir! Bu canlı türü çok yıkıcı ve ilkel! Yorumlarınızı bekliyorum!” 


“Kimlik verilerini tarayın. Sonuç veri simülasyonunu acilen bekliyorum!” 


“Tür: İnsan... Çok uzun bir süre evrimleşme dönemi geçirmişler fakat bu sürecin piramit noktasına dahi yaklaşamamışlar! 
Maalesef, evrim süresi tamamlanmamış bir tür! 
Ancak, tecrit edilmiş bu canlılar oldukça zeki ve evrensel kriterlerde donanımlı görünüyor! Karar sizin!” 


“Her ne isim ile adlandırıyorsanız, bu ilkel canlı türü, yayılmacı karakteristik özelliği ile bulunduğu güneş sistemini oldukça yıpratmış. 
Bu durum onların tümden yok edilmesi anlamına gelmemeli! Bizler, her ne kadar bu evrenin düzenleyicileri olsak bile, bu bize başka yaşam formlarını yok etme hakkı vermiyor! Bu yüzden teklifim, onlara bir şans tanıyıp, yeni bir başlangıç yapmalarını sağlamak olacaktır.” 


“Pekala! 
Sayın Tasarımcı.” 


Onay kodunuzu bekliyorum 


“m KOC anla 


“00023001....H-fXx100287 bölgesinde bulunan altı yaşamsal formun, evrimleşme sürecine o kaldığı yerden yeniden devam ettirebilmesi adına, yeni bir Mavi Simülasyon 


Programı'nın başlatılması onayı verilmiştir.” 
Son 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 stera Kaşifleri: Türlerin İttifakı 


Levent Çaşka 
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Astera Kâşillerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İçdünyaların keşfinin düşündükleri kadar kolay olmayacağı ortaya çıktı. Gittikleri ilk iki içdünya cehennemden farksızdı. Buna iç-Jerinden birinin kaybı da eklenince ekibin morali hızla bozulmaya başladı. Bu da yetmezmiş gibi Leraya yapışan zeki parazit canlının da başka planları var. Ekip, kendilerinin ve gezegenleri Trovia'nın geleceği için Lera'dan vazgeçmek zorunda kalabilir. Lera ve Uykucu yaşadıkları çatışmayı çözmenin çaresi olarak ekipten kaçmaya karar verdiler ve kendilerini Ferinlerin içdünyasında buldular. Bu sevimli ama tehlikeli canlılarla kötü başlayan ilişkileri sonunda onlara ve ekibe bir çıkış yolu sundu. 
Aralarına katılan esrarengiz bir Mateanlıyla birlikte Astera halklarının arasına karışma şansını yakaladılar. Üstelik trenleri kontrol etme becerileri onlara hiç beklemedikleri bir avantaj sağladı. Ama içdünyalar arası bir savaş yaklaşıyor. Müttefikler birbirine ihanet ediyor. 
İçdünyalar hiçbir uyarı vermeden yok oluyor. 
Ve Astera Kâşifleri ister istemez bu savaşta bir taraf seçmek zorunda kalacaklar. 


Basım Yılı: 2017 


Dünyadan dört buçuk ışık yılı uzakta karanlık bir gezegenden gelen yardım sinyalinin kaynağı daha önceki bir görevde kaybolan personel miydi? 
Evrende bizimki gibi dünyalar var mıydı? 

Bize ne kadar benzeyebilirlerdi? 

Paralel evrenler teorisi fizikçilerin fantezisi miydi yoksa donmuş kargaları, kıyıları değişmiş kıtaları, kül tepecikleriyle dolubinaları açıklamanın tek yolu mu? 

Evrim ilkesinin sınırları ;jeolojiden kültüre uzanabilir miydi? 

Trinidad'ın Dönüşü, hayatın ve onu anlamlı kılan herşeyin uzayın ölü güzelliğindeki sıcakpırıltısına bildiğimiz her yerin dışından bir bakış, Alen Fenix, Hendrik Leo ve Apollo Tera adlı üç kaşifin zorlu keşfinin yüksek tempolu ürpertici öyküsü. 
Bilgi biraz yorumdur. Yorumsa biraz kişisel. 
Trinidadın Dönüşü üç bilim insanının inatçı mücadelelerle dolu geçmişlerinin, zaaflarının, inançlarının aynı keşfe verdikleri farklı şekillerin öyküsü. Denizatı Vadisi, İkibinseksensört, Gofer Ağacı gibi özgün felsefi bilimkurgu kitaplarının yazarı Selim Erdoğan'ın usta kaleminden... 


Basım Yılı: 2015 
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Yazı DİZİSİ - 5 


İç Uzayın Kesti ve Gezegenleri Ziyaret 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Kimlere Kucak Açmadık ki? 


A l 
| 


zaylılar Dünya'ya gelip 
Ül kalkıştılar, karşı koyduk; yardım istediler, yaptık; kayboldular kurtardık; evlerine gönderdik; ortak melezimiz olsun istediler, o konuya da fazla itiraz edemedik. Hatta Uçan Adam 
«Superman» gibi nerede olduğu bilinmeyen (muhtemelen sistem dışı) Kryptogezegeninden,gezegen yokolmadan önce bilge babası Jor- 
EL tarafından yumurtaya benzer bir araçla Dünya'ya gönderilen Kar-EPi de bağrımıza basıp; sade Amerikan vatandaşı Clark Kent olarak aramızda yaşamasına göz yumduk. 


930'lardaki Amerikan ekonomik krizinde 


«D.C.Comics» Dergisi çizerlerinden Jerry 


bir kutarıcı aranırken; 


Siegel ve Joe Shuster tarafından yaratılan çizgi alındı. 


«Superman» roman kahramanı, 
1978'de filme ABD 
Yönetmen: Richard Donner, Senaryo: Mario 


yapımı. 


Puzo, Müzik: John Williams. Oyuncular: Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman, Glenn Ford, Margot Kidder. 


1980'de ikincisi, 1983”de üçüncüsü, 1987'de dördüncüsü çekilmekle kalmadı; 198/”de bir de Superman'ın yeğeni Kara-EL, Uçankız «Supergirl» olarak Dünyaya geldi. ABD yapımı filmin yönetmeni: Leannot Szwarc, Senaryo: David Odell, Oyuncular: Helen Slater, Faye Dunaway, Peter O'Toole. 


Üstelik Superboy (1949, 1977), Super Dog Krypto (1980) ile işin cılkı çıktı. 
Böylece insanlık, Dünyalı kötülerin şerrinden sayelerinde kurtarılmış oldu... biline!.. 


Tabii bu arada biz de boş durmadık. 
1972'de iki Mandrakearasıtiplemeleriile «Süper Adam 


film çevidik: Batman ile 


İstanbul da». Yönetmen ve senaryo: Yavuz Yalınkılıç, Oyuncular: Erdo Vatan, Safiye Yankı, Hayati Hamzaoğlu, Metin Yankı, Danyal Topatan, İhsan Gedik, Nur Ay, Hasan Ceylan, Yeşim Yükselen, Ekrem Gökkaya. 


Diğeri de «Süper Kadın Dehşet Saçıyor». Yönetmen ve senaryo: Feridun Kete. 
Demir, Yaşar Güçlü. 


Oyuncular: Gülgun Erdem, Okan 


Dünya Dar Gelince 


bitip de üzerinde güya barış imzalandıktan sonra, 


I.Dünya Savaşı Dünya fülen savaşacak ülke kalmayınca, gözler uzaya dönüverdi. Artık iade-i ziyaret zamanıydı... Kim nereden geldiyse, bir gidip bakmak gerekirdi, bunlar hırlı mıdır, hırsız mıdır? Ev (pardon gezegen) âdâbları nasıl bir şeydir? Belki istilacılar bizi korkutmak için yalan söylüyorlardı, kendilerine yazlık kışlık edinmek istiyorlardı, tabii gezegenlerinde mevsimler varsa!.. 


Elbette ilk yapacağımız ziyaret de, en yakınımızdaki uydumuz Ay'a gitmek olacaktı. Kadim Hermetik Bilgilere göre, Ay, Düşünce Dehası olarak bilinirdi. Dünya'nın çekici (güzelliğinden kurtulan ruhların varacağı ilk konaktı. Dolayısıyla fiziksel olarak işe başlamak gerekiyordu. Kişilerin ruhsal yapılarını çorbaya çeviren (bu yüzden çılgınlara «lunatic» denmiştir) gel-gitleri ile bu garip taş parçasında neler vardı, neler 


yoktu, kim bilir? 


Oysa Dünya çevresine yapay uydular atılmadan ve Dünya'nın avuç içi kadar bir yer olduğu idrak edilmeden çok önce, bu ziyaret, 1865”de Fransız bilim kurgu yazarı Jules Verne tarafından, «Le Voyage dans la Lune>» (Ay'a Seyahat) adıyla kaleme alınmıştı. 
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Gökbilimciler Birliği, Profesör le Voyaye Dans La Lune Barbenfouillis başkanlığında toplanır ve Ay'a Veya gitmek üzere beş kişilik bir ekip seçerler. 

Büyük bir fırlatma rampası ve roket inşa 


Il Trip Ol ile Mool edilir. Roket, insan çehresini andıran Ay'ın, , Dünya'dan göze benzeyen ve deniz olarak 

(Ay d Seyahat) tanımlanan bölgesine saplanır. Uydu çok güzel ve fantastik yapıdadır, ancak yaşamı tehdit eden unsurlara sahiptir. Bu yüzden 


ekibin, geri dönüşte karşılarına çıkan açmazları yenmeleri gerekecektir. 


Film 1958'de «From the Earth to the Moon» adıyla tekrar çekilir. Bu kez bir Amerikalı kaşifin, ekibiyle birlikte, 1869'da geliştirdiği bir askeri roket ve özel yakıt ile Ay'a yolculuğu anlatılır. Eser: Jules Verne'in romanından Robert Blees tarafından senaryolaştırılır. Oyuncular: Joseph Cotten, George Sanders, Debra Paget. 


Aynı yıl, Meksika yapımı «Viaje ala Luna» adıyla komedi tarzında da işlenir. 
Yönetmen: Fernando Cortös; Oyuncular: Kitty de Hoyos, Sergio Corona, Alfonso Arau. 


1967'de bu kez İngilizler, «Jules Verne's Rocket to the Moon» adıyla komedi tarzında tekrar çekerler. Yönetmen: Don Sharp, Oyuncular: Terry-Thomas, Lionel Jeffries, Burl Ives, Gert Frobe, Dennis Price and Hermione Gingold. 


Hi 1902 yılında siyah-beyaz sessiz film olarak çekilir. Film orijinallerine sıkı sıkıya bağlı değildir, konu Fransız Jules Verne'in «Le Voyage dans la Lune» eseri ile İngiliz H.G.Wells'in «First Man in The Moon» öyküsünün karışımıdır. 
Senaryolaştıran da bu iki yazar ile birlikte filmin yönetmeni Georges oMdeliğs'dir. 
Oyuncular: Jules-Eugöne o Legris,François Lallement. Filmin fon müziğini Nicolas Godin ve ekibi bestelemiştir. 
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Man in The Moon 
(Ay'daki Adam) 


KENNETH MORE 


ORGİNAL SCREEMPLAY BY MICHAEL RELPH AND BRYAN FORBES PRODUCED BY MICMALL RELPM * DIRECTED BY BASİL DEARDEN 


BD ile SSCB arasındaki uzaya ıkma yarışını kimim kazanacağı hesaplanırken, görüleceği üzere, Fransa ve 


üzerinde güneşin batmadığı İngiltere (UK-Birleşik Krallık) aradan sıyrılmıştır. 


1960 İngiliz yapımı film, bilim kurgu 
kara mizah türündedir. Yönetmen: Basil Dearen, Sebaryol ve yapımcı: Michael Relph. 
Oyuncular: Kenneth More, Shirley Anne Field, Norman Bird, Michael Hordern, John- 


Giyn Johnes, John Philips. 


Çeşitli biyolojik deney laboratuvarları için gönüllü olarak çalışan William Blood, bir kıza âşık olur. Ay'a bir astronot gönderilmek üzere uzun süreden beri deneylerini sürdüren uzay üssündeki bilim adamları, ortaya bir ödül koymuşlardır. Bir tesadüf sonucu bunu öğrenen ve işleri ters gitmekte olan William, sırf evlilik parasını sağlayabilmek için Ay'a gitmeye razı olur. Çeşitli bedensel eğitim ve deneyden geçerek bindiği roket, Dünya'dan ayrılırken beklenmedik bir arıza oluşur. 
Birbirinden komik olayların peş peşe dizildiği 
2 uzun günün sonunda, kendini Ay'da değil de 
Dünya'da, uzay üssünün birkaç km ötesinde bulur. 


Birkaç yıl önce (1954) Hugo Ödülü'nü roman dalında kazanan ve dilimize “Hücum” adıyla çevrilen Fredrick Brown'ın «What Made Universe» eserinin başlangıcına Orada da Ay'a 


gönderilen bir füze, arıza sonucu Dünya'ya, 


benzer bir sondur, bu... 


gazeteci Tom Karper'in yanına düşer ve onu paralel bir evrene sıçratır. 
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First Man in The Moon 
(Ay'daki Ilk insanlar) 


H.G.WELLS ASTOUNDING ADVENTURE IN SİDNEY ON 


RLO 


RO DD MARA KER. ONELEFFRESerzin Durer BAY HARRYHALSEN , NATHA 
964 İngiliz yapımı. Yönetmen: 
Nathan Juran, Senaryo: 


H.G.Wellis'in aynı adlı öyküsü üzerine Nigel Kneale, Jan Read. Oyuncular: Edward Judd, Martha Hyer, Lionel Jeffries. 


Bir uzay aracı, bir grup astronot ile Ay'a ayak bastığında, dünya, oraya ilk inen insanların onlar olduğunu sanmaktadır. Oysa 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uzay adamları Ay'da dikili eski bir İngiliz bayrağı ve ilk ayak basanların bıraktığı Kraliçe Victoria Dönemi evrakları bulurlar. 


Dünyadan gelen ekip, Victoria mürettebatını bulur ve onlardan asıl öyküyü 1899'da Arnold Bedford, kız 


arkadaşı Katherine Callender ile mucit Joseph 


öğrenirler. 


Cavor'un yerçekimini yok eden bir küre ile Ay'a yaptıkları seyahati anlatır. Orada, yeraltında arı benzeri böceksi yaratıklardan oluşmuş bir uygarlık ile karşılaşmışlardır ki onlar da Dünyalı ziyaretçileri görünce hayret 


etmişlerdir... 


Moon Pilot 
(Ay Pilotu) 


eyse ki ABD'liler de aynı yıl, Ay'a bir pilot gönderirler. 1962, ABD, Walt Disney yapımı, komedi. Yönetmen: James Neilson, Senaryo: Robert Buckner'in (1960) adlı “The Saturday 
Evening Post” gazetesinde tefrika edilen 


«Starfire» 


romanından Maurice Tombragel tarafından senaryolaştırılmıştır. Oyuncular: Tom Tryon, Brian Keith, Edmond O”Brien, Dany Saval. 


Astronot Talbot, bir yolculuğu sonunda Ay yörüngesine giren ve 


başarılı uzay uyduya inen ilk insan olacaktır. Bu görevin çok gizli olması gerekirken, esrarengiz ve güzel bir kadın olan Lyrae'nın her şeyi bildiğini öğrenmesiyle işler karışır. Talbot, onun bir casus olduğunu düşünmektedir. Ancak Lyrae tuhaf bir kişiliğe sahiptir ve ona çok özel bir mesaj getirmiştir. 


ABD hükümetine ve orduya hafifçe dokunan ama uzay 


«Moon Pilot», 


çalışmalarını da yeren bir bakış açısıyla konuya yaklaşmıştır. Bunda devletin dünyada bunca sosyal sorun ve açlık problemi varken, uzay çalışmalarına büyük fon ayırması ve arka planında Dünya'ya bu kez uzaydan hükmetme isteği hicvedilmektedir. 


20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay 
aracının götürdüğü 3 astronot, Ay yolculuğu yapar ve (şükürler olsun) Eagle (Kartal) kapsülü ile gezegene inerler. Albay Neil Armstrong, uyduya ayak basan ilk insan olur. ABD, konuyu belgesel ve naklen yayın gibi doğrudan Dünya'ya ulaştırdığı için, zaten gereken gövde gösterisini yapmış 


görünmektedir. 
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Journey to the Far Sille of the Sun veya DOPPELGİÂNGER 


MAN HAS CONÇUERED THE MOON WITH THE EPIC APOLLO 11 FLIGHT! NOW TAKE ANOTHER MOMENTOUS JOURNEY! 


YOU will meet yourself faceto-face...when 
Earth meets 


its duplicate in outer space! 


(G| sr ROYTHNNES -1AN HENDRY - YAN LORING - PATRICK WYMARK - LONI mw FRED - HERBERT LOM GERY a SYLVA ANDERSON and DONALD JAMES / ROBERT PARRISK / GERİ ön YLM ANDERSON A UNIVERSAL PİCTURES LTD. PİCTURE in TECHNICOLOR* 


969 İngiliz yapımı filmin yönetmeni: 

Robert Parrish, Senaryo: Gerry ve Sylvia Anderson'un öyküsü, Oyuncular: Roy Thinnes, lan Hendry, Partrick Wymark. 


Güneşin arka tarafında Dünya'nın ikizinin olduğu konusunda eldeki verilere göre fikir birliğine varan gök bilginleri, oraya bir uzay adamı göndermeye karar verirler. 
Atılan uzay aracı, havalandıktan bir süre sonra, Dünya'ya geri düşer. Garip hareket ve sözlerde bulunan, yazıları okuyamayan 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astronot incelendiğinde, iç organlarının da yer değiştirmiş olduğu saptanır. 
ki, 
Dünya'dan da bu Dünya'ya bir astronot 


Sonunda anlaşılır aslında Oo gönderilmiştir, her şey tıpatıp birbirinin aynı, ancak tersidir. Dolayısıyla, astronot Dünya'ya 


geri dönmemiştir, bu gelen, ikiz Dünya'nın 


astronotudur. 


970-73 arası 3 sezon toplam 26 

bölüm çekilen ITV (İngiliz) yapımı diziyi Gerry ve Silvia Anderson çifti hazırlamış; müziğini Barry Gray yapmıştır. Başoyuncular: Ed Bishop, Mel Oxley, Dolores Mantez. 


UFO dizisi, sadece Dünya ve Ay üzerinde kurulan tesislerde UFOTarla 4.Tür temas konusunu işlenmektedir. 


« SHADO - Supreme Headguarters, 
Alien Defence Organization» (Yabancı- 


lara Karşı Savunma Yeraltı Örgütü Baştehdidi kurulmuş bir teşkilattır. Karargâh, yabancı- 


komutanlığı), ouzaylı karşısında ların varlığıyla ilgili halkta panik yaratacak 
bir durum oluşmaması için yeraltında 50 
m. derinliktedir. Üstünde bir film stüdyosu vardır. Bu stüdyoda çalışan kimseler yeraltında cereyan eden olaylardan tamamen 


habersizdirler. 


SHADO'nun diğer ana merkezi, Ay üzerinde bulunmaktadır. Uzaylı istilacılara karşı, ilginç personeli ile bu üs, alıcı merkezdir ve hazır kuvvetler, bir saldırı karşısında hemen harekete geçeceklerdir. 
Merkezin tüm aygıtlarının bağlı bulunduğu, «Space Intruder Detector-SID» (Derin Uzay Tarayıcısı), insan sesine programlanmış, konuşan bir ilk uyarı aracıdır. Dünya'nın çevresinde, belli bir yörüngede döner ve 


uzaylılarla savaşta SHADO'nun gözleri ve kulaklarıdır. 
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Snace 1999 
Moon Base Alpha - Space 1999 
(Uzay 1999) 
Pilot Filim 


1GERAY ANDERSON 


975-77 arasında 3 sezon çekilen 

İ space 1999» İngiliz ITV yapımı 

dizinin yönetmeni: Tom Clegg. Oyuncular: 

Martin Landau (Komutan Koenig), Barbara 

Bain (Dr.Russel), Berry Morse (Prof. 
Bergman). 


Dünya üzerinde biriken radyoaktif atıklar, uydumuz Ay üzerinde kurulu “Alfa Uzay Üssü”nde depolanmıştır. Bir kaza sonucu çöplük patlar ve Ay'ı doğal bir rokete 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çevirir. Uydu yörüngeden çıkar ve uzayın derinliklerine dalar, hatta Güneş Sisteminin dışına çıkar. Burada yaşayan bilginler ve Üs personeli, bu doğal uzay gemisinde çeşitli maceralar yaşayacaklardır. 


Yörüngeden çıkan uydunun ne kadar sürede sistemden çıkacağı belirsizdir. 1977 de fırlatılan, Voyager-1 uzay aracının sn.de 17 km hızla yol alıp da ancak 37 yıl sonra, 2014'de güneş sistemi dışına çıktığı düşünülürse, senaryodaki açmazı gözardı etmekte yarar vardır. Aksi halde ne Ay kalırdı, ne üs, ne personel, ne de dizi... 


Stowaway to the Moon 
(Ay'a Kaçak Yolcu) 


975 ABD yapmı bu 
İ zendik filminin daha sonra dizisi de yapılmıştır. 
Oyuncular: Lloyd Bridges, 
John Keene 
Curtis. 


Carradine, 


Uzay opogramlarına ve 
> yolculuklarına meraklı 
11 yaşındaki EJ (Michael 
Link), bilgisayarında çeşitli programları (o kurcalarken, 
NASA'nın Ay ile ilgili 

bir (o projeye 
Uğraşır, didinir ve bu seyahate kaçak olarak 


hazırladığı 


giriverir. 


An Il-year old rocket enthuslast, 
“Bg 


di e Mast binmeyi başarır. Macera -and a Ni 
YEL ANN da böyle başlar. Apollo 


astronotu Charles Peter Conrad da filmde haberci olarak rol almıştır. 


Acaba «Moon Pilot» filminden sonra Ay'a yolculuğun “ayağa düştüğü” ve “çocuk oyunu” olduğu mesajı mı verilmektedir, yoksa çocukları konuya çekmek için yem mi atılmaktadır? Elbet 


kararı izleyenler verecektir. 


Moonraker 
(Ay Harekâtı) 


> 


ROGER MOÜHE; 


R MOÜKEJAMES BOND 0077” 
re MOONRAKER sare; LOİS Chiles Michael Lonsdale « vax Richard Kiel siz n4Corinne Clery 


Prodesy Albert R. Broccoli ovecesiy Lewis Gilbert sereniyey Christopher Wood Mese oy John Barry eyriesty Hal DaVİd Production Desiyedıy Ken Adam öecutve Proser Michael G. Wilson 


Assocte Producer William 


İİGE Fümedin Prvisin" 
DOE) (E 


bey yala ey m vlan NY United Artıstz 


SOUNDTRACK 
0S AND YAPIŞ, i— 


979 İngiliz*Fransız ortak yapımı. 

Yönetmen: Lewis Gilbert, Senaryo: Christopher Wood, Oyuncular: Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale. 


James Bond 007, uzayda bir uzay mekiğinde cereyan eden esrarengiz hırsızlık olayının çözümü ile ilgili görevlendirilir. 
Araştırması onu roket yapımcılarından «Drax Endüstrisi» ve ardındaki Hugo Drax'a ulaştırır. Bu macera onu Dr. Holly Goodhead ve metal-dişli bodygard Jaws ile tekrar karşılaştırır. Laboratuvar bulguları, nadir bir krizantemin uzayda yetiştirilmesinden, bir uzay istasyonuna ve Ay'da üstün insan ırkının 


yaratılma projesine kadar onu götürecektir. 


GELECEK SAYI: 
*Dış Uzayın Keşfi, Garip Yaratıklar *Yasak Gezegen, Vahşi Gezegen ve Diğerleri *Mars Günlükleri, Jüpiter'i Ziyaret, Satürn ve Uyduları 
Kaynakça: 

*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-2, Selma MINE, X-BKD Yayını, Kitap:22, 

/stanbul 2010 


*www.x-bilinmeyen.net sitesi, Türk Sinemasında BK ve Fantastık Filmler 
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Neslihan SAHİN 


Pilulas 


9. ışık yılını, sarmalları, parıltıları 


ve diyarları geride bırakan seyahatlerim sırasında kendimi o diyarda bulmam en büyük şanssızlığımdı. Binlercesinin ölümüne sebep olan o manzarayı düşüncelerimden atamıyorum. Onları kendi diyarlarında bırakıp gidebilecekken niçin bize kucak açan bir toplumun katliamının mimarları olduğumuzu hala anlamıyorum. Yaşamak adına çıktığımız uzun yolculuk bir vahşetle noktalanmıştı. 
Nasıl bir toplum yaşam bulmak için yola çıkıp ölüm saçabilirdi? Bizim toplumumuz... 
Keşfedilmeyen birçok yaşamın olduğu bu devasa evrende ayakta kalmaya çalışan bir diyardan başka bir şey değildik. Amacımız 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sadece türümüzün yitip gitmemesi için başka yaşam formlarıyla iletişime geçip, anlaşmalar yaparak yaşamımızı sürdürmekti. 
Eğer evrenin ne kadar büyük olduğunu biliyorsanız, ne denli acınası bir savaş içinde olduğumuzu anlamanız muhtemeldir fakat bu savaş asla ırkların ölümüyle alakalı değildi ve olmamalıydı da. Yaşam bilindiği üzere öyle çabuk vazgeçilecek bir şey hiç olmamıştır. Evrendeki en küçük yaşam formu bile hayatta kalmak için elinden geleni yapar. 
Biz de türümüz için elinden gelenin en iyisini yapmak adına evrene gönderilmiş yüzlerce gemiden sadece bir tanesiydik. 


Niçin yaşamak için bu kadar zahmete 


girdiğimiz ise bana hep ironik gelmiştir. 
Bilimciler olarak toplumumuzun gelişmesi, refaha ve daha iyi şartlara sahip olabilmesi için yüzyıllardır çalışıp durduk. Her bulduğumuz icat bizi heyecanlandırdı ve yaşantımızı daha da kolaylaştırdı. Teknoloji geliştikçe daha fazlasını istedik, daha fazlasını istedikçe daha fazlasını elde ettik. Bu gelişim yüzyıllar boyunca sürüp gitti. Bazen teknolojinin bu denli büyük gelişimi ve buluşlar biz bilimcilerin bile şaşırmasına sebep olurdu. 
Ancak gelişmiş zekamız ve sonsuz hırsımız diyarın sonunu getirdiğimizi görmemizi engelledi. Daha fazlasını isterken bir hiçliğe dönüşeceğimizi görmekten yoksunlaşmıştık. 

Uçarı araştırmalarımız, evrenin acımasızlığı ve doğanın intikamıyla birleşince yaşadığımız bir sürüklendi. Diyarın her karışında farklı bir 


diyar Oo durdurulamaz keşmekeşe felaket türümüzü yok olmakla tehdit ediyordu. 
Yıkıcı fırtınalar, aşırı sıcaklar ve soğuklar, dehşetengiz yer sarsıntıları, toprak kaymaları, zehirleyen gaz bulutları çok geçmeden diyarın yarısından fazlasını yok etmişti. Bu kontrol edilemez felaketler sonucunda yer altındaki sığınakları daha da derinleştirip hayatta kalmaya çalışıyorduk fakat sarsıntıların şiddeti ve sıklığı yüzünden yaşamak çok zorlu oluyordu. İşte tüm bunlar bizim bu koca evrendeki acınası yaşam savaşımızın başlatan etkenlerdi. Her şeyi yönetebileceğini sanan biz bilimciler, kendi egomuz altında ezilip korkuya kapılmıştık. 

birlik oldular. Bu ileri gelenlerden oluşan topluluk 


Diyarda yaşamayı başarabilenler 


bizim yolculuğa çıkmamıza sebep olan kararı da vermiş olanlardı. Karara göre; yaşam 


ekipleri oluşturularak evrene gönderilecek ve diğer yaşam formlarıyla bir anlaşma yapılacaktı. Ne zaman ki güvenlik konusunda bir tehlike kalmazsa halkımız da o diyara göç edecekti ya da yaşanabilir boş bir diyar bulunacaktı. Tüm bu karmaşa içinde yaşam ekipleri hızla toplanmaya başladı. 

En bilgili kişiler gemilerin yönetimini elde ederken daha alt toplumlar basit amaçlar için görevlendirilmişti. Çeşitlilik bu birlik için önemliydi fakat her zaman olduğu gibi üst sınıflar çoğunluğu oluşturuyordu. Diyardan ayrılan her gemi büyük umutlar ile yolculuğa başlamıştı. Bazıların umut yolculuğu kısa sürede son bulurken bazıları da bir umuda erişmenin mutluluğunu yaşadı fakat her şey hayal olmaktan çok ötedeydi. 

İlk diyar seyahatinden sonra umut yolculuğu, alt kesim için ıstırap yolculuğuna dönüşmüştü. 
Üst durumun vahametini gözler önüne seriyordu. 


sınıfların (o planlarının okorkunçluğu Her bulunan diyarın türümüze uygun olup olmadığını anlamak için alt sınıftan bir kişi gemiden atılıyordu. Gördüklerim beni inkar edemeyeceğim kadar dehşete düşürmüştü. 
Kimi bir anda alev alıyor kimi ise birkaç an ayakta durup bir rüzgar gibi dağılıyordu. 
Bunlar belki de feryatlar içinde uzun süreler boyunca yalvaranların yanında bir hiçtiler. 
Gerçek duru bir su, parlak bir ışık gibi ortadaydı. Ya bu devasa, göz kamaştıran karanlıkta yaşayacak bir diyar bulacaktık ya da bu karanlık bilinmezliklerde ölerek hiçlikteki yerimizi alacaktık. Her seyahat ve her keşfedilen diyar kimilerimiz için bir umut olmaktan çıkmış işkenceye dönüşmüştü. 
Evrende geçirdiğim seyahatler boyunca artık 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çoğu şeye emin olamıyordum. Diyardaki felaketler gerçekten bilimin ve doğanın bir sonucu muydu yoksa planlanmış bir katliam mıydı? Yaşamla ölüm arasındaki o karanlık boşlukta doğru bir cevap bulmak her an zorlaşıyordu. Neyin doğru neyin yanlış olduğu bile iç içe girmişti. Kimileri yaşamak için bazılarımızın fedakarlık etmesi gerektiğini savunurken kimilerinin ödediği bu bedel fedakarlıktan çok daha ötesiydi. 

Nihayet daha sonraları kabuslarımı süsleyecek fakat ilk zamanlar en güzel rüyalarımın bir parçası olan o diyara ulaştık. Buraya bizler “Pitulas” adını vermiştik. Burada ilk kez değişik yaşam formlarıyla karşılaşmıştık ve bize karşı hiç de saldırgan olmayan bir tutum sergilemişlerdi. Yine de görev oldukça belliydi; güvenlikten emin olunana dek hiçbir bilgi iletilmeyecekti. 

Onlarla iletişim kurmak başlarda kolay olmamıştı ama yardımsever yapıları ile bu engeli çok çabuk aşmayı başarmıştık. 
Derileri bizim diyarın toprakları kadar koyu 


ve gerçekdışı görünüyordu. Dış görünüşleri 


ve iskelet yapılarını okendimizinkiyle karşılaştırdığımızda Oo bariz benzerlikler görüyorduk. o Yıllarca evrende tanrısal 


güdülerle yaşamış bizler için bu gerçeküstü bir tecrübeydi. 

Her şeyin yolunda gidiyor olması içimizdeki umut tohumlarını yeniden filizlendirmişti. 
Bir kısmı için bu filizler oldukça güçsüz ve kusurluydu. Yine de yaşamak için bir diyar bulmuş olmakla yetinebiliyorduk. 

Uzun süreler boyunca onlara bildiklerimizden birçok şey öğrettik. Bizler de onlardan birçok şey öğrendik ve kısa sürede iki farklı yaşam 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formu olarak uyumu yakalamıştık. Fakat... O büyük şanssızlık gününde gökler bile karanlık bulutlarla kaplanmıştı. 

Kendilerine “Maya” diyen bu diyar halkını, kendi odiyarımızdan gelen bir doğrultusunda katlettik. Daha ileri gelenler ve üst sınıflar onları acımadan 


talimat doğrusu 


katletmişti. Ve bir kez daha teknolojimizin vahşi yüzüyle sarsılmıştım. Bizler yaşamayı hakedenbirtürolamayacakkadaracımasızdık. 
Kendimize olan acımasızlığımızdan daha fazlası da başka yaşam formları için geçerliydi. 
Bizler evrendeki en tehlikeli teknolojileri “dış dünyalılar” idik. Geçmişimiz çok geçmeden 


bulmuş Mayalıların deyimine göre 


bu yaşam formlarına yaptığı eziyeti unutacak ve yeni bir yaşam formu bulmakla övünecekti. 
O gördüğüm katliamın izlerini bir hiçlik olsam bile unutabileceğimi sanmıyorum. 
Yüzyıllar sonra bile yaşayacak olan hafızam türüme bu katliamın dehşetinden bahsedecek ve hatıralarım bile acı içinde varlıklarını sürdürmeye devam edecek. 

Katliamın bizde bıraktığı çarpıcı etkiden kurtulmaya çalışırken çoktan diğer bir geminin bulduğu başka bir diyara yolculuğa çıkmıştık. Çok geçmeden bu yeni diyarın Pitulas diyarının hemen yakınında olduğunu anladım. Geriye kalanlarımız da diyara ulaştığında birlik yeni kararlar almaya devam etti. Bunlardan benim için en katlanılmaz olanı ise şüphesiz Pitulas gezegeninin sürekli gözetlenecek ve gerekli durumlarda tereddüt edilmeden müdahale edilecek olmasıydı. 
Ve bizler yine egomuzun ışığında kendimizi tanrılaşmaya çok çabuk adamıştık. 

Son 


Galip Tekin 
1958 - 2017 


Kanlri ÖZEL'in Zihninden 
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Burak FEDAKAR £ 


Mavi Perinin Peşinde 


Androldlerin Ruhuna 
Dokunan Temalar 


A.I. Artificial İntelliyence 
John Williams 


Karbon bazlı androidler olarak insanoğlu yaklaşık yedi bın yullk yazılı serüveni boyunda kendi türünü üstün gördü ve üstünlüğü kanıdamak adına yaptıkları tarih sayfalarında hâlâ ibrede okunmaya devam ediyor. Din ie harmanlayıp desteklediği üstünlük vasfını yaratıcılık anlamında da taçlandırmak adına kendi zekâsından daha ileri akılları oluşturmak ıçın günümüzde doludizgin ve bıraz da kontrolsüz bir hızla ilerliyor. Artık yapay zekâ olarak adlandırdığımız şımdilık zararsız ve bizlerin işlerini kolaylaştırır gibi görünen bu makineler günün birinde kendi kararlarını vermeye başladıklarında, tozpembe bir dünya hayalıni kenara bırakmak ve belki de hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalabılıriz. Pozitif yönden bakılacak olursa tam tersi de olabilir, belki de hep birlikte mutlu mesut yaşar gideriz! 


tanley Kubrick kuşkusuz sinema tarihinin S en önemli ve en başarılı yönetmenlerinden biri. Çektiği film sayısının azlığını düşünürsek, muazzam yeteneğini ve dehasını bu kadar az çalışmayla nasıl kanıtladığını biraz daha iyi anlayabiliriz. Bilim Kurgu sinemasında olarak (o kabul edilen 1968 yapımı 2001: A Space Odyssey 


mihenk taşlarından biri filmiyle türü A kategorisine taşıyan efsane isim ölmeden önce son bir proje üzerinde çalışıyordu ve bunu gerçekleştirmek için sinema sektörünün özellikle teknik ve efekt açısından yetersiz olduğunu düşünüyordu. 
Yapay zekâ üzerine kafasında tasarladığı hikâyeyi hayata geçirmek adına karar vermesi için, bir başka dâhi yönetmen olan Steven Spielberg imzalı 1993 yapımı Jurassic Park filmini görmesi yeterli olmuştu. 1999 yılında aramızdan ayrılana kadar hayalindeki filmin hazırlıklarını sürdüren Kubrick, son rüyasını gerçekleştiremeden öldükten sonra devreye Spielberg'in girmesiyle proje yeniden ivme kazanır ve nihayetinde 2001 yılında Artificial Mmtelligence vizyona girer.'99 yapımıThe Sixth Sense filminin unutulmaz çocuk oyuncusu Haley Joel Osment'ın muhteşem oyunculuğu Jude 
Jigolo Robot performansıyla 


önderliğinde, Lawın unutulmaz karşımızda göz kamaştıran ve her karesinde Spielberg dokunuşunu hissettiğimiz kadar Kubrick havasını da soluduğunuz bir yapım vardır. 
Olumlu eleştiriler yanında pek çok olumsuz eleştiri de alan filmin ilerleyen yıllarda türün klasikleri arasında kabul edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Döneminin en iyi efektlerini barındıran ve bugün bile sırıtmayan Yapay 


Zekâ, bu tür adına yapılmış türdeşlerinin 


aksine her ne kadar bizim deyimimizle gerçek bir ruha sahip olmasalar da ezilen bir sınıfı hicvediyor ve aksiyon yerine aşırı duygusal havasıyla farklı bir yere konulmayı hak ediyor. 
Film boyunca Spielberg'in neredeyse tüm eserlerinin gözü olan Janusz Kaminski'nin buğulu görüntüleri eşliğinde adeta bir peri masalının içinde hissediyoruz kendimizi. 


Rengârenk bir dünyanın içinde, tüm acımasızlıkların yaşandığı, katı duyguların hâkim olduğu bir çeşninin içine dâhil oluyoruz. 
Bu noktadan itibaren duygu yoğunluğumuzu üst katmanlara taşıma konusunda yardımcı olması için efsane besteci John Williams 


devreye giriyor ve unutulmaz besteleriyle 


kulaklarımız ziyafet çekiyor. 


rtificial (Intelligence 2001 yılında Acme girdiğinde, izlediğim ilk anda sevmiştim. Sonradan “Aslında iyi filmmiş,” diyenler kategorisinde olmadım hiç. Bilim kurgu sinemasının kesinlikle göz ardı edilemeyecek filmlerinden biri olan Yapay Zekâ'nın o dönemde belki de bu kadar fazla olumsuz eleştiri almasının sebebini, yapımda Kubrick 


isteyenlerin uğradığı hayal kırıklığı olarak 


etkisini daha fazla hissetmek 


görüyorum. Ogün,filmi Kubricketkisi üzerinde 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durmadan, açıkçası daha fazla sevdiğim Spielberg etkisinin rüzgârını arkama alarak keyifle izlediğimi net olarak hatırlıyorum. 
Bilim kurgunun artık tüm katmanlarına dâhil olduğum yıllarda ne bulursam tüketiyordum. 
Kitap, sinema ve BK türüne uygun ne varsa hayatımın içindeydi. Filmin benim için belki de en önemli hatırası, o yıl İskenderun'da askerlik yaptığım döneme denk gelmesi ve izne çıktığımda ilçenin tek sinemasına heyecanla gidiş anımdı. Bulunduğum yer itibariyle, hareket imkânımın kısıtlı olduğunu düşünürsek, Yapay Zekâ o dönemde bana ilaç gibi gelmişti. Filme olan ilgimin yanında aslında John Williams'ın müziklerini daha fazla merak ettiğimi itiraf etmem gerek. İlk dinleyişten itibaren Where Dreams Are Born parçasındaki aryayla tüylerimin diken diken olmasını sağlayan, müzik konusunda yirminci yüzyılın dehası olan Williams'ın önünde bir kez daha saygıyla eğilmiş ve tür olarak Film Müziklerine tüm hayatımı adamama öncü olan efsaneye bir kez daha hayran kalmıştım. 
Aynı parçayı For Always adıyla seslendiren Lara Fabian ve Josh Groban ile müziklerden aldığım haz adeta katmerlenmişti. İstanbul'a döndüğümde hiç vakit kaybetmeden albümü arşivime dâhil etmiştim. Filmi ilerleyen yıllarda iki defa daha izlemiş ve her seyredişte farklı bir tat almıştım. Müzikler her yeni dinleyişte kafama daha fazla oturmuştu ve bu çalışma bestecinin en iyi çalışmalarından ilk on içine girmese de kulaklarımda ve zihnimde daimi yerini almıştı. 
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DM Yüzyılın sonlarında Dünya küresel 


birlikte kıyı tamamını kaybetmiştir ve nüfus önemli 


ısınmayla şehirlerinin ölçüde azalmıştır. Mecha adında duyguları ve düşünceleri taklit etme yeteneğine sahip robotlar insanların emrindedir ve bu konuda uzman bir mucit kendi öz varlığından haberdar yeni tür robotları üretmeye başlamıştır. 
Küçük bir çocuk olarak üretilen David (Haley Joel Osment) bu türün örneklerinden biridir. 
Özellikle çocuksuz aileler için mükemmel bir evlat olma yeteneğiyle donatılan bu robotlardan biri olan David kendisini satın alan ailenin yanında evin gerçek bir üyesi gibi hareket etmeye başlar. İlk başlarda evin annesi Monica, David konusunda çekimser kalsa da onun varlığını iyice benimser. 
Ancak ailenin hasta olan gerçek bir oğulları vardır ve Martin'in hastalığı aniden düzelir. 
Martin'in geri dönmesi kıskançlık krizlerini de beraberinde getirir ve istenmeyen bir kazanın meydana gelmesinin ardından aile David'i imha işlemlerinin yapılması amacıyla fabrikaya götürmeye karar verir. Monica, David'i imha işlemi için götürürken yolda fikir değiştirir ve David'i ormanlık alana bırakarak uzaklaşır. Bu andan itibaren, David, 


cinayetten aranan zevk robotu Jigolo Joe (Jude Law) ile hem hayatta kalma mücadelesi verecek hem de kendisini gerçek bir çocuğa çevirmesi için Pinokyo'nun maceralarından hatırladığı mavi periyi bulmak için yollara düşecektir. Başından sonuna kadar duygu yoğunluğunu bir an olsun kaybetmeyen ve devamlı yükselten bir tempoyla ilerleyen, başarılı oyunculuklarıyla, Spielberg ve daimi ekibinin kusursuz yönetimiyle ve John Williams'ın duygu yoğunluğunu destekleyen başarılı müzikleriyle Yapay Zekâ bilim kurgu sinemasının şapka çıkartılacak eserlerinden biri hâline geliyor. 


John Towner Williams 


ohn Towner Williams, 08 Şubat 1932 
ii New York'ta dünyaya gelir. 
Babası ünlü caz ustası Johnny Williams ve annesi Amerikan Olimpiyat Takımının ve sinema dünyasının unutulmaz su perisi Esther Williams'dır. Müzik, John'un hayatının daha küçük yaştan itibaren bir parçası olmuştur. 
Yedi yaşından itibaren piyano dersleri almaya başlamış, kısa sürede trombon, trompet ve 
1948 yılına 
gelindiğinde ailece Los Angeles'a taşınırlar. 


klarnet çalmayı öğrenmiştir. 


Bu tarihten sonra babası özellikle film müziği orkestralarında çalışmaya başlar. John Lise 


grubunda çalar ve besteler yapar. UCLA'da piyano ve kompozisyon dersleri alır. Piyanist Bobby Van Eps'den özel eğitim alan Williams ilk ciddi piyano sonatını 19 yaşında besteler. 


Esther Williams (Su Perisi) 


Johnny Williams (solda) 


952 yılında Birleşik Devletler Hava 
İ Kuvvetleri'ne atanır ve görev gezisinin bir parçası olarak hizmet bantları için müzik 
1954 yılında terhis 


olmasının ardından, Julliard Müzik Okulu'nda 


düzenlemeye başlar. 


Rosina Lhevinne'nin piyano öğrencisi olarak bir yıl geçirdikten sonra New York'taki kalış süresince çeşitli gece kulüplerinde caz piyanisti olarak çalışır. Daha sonra, vokalist Vic Damone'ye eşlik eder. Efsane besteci Alfred Newman'la çalışır ve babasının o Hollywood'daki 
Morris Stoloffrun Columbia Pictures personel 


zamanki üyesi olduğu 


orkestrasında piyanist olarak yer alır. 
Orkestrasyon yeteneği keşfedilen Williams, tanınmış stüdyo bestecileri tarafından bu yönde çalışması için cesaretlendirilmiştir. Bu arada, ciddi müzik çalışmalarını Hollywood'da Arthur Olaf Anderson ve ünlü İtalyan besteci Mario Castelnuovo-Tedesco ile sürdürmeye 


devam eder. 
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1960'da Televizyon dizileriyle score müzik dünyasına ilk adımını atan Williams, efsane olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye başlamıştır. Müzikal açıdan çok yönlülüğü nedeniyle pek çok farklı ödül kazanmaya başlar. Caz kombinasyonları, dans grupları ve senfoni toplulukları için müzikler yazar. 
1950'lerin sonundan başlayarak Williams'ın televizyon kariyeri iyice hız kazanır. Dedektif serisi Johnny Staccato'da caz piyanisti olarak görünür. “M-Sguad”, “Wagon Train” ve “Chrysler Theatre” gibi şovlar için müzik besteler ve nihayet 1974'te genç yönetmen Steven Oo Spielberg'le (oyolları (o Sugarland Express'de kesişir ve bugüne kadar devam eden efsanevi bir ortaklık da başlamış olur. 
Earthguake, The 


Poseidon Adventure, Black Sunday ve The 


The Towering Inferno, 


Fury gibi son derece popüler felaket ve korku filmlerinin ardından Williams Hollywood'un en tanınmış isimlerinden biri hâline gelmeye başlar. 


özellikle inanılmaz 
İlk 
Oscar ödülünü, uyarlama müzik dalında 


1970'lerin ortasından itibaren 


Spielberg'le çalıştığı filmlerle 


bir hızla kariyer tırmanışına geçer. 


1973 yılında Damdaki Kemancı filmiyle 
kazanır. 1975 yılında, Spielberg'in dehasını konuşturduğu Jaws filmine yaptığı belki de tüm zamanların en ürkütücü bestesiyle ikinci Oscar heykelciğini kazanır. 1977 yılına geldiğimizde Dünya sinema tarihinin en muazzam fenomenlerinden biri olan George Lucas harikası Star Wars'la üçüncü heykelciği kazanması hiç de zor olmaz. 1982 yılına kadar dinen Oscar fırtınası, Spielberg klasiği E.T. ile yine canlanır ve besteci dördüncü kez ödülü kazanmayı başarır. 1994 yılına kadar yaşanan suskunluğun ardından yine bir Spielberg klasiği olan Schindler's List ile beşinci ve şimdilik son ödülüne uzanan besteci aynı zamanda Oscar'a en fazla aday gösterilen isim olma ünvanını da elinde bulundurmaktadır. 


Joln Williams- Steven Spielberg 


990'lardan itibaren her zaman olduğu İ siyi Spielberg filmlerinin müziklerini bestelemeye devam ederken pek çok farklı yapımın da müziklerine el atan sanatçı 2000'li da 


getirdiği yorgunlukla beraber gözle görülür 


yıllardan itibaren yaşının bir biçimde çalışmalarını azaltır. Besteci 
2015 yılı itibariyle Disney'in yeniden ivme 


kazandırdığı Star Wars serisi için Londra 


Senfoni Orkestrasının başına tekrar geçmiş ve yeni filmler için müzik yazmaya başlamıştır. 
2019 yılına kadar çıkacak iki Star Wars filmine 
daha albüm hazırlayacak olan usta besteci anlaşılan muadillerinin aksine yaşı ne olursa olsun çalışmaya ve üretmeye devam edecek gibi görünüyor. 


ılllams, bestelediği soundtrack'lerin 

kayıtlarının yanı sıra, aynı zamanda orkestra düzenlemelerini de yapmıştır ve yıllar geçtikçe Atlanta, Dallas gibi şehirlerin senfonik orkestralarıyla klasik müzik yapmak için şef olarak anlaşmalar imzalamıştır. 
1980'de Boston Senfoni Orkestrası yönetimi, John Williams dokuzuncu şefi olmasıiçin üçyıllık bir sözleşme 


ile Boston Popsun on 


imzaladığını açıklamış ve çoğunlukça, hiç kimsenin saygıdeğer Arthur Fiedler'in yerini alamayacağı düşüncesi genel bir kabul görmüş olsa da, John Williams seçimi coşku 


ile karşılanmıştır. 


Sinema ve televizyon çalışmalarına ek olarak, Williams ciddi bir besteci olarak yirminci yüzyıla damgasını vurmuştur. 
Score çalışmaları dışında onlarca senfoni besteleyen sanatçı, Yaz ve Kış Olimpiyatları gibi pek çok spor organizasyonu içinde yer almış ve unutulmaz bestelerle kariyerine yeni başarılar eklemiştir. Sanat yaşamı boyunca neredeyse tek bir boş yılı bırakın boş ayı bile olmayan ve hiç durmadan kalite üreten, sadece çağdaş dönemin değil, sanat tarihinin en başarılı bestecilerinden biri olmuştur ve bu konumu sonuna kadar da hak etmiştir. Uzun yıllar Hollywood Film Müziği Bestecileri derneğinin başkanlığını da yürüten Williams, 
ilk eşini kanserden kaybettikten sonra 1980 
yılında evlendiği ikinci eşi iç mimar ve fotoğrafçı Samantha Winslow ile Boston'da yaşamaktadır. İki oğlu ve bir kızı olan besteci, müzik çalışmalarından uzak kalmamak için Güney Californiaile bağlarını hâlâ sıkıtutmaya devam ederken, çoğunlukla yakın dostlarıyla beraber zaman geçiriyor ve üretkenliğini hâlâ 


sürdürüyor. 


John Williams 50 Akademi Ödülüne aday gösterilip 5 tane ödüle layık görülmüştür. 
Ayrıca 6 Emmy Ödülü adaylığından 3; 25 
Altın Küre Ödülü adaylığından 4; 63 Grammy Ödülü adaylığından 21 tanesini kazanmıştır. 
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Ibüm 2001 yılında filmin gösterime girdiği A piyasayaçıkmıştır. Lara FabianveJosh Groban gibi iki önemli sanatçının yer aldığı, Williams'ın alışılmış besteleriyle bezediği albüm Oscar, Golden Globe ve Grammy ödüllerine aday gösterilmiştir. Albüm piyasaya sürüldüğünde 13 parçadan oluşuyordu ve müziklerin tamamını içermiyordu. Yapımcı şirket Akademi üyelerine filmin içerisinde yer alan bütün parçaların olduğu ekstra bir albüm hazırlayıp göndermiştir. Ancak bir şekilde albüm piyasaya sızmış ve farklı zamanlarda yayınlamıştır. 2015 yılına geldiğimizde La-La-Land Records tarafından 3 cd'den oluşan resmi bir albüm piyasaya sürülmüş ve farklı çeşitte albüm karışıklığı sonlanmıştır. 
Albüm boyunca tipik Williams çıkışlarını ve kendisinin yaylıları kullanma konusundaki ustalığını oOsonuna kadar hissettiğiniz, duygusal yüklemesi üst seviyede bir çalışma Yapay Zekâ filminin besteleri ve özellikle For Always parçası hislerin tavan yaptığı kalitede bir çalışma olarak kulaklarımızda hiç gitmemek üzere yerini alıyor! 1974 Yılında Sugarland Express ile başlayan Spielberg ve Williams ortaklığının yirmi yedinci yılına rastlayan film ikilinin bugün de devam eden ortaklığının en önemli çalışmalarından biri. 
Her ortamda Williams'a olan hayranlığını dile getiren Spielberg, bugün dâhi yönetmen unvanını kazandıysa eğer, bu başarıda Williams'ın filmleri için yapmış olduğu unutulmaz bestelerin de payı olduğunu göz ardı etmemek gerekliliği fazlasıyla kabul gören bir gerçekliktir. 
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ARTIFICIAL INTELLİGENCE 


| Conduct 


JOHN WILLTAMS 


osed al 


The Mecha World 


Geleceğin dünyasındayız ve orkestra yaylılar 


önderliğinde hafif bir giriş yapıyor. Bu dünyayı tanımaya çalışırken, Agitato (hızlı, sarsıntılı, heyecanlı) bir tempoda ilerliyor parça ve yükselerek temposunu zirveye doğru ulaştırıyor. Yarıya ulaştığımızda tempo hafifliyor ve adagio (yavaş tempo) geçişle bütün enstrümanların beraber hareket etmesiyle dingin bir tempoyla devam ediyor ve iyice yavaşlayarak sona eriyor. 


Abondoned in the Woods Hide and Seek 


Filmin en can alıcı bölümlerinden birindeyiz. 
Star Wars etkileri içeren bir parçanın içindeyiz. Nefesliler oyaylıların eşliğinde Agitato tempoda ilerliyor ve parça devamlı yükselen temposunu sonuna kadar devam ettiriyor. Williams'ın kendine has yoğun yaylı enstrüman kullanımı burada zirveye ulaşıyor ve albümün gerilim dozu en yüksek parçasını dinliyoruz. Monica'nın David'i imha edilmesi için geri götürürken vazgeçip David'i ormana bıraktığı sahne duygusal açıdan çok sert ve şok edici, beste bu sahnenin etkisini en iyi şekilde hissettiriyor! 


Davidin ormanda karşılaştığı birbirinden farklı replikalarla çevrelendiği anlardayız. 
Orkestra burada adagio tempoyla ilerliyor. 


Atonal temposunu sürdüren parçanın ortasında çok kısa da olsa koro devreye giriyor ve orkestra tekrar hâkimiyeti 


alarak temposunu değiştirmeden ilerleyip sonlanıyor. 


Bir anneye ve çocuğuna odaklanıyoruz. 
Monica ve David'in bir gününü izliyoruz. Ev içinde oynadıkları saklambaç ve Monica'nın David'e alışma süreci. Adagio başlangıç yapan orkestra dingin bir tempoda ilerliyor. İniş ve çıkışların yaşandığı anlardan sıyrılıp huzur veren bir tempoya büründüğünde piyanonun etkileyici osesine yaylıların ve Zzillerin karışmasıyla birlikte keyifle dinlenen bir beste kalıyor geriye. 


For Always 


Albümün dinamosu olan parçayı dinliyoruz. 
Lara Fabianın muhteşem sesinden içe işleyen mükemmel bir beste. İnsanı içine alan parça filmin bütününe yayılan o yoğun hüznü kulaklara büyük bir başarıyla iletiyor. 
Fabian'ın ruha işleyen sesiyle her saniyesi dolu dolu bir parça For Always! 
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Cybertronics 


Mechaların hayat bulduğu yerdeyiz. Profesör Hobby (William Hurt) ve ekibiyle tanışıyoruz. 
Aslında filmin hemen başında olan bir sahne ve profesör hararetli bir şekilde ekibine yeni tasarladıkları duygulara gerçek tepkiler veren robotlardan bahsediyor. Enteresan bir beste dinliyoruz aslında burada. Atonal ve tamamen yaylıların hâkim olduğu, başından sonuna kadar adagio tempoda ilerleyen bestenin enteresanlığı, Stanley Kubrick'in 2001: A Space Odyssey filminde kullandığı Aram Khachaturian'ın, Gayane Ballet Suite eseriyle çok benzerlik göstermesi. Ufak tefek nota değişimlerinin olduğu parça bence bestecinin bilerek yaptığı ve bir nevi saygı niteliği taşıyan, gerçekten etkileyici bir çalışması olarak kulaklarda yer ediyor. 


The Moon Rising 


Albümün en hareketli parçasını dinliyoruz. 
Eskimiş robotların et pazarına düşmemek 


adına avcılardan kaçtıkları bölüm! David 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ve Joe da kaçanlar arasında ve nihayetinde yakalanmaktan kurtulamıyorlar. Hızlı bir giriş yapan beste çok kısa süreliğine pop müzik hâline bürünüp tekrar orkestrayla birleşiyor. 
Ağırlaşan ve gerilim düzeyi bir anda yükselen tempo yeniden yaylılar eşliğinde hızlanıyor ve nefeslilerle vurmalı enstrümanlar eşliğinde nihayetleniyor. 


Stored Memories And 
Monica's Theme 


Hüzünlü insan sesleri sarıyor kulağımızı! 
Albümün en uzun parçasını dinliyoruz. 
İki bin yıl sonrasında buzlara gömülmüş dünyada insanlardan geriye kalan ileri teknoloji robotların, David'i buzullar altında keşfettikleri 


anlara tanıklık ediyoruz. David'in tek isteği 


ve yeniden canlandırdıkları olan gerçek bir çocuğa dönüşüp annesine kavuşma hayali hâlâ çok canlı ve dileğinin yerine gelmesi adına robotların devreye girdiği ve filmin en fazla duygu yükünü barındıran bölümünü izliyoruz. İnsan seslerini takiben adagio tonlarda orkestra devreye giriyor. Tek bir nota üzerinde ilerleyen parça, ana temaya bağlantı yapıyor. For Always burada piyano eşliğinde bizleri sahnenin iyice içine çekiyor. 


David ve Monica'nın tek bir günde yaşadıkları bütün bir ömre bedel birlikteliklerini perdeden kulaklara yansıtan ve göz pınarlarında minik gözyaşları oluşmasına sebep olan vurucu bir beste. Ana tema eşliğinde ilerleyen parçaya katılan sopranonun sesi ve etkileyici çıkışı doruk noktasına taşıyor notaları. Olağanüstü günün sonunda Monica bir daha uyanmamak üzere sonsuzluk uykusuna dalarken, oğlu David yanında elini tutuyor ve ilk defa o da uykuya dalıyor keşfettiği huzur duygusuyla sonsuza dek! 


Where Dreams Are Born 


Ana temanın etkisini tüm gücüyle hissettirdiği muhteşem parça! Sopranonun gözlerinizi 


kapattığınızda sizi bambaşka dünyalara götürdüğü rüya gibi bir beste. İnsan sesinin var olan en güzel ve etkileyici enstrüman olduğunun gerçek bir kanıtı! For Always sözsüz haliyle, orkestranın eşliğinde o eşsiz enstrüman olan insan sesinin büyüleyici atmosferinde kulaklara çektirdiği ziyafetin 


ardından hiç istemesek de sonlanıyor. 


Rouge City 


Zevk ve sefa şehrindeyiz. Mavi perinin nerede 


olduğunu şehirdeki Doktor Know'a sormak için yollara düşen David'in, oyuncak ayı Teddy'nin ve Jigolo Joe'nun zevkler şehrine seyahatini izliyoruz. Orkestra, Monica'nın David'i ormana bıraktığında çalan parçayla giriş yapıyor ve hemen akabinde Rouge City yolunda ilerleyen kahramanlarımızın rengârenk şehirdeki gezilerine odaklanıyoruz. 
Agile (çabuk, çevik) tonda ilerleyen orkestra şehre giriş anında temposunu hiç düşürmeden 


ve sonuna kadar hızını kaybetmeden ilerliyor. 


şi ği as p pi 


The Search For The Blue 
Fairy 


David, Mavi Perinin peşinden Manhattan'a kadar geliyor. Küresel ısınma yüzünden sular altında kalan New York şehrindeyiz 


www yerlihilimkurgu.com 


55 


56 


ve (o kahramanlarımız oORouge City'den kaçtıkları amfibikopterle geldikleri şehirde Cybertronics'in merkezini buluyorlar ve Profesör Hobby'den öğrendiği gerçeklerle yüzleşen David'in amfibikopterle kaçtığı, okyanus altında bulduğu lunaparkta Mavi Periyle karşılaştığı ve ondan kendisini gerçek bir çocuk yapmasını dilediği sahneleri izliyoruz. Orkestranın ağır bir tonda giriş yaptığı beste, okyanusun altında çürüyen New York şehrinin görüntüleri eşliğinde hafif gerilimli bir halde ilerliyor. David'in Mavi Peri heykelini bulmasıyla birlikte beste tonlarını tamamen değiştirerek sopranonun devreye girmesiyle umut dolu bir havaya bürünüyor. 
David heykelin önünde amfibikopterin üstüne devrilen dönme dolabın altına sıkışmasıyla birlikte hiç durmadan Mavi Periden kendisini gerçek bir çocuğa çevirmesini isterken, o muhteşem ses tonunun umut havasından yavaşça ümitsizliğe dönmeye başladığı anlarla hüzne çevrilmesini dinleyen kulaklar, parçanın sonuna gelindiğinde ister istemez 


yoğun duygu geçişlerinin etkisi altında kalıyor. 


Albümün sonuna yaklaşırken piyano eşliğinde 


ana temayı dinliyoruz. Bütün filmin adeta gözlerimizin önünden geçtiği, duyguların 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birbirine değdiği ve karıştığı anlar bunlar. 
Özellikle son sahnenin çarpıcı ayrıntıları eşliğinde ilerleyen orkestra ana tema sonrası kontrolü ele alıyor ve bütün enstrümanların arz-ı endam ettiği, duygu yoğunluğu bol parça piyanonun tekrar devreye girip ana temayı sürdürmesiyle zirve noktaya ulaşıyor. 
Son notalar beynimize işlerken, piyanonun tuşları son kez vururken, bir anne ve oğlunun sonsuzluğa uzanan hiç bitmeyecek sevgilerine tanıklık ediyoruz buğulu gözlerle ve biliyoruz ki ne kadar fazla teknolojiye, ne kadar fazla bilgiye sahip olsak da, evrenin merkezinde var olan gerçekliğin “saf sevgi” olduğunu net bir 


şekilde görüyoruz! 


For Always 


Kapanış parçası, Lara Fabian ve Josh Groban düetiyle bir kez daha bizleri ana temanın o eşsiz dinginliğine ve hüznüne götürüyor. 
İki muhteşem ses eşliğinde dinlediğimiz ve Williams'ın kariyerinde bestelediği en hüzünlü çalışmalardan birini sadece beynimize değil kalplerimize de işleyerek dinliyoruz ve üzerimizde bıraktığı o yoğun ve insan gibi 


hissettiren duygularla albümü bitiriyoruz! 


ohn Williams, albümlerinde her türlü 


duygu yoğunluğunu dinleyiciye başarılı bir biçimde yansıtan ender bestecilerden olmuştur daima. Star Wars'da her karaktere uygun temaları onların yapısını yansıtır, adeta bir kimlik gibi yapışır üstlerine. E.T.'de çocuksu bir duygusallık hâkimdir melodide. 
Always'de derin bir aşkın izlerine rastlarsınız. 
Sabrina'da piyanonun tuşları, ulaşılmaz gibi görünen ama sonunda mümkün olan bir aşkın gelişini haber verir. Schindler's List o kadar hüzün yüklüdür ki, adeta boğazınıza bir viyolininden ruhunuza işler adeta notalar. 


yumru oturur, İtzhak Perlman'ın Indiana Jones'da, Marion ve Indie'nin aşk teması aksiyonun ortasında duygu yükler benliğinize. Hook'da Peter Pan, asıl kimliğini hatırladığında You Are The Pan bestesi bulutların arasında uçurur bizi. Jaws'ın notaları çevrenizi sardığında tüyleriniz diken diken olur adeta. O bütün sanat yaşamı boyunca kendini adadığı mesleğini en iyi şekilde icra etmeyi bilmiş, dinleyicisine her daim saygılı, eserlerinde kaliteden asla taviz vermeyen disipliniyle gerçek anlamda büyük işler başarmış ve şimdiden tarihe geçmiş dâhi isimlerden biridir. 


N rtificial Intelligence, üstadın en iyialbümü eğil! Ancak filmin barındırdığı yoğun 


duyguları kulağa başarılı bir şekilde iletme görevini layığıyla yerine getiriyor. Albümün lokomotifi kuşkusuz For Always bestesi. 
Özellikle Where Dreams Are Born parçasında, besteyi arya olarak dinlerken, albümde kalite olarak zirveye ulaşıyorsunuz. Belli noktalarda Star Wars havasını çağrıştıran birkaç beste de barındırıyor albüm. Filmin gösterime girdiği tarih olan 2001 yılının ikinci Star Wars üçlemesinin tam ortasına denk gelmesi bu benzerliği en iyi açıklayabilecek mazeret olur sanırım. Bestecinin orkestra yönetimi her zamanki bildik kusursuzluğunda, yoğun yaylı ve destekleyici nefesli enstrümanların kullanımı her zamanki Williams klasiği olarak burada da çıkıyor karşımıza. Lara Fabian ve Josh Groban desteğiyle albüm başından sonuna kadar zevkle dinleniyor ve her zaman dediğimiz gibi, ana tema, akılda yer etme görevini başarıyla yerine getiriyor. 
Klasik müziğin yaşayan efsanesi Williams neredeyse ömürlük ortağıyla giriştiği bu işten de alnının akıyla çıkmasını başarıyor! Meraklı La-La-Land 
Records'un 2015 yılında piyasaya çıkardıkları 


koleksiyonculara (o tavsiyem, 


3 Cdlik versiyonu edinmeleri yönünde olur. 
Özellikle bu firmanın piyasaya çıkarttığı bütün 


www.yerlihilimkurgu.com 57 


58 


albümlere dikkat etmenizi tavsiye ederim. 
Varese Sarabande firmasının film müziği tekelini son yıllarda sağlam bir hamleyle yıkan, arşivlik malzemeler çıkartan kaliteli bir yayıncı. Arşivcilerin dikkatle izlemeleri 


yararlarına olur kesinlikle! 


onuç itibariyle, filmle uyumu mükemmel Sim ve sonuna kadar keyifle dinlenen, yürekleri yer yer hüzne boğmayı beceren bestelerin olduğu ve her müzikseverin arşivinde olmayı hak eden birinci sınıf kalitede bir albüm var karşımızda. Son olarak ana karakterimiz David'den gelsin kapanış 


sözleri; 


andıtell me every day a hundreditimesla she lovesjme! 


“Annem Martini seviyor çünkü o gerçek ve ben de gerçek olduğuma annem bana kitap okuyacak ve beni yatağıma yatıracak, bana şarkı söyleyecek ve ne dediğimi dinleyecek, bana sarılacak ve bana her gün, günde yüz kere beni sevdiğini söyleyecek!” 


Çeviri: Deniz Yörükoğlu 
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Mavı pernn tüm dileklermizi yerine gelireceği rengârenk bir gelecek sizlerle olsun sevgili dostlar. 


David is 11 years old. 
He weighs 60 pounds. 
He is 4 feet, 6 inches tall. 


He has brown hair. 


His love is real. 


But he is not. 
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Mehmet KARDAŞ 


Eliiya nın Çocukları 


TARİH: 39. Elifya Yılı 
YER: Bergin Kolonisi, Baba'nın Evi GÜNLÜK #245: Vasiyet 
00 
mrümün son günlerine geldiğimin farkındayım, belki de son günlük kaydımı yazıyorum. Gelecek nesiller için son bir kayıt, kökenlerinin neresi olduğunu bu gezegene ilk ayak basan babalarından öğrenmeleri için son bir fırsat. Anlatacaklarımı şimdiye kadar çok az evladımla paylaştım, saklamak için kendimce sebeplerim vardı. Ama artık nereden geldiğinizi öğrenme vakti geldi. 


Her şey bir cinayetle başladı. 
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Anneniz Elif hamileydi. İlk çocuğumuz... Daha altı aylık bir erkek. Adını bile koymuştuk: Bergin. oOÇocuk sahibi olmaya karar verdiğimizde, Elif onu kendi, doğal yollarla doğurmak istemişti. Dokuz ay karnında büyütecek, onunla yatıp kalkacak, her gün onu düşünerek gelişini dört gözle bekleyecekti. 
Yapay doğumun çok daha sağlıklı ve güvenli olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Ama ne çare. Anneniz bir şeyi kafasına koyduğu zaman onu yolundan çevirmek mümkün değildi. 
Hamileyken en azından işine ara vermesini söyledim ama sonucu tahmin edebilirsiniz. 


O lanet olay da 
Federasyondan organizasyonunda 


işteyken yaşanacaktı. 
bağımsız o bir Oo hayır çalışan Elifin, eziyet 


altındaki kolonilerden birinden yanına aldığı, ufak tefek bir gençti sonunu getiren. 
O gün iş çıkışı, EHlifle bir şeyler konuşmak için odasına girmiş, odadan yükselen çığlığın duyulmasıyla asıl niyeti anlaşılmıştı. Anneniz, kalbine saplı bir bıçakla oracıkta ölüvermişti. 
O adam bir bıçakla iki cana birden kıymıştı. 
Olanları öğrendiğimde... Onca yüzyıldan sonra, yüzlerce ışık yılı uzaktan bile hala nasıl acı verebilir bir anı? 


İçimde kabaran öfke ateşini hayal edebilirsiniz. 
Hiçbir şeyin önemi yoktu artık benim için, evrenin dipsiz karanlığında savrulan bir cesettim, tek görebildiğim, tek umursadığım alev gibi parıldayan bir intikam güneşiydi. 


Adamın evli olduğunu, bir oğlu olduğunu öğrendim. Önce babayı öldürecektim, Elifime yaptığı gibi bıçağı kalbine sokacaktım, sonrada oğlunu... Yaptım da. Tanıdıklarım sayesinde tutulduğu hücreye kadar girdim, bıçağı o alçak adamın kalbine sapladım. Son nefesini verirken, gözlerinin içine bakarak, oğlunu da Bergin'imi öldürdüğü gibi öldüreceğimi söyledim. Yapacaktım. 


Evlerine gittiğimde geceydi. Anne de, oğlu da uyuyordu. Yapabilirdim, o kadar kolaydı ki o savunmasız, hiçbir şeyden habersiz masum yavruyu öldürmek. Ama işte tam da bu sebepten bıçağı tutan ellerim donakalmıştı. Babaların suçunu oğullardan alırsam, o katilden ne farkım kalırdı? 
Gözlerim yaşlı, bıçak elimde, evden çıkarken tutuklandım. Bana söyledikleri şey, Elifi öldüren adamın da kolonilerdeki bir terörist grubun kurbanı olduğu, ailesi tehdit edildiği için bu işe zorlandığıydı. Bıçağı saplayan eli kesmiştim ama asıl emri verenler belki de asla bulunamayacaktı. 


Ne için olmuştu bu yaşananlar? Bir hiç uğruna mı? Her gün gözlerimi kapadığımda kendime aynı şeyi söylüyor, adamın hak ettiğini, adaletin yerine geldiğini fısıldıyor olsam da, yine de bir cinayetti. Boşuna alınan bir can. Şu an bile, ölüm döşeğimde, kana bulanmış ellerimdeki kızıl bıçağı, hışımla kalbine sapladığımda ne kadar kolayca kaburgalarının arasından geçtiğini, adamın gözlerindeki şaşkın ifadeyi, burnuma çalınan kan kokusunu hissedebiliyorum. Bir canı almak ne kadar da kolay, yeni bir can dünyaya getirmek ne kadar meşakkatli, onu koruyup kollamak ne kadar da zor ve bir o kadar tatlı. 


Sonunda olacakların farkındaydım, federasyonda adam öldürmenin cezası belliydi. Hapis gezegenlerinden birinde müebbet. Yıllarca yattım. Ne kadar sürdü bilmiyorum, dışarıda olan bitenleri takip etmiyor, kimseyle konuşmuyor, hapiste kendimi hapsediyordum. Kuruyup ölmeye yüz tutmuş bir ağaç için bunların ne önemi vardı ki? 


Sonra bir gün gezegene geldiler. Galaksinin en uzak köşelerine koloniler kuracak “gönüllüler” bulmak için. Federasyon popülasyonu giderek artıyordu, en yakın yaşanabilir gezegenlere çoktan koloni gemileri de gönderilmişti. 
Uzak koloni adayları için ise tam teşekküllü koloni gemileri riske edilemezdi. O yüzden, derin uykuda yüzyıllar sürecek yolculuklarla, yaşanabilir olma ihtimali olan uzak gezegenlere gönüllüleri gönderecek basit gemiler kullanılacaktı. Tek bir gönüllü, tek bir gemi, hedefe varınca bir yıl kadar yetecek erzak, birkaç yardımcı robot ve doğum tüplerinde, gelişmeye hazır, onlarca döllenmiş embriyo. 
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Gönüllü olmak istedim ama bir şartım vardı. Embriyolar, Elifle benim yıllar önce dondurttuğumuz döllenmiş yumurtalardan olmalıydı. Kabul etmediler tabii. Ağır yükümlü biri olarak pazarlık yapacak durumum olmadığının farkındaydım. Ama belli ki, program için yeterince gönüllü bulamamışlardı. Tekrar geldiklerinde, buna izin verileceğini fakat genetik çeşitliliğin korunabilmesi için embriyolarda genetik değişimlere gidileceğini söylediler. 


Kabul etmek zorundaydım. Tekrar Elifime dair bir şeyler görebilme arzusu hala her şeyden güçlüydü. 


Birkaç yıl süren eğitimden sonra uyutulup, galaksinin diğer bir ucuna yollandığımda artık yalnızdım. Tam iki yüz elli ışık yılı. 
Uyandığımda karşımda duran zümrüt yeşili bir küre. Capcanlı, yeni bir dünya ama anılarıma hiçbir şey olmamış gibi. Hala yalnızdım, hala Elifin saçlarının kokusu, ellerinin yumuşak dokunuşu, pamuk gibi gülüşü hatırımda... 
Ve intikam ateşiyle, eli mahkum bir kalbe sapladığım soğuk bıçak. 


Ama tam anlamıyla yalnızım denemezdi, değil mi? Siz vardınız. Büyütülmeyi bekleyen yüz elli embriyo ve Elifya adını verdiğim bu güzel gezegen. Yuvanız. 


İlk ekinleri ben ektim, ilk evi ben inşa ettim, ilk koloniyi ben kurdum. Sizleri, şimdilerde çalışmaz hale gelmiş bakıcı robotların da yardımıyla sırayla büyüttüm. Şimdi sizin çocuklarınızın bile çocukları var. 

Artık biliyorsunuz. 


Öyleyse, size vasiyetim şudur: Asla bir kardeşinizin canına kıymayın. Biri, bir 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sevdiğinizin canını alırsa, kısasla muamele etme hakkınız var. Ama aynı yoldan geçmiş babanız size diyor ki, affedin. Önce kendinizi affedin, sonra yapan kişi hatasını anladıysa onu. Kolay değil, biliyorum. Ama Elifya'nın huzuru için sözlerimi dinleyin, siz yine de affedin. Ondan sonra, onu bu koca gezegenin başka bir köşesine yerleşmesi için aranızdan sürün, ki ne huzurunuz bozulsun, ne de evlatlarımdan birinin daha canına kıyılmış olsun. 


Kaçınılmaz olan bir şey daha var. İleride, başka insanlar, beni buraya gönderenler, Elifya'ya gelecekler. Sizden kendi kurallarına uymanızı, onlara boyun eğmenizi veya bazı değerlerinizden vazgeçmenizi isteyecekler. 
Onlara karşı koyun veya ne derlerse yapın demiyorum. Sadece bilge olun, sabredin ve birlikte karar verin. Unutmayın, bu gezegen yuvanız. Siz ne kadar kararlı olursanız, Elifya da o kadar yanınızda olur, siz ona ne kadar saygı duyarsanız, o da sizi o kadar korur. 
Ne de olsa burası onun gezegeni, annenizin. 
Öyleyse, anlattıklarımı kulak verin ve Elifya'nın ölmesine izin vermeyin. Çünkü siz onun çocuklarısınız! 


Son 


vel 


“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 
Sİ Kitapla Muhabbet 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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Mavi Sarmaşık 


Merve Yener Gö 


Endosimhiyoz 
Teorisi 


itokondri; Yunanca mitos (iplik) ve (tane) 
hücrenin 


khondrion sözcüklerinden 


türetilmiştir, enerji o ihtiyacını karşılayan, eritrositler hariç hemen hemen 


her ökaryot hücrede bulunan bir organeldir. 


Hücredeki sayıları doku tiplerine göre ve hücrenin enerji ihtiyacına (doğru orantılı) göre değişkenlik gösterir. e Büyüklükleri hücreden hücreye değişir. Çeşitli şekillerde mitokondriler 


olabilmelerine rağmen 


genellikle uzun ve oval bir görünümdedirler. 


Mitokondride sonucunda elde edilen enerjinin büyük bir 


gerçekleştirilen olaylar 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kısmı 


(©o95gibi) ATP (Adenin Trifosfat) 
Bu ATP'deki enerjili fosfat bağının sahip olduğu enerji, 


şeklinde tutulur. yüksek hem mitokondride hem de hücrenin diğer 


yerlerindeki gerekli olaylarda kullanılır. 


Mitokondriyal zar aynı hücre zarı gibidir. 
Fakat ondan farklı proteinden oluşan çift membranla çevrilidir. 


olarak fosfolipit ve 


Çift membran nedeniyle 4 farklı bölümden oluşur (Dış Membran - Membranlar arası 


alan - İç Membran - Matriks) 


Mitokondrilerin çekirdekten ayrı, bağımsız DNA'ları, ribozomları ve RNA'ları vardır. 


ATP döngüsü, üre ve keton cisimciklerin sentezi, 


Mitokondrinin; sentezi, sitrik asit yağ asit oksidasyonu, ısı üretimi, kalsiyum iyonlarının depolanması gibi daha bir çok 


görevi vardır. 
Peki Endosimbiyoz Teorisi nedir? 


Bilim insanları mitokondrinin bu bağımsız genoma sahip olması ve kendi kendine bölünebilme yeteneğinden dolayı bir meraka kapılmışlardır. Hücrelerin içerisindeki diğer organellerden farklı olan bu kazandıkları yetenek nereden gelmiştir? Bu ve benzeri soruların üzerine bilim insanları araştırmalar yapmaya başlamış ve bu teoriyi ortaya sürmüştür. Bunu kim ortaya atmış ve sebep Şimdi onlara 


olarak neyi göstermiştir? 


değinelim. 


883 yılında, Alman Botanikçi Andreas 
Mem çalışmalarında yeşil bitkilerdeki kloroplastların siyanobakterilerle benzerlikler gösterdiğini gözlemlemiş ve yeşil bitkilerin 


simbiyoz oOyaşamından ortaya çıktığını düşünmüş. Rus Botanikçi Konstantin Mereschkowski, Alman Botanikçinin 


çalışmalarından haberdar olmuş ve 1905 
yılında ilk kez Endosimbiyoz Teorisinden açıkça bahsetmiştir. 1920'lerde Ivan Wallin mitokondrilerin Oo endosimbiyoz Oo geçmişi hakkında düşünceleri geliştirmiş. Tabii her zamanki gibi başlangıçta bu hipotezler ciddiye alınmamış. Zaman geçip 1960'larda elektron mikroskobuyla yapılan koloroplastların ve siyanobkaterilerin daha detaylı kıyaslamaları ile plastitlerin ve mitokondrilerin kendi DNAarının 


olduğu keşfedilince, bizim 


endosimbiyoz yeniden gündeme gelmiş. 


Lynn Margulis tarafından Endosimbiyoz Hipotezi oluşturulmuş. Bu görüş Darwin'in rekabet ve kavgaya dayalı yaklaşımı yerine iş birliği ve ortak yaşamla evrimin sağlandığını esas alınmış. Dorion Sagan da aynı fikirde tabii. “Darwin'in doğal seçilime dayalı savı eksiktir!” diyorlar. 


Margulis'e göre, Eski Dünya'ya ait büyük bir hücre, bir bakteri hücresini yuttu, fakat sindiremedi. Bu iki hücre birbirleriyle uyum sağladı. Küçük hücre, büyük olandan gerekli besinleri temin ederek, ürettiği kimyasal enerjiyi de büyük olana iletti. Büyük hücre ürerken, küçük olan da üredi ve bunların ardından gelenler de aynı sistemi yaşattılar. 
Zaman içinde bu ortak yaşamı sürdüren hücre, kendine has özellikleri yitirerek daha çok büyük hücre için enerji temin etme görevini sürdürdü. Daha sonra da, yavaş yavaş mitokondriyi teşkil etti. 


devam edilen 


Çalışmalar 


ettikçe elde bulgularda da artış gözlendi. Destekleyen bulguları inceleyecek olursak: 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-Mitokondri ve plastitler ait oldukları hücreden farklı olan bir DNA taşırlar ve bu DNA dairsellik ve uzunluk açısından bakterilerinkine benzemektedir. 


-İki veya daha fazla katlı membranları vardır ve en içteki katman hücredeki diğer zarlardan bileşim açısından daha çok prokaryotik hücre zarına benzemektedir. 
Yeni plastit veya mitokondri oluşumu sadece ikiye bölünme işlemine benzer bir süreç sonunda olur. Bazı alglerde plastitler çeşitli kimyasallarla veya uzun süre güneş ışığı yokluğunda hücreye zarar vermeden yok edilebilmektedir. Bu durumdaki hücrelerde plastitler yeniden üretilememektedir. 


-Plastitlerin iç yapısı ve biyokimyası, örneğin, tilakolt ve klorofillerin varlığı, 


siyanobakterilerle büyük benzerlikler göstermektedir. Ökaryotik genom, bakteri ve plastitlerin filogenetik çözümlemeleri de 


gösteriyorkiplastitilerençoksiyanobakterilere 


yakındır. 
-DNA analizleri ve  filogenetik çözümlemeler hücresel DNA'nın plastit 


DNA'sından gelmiş olabilecek parçacıklar bulundurduğunu düşündürmektedir. 


-Hücre çekirdeği tarafından kodlanan bazı proteinler bu organellere transfer edilmektedir ve hem mitokondri hem de koloroplast genomu bakterilere kıyasla daha küçüktür. Bu da endosimbiyoz ilişkiyle konak hücreye olan bağımlılığın artması gerektiği görüşüyle örtüşmektedir. Organel genomlarındaki birçok gen ya kaybedilmiş ya da hücre çekirdeğine kaymıştır. 
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-Plastitler günümüzde birçok farklı protista türünde bulunmaktadır, bunlardan bazıları plastit bulundurmayan protista türleriyle yakın akrabalık göstermektedirler. 
Eğer plastitler kendiliğinden oluşsaydı bu olayın birçok kez yeniden tekrarlanması gerekirdi ve endosimbiyoz kuramı olmadan bu 


yakın türler arasındaki farklılıkları açıklamak 


kolay olmazdı. 

-Bu organellerin ribozomları bakterilerinki gibidir (705). 

-Mitokondri ve plastit kaynaklı 


proteinler, bakterlerde olduğu gibi başlangıç 


amino asidi olarak N-formilmetiyonin 


kullanmaktadır. 


Zaman geçtikçe bu listeye eklenen birçok bulgu oldu tabii ki. 


İkincil Endosimbiyoza gelecek olursak; birincil endosimbiyoz (bir organizmanın bir bakteriyi içine alması) ürünü olan canlının başka bir ökaryot organizma tarafından yutulmasıyla olur. İkincil endosimbiyoz canlılık tarihi boyunca ökaryotların gelişmesini sağlamıştır. 
Bunun haricinde üçüncül ve dördüncül 


endosimbiyozdan bahsetmek mümkün. 


Son yıllarda NASA'nın da finanse etmesi, desteklenen somut bulguların artması ve sınanabilir hale gelmesiyle Endosimbiyoz Teorisi merak konusu olmuştur. Tabii ki her teoriye olduğu gibi bu teoriye de karşıt tezler ortaya atan bilim insanları oluyor. Bilimin kuralı bu! Örneğin: Geçtiğimiz yıl mitokondri bulundurmayan ökaryot hücrenin keşfiyle soru işaretleri de beraberinde arttı. 


Sonucu hepimiz merak ediyoruz. Bakalım bilim insanlarının devam ettirdiği çalışmalar bizlere ne gösterecek. 


Bilimle ve güzellikle kalın... 
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Sezai ÖZDEN 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Bu sayıtaki listeyi; 2016-2017 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 


1.Bölüm 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor&gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Dünyalılar 
2016 


Kolektif Biİ:L İUMEKSYRB'U MU, DUNYALILAR 


Ölümsüz Öyküler 
2016 


Kolektif 
Rulıkurtaran 
2016 
KUBİLAYKAN YALÇIN 
Kubilayhan Yalçın 
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Maya 
2016 


Ş. YÜKSEL YILMAZ 
Ni 4 
v Vm 74 


$.Yüksel Yılmaz 
Tek Kişilik Firar 
2016 
Tevfik Uyar 
| bir parçacık 
Taner Güler sonsuzluk 


4 


taner.güler 
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Murat K. Beşiroğlu 


Levent Gaşka 
İki Dünya Arasında 
2016 
İKİ DÜNYA ARASINDA 
Nihan Sarı 
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Yüksek Doz Gelecek 
2017 


Kolektif 


? ye 
GELECEK DÜNDEN DAHA YAKIN, ŞİMDİDEN DAHA GERÇEK 
YÜK9EK 102 
GELECEK 


MaYa: Nesil 


Ş.Yüksel Yılmaz 


Somata Et Gezegeni 
2017 


AY KORUCULARI (Vigila ris) 1. Kitap 


ET GEZEGENİ 


Leveni Tuğrul 
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Gerçek 1.0 
2017 


Şükrü Soyılaş 
Işınlanma 
2017 
Necdet Genç 
Necilet Genç bekir Demirci 
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Dizi Öykü - Bölüm-3 


Arda TİPİ 


g 


Zamanın Gölyesi 


Seiji gözlerini henüz kırpamadan Leona'ya döndü, “Kimdi bu hasta doktor, hala hayatta mı?!” 


“Evet Seiji san, görevi yakından izlemek isteyen önemli bir destekçilerimizden biri olarak misafirimiz kendisi...” 


Salon bir anda karanlığa gömüldü. Ardından İlluyanka'da bir sorun olduğunu bildiren alarmın sesi duyuldu. Yedek enerji biriminin devreye girmesiyle salon tekrar aydınlandı. 
Doktor Atzel ve Albay Gökçen sorumlu oldukları yerlerinden kalkıp kapılara yöneldiler ancak 


birimlerin başına gitmek için güvenlik konsolu kilitlenmiş olduğu için kapılar çalışmıyordu. Atzel önce salonun yerleşikiletişim cihazıylailgili birimeulaşmaya çalıştı ancak onun da bağlantı kuramadığını gördü. Son çare olarak akıllı bilekliğiyle birimin başındaki yetkiliyi telefon hattından aradı. Yetkiliye ulaştığında ses oldukça parazitli geliyordu, yine de anladığı kadarıyla Metel'in vermeye başlamıştı. İlluyanka'nın yönetsel 


öngördüğü durum işaretlerini birimlerine erişilemiyordu. Yan birimler de aşırı yüklenmeden dolayı devre dışı kalmıştı. 


Henüz hayati bir sorun görünmüyordu. 
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Alcubierre sürücüsü ve reaktörün güvenliği 


manuel olarak sağlanıyordu. Pilotların yaşamsal göstergelerinde de bir sorun yoktu. 
En azından şimdilik.Atzel ve Gökçen kendi birimlerinden güç bela bilgi alırken, Seiji de yanıp sönen ışığın altında zırhla kaplı bond çantasının şifresini doğru girmeye çalışıyordu. Çantasını açtığında önündeki konsola yeni bir şifre daha girmek üzereydi ki durakladı. Sırasından kalktı ve boşta bulduğu bir saldalyeyi alarak görebildiği tüm güvenlik kameralarını parçaladı. Sırasına tekrar dönüp konsola gerekli şifreyi girdiğinde uydu bağlantısı yapacak anten kendiliğinden açıldı ve konumunu ayarladı. Bağlantının kurulduğuna emin olduktan sonra karşılıklı parolalar gönderildi. Son olarak da yaklaşık bir dakika süren bir kod yazımı gerçekleştirdi. 
Tüm bunların sonunda konsolun ekranındaki Dünya haritası üzerinde firmasına bağlı tüm üretim merkezleri kırmızı noktalar olarak yanıp sönmeye başladılar ve gönderilen “Proje Sonlandırma” emrinin teker teker hepsince onaylandığına dair ibareler belirdi. Seiji kendini oldukça hafiflemiş hissetti bir an. 
Ama o bir an kaybolup gitmedi, ayağa kalkıp 


ellerini başının üzerinde birleştirdiği an yanıp 


sönen halojen ampuller de normal yanmaya başladılar. Alarm sesi kesildi. Kapılar tekrar devreye girdi. Birşeylerin yoluna girdiğinden emindiler ama bunun tam olarak ne olduğunu da henüz açıklayamıyorlardı. Dışarı çıkmak isteyenler çıktılar, olan bitenden dolayı heyecana kapılmadıkları belli olanlar ise arkalarına yaslanıp gerindiler. Atzel de biraz temiz hava almak için kapıya doğru yönelmişti ki tabletine gelen yeni bir belgenin bildirim sinyalini duyup duraksadı. Midesinde hafifçe bir kasılma, göğsünde küçük bir çarpıntı hissettiama sonra derin bir nefes alıp terkettiği sırasına geri yürüdü. Terli elleriyle tabletinin ekranına dokunarak üzerinde 'Derin Uyku Takip Birimi” yazan yeni gelmiş dosyayı açtı. 
Açılan fotoğrafı tüm sıralara yolladı. Yeni fotoğrafı gören üyelerin gözleri hayranlıkla açılmıştı. Şaşkınlık yerini asıl hissedilmesi gereken duyguya bırakmaya başladığında herkesin yüzünde güçlü bir gülümseme belirdi. Yeni gelen resim, Gliese-C'nin iki aylı mavi göğünün arkaplanda olduğu turuncu yapraklı ağaç benzeri bir bitkinin bulanık görüntüsü olduğunu düşündürüyordu. Bunun iyiye işaret olduğuna emindiler. 


Seijinin muhtemelen hayatındaki en garip gündü bugün. Boşluğa bakan gözlerini ovuşturarak, gerçek mi yoksa düş mü, emin olamadığı o son dakikalardan uyanmaya çabaladı. Yaşamı boyunca katı mantıkçılıkla hareket eden bir insan olmuştu. Bu ona birçok şey kazandırmıştı şüphesiz. Ama kaybettiklerini engellemeye ya da geri getirmeye gücü yetmemişti. Yetebilseydi eğer, tek istediği, yıllar önce büyük Rio saldırısında yitirdiği eşi ve 


küçük kızını geri getirebilmek olurdu. Kimbilir, belki mantık da hükmünü yitirmemişti henüz. 
“Eğer...” dedi içinden, 


“İddia ettikleri bu teoriler doğruysa, ve eğer o denek de aynı şekilde on küsür yıl önce uykudayken bugünü gördüyse... Ulu Amaterasu!” Salondaki diğer insanlardan daha güçlü bir gülümseme belirmişti yüzünde. Ve o gülümsemeye eşlik edecek bir ses arıyordu Seiji. 
Kapıya baktı, tüm kalbiyle duymak istediği o çocuk şarkısı belki de koridorda yankılanmak üzereydi, 


“Teru-teru-bozu, teru bozu, Yarını güneşli bir gün yap, Rüyadaki gökyüzü gibi, Güneşli olursa sana altın bir çan vereceğim...” 


Son 
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Hasan ÖNAL (©) 
Verli bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Cumhüriyet Bayramı 
Kutlu Olsun! 


“Geleceğin en kıymetli silâhı da hiç kuşkunuz olmasın uçaklardır. Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecektir. Gezegenlere gidecek belki de bize Ay'dan mesajlar yollayacaklardır. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise Batıdan bu konuda geri kalmamaktır”. 


28 Mayıs 1936 tarihinde düzenlenen Türk Hava Kurumunu 
ziyareti toplantısından. 


POE Tü 
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YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


Bilimkurgu 
ÖYKÜ 
SEÇKİSİ 


2018 


© FABİSAD 


GİO ÖDÜLLERİ'NDE FİNALE KALAN ROMANLAR BELLİ OLDU 


ROMAN ÖDÜLÜ 


FİNALİSTLERİ 


GİO ÖDÜLLERİ'NDE FİNALE KALAN ROMANLAR BELLİ OLDU 


Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği'nin her sene gerçekleştirdiği GİO Ödülleri'nin “Roman” kategorisinde finale kalan romanlar belli oldu. Ön jürinin... 


Bilimkurgu 
Oykü Seçkisi 
2018'e 


Şu ana kadar 47 öykü dahil oldu. 
Katılımlar, 

30 Kasım'a kadar devam 
edecek. 


) Sezai Ozden bir bağlantı paylaşt 
© Yönetici - 13 Ekim, 16:13 


FABİSAD 


Blade Runner 2049 hakkında 
Kamuoyu Duyurusu 


Ülkemizde 6 Ekim 2017 tarihinde gösterime giren “Blade Runner 2049” filmi Türkiye'deki izleyici için sansürlenmişti. Filmin gösterimde olduğu bir hafta boyunca pek çok kişi, yayın ve kurum bu duruma tepki gösterdi. Blade Runner'ın; sinema sanatına büyük 


Blade Runner uygulanan sansürden dolayı izlemedik. 
(Pek çoğumuz) 
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Hsn Önl ... 
© Yönetici - 21 Ekim, 22:39 


a 


Mikro Plus Bk 
Uyanış 


-gı1b/gg barkotlu deneği uyandırın Seda hanım. Üstelik şu son dönemlerde sık sık görülmeye başlandı bu.Lütfen daha dikkatli olalım. 

-Efendim bazı denekler bir şekilde Simülasyon'a müdahil olmaya başladı... 
Uyandırmakta güçlük çekiyoruz artık. 

-Peki deneklerin yazılımına yeni sürüm Cennet yaması atıldımı,bakar mısınız? 

-Bakıyorum... malesef efendim 

-An itibari ile tüm deneklere 1024 Brontobyte Cennet yaması atılsın... Hemen 

-Wooow... Patır patır uyanıyorlar efendim 


-Uyanırlar uyanırlaar! 


Bora Bilgiç v 24 Ekim 2015 - € 


Yavuz Tınaz Civcir ni ağ m m maş NŞR 
16 Ekim, 20:09 DÜNYADAKİ TSLMLERRİSİ el KRONE, 


< - 
SE HERKESİN İLE AAAİL ADR İNİ BULDUK SİZE ONLARLA HİTAP EDECEĞİZ. MAİLİNİ OKUDUĞUM 


Sezai hocam geçen gün çok kafana takılan "bardağı dök" robotu kolu yaptım GEMİYE BNN... 
© bu bardağı dökemiyor daha & 


Bu komikti :) 


Yavuz Tınaz Civcir “Bardağı dök” komutunu yerine getirecek robot yapmaya başladı. 
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TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN 


ISANSI ROBOT FABRİKASI 


AKIN 


Resmi Açılışına Tüm Teknoloji Sever, Üniversite Öğrencilerini Bekliyoruz! 


Yer: Başak Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No:116 Karatay KONYA (Konya - Adana Yolu 10. km) AKINSOFT Tel: 0542 554 41 35 Yönetim Kurulu Başkanı 


Umarız hayal kırıklığı yaşatmazlar/ 


sa Gokce Mehmet AY 


Uluslararası uzay istasyonunda Paolo Nespoli Türkiye'nin fotoğrafını çekmiş. 
https://twitter.com/astro paolo/status/922014918995599360 


Ekimin en güzel fotoğraf. 
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Seray SOYSAL 


Ölümcül Şans 


Hi 


“Burası Helyox, geldiğin dünyaya benzemez.” 


u cümle dudaklarının arasından 

dökülürken, zaten öyle olmadığını çoktan fark etmiş olduğumu unutmuştu herhalde. Yine de onu can kulağıyla dinlemem gerektiğini düşünerek bu aykırı düşünceleri kafamdan def ettim. Buraya alışmamın hayli zaman alacağını biliyordum. Yine de heyecanını kırmamak için dinlemeye devam ettim. 


“Gezegeninizde çok uzun yüzyıllar önce yaşamış bir bilim insanı, insanlığın yeni geleceğinin bu gezegende olabileceğini bir tesadüf eseri öğrendikten sonra, buraya getirdiği teknolojiyle kendi düzeneğini kurdu. 
Profesör Elina, tüm insanlığa bu hediyeyi 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verdikten sonra birazdan anlatacağım “Ölümcül Şans” makinesini kullanmayı tercih etti, ne yazık ki.” 


Kendimi, anlattıklarını anlamak için ne kadar zorlasam da hiçbir şey anlayamıyordum. Bilmediğim bir sürü terim ve adını bile duymadığım onlarca elementten bahsediyordu. Müdahale etmem gerektiğini fark ettim; 


“Hey, yavaş ol biraz. Ben, yalnızca birkaç gün öncesine kadar dünyada yaşayan bir gazeteciydim. Üstelik de üzerime gelen son sürat motosiklete bakarken, her şeyin sonuna geldiğimi ve artık yaradılış mitlerinden hangisinin Oohaklı oOolduğunu (birazdan öğreneceğimi düşünüyordum. Burada bana 


NASA çalışanı muamelesi yapıyor olmanı fark etmen gerek.” 


Sinirlenmiş görünüyordu. Onu kızdırmaktan çekiniyor olsam da burada her şeyi anlamaya çalışan çaylak bir doğa bilimleri öğrencisi rolünü oynamaktan oldukça sıkılmıştım. 
Yine de tahmin ettiğim kadar tepki vermedi söylediklerime. 


“Sizin dünyanızda işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlamıyorum, küçük hanım.” 

“Orası senin de dünyandı.” Bu sözleri gerçekten sinirimi bozmuştu. Ben ona nazik olmaya çalıştıkça bir çocuk gibi azar yemeye devam ediyordum. “Şey, bir de biraz daha kibar olamaz mısın? Sonuçta ben daha yeni ölmüş sayılırım ve her şeyi kabullenebilmem, anlayabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.” 


“Pekala, küçük hanım. Daha dikkatli olmaya çalışırım ancak sen de senden en az yüz yaş büyük birinin burada sana laf anlatmaya çalıştığını aklından çıkarma.” 


Duyduğum şey beni şaşırtsa da dehşete düşürmüyordu. Sonuçta daha yeni ölmüş ve sonra tekrar dirilmiştim. Bundan daha garip ne olabilirdi ki? Hem her şeyi delicesine merak ediyor hem de sorsam da cevaplarından hiçbir şeyi anlamayacağımı bildiğimden çoğunlukla susmayı tercih ediyordum. Bazı şeyleriyse sustukça çözüme kavuşturamayacağımın farkındaydım. 


“Nasıl oldu?” 
“Ney nasıl oldu?” 


Şaka yapıyor olmalıydı herhalde. O yüz yılı aşkın bir süredir burada yaşıyor olabilirdi ama benim hala şoka girmemiş olmamın bile bir mucize olduğunu unutuyordu. Sorgulayan gözlerle yüzüme bakınca, içinde uyanıp 


uzunca bir süre kilitli kaldığım şu makineyi işaret ettim. 


“He, Arsenat'ıdiyorsun. Sen, sizindünyanızda yaşadığın süre boyunca karbon oranı ağırlıkta bir canlıydın ve öldüğünde de öyle. Helyox'sa arsenik bazlı bir gezegen, hatta güneş sistemi öyle. Arsenik elementi de karbon bazlı canlılar için ölümcüldür. Profesör, aradığı şeyi muhtemelen burada bulamadı. Ama insanlığa bir şans daha vermiş oldu, hem de uğruna kendini feda ederek. Arsenat, onun kendi üzerinde, kendini öldürene kadar yaptığı deneylerin bir sonucu. O makine, sen ölüp buraya ışınlandıktan sonra seni arsenik bazlı bir canlıya dönüştürüp, bu gezegende yaşayabilme şansı veriyor.” 


Bilim için kendini feda eden pek çok insandan bahsediyordu okullarda okutulan kitaplar. 
Profesör Elina'nın adına hiç bunların birinde rastladım mı diye düşünmeye başladım. Daha sonraları, lisede astrobiyoloji derslerinde adı geçen ama çok da önemli bir buluş yapamadan ölüp gitmiş biri olarak anlatıldığını öğrenecektim. 


Arsenat... Bu makine bana ikinci bir yaşam şansı vermişti. Biraz midem bulanıyor ve başım dönüyordu. Bu dünyaya doğduğumdan beri benimle ilgilenen Bay Kaft, gezegenin kendi atmosferine yaklaştıkça bunların normal belirtiler olduğunu ancak zamanla alışacağımı söyledi. Daracık ama uzun koridordan geçerken sistemdeki güneşlerden birinin olması gerekenden daha yakın olduğunu ve yüzeyindeki yanardağlardaki lavların bu gezegene kadar sıçrayabildiği için giymem gereken kıyafetleri ve nasıl işlediklerini anlatsa da hiçbirini anlamadım. 


Gezegenin yüzeyine bir sürü kapıdan geçerek çıktıktan sonra bütün bu şeylerin buraya nasıl getirildiğini merak etmeye başladım. Bir sürü 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kıyafet giyip kat kat korumalı bir yerlerde yaşıyorlardı. Bütün bunlar nereden geliyordu? 
Burada anlamaya çalıştığım her şey gittikçe anlamsızlaşıyordu. 


Onca kıyafete ve korumaya rağmen dışarısı daha önce dünyada hiç hissetmediğim kadar sıcak ve bulanıktı. Kaft, görüntüdeki bozulmanın o sıcaklık (oderecesine o bağlı olduğunu söyledi. Bu, biraz aklıma yatmıştı. 
Birden kendimi dünyaya yeni gelmiş bir çocuk kadar meraklı hissettim. Zaten bir nevi de öyleydim. 


“Peki, Bay Kaft. Bütün bunlar buraya nasıl geldi? Yani demek istediğim onca şey...” 
“Teknoloji... Şuraya bir bak Kane. Dünyada görebileceklerinin en iyileri burada. Tabi yalnızca teknolojik olarak. Onun dışında her şey bombok. Ağaçlar yok, çiçekler yok, kuş cıvıltıları yok. Yalnızca yüzeyde görmüş olduğun 20 santimetrelik gaz halindeki asit... 
Bulutların üstünde yürüyor hissini vermesini çok istedim.” Yerdeki buhar tabakasını ancak o söyledikten sonra fark edebildim. 
“Dünyanın cehennemi işte burası. Helyox. Hiç de öyle mitlere bel bağlamaya gerek yok. Eğer bilincimiz de vücumuzla beraber sıfırlansaydı buraya gelince, yaşayamazdık. Ama aziz Profesör sağolsun, öyle olmadı.” 


Dediği şeyler biraz anlaşılır olsa da hala aklım almıyordu. Ben düşünmeye çalışırken o sözlerine devam etti. 


“Kısaca Helyox, hem dünyanın cehennemi hem de cenneti. Burada hastalıklar da yok, eğer istemezsek ölüm de. Bu gezegen de Dünya gibi mahvolursa diye Profesörün çalışmalarının bir ürünü olan Arsenat'ın kendi bilinci var. Tehlike çok yaklaşmadan kendini başka biz yere klonlayabilen bir bilinç. Bu ne demek biliyor musun Kane? Bu sonsuz yaşam demek. Hem de başka başka gezegenlerde. 
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Bunu bize sağlayan Dünya oldu. Her şeyi ona borçluyuz. Ama burada, her şeyi daha da ileri taşıdık anlıyor musun? Biyologlarımız hala canlılık belirtisi gösteren bakteriler ve mikro organizmalar arıyor bu asit yığının içinde. 
Kulağa imkansız gibi geliyor olabilir. Ancak imkansızın gerçekleşmesini dilemek için yeterince deneyim yaşadık. Helyox, Dünya'nın burjuva sınıfı Kane. Orada çalışıyor, burada yaşıyoruz. Hem de oradan kat be kat fazla. 
Dünyadan bazı bilim insanları Profesör'ün zamanında deneyimlerini bırakması sayesinde bu sistemden haberdar. Sırf buradaki yaşamı daha ileriye taşıyabilmemiz için gecelerini gündüzlerine katıp çalışıyorlar. Buraya hiçbir şey getiremiyoruz. Ama beyinlerimizin içindeki bilimi getirebiliyoruz.” 


Bize verilen bu ikinci şansın kullanım şekli, bu teknolojiyi elinde bulunduran Kaft ve onun gibi adamlar, gerçekten kafamı karıştırmıştı. 
Belki de akışa müdahalede bulunmayıp kendi Dünya'mızla beraber yitip gitmekti doğru olan. Hep daha fazlasını isteyen insanlığın bu kadarını elde edebileceğini ölmeden önce aklımın ucundan bile geçiremezdim. Vücudum hala değişime verdiği tepkileri sürdürüyordu. 
Dikkatler üzerimden çekilince, Bay Kaft'ın fazla gösterişli gezegen ve kültür tanıtımından sonra gezdirirken gösterdiği “Ölümcül Şans” makinesine yöneldim. Eğer dinlediklerim doğruysa bu makineyi kullandıktan sonra dünyadaki hayatıma kaldığım yerden devam etme şansını yakalıyor ancak ölümsüzlük ve insanlığın bu açgözlü ve renkten yoksun sonsuz yaşama hakkından vaz geçiyordum. 
Ertesi sabahsa kendi yatağımda uyanmak paha biçilemezdi. 


Son 


Unutulmaz Kahramanların Unuttuğunuz Dünyası Sizi Çağırıyor! 


TEKSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 
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Kısa Öykü 


Suyen Sezen GÜNAYDIN. Öğ 


Ay Işığı 


Gündüzden Geceye, Güneş'ten Ay'a... 


ıl 1998, on dört yaşındaydı... Yaşıtları 

flört heyecanında, onun gözleri ise yine her gece olduğu gibi yıldızlardaydı. On yaşından bu yana vazgeçilmezi olan gece nöbeti, anneannesinin otuz beş yıllık çatı katı dairesinin balkonunda yine başladı. Zamanını hiç aksatmazdı, odasındaki antika horozlu çalar saat, her akşam 22:00'ı gösterdiğinde, heyecanla balkondaki sandalyesinde yerini alırdı. O sıcak ve nemli İzmir yaz akşamında, zihni yine başka gezegenlerdeki hayatların merakındaydı... Masada, satırları kahve ve uykusuzluk kokan Carl Sagan kitaplarının eşliğinde gökyüzünü seyreder, notlar alır, gözüne çarpan farklı görüntüleri resmeder ya 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ge, 


dafotoğraflardı... O gece yaprak kımıldamadı... 
Olsun ne olacağı son dakikaya kadar belli olmazdı... 


Evdeki tek yoldaşı annesiydi, her gece yatmadan önce kızının yanağına bir öpücük kondurur, onda kendi gençliğini hatırlar, gülümserdi. 


Annesinin iyi geceler busesinin yüzünde oluşturduğu Oo tebessümle seyre devam etti. Ortam, diğer günlerden farklı bir sessizlikteydi... Daha önce, en azından mahallenin tekir kedisinin fare avı geceye hareket verirdi... Çıt yoktu... Garipti... 
Sessizliği tek bastıran, cep radyosundan dinlediği şarkıların sesiydi... Saatine baktı, 


hadi dedi kendine, geldi de geçiyor yatma vakti... Her gece saat ikide biterdi nöbeti ve kocaman hayal dünyasına kapı olan ceviz kabuğuna benzettiği küçücük odasına çekilirdi... Annesinin diktiği geceliğini giyip, yumuşacık yatağına sırt üstü uzandı, ellerini kafasının altında birleştirdi... Ayak ucundaki pencerenin tül perdesinin aralığından, son bir kez daha gökyüzüne bakarak derin bir iç çekti... “Yine yoklar, bu gece de gelmediler,” dedi... Bir gün geleceklerini biliyor gibi söyledi gözlerini kapatmadan önceki bu son sözleri... 
Henüz iki saat olmuştu rüya âlemine geçeli... 
Saat, sabaha karşı dördü göstermekteydi. 
Ayak ucundaki pencerenin tül perdesi birden havalandı. İzmirde Temmuz akşamında bu esinti çölde su gibiydi. Gözlerini bu kısa ferahlığa teşekkür etmek için araladı... Ancak, yatmadan önce pencereyi sivrisinek girmesin diye kapatmıştı... Annesi de gelip açmazdı... 
Uykusu bu sorularla dağılırken, pencerenin duvara çarpma sesiyle gözlerini açtı... O dane? 
Odanın tavanı bu kadar alçak mıydı? Yoksa tam ayılamamış mıydı? O hafif esinti yerini, yatay vaziyette havalanmış bedenini hızla pencereden dışarı çeken bir hava akımına bıraktı. 


Her şey o kadar ani olmuştu ki nefes bile almaya fırsat bulamadı... Saniyeler içinde kendisini oturdukları apartmanın dışında, havada asılı halde buldu... Hızla akan zaman tam tersine yavaşladı. Bedeni ağır çekimde göğe yükseliyordu... Yok, yok uyanamadım hâlâ, bu bir rüya, dedi... Ancak, gözlerinin önündeki görüntü hayal ötesiydi... Devasa uzay gemisi filosunun görkemi ile kalbi göğüs kafesinde nereye kaçacağını bilemedi. Az önce uykusunda huzur veren dingin nefesi adeta demirden bir bilyeydi. Çaresizlik ve korkuyla karışık heyecanı, tüm duyularını felç etmişti. 


Ah bağırabilse, yardım  isteyebilseydi... 
Masallardaki devlerin homurtusuna benzer çok kuvvetli ve derinden gelen gürültüden bir süre sonra kendi iç sesini bile duyamaz oldu... 
Karşı koyamıyor, bu metal devlerden birinin göz alıcı ışıktan ağzına doğru çekiliyordu... 


Hayal gücüne güvenirdi ancak o bile bu kadar gerçekçi bir hikâye oluşturamazdı... 
Hiçbir uzvuna söz geçiremiyor, yaşla dolan göz bebekleri direniyor, sadece tüm olanları kaydediyordu... Ruhu ilk defa bu etten duvara lanet etti, sıkışıp kaldığı bir zindan oldu bedeni, kaçamıyor, kurtulamıyordu. 


Bilincindeki elektrik kesintilerinin ara verdiği bir anda etrafına zorla göz gezdirebildi... 
Gördükleri onu yanıltmıyorsa, yalnız değildi. 
Bu nasıl bir geceydi?! Dehşet içinde izlediği bu sahneler, daha önce izlediği hiçbir filme ait değildi. Gün bir an önce ağarmalı ve bu rüya artık son bulmalıydı... Büyük bir mıknatısın çektiği toplu iğneler gibi başka bedenler de ışık huzmeleri eşliğinde metal ordusuna doğru toplanıyorlardı... Gözlerini bir an olsun ayırmadan öylece manzaraya bakakaldı... 
İnsan ekilmiş bir tarlanın hasat günü gibiydi... 
Bunlar gerçek olamazdı, birazdan uyanacak ve kendisini yatağında bulacaktı... 


Ne kadar dirense de, o devasa uzay gemisine gitikçe (oyaklaşıyordu. oODerinden gelen gürültüye ve ışığın şiddetine dayanamadı, bilincini kaybetti... 


O gecenin sabahına sol şakağındaki acı ve küçük bir kan pıhtısıyla uyanmıştı... O nasıl bir rüyaydı, kahvaltı masasında heyecanla olanları annesine anlattı. Annesi bu tarz rüyalara alışkındı, çok da şaşırmadı... Hayal gücü kuvvetli olan bir çocuğa sahip olmak 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her gün farklı bir hikâye kahramanı ile güne başlamaktı... Bir anne olarak ayrıcalıklıydı, bu hikâyeleri dinlemek herkese nasip olmazdı... 
Evet evet, bu rüyaydı, annesi de onaylamıştı... 
İyi de sol şakağındaki sızlama ve ufacık kan pıhtısı da neydi, banyoda dişlerini fırçalarken tekrar kontrol etti... Aman ne olabilirdi ki, kesin yine kana susamış bir sivrisinekti! 


Liseye başlayacağı o yaz, her gün biraz daha uzayan gecelere ev sahipliği yaptı. Aç bir kurda dönüşen beyni öğrenmeye doyamıyordu... Ara sıra gözlerinin önünde beliren görüntülerin anlık geçişi ile irkilir ve çevresindekilerce de bu ani tepkileri dikkat çekerdi... Bu nedenle eve daha çok kapandı, daha az konuşur, daha çok susar oldu... 


Annesi ilk önce geçiş dönemi diye düşünse de, durumun gidişatından duyduğu endişesi dinmedi. Çare bir doktora gitmekti... 


Sayısız kan testleri, tahliller, bekleyişler... 
Sonuçlar şaşkınlık vericiydi... Üç kat fazla salgılanan hormonlar, eşi benzeri olmayan kan değerleri... Tedaviler, ilaçlar, iğneler... 
Sonuç vermeyen, sadece can yakan, hayata küstüren, yoran, yıllar süren, gereksiz olduğunu sonradan öğreneceği müdahalelerle mücadele etti... 


14 yaşından bu yana tam 10 sene geçti... 
Hastane günlerinin haricinde, başarılarla, birinciliklerle dolu bir dönemdi... Biraz garip bir genç kadındı, evet farklıydı... Girdiği her ortamda bilgisiyle ve sorunlara çözüm getirişiyle, zamanın ötesindeki açıklamalarıyla hayranlık ve soru işaretleri uyandırırdı... 
Genç yaşında imrenilecek projelere imza atan bir mühendisti artık... Kendi evi, kendi düzeni, hâlâ cevabını bulamadığı gizemli bir 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yanı vardı... Her sabah heyecanla rüyalarını anlattığı annesini bayramdan bayrama görür olmuş, iş hayatı ve hastane odaları dışındaki hayattan iyice uzaklaşmıştı... 


İkinci randevusuna her seferinde olduğu gibi yine 


adresi haline gelen hastanedeki 


umutla gitti. Zaman zaman kendisini çıldırtan kurtulmak istiyordu...14 yaşında gördüğü o rüyadan bu 


seslerden ve görüntülerden yana geçmek bilmeyen anlamsız sanrılar, adeta kâbus gibiydi... Tüm bölümlerini ezberlediği hastaneyi bu son ziyaretinde, doktorlarca analiz 


beyin sinyallerinin 


edilmesine karar verildi... Diğer hiçbir tedaviye bedeni yanıt vermemişti. Son umut, beyin sinyallerinin analiziydi... İş ve hastane arasında geçen onca zamanda, hayatı “neden” sorusuna cevap aramakla geçti... Ne sevdi ne de sevildi. Unutmuştu kadın mıydı, erkek miydi, neydi? Hastane önlüğünü giyerken aynadaki yansımasına gözü takıldığında aklından bu düşünceler geçti... Neden bunlar oluyordu? Neden yaşıtı kadınlar gibi normal bir hayatı yoktu? Çok şey mi istiyordu? 
Yirmi dört yaşının güzelliğinden habersiz hastanenin o soğuk odasında buz gibi sedyeye irkilerek uzandı... Beyin sinyallerini analiz edecek cihaza hemşirelerce itina ile bağlandı. 


Medusa heykelini andıran, her ayrımı kablolarla dolu saçları sedyeden sarkarken gözleri (oObembeyaz tavana odaklandı... 


Vücuduna elektrik sinyalleri veren maskeli doktor yüzleri buğulanmaya, 14 yaşındaki o geceden sahneler zihninde canlanmaya başladı. Daha önce hatırlayamadığı soluk tenli varlıkların yüzleri belirdi gözlerinin önünde... 


Duyduğu o sesler netleşiyor ve zihni ısrarla o geceye geri dönüyordu... Bağlı olduğu cihazın parlak ışığı üçüncü kez yanıp sönmüştü ki, bulunduğu hastane odasında kapanan bilinci, geçmişe açıldı... O güne ait her şey zihninde tüm detaylarıyla karşısındaydı... Adeta bir zaman yolcusu gibi geçmişte, kaçırıldığı o gecedeydi... Film izler gibi izliyordu on dört yaşını ve o sıcak yaz gecesinde yatağında sol şakağındaki acıyla uyanmadan önceki son anları... 


1998 yılının yazı zaten yeterince karmaşıktı... 
Ergenlik, liseye başlangıç, farklı duyguların keşfi, hormonların oyunları, yaşıtlarıyla aynı pencereden bakamayan gözlerinin yorgunluğu derken, bu da neydi şimdi! Gözlerini açtığı yer, odası, gördüğünü düşündüğü her şey rüyasının yaratıcılığı olmalıydı... Gerçek değilse neden bu kadar üşüyordu neydi bu buz gibi hava yazın ortasında ?! Yoksa o uzay gemisi filosu, uçan bedenler gerçek miydi, 


gerçekten o ışıktan geçitten geçmiş miydi? 


Gözlerini zorlanarak açtı, göz kapakları külçe gibiağırdı...Tabiuyuyamamıştıyine sabahladı, ondandı... Kımıldayamıyordu... Yoksa ?! Yok, hayır canım uyanmıştı... Seslenmeye, yardım istemeye çalıştı, faydasızdı, ses telleri cevap vermiyordu... Gözleriyle bedenini taradı, geceliği üzerinde görebildiği kadarıyla da tüm vücut parçaları yerli yerindeydi... Ne bir kelepçe, ne bir kilit, ne de bir pranga!.. 
Neydi hareketini engelleyen?! Bu koku, bu keskin burnunu yakan, metal ve kimyasal karışımı koku nereden geliyordu ve bu yeşilin daha önce şahit olmadığı tonundaki ışık da 


neydi?... Pervane sesini andıran gürültü, kalp atışının ritmiyle karışık bir halde kulaklarında yankılanırken, koskoca bir avluda yan yana göz alıcı parlaklıktaki uçan metalik sedyelerde dizilmiş olduklarını fark etti... Sayamadığı kadar (obeden kaderi paylaşıyordu... Bütün bunların amacı neydi? O 


kendisiyle (o aynı kalabalık insan selinin sessiz çığlıkları dışında tek duyulan, durmak bilmeyen derinlerde gizli çok güçlü bir motorun sesi gibiydi... 


Tamam dedi kendi kendine tamam sanırım bu son günüm ve buraya kadarmış hikayem de... 
Derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştı, ne kadar mümkünse tabi... Annesinin sözlerini hatırladı her zaman doğruyu söylediğine inandığı tek kişi oydu “ Yaşadığın her şeyin bir sebebi var, oradan ne alacağını bilip yola devam etmek hayatın aslıdır, evlat!...”. Evet böyle demişti... Bırakmayacaktı kendisini rüya ise rüya, gerçekse de gerçek yaşayıp görecekti... 


Devam Edecek... 
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Kısa Öykü 


Mücahit ÖZDOĞAN 


-.;, TN be 
Va b 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erekli kontrolleri yaptıktan sonra kalkışa 

hazır oldukları emri verildi. Rachel büyük bir mutluluk ve heyecanla uzay aracını kalkışa geçirdi. Endişelenecekleri pek bir durum yoktu. Çünkü artık D-7 adı verilen bir maddeyle birlikte uzay yolculukları, belirli aralıklarla sefer yapan şehir içi otobüs sistemlerine benzeyecek derecede kolaylaşmıştı. Fakat onların görevi kendine has bir görevdi. Bir karadeliğin içinden geçme görevini onlarüstlenmişti. Ekip dünya çapında büyük bir törenle uğurlanmıştı. Bu yüzden büyük bir sorumluluk hissediyorlardı. Ekip dört kişilikti. Rachel tek kadın üyeydi. Ethan, Rachel'ın yanındaki diğer pilottu. Albert ve Hector ise arkada diğer malzemelerden 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sorumluydu. Hector, çocukluğunda kısa boyundan dolayı dalga geçilen ezik çocuk hüviyetinden derslerde gösterdiği başarıyla sıyrılmıştı. Ethan, genellikle neşeli olan ve insanlarla arası iyi olan biriydi. Rachel uyumlu bir kişiliğe sahipti, ekip üyeleri arasındaki bağı güçlendiriyordu. Ekip arasında ara sıra meydana gelen kopuklukları Rachel tamir ediyordu. Albert çok konuşmazdı. Bu göreve başvurup seçildiğinden beri dalgın ve düşünceli bir görüntü çiziyordu. 


Bütün dünyanın seferber olduğu o an gerçekleşmek üzereydi. Uzayda uzun bir süre geçtikten sonra gizem dolu bir fıçıya benzeyen kara deliğe girmek üzereydiler. Hepsi de nefesini tutmuştu. Mümkün olsa ellerini tutacaklardı. Birbirlerine sarılıp bu muhteşen 


âna beraber tanık olacaklardı. Fakat mevcut şartlar herkesin yerinde sağlam şekilde durmasını gerekli kılıyordu. Hepsinin gözü uzay aracının önüne kilitlenmişti. 


Rachel, karadeliğe girdikleri anda sarsılacaklarını düşünüyordu. Fakat öyle olmadı. İlk girişte tek sorun çıkaran şey, iletişim sistemiydi. Aracın genelinde bir sarsılma hissedilmiyordu. Zaten tasarımların birincil hedefi buydu. 


Hiç kimse konuşmuyordu. 


Herkes etrafına bakıyor, sessiz karanlığın çığlığını dinliyordu. İlk girişte ölmemişlerdi. 


Karadeliğe (o girdiklerinde (o beklentilerinin aksine daha dingin bir ortam vardı. Belirli bir süre geçtikten sonra karşılıklı oturan Hector ve Albert kemerlerini çözdüler. Sistemlerin kontrol edilmesi gerekiyordu. Hector iletişim sistemlerini tekrar aktif hale getirmeye çalışıyordu. Hâlâ bir kıpırdama yoktu. 
Ölmemiş olmanın verdiği cesaretle hepsi işini görürken araç aniden sallandı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Ayaktaki Hector ve Albert yere düştü. 


Sarsılma gittikçe şiddetleniyordu. Her tarafın karanlık olması yetmemiş gibi önlerinde yumak gibi dalgalanan siyahımsı bir bölge vardı. Rachel ve Ethan geminin yönünü değiştirmeye çalışsalar da kontrol sistemi tamamen kaybolmuştu. Siyahımsı bölgenin rengi seçilebiliyordu. 


Rachel, Ethan'a göz ucuyla baktı, ikisi dene olacağını anlamış gibiydi. Rachel, “Kontrolü tamamen kaybettim.” dedi. Ethan, “Kurtuluşa hazır mısınız?” diye bağırdı. Ölümü kast ediyordu. 


Siyah bölgeye aracın ucunun değdiği andan 


itibaren zaman ve mekan çok katmanlı şekilde değişiyor gibiydi. Araç bir ileri bir geri savuruluyor, ani değişimler ekibin başını döndürüyordu. Fakat kıpırdayamıyorlardı. 
Sadece gözleri çalışıyordu. 


Araç kendini yumaktan kurtardığında etraf bir anda parlamaya başlamadı. Her taraf bembeyazdı. Gözlerini kapatmak zorunda 


bırakacak Okadar parlıyordu. Gözlerini kapattıklarında ise tam anlamıyla ölü gibiydiler. 


Bu durum kara delikle yumak arasındaki süreyle aynı zaman geçene kadar devam etti. 
Ve en sonunda etraf normalleşti. Gözleri kamaştıran beyazlık geçmesine rağmen ekip hâlâ hareket etmiyor ve gözlerini açamıyordu. 
Aracın motorları çalışmaya başlamıştı. 
İçerideki ekranlar ve ışıklar da tekrar açılmıştı. 


Uyandıklarında hepsi vücudunu kontrol ediyordu. Gerçekten ölmediklerini anlamaları lazımdı. İlk uyanıklık hâlinde fark edemedikleri o müthiş mucizeye şimdi tanık olma vaktiydi. Araç uzayın içinde süzülüyordu. 


Hem de geldikleri yolla hemen hemen aynıydı. 
Yapmaları gereken tek şey vardı: Dünyaya geri dönmek. Albert, “Sanırım yaşıyoruz,” dedi, insanın her an umut dolu olan doğasını yeniden canlandırarak. Ethan başardıklarını düşünüyordu ve gülmek istiyordu ama yüz kasları ona izin vermiyordu. 


Rachel, uzayın hangi kısmına düştüklerini anlamaya çalışıyordu. Etrafına baktıkça geldikleri rotaya geri döndüklerini fark etti. 
“Acaba karadelik sadece bizim yönümüzü mü değiştirdi?” diye içinden geçiriyordu. 


Dünyaya girdiklerinde bir kat daha heyecanlanmışlardı. Uzay aracı her türlü araziye inebiliyordu. Araç durduğunda Rachel 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ve Ethan da oturdukları yerden kalktı. Hepsi büyük bir sevinçle birbirine sarıldı. Rachel ağlıyordu. Ethan elleriyle yaşları silip tekrar sarıldı. Hector ve Albert bu sırada kara aracının yanına gitti. Bir an önce görevin başarılı olduğunu duyurmak istiyorlardı. 
Hareket etmeden önce hepsi tek tek sarılarak birbirini tebrik etti. 


Uzay aracının içindeki kara aracıyla NASA'nın ana karargâhına doğru ilerlerken gittikleri karargâhın yerinde olmadığını gördüler. 
Neredeyse hiçbir şey yoktu, sadece sol tarafta altıgen şekillerle kaplanmış kubbe şeklinde mat bir bina gördüler. Şimdi oradan kendilerine doğru gelen üç hava aracı vardı. 
Kendi dönemlerindeki hava araçlarına benziyordu ama daha gelişmişti. En azından birilerinin yaşadığını görmek onları az da olsa sevindirmişti. Neler olduğunu bilmedikleri için yerlerinden kımıldamadan üç hava aracını bekliyorlardı. 


Araçlar geldiğinde öylece duruyorlardı. 10 
dakikadır devam eden bu bekleyiş sonunda sessizlik bitti. Araçlar aşağı indi. Her birinin içinden bir robot çıktı. Ekip şaşkındı. 
Gitmeden önce robot ve yapay zekaya dair çalışmalar devam ediyordu ama bu seviyeye bu kadar kısa sürede gelmeleri inanılması güç bir gelişmeydi. Albert, “Sandığımızdan daha ileri bir tarihe gitmiş olabiliriz.” dedi. 


Robotlar aradaki mesafeyi kısa adımlarla katettikten sonra ekibin tam karşısına dikildi. . Herkes Oo birbirini Oo süzüyordu. 
Robotlar gri ve siyah arasında canlı bir renkteydiler. Dış vücutlarında herhangi bir kablo görünmüyordu. Hareketleri esnekti. 
Bir insanın robot kostümü giymiş hâline benziyorlardı. Robotun yüzü de insan yüzü gibiydi. Tasarım olarak robotlar ekibi çok etkilemişti, hayranlıkla onları izliyorlardı. 
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Bunları yapan ve kontrol eden insanları çok merak ediyorlardı. Böyle bir tasarımı ancak ileri seviyede zeki bir insan topluluğu yapabilirdi. 


Robotlar da gelişmiş gözleriyle onları süzüyordu. Ortadaki robot bir adım öne çıkarak “Bizimle gelin sizi U-9'a götüreceğim.” 
dedi. Robotsu bir sesi yoktu. Sesi ve mimikleri insan gibiydi. 


Rachel “U-g da nedir?” dedi. 


“Şehrimiz. Artık her şehre bu tarz bir isim verdik.” 


Araçla giderken Florida ve diğer büyük şehirlerin terk edilmiş olduğunu gördüler. 
Araç U-9'a geldi. Şehrin ortasındaki siyah küp şeklindeki bina haricinde dikey yapı yoktu. Ucu bucağı görünmeyen her taraf eve benzeyen yerler ve tesislerle doluydu. Aşağıda binlerce robot onları bekliyordu. Dördünün de aklında aynı soru vardı: “Neden hiç insan yoktu? Robotların insanları bu kadar kolay yenmesi ve yok etmesi nasıl mümkün olabilirdi?” 


İnecekleri (o sırada (Oo ekipte (o gerçeklerle yüzleşmenin endişesi ve heyecanı vardı. 


Akıllarından geçen ihtimalleri aralarında konuşacak, istişare edecek fırsatı bulamamışlardı. 

Robot o kalabalığının önünde karşılama 


merasiminden sorumlu gibi duran 5 kişi onları bekliyordu. 


İçlerinden biri öne çıkarak elini gülerek uzattı. 
“Sizi uzaylı sanmıştık.” 


Rachel robotun elini sıktı ve üzerinde yazan rakamı okudu: “0-7” 


“Tanıştığımıza memnun oldum. Sayın...” 


“Rachel.” 


“Evet Rachel. Hehe. Bu rakamlar bizim 


isimlerimiz.” 


Bir adım öndeki Rachel'in arkasındaki üç ekip üyesi bu diyalog üzerine birbirne baktı. 
Robotu böyle neşeli görmek akıllarındaki son ihtimaldi. Robotların mimiklerinin gelişmiş olması teknolojinin sandıklarından daha fazla ilerlemiş olduğunu gösteriyordu. 


Rachel, içinde dışarı çıkmak istediği için parmaklıklara tüm gücüyle vuran mahkum gibi duran o soruyu sordu: “İnsanlar nerede?” 


0-7 böyle bir soru geleceğini tahmin ediyordu. 
İlk başta biraz güldükten sonra arkasındaki kalabalığa döndü ve bağırdı: 


“Arkadaşlar, insanlar nerede?” 
Hepsi hep bir ağızdan karşılık verdi: “Buradaaa!” 


Ekipten bir ses çıkmıyordu. Ne yapmaları gerektiğinden emin değillerdi. 


0-7 onların durumunu anlıyordu. “Gelin isterseniz Oo içeride (o konuşalım. (Bütün sorularınıza cevap bulacaksınız.” 


Rachel, sonra söylemeyi planladığı sözü şimdi söyledi. Biraz da aceleciydi. “Biz 2158'te karadelik görevini yerine getiren ekibiz.” 


0-7 kısa bir süre Rachel'a baktıktan sonra yanındaki robota döndü. “Arkadaşların iddiasını araştır.” Cümlesini bitirdiği anda Ethan umutsuz bir sesle “Ailemi görmek istiyorum.” dedi. o “Pekionudaaraştıralım.” 


0-7 onları artık hareket ettirmek istiyordu. 
“Toplantı salonumuz yukarıda. Gidelim.” 


Toplantı salonuna geldiler. Salonun ortasında çok büyük bir yuvarlak masa vardı. Onlar yan taraftaki küçük bir masaya oturdular. 0-7 masayı göstererek “İşte ülkemizi buradan yönetiyoruz.” dedi. 


Albert hangi ülkeden bahsettiğini merak ediyordu. “Etrafta hiç ABD flaması göremedim.” 


“Hmm... Sence artık ABD'ye ihtiyaç var mı? 
İşte karşınızda Yeni Dünya.” 


Kafalarında bir şeyler oluşuyormuş gibiydi. 
Belli ki robotlar insanları yok etmiş ve kendi düzenlerini oluşturmuşlardı. Rachel kafadaki bu düşüncelerin sözcülüğünü yaptı. “Yani robotlar dünyayı ele geçirdi öyle mi?” 


0-7 güldü. “Hayır Rachel. Az önceki gösteri şaka değildi. Biz gerçekten insanız. Ne robotuz ne de başka bir bölgedeki bir insanın teknolojiyle kontrol ettiği araçlarız. Biz, insanlığın yaşadığı en büyük devrime tanıklık eden canlılarız. İnsan bilincinin robot bir sisteme yüklenmiş hâliyiz.” 


Ethan aklınailk gelen soruyu sıraladı: “Acıkma yok, uyku yok, rüya yok, hastalık yok öyle mi?” 


“Tam sayılmaz. Evet acıkma ve hastalık yok ama bazen kendimizi dinlendirmemiz gerektiğini (o hissedebiliyoruz. oFakat bu çok nadir oluyor. Senede > saatlik vücut dinlendirme o yeterli (oolabiliyor. (o Ayrıca çok nadir olsa da rüya görüyoruz. Fakat genellikle önceki yaşamımızla alakalı anıların değişkenlik göstermesi şeklinde karşımıza çıkıyor.” 


Albert'ın aklına şehirler geldi. “Şehirlere ne oldu? Bunca insan nerede? 300 yılda nüfusun çok daha artması gerekmez mi?” 
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Soruyu duyan 0-7 biraz gerildikten sonra konuşmaya başladı. “2262 yılındaki virüs salgınında dünya nüfusu 50 milyona düştü. Bu 
50 milyonun içinden kısa sürede ölen pek çok 
insan oldu. Bu kadar ağır bir azalmaya rağmen teknoloji hızı aksayarak da olsa ilerledi ve zamanla ivmelendi. Bilinç aktarımına kadar 
varan süreç bundan sonra başladı. 2403 
yılında da bilinç aktarımını gerçekleştirdik.” 


Albert sorularına devam etti. “Hangi virüstü? 
Çıkış sebebi neydi?” 


“Bilmiyoruz... Aslında buna çok kafa yormadık da denebilir.” 


Hector kritik sorulardan birini dillendirdi. 
“Sonsuza kadar böyle mi yaşayacaksınız? 
Hiçbir amaç olmadan?” 


“Amaç sadece et ve kemikle ilgili bir şey midir? 
Bence alakası yoktur. Evet amacımız var. 
Vücudumuz değişse de hâlâ insanız. Zaman ve mekandan soyutlanmak şu anki önceliğimiz.” 


Rachel uzayda pek bir şey görmediğine şaşırmıştı. “Bizim yolculuğumuzdan sonra uzayda ne gibi gelişmeler oldu?” 


Bu konuda O0-7'nin söyleyeceği pek bir şey yoktu. “Sizin söylediğiniz tarihten sonraki süreci aklıma getirdiğimde uzayda çok bir şey yaptığımız söylenemez.” 


“D-7 işe yaramadı mı?” 
“D-7? O da nedir?” 


“Burada olmamızı sağlayan madde. Bu madde sayesinde karadelikten geçebildik.” 


“Hayır ne bugün ne de tarihte böyle bir madde bulundu.” 


Albert heyecanla atıldı. “Biz aynı dünyalardan mı bahsediyoruz?” Albert heyecanlanmıştı 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çünkü yolculuğa çıkmadan önce yazdığı nottaki maddelerden birinde paralel evrene gidebileceklerinden bahsediyordu. 


0-7, Albertin kastını anlamıştı. “Paralel evrenlerden mi bahsediyorsun?” 


“Aklıma başka bir şey gelmiyor.” 


“Açık konuşmak gerekirse sizi gördüğüm anda düşündüğüm şeylerden biri buydu fakat başlangıç itibariyle bunu gündeme getirmek bizi yanlış yönlendirebilirdi.” 


Hector, “Arşivler ne oldu?” dedi. 


0-7 kafasını biraz eğdi. “İyi hatırlattın. Hemen soruyorum.” İki saniye bekledikten sonra “Geliyormuş,” dedi. 


Sözünü bitirdikten kısa süre sonra içeri 0-48119 girdi. “Arşivleri getirdim efendim.” 
diyerek 0-7'ye küçük bir kutu verdi. 


O küçük kutudan dört parçalı bir görüntü sistemi çıktı. Görüntüler çok netti. Dörde bölünen ekranda isimlere denk gelecek şekilde kişisel kimlik bilgileri, fotoğraflar ve diğer kayıtlar ortaya konmuştu. Hepsi de ne yapacağınınedüşüneceğini bilmiyordu. Çünkü ekrandaki bilgilerle onların temel bilgileri aynı olmakla birlikte bambaşka insanlardı. 
Albert yetimhaneden ayrıldıktan sonra uyuşturucu çeteleriyle takılmaya başlamış ve 
24 yaşında silahlı saldırıyla ölmüştü. Rachel, 
işadamlarına metreslik yapan kız gruplarının üyesiydi, 64 yaşında ölmüştü. Hector, hurdacılıkla geçinen biriydi ve 33 yaşında intihar etmişti. Ethan, siyasetçi olmuştu ve başkan yardımcılığına kadar yükselmişti, o da 
85 yaşında ölmüştü. Yaptıkları yolculuğa dair 
bir belge yoktu. 


Hepsinde de aynı psikoloji vardı: “Bu ben olamam.” 


Hector sayıklmaya başladı. “İyi de bunlar gerçekse ben kimim?” 


Ekip üyelerinin isimleri 0-7'ye bildirilmişti. 
“Hector sana bir şey sormak istiyorum: İnsan nedir?” 


“Bilmiyorum, bu ara hiçbir şey bilmiyorum.” 


“Bir dönem sürekli olarak geçmiş insanların düşüncelerini Oookuyordum. Hepsi de bedensel ihtiyaçlarını hakikat sanıyorlardı. 
Hayatlarını, düzenleri ve idealleri bunun üzerine kuruyorlardı. İyi de ben dediğimiz şey vücudumuzla eşit bir şey midir? İnsan fiziki olarak diğerlerinden ayrılan bir canlı mıdır? Veya ayırt edici özelliği bilinç midir? 
İşte şimdi insanlık vücudu olmadan yaşıyor. 
Anıların acıdan zevk aldıran zayıflıkları bitmiş ve hayvani arzularımız olabildiğince azalmış hâlde buradayız. Size bir şey söyleyeyim mi? 
Bunca gelişmeye rağmen ben bile hâlâ kim olduğumu bilmiyorum. Zaten milyarlarca yıldız varken insanın neden var olduğunu da bir türlü anlayamıyorum.” 


Kendi evrenlerinde geleceğe değil, başka bir paralel evrene gitmişlerdi. Karadelikten geçmek 300 yıla tekabül etmişti. Ne olursa olsun ekip üyeleri geri dönmek zorundaydı. 
Kaç yıl geçerse geçsin görev görevdi. 


Rachel, “Biz geri dönmeliyiz. Bize verilen bir görev var” dedi. 


0-7başını salladı. “Sizianlıyorum. Arkadaşlara söyleyeyim aracı hazır etsinler.” 


Ekip üyeleri ayağa kalktı O-7'nin elini tek tek sıktıktan sonra dışarıya doğru yöneldiler. 
Kapıdan Oo çıktıklarında (oOdört orobotsu 


insan silahla onları öldürdü. 0-7 ekibin arkasındaydı. Onlar öldükten sonra kapıdan çıktı. Ölüm kararı bütün dünyaca ortak bir şekilde alınmıştı. Onlar öldürülecek, uzay aracı incelenecekti. Böylelikle yeni bir riskli yolculuğa tanık olmadan uzun bir zaman kazanılacaktı. Kara delikleri yok etmeye yönelik teknolojiyle uğraşılacaktı. Ayrıca D-7 adlı madde de aranacaktı. Böylelikle uzayda daha rahat hareket etmek hedefleniyordu. 
“Tanrıya meydan okuyabilecek güce bu kadar yaklaşmışken bu aciz insanlarla uğraşamayız.” sözü her yerde yankılanıyordu. 
Onları geri göndermek büyük riskti. Ortak alınan kararlardan biri de göz ardı ettikleri silah sistemlerine yeniden ağırlık vermekti. 
Bu amaçla farklı bölümlerde çalışan robotlar bir araya getirilecekti. Başka bir karadelikten her an yeni insanlar gelmesi savaş ihtimalini doğuruyordu. Dünya nüfusunu azaltan virüs de onların eseriydi. İnsanlığın yükselişi için aldıkları bedellerin tekrar insanlar tarafından yok edilmesini göze alamazlardı. 


Son 
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ÇİZGİLİ ROMAN - Bölüm - 6 - AN 


Müğün Hasan ÖNAL am im, İ 


-Burak... Bugaklki Buldum seni, bulduummm! 


Burak” bulduğumda henüz metamorfoz sürecinin başlarında idi. Metamorfoz geçiren birini ilk defa dışarıdan gözlemleme şansına sahip oluyordum. 
Tanrım, keşke görmeseydim... 


Şükür, Beyaz Prizma'ya yakalanmamıştık ama bu hiç yakalanmayacağız anlamına da gelmiyordu. Lanet Oksijen EX hapları beni oldukça yormuştu. Bu sanki Nevada 


hiç bir bilgim yoktu. Sığındığımız yapı oldukça heybetli, bir o kadar da şaşırtıcı bir mimariye sahipti, çok acil bir şekilde konumumuzun ve bulunduğumuz yapının ne olduğu hakkında fizibilite çalışması yapmam gerekiyordu. Kesinemin olduğum ise, bu minimalist mimarinin insan eli ile yapılmış olma ihtimalinin neredeyse sıfır olması idi... Nereye düşmüştük böyle Tanrım? 


-Burak kendine geldin artık sanırım. 


“ Çölünde nefes almaya benziyordu, içimi -Evet Arda... Evet iyiyim... Ama ew dışımıkurutmuştu! beygir gibi de acıktım... Umarım karnımı 

<7 < cl NO ği ği da doyurursun. | 
© Dipteoluşumuz, bizlerinen yüksek düzeyde i “© risk altında oluşu demekti. Çok hızlı bir -Sana bir şeyler hazırladım Burak. | çe şekilde Burak'ı ve kendimi emniyet altına (Ama yemeği biraz hızlı yersen iyi olur e almalıydım. Burak'ta da ne boy varmış, çünkü burası beni pek mutlu etmedi, bir * v e” şimdi ele avuca da sığmaz ki bu adam. an önce burayı terk edip başımızın çaresine 

ger la bakalım derim. j 


daha bol bol. üzerinde bir yerlerdeydik. | 
7 

4 -113 Arda... Sen gerçekten efsane -Arda bak! Bu kapı diğerlerinden © * » 
© olmayı haketmişsin inan... Nasıl teşekkür çok daha garip bir kapı! ( i 


-Oof... offf... Ölüyorum Arda! 
-Ölmezsin Burak rahat ol! Hahaha... 


-UW O İnanamıyorum... Oo Arda... 


Sonunda buldun beni! 


-Daha yeni çıktın metamorfozdan, dur konuşma, dinlen biraz, konuşuruz 


etsem sana. 


Dipte bulunduğumuz konum hakkında 


Burak ile uzunca bir süre hayretler içinde binayı araştırdık. Vardığımız sonuç, daha doğrusu varamadığımız sonuç bizlere oldukça garip gelen bu yapının neden ve niçin yapılmış olduğuydu. Konum olarak Avrupa kıtasını gösteriyordu, büyük ihtimallle Fransa ile İsviçre sınırları 


-Evet Burak... ama dokunmasan! 


İİİ -Arda sen bir anlam yükleyebildin -Hayır... Tamam dedim ya? 
” , 


5. mibu kapının üçgen oluşuna? , , g0 -Peki... Anlaşıldı... Size başarılar 


9 -Hayır... Beni asıl heyecanlandıran Oo görevinizde. 
. şey kapının açılırken her defasında ayrı bir , - , kenardan açılması... Neden içeride hiç renk (O Deniz o gün oldukça gergindi. Kule 


skalası yok ve yalnızca tek ton... Beyaz? nöbetçiliğine seçilmesi, ailesinin bunu kabul edemeyişi ve bir türlü mutabakata 


-Haydi Burak terk edelim derim (varamamalarının verdiği yoğun stres onu 


artık şu lanet yeri. Yukarı çıkalım. agresif yapmaya yetiyordu. 
-Ardaaa! Arda bak şu tarafa!!! -Kızım bak... Sen ailemizin , tek çocuğusun, neden bunu anlamak -Nee??? istemiyorsun? Annen seni yanında istiyor... i 


İnanmıyorum!!! Bu dev? Neden bu kararından vazgeçmiyorsun? 


1 -Baba, beni anlamamakta hâlâ 

m Bu ne? Bu... Bu dev bir kitap ısrar ediyorsunuz. Bu günü iple çektiğimi, 

i bu göreve seçilmeyi ve seçilebilmek için 

i verdiğim mücadeleyi niçin görmezden geliyorsunuz? Niçin? 


-Ama bu bizim açımızdan hiç vicdani bir karar değil Deniz... Annen için çok ağır bir travma bu... 


-Anneciğim (o kuleler (o yapılmaya başlarken almadım mı ben bu kararı? 
Bunun üzerine okumadım mı üniversiteyi, yüksek lisansı, doktorayı? Peki bunca emeğin karşılığında karşıma çıkıpsil hepsini demeyi nasıl kendinize hak görüyorsunuz? 
Bu tutumunuz hiç adil değil! 


-Artık anlamsız seninle tartışmak Deniz... Sanırım birbirimizi yıpratmaktan başka bir şey yapmıyoruz. 


-Baba, anne... Lütfen... Lütfen -Deniz Hanım, sizin kuleniz 666 oOarkamda durun... Çok iyi şeyler 
| . no.ya sahip. Iki gün içinde sizi kulemize (o hissediyorum ben, inanın... 
 . götürecek olan ekibimiz gelecek. Lütfen bu Ğ 


süre içinde tüm hazırlığınızı bitirmiş olun. , Bizi korkutan şey de bu zaten Tamam mı? Deniz... Senin bu özelliğin, ya haberdar 
| olurlarsa? 
ii | i -Bunu bizden başkası bilmiyor ki v v ği -Tamam mı? Onaylar mısınız? babacığım. 


şekilde öğrenirlerse, sırrın ortaya çıkarsa, 


ili -Tamam... Tamam... Anlaşıldı! -Prensesim, meleğim, peki bir -Bir sıkıntı mı var Deniz hanım? bunun bedelinin ölüm ile cezalandırılmak 


AŞ o 


maç 


en a > 


| olduğunu bilmiyor musun? 


-Yalvarırım... Bir gün sen de anne olduğunda anlayacaksın beni... Son kez daha düşün kızım ne olur! 


Zi -Anne... Anne yapma bunu bana lütfen! 


-Kızım seni drone kazasında kaybetiğimizde yaşadığımız acıları tekrar mı yaşatmak istiyorsun bize? Tekrar mı?! 


-Anne bu benim suçum muydu ha?! 
Benim mi? 


-Kızım seni kendi laboratuvarımda klonlamış Ooolabilmem, seni tekrar klonlayabileceğimiz O düşüncesini omi getiriyor aklına? Böyle bir şansımız daha yok Deniz, yok... 


-Size söz veriyorum... Kendime iyi bakacağım... Konu kapanmıştır! 


2D 


-Bu küre... Hologram mı Sezai? 


-Hayır Hasan... Bu Kaan'ın bilincinin aktarıldığı bir şoklanmış bir enerji küresi... 


-Şaşkınlığımdan dolayı kabalığımı bağışla Sezai, nasıl oldu bu? 


-Hayır hayır... Bağışlanacak bir kabalık yok... Tabii ki böyle bir tepki vermen gayet doğal Hasan. 

-Çok naziksin Sezai, sağ ol. 
bilincinin 


-Kaan'ın yüklendiği 


bu kürenin daha fazla dayanacağını sanmıyorum zaten, bu yüzden küredeki tüm verileri ana bilgisayara aktarmamız gerek. 


-En son bildiğim Kaan'ın 123 no.lu 


kuleyi terk edişiydi... 


-Evet... Sanırım biraz aceleci davranmış, kuleyi terk ederken metamorfoz esnasında dibe inmek için kullanması 


gereken Oksijen EX haplarnı yanına almayı 


unutunca da bir insanın başına gelebilecek | 


en büyük felaketi yaşamış maalesef... 


-Peki 
Sezal? 


sonrasında ne gözüküyor 


-Maalesef... Yapılabilecek pek bir şey yok gibi gözüküyor, tahminlerime göre küre en fazla bir iki saat sonra enerjisini tüketmiş olacak. 


Kaan metamorfoz sürecinde oksijen yetersizliğinden tam dibe inememiş, bedeni çok ağır bozuma uğramıştı... Şuur kaybı ile birlikte yaşam fonksiyonlarını birer birer kaybetmeye başlayan Kaan, anatomik olaraktümden felç olmuş, hareket kabiliyeti sıfıra oOinmişti... e Gözbebeklerini dahi oynatamamıştı... Ta ki o ışık da gözlerini kör edene kadar. 


-Yani oışıktan sonrasını hatırlamıyor Kaan... 


-Hayır Hasan... Bilinci yerine geldiğinde havada süzüldüğünü, bedenine dokunamadığını, ancak her şey, görüp hissedebildiğini fark ediyor. 


-Bu nasıl bir duygudur acaba? İnsanı çıldırtır. 


-Aksine Hasan... Muazzam bir rahatlık ve huzur hissi oluşmuş bilincinde. 


-Peki sana nasıl ulaştı Sezai? 


Sezai'nin anlattıkları karşısında adeta donup kalıyordum... Kuleler arası iletişimin henüz kesilmediği dönemde, Sezai ve 
444 no.lu kule nöbetçisi Ismail, kendi 
aralarında bir şifre geliştirerek yaptıkları konuşmalarda sanki bu günlerin geleceğini hesap etmişlerdi. 


. İsmail'i dünya Microsoft'u çökerten adam 


olarak tanımıştı, Microsoft o dönemde en popüler sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Facebook'u satın alarak kontrol 


o edilemez bir yükseliş sürecine girmiş, 


oluşturduğu yapay zeka ile tüm dünyanın dijital verilerini kontrol eder duruma gelmişti. 


İsmail'in yapımında bulunduğu uzay 


yi” i 
# . pe ağ asansörünün yazılımına Microsoft'un talip olması ve Ismail'in bu isteği reddetmesi ile çıkan o soğuk savaş... Dünya devinin bunu hazmetmesiçokzordu,sonununbaşlangıcını ateşleyen en önemli nedenlerden biri de bu idi. Uzay asansörünün yıkılma sebebine Microsoftu hedef gösteren İsmail artık bir numaralı kırmızı hedefti. Her ne kadar örtbas edilse de bulgular, İsmail'in dünya medyasına sunduğu deliller, Ismail'i haklı gösterir duruma gelmişti bile. 


İsmail çok beklemeden karşı hamle yapmış ve adına “Beyaz Boğa” dediği bir 


virüs ile Microsoft'u darmaduman etmiş, | 


çok geçmeden Microsoftun tüm verileri evrensel internet ağında herkesin ulaşımına serbest hâle gelmişti. 


Drone kuşlarından bir tanesiyle tesadüfen Kaan'ı fark ederek onu takip etmesi sayesinde, İsmail Beyaz Prizma'nın Kaan'a müdahalesinin ancak son aşamasını engelleyebilmiş, oOo(©€n azından ölen bedeninden Kaan'ın bilincini bloke edip almayı başararak verileri enerji küresine çevirmiş ve Sezai'ye yönlendirmeyi başarabilmişti. 


Kaan'ın bilincinin yüklü olduğu kırmızı küre artık yavaş yavaş ışığını kaybetmeye başlamıştı. Dönen bir mum gibi eriyip gitmişti küre. 


Odadaki sessizlik Sezai'nin konuşması ile bozuldu. 


-Evet söylüyorum... Artık Kaan aramızda değil, bitti, ışıklar içinde uyu Kaan'cığım... 


ZN 


Güneş sisteminin dışı. Dünya Federasyon | 


Gemisi 


başlıyordu. 
Bahir'in gemideki bazı birimleri itaatsizlik 


İf! 


Mağ RE Dİ 


> “ ile suçlamaya başlaması bardağı taşıran 


ŞI 


son damla olmuştu artık. Kulaktan kulağa yayılan Beyaz Prizma ihaneti herkesi rahatsız ediyor, taraf ve karşıt görüşe sahip fikirlere, gruplaşmalara sebebiyet veriyordu. Durum Başkan için gitgide tatsızlaşıyordu. 


Dünya Federasyon Gemisinde bilinmeyen bir modül 


-Ve Beyler... Sonunda toplandık, bu toplantımız bildiğiniz üzere illegal bir toplantıdır.. Bu toplantıda konuşacaklarımızın dışarıya sızdırılması demek bizlerin çok ağır cezai yaptırımlar ile karşılaşması demektir. Bu yüzden konuşmaya Oo başlamadan Önce göz retinalarınıza takılacak olan mikro görüntü implantlarının Oo takılmasını oo onaylıyor musunuz? Onaylamayan arkadaşlar grup dışı kalacaktır. Bu durum hepimizin emniyeti içindir. 


Yüz seksen bir üyenin kabulü ile kısa sürede implantlar takılmış ve beklenen o konuşma başlamıştı. 


-Her ne kadar beni katı hologram görüntüm ile tanısanız da, öncelikle sizlere kendimi bir kez daha tanıtayım. 
Ben, Federasyon Gemisi kripton iletişim şifreleme sorumlu mühendisi Gökhan. 
Herkesi saygı ile selamlıyorum. 


Beyler bayanlar, maalesef çok büyük bir ihanetin içindeyiz, bizlerden saklanan çok önemli bilgilere ulaştık, bu durum bizleri inanın ki çok sarstı, birazdan söz konusu bilgileri sizlerle paylaşacağım. 


-Beyler, oOgemimize o şifrelenmiş mesajlar gönderiliyor ve bu mesajlar direkt Federasyon Başkanı'na özel bir kod ile şifreleniyor. Mesajların içeriğini açıklayacağım birazdan, ama açıklamadan önce sizden ricam tepkinizi kontrol altında tutmanız, her ne kadar toplantı alanımız tüm verici ve alıcılara kapatılmış olsa da, yine de yüzde bir bile olsa kaçak olma ihtimali her daim var. 


-Gökhan Bey bu mesajlar yeni mi? 
Ya da ne zamandır geliyor? 


-Hayır yeni değil... Öncü mesajların içeriğindeki anlam kargaşasının çözümlenebilmesi için diğer mesajların 


devamlılığı şart olduğundan, ki bu çok karmaşık bir sistem, ve her bir mesajda aldatıcı yorumlama tekniği kullanıldığından, Oomesajların Oo çokluğu 


şifrelemeyi daha sağlıklı ve doğru bir şekilde çözümlememizi sağladı, lakin bizi de oldukça uğraştırdı. Emin olmak için bekledik. 


- ?P? İnanın çok tedirgin ve kızgınız... 


-Kızgn olmamak elde değil ki zaten... Duyduğunuzda sağduyulu olmanızı rica ediyorum, lütfen... Burada sağlıklı ve doğru bir çözüm üretmek istiyoruz... Lütfen enerjimizi düşürmeyelim. 


- 21P121 
-Gemimize gelen mesajlar 
Dünya'da... Bakın üstüne o basarak 


söylüyorum, Dünya'dan, ve direkt Dünya Federasyon Başkanına... 


-Başkan'ın Dünya ile iletişim ağını kapattığını söylemiş olması, iletişim ağının tekrar açılamayacağı anlamına gelmez ama Gökhan Bey? 


A i 
N 


-Tabii bayım, tabii... Ama gelen mesajların kimden geldiğine göre değişir bu. 

-Ne demek şimdi bu?! 


-Söyleyeyim o zaman bayım. Gelen mesajlar dünya dışı bir varlık tarafından gönderiliyorsa çok şey değişir... 


-212121 


AZN 


-Sezai, Canan nerede peki? Görebilir miyim? 


-Tabii Esra, seni yanına götüreyim. 


-Sezai sen tarif et, ben bulurum odayı. 


-Yoo, yoo... Yalnız olmak istemezsin. 
-O niye? 


-Çünkü Canan yoğun kapsülünde... Bitkisel hayatta... 


yaşam 


-Bitkisel hayatta mı??? 


-Evet... Canan bitkisel hayatta. Onu kontrollü bir şekilde ben soktum. 


-Sen mi? Neden Sezai? 


-Sebebi çok basit Esra... Sebebi çok basit... Düşün biraz. 


-Nasıl bilebilirim ki Sezai? 


-Canan'ın evrene yaydığı ses dalgaları artık kendine zarar verecek seviyeye gelmeye başladı. 


-Peki, ne demek bu? 


-Yani şu demek Esra... Canan'ın yaydığı ses dalgaları beyin nöronlarını terk etmeden önce vücudunda yoğun bir ultrasonik titreşim oluşturmaya başlamıştı. 


Je 

. a 4 
-Bu sanırım oldukça tehlikeli, değil mi? 


-Evet... Hem de oldukça tehlikeli... 
Oluşan titreşim Canan'ı bir et yumağına dönüştürmeye yeter de artar nitelikteydi. 


-Çok doğru bir karar vermişsin Sezai... Gerçekten! 


-İşin anlaşılmaz tarafı, evrene yaydığı mesajları kime ve niçin gönderiyor olduğu! 


-Geldik mi odasına Sezai? 


-Evet bu oda Esra... Lütfen steril olmadan girme sakın. 


-Tamam, tabii ki... 


ZN 


-Bora... Bora uyansana... Sanırım inmek üzereyiz. 


-Püff, başım çatlıyor... Geldik mi? 


-Evet... Tekerlerin açılırken yaptığı ttreşimden anladığım kadarıyla uçak alçalmaya başladı. 


-Of be, nedir bu bizim başımıza gelenler Yavuz? 


-Hayır, ben de gıcık olmadım desem yalan olur Bora... Şimdi ne alaka gittiğimiz yeri söylememeleri? 


-Camdan bir baksana bildiğimiz bir yer mi? 


-Hayır nasıl anlayabilirim ki! 
Baksana her taraf yemyeşil. 


-Bak bak, kokpit kapısı açık... 
Merhaba deme bahanesi ile bir göz ucuyla bak. Sen anlarsın ekranlardaki haritalardan konumumuzu. 


-Dur bir deneyeyim. 


-Anladığım kadarıyla Fransa-İsviçre sınırları arasında bir konumdayız. 


-Sınırda havalimanı mı olur... Ne alaka? 


-Ben nerden bileyim! Göreceğiz. 


-Adam işaret ediyor... Kemerleri diyor, bağlayın diyor... 


-Bize mi diyor? 


-Uçakta obizden başka yolcu ba. görebiliyor musun Bora? 


4 . e. 
yeğ -Yavuz sinirini benden çıkarma olur mu? 


?*”#. Uçaktanalınan Bora'nın ve Yavuz'un gözleri 


* kapatılarak gizli bir bölgeye alınmaları pek PEGİSHDinİ edilir yalar OMO #88 de uzun sürmemişti. -Hu... Siz Bora'sınız sanırım. | | A gi > 
A -Beyler göz bantlarınızı -Evet Suyen Hanım | | K çıkarabilirsiniz artık. i il 
OK -Evet Bora Bey... İptal edilmişti, “ ; Li -2! haklısınız... Ama sizi tanımadan önceydi p : “ -Merhaba... Bora Bey, Yavuz bu. İ) > ww Bey, sizleri aramızda görmek bizleri çok -Anlayamadım? Ne demek "1 j heyecanlandırıyor. istiyorsunuz? | 1 , / (| 


-Merhaba... -Sizin ve Yavuz Bey'in varlığından haberdar oluncaya dek böyleydi... Ama şimdi değil artık... Kaldığımız yerden CERN deneyimizi bitirebiliriz artık. n” 


-Kendimi tanıtayım... Ben Savaş, 
CERN projesi yürütmeden sorumlu başkanı, tekrardan merhaba. 


yo : e 
Horan, Ne Konuşuyor Bu, adm 21?! Biz... Biz ne yapabiliriz ki size? | 


böyle? Ben hiç bir şey duymuyorum! -Bir şey yapmayacaksınız Bora Bey... j 

Bir şey değil, sadece sizde olan Zaman'ın İ | | 111/Micro Dilim Prizmasını bizlere | 
-Hı?! Tabii yaa! vermek... İşte bu kadar! 4 


-Kulaklığı çıkar kulaklığını! 


-Siz... Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz 


-Sizleri yardımcım Dr. Suyen Hanım Suyen Hanım? 


* ile tanıştırayım, kendisi aynı zamanda “Kardeş Zamanlar” adlı kitabın da yazarıdır. -(hafif bir gülümseme ile) Biz mi? İM -Bizim CERN'de ne işimiz var fi t hanımefendi? Sonra benim bildiğim CERN A 1) 


” N NA # “u ” , 
ALANA N ".. N 


” -Arda okuyabiliyor musun üzerindeki yazıları? Okuyabiliyor musun? 
-Burak çok tuhaf bir yazı bu. Anlamak mümkün değil! 
-Hop hop hooppp! Kitabın üzerindeki yazılar değişiyor Arda! | -Evet evet... Ne demek şimdi bu? 
-Nasıl... Nasıl çözeceğiz bu yazıyı Burak?! i 
| -Ah bir bilebilsem.... | Ti 


-Durdu... Durdu Buraak! ' 


-Aman Tanrım... Ne şimdi bu? Yazılar bir şekil meydana getiriyor Arda... 


İrikbel Gikkerdedir/” 
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SEZAİ ÖZDEN 74-77 i 

Kısa Öykü 

Utherion- Bölüm -/ 

ARDA /P/ 76-80 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyorun 
Öne Çıkan Paylaşımları 
HASAN ÖNAL 42-05 
2 Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 
Kısa Oykü Yarışması 
Uçmak 
BORA BILGIÇ 46-67 
VE 
Kısa Öykü 
Tinker Bel/ - Bölüm -/ 
KENAN ÇETİNKAYA 

48-99 

e a $ ge” 

Çizgili Roman - Z/Bölüm 
1000 Kule 
HASAN ONAL 96-102 
Sokak Röportajları - 5 


SEZAİ ÖZDEN 1/03 


4 


Özgen Berkol Doğan Bilünkurgu Kütüphanesi'ne kazandıracağımız, Kisa Öykü 


19. 


Yazılmıştır 


Selma Mine 

Müfit Özdeş 

Özlem Kurdoğlu 
Haldun Aydıngün 
Orkun Uçar 

Gurur Asi 

Aşkın Güngör 

Kemal Mükremin Barut 


Zübeyir Tokgöz 


. Selim Erdoğan 

. Murat Kaya Beşiroğlu 
. Şükrü Soydaş 

. Sercan Leylek 

. Yüksel Yılmaz 

. Kubilayhan Yalçın 

. Taner Güler 

. Semih Bulgur 


. Bertuğ Kodamanoğlu 


Gökmen Akça 


Seçkisi 2018 “içn katılanların 2SLESI. 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


Bilimkurgu 
ÖYKÜ 
SEÇKİSİ 


2018 


38. 
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. Mustafa Özçınar 

. İsmail Yiğit 

. Ruhşen Doğan Nar 
. Metin Uçar 

. Nur İpek Önder Mert 
. Gri Esin 

. Efe Sarıtunalı 

. Burak Katipoğlu 

. Toğrul Sultanzade 
. Yavuz Tınaz Civcir 

. Bora Bilgiç 

. M. Yağmur Polat 

. Ardakan Coşkun 

. Aykut Coşkun 

. Badahan Canatan 
. Selahattin Başboğa 
. Hasan Önal 


. Deniz Yörükoğlu 


Burak Fedakar 


YERLİ BİLİMKURGU e YÜKSELİYOR 


Bilimkurgu 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


Arda Tipi 
Esra Uysal 
İsmail Şahin 
Sezai özden 


Abdülkadir Doğanay - 1. 
Yarışma birincisi 


Mustafa Özçınar - 1. 
Yarışma ikincisi 


Kenan Çetinkaya - 1. 
Yarışma üçüncüsü 


Kenan Çetinkaya - 2. 
Yarışma birincisi 


Burak Erdoğdu — 2. Yarışma ikincisi 

Metin Uçar - 2. Yarışma ikincisi 

Emirhan Karahasan — 

2 Yarışma üçüncüsü 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - 
3. Yarışma birincisi 


Abdülkadir Doğanay - 3. 
Yarışma ikincisi 


Hakan Kilyusufoğlu - 3. 
Yarışma üçüncüsü 


TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ 


“Teknoloji üreten bir Türkiye için” 


7BD 19. Bilüunkurgu Öykü Yarışması Sonuçlandı 


TBD'nin düzenlediği on dokuzuncu Bilimkurgu Öykü Yarışması sona erdi. 


Bu yıl 228 öykünün katıldığı yarışmada ön elemeyi geçerek finale kalan 12 öykü Asiye Bendon, Barış Emre Alkım, Bülent Akkoç, Cem Kılıçarslan, Kadir Yiğit Us, Koray Özer, Murat Başekim, Özgür Tacer, Seda Uyanık, Sedef Özkan ve Ümit Dağcı'dan oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirmenin sonunda ilk üç derece ve bir mansiyon ödülü belirlendi. 


Funda Özlem Şeran, Kapat-Aç adlı öyküsüyle birinciliğe değer bulundu. Kapat-Aç, cyberpunk türünün hakkını sonuna kadar veren, zekice kurgulanmış bir öykü olarak karşımıza geliyor. İnsan bilincinin bir veri setine indirgendiği, bedenin ise basit bir taşıyıcıdan ibaret olduğu bir kurgusal zamanda geçen öykü, toplumsal tabakalar arasındaki eşitsizliğin gelişen bilgi teknolojileriyle nasıl derinleştiğini ele alıyor. Yazar, bilişimin en güncel unsurlarını yadırgatıcı bir gelecek tasarımıyla bütünleştiren ustalıklı bir öykü armağan ediyor bizlere. 


Nur İpek Önder Mert, İki kızıl Yabani At adlı öyküsüyle ikinciliği elde etti. Teknolojik ilerlemelerin kuşak çatışmasını derinleştirdiği bir gelecekte geçen hikâye, insanlığın henüz anlamını yitirmediği eski günlerin özlemini çeken bir büyükannenin gözünden aktarılıyor. Türk ailesi motiflerinin incelikle hicvedildiği; akıcı diyalogları ve hayatın içinden çekilmiş karakterleriyle keyifli bir okuma vadeden öykü, gelenekçilik ve modernliğin gelişen teknolojiyle içerdiği yeni anlamları sorguluyor. 


Özgür Hünel'in Çok Satan (Kutsal) Kitaplar üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Öykü, kurgulanmış inanç sistemleriyle uzak galaksilerdeki gezegenlerin az gelişmiş halkları üzerinde egemenlik kuran dünyalıları konu ediyor. İnanç ve tahakküm arasındaki ilintiyi cesur bir biçimde yorumlayan öykü, sarsıcı finaliyle dikkat çekiyor. 


Faruk Ayvazoğlu'nun Zaman Silsilesi adlı öyküsüne ise mansiyon ödülü verildi. Zaman Silsilesi, yakın tarihimize temas eden, kendiyle çelişmeyip tutarlı bir anlatı kurabilmiş yetkin bir zaman yolculuğu öyküsü. 
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Flatliners (1 Aralık 2017) 


Tıp okuyan Courtney'i ölümden sonra neler olduğunun merakı sarmıştır. Yine tıp okuyan bir grup arkadaşını da ikna ederek bir dakika için ölümü tecrübe edeceği deneyi yapmaya karar verir. Yaşadığı deneyimin etkileyiciliği arkadaşlarını da cezbeder ve hepsi git gide artan süreler ile ölümü tecrübe ederler. Ancak süreyi arttırdıkça istenmeyen ve insanın akıl sağlığını bozan görüntüler ile karşılaşmaya başlayacaklardır. 


Çizgi Ötesi 2017, 1990'da çekilen ve Julia Roberts, Kevin Bacon ve yine Kiefer Sutherland'in oynadığı aynı adlı filmin yeniden çevrimi. 1990 versiyonunu ilk izlediğimde uzun süre etkisinden çıkmamıştım. Tekrar tekrar izleyip farklı detaylar yakalamıştım. Yeniden çevriminin günümüz teknolojisi ile farklı bir boyut kazanacağını düşünüyorum. 


Filmin başrollerinde Ellen Page, James Norton, Nina Dobrev, Diego Luna ve Kiersey clemons yer alıyor. Yönetmen: Niels Arden Oplev. Senaryo: Ben Ripley, Peter Filardi. 


DÜNYALAR SAvaşı 


Dünyalar Savaşı - H.G. Wells (2017) 


İthaki yayınları Aralık ayında kitabın yeni baskısının çıkacağını açıkladı. Çevirmenliğini Ali Kaftan yapmıştır. Ana dilde ilk basım yılı 1898 yılı olan roman Dünya'nın uzaylılar tarafından istilasını tasvir eden öncül ve en iyi eserlerden biri olarak biliniyor. Roman birçok film, dizi ve kitaba da ilham kaynağı olmuştur. 


JT100 - Beklenmeyen Misafir (©2017) 


Ressam ve illüstratör Gökhan Kalafat'ın hem yazıp hem de resimlediği bilim-kurgu türündeki çocuk kitabı, JT100 isimli robotun bir kaza sonucu tanıştığı Ege ve köpeği Atom ile maceralarını konu alıyor. 2099 yılının İstanbul'unda geçen öykü, arkadaşlığın ve takım çalışmasının önemini vurguluyor. 


Kitapta çocuk yaşta polis olan Ege ile konuşan köpeği Atom'un arasında geçen diyaloglar, okuyuculara eğlenceli bir serüven yaşatıyor. 


Basın Bülteninden 
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Future Man (2017-Devam ediyor) 


Oyun bağımlısı bir gencin hayatı gelecekten geldiğini ve onun insanlığı kurtaracak kişi olduğunu iddia eden iki kişiyle karşılaşması sonucu değişir. 
Absürt ve sıradışı espirileri ile kendini izleten diziye boş bir gününüzü ayırmanızı öneririm çünkü durmaksızın bütün bölümleri izlemek isteyebilirsiniz. Geleceğe Dönüş, Alien ve Terminatör benzeri bir çok bilimkurgu filmine de atıfta bulunuyor. İkinci sezon onayı için henüz bir bilgi olmamasına rağmen sezon finalinden anladığım kadarıyla dizinin devamı gelecek. Uzun süredir izlediğim en eğlenceli bilimkurgu dizisiydi i diyebilirim. Birinci sezonu 13 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Josh Hutcherson, Derek Wilson ve Eliza Coupe'u görüyoruz. 


Shoujo Shuumatsu Ryokou (2017-Devam ediyor) 


Bilimkurgu, dram, macera ve yaşamdan kesitler tarzında olan animenin ismi Türkçeye “Kızların Son Turu” olarak çevriliyor. İzleyici puanı 7.73 olarak açıklanmış. 
Konusu ise şöyle: 


Medeniyet yıkıma uğramıştır fakat Chito ve Yuuri bu yıkımın ortasında hayatlarına devam etmekte, Kettenkrad adındaki sevgili motosikletleri üstünde bir zamanlar yaşadıkları dünyanın kalıntıları arasında amaçsızca dolaşmaktadırlar. Umut kırıntısı olmayan günler süresince bir sonraki yemeklerinin ve onları bir gün daha idare edecek kadar benzinin arayışında olan bu iki arkadaş için üzerinde hiçbir şey olmayan bu dünyada yalnızca paylaştıkları tecrübeler ve duygular bile hayata tutunmalarının nedeni sayılabilmektedir. Karakterlerin son derece sevimli görünüşleri içinde bulundukları durumun kasvetini unuttursa da serinin isminden anladığım kadarı ile bizi mutlu bir son beklemiyor... 


Horizon Zero Dawn (2017) 


Günümüzden 1000 yıl sonrasını anlatan oyunda insanlığın robot teknolojisinde katettiği büyük gelişme ile robotlar insanlığa hükmetmeye başlıyor. Sonucunda insanlığın gelişimi ilk çağlara geriliyor. Ancak karşısında vahşi ve doğal yaşam değil, insanlığı yok etmeye programlanmış hayvanları andıran devasa robotlar bulunuyor. Tüm bu karmaşa içinde oyundaki karakterimiz Aloy'un kendisi hakkında cevaplaması gereken soruları bulunuyor. Bundan sonrasında bizi aksiyon ve gizem dolu bir macera bekliyor. Oyunun görselliği ve yaratıcılığı sizi bağımlısı yapabilir. 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail ŞAHİN ğd 


lata Kanunları 


Akın Başal 


Baskı Yılı/Yeri: 1.Baskı - Ocak 2008 - İstanbul 
Sayfa Sayısı: 206 
Yayınevi: Grea Yayıncılık 


Bu ayki kitabımız içinde çeşitli bilimkurgu öykülerinin yer aldığı “Hata Kanunları” isimli bir kitap. 


Bazıları ödül alınış öykülere bir göz atalım. 


1-Karşı önce (o “Kül 
Öykü” -2004- 


yayımlanmıştır.) Gelecekte yaşanmış “Büyük 


Kıyı: (Daha dergisinin 7. sayısında 
İstanbul Depremi” sonrasında hayatta kalan Nuri isimli bir kişinin yaşadıklarını okuyoruz bu öyküde. 
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alalı 


AalUhiLani 


Ödüllü Bilim Kurgu Öyküleri 


AKIN BAŞAL * 


2-Kaos:(Dahaönce“Lacivert Öykü”dergisinin 
12. sayısında -2006- yayımlanmıştır.) Bu öyküde, Hakan isimli bir karakterden, Ay'da yapılan bir deneme sonrasında Dünya'da meydana gelen değişimleri ve kendi geçmişini okuyoruz. 


3-20'lik 120: Genetik çalışmalar sonucu 
20 yaşındaki bir gencin vücuduna sahip olan 
120 yaşındaki bir adamın yaşadığı çelişkileri 
anlatan bir öykü. 


4-Mars 7: (Lostlibrary.org sitesinin Ekim 
2003 “Sanal Gerçeklik” bilimkurgu öykü 
yarışması mansiyon ödülü) Bir Mars görevini okuyoruz bu öyküde. Gayet güzel bir öykü ancak öykünün sonunda gerçeği öğreniyoruz. 


5-İçeridekiler Ve Dışarıdakiler: (Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması Üçüncülük Ödülü -2002-) 2050'li yıllarda yaşanan “Büyük Savaş” sonucu denizlerin altındaki uydu ülkelerde yaşayan “İçeridekiler” in, düzene karşı çıkıp cezalandırılarak dışarıya gönderilen “Dışarıdakiler” in yaşama hakkına müdahalesine yönelik bir öykü. 


6-Mavi Bulut: Fatih adındaki bir bilim adamının, aptal ve beceriksiz bir çocukken nasıl birdenbire çok zeki biri haline geldiğini arkadaşı Barış'tan öğrendiğimiz bir öykü. 
7-Kaçak: Mars'a kaçak olarak giriş yapan fakat tesadüfen yakalanan bir gazetecinin önce gardiyan robot ve sonrasında Mars Araştırma Enstitüsü başkanı ile yaptığı konuşmaların yer aldığı kısa bir öykü. 


8-Hata Kanunları: (Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması İkincilik Ödülü -2004-) Genetik müdahaleler sonucu çok zeki ve çok güçlü olarak doğan bazı çocuklara yasadışı yollarla deneysel ilaç verilmesi sonucu bu çocuklar ergenlik çağında cinnet 


geçirerek cinayet işlemekte ve kendileri gibi 


olan çocuklarla bir araya gelerek suç çeteleri halinde bütün dünyada dehşet saçmaktadır. 
Öykü, bu çocukların ortadan kaldırılmasına yöneliktir. 


9-Davetsiz Misafir: Bu öyküde Dünya dışı bir uygarlığa ait yıldız geçidine tesadüfen giren dünyalı bir uzay gemisi ve içindeki yaralı mürettebat hakkında verilen karar için, dünya dışı uygarlığın Yıldız Geçidi Araştırmaları Bilim Komitesi Üst Kurul Başkanı tarafından düzenlenen konferansı dinliyoruz. 


10-Deli: Gelecekten gelen bir “Resmi Tarih 


Araştırmacısı” oOpolis merkezinde yalan makinasına bağlanarak sorgulanır. Ancak görevliler adamın deli olduğuna karar verip serbest bırakırlar. 
11-743: Hafızası bir 


cezaevine gönderilen 743 kod numarlı bir 


silinerek Ay'daki 


mahkumun yaptığı kaçış planının ve 312 kod numaralı oda arkadaşının kaçışının anlatıldığı güzel bir öykü. 

12-Beni Ölesiye Sevebilir Misin?: (Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması Birincilik Ödülü -2003-) Rıza Bey'in trafik kazasında ölen eşi Selma Hanım'ın yapay zekalı robot kopyası ile olan diyaloglarına tanık oluyoruz. Öykünün sonu 


ise farklı bitiyor. 


13-200 Yaş Günlüğü: Genetik alanındaki 


gelişmeler sayesinde 200. yaş gününü kutlayan bir adamın günlüğünü okuyoruz ve 


kitabı bitiriyoruz. 
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Kutlayan YALÇIN - KAY Bioy 7 
ATTİLA İLHAN BİLİMKURGUSU 


Dr. CEMİLE CEYDA 
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MA e yi 


“Sonunda onforlu bir rüyaya 


yerleştim... 


a pencereleri Ümraniye'deki 


Yıldızlararası Hava Limanı'na 


bakıyor; geceleri, Önder/716 mekiklerinin, arkalarında büyüleyici bir (o ateş burgacı bırakarak havalandıklarını gördükçe, 


işsizlik bunalımından Janus Uzay Kolonileri'ne gitmeye kalkıştığım 


günleri düşünüyorum. 5 


Sene 1995. Nam-ı diğer “Kaptan” 70 yaşında. 
Bir sene sonra gazeteci yazar Zeynep Ankara, Attilâ İlhan için bir 70. yaş kitabı yayımlayacaktır: Yalnız Şövalye: Attilâ İlhan. Kitapta Attilâ İlhan ve Bilim Kurgu başlıklı bir bölüm var. Zeynep Ankara, Kaptan'a soruyor: “Neden bilim kurgu?” diye. 


Yanıt şöyle: 


“Bir kere çocukluğumdan gelen bir şey var. Ben çocukken de resimli romanlar içerisinde en çok, ozamanlar Baytekin derdik, Flash Gordon'u severdim. Beni büyülerdi. 
Başka bir gezegene gitmiş olmaları, o gezegende hayat olması, o hayatın içinde bir takım maceralar yaşaması beni çok etkilerdi ve hayalini kurardım. Sonra Amerika'nın o zaman ikinci sınıf, hatta üçüncü sınıf firmalarından birisi olan Republic Picture, Flash Gordon'ı otuz bir kısımlık bir sinema dizisi yaptı ve o İzmir'e geldi... ..O beni büsbütün aldı götürdü... ...İşte onun etkisiyle sanıyorum ortaokulun birinci sınıfında; tatil yakındı, bazı dersler boş geçiyordu; Merih'e Seyahat diye bir roman yazdım. İlk romanım odur. Ve bilim kurgu romanıdır. 
Birtakım insanlar Türkiye'den kalkıyorlar gidiyorlar falan, oralarda yaşıyorlar. Yani çocukluğumda bunun bir bazı, temeli vardı...” 


Attilâ İlhan'ın 1986 yılında Playboy dergisi için kaleme aldığı, daha sonra Yengecin Kıskacı kitabında da yayımlanan Dr. Cemile Ceyda adlı kısa bilim kurgu öyküsü dışında, yayımlanmış bir öykü ya da BK romanı yok. 
Zeynep Ankara ve Attilâ İlhan arasındaki bu bilim kurgu sohbeti ne vesileyle başladı bilemiyoruz. Ankara, röportajın başına açıklayıcı bir not koymamış. Belki konu belki 


İlhan'ın kitaplığında zengin bir bilim kurgu 


Cemile Ceyda'dan açıldı; Ankara, külliyatına rastladı yada edebiyatla uğraşmaya ne zaman, nasıl başladınız derken konu Merih'e Seyahat'e dayandı Yeri gelmişken: Playboy dergisinin bilim kurgu öyküleri yayınlamak gibi bir geleneği vardır. Hatta Ray Bradbury'nun ünlü Fahrenheit 451 romanı ilk kez Playboy dergisinde tefrika halinde (1953) yayımlanmaya başlanmıştı. 


PLAYBOY 


ENTERTAİNMENT FOR MEN 


Sebebi ne olursa olsun, bizler de bu 


sohbet sayesinde, edebiyatımızın “nev-i 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ikonik figürü Attilâ eserlerine ve 


şahsına münhasır”, 
İlhan'ın zihin dünyasına, düşüncesine olan bakış açımızı genişletecek 


“bilim kurgusal” anekdotlar edinmiş oluyoruz: 


“Çocukluğumdan itibaren ben 


uzayla ilgiliyim... ...çağdaş bir yazarın sadece edebiyat bilgisiyle yeterli bir sentez yapamayacağını anlayıp diğer bilimlere dağıldıiğım zaman birden fark ettim ki, bütün 20. yy. teknolojisinin gittiği yer, uzay teknolojisi... ... O zaman, bu (bilim kurgul) yeniden önem kazandı benim için. Dışarıda yazılmış bilim kurgu kitaplarını okuyunca ve onların ne kadar gelişmiş astrofizik bilgisiyle yazıldığını görünce, çok heyecanlandım. 
Yani gerçekten hoş bir şeydi. Acaba ben de böyle şeyler yazabilir miyim düşüncesine de kapılmadım değil...” 


Ayrıca Attilâ İlhan'ın bir Uzay Yolu hayranı olduğunu da öğreniyoruz: 


“Uzay filmlerini, uzay dizilerini ilgiyle izliyorum. Mesela yıllardan beri Uzay Yolunu izlerim. Yabancı televizyonlardan bile izliyorum. Şimdi BBC'de Black-7 diye çok ilginç bir dizi var; onu izliyorum. İngilizler başka türlü bakmışlar olaya.” 


Dr. Cemile Ceyda, Attilâ İlhan'ın hemen her romanında karşımıza çıkan bir temayı, bilim kurgusal bir perspektifle ele alıyor: Kadın eşcinselliği ve/veya androjinlik (çift cinsiyetlilik). 


Daha 1960'lı yıllarda şöyle yazmaktadır Attila İlhan: 


“..çağımızın cinsel alanda ciddi bir 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devrim geçirmekte olduğuna inanmaktayım. 
Kadınların erkekliğe, erkeklerin kadınlığa doğru gittikçe yakınlaşması, yirmi birinci yüzyılın hünsa Jçift cinsiyetli| bir yüzyul olmasını yaratacak belki de. Belirtiler her yanda ve sürüyle göze çarpıyor.” 


Attilâ İlhan gerek Aynanın İçindekiler adını verdiği “nehir roman” dizisinde (Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, O Karanlıkta Biz, Fena Halde Leman, Haco Hanım Vay vd.) gerek de Hangi Seks, Kadınlar Savaşı ve Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler gibi kitaplarında topladığı fikir yazılarında “erkek gibi davranan 


kadınlar” konusuna geniş bir yer ayırır. 


attila ilhan 


bilgi yaymesl 


Hünsalık/androjinlik/çift cinsiyetlilik, Attilâ İlhan'ı neredeyse büyüleyen, takıntı düzeyinde bir meraktır. Yirminci yüzyılda giderek (o “erkekleşen (o kadınlarla” (ilgili tespitleri Reich, Marcuse, Adorno ya da kısaca Frankfurt Okulu'dan izler taşır: Sanayi Devrimi'yle birlikte kadınlar da artık üretime, çalışma hayatına katılmış, örneğin erkeklerle birlikte fabrikalarda çalışmaya başlamıştır. 
Bunun neticesinde kadınlar ekonomik özgürlüklerini kazanmış ve haklarının daha ateşli savunucuları olmuşlardır. Kadınların erkekler gibi kısa saç kestirmeleri ya da pantolon giymeleri sadece modacıların paşa gönüllerinden kaynaklanan bir “tasarım” meselesi değildir. Hem fabrikada çalışıp hem çocuk yetiştiriyorsanız gündelik hayatınızda artık eski tip kıyafetler, korseler giymeniz 


mümkün değil. 


Bireysel hak ve özgürlüğün bir başka boyutu da cinsel özgürlüktür tabii. Attilâ İlhan kadın eşcinselliğini sadece sanayi devrimi perspektifiyle açıklamaz. Lesbos'lu (lezbiyen kavramı buradan gelir) kadın şair erkekteki dişilik, kadındaki erkeklik hormonlarına varan, tarihsel ve 


Sappho'dan, 


biyolojik bir spektrum içerisinde konuya açıklık getirmeye çalışır. 


Attilâ İlhan Bir Romancının İtirafları başlıklı yazısında, Aynanın İçindekiler roman dizisindeki karakteri 


androjin “Hayrun” 


hakkında şunları söyler: 


“Yalnızen çok dikkatiçeken, çoklarınca ya da imgeleminde uydurulmuş abartma bir tip 


gerçekte (oolmayacak, yazarın 


sanılan Hayrun'un (Hayrunisa Bayraktar), dizi içinde gerçekten aynen aktarılmış tek kişi olmasına ne buyrulur? Kahramanların hepsi çeşitli tiplerden bileşimler ya, Hayrun bu kuralın dışında kalıyor, zira böyle bir insan İstanbul'da gerçekten yaşadı. 


Önce Beyoğlu'nda rastladım, vitrinlere bakıyordu, 'efendiden bir adam” sandım, 


arkadaşım onu gösterip 'nasıl bulduğumu” 


sormuştu çünkü, fikrimi söyleyince güldü, 'erkek kılığında yaşayan bir kadın' olduğunu açıkladı. Şaşırdım. Romanımda Suat'ın annesine buna yakın nitelikler vermek niyetinde olduğumdan mı nedir, tip beni ilgilendirdi, gazeteci damarımı uyandırdı... 
..Boğaz'da oturduğunu, Osmanlı sadrazamlarından birinin torunu olduğunu, küçük bir birlikte 


yaşadığını öğrendim... ...Fransızların bir 


yalısında haremle” 
sözü ünlüdür, gerçek çoğu zaman tasarımı aşar'derler, Hayrun tipinde durum tamamen bu!” 


(Attilâ İlhan'ın Suat karakteri de sıra dışı kadın yazarlarımızdan, Suat Derviş'ten esinlenilmişti. Hatta İlhan'ın O Karanlıkta Biz romanında Suat Derviş bizzat karşımıza çıkar.) 


NVHTI VTLLİV 

s* NVHTI VTLLİN 

NVHTI VTLLİX 

s* NVHTI VİLLLV 

s* NVHTI VTLLİN 

7s NVHTI VTLLİV 
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Cemile Ceyda da, 2794 yılının İstanbul'unda yaşayan bir Hayrun olarak 


değerlendirilebilir... 


Öykü Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya'sından esintilerle başlar: Bir C serisi çocuğu olan Altuğ 2773, uzunca bir süreden sonra Küçüksu Biyo/Sibernetik merkezinde iş bulmuştur. Kendisini işe alan Cemile Ceyda, “entelektüelden çok sinema yıldızlarına” benzeyen; mesai arkadaşlarını bilgisayar yardımıyla değil bizzat kendi seçen bir bilim 


kadınıdır: 


“Firuze mavisi gözleri kıvırcık 


kirpiklerle simsiyah donatılmış; yaldızlı kumral kaşları, tel tel, alnında dağılıyor; ağzı, son derece biçimli; nar çiçeği dudakları dolgun; sesi hâlâ kulağındadır: Sıcacık, dolu 


dolu, fazla kadın' bir ses, belki de fazla dişi!” 


Altuğ “ziyaretçiler için çelik mobilyalar serpiştirilmiş” ultra-modern mekânlar ve “vahşi iniltilere dönüşen uzay ıslıkları”nı andıran sesler içinden geçerek işvereniyle ilk buluşmasını gerçekleştirir. Romanlarında da sinematografik bir yazın tekniği benimseyen Attila İlhan, bu kısa öyküsünde de bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz görsel ve işitsel detayları, sözcüklerin esaretinden kurtarıp, üç boyutlu bir şekilde okurun zihnine yansıtmak için tüm yazınsal gücünü kullanır. 


Detaylar demişken: 2794 yılında, Marmara Denizi'nin üstünde “havabüsler” ve “havamobiller” uçuşmaktadır. Genel Kurmay Uzay Dairesi Başkanı bir kadındır: Orgeneral Ayşe Boğatur. Y sınıfı geniş omuzlu astronotlar Ay'daki İbn-i Sina Üssü'nden ara ara tatil için 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İstanbul'a kaçıp, platin sarışını vamp'larla gönüleğlendirmektedirler. Altuğ'un çapkın bir şekilde yanaşmaya çalıştığı Cemile Ceyda'nın “yosun yeşili gözlü” asistanı Lale “humanoid” Doktor, Altuğ'u sekreteri konusunda uyarmıştır: “Bana bak, Lale, senin 


bir robottur... 


bildiğin kızlara benzemez: Ondan uzak dur!” 
Çıkma teklifine İmkânsız” yanıtı alan çaylak zampara Altuğ, Lale'nin lezbiyen olduğu ya da kendisini yaşlı bulduğu için reddettiğini düşünür ama kızın “robot” olabileceği aklına 


bile gelmez. Hem de o çağda... 


ATTİLÂ 


Öyküde “ses tellerini ayarlatmış”, 


üstündekiler erkek kıyafetine dönüştüğünde erkek gibi 


sesi çıkan, kadın kıyafetine 


dönüştüğünde de kadın gibi konuşan androjinler karşımıza çıkar. 


Zamanla Altuğ ve Cemile Ceyda arasında romantizmden uzak, elektrikli bir cinsel aşk yaşanmaya başlar. Altuğ sevgilisinin arzusuyla Sağlık ve Güzellik biriminde bazı işlemlerden geçer. Bol kirpikler, kadınsı yumuşak eller, manikürlü tırnaklar... Ceyda, “plastik” dokunuşlarla yakışıklı Altuğ'dan bir “hünsa” yaratmak ister gibidir. Fakat bu süre zarfında, sevişmelerinde de Ceyda'nın dudaklarından ikinci hatta üçüncü bir ses, “fazla erkeksi” bir ses yükselmektedir... 


İçimdeki (o “spoiler (o canavarını” (o burada susturup, öyküyü merak eden dostlarımızı Dr. 
Cemile Ceyda ile baş başa bırakıyorum... 


Kaynaklar: 


1. Kahraman, Zeynep (1996). Yalnız Şövalye: Attila İlhan. Ankara: Bilgi Yayınevi. 


2. İlhan, Attilâ (2002). Yengecin Kıskacı. 
İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. 


3. İlhan, Attilâ (1982). Hangi Seks. Ankara: Bilgi Yayınevi. 


4. İlhan, Attilâ (1992). Kadınlar Savaşı. İstanbul: BDS Yayınları. 


Erişim Tarihi: 25.08.2017. 
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bir parçacık sonsuzluk 
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Ankaradan başlayıp Yunan Adalarına, uzaydan buzullara uzanan macera boyunca, Tibetli rahiplerden Amerikalı işadamlarına, Japonya'nın kadim ailelerinden, bilimadamlarına herkesin bir gün gerçekleşeceğinden emin olduğu bir kehanetin peşinde sürüklendiği, gelecekten geri dönen heyecanlı bir bilimkurgu... 

Bir parçacık mutluluk için hayalleri deği! bir teorisi vardı fizikçi Şafak'ın. Ancak bu teoriyi hayata geçirecek teknoloji bugün için yoktu. 

Geleceğe havale edilen çözüm geçmişten gelebilir miydi? 

İnşa edilen kozmik makine Şafak'ın sadece düşüncelerini alt üst etmekle kalmayacak, hayatını da sonsuza kadar değiştirecektir. O artık, hiçbir yere ait olmayan bir insandır, hatta kendi evrenine bile. 

Yeni teknolojinin sağladığı olanakları kendisi bile tahmin edememişti. Fakat yeni çözümler yeni soruları da beraberinde getirmişti. 

Artı kütle sorunsalı evrenin içinde çözülemezdi fakat buna rağmen zamanda yolculuk yapılabilir miydi? Bilimin sınırları evrenin sınırlarına bağımlı kalabilir miydi? 

Bir de nötrino'yu sadece atom altı bir parçacık olarak biliyordu... 

Sonunda elinde kalan bir parçacık sonsuzluk olacaktı! 

Basım Yılı: Ekim 2015 


Tesadüfen gibi görünen bir şekilde eline geçen kadim lisanlarla yazılmış arkaik bir elyazmasının kendisini götürdüğü yere gitmekten yana hiçbir tereddüt göstermeyen akademisyen Kemal, evrenin yaratılış sebebini ve varoluşun kırılgan amacını belki de içinde barındıran o kitabın neyi simgelediğinin ilk başlarda farkına varmasa da, cesaretinin ve kararlılığının ödülünü gerçek aşkın mümkün olabileceğini en azından ümit etmekle alır ve elyazmasının okuduğu her satırında zamanda aralıklı yolculuklara çıkarken okuyucuyu da insanoğlunun şimdiye dek peşine düştüğü en büyük arayışın öznesi haline dönüştürür: Bizim aslında ne olduğumuzun ve neyi bulmaya çalıştığımızın... 


Çok az roman vardır uykunuz gelse de kapağını kapatıp ertesi gün devam edemezsiniz, çok az roman vardır sonunu bir nebze de olsa tahmin edemezsiniz. “Umay” hakkında bir söz söylemek, hiçgörmeden gökkuşağını, hiçyaşamadan ayrılığı tarifetmek gibi olur. 

M. H. Kanile hayatınızın en fantastik yolculuğuna çıkmaya hazır olun. 

Basım Yılı: Mart 2017 
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Solma MİNE Ç 
Selma Mine'nin Kaleminden, 


1970-1990 Arası Ülkemizde Gösterime Giren ve Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu TV-Sinema Filmleri ve Dizileri 


Yazı Dizisi - 6 


Kazalar ve Sakarlıklar da Olur 


Her şey de dört dörtlük olacak değil ya... Neticede insanız... Araç da bozulur, ayağımız (pardon cebimiz de) bir yerlere takılır... Bütün aksilikler birinin başlamasını beklermiş gibi peşpeşe dizilir... Bu arada ABD ile odönemin Rusya Sı SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği), her ne kadar soğuk savaştaysalar da, uzay çalışmalarında barış çubuğunu tüttürmüş görünmektedirler. 


When Worlds Collide - 1951 
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Marooneil 
(Uzayıla Kayhıolanlar) 


(> | 


MaAROONED 


İ The SagaOfironmanOne! 
A FRANKOVICAZ -STURGES PRODUCTION 


GREGORY PECK 

RIĞHARD CRENNA an DAVID JANSSEN Tesmer, JAMES FRANCISCUS - GENE HACKMAN MAROONED Panavision9 * Stereophonic Sound * Eastmancolor 


co-starring LEE GRANT* NANCY KOVACK * MARIETTE HARTLEY Sereenplay by MAYO SIMON - Based on the novel by MARTIN CAİDIN (elvis) G Produced by M.J. FRANKOVICH - Directed by JOHN STURGES-from Columbia Pictures 


Film 1968'de çekime başlandığında henüz Ay'a ayak basılmamıştı. Uzay Randevusu ve Rus-ABD ortak çalışmaları gerçekleşmemişti. Bunu sağlamak istercesine, kimi senaryolar kazalar 


üzerine odaklandı. 


1969 ABD yapımı film, Martin Caidin'in 
aynı adlı eserinden peyaz perdeye aktarılmış. 
Yapım; Colombia Pictures, M. J. Frankovich, Yönetmen: John Sturges. Oyuncular: Gregory Peck, Richard Chamberlain, David Jessen ve Gene 


Hackman. 


3 astronotla birlikte yörüngede 5 ay 
dönen bir uzay gemisinin bozulması, 48 saatten az oksijenlerinin kalması ve içlerindekilerin hayatlarından umut kesilmesi, eserin temelini oluşturmakta. oAstronotlardan biri, onarım 

fakat 


giysisinin cebi takılır, elbise yırtılır ve boşluğa 


yapabilme umuduyla gemiden ayrılır, 


uçar. 


Arkadaşı, başka biraraçile onları kurtarmaya giderken bir Rus aracı da yardıma gelir. Rus ikinci ABD'li 


üzerine güçlü bir ışıldak tutarak kurtarılmasını 


astronot, uzaya uçan astronot sağlar. Uzay Merkezi başkanı, durumun kamuoyu tarafından duyulmasına engel olmaya çalışırken, 


uzay adamları ile aileleri arasında bağlantı kurar. 


Houston ve Cape Kennedy üslerinde çekilen filmde, uzay sahneleri çok göz alıcı. Bu arada astronotların ve ailelerinin yaşamları da işleniyor... Sözgelimi, uzay üssünde hazır bekleyen eşler, moral vermek üzere zaman zaman kocalarıyla konuşurlar. 

Filmin obelgesel (o yaklaşımı (yanında, uzay çalışmalarının perde arkası iyimser bir atmosfer içinde işlenmektedir. 1977'de çekilecek 


«Capricorn One» (Hükmedenler)'da ise bunun 


aksine, oynanan oyunlar gözler önüne serilecektir. 


.— 
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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


ACABA GERÇEK Mİ? 


Tabü bu arada, uzay yolculuklarının düzmece olduğu ile ilgili iddialar da ortaya atılmadı değil... Astronotlar gerçekten de uzayda dolaşıyorlar mıydı yoksa “Bin izledikleriniz bir düzmeceden mi ibare?” 
tartışması aldı yürüdü. Eh, filmciler de boş duracak değiller ya, kolları sıvadılar, bu konuda yapımlar ortaya çıktı: 


Çapricorn Öne 
(Hükmedenler) 


TAPRITORN 


SIR LEW GRADE PRESENTS FOR ASSOCIATED GENERAL FILMS ELUOTT GOULD JAMES BROLIN 
BRENDA VACCARO- SAM WATERSTON : O.J, SIMPSON 


ws DAVID Hİ 
KAREN BLACK | | TELİY SAVALAS | 
— BSUUDN DRINKWATER 2s ALBAN” j 
MUSİC BY JERRY GOLDSMITM - PRODUCED BY PAUL N. LAZARUS ili  WRAMTTEN ANO DIRECTED 8Y PETER HYAMS PANAYSOND recm GE eremmannsevr 
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1977 ABD yapımı. Yönetmen: Peter Hyaras. 
Oyuncular: Elliot Gould, Jamen Brolin, Brenda Vaccaro. 


Mars gezegenine, içinde 3 kişi bulunan bir kapsül gönderilecektir. Ancak kapsül arızalıdır ve yolculuk risklidir. Astronotlar 3 aylığına, bir hangarda tutulur ve dünyaya sahte yayın yapılır. 
Kapsül, dünyaya dönerken parçalanır ve sanal astronotlar ölür. CLA, bu durumda astronotların da gerçek ölümlerine karar vermiştir; aksi halde herşeyin düzmece olduğu Dünya tarafından öğrenilecektir. Hem astronotların, hem de olayı fark eden bir üs görevlisi ile arkadaşı gazetecinin hayatları tehlikededir artık. 


Her kadar filmin adı 
“Hükmedenler” olarak çevrilse de, bilindiği 


üzere Capricorn, “Oğlak” demektir ve Burçlardan 


ne Türkçe'ye 


birinin de adıdır. Burada, burcun ikonu yarı oğlak (toprak) yarı balık (su) sembolizmine uygun olarak “gerçekle yüzleşme” anlamında kullanılmış olmalıdır. 


Başka bir şüphe ve de kuram, geçmiş uygarlıkların, maymundan türeme biz geri zekâlı dünyalılar tarafından değilde, uzaydan gelenüstün uygarlıklartarafındankurulduğuüzerineydi. Hangi gezegenden, içerden dışardan, nereden geldiği bilinmese de (belki de biliniyordur), Dünya'nın birtür Hayvanat (pardon İnsanat) Bahçesi veya Mahkümler Gezegeni olabileceği konusunda bile epey kafa patlatıldı. Tabii bunda dönemin çılgın araştırmacısı Erich von DÂNİKEN'in başı 


çektiği Fantastik Gerçekçilik türü kitapların rolü de büyüktü. 


Hanyar 16 


DREN MeGAVIN HOBERT VALGAN GARY GOLLANS JOSEPK GAMPANELLA İ 


| 
JAMES HANPTON TOM HALLICK PAMELA BELLOOD 


SUREENPLAY BU STEVEN TKORNLEY. STOR! BU TON GHKPMAN & JAMES. GONYAY DİREGTED Bİ JAMESL, GONMAY 


1980 ABD 


L. Conway, Senaryo: Thomas C. Chapman'ın 


yapımı. Yönetmen: James öyküsü üzerine James L. Conway, Oyuncular: 


Darren McGavin, Robert Vaughn, Gary Collins. 


Uzay Laboratuvarında çalışan astronotlar, bir UFO'nun düşüşünü izlerler. Araştırmaları sonuçsuz kalır. Üstelik CIA tarafından da zor durumda bırakılırlar. Sonuçta terk edilmiş askeri üs Hangar 18'e kadar iz süren uzay adamlarından biri, orada,düşen UFOüzerinde çalışma yapıldığını görür. Uçan daire içindeki bilgiler, bilgisayarlar, ekranlar... ve semboller, geçmiş binyıllarda eski uygarlıklarca yazılan, çizilen sembollerin aynıdır. 


UFO”ar insanları ve yeryüzü kaynaklarını devamlı 


izlemekte ve adeta gütmektedirler. Öte yandan bu bilgilerin topluma sızmasından endişelenen politikacılar için Hangar 18, astronotlar ve konu üzerinde çalışan bilginler tehlikeli kişilerdir. En 


kısa zamanda yok edilmeleri gerekmektedir. 


UFO gözlemlerine! ve bunun üzerine 


hazırlanan Mavi Kitap Projesine cesurca 


yaklaşan bir BK filmi, «Hangar 18» 


i UZAYLILARLA TEMAS, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:3, Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor, Sayı:5, Eylül 2017, Sf:29 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Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri 


DIŞ UZAYDAKİ GEZEGENLERİ ZİYARET 


Bu ziyaretlerin konuları daha barışçıl görünmesine rağmen, arka planda, ziyareti yapan ülkenin bakış açısına göre gizli bir narsisizm 


(kendini beğenmişlik) söz konusudur. 


Amaç Dünya deneyimlerine dayanarak, aralarında kavga ediyorlarsa, barıştırmak; düzenleri Oo bozulmuşsa O düzene sokmak, yönetimlerine yol göstermek, zalimlere hadlerini bildirmek gibi, gibi, gibi... durumlara müdahale etmektir. Bu konuda en dikkat çekici örnek 1949-1955 arasında çekilen ilk ABD TV dizisi «Captain Video and His Video Rangers»'dır?. Kaptan Video, uzak bir gelecekte, Güneş Sistemi'ndeki yerleşik gezegenlerde barış ile adaleti korumak ve gözetmek üzere devriye gezen bir görevli subaydır. Film, daha sonra çevrilecek olan «Star Trek» (1966-68) dizisine de ilham 


vermiştir. 


Netice-i kelâm, kendi bilim kurgu yazarlarının deyimiyle, Dünya ülkelerinden seçme mürettebatı ile ABD, önce Güneş Sistemi'ni sonra da Derin Uzay' hizaya getirmek için jandarmalığa soyunur. Ancak bazı sorunlarla karşılaşılır ki, bu da Dünya'dan farklı değildir. 
Galaktik O İmparatorluklar, Federasyonlar, birbiriyle bilek güreşine (pardon uzay savaşlarına) girişmiş Gezegenler, Birlikler, vs... vs... Ve de esefle görülür ki, Dünya, bütün bunların dışında bırakılmış, kimsenin umursamadığı, avuç içi kadar bir yerdir. Ama şükürler olsun ki, insan soyu tüm uzaylılardan daha akıllı, daha zeki, hatta 


daha kurnazdır. 


Şimdi burada yanıtlanacak olan sorular şunlardır: 
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a) Uzaylı istilasından önce de böyleydik, o zaman biz bu herzeyi neden yedik? 


b) Savaşlar sonucu acayip akıllandık ve bileğimizin (pardon teknolojimizin) gücünü onlara gösterme zamanı mı geldi? 


c) Yoksa yaklaşan Dünya ve Savaş sorunları karşısında, bu avuç içi kadar kürecikte göç edilecek başka yer kalmadığına göre, yeni yerler mi gözümüze kestirdik? 


d) İyi de oralara kimler gidecek ve yeni sömürgeler kuracak? Askerler mi, üst düzey yöneticiler mi, egemen sınıf mı? Yoksa gönüllü veya savaş tutsağı denekler mi? Geride kalan halka “nanik” yapıp «kahrolun» mu denecektir? 


Böylece de balıklama uzaylıların sorunlarına dalıverdik, sanki başımızda başka belâlar yokmuş gibi... 


Destination Moon- 1950 


21970-1990 ARASI ÜLKEMİZDE GÖSTERİME GİREN TV ve SİNEMA FİLMLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER, Selma Mine'nin Kaleminden Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:1, 
Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor, Sayı:3, Temmuz 2017, Sf: 46 


Üç ABD'li astronot, bir kaza sonucu Mars'ta 


KO İLANİ Ka Iİ | SI ğ M d 1$ donup kalan bir Rus kozmonotu bulmak üzere 


gezegene inerler. Önceleri sıradan bir görünümde 


Şimdi olmasa bile geçmişte Dünya ortamına olan Mars'ın üzerinde, onları binlerce yıldan çok benzerliği ve belki gelecekte de koloni beri bekleyen çok eski bir uygarlığın kalıntıları kurulması düşünülen en yakın komşumuz, Kizil 


; vardır... Hele de bu kalıntılar, Eski Mısır eserlerini Gezegen olarak da anılan Mars'tır. 
andırıyorsa. 

Daha sonra bu konu, zaman kapısından Sistem dışına çıkılıp evrenin bilinmeyen bir köşesinde, Kadim Mısır'ı kuranlarla karşılaşılan 


(Mars börevi) «Star Gate» (Yıldız Kapısı-1004) filminde, sonra 


da dizisinde (1997) işlenecektir. 


? 


Â Fantastic | Adventure 


into the Unknown! 


1968 ABD yapımı filmin yönetmeni: 
Nicholas Webster, Senaryo: Aubrey Wisberg'in öyküsünden Michael St. Clair, Oyuncular: Darren 


McGavin, Nick Adams, George De Vires. 
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The Martian Chronicles 
(Mars Günlükleri) 


Making contact w8s the beginning of the end 


Konunun çok benzeri, Ray Bradbury'nin aynı adlı öyküler dizisinden senaryolaştırılan 
1980 ABD yapımı mini TV dizisi «The Martian 
Cronicles»dır. Daha sonra birleştirilerek tek film halinde sinemalarda gösterilmiştir. Yönetmen ve Senarist: Michael Anderson. Oyuncular: Rock Hudson, Gayle Hunnicutt, Bernie Casey. 


Dünya, 1999'da ilk insanlı uzay aracını Mars'a göndermiştir. Araştırmalar sürerken, Dünya'da küresel savaş çıkar; radyoaktif serpinti ve kirlilik dolayısıyla, gezegen yaşanmaz hâle gelir. 
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Marsa ön araştırmalar maksadıyla iki astronot gönderilir. Ancak kıskanç bir Marslı, karısı onları erotik düşlerinde gördüğü için öldürür. 


Bir sonraki Marslılar tarafından hipnotize edilir. Ölen aileleri ve 


seferin oüyeleri 


arkadaşlarıyla, gezegende yaşayan çocuklardan oluşmuş bir topluma indiklerine inanırlar. 


Sonuçta Marslılar tarafından zehirlenirler. 


Albay Wilder, ailesi ve ekibiyle, Mars'ta yeni bir hayatı başlatmakla görevlendirilir ve üçüncü bir ekiple gezegene hareket eder. Ona göre, ilk keşif ekibi, Marslılara suçiçeği mikrobu bulaştırmış ve hemen hepsinin ölümlerine neden olmuştur. Ancak ekipten biri, Mars'ı insanlardan korumak sabit fikrine kapılır ve arkadaşlarının çoğunu öldürür, Albay da onu... 


Sömürgeciler arasında bulunan bir rahip, Marslıları dine davet etmek istemektedir. Bazı ışıklı kürelerle karşılaşır. Onların ortak aklın görüntüleri olduğunu düşünür; Hıristiyanlığa davet eder. Küreler ona, bir zamanlar bedenli olduklarını, ama artık buna gerek duymadıklarını, farklı bir zaman ve mekânda, bedensiz huzuru bulduklarını ve mutlu olduklarını anlatır. 


Maskeli bir Marslı, çölde açılmış bir meyhaneye yelkenlisi ile uğrar. Elinde Mars'ın tapusu vardır ve bunları oradaki insanlara verir. 
Çok az sayıda kalmışlardır ve gezegeni terk etmektedirler. 


Albay Wilder, eski kent kalıntılarında 
dolaşırken, bir Marslı rahip ile karşılaşır. 4000 
yıldan beri insanların gelişini bu uzay-zaman kesidinde beklediğini, artık kendi döneceğini, Mars'a iyi bakmalarını söyler. El 


evrenine 


sıkışmak için uzanırlar; ama ikisi de birbirleri için birer hayalden ibarettirler. 


Douglas Çuiad, Mars Gezegenine yolculuk 


Total Recall etmekle ilgili bazı düşler görmektedir. 


ie ü Bununla ilgili daha fazla araştırma yapmak (Gerçeğe Çağrı) üzere, yapay anılar satan Rekall Firması'ndan 


bir tatil bileti alır ve Mars'a gider. 


ç I H U) AR J K N k | İ K | Ancak beynine yüklenen yapay anılarla ilgili 


ters giden bir şeyler vardır. Mars'ın kötü yöneticisi Cohaagen'e karşı gizli bir ajan olduğuyla ilgili anılar zorlamaktadır zihnini.. 


Asıl öykü bundan sonra başlar ve filmin sonunda karşılaşacağı çarpıcı gerçeğe kadar, 


müthiş inişli çıkışlı bir maceraya dönüşür. 


Get ready for the ride of your life. 


TOTAL 
RETALL 


FN 


1990 ABD Yapımı. Yönetmen: Paul 
Verhoeven, Senaryo: Philip K. Dick'in «We Can Remember It For You Wholesale» adlı kısa öyküsünden Ronald Shusett; Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside. 


Herhalde bu öykü Mars Günlükleri'nden çok daha ötelerdeki bir gelecekte geçiyor olmalıdır ki, insanlar oraya tatillerini geçirmeye gitmektedirler. 


İ 
357 
| 
e z 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bala Gezeyen Jüpiter 


Bundan sonraki basamak Jüpiter gezegenidir ki karşımıza uzun süre seyredenleri etkilemiş olan «2007-4 Space Odyssey» filmi çıkar. Kadim ve Gizemli bilgilerde Jüpiter (Jus/Zeus-Peter > Baba Tanrı) Saf Akıl olarak bilindiğinden; Homeros'unikincibüyük destanı «Odyssey veya Odysseta»'nın ruhsal bir yolculuğu sembolik olarak amlattığından haberdar olmayan materyalist seyirci kitlesi tarafından filmin konusu uzun süre anlaşılmakta zorlanmış ve çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. 
Belki de amacın kendisi bunları bir şekilde hatırlatmaktı... Kim bilir? 


2001: A Space Oriyssey dal Uzay Macerası) | 


MGM Presers A STANLEY KUBRICK PRODUCTLON 


SCREENPU 


KEİR DULLEA * GARY LOCKWOOD STANLEY KUBRICK ann ARTHUR C. CLARKE 


PRODUCEO AND DIRECTED BY 


STANLEY KUBRICK e 
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1968 ABD yapımı. 
Kubrick. Oyuncular: Keir Duella, Gary Lockwood, William Sylvester. 


Yönetmen: Stanley 


Arthur C. Clarke'ın, «The Sentinel»3 (Nöbetçi) adlı öyküsünden hareketle hazırlanan senaryo, daha sonra romanlaştırılmıştır. Konu, sadece insan-uzay ilişkilerini değil; Arthur C. 
Clarke'in yaşadığı Tayland, Siri Lanka ve Budizmin etkilerini de taşımaktadır. 


Evrensel bir Karataş (buna tüm bilgilerin depolandığı «Zamansızlık Evreni, Akaşa» ya da «Levh-i Mahfuz» diyebiliriz) evrimlerin her döneminde insanlığın tekâmül basamaklarına öncülük etmiştir. £ Evrimleşen omaymundan teknolojik harikalar yaratan, Ayı da basamak yaparak Güneş Sistemi'nin sınırlarını zorlayan insanoğluna, hep bu evrensel kaynaktan bilgi yağmaktadır. Bu ise insanın giderek maddeden arınmasına ve evrensel yaşamın bir parçası olmasına basamaktır. Sonuçta Güneş Sistemi Kozmik bir Bebeğin doğumuna hazırlanmaktadır. 


Jüpiter'in gizlerini çözmek üzere yola çıkan Discovery (Keşif) adlı uzay gemisini yöneten 9000 üniteli elektronik beyin HAL, insanların bilmediği bir sırrı yerine getirmeye çalışmaktadır. Bunun açığa çıkmaması için, onların ölümlerine bile yol açar; sonunda bunu fark eden astronot Dave tarafından devreden çıkarılır. Dave, küçük bir uzay botu ile gezegene inerken, bir uzay-zaman boyutuna hapsolur. 
Zamansızlıkta, kendi düşüncelerinin yarattığı bir ortamda, bir süre yaşamını sürdürür. 


Cennetin yaratımı fikri, Stanislas Lem'in aynı adlı romanından çekilen 1972 yapımı 


«Solaris» adlı yapıtında da ele alınacaktır. 


3 The SENTİNEL (Nöbetçi); Arthur C.CLARKE, Çev: Ayça BİKE, 
http://www.x-bilinmeyen.com/79oyk/id5.htm 


2010 
The Year We Male Gontact 
(2010-Temas Kurduğumuz Yıl) 


set out on the greatest adventure of them ali... 
To see if there is life beyond the stars. 


THE YEAR WE MAKE CONTACT 


Metro-Goldwyn-Mayer presents a Peter Hyams film ROY SCHEIDER 


2010" JOHN LIHGOW * HELEN MİRREN » BOB BALABAJ music by DAMID SHIRE | visucıl effects supervisor RICHARD EDLUND, ASC, 


N * KER DULLEA 


based on ihe novel by ARTHI written for the screen, produced and 


Le EEE EK) 
marn BERE ENİ 


LARKE boy PETER HYAMS 


1984 ABD yapımı filmin senaristi ve 
yönetmeni: Peter Hyams, Oyuncular: Roy Scheider, John Lithgow, Helen Mirren. 


Aradan 9 yıl geçmiştir. 2001 Uzay Yolu Macerası'nda Jüpiterde mekân ve zaman 2010'da eski karısının karşısına TV aracılığıyla çıkar. Diğer 


değiştiren astronot Dave, 


astronotlara da kozmik maddeyi kullanarak değişik zamanlarda görünür. Jüpiter'e yapılan 


HAL bilgin, onu tekrar canlandırınca, görür ki (Saf Aklı giyinen) Dave ile (Yapay Akıl) HAL bütünleşmiştir. 


keşif yolculuğunda, programlayan 


Sonuçta «kendini koruma» programı 


ile «insanları yaşatma» programı arasındaki seçim kararını da yine (Ortak Akıl) HAL verecektir. Kadim söylenişi ile hell (cehennem) sözcüğü ile helâk (yok oluş) sözcüğünün burada söyleniş fonetiği ile 


yorumlandığını görmek de mümkündür. 


Genelde Batı Kültü ve gizemleri üzerine verilen eserler dışında$, Doğu inanç ve felsefesinin günün anlatım dili ile aktarılmasına örnek, 


nadir iki yapıttır «2001» ve «2010». 


İSTAR WARS EVRENİNE EZOTERİK BİR BAKIŞ, Kubilayhan YALÇIN 
— KAY Blog, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:1, Mayıs 2017, Sf: 12 
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Selma Mine'nin Kalemi 


SEAN CONNERY in 
“OUTLAND” 
PETER BOYLE 
»-FRANCES STERNHAGEN JAMES B-SIKKING KIKA MARKHAM Produced by RICHARD A. ROTH Executive Producer STANLEY O'TOOLE 


Music by JERRY ig Written and Directed by PETER HYAMS 


ALADD COMPANY RELEASE 


a #00 


1981 ABD yapımı. Yönetmen ve senarist: 
Peter Hyams, Oyuncular: Sean Connery, Frances Strenhagen, Peter Boyle. 


Jüpiter gezegeninin «Io» adlı uydusunda, bir madende çalışanlar arasında uyuşturucu müptelaları vardır. Bu ise onları hipnoza sokmakta ve sanrılar görerek intiharlarına neden olmaktadır. Polis komiseri W. T. O'Niel, konuyu araştırmak üzere gezegene gönderilir. Olayların derinine indikçe, intiharların aslında cinayetler olduğunu keşfedecektir. 


Meraklılarına hitap eden maden filmlerinin uzayda geçeni... Kapalı mekânda çevrilmiş, fazla görsel efekte gerek olmayan, ancak uyuşturucu sorununu ele alan bir bilim kurgu macera ve polisiye. 
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Sati de Uzay Çiftlikleri 


Yine nüfus artışı ve dünya kaynaklarının tehlikesine karş, Dış Uzayda üzerine hazırlanmış 


tükenme çiflik kurma projeleri senaryolar filme alındı. Kendi iç çekişmelerimiz Üstelik 
Hükümetlerin aldıkları kararların, çalışmaları 


arasında bunda başarılı olsak ne beis... 


nasıl sekteye uğratacağı ve emeklerin nasıl ziyan olabileceği de cabası... Konuya vurucu, şiirsel ve hüzünlü yaklaşan dikkat çekici bir yapım, «7he Silent #Kunning» Bu kez hedefimiz muhteşem 


halkalarıyla Satürn ve uyduları... 


The Silent Running 
(Sessiz Kaçış) 


“Silent ülünS” 


Bruce Dern. Ciiff Potts-Ron Rifkin-JesseVint 


HK E-DERİC WASHBURN 5 MİKE CIMINDand STEVE BOCHCO-DOUGLAS TRUMBL leyin Sale NV PUSOF/I LMELUL PRADO y NODLOR fi yeli z 


JAN BAEZ-PETER 


1972 ABD yapımı filmin yönetmeni 
Douglas Trumbull, Senaryo: Deric Washburn, Michael Cimino, Oyuncular: Bruce Dern, Cliff Potts, Ron Rifkin. 


Dünya kaynaklarının kuruması üzerine, insanlık, uzayda yapma bahçeler kurma projesine başlamıştır. Bunlardan biri de 
4 mürettebatı ile «Forge Vadisi»dir. 8 
yılını bu işe vermiş olan botanikçi Freeman Lowell, dünyadan gelen “bahçelerin imha” kararına uymaz ve bunu uygulamaya kalkışan arkadaşlarını öldürür. 3 robotu ile Satürn'ün halkalarına saklanır. Ancak Dünya güçleri tarafından takip edilmektedir. Gemisini yok etmeden önce, Forge Vadisi'ni, robot Dewey'e emanet ederek uzaya salar. Bunca emeğin ve bitkinin ziyan olmasına izin vermeyecektir. 


Saturn 3 


LORD GRADE 


Dm 
ASTANLEYDONEN Elm SATURN 3 
FARRAH FAWCETT KIRK DOUGLAS HARVEY KEKTEL > Erecutie Producer MARTIN STARGER Produced and Dircted by STANLEY DÖNEN Story oy JOHN BARRY. 
Screenplay by MARTIN AMI: Director of Photography BILUY WILLAMS, B,SC. 


1980 ABD * İngiliz yapımı filmin 
yönetmeni Stanley Donen, Öykü: John Barry, Müzik: Elmor Bernstein; Oynayanlar: Farrah Fawett, Kirk Douglas, Harvey Keitel. 


Yıl 2300. Dünyada besin kaynakları tükenmiştirve başka gezegenlerdebesintemini araştırmaları yapılmaktadır. Bunlardan biri de Satürn gezegeninin 3. uydusunda kurulu olan istasyondur. Burada Dünyalı Binbaşı Adam ile uzayda doğmuş ve Dünya'yı hiç görmemiş asistanı Alexandra çalışmaktadır. 
Aralarında dengeli bir duygusal ve cinsel ilişki vardır. 


Araştırmalara yardımcı olmak üzere yanında kapsül içinde bir insan beyni ve monte edeceği robot parçaları ile istasyona gelen yüzbaşı, bu dengeli yaşamı altüst eder. 


Yarı ilah serisi olarak devreye giren Hector adlı insan beyni taşıyan robot-siborg, tüm bilgileri ve duygusal girdileri yüzbaşıdan aldığı için, Alex'e karşı arzu duymaya başlar, hatta Binbaşı Adam'ı öldürmek ister. Onları kandırmak için seslerini taklit edecek kadar da kurnazlaşır. Sonunda bu mekanik Frankenstein, Alexandra uğruna her türlü çılgınlığı yapacaktır... Ta ki yeniden güneş doğana ve Dünya'dan yeni bir ekip gelene kadar. 


Bu ölümcül mücadelede tek sağ kalan Alexandra, altı ay sonra gelen ekiple Dünya'ya götürülürken, en büyük kazancı, ilk defa bu gezegene ayak basacak oluşudur. 


Başka bir öykü ise Satürn'ün uydusu Titan'da bilinmeyen bir yaratığı araştırmaya giden ekibin, kendini ürkütücü bir kaosun ortasında bulmasını anlatır: 
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Bir çağrı alıp çevreyi araştırınca rakipleri 


Titan Fin N Creature Almanlara ait bir geminin de oraya başarısız 


(Yaratık) bir iniş yaptığını ve yardım istediklerini görürler. Kötü iklim koşullarında arştırma 


başlar. Ekip gemiyi bulup da içine girince, Alman personelin cesetleri ile karşılaşırlar. 
Bilginleri kötü bir sürpriz beklemektedir: Çok 


itsbeen İyi : : 
sleeping peacefuliy eski dönemlerden beri uyumakta olan bir 


e le yaratık yeni uyanmış ve onları öldürmüştür. 


2000 centuries... 
untilnow! | 


Bu yaratık, yeni gelen ekibin de peşindedir artık... 


1979 ABD-iİngiliz ortak yapımı «Alien» 
filminin konusunun Titan'a uyarlanması gibidir. Onda da bir maden arama gemisi, S.O.S. isteyen LV-426 gezegenindeki koloniye iner ve hayatlarının macerasını yaşarlar. Bir yıl sonra «Aliens-Yaratıklar 1986» gösterime girer ve «Titan Find- 


Creature»'ı ezer geçer... 


1985 ABD yapımı; Yönetmen: William 
Malone, Senaryo: William Malone, Alan Reed, Oyuncular: Stan Ivar, Wendy Schaal, Lyman Ward. 


Bir grup bilim adamı, Satürn'ün yoğun atmosfere sahip en büyük uydusu «Titan»'a ulaşır. Buranın doğal yapısı gezegene uzaklığından dolayı çok soğuktur. Onun bilinmeyen geçmişi ile ilgili bilgiler edinmek 


amacındadırlar. 
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*Yasak Gezegen, Vahşi Gezegen, Define Gezegeni *Solaris ve Dune (Kumul) Gezegenleri 

*Gezegen LV-426'daki Yaratıklar 

*Kara Delik Cennete mi Cehenneme mi Açılıyor? 


*Flash Gordon, Buck Rogers ve Blake's Seven 


*GELECEĞİN EFSANELERİNİ YARATMAK, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu:1, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:21, 
İstanbul 2010 


*GÖRSEL SANATLARDA BİLİMKURGU, Sinema — Tiyatro — Resim — Müzik, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-3, 
X-BKD Yayını, Kitap:23, İstanbul 2011 


*SİNEMA ve TV FİLMLERİ; FİLM ve TV DİZİLERİ, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu-2, Selma MİNE, X-BKD Yayını, Kitap:22, 
İstanbul 2010 


*Türk Sinemasında BK ve Fantastik Filmler, http:// www.oc-bilinmeyen.net sitesi 


*1970-1990 ARASI ÜLKEMİZDE GÖSTERİME GİREN TV ve SİNEMA FİLMLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER, Selma Mine'nin Kaleminden Günümüze Işık Tutan Bilimkurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:1, Yerli Bilim 
Kurgu Yükseliyor, Sayı:3, Temmuz 2017, Sf: 46 


*STAR WARS EVRENİNE EZOTERİK BİR BAKIŞ, Kubilay YALÇIN — KHY Blog, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, Sayı:1, 
Mayıs 2017, Sf: 12 


*The SENTİNEL; Arthur C.CLARKE, Çev: Ayça BİKE http://www.x-bilinmeyen.com/79oyk/id5.htm 


*UZAYLILARLA TEMAS, Selma Mine'nin Kaleminden, Günümüze Işık Tutan Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri, Yazı Dizisi:3, Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor, Sayı:5, Eylül 2017, SF:29 
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Bi gün gelip çatmıştı! Halk çılgınca alkışlıyordu usta mimarı. Büyük başkan kürsüye yaklaştı. Kalabalık sessizleştiğinde konuşmaya başladı: 


“Sevgili Mars'lılar, bu büyük eserin açılışını yapmaktan gurur duyuyorum. Mars'ın yüzü, gezegenimizi keşfedecek uygarlıkları selamlayacak, onlara misafirperver olduğumuzun bir kanıtı olacak. Artık açılışı yapmanın zamanı geldi. Bu muhteşem eserin mimarını sahneye davet ediyorum.” 


Çılgın tezahüratlar eşliğinde mimar kürsüye yaklaştı ve herkesin meraklı bakışlarıeşliğinde, önünde yer alan levhanın üstündeki küçük şeffaf küreyi aldı ve levhanın alt tarafında yer alan uygun boşluğa yerleştirdi. Küre 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olduğu yerde dönerek ışıklar saçmaya başladı. 
Mars'ın Yüzünü kaplayan dev köpük eriyordu şimdi ve bir dakikada tamamen yok oldu. Dev eser artık Mars'ın uzaydan görünen yüzüydü. 
Aynı anda Olimpos dağından fırlatılan üç devasa havai fişek roketi yörüngenin hemen dışında patlamaya ayarlanmış hâlde yol alırken aniden birinin yolundan sapıp uzay boşluğuna gitmesi, Olimpos Roket Harekat Merkezinde paniğe sebep olmuştu. Baş sorumlu sakin duruşunu bozmadan emirler veriyordu etrafına: 


“Otomatik imha ne durumda?” 
“Cevap vermiyor efendim.” 


“Tam olarak rotası nedir? Gezegene geri dönme ihtimali?” 


“Boşlukta ilerliyor, yolu üzerinde dev bir göktaşı var ve roket yaklaşık olarak kırkyedi saat sonra dev kayaya çarpacak” 


“Etkisi ne olur göktaşı üzerinde?” 


“Rotadan hafif bir sapma olur sadece, önemsiz bir sapma!” 


Baş sorumlu rahatlamış bir hâlde arkasına yaslanıp Olimpos Dağının altında yetişen bitkilerden elde edilen çayını yudumlamaya devam etti. Roket arızasını uygun bir şekilde hasır altı etmenin yolunu elbet bulurdu! 


Bir hafta sonra ise durum tamamen farklı bir hâl aldı! Yörüngesini değiştiren göktaşı, Dünyaya düştü. Gezegenin buz çağına girmesi, kontrolü elinde tutan devasa ama yetersiz beyinli canlıların tamamının neslinin tükenmesine yol açmıştı. Mars gazetelerinin hepsi, barışçı bir toplumun yol açtığı bu büyük facia karşısında sorumluların derhal cezalandırılması yönünde ısrarlı yayınlarını sürdürüyorlardı. Kısa sürede kaos iyice büyümüştü ve sonunda Olimpos Roket Merkezi baş sorumlusu görevinden alındı. 
Birkaç hafta içinde hükümet istifasını verdi. 
Gelişmeler gezegensel çapta durulacağına büyümeye devam etti. Ekolojik hayata verilen zararları protesto eden bir grup yaptıkları eylem sırasında çıkan çatışmada öldürülünce ortalık iyice karıştı. Yer altında faaliyet gösteren muhalif örgütler sistemin artık çöktüğüne ve ihtiyaçlara yeterli cevabı veremez hale geldiğine halkı inandırarak daha büyük eylemlere girişti. Askeri boyutlarda önlemler yetersiz kalmaya başladığında kontrolden çıkan katliamlar başladı. Bir gece profesyonel bir muhalif tim, Olimpos Dağı nükleer tesislerine sızmayı başardı ve süper bomba adı verilen roketin şifrelerini 


kırarak ateşlediler. Gezegenin yörüngesine kadar çıkıp patlayan bomba Mars genelinde yok edici bir etki yarattı. Atmosferi emdi ve korunma bölgelerine sığınan küçük bir kesim dışında milyarca nefes bir anda durdu. Yıkım gücü muazzam bomba bütün yapıları, Mars'ın Yüzü dışında dümdüz etti. Mimar, yüzün içinde inşa ettiği özel bölümde ekranlardan dışarıyı izliyordu. Sığınak fazla kalabalık değildi ve kendilerine uzun süre yetecek erzak vardı. Hüzünlü gözlerle dışarıyı izlerken süper bombanın tasarımcısı yaklaştı yanına, şok içindeydi ve konuşurken sesi titriyordu: 


“Bir canavar yaratmışım, böyle bir yıkım asla hayal etmemiştim.” 


ekranlara çeker 


Mimar 
Sesi 


bakıyordu hâlâ. 


acı bir hâlde çıkıyordu, 


“Sen canavarı ben de tetikleyicisini yarattım. 
Beni asıl üzen tarafıysa gelecek nesillerimiz olmayacak ve bu akıl mantık dışı faciayı kimse bilmeyecek! Günün birinde Mars'ın Yüzünü keşfeden olursa umarım, geride bıraktıklarımızdan yaptığımız hataları öğrenir ve kendilerine ders çıkartırlar!” 


& 


Mars'ın Yüzü, keşfedilmeyi tam 65 milyon yıl bekleyecekti ve büyük bir tesadüf eseri yüzü keşfeden tür, akıl ve mantık dışı olmak konusunda Marslılara taş çıkartacaktı! 


“Sevgili Dünyalılar, bu büyük günde, gurur günümüzde, uzaydan gözle görülebilen en büyük yapının açılışındayız ve sizler için muhteşem gösteriler hazırladık. Açılışı yapmak üzere eserin mimarını huzurlarınıza davet ediyorum.” 


Son 
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2.Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Ceyda KARADAĞ 


Google 


Dünya dışı varlıklar 


dünya dışı varlıklar dünya dışı varlıklar iletişim dünya dışı varlıklar video 


Google'da Ara 


rya sıradan bir kızdı ya da kendisi öyle NX . Sonzamanlardainsanların kötülüklerinden, yalanlarından, iftiralarından bıkmıştı. Bu yüzden uzayı, evreni, Dünya Dışı Varlıkları araştırıyordu. Ama bu araştırmalar onun için normaldi. Sadece bir meraktı. Yine bir cuma günü okuldan ve geldi, ödevlerini Her zaman ki gibi araştırmaya koyuldu. Google'a 


yaptı ve bilgisayarın başına geçti. 


“Uzaylı Irkları “yazdı. Defterini yanına alıp not almaya başladı. Bir siteye girdi. Girdiği anda bilgisayara bir dosya inmeye başladı. 
Arya onu virüs zannetti. Silmeye çalıştı ama virüs sandığı dosya silinmedi. O da dosyaya tıkladı. Dosya açılmadı ve açılmadığı gibi bir 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Kendimi Şanslı Hissediyorum 


uyarı geldi. Bildirimde bu dosyanın şifresini istiyordu. Biriki keredenedi. Ama olmadı. Arya o dosyayla uğraşmayı bırakıp başka bir siteye ve oradaki bir makaleye tıkladı. Makalede “Rüyalar İletişim Aracı” yazıyordu. Makale, Dünya Dışı Varlıkların rüyalarda iletişime geçtikleri ve bununla ilgili bazı olay yazıları vardı. Arya 'ya bu saçma geldi. Neredeyse iki Varlıkları araştırıyordu ve hiçbir zaman rüyasında 


buçuk yıldır Dünya Dışı 


uzaylılarla ilgili hiçbir şey görmemişti. Farklı bir iki siteye bakıp bilgisayarı kapattı. Bir saat kitap okudu. Ama hala aklı o dosyadaydı. 
Birden Arya'yı uyku bastırdı. Saat daha erkendi. Arya'nın göz kapakları kapanıyordu. 


Yatağına uzandı ve uzandığı gibi rüyalara daldı. Uyandığında yüzünden terler akıyordu. 
Çünkü rüyasında o dosyanın şifresini yeşil bir varlık söylemişti. Arya o dosyayı çok düşünüp uyuduğu için öyle bir rüya gördüğünü düşünüyordu. Hem şifreyi de hatırlamıyordu. 
Ama rüyasındaki yeşil varlık o şifreyi bir kağıda yazıp Arya'nın bilgisayarının yanına koymuştu. Arya bir an için bilgisayarına bakmamayı düşündü. Ama eninde sonunda bakacaktı. O yüzden bilgisayarının yanına koşarak gitti. Gördüğü şey karşısında kalbi küt küt atmaya başladı. Rüyasında ki varlık karşısındaydı! Ne yapacağını şaşırdı. Eli ayağı titriyordu. Panik atak geçiriyordu. 
Ve bir dakika bile dayanamadan bayıldı. 
Uyandığında bilgisayarında ki dosya açılmış ve bir tane de Word belgesi açılmıştı. İlk önce Word belgesini açtı. Belgede rüyasında gördüğü varlığın açıklaması vardı. Yeşil ve büyük harflerle REPTİLİAN IRKI yazıyordu. 
Özellikleri, nerede yaşadıkları (Dünya'nın yeraltında yaşadıkları yazıyordu.) Neden Dünya'nın yeraltında yaşadıkları (Milyar yıl önce reptilian ırkı yer yüzünde yaşıyorlarmış. 
Başka bir ırkla savaşmışlar ve bu savaşı kaybederek yeraltında yaşamaya mahkum olmuşlar.) vb. bilgiler yazıyordu. Arya'nın kalbi hâlâ küt küt atıyordu. Sakin olmaya çalıştı. Zaten hep bunun olmasını istememiş miydi? Hayali buydu. Ama şimdi hem korkuyor hem de heyecanlanıyordu. Dosyanın üzerine tıkladı. Bu sefer şifre istemedi. 
Dosyada görsellerle süslenmiş bir yazı vardı. 
Bir konseyden bahsediyordu. Bu konsey galaksiler arası barış konseyiydi. Konseyin 2018'de gerçekleştirecek bir projesi vardı. 


Bunun için çocuklar kullanılacaktı. Her şehrin bir okulunda okuyan bir öğrenci seçilecek ve bu öğrenci vakit geldiğinde insanları bilinçlendirecekti. Bu yazının hemen yanında bir okulun üstünde ufo olan bir görsel vardı. 
Bu proje için iki yıl önceden çocuklar seçilip onlarla telepatik olarak iletişime geçerek (Çocuklarbunun kendidüşünceleri sanacaktı.) 
düşüncelerini, hayallerini değiştireceklerdi. 
Arya şimdi her şeyi daha iyi anlıyordu. Ona bir görev verilmişti. Milyarlarca kişi içinden o seçilmişti. Şehrini kendisi temsil edecekti. 
Yazıları okuduktan sonra dosyayı biraz daha karıştırdı ve görev için seçilmiş çocukların, gençlerin fotoğraflarıyla birlikte isimleri yazan bir belge buldu. Kendisini buldu. Yaşı, kilosu, boyu, hangi ülkenin hangi şehirinde yaşadığı, neden kendisinin seçildiği (Arya insanlardan bıktığı için insanların kötü yüzlerini gördüğü için seçilmişti.) gibi bilgiler yazıyordu. Diğer çocukların neden seçildiğine baktı. Bazıları Arya gibi insanlar yüzünden, diğerleri de doğuştan uzaya, uzaylılara meraklı oldukları için seçilmişti. Arya o kadar heyecanlanmıştı ki gözü kararıyordu, eli titriyordu. Ailesine haber vermek istedi ama annesi ve babası iş için yurtdışına çıkmışlardı ve iş yerindeyken asla telefonlarını açmazlardı. Arya da yatağına uzandı. Tüm bu yaşadıklarını yeniden düşündü. Düşünürken hiç sevmediği rüyalar alemine daldı. Uyandığında rüyasında ne gördüğünü hatırlamıyordu. O yüzden zaman kaybetmeden (yoksa okula geç kalacaktı.) Elini ve yüzünü yıkamak için lavaboya gittiğinde içerde ailesini gördü. Hemen “Siz iki hafta sonra gelmeyecek miydiniz?” dedi. Ailesi şaşırdı. Zaten iki hafta sonra gelmişlerdi. 


www.yerlihilimkurgu.com 35 


Annesi “Kızım zaten iki hafta sonra geldik. 
Tarihleri mi karıştırdın? “ dedi. Ama nasıl olurdu? Daha iki hafta vardı buna emindi. 
Hemen telefonunu eline aldı ve tarihe baktı. 
Bugün ayın on dokuzuydu. Ama daha dün ayın beşiydi. Arya ne olduğuna kafa yorarken aklına geldi. O yazıyı okurken kenarda bir söz vardı; “Onlar hiçbir şeyin farkına varmayacaklar... 
Zamanıilerleteceğiz. O kaybolan zaman içinde onlar bizim yanımıza gelip onlarla o büyük gün hakkında konuşacağız...” Arya o yazıyı okuduğunda saçma bir söz diye düşünmüştü oysa. 

Arya hemen hazırlandı. Bugün büyük gündü. 
İnsanlar uzaylıları göreceklerdi. Bir an kendisi geldi korkardı. Neden korkmuyordu? Acaba o kaybolan zaman 


aklına normalde 


içerisinde ne konuşmuşlardı? Arya bu soruları düşünürken zaman kaybettiğini anladı. 
Elbette öğrenecekti bir gün.. Tam evden çıkarken annesi seslendi. Arya umursamadı. 
Koşarak okula gitti. Okulda tören oluyordu. 
Hemen sırasına girdi. Birden müdür onu yanına çağırdı bütün okulun önünde. Zaman gelmişti. Kürsüye çıktı. Müdür ona yaklaştı ve kulağına “Zaman geldi. Sana söylediklerimi unutma.” dedi. Müdüre baktı Arya. Müdürün gözleri bir anlığına değişerek bir çubuk şeklini aldı. Arya korkmadı ve o kaybolan zaman içerisinde olanları hatırladı. Konuştukları her şeyi... Ve Arya konuşmaya başladı; “Değerli İnsanlar. Zaman geldi. Artık onlarla tanışma zamanınız geldi. (Herkes Arya'ya delirmiş gibi bakıyordu.) Bizlere din kötülük yapmamamız için gönderildi. Siz daha beterlerini yaptınız. 
Suçsuz insanlara işkenceler çektirdiniz.” dedi. 
Tam o anda uzaylılar geldi. Ufo'dan indiler. 
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Her şehirde aynı şeyler oluyordu. Her çocuk aynı şeyi söyledi. Bazıları bayıldı, bazıları panik atak geçirdi. Televizyonlar canlı yayın Herkes öğreniyorlardı. Birden televizyonda insanların 


yapıyordu. izliyordu. Gerçekleri yaptıkları kötülükleri gösteren veinsantarihini anlatan bir video başladı. Sadece televizyonlar değildi; Telefonlar, tabletler, mp3lerde de başladı bu video. Bazı insanlar intihar etti , bazıları delirdi... Deliren, panik atak geçiren, bayılan insanların hiçbiri yaşamadı. Onlar başka hayatları deneyimlemek için yola çıktı. 
Çünkü onlar bu Dünya'da kötülük yapan, yalancı, iftiracı insanlardı. Bu olaydan hiç etkilenmeyen insanlar ise zeki ve iyilik yapmış kişilerdi. Sonuç olarak iyi ve zeki insanlar Dünya'da yaşamaya devam edip Dünya'yı daha iyi bir yer yapmak için uğraştılar. Başka uzaylı ırklarıyla yaşadılar. Başka galaksiler keşfedip içindeki gezegenlerde yaşayan canlılara yardım ettiler... Ve bu döngü sonsuza kadar devam etti. 


Son 


Galip Tekin 
1958 - 2017 


Burak FEDAKAR (ği 
Dehşetin Karanlık Tonları 


Uzay Boşluğunda Duyulan 


Notalar 
James 
Homer * f 
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Olumsuza odakla anmak genlerimize işlemiş bir kusur olsa gerek! 
Milyonlarca yla dayanan evrim sürecinde sürekli kendini yenileyen, yaşam standartlarını türlü şekillere sokan, değiştiren bir tür olarak bütün bu süre zarfında olumsuza daha fazla yönelmişiz. Bu durum hayatta kalma veya hayat mücadelesini , kendi belirlediğimiz ve gelenek haline getirdiğimiz şekillerde N .zorlaşlırarak yaşama isteğimiz yüzünden kaynaklanıyor. 
İnümüzdeki bin yıllarda tür olarak gelişmeyi sürdürürsek bu 

» huyuda belli bir noktadan sonra baskılamayı öğrenebiliriz diye 

o umut ediyorum. Ç 


AAA A yy ONY 000 


A1? p 
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A 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edenolumsuzluküzerinebirgirişyaptım? 

Öğrenme aşamasında, bilmediğimiz, tanımlayamadığımız, gidemediğimiz yerlerle ilgili aklımıza ilk gelen, kötücül getirileri olabilecek, oralardan gelebilecek kötücül varlıklarla alakalı düşüncelerdir. Binlerce yıl önce anlamını çözemediğimiz basit olayları bile üstün bir varlıkla ilişkilendirdik. Bu ilişki haliyle dinleri doğurdu. Cennet ve cehennem olgusu kafalara yerleşti. İnsan, iyiyle kötünün ayrımını, kendince sınırlarını belirlediği ahlak kavramını yarattığı inanç sistemiyle birleştirdi ve kişileri bu organizasyona göre kategorize etti! Anlam veremediklerini organizasyon harici saydı ve genelde yok etmeyi tercih etti. 
Bilim çağının egemenliğinde gelişen günümüz dünyasında bu sistem eskisi gibi etkin olmasa da hâlâ toplumları etkilemeye devam etmektedir. İşte bu noktadan ilerleyerek, bilinmeyene karşı hâlâ olumsuz taraflardan yaklaşmamızı sağlayan davranış şeklimizin pek fazla değişmediğini de görmüş oluruz! 


Sıgoumey Weaver ve sevimli kedisi Jones 


Bilim Kurgu sinemasına baktığımızda, türün en fazla ilgi çeken konularını milyonlarca ışık yılı uzaktan gelen düşman uzaylılar oluşturmuş! Burada da olumsuz bakış açısı, kurgu bile olsa ön plana çıkmış. 1950'li yıllardan itibaren özellikle soğuk savaş dediğimiz dönemlerde, alt metninde düşman bellenmiş ülkeleri (o çağrıştıran, o kötücül uzaylılarla ilgili yapılan yüzlerce film, dünya siyasi yapısının sürekli değişmesine ayak uydurarak zaman içinde düşmanı farklı ama kötü uzaylıları aynı olan örneklerle yoluna devam etmiş. Tabii ki burada yapımcıları yermemek gerek. Çünkü onlarda bilinmeyenin vefikir sahibi olunmayan varlıkların yer aldığı, korkuyla, ilgiyle ve heyecanla takip edilen bu yapımların daha kazançlı olduklarının 1970'li 
“Aslında iyi uzaylılar da var,” diyerek, çiçek 


farkındaydılar. yıllardan itibaren çocuk modunda yaklaşılarak daha olumlu bir bakış açısıyla çekilen filmler perdelerde arzı endam etmeye başlamıştı. Önceki yıllarda da böyle örnekler beyaz perdeye mutlaka gelmişti ama özellikle 70'lerden itibaren daha büyük bütçeli yapımlar çekilmeye başlanmış ve hatırı sayılır gişe başarısına ulaşan unutulmaz yapımlar çıkmıştır ortaya. 
Ancak 1979 yılına geldiğimizde, bilim kurgu ve korku türünün bileşimiyle ortaya çıkan, olumsuz bakış açısının en etkileyici, en sarsıcı ve türe ebediyen çıkmayacak biçimde damgasını vuran yapıtı Alien'ın gelişiyle yapımcılar negatif bakış açısının hâlâ daha fazla prim yaptığını ispat etmişlerdir. “Uzayda kimse çığlığınızı duyamaz,” sloganıyla ortalığı darmaduman eden ve efsane serinin ilk adımı olan bu başyapıt bugün bile olumsuza 


www.yerlihilimkurgu.com 39 


40 


odaklanmak konusunda, yapımcıların kerteriz aldıkları bir yapıt olarak en tepede varlığını sürdürmeye devam ediyor. Sonuç olarak, devamlı olumsuza odaklanmak kötü bir huy gibi görünse de, bazen seyir zevkini doruklara çıkaran örneklerle bu olumsuzluk, olumluya çevrilebiliyor! 


ZORLU ÇEKİM SÜRECİ 


979 Yılından zaferle çıkan Alien için 
l filminin karar süreci bir hayli sancılı oolacaktı! Fox stüdyolarının el değiştirmesi, ilk filmden dağıtılacak kârla 
ilgili yaşanan mahkeme sürecinin 1983 
yılında sonuçlanması ve ikinci filmin yüksek bütçe problemi baş ağrıtıyordu. Nihayetinde filmin yapım aşamasında bir yazar aranırken, James Cameron'un Terminator senaryosuyla karşılaşan stüdyo yetkilileri yönetmenle hemen temas kurar. Kendisi de sıkı bir Alien hayranı olan Cameron 45 sayfalık bir taslak hazırlar ancak stüdyo senaryoda fazla boşluklar olduğunu söyler, tam bu sırada Cameron Terminator'un çekimlerine başlar ve sekiz aylık bir süre kazanır. Filmin çekimleri sırasında elindeki senaryoyu 90 sayfaya 


çıkarır. 


p 
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Fox'un yeni başkanı Larry Gordon çalışmayı çok beğenir ve Cameron'a Terminator'un gişede tutması halinde, Aliens'ın çekimlerine başlayabileceğini söyler. 
Terminatorun yakaladığı başarı üzerine Cameron ve yapımcı ortağı Gale Anne Hurd'e 
1986 yılında gösterime girecek Alien'ın 
devamı için onay verilir. Cameron yeni bir Dünya yaratma fırsatıyla harekete geçer ve ilkinin tam aksine korku ögelerinden çok aksiyon tarafına ağırlık veren bir devam filmi yaratmaya girişir. Ripley rolüne hayat veren Sigourney Weaver, başta proje hakkında şüpheler duysa da, Cameron kendisini ikna eder. 


4 


“ 


, 
4 r 
“ « 


James Cameron 


1) 


Yönetmen hikâyede ilham kaynağı olarak Vietnam Savaşı üzerinde durur. Burada varılmak istenen nokta, elinde en üstün teknoloji olmasına rağmen, teknolojik olarak yetersiz ancak daha kararlı bir düşman karşısında zaferi kolay görüp sonrasında düşülen durumdur. Cameron ayrıca Robert A. 
Heinlein'ın Starship Troopers romanından da 


fikir edinmek bazında yararlanır. 


James Cameron & Sigourney Weaver & Michael Bien 


Aliens, on aylık bir sürede İngiltere'de Pinewood stüdyolarında 18 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilir. Ekibin büyük kısmının ilk filmde çalışmış olması ve hepsinin Ridley Scott'a hâlâ sadık olması sıkıntı yaratmaya başlar. Cameron'n çalışanlarca yetersiz görülmesi ve aynı zamanda filmin yapımcısı Gale Anne Hurd'le evli olması bir nevi torpilli olarak görülmesine yol açıyordu. Filmin ışıkçısıyla yaşadığı problemler neticesinde ışıkçının işine son verilmesi üzerine bütün ekibin isyan bayrağını açması sıkıntıyı zirveye çıkartır. Gale Hurd'ün ikna çabaları kısa zamanda sonuç verir ve ekip tekrar işinin başına geri döner. 


Gale Anne Hurd & James Cameron 


Yaratıkların Ooyuvalandığı (oyerde o geçen sahneler, Londra'da hizmet dışı kalmış bir güç istasyonunda çekilir. Filmde kullanılan uzay gemileri ve silahlar Syd Mead tarafından British 


römorklar, zırhlı taşıyıcı olarak kullanılır. 


yaratılır. Airways'den alınan 
Set tasarımlarında pek çok hurda işe yarar. 
Maliyetten tasarruf etmek amacıyla dört adet hipersleep oluşturulur ve sahnedeki on iki hipersleep'i göstermesi için ayna tekniğinden faydalanılır. | Uzay gemileri tarafından kullanılan silahlar tamamen işlevsel silahlara Gerçek 


modifiye edilmiş halleridir bunlar. 


dayanarak tasarlanır. silahların 


Cameron'un kendi tasarımı olan uzaylı kraliçe dışında diğer yaratık tasarımlarında H. R. 
Giger'ın çizimleri kullanılır. Tek değişiklik, yaratığın kafasını ilk filmde zarif bir şekle sokan yarı saydam kubbenin kaldırılmasıdır. 
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efektleri daha öncesinde Roger Corman filmlerinde de 


Görsel denetlemek için, çalışmış olan Robert ve Dennis Skotak kardeşler görevlendirilir. Minyatür koloni oluşturulur, ilk etapta aşırı rüzgârlı sahne çekimlerinden etkilenir maketler. Sonrasında bu 


projeksiyonları, 


Cameron minyatürleri, arka plan 


aynalar, ışın bölücüleri, kamera bölmeleri ve ön plan minyatürleri gibi tekniklerle daha fazla görünmesini sağlayacak 


şekilde filme alır. 


Yaratıkların daha rahat hareket etmeleri için kıyafetler daha esnek ve dayanıklı hâle getirilir. Dansçılar, jimnastikçiler ve dublörler uzaylıları canlandırmak için tutulur. Zorlu duruş şekilleri için iki metrenin üzerinde 


mankenler yaratılır ve bunlar çatışma sahnelerinde patlatılır. Stan Winston'ın ekibi, parmaklarını oynatabilen, eklemli 


facehugger'lar yaparlar. 


 — We — NN 
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Stan Winston ve Alien Çucen 
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Filmin en zorlu çekimleri Alien Çueen ile yapılanlar olur. Stan Winston'ın ekibi gerçek boyutlarda bir maket hazırlar. Boyu dört metreden yüksek olan maket, kuklacılar, kontrol çubukları, hidrolikler, kablolar ve vinç destekleriyle kullanılır. Maket içinde iki kuklacı vardır ve on altı kişi maketi taşır. 
Çekimlerin neredeyse tamamında gerçek boy maket kullanılır. Bazı ek sahnelerde minyatür maket kullanılmıştır. 


Sigourney Weaver ve Oyuncu Kadrosu 


liens, 18 Temmuz 1986'da önce Kuzey merika'da, 29 Ağustos 1986 tarihinde de İngiltere'de gösterime girer ve umulanın çok üzerinde bir başarı elde eder. Kısa sürede hasılat rekorları kırar ve stüdyoya hatırı sayılır bir kâr getirir. 1987 yılında çıkan ilk VHS kasetinde 17 dakikalık silinmiş ek sahneler yer alır. Daha sonraki yıllarda farklı ek sahnelerin yer aldığı DVD ve Bluray versiyonları da satışa sunulur. Filmin gösterime girmesinin ardından özellikle eleştirilerin büyük bir kısmı çok olumlu olur. Çeşitli sinema yayınlarının en iyi listelerinden hiç eksik olmayan Aliens gelecek devam filmlerinin de öncüsü olur. 


Efekt Ekibi Bishop Ta İlgilenirken 


Toplam yedi dalda Oscar adaylığı elde eder ve bunlardan ses ve görsel efektler dalında iki ödül kazanır. Oscar dışında da pek çok festivalde ödüllere layık görülen Aliens, Amerikan 
Film Enstitüsü tarafından hazırlanan 2003 
listesinde tüm zamanların en iyi 100 filmi arasında yer alır. Filmin kahramanı Ellen 
Ripley ise tüm zamanların en etkileyici 100 
karakteri arasında 8. sırada gösterilir. 


Filmin müzikleri ise ayrı bir hikâyedir, bütün çekim süreci boyunca aksilikler besteci James Horner'ın yakasını bırakmaz. Ancak Aliens akla geldiğinde o karanlık atmosferin havasını kadar notaları kesinlikle akıllarda yer eder ve tüm 


iliklerinize hissettiren oOHorner'ın zamanların en iyi soundtrack çalışmalarından biri olur! 


ANNE IŞIKLARI KAPATMA! 


“Işıklar açık kalsın anne!”. Annem tekrar yanıma geldi, yatağın kenarına oturdu, eliyle saçlarımı okşadı. “Oğlum gerçek değil o izlediklerin. Hepsi maket, kukla. Yok öyle şeyler gerçekte. Bütün kabahat senin akılsız babanda!” Tekrar kalktı, tam odadan çıkacak, arasında 


fındık 


hazırlıklarını tıkırtısını 


tavan olimpiyat 


sürdüren farelerinin 


duyuyorum. “Anne, ışıkları kapatma!” 


Alien (1979) &Joln Hurt 


980 Yılında babam, bugün artık yerinde 
İ yeter esen Beyoğlu Sinepop sinemasına bir pazar günü götürmüştü beni. Annem gelmemişti bizimle. Baba oğul sinema keyfi! Gittiğimiz film Alien'dı ve facehugger John 


karnından çıkan yaratıkla resmen şaftım 


sahnesiyle (o gerilmişken, Hurtün 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kaymıştı. Yaşım yediydi ve filmin sonunu hâlâ nasıl getirdiğimi hatırlamıyorum. Tabii akşam evde sağlam bir münakaşa çıkmıştı bu yüzden. Yukarıdaki diyaloğun gelişimi bu 


tartışmaların sonuna denk geliyordu. 


Aliens - 1986 


1986 yılında Aliens vizyona girdiğinde bu 
kez annemle gitmiştim filme. On üç yaşın üzerimde yarattığı ergenlik farklılıkları ve filmin dinamizmi beni benden almıştı. Keyifle ve gözümü bile kırpmadan izlemiştim. Peşi sıra gelen serinin diğer filmlerine de aynı ilgiyi göstermiştim ve Alien serisi BK ilgimin her daim odağında olmaya devam etmişti. 
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Filmin müziklerinin uzun yıllar peşinde koşturdum. James Horner'a olan ilgimin özellikle 9o'1 yıllardan sonra artmasıyla albüme ulaşma isteğim daha da fazlalaştı. 
Nihayet bir hayli zor olan Varese Sarabande etiketli 


albümlerine O ulaşılması cd'ye kavuştuğumda günlerce bıkmadan dinlemiştim. Sonraları Horner'ın albümde kullandığı giriş parçasının, Klasik Müzik dünyasının duayen bestecilerinden birinin eseri olduğu öğrenmek şaşırtıcı ve keyifli bir keşif olmuştu benim için. Bestecinin pek çok albümde benzer eserler üretmesini o yıllarda kolaya kaçmak gibi görüyordum ancak bugünkü film müziği sektörüne baktığımda özellikle 50'lerden 90o'ların sonuna kadar sürmüş olan film müziklerinin altın çağına denk gelen bu bestelerin önemini anlamak ancak bugün mümkün oluyor. Futile Escape parçasını coşkuyla çalan Londra Senfoni Orkestrasının performansı şu anda hâlâ kulaklarımda ve yine açıp dinleyeceğim maestro Horner'ın bu unutulmaz bestesini hiç bıkmadan aynı heyecanla! 


GERÇEK BİR MAESTRO, 
JAMES HORNER, 


953 yılında Los Angelesda doğan 
İ tiorner, henüz beş yaşındayken piyano öğrenmeye başladı, liseyi bitirdikten sonra müzik okumaya karar verdi. Londra Kraliyet Müzik Akademisine katılmadan önce, Güney aldı. 


Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinden 


Kaliforniya üniversitesinde derece 


mezun olduktan sonra Indianapolis Senfoni 


Orkestrası tarafından dünya prömiyeri verilen “Spectral Shimmers” isimli çağdaş bir klasik parça yazdı. Besteci daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla film müzikleri sektörüne adım attı ve Amerikan Film Enstitüsü için 


birkaç kısa film çekti. 


James Horner 


“İrlanda müziğine fanatik derecede bağımlıyım, kalitesini aşırı seviyorum. Ben diğer bestecilerden farklıyım, çünkü beste yapmayı sadece iş olarak görmüyorum. 
Müziği sanat olarak düşünüyorum.” 


1953 yılında Los Angeles'da doğan Horner, 
henüz beş yaşındayken piyano öğrenmeye başladı, bitirdikten okumaya karar verdi. Londra Kraliyet Müzik 


liseyi sonra müzik 


Akademisine (okatılmadan önce, Güney 


aldı. 
Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinden 


Kaliforniya üniversitesinde derece 


mezun olduktan sonra Indianapolis Senfoni 


Orkestrası tarafından dünya prömiyeri 


verilen “Spectral Shimmers” isimli çağdaş bir 


klasik parça yazdı. Besteci daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla film müzikleri sektörüne adım attı ve Amerikan Film Enstitüsü için birkaç kısa film çekti. 


James Horner 


Horner, ticari film müziği sektörüne girmesinin ardından, bir süre, dönemin efsane bk filmleri yapımcısı Roger Corman'la çalıştı. 
Humanoids from the Deep, Battle Beyond Stars gibi ikinci sınıf filmlerin müzikleri ardından asıl çıkışını 1982'de Star Trek 2: Wrath of Khan filmi ile yaptı. 1983 yılında Star Trek 3: The Search for Spock ile ününü iyice pekiştirdi. Besteciye olan talep ciddi anlamda arttı ve 1986 yılında Aliens ile ilk Oscar adaylığı geldi. Adaylığın geldiği bu zamana kadar Horner 36 film müziği bestelemişti ve efsane isim Jerry Goldsmith'le müzik yazma 


konusunda neredeyse eşit duruma gelmişti. 


James Horner & Mel Gibson Braveheart'ın Kayıtları Tamamlanmak Üzere! 
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199o'lıyıllar besteci açısından çok verimli geçti. 
James Cameron'ın 11 Oscar ödüllü Titanik filmine yaptığı müzikler ve Celine Dion'un seslendirdiği My Heart Will Go On şarkısı kendisine iki Oscar heykelciğini kazandırdı. 
Bu dönemde ardı ardına müziklerini yaptığı Legends of the Fall, Apollo 13, Braveheart gibi çalışmalarla prestijini zirveye çıkardı. 2000'li yıllarda da hızını kesmeyen sanatçı, Beautiful Mind, Zorro, Avatar ve The Amazing Spider Man gibi kalburüstü yapımlarla efsane mertebesine ulaştı. 


Özellikle 2010 yılından sonra film müziği çalışmaları dışında kişisel işlerde de Horner Farklı müzik çalışmalarıyla tarzından çok fazla 


imzası görülmeye başladı. türde uzaklaşmadan piyasaya çıkarttığı albümler 
çok sevildi. James Horner, 22 Haziran 2015 
tarihinde Santa Barbara yakınlarında kendi kullandığı uçağının düşmesi sonucu hayata veda etti. Geride bir eş ve iki kızını bırakan kaybı özellikle 


Hollywood ve müzik dünyasını yasa boğdu. 


bestecinin bu zamansız 
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Bestecinin ölümünün ardından henüz yeni tamamlanmış olan son kişisel çalışması Collage, The Last Work albümü piyasaya sürüldü ve maestro bu mükemmel albümle tüm dünyadaki hayranlarına son vedasını etmiş oldu! 


SANCILI MÜZİK SÜRECİ 


üziklerin kayıt süreci bir hayli sancılı Mi Horner'ın önünde sadece altı haftası vardır ve pek çok teknik aksaklıkla karşılaşır. İngiltere'ye gelen besteci, filmin çekim ve düzenleme aşamaları hâlâ sürdüğü için filmi izleyemez. Setleri ve diğer mekanları 


zamanlaması 
Bu sırada Horner, Cameron'ın ses efektleri ile Ancak düşündüklerinin genelde tersi durumlarla 


dolaşan Oo besteci ( işlerin 


konusunda ciddi problemler görür. 
meşgul olduğunu düşünmektedir. 


karşılaşmak bestecinin canını bir hayli sıkar. 
Bütün bunlara ek olarak kayıt stüdyosu olarak kullanılacak olan Abbey Road Stüdyoları otuz yıllık geçmişi ve teknik olanaklarının sınırlı olması sebebiyle Horner'a rahat hareket imkanı vermez. Kullanmak istediği elektronik cihazların pek çoğundan yararlanamayan Horner bütün bu Zor koşullara rağmen albümü kaydeder. 


James cameron & James Horner 


Horner'ın dört haftalık gösterimi erteleme reddedilir. 
Sanatçı kendisine daha çok zaman verilmesi 


isteği oOCameron tarafından 


durumunda yüzde yüz memnuniyetle bitireceği işi yüzde seksen memnuniyetle teslim eder. Score dört gün içinde kaydedilir. 
Horner yaşadığı bütün bu sıkıntılara rağmen kariyerinde ilk defa Oscar ödülüne aday 


gösterilir. 


Besteci, yönetmen ile arasındaki gerginliğin en son aşamaya kadar devam etmesi yüzünden, bir daha kendisiyle asla çalışmayacaklarını 


James cameron & James Horner 


belirtir. Cameron'ın film 


programlarının çok kısa ve stresli olduğunu 


Horner, 


düşünüyordu. Ancak Cameron, bestecinin Braveheart filmine yaptığı çalışmadan çok etkilenir ve Titanik filminde tekrar beraber çalışmak için Horner'ı ikna etmeyi başarır. 


Aliens soundtrack albüm olarak piyasaya ilk defa Varese Sarabande etiketiyle çıkar. Dokuz parçalık albümü takiben 2001 yılında yine Varese etiketiyle bu kez yirmi dört parçalık The Deluxe Edition albümü piyasaya sürülür. 
137 dakikalık albüm filmin içerisinde yer alan 
bütün müzikleri kapsar. 
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yapayalnız 

ilerleyen Oo bir o kurtarma Oogemisi. 
Ellen Ripley'nin Nostromo'dan kaçışı sonrasındayız ve derinlerden gelen vurmalı çalgıların sesi yükselerek yerini Aram Khachaturian'ın Gayane eserine bırakıyor. 
Yaylıların huzurlu ve bir noktada hüzün verici yalnızlığı betimleyen sesi kulaklarımızda. 
Gayane, ilerleyen Oo saniyelerde (o Jerry Goldsmith'in ilk Alien filmi için bestelediği karanlık tonlara geçiş yapıyor. Orkestra düşük bir tonla ilerliyor ve ürkütücü parçanın altından ritmik bir şekilde trampetlerin sesini işitiyoruz. Açılış parçası bu seviyede ilerleyerek sonlanıyor. 


. karanlığın ortasında 
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Ilen Ripley 57 yıl sonra kurtarılmıştır ve 

yenidenDünya'yadönmüştür. Yörüngede yer alan şirkete ait dev bir istasyonda tedavi altındadır. Yaylılar önderliğinde ilerleyen parça klasik bir çizgide korku temalarını kullanıyor ve bizlere Ripley'nin gördüğü kâbus boyunca her saniyesinde artan bir gerilim katkısıyla eşlik ediyor. 


UAFK YELOVERY:NEWT 5 HORROR 


Rb» ve ekibinin 57 yıl önce kâbusu 


yaşadıkları (oOgezegen LV-426'da, yerleşimcilerin kampındayız. Karanlık ve fırtınalı gezegenin yüzeyinde ilerleyen aracın içinde, filmin küçük kahramanı Newt ve ailesi var. Keşfettikleri yabancı uzay gemisinin yaşanacak büyük kâbusun habercisi olduğunu bilmeden bu keşfi incelerken, orkestra Adagio (Yavaş Tempo) bir tonda ilerlemeye başlıyor. oYaylılardan yayılan inişli çıkışlı şüphe dolu seslerin eşliğinde aynı tempoda ilerleyen parça, ani bir atılımla gerilim düzeyini yükselterek sonlanıyor. 
Horner burada elektronik seslerden de faydalanmış. 


erleşimcilerin okampı ile bağlantı 

kesilmiştir ve Ripley'nin de aralarında yer aldığı kurtarma ekibi dev savaş gemisi Sulaco ile yola çıkar. Adagio tonla dev geminin görüntüsü eşliğinde giriş yapan orkestra Goldsmith'in teması üzerinden ilerleyerek tekrar Khachaturian'ın Gayane eseri eşliğinde ilerleyerek bitiyor. 


LUMBAT UROP 
SS. LV-426 yörüngesinde! Piyadeler üstlerinin ardı ardına verdikleri emirlerle harekete geçiyorlar. Hepsi gezegene iniş 


yapacak mekiğin içinde yerlerini alıyorlar ve muhteşem bir görsellik eşliğinde gezegenin 


atmosferine odalış yapıyorlar. Temposu 


başından sonuna kadar devamlı artan dinamik bir parça dinliyoruz. Nefesli ve vurmalı çalgıların eşliğinde ilerleyen parça özellikle trampetlerin ve nefeslilerin hiç durmadan artan temposuyla bütün orkestranın zirveye çıktığı anda hızına uygun bir şekilde aniden sonlanıyor. 


ezegene iniş yapan ekip yerleşim 

bölgesinde arama faaliyetlerine başlıyor. Adagio tonda ilerleyen orkestra hemen bütün parçalarda olduğu gibi burada da trampetlerden faydalanıyor. Ürkütücü havada ilerleyen parça aynı tempoyla sona eriyor. 


K urtarma ekibi tesisi araştırmaya devam ediyor. Başından sonuna kadar karanlık bir atmosferde ilerleyen orkestra ani yaylı 


enstrüman çıkışlarıyla parçanın sonuna 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kadar gerilimi ayakta tutuyor. Temposu değişmeyen ve karanlık bir atmosfere sahip olan sahnenin seyirci üzerinde yarattığı heyecanı destekleyen bir geçiş parçası bu! 


R pey de dahil olduğu ekip aboratuvara ilerliyor. Deney tüplerinin içinde facehugger'ları bulan ekibe orkestra yine düşük tempoda eşlik ediyor. Olabilecek en alt seslerden ilerleyen enstrümanlar bestenin son anlarında hafif bir yükselişle gerilimi tırmandırıp parçaya son noktayı koyuyorlar. 


ilk karşılaşma 
Ş nındayız. Laboratuvarda yaşam sinyali Salan ekip küçük kızla karşılaşır ve Ripley ürkmüş kızı sakinleştirir. Sert bir girişle 


ipley ve Newt'ün 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açılışı yapan orkestra, kısa süren parçanın sonuna kadar gerilim dozunu aynı seviyede tutuyor. 


K urtarma ekibi sonunda yerleşimcilerin 


yerlerini tespit eder. Zayıf yaşam sinyalleri alınmaktadır. Ekip ağır silahları kuşanarak tesisin üç kat aşağısına iner. 
Kaskların ışığı yardımıyla ilerleyen askerler karanlık yerlerin içinde gölgeler arasında saklanan yaratıkların tam ortasındadırlar. 
Altı dakikadan fazla süren parça genelde sahnelerin atmosferine ouygun seslerle gerilim düzeyini devamlı ayakta tutuyor. 
Bestecinin elektronik destekli enstrümanlar da kullandığı parçanın belirli aralıklarla yükselip tekrar alçalan bölümleri albümün neredeyse otamamına yayılan ürkütücü atmosferi başarılı bir şekilde yansıtıyor ve bitiş anına yaklaştıkç orkestra gelmekte olan büyük saldırının işaretlerini verircesine yükselerek kapanışı yapıyor. 


FHPLEY 5 HESLUE 


ilmin en hareketli (bölümlerinden 

birinde, askerlerin kozaların içine sarılı yerleşimcileri buldukları yaratık yuvasında yaşanan çarpışmanın tam ortasındayız. 
Ripley, tim komutanının şok yüzünden girdiği tepkisiz durum üzerine harekete geçiyor ve askeri zırhlı taşıma aracının kontrolünü eline alıyor. Can derdindeki askerleri kurtarmak amacıyla aracı sürmeye başladığı anda albümün en dinamik parçasını dinliyoruz. 
Muhteşem bir tempoyla orkestranın bir saniye bile durmadan heyecanı ayakta tuttuğu, özellikle trompetlerin ve nefeslilerin yoğunlukta olduğu ve yaylıların aralarda gerilime zirve yaptırdığı parça, belirli aralıklarla sanki su borusuna düzenli olarak çelik bir boruyla vuruluyormuş hissi yaratan sesin eşliğinde ilerliyor ve adrenalini en üst seviyeye çıkararak sonlanıyor. 


C iddi kayıplar veren ekipten kalanlar tesise sığınmıştır. İçeri girmeye çalışan sayısız yaratığı durdurmak için amansız bir mücadele vardır artık! Laboratuvarda uyuyan Newt ve Ripley'i kötü bir sürpriz beklemektedir. 
Deney tüpünden kaçan bir facehugger kilitli kaldıkları odada peşlerindedir. Gerilimin had safhada olduğu bir giriş yapıyor orkestra burada. Yaylılar ağır ve tekinsiz bir halde ilerlerken aniden yükselen tempo tekrar düşerek araya Goldsmith'in ana temasını karıştırıyor ve tekrar tekinsiz tonlama geri geliyor. Tempo bir aşağı bir yukarı ilerlerken 


yaylılar aniden hızlanıyor. Parça çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor ve nefesliler devreye giriyor. Hızını kesmeden devam eden parça yine ani bir düşüşle tonlamayı sakin bir seviyeye çekerek bitiyor. 


n can alıcı sahneleri izliyoruz. Yaratıklar 


tesisin elektriğini kesmişlerdir. Ekip ellerinde kalan son silahlarla hayatları için son savunmayı oluştururlar. Heyecan en yüksek seviyededir ve ellerindeki mini radarda yaratıklar hızla onlara yaklaşmaktadır. 
Metreleri saymaktadırlar ve her yaklaşmada artan sinir bozucu alarm sesi gerilim düzeyini zirveye taşımaktadır. Albümün en uzun parçasını dinliyoruz. En alt seviyeden giriş yapan orkestra, bir önceki parçada olduğu gibi tekinsiz ve gerilim düzeyi her saniye artan bir tonda ilerliyor. Goldsmith teması alttan geçişler yaparken, orkestranın hızı artmaya başlıyor ve sahnenin bütün gerilimini kulaklara yüklüyor. Horner burada ilk filmin temasından fazlaca yaralanıyor ve nihayetinde tempo müthiş bir hızla 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patlıyor. Orkestra yine çok hızlı ve vurmalı enstrümanlarla, nefeslilerle uyum içinde tempoyu bir an bile düşürmeden ilerliyor. 
Orkestra tempo arasında hafif bir soluk alıyor ve ardından daha tempolu bir halde çalmaya devam ediyor. Mevcut çatışma sahneleriyle uyum içinde süren parça ani bir dinlenme arası daha verdikten sonra hızına kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle nefeslilerin parçadaki hakimiyeti çok fazla, burada da belirli aralıklarla su borusuna vuran çeliğin sesini işitiyoruz ve son anlara doğru orkestranın filmin inanılmaz hızına ustaca ayak uydurmasına kulaklarımızla tanıklık ediyoruz. Son saniyelerde gerilimli havanın eşliğinde tempo yavaşça düşerken eser ani bir yükselişle sona eriyor. 


irer birer yaratıklara av olan ekip hızla 

kaçmaktadır ve Newt yaratıklardan biri tarafından kaçırılır. Tempo bu parçada da üst seviyede. Gerilim dozu her an yükselip alçalıyor ve özellikle vurmalı enstrümanlarla birlikte yaylıların hakimiyeti biraz daha fazla bu geçiş parçasında. 
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ıshop, uzaktan kumanda ile yörüngede 

bekleyen ana gemi Sulaco'dan diğer nakil aracını gezegene indirmeyi başarmıştır. 
Ekipten geriye sadece Ripley, Onbaşı Hicks ve Bishop kalmıştır. Tesis nükleer bir patlamayla kendini yok etme sürecindedir ve çok az bir zaman kalmıştır. Ripley, Newt için tekrar tesise girmiştir ve amacı yumurtaların olduğu yuvayı bularak küçük kızı kurtarmaktır. 
Tesise doğru ilerleyen mekik eşliğinde orkestradan görkemli bir açılış dinliyoruz. 
Nefeslilerin hakimiyetinde ilerleyen parçada tempo bir an olsun durmuyor. Trampetlerin kendini iyice hissettirdiği eser kısa süren dengeli bir ilerleyişin ardından an be an yükselişe geçerek hızlanıyor. Sonlara doğru davulların daha fazla hissedildiği tempo zirve noktada aniden kesiliyor. 


A. sahnede! Kraliçe Yaratık ve yumurtladığı yuvayı bulan Ripley karşı karşıya. Herannede olduğu gibi yumurtalarını koruma iç güdüsü taşıyan Kraliçe Yaratığın kısa süren parçası, başından sonuna kadar aynı tonda ve gerilim düzeyinde ilerliyor. 
Dinlerken adeta tüyleri ürperten tonlar hissetmemek mümkün değil bu atonal ilerleyen parçada! 


İN kurtaran ve yuvayı darmadağın eden Ripley bütün öfkesiyle peşine düşen Kraliçeden kaçarak kurtarma mekiğine ilerlemektedir. Patlamaya dakikalar kalmıştır ve sonunda mekiğe binen ikili Bishop'ın usta işi pilotluğu sayesinde patlamadan son anda kaçmayı başarırlar. Albümün sonuna doğru bütün parçalarda olduğu gibi burada da tempo yine çok hızlı açılıyor. Çelik boru sesi ve nefeslilerin hakimiyetinde hızı hiç düşmeyen bir parça dinliyoruz ve geri sayımı andıran bir çıkışla orkestra zirveyi görerek gerilimi bir anda düşürüyor. Flüt ve yaylılar eşliğinde rahat bir seviyede ilerleyen beste umut dolu bir tonla ilerleyerek sonlanıyor. 


H* şeyin bittiğini düşünürken son bir sürprizle kurtarma mekiğine gizlenen Kraliçe etkileyici bir girişle Bishop'ı ikiye ayırarak Sulaco'nun limanına iniyor. Ripley ve yaratıkların anası karşı karşıyadır ve bu dört metrelik canavarla son bir final kapışması gelip çatmıştır. Yaylıların alttan destek verdiği vurmalı çalgıların giriş yaptığı, gerilim düzeyi zirveye ulaşmış bir halde giriş yapan parça her zamanki inişli çıkışlı tonlarda ilerleyişini sürdürüyor ve orkestranın tüm enstrümanlarla yükseldiği bir anda bitiyor. 


Eeee iğ 
EEE iğ 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a) 
ES Büzme ümüzf BE g 


uhteşem dövüşün nihayetinde uzay boşluğunu bir kere daha boylayan yaratığın ardından ortam sakinleşir ve ekibin kalan üyeleri uzun yolculuk için uyku modüllerine girerler. Dehşet dolu 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> hikâyenin sonunda kahramanımız Ellen © Ripley buruk zaferinin eşliğinde bir kez daha Dünyaya dönmek üzere yola çıkar. 
Kapanış parçasında orkestra zafer dolu bir havayla giriş yapıyor. Coşkulu ve etkileyici girişin ardından bütün enstrümanlar yavaşça susuyor ve yerini sakin bir havaya bırakıyor. 
Aynı sakin tonda ilerleyen parça açılışta olduğu gibi Khachaturian'ın Gayane eseriyle devam ediyor ve Goldsmith'in ilk filmdeki ana temasıyla kısa bir süre ilerliyor. Son saniyelerde Gayane tekrar devreye giriyor ve son noktada gerilim dozu hafifçe artarak ses iyice kısılıp parça nihayetleniyor. 


on parçanın ardından gelen bestelerin 

hepsi alternatif eserler. İlki olan Bad Dreams orkestranın başından sonuna kadar gerilim düzeyini yukarıda tuttuğu bir parça. 
Filmdeki versiyona göre biraz daha sert olduğunu belirtmekte fayda var. 
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mi 


FPLEY 5 AESLUZ 


ilmin can alıcı sahnesi olan Ripley'nin taşıyıcı zırhlıyla askerleri kurtardığı bölümde çalan tempolu parçayı tamamen vurmalı enstrümanlardan dinliyoruz. 
Trampet sesinin hakimiyetinde baştan sona hiç durmayan parçanın bu hâli de çok başarılı. 


FİLM VEFİSİLİN 


A“ gemi Sulaco'nın ilk defa karşımıza çıktığı sahnede çalan parçanın farklı bir versiyonu. Kısa süreli beste çok fazla bir farlılık içermeden sonlanıyor. 


Itermatif kapanış parçasını dinliyoruz 

ve uyku modüllerine giren ekibin son anlarına eşlik eden beste hafif bir tonda ilerliyor ve bitiş anında dinleyeni yerinden zıplatan iki ani yaylı çıkışıyla noktalanıyor. 


won, 
z MM 4 
A. DE 


8 . gezegene iniş anında çalan SON DE YiŞ 


parçanın, Ripley's Rescue'da olduğu gibi tamamen vurmalı enstrümanlarla çalındığı eser, temposunu bir an bile (Yames Horner, her albümünde olduğu gibi düşürmeden zevkle dinleniyor. kendine özgü havasını bu çalışmasında da başından sonuna kadar hissettiriyor. Farklı besteleri kendi eserleriyle harmanlama işini çok başarılı bir şekilde yapan sanatçının bu kadar kısa sürede, türlü aksiliklerle dolu bir çalışma sürecinde böylesine başarılı ve filmi tam anlamıyla kavrayan besteler yaratması takdire şayan bir durum. Albümün tamamına sinen gerilim atmosferini filmdeki sahnelerle uyum içinde tutması ve gerilimli atmosferin 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devamlı ayakta olması, bestecinin işini ne kadar iyi yaptığının bir göstergesi oluyor. 
Özellikle vurmalı ve nefesli enstrümanların ağırlıkta olduğu bestelerde albümün ilerleyen 


aşamalarında temponun iyice yükselmesi dinlenebilirlik Ooranını en üst seviyeye çıkarıyor. o Aliens soundtrack o çalışması, bestecinin en başarılı işleri sıralamasında ilk beşin tam kıyısında yer alsa da, özellikle zor çalışma koşulları göz önüne alındığında şapka çıkartılacak bir albüm! Filmin hemen giriş sahnesinde çalan parça, Stanley Kubrick'in 2001: A Space Odyssey?'de kullandığı, Aram Khachaturian'ın Gayane eserinden referanslar içeriyor. Ayrıca Horner, Jerry Goldsmith'in ilk filme yaptığı müziklerden de bol bol yararlanıyor. Çalışma, bütün üretim sorunlarına rağmen çok sevilmiştir. Kulaklarda bıraktığı kalıcı etki önemlidir. Bestecinin tam olarak istediği sonucu yakalayamaması, albümün başarısında olumsuz bir etki yaratmadığı gibi, albüm Horner külliyatının unutulmazları arasına girmiştir. 
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Ibümün piyasaya çıkışının ardından, 

bestecinin kariyerindeki ilerleme de hatırı sayılır bir hıza ulaşır. Dönem itibariyle Hollywood film endüstrisinin en fazla müzik üreten bestecilerinden biri hâline gelen Horner, kendisiyle yapılan bir röportajda, “Jerry Goldsmith'i nasıl buluyorsunuz?” sorusuna verdiği “Goldsmith mi o da kim?” cevabıyla bir hayli tepki çekmiştir. Çalışmalarında duygu yoğunluğunu en üst düzeylerde veren ender bestecilerden biridir ve her bestesiyle dikkatleri üzerine çeken bir isim olmayı başarmıştır. 


Varese Sarabande'nin ilk çıkarttığı albümün ardından piyasaya sürdüğü Deluxe albüm, edinilmesi gereken arşivlik bir çalışma. Film içerisinde yer alan bütün parçalarla birlikte alternatif bestelerin de yer aldığı albüm her hâliyle, her devirde popülerliğini sürdüren ve kulaktaki kalıcılığıyla unutulmazlar arasına giren birinci sınıf bir işçilik! 


Kapanışı Ellen Ripley'nin, Kraliçe Yaratıkla yaptığı son dövüşte haykırdığı sözlerle yapalım; 


“GA AMAYJTOM NET, YOL OLM” 


LZAA GUT ONLA, AAA” 


Kraliçenin yumurtalarından uzak, sakin bir hayat sürmenizi dilerim sevgili dostlar! 


This Time It's War Silver Varlant by Vance Kelly 


Selma MİNE € 


Sokak Röportajlarında 
Enlitör ün Gelecekten Anıları - 1 


20 Ekim 2017 


Resimleyen: Nezir KORKMAZ 


GOPYRIGAT HAKKI 


oğun bir çalışma içinde, yaptığım röportajları resimlemekle meşguldüm. Bir türlü kafamda canlandırdığım kızı kâğıda dökemiyordum. Aslında döküyordum da, çizdiğim ile hayalimdeki birbirini tutmuyordu. 


Giriş sinyalinin çaldığını neden sonra fark ettim. Görüntü düğmesine bastım. Amanın, ekranda hiç de beklemediğim bir şey... nasıl desem bir âfet belirdi. 


-SOM Firmasından geliyorum Sezai Bey, dedi işveli bir ses. Lütfen, yeni modellerimizle ilgili kısa bir tanıtım için beni kabul eder misiniz? 


Nasıl etmem? Tam aradığım, ayağıma gelmişti. Kapının uzaktan kumandasına bastım. Artık âfet mi desem, dilber mi desem, ne desem... içeri girdi. Kırıta kırıta çizim masama yaklaştı. 
Karşımdaki koltuğa oturdu: 


-Sizifazlameşguletmeyeceğim, dedi. Sokakröportajlarınızdasizeyardımedenkameramanınızın bir kaza geçirdiğini öğrendik. Firmamız, otomatik MİHA”lar üzerinde bir numaradır; artık çok kişi klasik ve hantal modeller kullanmıyor. 


Minik el çantasından bir cep bilgisayarı çıkarıp çizim masamın kenarına koydu. Bir-iki tuşuna bastı. 


-Hangi böcek veya kuştan hoşlanırsınız? 
-Örümcek, dedim düşünmeden. 


-Harika! Çok beğeneceğiniz örümcek modellerimiz var. 
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Bilgisayarın ışığı yandı ve yeşil gözlü, mini mini bir örümcek boşlukta belirdi. Kız, yavaş yavaş görüntüyü döndürdü: 


-Kamera gözlerine yerleştirilmiştir. Bu modeli istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yakaya takılanları var, yerde gezinenleri var, tavana yapışıp sarkanları var... Ataç gibi kullanılanları var... 


Öyle değişik modeller sunmaya başladı ki, kafam iyice karıştı. Aslında kafamı karıştıran örümcekler değildi tabii... Alelacele onun resmii çizmekle meşguldüm. 


-Şey olamaz mı?.. Şey gibi... hem görüntü kaydetsin, hem de görünmesin! diye kekeledim. 


-A, size şu modeli tavsiye ederim! Omuza takılan apolete gizleniyor. Bu seneki tek omuz apolet modasına da uygun. Böylece 360 derece kayıt yapabiliyor. 


-Bunu sevdim, alıyorum. 

-Ödemeyi nasıl yaparsınız? 

-MİHA'yı teslim aldığım anda, parmak izi okuma ile doğrudan kredi aktarımı. 
Âfet, başka bir tuşa bastı: 

-Şuraya dokunursanız, sözleşmeyi imzalamış olursunuz. 

Denileni yaptım. 


-Onbeş dakika içinde MİHA'nız teslim edilecektir, diyerek cep bilgisayarını mini çantasına yerleştirdi. Vaktinizi ayırdığınız için firmam adına teşekkür ederim. 


Ayağa kalktı, eğildi ve çizimimi dikkatle süzdü. 


-Çok güzel olmuş, aynı ben! diye gülümsedi. Ancak bu konuda firmamdan izin almanız ve portremi kullanım hakkı ödemeniz gerekir. Aksi halde hakkınızda dava açılır. 


Şaşkın bir ifadeyle yüzüne baktığımı görünce, tekrar minik çantasını açtı ve masamın üzerine özel barkotlu bir kart bıraktı. Eğildim ve holografik yazıyı okudum: 


SOM FİRMASI 


Her türlü “Sibernetik Organizma Modeli” üzerinde Copyright hakkımız yasalarla koruma altına alınmıştır. 


Lütfen izin almadan modelimizi kullanmayınız! 
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bilgisayar ve Vinleo Oyunlarında Bilimkurgu: 


Aliens” Colonia! Marines / SEGA 


Mir değerli okuyucular, dergimizin bu sayısındaki temaya uygun olarak Alien (Yaratık) Film Serisiyle ilişkili oyunları inceliyoruz. Kötülüğü temsil eden bu yaratık ve sülalesi pek çok oyunda da karşımıza çıkıyor. 
Şimdi oyunlarımıza göz atalım. Bu arada oldukça çok fazla oyun uyarlaması ve ilginç bir şekilde aynı isimde fakat farklı olan oyunlar da var. Ayrıca yaratık filmlerinden esinlenilen benzer birçok oyun da mevcut. Yazımızda bunların bir kısmına değinebileceğiz. (Oyunlar oldukça gerilimli, bu nedenle dikkatli olunuz!) 
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ALEN 
ISOLATION 
(2015) 

Birinci şahıs bakış 


açısıyla oynanan bir korku-gerilim oyunu. 
Güncel konsollar ve bilgisayarlarda 


oynanabiliyor. 


LL Gi & SENA 


Oyunun sloganı 


ise “Hayatta nasıl kalacaksın?”. 


Ripley'nin kızı Amanda. Annesinden uzun zamandır 


Oyunda yönettiğimiz karakter, Ellen 


haber alamayınca ipuçlarını takip ediyor ve kendisini uzay gemisi Sevastopol'da buluyor ve böylece yaşamla ölüm arasındaki gerilim dolu bir macera başlıyor. 
Oyunda saklanarak hayatta kalmaya çalışmamız gerekiyor. Elimizde düzgün bir silah ve ekipman olmadığı için; bulduğumuz yedek parçalardan ekipmanlar oluşturmalı, bozuk cihazları tamir etmeli ve elektronik sistemleri kırmalıyız. Oyundaki en büyük düşmanız çok akıllı olan yaratığın ta kendisi ama 


androidler ve sağ kalmış olan gemi personeli de bize 


saldırıyorlar. 


ALENS5 
COLONICAL 
MARINES 
(20/3) 


Senaryosunu 


Battlestar Galactica 


yazarlarından Bradley 
| Thompson ve David 
Weddle'ın hazırladığı 


oyunumuz Alien 3 filminin hemen sonrasındaki bir 


 anbamır 


zaman diliminde geçiyor. Ellen Ripley, Corporal Dwayne Hicks ve kayıp diğer marine'leri bulmakla 


görevlendirilmiş bir colonial marine arama kurtarma takımı, U.S.S. Sulaco'nun izini sürmektedir. U.S.S. 
Sulaco gemisi LV-426'nın yörüngesinde bulununca sıkı eğitimli bir grup colonial marines askeri, mürettebatın başına ne geldiğini bulmak için gemiye çıkıyorlar. 
Oyunda yaratıkların saldırısına uğrayınca kendinizi ve asker arkadaşlarınızı kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Daha önce hiç görmediğiniz ve her yandan saldıran yaratıkları öldürerek kurtulmaya çalışıyoruz 


forilind ün 

* Tor Windows 

3 ALUENS vs 
PREDATOR 
1999) 
Oyunumuz SEGA'nın desteği oOile Rebellion 

j XJ firması tarafından 

geliştirilmiş. Bir grup 


y, SEBA 


madenci, kazı yapmaları için BG-386'ya yollanır. 
Yüzyıllar önce Predator'ların mabedi olan bu gezegeni kazarken derinlerde çok eski bir piramidin kalıntıları ile karşılaşırlar. Bu piramit, dondurulmuş bir Alien Kraliçesine de ev sahipliği yapmaktadır ve Kraliçe uyanır uyanmaz Alien yumurtaları teker teker çatlamaya başlar. Madencilerle teması kaybedilince Colonial Marine askerleri, olayı araştırmak için kazı sahasının etrafını çevirirler, Predatorlar ise gezegendeki durumu kontrol altına alması için yüksek rütbeli bir avcıyı görevlendirirler. Üç ırk tekrardan bir araya gelir ve şiddetli bir savaş başlar. Birbirleriyle kesişen, fakat farklı oynayış özellikleri içeren üç ayrı senaryo oynayabiliyoruz. Her ırkın avantaj ve dezavantajları var, bu da sizin oynanış tarzınızı büyük ölçüde etkiliyor. Colonial Marine olarak başladığımızda elimizde bir tabanca ve 30 tane kibritle başlıyoruz. Ben oyunu bir gece vakti ilk defa oynadığımda kibritlerim bitince karanlık bir gemide ışıksız oynamanın verdiği gerilime dayanamayıp oyunu bırakmıştım. Çünkü oyunun tüyler ürpertici bir atmosferi var. 
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İ AUVENS vs 
PREDATOR 
1994) 


Bu oyun da Rebellion firması Oo tarafından 
Atari'nin Jaguar 


isimli konsolu için 


İ geliştirilmişbirkartuş 


oyunu. Hikayenin 


ana hatları; Koloni 
Denizcilerine ait bir istasyon iki farklı gemi tarafından saldırıya uğrar. Gemilerden biri yaratıklarla dolu bir gemidir; diğer gemi ise Predatörle doludur. 
Sonuç olarak, denizcilerin çoğu öldürülür. Oyunda her birinin kendi hikayesi olan ve seçebileceğiniz üç farklı karakter var: Bir yaratık, genç bir predatör ve sağ kalan tek denizci. Denizci karakterinde; en son canlı insan olarak istasyonu yok etmeli ve Yaratıklar ile Predatörler savaşırken bir kaçış podu aracılığıyla kaçış yapmalısınız. Yaratık olarak Kraliçe'yi Predator gemisinden kurtarmalısınız. Genç bir Predator olarak ise; büyük ödülü Kraliçe Yaratığın kafatası olan bir ava çıkmalısınız. 
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ALENS (1990) 


filmi 
Konami 


Aynı isimli temel alan, 


tarafından geliştirilen 


ve yayınlanan bir cionlu oyun makinesi 

(arcade) 
oyunudur. Teğmen Ellen Ripley, yabancı katliamından 


aksiyon 


kurtulan tek kişi ve genç bir kız olan Newt'i kurtarmak için gaddar yaratıklarla dolu bir uzay kolonisine doğru yola çıkmak zorunda kalır. İkinci filmle zayıf bir ilişkisi olan oyunda, Ripley ve Beefy karakterlerini kontrol ediyoruz. İstasyonun seviyeleri boyunca uzaylı istilasını temizleyip sonunda kraliçeyi yok etmeye çalışıyorsunuz. Oyun bazı seviyelerde yatay, bazı seviyelerde ise yukarıya doğru ilerliyor. 


RİNTENDEN Yy 


ALUENS: /INFESTATION (201) 


Nintendo DS cihazı için piyasaya sürülen bir oyunda; LV-426 olaylarından yaklaşık 18 hafta sonra, uzayda USS Sulaco enkazının keşfedilmesi ile araştırma yapmak üzere USS Sephora ile bir Koloni Denizci ekibi gönderilir. Gemide düşman olarak, bir Kovan kurmuş olan Yaratıkların yanısıra, Yükselişçiler Birliği Askerleri de (UPP) bulunmaktadır. Gemideki Kraliçe Yaratık ve UPP unsurları yok edildikten sonra, 


Denizciler soruşturmalarını sürdürmek için LV-426'nın yüzeyine iniyorlar ve orada U.P.P.'nin Yaratıkları kendi kullanımı için üretmeye çalıştıklarını fark ediyorlar. 
İlerleyen bölümlerde Weyland-Yutani Şirketinin de işe 


karıştığı olaylar gelişiyor. 


İlk yaratık oyunu Atari 
2600 için 1982 yılında 
Video tarafından 


Games piyasaya sürülmüş. Karakterimiz 


Fox 


labirent içinde çok sayıda noktayı yaratıklara yakalanmadan toplamaya çalışıyor. “Pacman” ve “Wizard of Wor” oyunlarına oldukça benzeyen bir oyun. Toplanan her nokta için on puan alıyoruz ve oyuna iki hakla başlıyoruz. Bir yaratık karakterimize dokununca karakterimiz ölüyor ve bir hak kaybederek yeniden başlıyoruz. Yaratıklara kısa bir süredokunmak ve öldürmek için yıldız da toplamalıyız. 
Öldürdüğümüz her yaratık için de puan kazanıyoruz. 
Labirentteki tüm noktaları topladığımızda başka bir 


seviyeye geçebiliyoruz. 


ALUENS: ARMAGEDDON (2014) 


Play Mechanix ve Raw Thrills tarafından arcade cihazları için geliştirilen bir tabancalı ateş etme Capella, Yaratıklar tarafından işgal edilir ve mürettebatı yaratıklar 


oyunudur. Araştırma gemisi tarafından öldürülmeden önce geminin kendi kendine imha sistemi harekete geçirilir. İmha edilen Capella'nın enkazı Dünya üzerine yağmur gibi yağar ve yaratıklar bir salgın hastalık gibi her tarafa yayılır. İnsanlığın hayatta kalması için tek umut, bir derin uzay kargo gemisini savaşarak kurtarıp, Dünya'yı geride bırakarak kaçmaktır. 
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ALUENS: RESSURECTMON (2000) Playstation için geliştirilmiş oyun filmle aynı konuya sahip. Yaratıkları yok etmeye çalışırken ölen Ellen Ripley, 200 yıl sonra, bilim adamları tarafından kalıntılarından tekrar üretilmiştir. Fakat çok güçlü bir silah yapılmak istendiği için Yaratık Kraliçesi de tekrar üretilmiştir. Ripley ve uzay korsanları hayatta kalabilmek için işbirliği yaparak Dünya'ya giden bir araştırma gemisi olan USM Auriga'da savaşmaları ve yaratıkları yok etmeleri gerekmektedir. 


ALENS: 
TMWOLOGY 
1996) 

Alien Trilogy, ilk üç 
Alien filmine dayanan 


bir oyun, Lt. Ripley'i her biri bir film üzerine 


kurulu üç bölümde kontrol ediyoruz: 
Uzay gemisi (Alien), 
LV426'daki koloni 


kompleksi (Aliens) ve 
hapishane gezegeni (Alien3”). Her bölüm yaklaşık 10 
görevden oluşuyor. Her bir göreve devam etmek için belirli küçük hedeflerin gerçekleştirilmesi gerekir. 
Bunlar arasında belirli sayıda düşmanın öldürülmesi, belirli madde bulunması veya anahtarların harekete geçirilmesi sayılabilir. Alien yaşam döngüsündeki her şey bizim düşmanımız. Bunlar; facehuggers, chestbursters, savaşçı yaratıklar, köpek yaratıklar (Alien3) ve yaratık kraliçeleri. Yaratıklara ek olarak şirket çalışanlarına karşı da savaşmamız gerekiyor. 
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İN YENOMORPH 
İ /990) 
d Amiga, Oo Atari ST, 


İ Commodore 64 ve DOS için piyasaya sürülmüş 


olan Dungeon Master 


serisi (oOgibi, Oo gerçek bir RPG'dir. 


Hasar görmüş geminizle Atargis maden istasyonuna 


zamanlı 


iniş yaptınız. Platform terk edilmiş ve hiç kimse radyo çağrılarınızı yanıtlamıyor. İstasyona girmek zorunda kaldınız ve asteroitlerden kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız. İstasyonun altındaki madendeki 
200 personele her ne olduysanız size de olmamasını 
umuyorsunuz. Oyunun amacı geminizi onaracak parçaları bulmaktır. Sağlık paketleri, yiyecek, su ve kendinizi savunmak için tabanca, el bombalarıve mayın bulmanız gerekiyor. Koruyucu kıyafetler, güvenlik kapıları ve hareket algılayıcıları gibi diğer öğeler göreviniz sırasında size yardımcı olabilir. İstasyonda 


bulacağınız veri diskleri öyküyü tamamlayacaktır. 


İLILIN 


ALEN BREED (1991-2010) 


Team 17 firması tarafından Alien filmlerinden yoğun bir şekilde esinlenilen bir oyun serisidir, seride 1991- 
2010 yılları arasında piyasaya sürülen 10 oyun vardır. 
Oyun Doom serisine de esin kaynağı olmuştur. 
Oyunlarda yaratıklarla savaşan Uzay Denizcilerini kontrol ediyoruz. Bir yandan Yaratıklarla savaşırken, diğer yandan topladığımız anahtar, cephane ve paraları 


kullanarak alt katlara inen asansörlere ulaşmaya 


çalışıyoruz. 
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Evet, biryazımızın daha sonuna geldik, gelecek sayıda görüşmek üzere esen kalın ve yabancılara dikkat edin! 


Yararlanılan Kaynaklar 


http:/Www.elisoftware.org, http:/Www.ign.com/ http://retrovania-vgjunk.blogspot.com.tr http:/Wwww.avpgalaxy.net/ http://yotgr.blogspot.com.tr/ http://avp.wikia.com/wiki/ http:/Wwww.avpgalaxy.net/ http://wikipedia.com/ http://Www.atarimania.com/ https://Www.polygon.com/ http:/Www.metacritic.com/ https://Www.gamespot.com/ http:/Www.merlininkazani.com http://oyungezer.com.tr/ https://Www.gamefags.com/ 


http://tvtropes.org 
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Selahattin BAŞBOĞA 


Amiral 


“İnançlı mısın?” diye sordu Tesla. Yerde 


diz çökmüş adamın tam karşısında durmuş tabancasını adamın alnına dayamıştı. Cevap arkasından geldi. Serhat rahat koltuğunda oturmuş, bileğindeki aletten çıkıp odaya karışan minik hologramları izlerken, başını bile çevirmeden cevap verdi. “Evet”, silahın sesi tüm odada yankılandı. Vurulan adam yere düşerken Tesla, yanında diğeri gibi diz çökmüş kelepçeli adamın karşısına dikildi. 
Duvara sıçrayan kan odada ki temizlik sistemini harekete geçirmişti. Kanın bulaştığı kısımlardan hafif bir jel duvara süzülüp kanın pıhtılaşmasını hızlandırdı ardından kanı saf suya dönüştürüp yükselen ısı dalgası ile geriye 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kalan suyu buharlaştırırken Tesla silahını ateşlemeden önce tekrar konuştu. “Hangisi” “Sana ne”. Silah tekrar patladı ve duvar tekrar kanı temizledi. Tesla üçüncü adama yöneldi. “Götüm mü daha güzel yoksa bu hain mi?” “0” “Artık götüm”. Tesla sakinlikle dördüncü adama yöneldi. Adam gözlerini vurulan diğerleri gibi sabit bir şekilde yere kitlemiş ve ölümü kabullenmiş gibiydi. Hala hayatta olan diğer dört esirde aynı bakışlara sahiptiler. Tesla mutlu bir şekilde tabancasını belindeki kılıfına koyup Serhat'ın karşısındaki koltuğa yöneldi. Bileğindeki çoklu kumanda ile koltuğu istediği ayara getirip oturdu. 
Eliyle arkasındaki camı ve onun arkasındaki 


uzay boşluğunu işaret etti. “En azından güzel bir manzaraya karşı öldüler. Bence bana minnettar olmuşlardır.” Tesla'nın sesi neşeli geliyordu. “Eğer bundan zevk almasaydın belki olurlardı” diye cevap verdi Serhat. 
”Neden almayayım ki Terlan'ın köpeklerini öldürmek zevkli” “Terlan,Terlan Sahran Laçin”, isim Serhat'ın kafasında bir şimşek gibi çaktı. Birleşmiş Uzay Komutanlığının efsanesi, Falaskar Savaşının kahramanı, B.U.K ya da yaygın kullanımı ile birliğin en genç amirali şimdi ise bir hain, terörist ve kaçak. Adamın adını duymak Serhat'ın sinirlenmesine yetmişti. 

Hologramı kapatıp homurdandı ve şakaklarını ovmaya başladı. “Dokuz yıl” diye düşündü. 
Bir adam yüzünden İnsanoğlunun gördüğü en büyük ordu dokuz yıldır uzayda birbirini öldürüyordu. Her şey on yıl önce amiral Terlan'ın gemisinin bilinmeyen bir gezegene düşmesiyle başlamıştı. Sekiz ay sonra Terlan tüm mürettebatından geriye kalan 11 adamla dünyaya geri dönmüştü. Kaza amirali değiştirmişti. Artık o eski konuşkan, atılgan, cesur adam yerine az konuşan nerdeyse yemeyen içmeyen ve uzayın derinliklerini keşfetmekle kafayı bozmuş bir adam gelmişti. 
Siyasetten her zaman uzak durmasıyla bilinen amiral, kazadan sonra ise az konuşmasına rağmen sözünü sakınmayan biri olmasıyla ve sert tutumuyla dikkat çekmiş ve uydurma birlikten 


Olaylardan kısa süre sonra dünyadan kaçan 


sebeplerle uzaklaştırılmıştı. 
amiral Birliğin ciddi bir kısmını da yanında götürmüş ve şimdiye kadar ki en büyük iç savaşı başlatmıştı. Ama Serhat'ın çilesi dört yıl önce başlamıştı. Birlik Terlan'ın ana üssünü 


bulmuş ve son bir hücuma hazırlanıyordu. 
Birliğin nerdeyse yarısı zamanla Terlan'ın safına geçtiğinden Dünya Meclisi, birliğe paralı askerler almasına izin vermişti ve bu da parasızlıkla boğuşan Serhat için tek çıkış kapısı olmuştu. Katliam gibi bir savaşın ortasında sadece iki bin indirme gemisinden dört yüz tanesi gezegene inebilmiş ve onların yarısı, Laboratuvarı andıran, tüplere koyulmuş garip canlıların olduğu merkezi üsse kadar savaşarak gidebilmişti. İşte tam orada bir kaçış gemisine binerken Serhat, Terlan vurmuştu. Daha sonra casuslar amiralin ölümünü doğrulamıştı ama savaş bitmemişti. Gezegende gördükleri her şey için kesin bir emirle unutun demişlerdi. Şimdi Serhat, Sancaktar, Kızılgöç ve Milenyum gemilerini eşlik ettiği Kurtuluş isimli keşif gemisinin artık kullanılmayan odasında bir grup esirin idamına tanıklık etmek zorundaydı. “Nüfusumuz arttı, dünya bize yetmedi ve savaşı uzaya taşıdık” olay bu kadar basitti Serhat için “Aslında her şey çok basit”diye konuşmaya başladı Tesla “Nüfusumuzarttı,dünya bize yetmedi ve savaşı uzaya taşıdık”. Serhat şaşkınlıkla kafasının kaldırıp ona baktı, yüzüne yayılmış olan koca gülümsemesini gördü. Daha o şaşıramadan endişeli bir ses tüm odayı doldurdu. “Tüm birimler savaşa hazır olun bizlere yaklaşmakta olan belirsiz cisimler var ve çok hızlıla... 
”Beyaz bir ışık uzay boşluğuna bakan camdan içeri girip Serhat'ı kör etti. Hemen ardında bir çarpışma oldu. Serhat dengesini kaybetmiş ve şiddetli bir biçimde odadaki herkes gibi savrulmuş doğrulmaya çalışırken telsizindeki sesler birbirine karışmıştı. Serhat küfürlerin, 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bağırış ve çağırışların içinde sadece bazılarını “Saldırı Altındayız” 
“Köprüyü terk edin” “Yaşıyorlar, Sokayım 


anlayabiliyordu. 


bu şeyler yaşıyorlar” “Dünya dışı varlıklarla temas kuruldu.” “BRG Sancaktar yok edildi. 
Dünya ile bağlantı kuramıyoruz” “Kalkanları kaybettik” 
uzak durun yakıcılar” “Herkes derhal kaçış 


“Dokunaçlardaki Oo sıvılardan podlarına yönelsin” Kurtuluşa çarpan cisim gemiyi döndürmüştü, boşluğa bakan cam şimdi gemilere doğru bakıyordu. Serhat kendini toparladığında camın arkasında ki manzara kanını dondurdu. Uzay boşluğunda hareket eden devasa ahtapotu andıran yaratıklar birlik gemilerini parçalıyorlardı. 
Devasa dokunaçları ile gemilere güçlü 

aynı gemileri müthiş bir güçle sıkıp eziyorlardı ve 


darbeler oindiriyorlar, dokunaçlarla de gemilerin ateşlerinden hiç hasar almıyor 


gibiydiler. Biraz uzakta Kızılgöç aldığı darbelere daha fazla dayanamayıp köprü ve kıç tarafından infilak etti. Sancaktarın mürettebatı gibi Kızılgöçün mürettebatı da boşluktaki yüzlerce cesede karıştı. “Terlan ölmenizi istiyor” Kafasında içinde yankılan cümle Serhat'ın hızlıca terlemesine sebep oldu. Garip bir şekilde konuşanın dışardaki yaratıklar olduğundan emindi “Olamaz, Terlan”ın bunlarla ilgisi olamaz" 

“İnanmasan da gerçekten hepsiyle ilgim var” Cevap karşısında dikilmiş olan Tesla'dan Serhat “Ne” diyebildi. 


Aldığı cevap ise suratının sol tarafında 


gelmişti. sadece patlayan tekme oldu. Tekmenin acısını bile hissedemeden iri bir el bileğini tuttu ve çevirdi. Serhat'ın çığlığı odada yankılanırken bileğini kavramakta olan el kadar iri başka bir 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el onu ensesinden yakalayıp Tesla'nın önünde diz çöktürdüğünde Serhat biri dışındaki tüm esirlerin şu an silahlı bir şekilde Tesla'nın arkasında durduğunu gördü. Kafalarına uzay boşluğunda nefes alabilmelerini sağlayan kaskları takıyorlardı. Tesla ise sadece Serhat'a bakıyordu. “Operasyon Tamamlandı Amiral Terlan” Esirin sesindeki saygı ifadesi çok açıktı. “Terlan mı ?“ Cevap kendi zihninde belirdi. “Tesla! 


harfleri, Falaskar savaşındaki kod 


Terlan”ın adının ilk 


adı” “Geç oldu ama olsun beni açıklama ”Serhat Korkuyla 
Tesla 'ya baktı. “Zihnimi mi okuyor ?” Bir 


zahmetinden kurtardın 


anda aklına belirmişti bu soru “Einstein gibisin Serhat “sesindeki alay ifadesi bir aptalın bile anlayabileceği kadar belliydi. “Ölmüş 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olmalıydı. Onu vurdum” “Ölmedim ama yüzümü ve ses tellerimi değiştirmem gerekti. 
Güzel atıştı, şimdi sana iade edeceğim.” Artık ne hissetmesi gerektiğini bile bilmeyen Serhat zorlukla konuştu. Başlattığın savaş yüzünden gezegenin acı çekiyor.” Terlan'ın gözleri bir anda tamamen kırmızıya döndü. “Dünya benim gezegenim değil ama yakında olacak” ses tonu Terlan'a aitti ama Serhat konuşanın o olmadığını biliyordu. O şey dünyanın dışından bir canlıydı. Kafasına dayanan silah patlamadan hemen önce gördüğü son görüntü ise Terlan'ın vurduğu mahkümlardı. Kırmızı gözlü ve hayattaydılar. 


Son 


vel 


“Bir damla mürekkep bir milyan kişiyi düşündürebilir.. 
(Lord Byron) 
Sİ Kitapla Muhabbet 


Kitap okumayı sevenlerin, 
Gerçekten kitap okuyanların sayfası... 
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Mavi Sarmaşık 


Merve Yener 


Sentetik biyoloji, biyolojinin yeni bir 


evresi olarak görülen bir daldır. Bunu “Hayat nedir? 
biyolojik sistemlerin rasyonel olarak Yaşamın temel bileşenleri nedir? 
mühendislik hâline getirilmesi olarak o Yaşamı dijital hale getirebilir miyiz? 
ilan edilen genç bir disiplin, olarak Dijital hayattan yeni bir hayat da görebiliriz. (Integrating Biological yaratabilir miyiz?” 


Redesign: Where Synthetic Biology 

Came From and Where It Needs to Go, 

Jeffrey C. Way, James J. Collins, Jay ilim insanları bu ve benzeri birçok soruyu 

D. Keasling and Pamela A. Silver) her zaman kendilerine sormuşlardır. 
İnsan gen haritasının çıkarılmasıyla soruları cevaplamak için yeni arayışlar başlamıştır bu da yeni sorular ortaya çıkarmıştır. 


(J. Craig Venter, TED) 
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“Yeni yaşamlar başlatabilir miyiz?” Bu sorunun cevabına ulaşmak için; ilk çalışmalar 


Craig Venter ve ekibinin, “Mycoplasma Genitalium'dan (laboratuvarda kendi kopyasını üretebilen bilinen en küçük 


genomlu tür) daha küçük genom elde edilebilir mi?” sorusunu ortaya çıkarmıştır. 
1995'li yıllarda çalışmaların hız kazanmasıyla bazı cevaplar elde etmişlerdir. İlginç olan kısmı oluşturulacak sentetik genoma, DNA'yı oluşturan dört bazı temsil eden harflerle (A,C,T,G) ve bu harflerin üçlü ya da dörtlü kombinasyonlarıyla oluşturulan bir kod kullanılarak 46 araştırmacının isimlerini, bir e-posta adresini, bir web sitesi adresini ve birkaç tane de özdeyişi yerleştirdiler.(İlay Çelik, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Ekim 2010) Fakat oluşturulan sentetik genom canlı olmadığından kromozomları canlandırmak için yeni çalışmalar başladı. 


DNA sentezlemek için yapılan ilk çalışmalar Phi X 174 (Bakteriyofaj) genomunun dijital (o bilgisiyle (başlamıştır. (o Başarılı olunmasından sonra daha karmaşık olan homolog rekombinasyon mekanizmasına yönelinmiştir. Mayalar, archaea bacteria gibi giderek artan karmaşık yapılı canlılar üzerinde çalışmalar devam etmiştir. Eklemeli genomik, hücre tasarımı yardımıyla tek hücreli prokaryotlardan, tek hücreli ökaryotik hücreler ve ardından çok hücreli ökaryotik hücreler elde edilmeye çalışılmaktadır. 


Sentetik biyolojiye, geleceğin tasarımı da diyebiliriz. J. Craig Venter Enstitüsü'nden Daniel Gibson sentetik hücreyle ilgili teknolojik bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Bu yaklaşımla ilgili bir DNA dizisinden başlayarak istediğimiz özellikteki canlıları (o tasarlayabileceğimizi, doğrudan nükleotid (DNA yapıtaşı) o seviyesine 


inerek genomda istediğimiz değişiklikleri yapabileceğimizi söylüyor. Gibson bilim insanlarının şimdiye kadar genler üzerine mühendislik yapmanın pek çok etkin yolunu bulduğunu, ancak bu yöntemin genomda pek çok değişikliği bir anda yapabilme ve genoma doğada bulunmayan ancak faydalı işlevlere sahip olabilecek DNA parçaları ekleyebilme gibi eşsiz bir beceri sağladığını da ekliyor. 
(İlay Çelik, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Ekim 2010). 


Sentetik biyolojinin amaçlarını inceleyecek olursak; giderek artan küresel ısınma, ilaç, gıda, yakıt, aşı, karbondioksit sorunu gibi ciddi anlamda insanlığı ve yaşayan diğer canlıların neslinin devamlılığını tehdit eden reel dünya sorunlarına çözüm bulma. Aynı zamanda yeni özelliklere sahip organizmaları yaratmak, insanları daha dirençli hale getirmek, kanser gibi komplike hastalıkların tedavisini sağlamak gibi daha birçok büyük hedefi vardır. 


Son yıllarda ismini çokça duymuş olduğumuz üç boyutlu yazıcı da aslında biyolojik alanda kullanılmasıyla beraber sentetik biyolojiye özellikle tıp alanında büyük katkılar sağlamıştır. 


3b baskı, üç boyutlu bir modelin madde olarak çıktısının alınması olarak tanımlanır. 
Elde edilen bu maddesel çıktı, iki boyutlu katmanların ardışık olarak üst üste biriktirilmesinden meydana gelir. 3b yazıcı, bilgisayar kontrollü üç boyutlu maddesel çıktı üreten bir endüstriyel robot türüdür. Biyobaskı, 3b baskı işleminin, canlı hücrelerin hassas (o konumlandırılmasıyla, (o karmaşık biyolojik yapıların (doku, organ) katman katman oluşturulmasıdır. 
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Canlı dokuyu oluşturmada bazı adımları izleyerek yapabiliriz. Görüntüleme adımında, tbbi görüntüleme cihazları kullanılarak biyolojik (o yapıların, bilgisayar (destekli tasarımı ve matematiksel modellenmesinde kullanılacak kompleks mimari bilgileri elde edilir. Görüntüleme cihazları ile elde edilen ham veriler, bilgisayar destekli yazılım paketi kullanılarak 3b dijital çizimlere dönüştürülür. 
Tasarım adımında, üretilmesi planlanan hedef dokuya uygun tasarım yaklaşımı ya da bu yaklaşımların kombinasyonları belirlenir. 
Tasarım yaklaşımlarına göre işlenen 3b dijital çizimler biyo-baskı işlemi için hazırlanarak belirli kalınlıklarda iki boyutlu ardışık katmanlara dilimlenir. Malzeme ve Hücre adımlarında, hedef doku şekli ve işlevi için uygun malzeme ve hücre kaynağı seçilir. 
Malzeme adımında yaygın olarak sentetik ve doğal polimerler ile hücre dışı ortam (ECM) kullanılır. Bu bileşenler, mürekkep püskürtmeli, mikroekstrüzyon ya da lazer destekli biyo yazıcılara entegre edilir. Biyobaskı adımında, seçilen malzeme ve hücre kaynakları, hedef dokuya özgü geliştirilen inkjet, mikroekstrüzyon ve lazer destekli yazdırma teknolojileri ile birlikte kullanılarak canlı yapıların oluşması sağlanır. Uygulama adımında, bazı dokular için transplantasyon öncesi biyoreaktörde olgunlaşma periyodu gerekebilir. Bu dokular, alternatif olarak invitro(lab ortamı) uygulamalarda kullanılabilir. 
Olgunlaşma periyodunu tamamlayan dokular analiz edilerek hedef dokuya uygunluk belirlenir. ( Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 15-18 Ekim 2015, Muğla). 


Üç boyutlu biyo baskı sayesinde özellikle tıp alanında büyük gelişmeler olmuştur. Kök hücre üretimi, doku üretimi, organ üretiminin 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başarılı bir şekilde yapılmasıyla son yıllarda sentetik organ nakli de artmıştır. 


Sonuç olarak, sentetik biyolojinin gelişmesiyle beraber hem insanlığın yol açtığı pek çok sorunun önüne geçebilme, hâlâ gerisinde kaldığımız birçok hastalığın tedavisini bulabilme, hastalıkları oluşmadan önleme gibi hem de yeni organizmalar yaratmak gibi beklentilerle gelişmesini gözlemlemekteyiz. 


Bilinmeyen kelimeler 


Prokaryot: Prokaryot hücre, zarla çevrili çekirdeği ve sitoplazmik organelleri olmayan mikroorganizmalardır. 


Ökaryot: Ökaryot hücre, zarla çevrili gerçek çekirdeği bulunan hücredir. 


Mycoplasma Genitalium: En basit prokaryotik hücredir. 
Phi X 174(Enterobacteria ophage 


phiX174): Bakterileri yok eden bir virüsdür. 


Homolog rekombinasyon: Homolog rekombinasyon (genel rekombinasyon olarak da bilinir), benzer veya aynı dizilere sahip DNA iplikleri arasında nükleotit dizilerinin birbiriyle yer değiştirdiği bir genetik rekombinasyon tipidir. 


Genom: Bir bireyin ya da bir hücrenin genetik materyalinin tamamıdır. 


DNA(deoksiribonükleik asit): Birçok organizmanın kalıtsal karakterlerinin tayininde rol oynayan, hücre bölündüğü zaman kendi kopyalarını yaparak oğul hücrelere geçen genetik materyal olup adenin, sitozin, guanin ve timin bazlarından biriyle nükleotitlerin oluşturdukları birbirine 


hidrojen bağlarıyla bağlanarak kıvrılmış iki zincirli sarmal yapı, kısaca DNA 


Nükleotit: DNA ya da RNA'nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. 
Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit adenin dinükleotit (NAD), flavin adenin dinükleotit (FAD) gibi koenzimlerin yapısında bulunurlar. 
Nükleotid. 


Eklemeli genomik: Genlerin eklemeli etkisinden dolayı fenotip üzerinde değişiklik meydana getiren genetik değişme. 


Polimer: o(oMonomer denilen oküçük moleküllerden Oomeydana gelen büyük moleküllerin zincir yapısında bulunduğu tabii veya sun'i bir maddedir. 


Mikroekstrüzyon: Silindirik bir metal blokun (takoz), bir kovan (alıcı) içine yerleştirilerek ıstampa vasıtasıyla uygulanan basma kuvveti etkisiyle, matris deliğinden geçirilmesine ekstrüzyon denir. 


İnkjet: Mürekkep püskürtmeli yazıcı, küçük bir ağızlık kullanarak kağıt üzerine mürekkep püskürten bir yazıcı türü 


Transplantasyon: Organ nakli. 


Biyoreaktör: Sıcaklık, pH derecesi gibi çevre şartları kontrol edilen fermentasyon kabı. Ya da içinde mikrobiyal hücrelerin, hücre ekstraktlarının veya enzimlerin biyolojik reaksiyonu gerçekleştirdikleri büyük mayalanma tankları, fermenter. 


In-vitro: Canlı dışında, tüp içinde. 
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Sezai ÖZDEN 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 


Bu sayıtaki listeyi; 2016-2017 yılı arasında çıkan kitaplara ayırdık. 


2.Bölüm 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 


“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!” diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi veötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa birsüreiçinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyor&gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Pelosium 
2016 


Burak Erdoğdu PELİN 


BI IRAK ERBOĞB! J 


Simhiyosis 
2016 


K.Mükremin Barut 


Sadık Yemni 
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Yenilen 
2016 


Metin Özcanlı 
Kurgunun Sonu 
2016 
Mustafa Acıngil 
KUSUrsUZ 
2016 
Özlem Dokuyucu 


KUSUFSUZ 


yeniden dosuş 
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Hedef Dünya 


2016 
Metin Güçlü 
Astera: Türlerin İttifakı 
2017 
- 
Levent Çaşka 
Yusuf Özşahiner 
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Dizi Öykü - Bölüm-! 


Arda Tipi ği 


Ütherion 


ehrin üzerindeki kirli, gri bulutlar kilise 


orgunun puslu melodisine kasvetli yürüyüşleriyle eşlik ediyorlardı. Bu geçidi doktor 


diyafonuna gelen çağrı ile hafifçe irkilerek 


ofisinin openceresinden izleyen 


koltuğunda doğruldu. 
-Aile burada Doktor Blake. 
-Teşekkürler Beatrice, içeri alabilirsin. 


Doktor içeri giren üç kişilik aileyi ayakta, gülümseyerek karşıladı. 
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-Merhaba, hoş geldiniz. Ben Edward. 


-Merhaba, William, eşim Eva. Sanırım Peter'la tanışıyorsunuz. 


- Elbette! Nasılsın bakalım 'ahbap”? 


Doktor odanın iki iki elinin 


parmaklarıyla işaret ederek, 


köşesini 


-Öğleden sonramı senin favori bestecinle geçirdim. Louise Vierne. Gerçekten derin bir müzik zevkin olduğunu söylemeliyim. 


Özellikle org için yazdığı bu eserler çok etkileyici. 


Çocuk anne ve babasının arasında mahçup bir ifadeyle hafifçe gülümsedi. 


Doktor eliyle geniş beyaz koltukları işaret etti, -Buyrun lütfen, oturun. 


Koltuğundaki kumandayla müziğin sesini iyice kıstıktan sonra kendisi de yerine oturdu. 


-Peterın Ookulundan gelen o pedagojik 


değerlendirme istemi üzerine kendisiyle yaptığımız görüşmenin üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Testleri sonuçlandırdığımız bu süre zarfında siz ne gibi gelişmeler 


gözlemlediniz? 


William ve Eva kimin söz alacağına dair bir anlığına birbirlerine bakıştılar. Eva buruk bir yüz ifadesiyle cevap verdi, 


-Evde daha söyleyebiliriz. Rüya ve sayıklamalar devam 


biraz düzene girdiğimizi etse de gece uyanmaları kesildi. Bu hafta derste uyumadığını söyledi öğretmeni bayan da. 


kulağında müzikçalarıyla uyurken bulmuş 


Holmes Ancak öğlen kütüphanede 


birkaç kez. Bir de bu resmi ve birkaç benzerini yaptı. 


Kadın omuz çantasını açarak kıvırdığı resim kağıdını çıkartıp doktora uzattı. 


Doktor pek de anlam veremediğini belirten bir yüz ifadesiyle, 


-Hmm... Tamamen karalanmış bir kağıt görüyorum sadece... 


-Evet, ilk bakışta farkedilmiyor, ortada daha koyu tonda bir kısım var. 


-Ah evet haklısınız galiba. 


Doktor arkasını Oo çevirerek 


parmaklarıyla hafifçe yokladı koyu bölgeyi. 


kağıdın 


-Sertçe bastırılarak çizilmiş, T harfini andıran bir şekli var, öyle değil mi? Peter bunun ne olduğunu anlattı mı size? 


-Utherion' diyor ona. “Olmayan hayvan gibi bir anlamı varmış. 


-Peter, anlatmak ister misin? 


Çocuk dizleri kenetlenmiş biçimde oturduğu koltuğundan çekinceli bir ses tonuyla cevap verdi, 


-Şey... Rüyamda onutam olarak göremiyorum. 
Ama orada, peşimde olduğunu biliyorum. Beni avlamaya çalışan vahşi ama varolmayan bir hayvan gibi. Arkam dönükken karaltı olarak görüyorum onu sadece, büyük, simsiyah bir T harfine benziyor. İsmini okuldaki Yunanca sözlüğü kullanarak koydum. Asıl önemlisi de artık korkmuyorum ondan... Sanırım... 
Heyecan verici geliyor sadece. 


-Evet, bir kısmını testlerden önceki kısa 


seansımızda oanlatmıştın. Rüyaların bir 


binanın içinde geçiyordu sanırım. 


-Binaya benziyor. Ama dışarıdan görmedim hiç. Bir sürü oda, bir sürü kapı, asansörler, merdivenler, tüneller var. 


-Oldukça büyük bir yapıya benziyor. Her rüya aynı yerde mi geçiyor peki? 
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-Hayır... Yani benziyor ama farklı. 


-Elbette. 
konuştum bir an. Yeniden düzenlenmiş bir 


Rüya olduğunu unutmuş gibi 


oyun alanı diyelim. 
-Oyun mu? 


-Öyle aslında. 


sen uykudayken bazen senin bile farkında 


düşünebiliriz Bilinçaltın olmadığın problemler üzerine yoğunlaşır. 
sembolik anlatımlarla 
Ne demek anlıyorsun değil mi Peter? 


Bunları genellikle 


yansıtır zihninde. istediğimi 


-Evet, sanırım. 


-Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Zira IÇ testinde aldığın puan çok daha karmaşık konulara hakim olabileceğini gösteriyor. 


Budasohbetimizesnasındakonuşacaklarımıza daha sağlayacak açıkçası. 


dair kendimi rahat o hissetmemi 


Babası bu diyaloğa dahil olmak istediğini gösterir bir jestle oturduğu yerde öne eğilerek sordu, 

-Doktor problemler dediniz. Sizi doğru anladıysam gündelik yaşamda karşılaştığımız sorunlardan bahsediyorsunuz. Peter sessiz, sakin bir çocuktur. Çoğunlukla daha farklı yönelimleri ve ilgi alanları olmuştur yaşıtlarından. Bu onun dışlanması, itilip kakılması gibi durumlara sebep olmuş olabilir, ancak böyle bir şey olduysa da bunları bize ne kendisi ne de öğretmenleri yansıtmadı 


şimdiye kadar. Eğer kabusların sebebi buysa... 


-Doğrusunu isterseniz şu zamanda hiçbir 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öğretmenin bu gibi konuları mesele edeceğini 


sanmıyorum. Ama rahat olun. Bunlar 


aynı yaşlardaki tüm çocukların başına gelebilecek şeyler. Dediğim gibi, bilinçaltımız hazırladığı sembolik oyun alanında bize bir çeşit “katharsis” yani arınma yaşatır benzer sorunlarla ilgili olarak. Kişiden kişiye farklılık bir durumda çocuk zihninin bunu yansıtacağı 


gösterir biçimler. Bahsettiğiniz gibi senaryo ve sahne daha basit olur. Ancak Peter'ın durumunda bana ilginç gelen nokta daha karmaşık ve derin bir bilişin yansıması olabilecek bir çeşit labirent” teması. 


Devam Edecek... 


Unutulmaz Kahramanların Unuttuğunuz Dünyası Sizi Çağırıyor! 


TEKSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


UASSAS TOMMİKS 


Facebook Çizgi Roman Grubu 


web site adresimiz 
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Hasan ÖNAL (©) 
Verli bilimkurgu Yükseliyor'un En'leri ve Neler'i 


Neler Yapmışız 
Neler Paylaşmısız 
Neler Konusmusuz * 


| 
i N 
| > 

Yerli Bilimkurgu 


Yükseliyor iç Gru 
| lik 


bu 


üye sayısına ulaştı. 


nereci Akıl 
Kutsi Akıl tı 


ilk bininci üyemiz oldu. 


"Bin güzel insanla” 
daha yükseklere VE daha güzel günlere... 


“© Desteğiniz ve ilginiz için 
| teşekkürler. 


| e Yi 
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4 Kasım, 1€ 


Hsn Önl 
EW Ö Yönetici: 15 Kasım, 18:22 | eş 


. .|3: 2 | | 7 ğ 
ZAMAN ( )I İ Sİ i : YEN RL ; M. j BOYAYIP GELİŞSİN AE OL LCULUĞUN.. 


ON uzay MUZAY 


- Parsellerimizin tüm kullanım hakkı ofisimiz tarafından tescil edilmiştir. Size parselinizin hangi yüzyıla ait olacağını seçmekten başka bir şey kalmıyor. 

- Çok hoş, anlıyorum, lakin fiyatta anlaşmamız gerek, bana biraz pahalı geldi. 

- İnanın bizden daha uygun metrekare fiyatı verebilecek başka bir ofis göremiyorum efendim. 


- Kuzenim daha yeni aldı elli beş metrekare, sizin fiyatlarınız 


ile arasında çok fark var. 
- Hangi yüzyıldan aldı, mahsuru yoksa eğer öğrenebilir miyim? 


- Tabii ki söylerim, yirmi beşinci yüzyıldan, İspanya'dan bir 


köy mahalinden... Sezai Ozden 
© Yönetici - 11 Kasım, 20:17 
- Efendim yirmi beşinci yüzyıl ile sizin almak istediğiniz İlk karikatür denemem & 


dördüncü yüzyıl arasında zaman farkının olduğunu bilmeniz DEVASA BİR GÖKTAŞI 
DÜŞMÜŞ VE NESLİ 
TÜKENMİŞ! 


gerekirdi. 
- O kadar fark ediyor mu yani? 
- Olmaz mı efendim. Size açacağımız zaman parselinin dönemine göre fiyat belirleniyor, bu o yüzyıldaki yaşam risk analizine göre oluşturuluyor ve bu sizin alacağınız zaman parselinin koruma kalkanının harcayacağı enerji ile endeksli bir durum. 
- Hımm anladım, gerçekten teşekkürler bu açıklamanız için. 
- Evet, şimdi ister misiniz size vereceğimiz zaman parselinde bir tanıtım turu atmayı? 
- Ay çok sevinirim, heyecanlandım! 
- O zaman sizi demo odamıza alalım, zaman parselinizin koordinatları hazırlanıncaya kadar size ne ikram edebiliriz efendim? 

Grubun içinden ilk karikatür :) 
- Beyaz şarap alsam diyorum... Fransa bağlarından. 
- Tabii ki, zevkle... Afiyet olsun! 
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1 © Yönetici - 10 Kasım, 23:05 
— 


Dudullu Belediyesi Gençler'in Önünü erken açtı. Mars eğitimi tam gaz başladı 


- Kendi kendine düşünebilen 
Insan yapmak mümkün olabilir mi? 


"Bunun cevabını vermek için çok erken. 
Yaptığımız örnekler bunun imkansız olduğunu gösteriyor! 


Mikro Çizgi Öykü Dizimiz başladı 


Hsn Önl 
GÖ Yönetici - 10 Kasım, 23:05 


a 


Mikro Bk 


Güneş'in merkezine inildiğinde tüm bilim ekibi gördükleri karşısında donup kalmış,adeta şok geçiriyordu.Merkezde Dünya'nın kopyası duruyordu. 


Ayın En Mikro Öyküsü :) 
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Fatih Karagül 
12 Kasım, 20:52 


90'lı yıllarda Ergün Gündüz önderliğinde yayınlanan Akrepin Gölgesinde yayınlanmaya başlayıp, sonradan tek cilt halinde yeniden yayınlanan "Ayılı Adam" Yalçın Didman'ın eşsiz çizimiyle ilginç bir bilimkurgu öykü olarak beğenilere sunulmuştu. ara sıra tekrar okurum. Meraklılara hatırlatma... 


AYILI ADAM 


EKSi 
SEKSEN 


KE VET el ya 


Fatih Karagül 
Bize AYILI ADAM"? hatırlattı 


Alien Çizdik :) Kapak için 


Bu karikatür çok iyiydi :XXD 
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2.Verli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması 


Bora BİLGİÇ 


Uçmak 


1 6.yüzyılın başlarında insan ilk kez kumaş ve 
deriden yapılmış kanatlarla uçmayı başardı ve sağ salim yere ayak bastı ama bu kontrolsüz uçuş yeterli bir yönlendirme ve istenilen yere ulaşmayıtam olarak sağlayamıyordu, zamanın bilim adamları havai fişekleri acaba itici güç olarak kullanabilir miyiz diye düşündüler denemeler başladı ama itiş gücü sınırlı ve sonunda patlamaya meyilli bu fişekler gayet riskliydi, öncelikle barutunu sonuna kadar kullanıp sonunda patlamayan fişekler üretildi, pilot üzerine fişeklerle dolu bir yelek giyiyor ve heriki fişek bittiğinde yenisini ateşleyip yoluna 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devam ediyordu ama bu bşle yeterli mesafeleri 


katedebilmeye yetmiyordu bu sırada zengin liderler insanın uçmasında gelecek görmüş ve yatırımlarını bu sektörde arttırmıştı, açılan sınırsız kaynaklar birçok bilime ışık tuttu havai fişeklerle başlayan denemeler giderek yerini roket bilimine bırakıyordu çok kısa bir zaman içerisinde çok yüksek ilerlemeler kaydedilmiş ve ülkenin bir ucundan diğerine gidilebilecek kadar gelişmişti, bu gelişmeler tüm dünyada eğitime ve bilime ön ayak olup zincirleme bir etki yarattı buluşların ardı arkası kesilmiyordu, 17.yüzyılda Ay'a ilk kez 


ayak bastık, Mars'a insansız uydular yolladık ve tüm Güneş Sistemine... Sınırsız enerji kaynaklarını araştırdık Tokamak Motorlar bir süre işimize yaradı ama daha fazla sınırsız enerji ve hız ihtiyacımız vardı aşılması gereken milyon, milyar kilometreler o 19.yüzyılın ortarına (geldiğimizde (o biliminsanlarımız evren altı motorlarını keşfettiler, bu motorlar alt evrenlerdeki enerjiyi çekip direk itici güce çeviriyordu inanılmaz ve sonsuz bir enerji ile tüm hava ve uzay araçlarımızda bu motorlar kullanılmaya başlandı... Uzun bir süre yaşadığımız evrenin asıl diğerlerinin ise canlı barındırmayan enerji kaynağı dışında bir oluşum içermeyen evrenler olduğunu düşünüyorduk taki 1947 yılında bir uzay aracımız inişe geçtiği sırada motor arızası yapıp radarlarımızdan kayboluncaya kadar... Araştırmalarımızda aracın sizin evreninize düştüğünü keşfettik, son yıllarda pilotlarımızdan özellikle Avrupa ve Asya bölgelerinde kimliği belirsiz tanımlanamayan yapıda uçak raporları da alıyorduk, yaşanan bu kaza merakımızı cezbetti ve araştırmaya koyulduk, sizin evreninize geçen araştırmacılarımız Oo kendi (o evrenimizdeki araçların O(bu evrende o kullandığımız motorlardan kaynaklı bir serap oluşturduğunu farkettiler, insanlarınız bu seraplara kimliği belirsiz uçan nesne kısaca UFO ismini vermişler, bizim açımızdan evreniniz gayet merak uyandırıcı ve aynı zamanda korkutucu geldi, araştırmalarımız sürüyor... 


Son 
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Kısa Öykü - Bölüm - 1 


Kenan ÇETİNKAYA 


Tinker beli 


guis custodiet costodes? 


(koruyuculardan kim koruyacak?) 


Aristoteles 


“Tinker Bell, Tinker Bell!” 
vaziyette yatağında doğrulan adam oturduğu 


terlemiş 


yerde amaçsızca etrafına bakındı. Bulunduğu odayı tanımaya çalışırken tepesinde yanan ışık biraz daha kuvvetlenerek ona odaklandı. 


“İyi misiniz Bay Umut?” ses metalik bir vızıltıyı andırıyordu. Umut ışığa doğru sol elini siper ederken bir yandan da gözlerini ışığın yoğunluğundan kurtarmaya çalışıyordu. 


“Şu ışığı yüzüme tutmayı bırakırsan 


emin ol iyi olacağım!” ayaklarını yataktan 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aşağı indirdi, başını elleri arasına aldıktan sonra yere baktı. 


“Elbette ki efendim, kusura bakmayın. 
Kalp atışlarınız çok o hızlanmıştı ve sizi uyarmalıydım. Ancak Doktor Ceren sizi bu tür durumlarda rahatsız etmemem için emir verdi. Ama sizin için yapabileceğim herhangi bir şey varsa bildirin lütfen.” 


“Bir programdan başka bir şey olmasan 


sanırım sana inanırdım. Ama inan hiç 


yardımcı olmuyorsun.” 
“Özür dilerim efendim.” 


“Yok, senlik bir durum değil, teşekkür ederim.” diye ayağa kalktı ve odasının diğer 


köşesine giderek duvara dokundu. Önünde beliren bir platformda “su” Oo dediğinde başlıkları dantel dokurcasına parıldamaya başladı. İlk 


kutunun içinde beliren lazer olarak beliren bardağın ardından sarı bir ışık yandı ve onu yeşil ışık izleyince kapak açıldı. Umut suyu keyifle içti. Ardından yine yatağına gidip uzandı. Yavaş yavaş kararan ışığın loşluğuna tam alışmaya başlamıştı ki uyuyakaldı. 


Bu sırada kendisine 


kameranın ardından bakan gözler önünde 


yönelen 


kontrol panelinde oturan adama dönerek; 


“Uyku gazını biraz arttır, yarın da Doktor Ceren yanıma gelsin.” diyen adam bir müddet daha baktıktan sonra yavaşça 


odadan dışarı çıktı. 


AK 


“Bay Umut uyanın lütfen, Bay Umut uyanın lütfen, Bay Umut uyanın...” sesi sürekli odanın içinde yankılanırken kendisine gelen Umut önce gözlerini ovaladı. Ardından karşı duvardaki (o saate baktığında telaşlanarak hızla yatağından kalktı. Kalkmasıyla duvarın içinde bir bölmeye giren yatak kaybolmuş, yerine yerden yükselen bir masa ve üzerinde çiçeklerin olduğu vazoyla bir kitap belirmişti. 


“Beni neden uyandırmadın bilgisayar? 
Yarım saat geç kaldığımın farkındasın değil mi?” Diğer köşeye giderek duvara döndü. 


“Elbise dolabım!” dediğinde karşısında beliren dolaptan tek parça büyük mavi bir tulumu alarak giydi. Tam vücuduna göre hazırlanan bu kıyafeti giydiğinde her 


zamanki gibi bir rahatlık hissetti. Bedenine kusursuz bir biçimde uyan bu elbise onu sıcak, soğuk ya da aklınıza ne gelirse hepsinden koruyordu. 


“Efendim, Doktor Ceren'in emri bu yöndeydi. Kendisi sizinle görüşmek istiyor.” 


“Yine mi? Artık konuşacak bir şey kalmadı diye düşünüyordum. Neyse yapacak bir şey yok. Bana beyaz peynirli bir tost ve bir bardak soda hazırlat.” dedi ve sandalyeye oturdu. Masanın üzerinde 


bıraktığı gibi 


duran kitabı eline alarak baktı. 
“Yalnız, efendim bu haftaki yiyecek hakkınız tükenmek üzere ve daha haftanın 


üçüncü günü, kapsüllerden alırsanız daha iyi olacak.” 


“Evet gerçek bir şeyler yemek istiyorum. O aptal 


eminim öyledir, ama önce 


kapsüllerden değil.” 
“Ama efendim o kapsüller...” 


“Tamam bilgisayar biliyorum, onlar her bakımdan zengin. Sen dediğimi yap lütfen, ayrıca ince dilimlenmiş domates de istiyorum. Randevum kaçta?” 


“Efendim saat 09:00'da, ayrıca O kitabı hâlâ teslim etmediğinizi belirtmek isterim. Bu sizin vatandaş puanınızdan 


düşürülecektir.” 


“Boşver sen onu, hem kim okuyacak o kitabı. Artık kim okuyor ki?” Derken gözü hemen yanındaki üç boyutlu yazıcıdaydı. 
Tostu hazırlanıyordu. 
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“Aslında var efendim, 2. Bölgeden kitabı kütüphaneden almak istemiş. Ancak...” 


Bayan Yağmur bu sabah O 


“Bende öyle değil mi? Aa unutmuşum hahaha, tamam sen boşver ben bayanı bulur kitabı veririm. Madem kitap okuyan birisi var tanışsam fena olmaz.” Kutudan çıkan tosta iştahla baktı. Keyifle bir parça ısırdığında kapısının uyarı zili çaldı. 


“Kim o bilgisayar?” o Sodasını 


yudumladı. 


“Efendim, Konsül Serhat” demesiyle kapı açıldı. 


kalkan Umut merakla 


karşısındaki adama bakıyordu. 


Ayağa 


“Lütfen rahatsız olmayın, oturun ve devam edin yurttaş Umut.” Konsül Serhat gülümseyen yüzüyle sandalyeyi işaret etti. 
Kendisi de masanın diğer tarafında yerden yavaşça yükselen sandalyeye oturdu. 


“Sanırım uyku probleminiz var?” 


“Evet efendim, ama düzelecek emin olun.” 


“Tabii tabii eminim düzeleceğinden. 
Yurttaşlarımın yaşam kalitesi benim için çok değerli biliyorsunuz. 2. Bölge olarak son derece uyumluyuz. Eğer size yardımım 


dokunacaksa her zaman gelebilirsiniz biliyorsunuz.” 
“Teşekkürler efendim.” dedi Umut 


yüzüne zoraki bir gülümseme vererek. 
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“Neyse ben sizi merak ettim o yüzden buradayım. Gerçi doktorumuzla randevunuz var, tutmayayım da kahvaltınızı yapın.” 
Elini uzatırken yüzünde aynı gülümseme vardı. Umut da elini uzatarak karşılık verdi. 


Konsül bir an durdu ve masaya baktı. 


“Kitap mı okuyorsunuz? Çok güzel, okuyan bir ben varım sanıyordum.” Ağır hareketlerle eline aldığı kitaba baktı. 


“Evet efendim, belki de iki kişiyiz sadece.” 


“Evet artık sanal yolculuklar, beyne aktarım gibi şeyler daha popüler sanırım. 
Ama kitap kokusu gibisi de yoktur hani. 
Demek “Peter Pan”, çok güzel bir kitaptır. 
Siz beğendiniz mi?” 


“Aslında çok sevdiğim bir kitap ben de kütüphaneye teslim edecektim zaten.” 


“Aa öylemi? Siz zahmet etmeyin ben oraya gidiyorum, isterseniz bırakırım.” 


“Ama bir kaç sayfası kalmıştı sadece izin verirseniz bitirip bırakayım.” diyerek konsülün elindeki kitaba uzandı. Diğeri bakışlarıyla tepeden tırnağa süzdüğü Umut'a baktı, 


tebessüm hâlini alan yüzü rahatça; 


yanan gözlerle ardından yine O 


“Peki, 
Daha sonra tekrar görüşürüz.” Konsül son bir kez daha baktıktan sonra odadan çıktı. 


nasıl isterseniz Bay Umut. 


“Bu adamda beni iten ne bir türlü anlamadım gitti.” Umut oturup tostunu yemeye devam etti. Tostunu bitirip kalktı. 


“Evet bilgisayar bu Bayan Yağmur 2. 
Bölgede demiştin sanırım. Tam olarak ne iş yapıyor bu bayan ve neye benziyor bana bilgilerini verebilir misin?” dedi ve bir şeyler beklercesine etrafına bakındı. 


ki bilgilerin verilmesi yasak, bu konuda size 


“Efendim biliyorsunuz kişisel 


ancak arkadaşlık bölümü yardımcı olabilir.” 


“Evet evet biliyorum ama onlar genelde kendileri belirliyor biliyorsun, kimin kime uygun olduğunu hesaplayarak sana birilerini sunuyorlar yada seni birilerine değil mi?” 


“Evet efendim ancak 


kombinasyonları değerlendiriyorlar ve...” 


uygun 


“Bazen senin diğer programları koruduğunu düşünüyorum. Neyse boşver 


sadece ne iş yaptığını öğrenemez misin?” 


“Üzgünüm efendim, bu kurallara 


aykırı.” 


“Üzgün olduğundan eminim benim duygulu tost makinem,” dedi ve saate baktı. 
Ardından “Daha yirmi dakikam var.” Diyen Umut kapıya yöneldi. Tam açılan kapıdan çıkacaktı ki karşısında siyah dalgalı saçları omuzlarına düşen, beyaz tenli, uzunca yüzlü bir kadın iri ve siyah gözleriyle çakmak 


çakmak bakıyordu. 


“Tinker Bell!” diyen Umut şaşırmış bir şekilde kadına bakıyordu. 


“Sadece aldığımız şeyleri teslim 


etmemekle kalmıyoruz sorumluluklarımızı 


da yerine getirmeyen bir yurttaşız demek ki, hem sen ne dedin öyle?” kadın merakla bakıyordu. 


“Şeyy... o Ben ne o dediğinizi anlayamadım?” Umut elini ileri götürmüş 


amaçsızca sallıyordu. 


“Ne mi? Bunu diyorum.” diyen kadın Umut'ın elindeki kitabı hızla aldı. 


“İşte bunu, bakın tam bir haftadır kitabı 


SİZ, 


bu 
Ama 


etmenizi (o bekliyorum. 
bir 


hareket etmenin ne demek olduğunu pek 


iade 


saygılı yurttaş olarak 


bilmiyorsunuz. Hem bunun vatandaşlık puanınızı düşüreceğini bilgisayarınız size Umut sadece bakmakla yetiniyor, ne dediklerini 


söylemedi mi?” diye söylenirken, anlayabiliyor ne de bir şey söyleyebiliyordu. 
Sadece karşısındakinin büyüsüne kapılmış, 


tüm davranışlarını aklına kazıyordu. 


“Size Bay Umut, hey 
Kadın 


gülümsediğinde gözleri küçük düz bir çizgi 


diyorum aptal mısınız yoksa?” istemsiz 


halini almıştı. 


“Ben, ben sadece çok sevdiğim bir kitapta o, şey Tin... Bayan...” 


“Eminim çok beğenmişsinizdir, ama sorumluluklarımız var değil mi? Bakın Bay Umuttam yarım saattir sizi bölümünüzde işbaşı yapmanız için bekliyorum. Ama görünen o ki siz onuda önemsemiyorsunuz. 


2. Bölge çok rahatmış doğrusu.” 


“Aslında pek de rahat sayılmaz Bayan Yağmur, doktor randevum var o yüzden 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izinliyim. Ama sizin beklediğinizi bilsem işe gelirdim emin olun. Ben de tam sizi bulmaya çalışıyordum ama biliyorsunuz bilgisayarlar pek yardımcı olmuyor. Peki siz beni nasıl buldunuz?” 


“Arkadaşım kütüphanede çalışıyor. 
Bir akşam yemeğine neden oldu ama olsun.” 


“Ne kötü benim yüzümden yemek ısmarlayacaksınız demek, üzüldüm.” 


“Hayır Bay Umut o bana ısmarlayacak. 
Ne demek istediğimi anladınız sanırım.” 


“Anladım o kadar da aptal değilim. 
Neyse kitabı götürüp teslim edeyim siz de alın o zaman.” 


“Mümkünse hızlı olalım, birazdan işbaşı yapmam lazım. Sizin saygısızlığınızdan dolayı ceza almak istemem.” diyen Yağmur hızla yürümeye başladı. Umut da diğerinin peşi sıra gitmek için aceleyle yürümeye hızlı 


dalgalanan saçlarının arkadan görüntüsü 


başladı. Diğeri adımlarla yürürken Umut'ın aklına daha önce “Dünyada Hayat” adlı belgesel filmde seyrettiği yelkenlileri getirdi. “Denizin üzerinde meydan okurcasına hırçın ama bir o kadar da asil” dedi kendi kendine. 


“Biraz daha hızlanır mısınız?” Yağmur arkasına dönüp bakmadı bile. 


“Hızlanırım Oo Bayan Yağmur, yani 


denerim. Ama çok o hızlı o yürüyorsunuz yetişemiyorum.” 
“Evet genelde böyleyimdir. Hadi 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lütfen acele edin geç kalacağız.” 


“Bayan Yağmur bu kitap sizin için neden bu kadar önemli?” 


“Size ne bundan, siz neden sürekli bu kitabı alıp okuyorsunuz ve neden o kadar okumanıza rağmen hâlâ geç veriyorsunuz? 
Algılama sıkıntınız mı var?” 


“Aslında benim rüyalarla ilgili bir sorunum var, bu kitap da sorularımın cevabı gibi duruyordu. Ama doktorum çok okuduğum için kendimi kahramanıyla özdeşleştirdiğimi ve rüyalarıma yansıttığımı söylüyor.” OoOUmut bakışlarını yere eğmiş 


yürüyordu. 


“Rüyalar mı, ne tip rüyalar?” Yağmur birden durarak diğerine baktı. Umut da durarak karşısındaki simsiyah gözlere 


ardından da ince pembemsi dudaklara baktı. 


“Tam olarak rüya sayılmaz, sadece “Tinker Bell” diye bir isim duyuyorum ve sürekli bunu söylüyorum. Sadece sesler var etrafımda ve şey, özür dilerim uzun zamandır bununla uğraşıyorum da ben...” 


“Tinker Bell mi dedin? “ Yağmur'un gözleri kısılmıştı. 


“Evet sadece bu.” 
“Kitapla ilgisi ne onu anlamadım?” 


“Tinker Bell” bu kitapta bir kahraman sadece, Peterın küçük perisi ve Peter'e aşık aslında. Belki de doktorun dediği gibi sadece bir özdeşleştirmedir.” 


“Doğrudur. Neyse hadi hemen gidelim de halledelim şu işi bir an önce” diyen Yağmur tekrar yürümeye başladı. 


Umut da yetişmek için hızlandı. 
“Siz neden istiyorsunuz peki?” 


“Bir ettim ve siz vermemekte ısrar edince iyice 


nedeni yok sadece merak meraklandım. Ama sadece bir çocuk kitabı 


işte o kadar.” 


“Başka nelerden hoşlanırsınız yani kitabın dışında?” Umut korkuyla diğerine bakıyordu. Yağmur hızla yürürken Umut'a bakma gereksinimi bile duymuyordu. 


“Sanrım sizi ilgilendirmiyor. Ama çok merak ediyorsanız okçulukla uğraşıyorum.” 


“Okçuluk mu?” 


“Evet neden şaşırdınız ki? Sadece bu kitabı okuyacağınıza başka şeylerle de ilgilenseydiniz ya biraz.” 


“Elbette ilgileniyorum, ama okçuluk yapılan bir yer olduğunu bilmiyordum. Yani en azından bizim bölümde yok sanırım.” 


“Elbette yok sadece 1. Bölgede var. 
Orada da eğlence yerleri olmadığı için bilmemeniz de normal.” 


“Ben eğlence yerlerine pek gitmem Bayan Yağmur, ayrıca bu tür şeyler dünyada kaldı sanırım.” Bir an duraksayan Yağmur diğerinin kolundan tutarak önünde durduğu camdan dışarıyı gösterdi. 


“Sizce orada hâlâ yapılabilecek bir 


şey var mıdır?” Yağmur üzüntüyle dışarı Umut'da 


boşluğunda 


bakıyordu. Yanı başında duran baktığında yarısı yok olmuş simsiyah bir kaya kütlesi 


dışarıya uzay 


amaçsızca Oo duruyordu. Dünya etrafında 


gezinen makine parçaları ile garip bir 


yalnızlık hissi veriyordu. 


AKK 


“Elbette efendim tabii ki anlıyorum, tabii tabii...” dediğinde içeri giren Umut Doktor sandalyeye 


Ceren'in eliyle işaret ettiği 


oturdu. Bu sırada odanın duvarları gökyüzü mavisi, eşyaların birçoğu da, özellikle Umut'nın oturduğu sandalye pembe renginin tonlarıyla bezendi. İçini huzur kaplayan Umut gülümseyerek bir an 


gözlerini kapattı. 


“Hâlâ aynı değil mi?” Diyen Ceren 


telefonu okapatmış karşısındaki oadama 


bakıyordu. 


“Evet Bayan Ceren hâlâ aynı. Neden bizim odalarımız da böyle istediğimiz renkte olmuyor? 


“O zaman ben ne iş yapacağım, hem biliyorsun burası duygu kontrolüyle yönetiliyor. Şu an en sevdiğin iki renk hakim olduğuna göre epey mutlu olmalısın diyeceğim ama hâlâ rüyaların devam ediyormuş sanırım. Ayrıca duygu kontrollü nano-robotlar olumsuz durumlara göre de şekilleniyorlar. Hatta çok yoğun biçimde, dolayısıyla seni ya da diğer yurttaşları 


olumsuzluğa (sürüklemek istemeyiz. Ne 


zaman istersen gelebilirsin biliyorsun.” 
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Ayağa kalkan Ceren burnundaki hızmasına dokunarak yürümeye başladı. Hafif şekerli gibi kokan bir parfüm de beraberinde onu takip ediyordu. 


“Bu parfümünüz çok güzel doğrusu.” 


“Evet daha önce de söylemiştin. 
Neyse konumuz o değil yine aynı şeyler değil mi?” 


“Evet yine aynı şeyler. Bir karanlık var yine, garip sesler, insan çığlıkları bir de yanık kokusu... Sonra yine aynı adı söyleyerek uyanıyorum işte.” 

“Tinker Bell,” kitaptan o bir çıkarabildin mi peki?” 


Şey 


“Hayır, hiçbir anlamı yok. Sadece bir peri o kadar.” 


“Bence başka bir kitap oku. Bakalım hangi kahramana aşık olacaksın. Seni başka bir bölüme ve işe yönlendirebilirim. Belki yaptığın iş sana yardımcı olabilir.” 


“Sanmıyorum doktor. Böyle iyi 


bence.” 


“Söylemek istediğin başka bir şey var mı, yeni bir durum ya da başka herhangi bir şey?” Ceren'in bakışları sorgulayıcıydı. 


“Bilmem sanırım yok doktor, ama belki...” diyen Umut bir süre duraksadıktan sonra meraklı gözlerle “Siz hiç dünyada 


bulundunuz mu?” diye sordu. 


Yüzünde hafif bir gülümseme beliren Doktor Ceren eline aldığı küçük bir kare 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kutuya dokunarak Umut'ın önüne doğru fırlattı. Kutu Umut'ın biraz önünde durarak ışık yaymaya başladı, ardından beliren mavi gezegen Dünya göz kamaştırıcıydı. 


“Çok güzel ha BayUmut ?” diyen Ceren de diğerinin karşısına geçip oturmuştu. 


“Evet doktor gerçekten çok güzel. 
Nasıl olur da bu kadar güzel bir şeyi yok edebildik anlayamıyorum.” 


“Biz değil atalarımız Umut, atalarımız, 


gençken aldığın eğitimlerde bunu çok iyi anlattılar sana. Atalarımız ve bitmek bilmeyen o amansız hırsları en sonunda 


birbirlerini yok etmelerine neden oldu.” 


“Evet üç yüz yıldır bu yapay gezegenimizdeyiz değil mi? Dünyanın yuvarlak olması ne garip... Bizimkisi 


de sanki inadına yapılmışçasına uzun ve soğuk. Keşke dünyada yaşasaydım.” Ellerini holograma uzatmış ama görüntünün içinden geçen elleri sadece havayı yoklamıştı. 


“Emin ol şu an senin gibi çok insan 


var bu gemide. Gerçi yakında tarayıcı 


gemilerimiz yaşanabilecek bir gezegen bulacaklardır. Ozamana kadar iyi bir yurttaş 


olursan neden olmasın?” 


“Ben mi? Sanmam. Doktor Ceren hâlâ giden gemilerden iyi bir haber gelmedi. 
O zamana kadar olmama ihtimalim çok fazla biliyorsunuz. Gerçi fena olmazdı. Bir gezegende rahatça uyuyabilirim belki de ne dersiniz?” 


“Büyük ihtimalle Umut, bugün sana 


izin yazdım. Şu rüyaları da pek düşünme 


istersen.” diğerinin karşısına oturan 


Ceren yüzünü iyice ona yaklaştırmıştı 


gülümseyerek. 


“Teşekkürler Doktor Ceren, avarelik hoşuma gider sanırım.” Ayağa kalkan Umut önünde ki holograma arzuyla baktı. Ardından Ceren'e tekrar teşekkür edip kapıya yöneldi. 
Ceren de holograma bakarak iç çekti. 


“Çok güzel parfüm doktor, görüşmek üzere.” Umut gülümseyip odadan çıkarken doktorun yüzünde de bir tebessüm belirmişti. 


Odadan çıkan Umut'un ardından Ceren'nin önünde beliren Konsül Serhat'ın yüzü gerilmişti; 


“Evet doktor ne diyorsunuz?” 


“Efendim işin aslı bence biraz daha beklemeliyiz, bana kalırsa...” 


“Beklemek mi doktor, size duygusal olarak yaklaşmamanız söylendi değil mi? Hem neyi beklemek, biz burada yurttaşlarımızı düşünmek zorundayız. Bir adamın sisteme zarar vermesine izin veremeyiz. Bu gece bitmesini istiyorum.” 


“Ama efendim sonuçta ne olduğunu bilirlerse daha iyi bir yurttaş olmayacaklarını nereden biliyoruz? “ Ceren ayağa kalkmış hızla odanın ortasına gitmişti. Odanın rengi bir anda gri ve siyahın tonlarına bürünmüş dev bir dehliz görünümünü almıştı. 


“Doktor Ceren sakin olun lütfen, 


bilmiyoruz elbette ama riske atamayız 


biliyorsunuz. Burada on milyon yurttaş var ve daha işe yarar bir gezegen bulamadık. 
O zamana kadar sistemi tehlikeye atacak her durum başlamadan bitirilmeli. Olanların yayıldığını düşünsenize nasıl kontrol altına alacağız onları. Kurallar kesin biliyorsunuz. 
Lethe işlemleri yapın. Bunu yapacağınızdan emin 


bölümünü hazırlatın ve gereken 


değilseniz bir başka doktora yaptırabilirim.” 


“Hayır efendim sorun yok. Ama buna dayanabileceklerinden emin değilim üç defadır aynı şey oluyor. Sürekli olarak anımsıyorlar. Bence onları rahat bırakmalı ya da olması gerektiği gibi...” 

izin 


“Ölmelerine vermeliyiz mi 


diyeceksiniz?” Diyen Konsül ekrana 


yaklaşmıştı. 


“Evet efendim belki de gereken budur. Biz yanlış yapıyoruz belki 


olması 


de, hem...” 


“Doktor sizin bir süre 


dinlenmeye 


sanırım 


ihtiyacınız var, burada unuttuğunuz nokta türümüzün devamlılığı refahıdır. Bu 


de benden de önemli. Bizler bu sistemin 


ve toplumumuzun sizden koruyucularıyız ve olması gereken bu emin olun. Bu işi halledin ve iki gün izin yapın.” 
diyen Serhatın Oo kapanan hologramının 


ardından oda siyaha büründü. 


Devam Edecek... 
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ŞİZGİLİ ROMAN - Bölüm -7 


Yaran dn Hasan ONAL Resimleyesl Söza 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Dünya federasyon gemisi 


- Başkan Bahir, 11. Filo Kaptanı Andreas sizinle görüşmek ister, hologram iletisi hazır, açıyorum kanalı, müsaade ediyor musunuz? 
- Tamam, açın... Buyurun Andreas Kaptanım dinliyorum sizi. 


- Mr. Bahir, üzülerek arz ederim ki filomdaki 

tüm gemilerin an itibari ile seyrini durdurmuş bulunmaktayım. 

- Bu ne demek şimdi Andreas, neler oluyor? 


- Bunu açık kanalda konuşmak doğru olmayabilir, arzu ederseniz özel frekansa geçelim. 

-İletişim mühendisi duydun, konuşmayı DNA frenkans koduma gir... Evet şimdi dinliyorum sizi Andreas! 

- Gemilerimdeki ekolojik sistem hacklenmiş 


durumda Mr. Bahir... Tüm mürettebat şaşkın 

ve korku içinde sizin buna vereceğiniz cevabı bekliyor, üstelik bu bilgi tüm yolcularımızın 

dijital kimliğine aktarılmış. Çatlak sesler NX yükselmeye başladı bile, an itibariyle gemilerde kargaşa gözlemliyoruz... Ne yapmamızı istersiniz Mr. Bahir? 

- ?! Şaşkınım, acil bir rapor istiyorum, derhal! 
- Başkanım 15. Filo... Bir saniye efendim, 17, 9,28... Başkanım hepsi iletişime geçmek için beklemede, ne yapayım? 

- Tümünü aynı anda bağla... 

- Ben Dünya Federasyon Gemileri Filosu | Başkanı Bahir... Beyler ikinci bir emre kadar Ii tüm yolcuların kabinlerine girmelerini, bunu , sağladıktan sonra kapıların şifrelenmesini , deklare ediyorum, benden haber bekleyin. i İletişim mühendisi, bundan sonra gelecek fi olan tüm iletişim isteklerine bu deklarasyonu iletmeni istiyorum. Kırmızı alarma geçilmiştir... Tüm komuta merkezini acil N toplantı odasına bekliyorum! 
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- Şimdi bizden yapmamızı istediğiniz tam ii olarak nedir, halen anlamış değilim desem kızar mısınız Savaş Bey? .j 
- Anlaşılmayacak bir durum yok Bora Bey, i 

Suyen Hanımın da az önce bahsettiği gibi, sizin bize kaybettiğimiz 111 Micron zamanı 


. 


« geri vermenizi rica ediyoruz. 
ii Savaş Bey bu neden gerekli? Sanırım bunu 
1 iy li bilmeye hakkımız vardır değil mi? 

. - Maalesef sizlerin bilmediği, daha doğrusu bilmesinin mümkün olmadığı büyük bir felaket yaşadı CERN deneyi. Ekibimizin deneyin son aşamasında elde ettiği sonuç neredeyse avuçlarımızda idi. Evrende hakkında bildiğimiz tüm hesaplar yeniden 

f yapılandırılacaktı. Artık Tanrı parçacığını görebiliyorduk, tüm ekip olarak elde edilen başarı karşısında adeta çıldırmak üzereydik, bunun nasıl bir duygu olduğunu tarif etmem mümkün değil sizlere... Parçacık artık orada duruyordu, duruyordu ama atladığımız çok önemli bir şey vardı aslında, Tanrı parçacığını nasıl bloke edecektik? Biz bunların şaşkınlığını saliseler içinde yaşarken işte o dehşet verici olay yaşandı. 

- Nasıl bir dehşet? Anlayamadım? 
- Yavuz Bey isterseniz gerisini kayıtlardan - izleyelim ne dersiniz? 


i . Bora ve Yavuz izledikleri karşısında adeta donup kalmışlardı. Deneyin son safhasında Tanrı parçacığı atom çekirdeğinin etrafında 

dönen elektron misali gibi dönüp prizma 


- . şeklinde laboratuvardan uzay boşluğuna sıçramıştı... 


| . Bu şu demek oluyordu, serbest kalan Tanrı 
| Parçacığının yeni bir Evren yaratma olasılığı 
vardı. 


iyi anladım Savaş Bey. 
. - Teşekkürler, bundan eminim, ama tam i olarak anlamadınız heniz. 

- Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? 


- Ne yapmamız gerektiğini sanırım şimdi daha 


- Size bizim vereceğimiz zaman dilimi koordinatlarının son 111 Micron'unu sabitleyeceksiniz ve buraya kadar tamam, ancak nereye aktaracağınızı size henüz söylemedim Bora Bey. 

- Evet, evet haklısınız, bunu bir an düşünemedim... Nereye aktaracağım? 

- Yavuz Bey'in beynine. 

- Benim mi??? Neden ben? 

- Sakin olursan anlatacağım Yavuz. 

- Bakın Savaş Bey, siz benim beynimden hard disk gibi bahsederken benden nasıl sakin olmamı bekleyebilirsiniz?! 

-Yavuz sen NASA'nın gizli bir ürünüsün. 


- Nee?! Ne diyorsun sen? 

- Evet, Yavuz NASA'nın deneysel olarak ürettiği ilk sentetik Androiddir... Bunu ilk defa sizlere açıklıyorum. 

- Ben mi Androidim? Yok canım, inanmıyorum... Şaka yapıyorsunuz değil mi? 


- Yavuz XXYWO911 koduna geçer misin. 
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- Yavuz? Yavuz! Lanet olsun adam uyudu birden 1!!! 
- Kapattım Yavuz'u Bora Bey... Sakin olun. 
- Bunu Yavuz nasıl bilmez? Ben onca zaman 


bir Android ile mi arkadaştım? Ve anlamadım, 


öyle mi Savaş Bey? Bunu bana nasıl yaparsınız?! 

- Bora Bey “Yavuz” dünyada şimdiye kadar üretilmiş en gizli projelerden biridir, NASA'nın gurur duyduğu yapay zekaların en gelişmiş protipidir, bundan emin olun ve bize güvenin. 
- Umarım bu şaşkınlığımı üzerimden atmam uzun sürmez Savaş Bey... Masaya bir bardağı bile koyarken kırabilen bir adam nasıl oluyor da Android çıkabiliyor, çıldırmamak mümkün değil. 

- İnsan hatası ekledik yazılıma Bora Bey, kusursuz bir insan olamaz, olmamalı... 
İsterseniz siz biraz dinlenin, kolay değil onca şeyi bir günde yaşamak. Size güzel bir Türk kahvesi ikram edelim, ne dersiniz? 

- Yavuz bunun nasıl farkında olamaz? Halen anlamakta güçlük çekiyorum. Bunu nasıl başardınız? 

- Bunu size söyleyemeyiz Bora Bey, en azından şimdilik. 
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- Sezai beni duyabiliyor musun? 
- Evet Hasan duyuyorum, birazdan yanına geliyoruz, oradayız, Esra yoğun yaşam kapsülünde Cananı görmek istemişti, çıkıyoruz hemen. 

- Siz ayrılmayın ben geliyorum. 

- Anlaşıldı, bekliyoruz. 


Hasan Canan'ı ilk kez görüyordu, onun komadaki hâli hiç de beklediği bir durum değildi. Sezai'nin böyle bir durumda 


dahi soğukkanlı duruşu Hasan'ı oldukça ürpertmişti. 

- Hasan sanırım bu durumla ilgili soruların var, sor istersen, aklında askıda soru kalmasın ne dersin? 

- Sezai, benim asıl sorum Canan'ın durumundan çok senin yanına neden geldiği ile ilgili, bunu merak ediyorum. 

- Canan benim yanıma gelmedi Hasan, ben Canan'ı buldum. 


Sezai Canan'ı kulesini terk edişinden takriben üç yıl sonra bulmuştu. 34 no.lu kule nöbetçisi olan Canan kulesinde olağan ses aktiveleri duymaya başlamış, bu durum onu ürpertmekle birlikte diğer kuleler ile iletişimsizliğe kadar itmişti. Bu bunalım onun kendisini kule dışına atması ile az da olsa dinmişti. 
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Bilinçsizce geçirdiği birkaç günün sonunda kulede duyduğu sesleri hâlâ duyabildiğini fark eden Canan, duyduğu sese yanıt verince aldığı yanıt karşısında bayılmıştı. Ses onu tekrar kendine getirmiş, korkmaması gerektiğini, algıladığı sesin çok uzak bir Güneş sistemindeki bir uygarlıktan geldiğini, aslında kendilerinin de bu duruma şaşırdığını söylemişti. Ama artık şuna emindi Canan, bu ses gaipten gelen bir ses veya beyninin oynadığı bir oyun değildi, çünkü gelen mesajlar çok önemli bilgiler veriyordu Canan'a. 


- Peki onu neden komaya soktun Sezai? 
- Mesajlaşmada kullandığı ses frekansları kendisine zarar vermeye başlamıştı... Bir , şekilde bedenini stabil duruma sokmam ) gerekti. 
, - Böylesi bir müdahale için sen bu tıp bilgilerini nereden aldın Sezai? Daha doğrusu biliyor muydun diye sormak daha doğru. 
- Hasan bunu sana henüz söylemedim sanırım... Ben Likit Hafıza Ana Bilim Dalı Profesörü Dr. Sezai. 
- Hımm... Likit Hafıza? Okumuştum sizin makalelerinizi... Şimdi hatırladım, evet evet o SİZSİNİZ! 
- Bir saniye Hasan. Canan'da olağandışı bir hareketlilik var, odaya girelim hemen. 


- 21?! Ne yapıyorsun Esra! Dokunma sakın Canan'a dokunmaaa..! 


— iV 


Burak ve Arda kitabın şokunu henüz atlatamamıştı ki... Ansızın önlerinde biri 


belirdi soğ 
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- Merhaba! 

- Mer... Merhaba? 

- Lütfen, lütfen benden korkmayın ve rahat olun, adım Thoz... Bu merkezin nöbetçisi ve mühendisiyim. 

- Bir saniye... Lütfen şoku atlatmamıza müsaade edin... Siz İnsan değilsiniz? 

- Sizin görecenize göre öyle, doğru... Ama öyle değil Burak. 

- Burak? Tanıyorsunuz bizi 

- Evet, ikinizi yüzeye inerken tespit ettim... 
Geri kalan bilgiyi zaten DNA zoomlamam verdi bana. 

- Bakın, Thoz... Nasıl hitap etmeliyim onu da bilmiyorum gerçi ama... 

- Bayan Thoz... Kadınım. 

- Görsel olarak cinsiyetinizi belirleyen bir unsur yok ama Thoz? Pardon Bayan Thoz... 
İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum, sanırım bizlere anlatacak çok şeyiniz var... Lütfen! 


Thoz kendini ve Dünya'daki konuşlanma sebebini anlattıkca Burak ve Arda'nın tedirginliği ve heyecanı, huzura ve doyumsuz bir dinleme isteğine dönüşmüştü. 


Thoz, on dört ışık yılı uzaklıktaki bir galakside var olan bir Güneş sistemindeki bir gezegenden geliyordu. Bizlerden çok ama çok ileri seviyede uygarlığa sahip olan bir ırkın mensubu idi. Kendi uygarlığının da tıpkı bizler gibi, evrenden mesaj alma ve evrene mesaj gönderme gibi eylemleri sonucu yakaladıkları bir mesajdan yola çıkarak 

bizim Güneş sistemimizi bulmuşlardı. Ancak katedilen yolun oldukça meşakkatli oluşu, üstelik Dünya'ya gelişlerinin Dünya'daki buzul çağının başlangıç aşamasına denk gelmesi onları oldukça üzmüştü. 


(AI 


A ei 


b vee 9) De vi » a 


Dünyada muhatap alabilecekleri bir otoriteyi 


e veya birilerini seçmeleri oldukça sıkıntı 


yaratmıştı kendilerine. Buzul Çağının hızlı olan geliş süreci, onların da bu felakete müdahalelerini işlevsiz hale getirmişti. 


En mantıklı çözüm, bizim ırkımıza dünyayı terk etmeyi kabul ettirmekti, tabii bu hem 


etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor tabii. 


- Peki kitapta beliren o Mars yüzeyindeki Kuleler nedir? Niçin varlar? 

- Onlar kule değil Burak Bey... Onlar bizim gemilerimiz. 

- Peki Mesaj? Mesajı kimden aldınız Thoz? 
- Bir kadından... Canan isimli bir kadından. 


teknolojik hem de manevi olarak kolay bir | 


seçim değildi insanlık için. > 


- Yolculuk için ekibimin teknolojik yardımı ile 


» iki yüz doksan adet gemi yapılmaya başlandı HEME SSM diğe 


Me ve burası da kontrol merkezimiz olarak inşa Dünya Federasyon Gemisi 13. Filo 

rt iL edildi. Gezegeniniz üzerinde inşa ettiğiniz il ww 1000 kule ise, sizlerin bu Dünya'nın asıl ev o .. Bütün yolcular acil olarak kabinlerine intikal “ sahibi oluşunuzun bir beklentisinden başka 


edecektir... Bu uyarı tekrar edilmeyecektir... 


bir durum değildi bizim için. Bu tespitimiz Tüm gemi kırmızı alarm durumuna geçmiştir, 


* © gemileriniz daha Güneş sistemini terk bübiremirdir li i Eş etmeden mi nöbetçilerinizin kuleleri terk - Kaptan Rostislav beni duyuyor musunuz? ) hi 
YEK etmesi ile doğrulanmış oluyordu. - Duyuyorum Başkan Bahir... 1 
çi - Bu konuşma frekans bandı size özel açıldı... | 
#8) — Bir dakika, bir dakika Thoz! Sen şimdi bu (Yalnızca siz duyuyorsunuz beni, lütfen iyi. İl 4 
“kulelerin gereksiz bir tercih olduğunu mu GAME ARI, see ie mizi ER yergi eee Mİ söylüyorsun? yapılmış olan bu saldırının başka bir boyutunu j / daha tespit etmiş durumdayız maalesef... 
Siz benim en güvendiğim yoldaşımsınız, bu - Arda Bey bunu siz söylüyorsunuz... yüzden bu bilgiyi ilk sizin duymanızı istedim v Durumunuza ve konumunuza bakılınca bu Rostislav kardeşim, kahretsin ki durum tespitimiz doğru, değil mi? umduğumdan çok daha vahim bir boyutta... — - Peki neden müsaade ettiniz kulelerin inşa Bu lanet kişi veya kişiler gemilerimizin yakıt edilmesine? DNA zincirini de kırmışlar... Sanırım artık | , - Maalesef, sizlerin DNA'sında var olan o yolun sonundayız yoldaş... ! | d aşırı benlik ve sahiplenme duygusu... Bunu - Başkanım biz Rusların bir atasözü vardır... İ .p 
8 pek anlayamadık ve müdahale de etmek “Zaman arkamızda, zaman önümüzde, zaman © & 
istemedik, çünkü bizler Doğa'nın hiçbir şeyine (o yanımızda değil.” 
i sahip değiliz, tıpkı sizin de bu gezegene e j i ” sahip olmadığınız gibi. Doğa'nın bir parçası «Ne demek Simdi Bh Losüslav? y VE olarak, sizlere de müdahale etmek aynı - Bekle Başkanım... Bekle ve gör... /“ i 


anlamı taşıyordu bizim için... Bu yardım p 


Akk 


Muhteşem kuleme yerleşmiştim artık, bu olağanüstü göreve seçilmem beni sevinçten adeta çılgına çevirmişti... Bir insan bu 

» kadarmı mutlu olabilirdi, bir insan bu kadar mı huzurla dolabilirdi? Kulem 666. no.ya sahipti, özellikle bu rakama denk gelmem çok manidardı, çünkü aklımdan geçen sayı da zaten o idi. Acaba diye sormuyor da değilim kendi kendime, “Deniz sen kazana mı düşmüştün?” Hahaha çok mutluyum çoook! 
Tabii annem ile babam tarafından bakınca... 


Dijital günlüğüme her günün özetini 
| geçiyordum, her gün aynı olsa bile, olsun 
” 


yine de hoşuma gidiyordu. Ah bir de şu lanet olası iletişim ağı kapanmasaydı... Özledim dedikoduyu. 


RA, 4 
a | 
Kulenin mimarisi oldukça muhteşemdi, yüksekliği insanın başını döndürmeye yetiyordu bile, her bir kule 1111 metre boyunda, tam merkezine konuşlandırılmış bir vakum asansörü vardı, zaten asansörü kullanmak apayrı bir deneyimdi, kulenin üst merkezinden zemin kata inmem ise tam tamına beş saniyemi alıyordu, yukarı çıkmak ise apayrı bir zevkti. 


İçerideki yaşam alanını anlatmak bile istemiyorum, anlatmak istemiyorum çünkü nazara inanıyorum, hahaha! 


Kulenin en merak ettiğim yanı ise kule inşaatında kullanılan materyalin ne olabileceği idi, hâlâ çözebilmiş değilim... En azından bu bende çok merak uyandırıyor... 
Neyse en azından dışarıdaki -85 derecedeki soğuktan koruduğu kesin. Bırrr! 

- Günlük not alır mısın? Bugün günlerden pazar ve benim yine asansör krizim tuttu. 

- Asansör zemin lütfen! Wow! Hops!!! Bu ne şimdi? Bu ne ikazı? 


Asansör vakum ikazı.: 
- Haydaaa... Buyur işte, bir de nazar yok derler, kendi kendime nazar etti! 


Asansör acil tahliye: 


- Hah bir bu eksikti... İnelim bakalım neymiş derdi Asansörcüğümüzün. 


- Hımm ilginç, tam da Likit Enerji otomasyon kontrol katında durmuşuz. İlginç... İçeride buz kristalleşmesi oluşmuş? Bir yerlerden sızıntı mı var acaba? Hani mükemmeldin Kule? Hani teknoloji harikasıydın? Peeh, sende yıkılıyorsun be! Günlük yaz yaz, Kule dökülüyor! Hahaha! 


” - Hayır efendim... Kule düşündüğünden de - sağlam! 

- ??? Sen de kimsin be? Neredesin? Çık ortaya! 


- Ben Esra... Seni görebiliyorum ben... Sen beni göremiyor musun? 

- Ne Esra'sı? Ne görmesi? Kimsin? Delirtime beni, çık ortaya! 

- Ben de anlamıyorum? Beni duyuyorsun 

. ama göremiyor musun? Korkuyorum! 

- Haydaaa! Bir hayalet? Hah hem de korkan bir hayalet! Şaka yapma lütfen! 

- Korkuyorum... İnan çok korkuyorum 

- İnanmıyorum... Başka ne görüyorsun Esra? 


 - 721?! Aaaaah! 


- Esra? Ses ver Esra... Hâlâ burada mısın? 


Akk 


- Seni uyarmıştım Esra... Dokunmak yoktu Canan'a. 

: - Ben... Ben biri ile konuştum Sezai. Kolum, kolum çok acıyor Sezai... 

- Koluna ben vurdum... Vurdum çünkü Canan'a temas ediyordun. Neden sözümü 


5 dinlemiyorsun sen? 


- Sezai, Esra ne dedi? Duymadın mı sen? 
- Duydum Hasan... Duydum... Yüksek ihtimalle bir doner'e bağlandı. 

- Neler oluyor burada Sezai? 


Devam Edecek... 


— 
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Sokak Röportajları-5 
“İyi günler efendim. Zamanınız varsa size bir soru sorabilir miyim?" 


-Soru mu? ak ben! Olabilir aslında...(adam telaşlıdır sürekli etrafına bakınır) 


“Yerli bilimkurgu romanlarının bilinirliği üzerine bir araştırma yapıyoruz. Kitaplarla aranız nasıldır? Bilimkurgu romanı okur musunuz?" 


-Kitaplaaaa... aram pek yoktur! Uzun zamandır kitap okumadım... 
We ii beklediği birisi gelecekmiş gibi kalabalığı taramaya devam eder 


“En son okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz peki?" 


-En son orta okulda bir kitap okumuştum! Yalan söyleyince burnu uzayan bir şey vardı! Neydi...(adamın telaşı her saniye artar, gözleri yuvalarında sürekli hareket eder) 


“Pinokyo olabilir mi?" 
-Olabilir!.. 


“Peki bilimkurguyla aranız nasıl, ilgili misiniz?" 


- Abi pek ilgim yok!.. Gitmem lazım! (yerinden fırlayacakmış gibi hareketlenir) 


jet 


“Tamam, son bir sorum daha olacak 
- Abi telefonun var mı? Birini aramam gerekiyo da! Çok acil!" 


“Tabi var... Buyrun, ne demekl.. Noluyo lan!... Salih adam nereye gitti? 


- Abi adam buhar oldu anında... Abiii... Mikrofonu bıraksaydın bari daha hızlı koşardın... Abii... 


İrikbel Gikkerdedir/” 
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